
                                                                                                    

         

     Weekbrief: 24 december 2023 

     Voorganger: ds. L. Korevaar 

     Orgel: dhr. V. van Dam 
 

Inleiding op de dienst 4de Advent 

Jozef, de man aan de zijlijn. 

Wie spelen er de hoofdrol bij de komst van Jezus? In de eerste plaats hijzelf, dan 

Maria, zijn moeder. Zij staan altijd in het middelpunt van de aandacht, ook in de 

kunst. Maar waar blijft de man van Maria? Hij neemt toch het vaderschap op zich van 

Jezus omdat hij de naamgever is en dat betekent veel. Toch horen we daarna niets 

meer van hem, terwijl Maria bij kruisiging, opstanding en uitstorting van de heilige 

Geest aanwezig is. Zij wordt in de loop van de eeuwen steeds meer opgehemeld, 

terwijl wij van Jozef niets meer vernemen. Is dat terecht? Vandaag horen we in 

Mattheüs 1 dat hij een verborgen sleutelrol heeft bij Jezus’ komst.  Als zodanig  is 

hij een voorbeeld voor ons allen, een ‘ ware Jozef’.  

Liturgie:  
Welkom en mededelingen 

Moment van stilte 

Bemoediging en Groet 

Psalm 19: 2, 3 

Adventskaars en gedicht  

Inleidende woorden: Waar blijft Jozef? 

Gebed om ontferming en schuldvergeving 

Lied: 463: 6, 7, 8 ‘Licht in onze ogen’ 

Gebed om verlichting door de heilige Geest 

Met de kinderen  

Bijbellezingen: Jesaja 7: 10 - 15 

Lied: 473 ‘Er is een roos ontloken’ 

Mattheus 1: 18 - 25 

Lied: 158a: 1 ‘God zij geloofd uit alle macht’ 

Preek : ‘De ware Jozef’ 

Meditatief orgelspel 

Lied: 489 ‘Komt ons in diepe nacht ter ore’ 

Dankgebed en Voorbeden, Stil gebed en Onze Vader 

Inzameling van de gaven: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

Lied 435: 1, 4 ‘Hef op uw hoofden, poorten wijd’ 

Heenzending en zegen. 

Beantwoord met 415: 3 Amen, amen, amen  

 
 

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten 

met koffie, thee of fris 

achter in de kerk. 

 
 



                                                                                                    

 

 

 

Agenda: Kerstavond op het kerkplein. Voorafgaand aan de dienst willen we op het 

kerkplein van de Dorpskerk vanaf 20.30 uur weer met iedereen die zin heeft iets 

lekkers drinken en eten, en elkaar ontmoeten. Uiteraard zorgen organisatoren voor 

een sfeervolle ambiance met Kerstlichtjes, een vuurtje en muziek. Nodig vooral ook 

familieleden, buurt- en dorpsgenoten uit. En nodig ze uit mee naar binnen.  

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde! 

Om 21.30 uur kerstnachtdienst in de Dorpskerk met ds. J. Teuwissen.  

En morgen 25 december Kerstmorgen om 9.30 uur dienst in de Dorpskerk met ds. J. 

Teuwissen. Thema ‘Uitgerekende tijd: Jezus is geboren’ Mmv muziekvereniging EMM. 

Aandacht voor kinderen rondom advents- en kerstproject ‘weet jij hoe laat het is?’  

Volgende week zondag 31 december om 9.30 uur dienst met ds. J. Teuwissen. 

 

 

 

 
 

 

         
 


