
                                                                                                    

         

     Weekbrief: 17 december 2023 

     Voorganger: ds. J. Teuwissen 

     Orgel: dhr. L. Kievit 
 

Inleiding op de dienst 3de Advent 

Uw heilige plaatsen zijn een woestijn geworden: 

Sion is een woestijn, Jeruzalem een woestenij. 

Onze heilige, luisterrijke tempel, 

waar onze voorouders U hebben vereerd, 

is ten prooi gevallen aan het vuur, 

en al wat ons dierbaar was, is verwoest. 

Laat dit alles U onbewogen, HEER? 

Blijft U zwijgen en laat U ons zozeer lijden? 

Met deze woorden eindigt Jesaja 64. Israël en alles wat Israël heilig is, is vernietigd. Het 

leidt tot een indringende vraag die als jammerklacht naar boven klinkt: ‘laat dit alles U 

onbewogen Heer?’ “Blijft u zwijgen?’ ‘Laat U ons zozeer lijden?’ En dan klinkt in Jesaja 65 een 

radicaal ander perspectief: een perspectief van hoop tegen de wanhoop in, van toekomst waar 

de wegen dood leken te lopen, van vrede voorbij oorlog, verwoesting pijn en leed.  Een 

perspectief waar ook wij ons aan optrekken als we niet meer over de puinhopen in de wereld 

en in ons persoonlijk leven heen kunnen kijken. Het thema luidt ‘Een tijd om te juichen’ 

Liturgie:  
Welkom & Mededelingen 

Intredelied: Psalm 130: 1 ‘Uit diepte van ellende’ 

Moment van stilte Bemoediging & Groet  

Zingen: NLB 130: 2 ‘Zoudt Gij indachtig wezen´ 

Adventskaars + gedicht 

Zingen: NLB 130: 3 ‘Ik heb mijn hoop gevestigd’ 

Inleiding op de dienst 

Zingen: NLB 130: 4 ‘Gij al Gods bondgenoten’ 

De tien woorden als smeking 

Zingen: 176: 1, 4 en 6 ‘Om Sions wil zwijg ik niet stil’ 

Gebed bij de opening van Gods Woord 

Kindermoment Kinderlied ‘Weet jij hoe laat het is?’ 

1e Bijbellezing: Jesaja 64: 7 t/m 11 NBV 21 

Zingen: NLB 766: 1 ‘Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen’ 

2e Bijbellezing: Jesaja 65: 17 t/m 25 NBV 21 

Zingen NLB 766: 2 en 3 ‘Jeruzalem is als een bruid’ 

Preek: ‘Een tijd om te juichen’ 

Zingen NLB 772: 1 t/m 4 ‘Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien’  

Dankgebed en Voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Inzameling van de gaven: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

Slotlied: NLB 433: 1 en 3 ‘Kom tot ons, de wereld wacht’ 

Zegen NLB 433: ‘Lof zij God in ’t hemelrijk’ 

 
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie, thee of fris 

achter in de kerk. 

 



                                                                                                    

 

 

 

Agenda: Vanmiddag is er een kerstdienst in Kijfhoek om 15.00 uur met dhr. W. 

Wiersma en met medewerking van muziek- en zanggroep Heerjansklank. 

Kerstviering voor Senioren Misschien bent u vergeten om u aan te melden voor de 

Kerstviering voor de senioren met o.a. muziek door Leo en Pauline Kievit; medewerking 

door ds. Johan Breure en ds. Sjaak Teuwissen. Het kan nog! Deze bijeenkomst is dit 

jaar op donderdagmiddag 21 december in de Dorpskerk, inloop voor de koffie en wat 

daarbij hoort vanaf 14.30 u. We beginnen na de koffie om 15.00u. Graag uiterlijk 

dinsdag a.s. de 19e aanmelden: jonglindhout@gmail.com of 078-6772471.  Mocht u 

vervoer nodig hebben, laat het bij uw aanmelding weten. Zie ook kerkblad SamenGaan 

Volgende week zondag 24 december is er om 9.30 uur dienst in de Dorpskerk met ds. 

L. Korevaar uit Rotterdam. ’s Avonds kerstnachtdienst om 21.30 uur in de Dorpskerk 

met ds. J. Teuwissen. En maandag 25 december Kerstmorgen om 9.30 uur dienst in de 

Dorpskerk met ds. J. Teuwissen. Zie bijgevoegde flyer met info over de kerkdiensten 

in de Dorpskerk rond Kerst en Oud & Nieuw, stuur deze door of print deze uit voor 

familieleden, vrienden en bekenden; nodig hen van harte uit om met jou of u mee te 

gaan naar onze diensten. N.B. in de vorige weekbrief stonden per abuis foute dagen 

genoemd 

Op zaterdag 16 december Dorpskerstzang met het IJE-koor in de Dorpskerk; op 17 

december twee maal in Rhoon. Zie flyer op volgende blad. 

 

 

De kerkenraad zoekt nieuwe ambtsdragers. 

Velen zijn in de loop van de tijd al eens gevraagd, maar misschien u/jij nog niet? Of 

misschien heeft u/heb jij inmiddels wel de tijd/mogelijkheid? 

Wij zoeken: 

-Ouderlingen voor het pastoraat en/of bezoek medewerkers.  

-Ouderling jeugd/jonge gezinnen. 

-Ouderling kerkrentmeesters  en/of kerkrentmeesters.  

-Diakenen en/of diaconaal rentmeesters. 

Inmiddels zijn er gelukkig al wat namen genoemd, maar het is altijd fijn als er meer 

bij komen. U kunt zich melden of namen doorgeven aan de scriba. 

scriba@kerkheerjansdam.nl  
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