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e r JANS  Voorganger: ds. J. Teuwissen
DAM

Orgel: mevr. J. Steen

Inleiding op de dienst: Met een ‘Gideonsbende’ bedoelen we meestal een kleine groep
strijdbare personen, die als voorhoede van een grotere groep optreedt. Het woord is afgeleid
van een verhaal dat wordt beschreven in Richteren 7. Vandaag lezen we dit heroische verhaal.
Hoewel, heroisch? Gideon blijkt niet zomaar een onverschrokken held fe zijn. Voor hem geldt
het spreekwoord uit Spreuken 16: 32: ‘Beter een geduldig mens dan een vechtjas, beter
zelfbeheersing dan een stad veroveren’. We verkennen dit indrukwekkende verhaal; zoeken
naar de crux; en naar wat deze voor ons hier en nu te betekenen heeft.

Bridging Gaps Rondom deze dienst mogen we evenals voorgaande jaren weer twee theologie-
studenten ontvangen via het internationale programma ‘Bridging Gaps’ van de Vu en PThU. Het
zijn Aimable Sebintu uit Rwanda, en Godfrey Owino Adera uit Kenia. Zij zullen zo mogelijk een
bijdrage leveren aan deze dienst. Wie nog wil aansluiten bij het programma op zaterdagmid-
dag en avond, of zondagmiddag, kan contact opnemen met Sjaak Teuwissen
sjaakteuwissen@kerkheer jansdam.nl / 06 - 20 50 30 99.
Liturgie:

Welkom & Mededelingen

Intredepsalm: NLB 103-c: 1 'Loof de koning heel mijn wezen’
Moment van stilte; bemoediging & Groet

Vervolg NLB 103c: 3 en 4 'Ja Hij spaart ons'

Inleiding op de dienst

Voorstellen Aimable Sebintu uit Rwanda en Godfrey Owino
Adera uit Kenia

Lied 'Dit is het lied van de man die overwon’

Gebed bij de opening van Gods Woord

Kindermoment Kinderlied 'Sta versteld je bent een held’
Bijbellezing: Rechters 7

Direct aansluitend lezen we Spreuken 16: 32 (Proverbs chapter 16, verse 32)
Nederlands: Beter een geduldig mens dan een vechtjas, beter zelfbeheersing dan een
stad veroveren. In de taal van Aimable: ... In de taal van Godfrey ...

Zingen NLB/Psalm 60: 2 en 4 'De les was hard...

Preek 'een Gideonsbende'

Zingen: Hemelhoog 450: 1, 2 en 4 'In Gods overwinning’

Dankgebed, voorbeden, stil gebed Onze Vader

Inzameling van de gaven: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk

Slotlied: NLB 418: 1 en 3 'God schenk ons de kracht'

Zegen (samen met Aimable Sebintu uit Rwanda en Godfrey Owino Adera uit Kenia )
Antwoord op de zegen: NLB 418: 4 'God schenk ons de kracht’

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te
ontmoeten met koffie, thee of fris
achter in de kerk.
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Israél. We zullen in de kerkdienst ook aandachtig stilstaan bij de ingrijpende
gewelddadigheden in Israél en Gaza, de enorme pijn, boosheid, verdriet en zorg die
dat teweeg brengt: in Israél en bij het Joodse volk ook buiten Israél - en bij de
Palestijnen, vooral hen in Gaza.

Agenda: Vanmiddag is er dienst in Kijfhoek om 15.00 uur met prop. J.W. Sterrenburg
uit Sluipwijk. Volgende week zondag is er dienst in de Dorpskerk om 9.30 uur, met ds.
L.C. van der Eijk uit Zwijndrecht.

Introductie van onze Bridging Gaps -gasten van 14-15 oktober
Godfrey Owino Adera. Ik ben een 30-jarige promovendus
uit Kenia. Ik dien in Kenia als priester in de Anglicaanse kerk
van Kenia. Tk werk ook aan de St. Paul's University als
afgestudeerd assistent en onderzoeksassistent verbonden
aan de Circle of Concerned African Women Theologians. Mijn
onderzoeks- en studiegebied ligt in Africaanse Christelijke
Theologie, Afrikaanse Vrouwen Theologie, Theologies m.b.t.
gender en seksualiteit in Afrika, Anglicaanse Studies, en
eco-feministische Afrikaanse Theologie. De titel van mijn P 3 =3
promotieonderzoek is "The Christ figure in Her Stories-A  — = — — —~ =
Tripartite Perspective on African women lived and oral — ——
Christologies- Gender, Sexuality and Health."

® Amaible Sebintu

Tk ben Sebintu Aimable uit de oostelijke provincie van Rwanda. Ik ben een
| student bij PIASS, het Protestants Instituut voor Kunst- en Sociale
Wetenschappen, en ik ben theoloog en een predikant in spé. Ik ben
momenteel bezig mijn bachelor af te ronden. Ik ben betrokken bij een
Protestantse Kerk in Rwanda genaamd INKURUNZIZA; in onze lokale taal
betekent dat ‘Goed Nieuws'.




