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Deze maand: 
 

Dankdag voor  
gewas en arbeid  

 
Kids of Joy Restaurant 

 
Een open kerkdeur 

 
De bouwerij 



MEDITATIE 
 

Nieuwe start 
 

Prinsjesdag. Wat me het meest is bijgebleven is hoe 
trots prinses Alexia kennelijk is op haar prinsesselijke 
derrière, zeer benadrukt door haar kledij. 
Kroonprinses Amalia was klassieker gekleed, hoewel 
haar decolleté aardig wat onthulde toen ze zich 
voorover boog bij het uitstappen van de glazen koets. 
Koningin Máxima kwam in een broek, dat was nieuw. 
Ze doen hun best, neem ik aan, om hun rol op juiste 
wijze te vervullen. Het hoort er nu eenmaal bij. De 
troonrede kan net zo goed door iemand anders 
worden voorgelezen, gewoon in het gebouw waar de 
Eerste en Tweede Kamer vergaderen. Een koning 
hoeft er helemaal niet aan te pas te komen. Maar we 
hebben het nu eenmaal zo bedacht. De Koning heeft 
niets te zeggen over wat hij moet voorlezen, maar hij 
leest. Met leesbril intussen, omdat het anders wel erg 
veel papieren moeten worden vanwege de grootte 

van het lettertype. Niets menselijks is hem vreemd. 
Een nieuw parlementair jaar is gestart.   
Ook in de kerk is een nieuw jaar gestart. Ook met 
ceremonies, maar niet met een koninklijke familie in 
feestkledij. Mensen komen hier niet voor een 
ceremoniële opvoering, maar voor samenzijn. 
Iedereen die spreekt, heeft zijn eigen tekst 
geschreven. Het is niet nodig ons te hullen in een (te?) 
strakke jurk, of een chique lange broek, of een 
gewaagd decolleté te tonen. We mogen gewoon 
komen als onszelf, geen poppenkast, hoe 
aantrekkelijk die ook kan zijn. Wij hebben ook een 
Koning, maar die zit niet boven ons op een troon, Hij 
is altijd naast ons. Náást ons! Daar kun je even heel 
stil van worden.  
 
Margot Walda 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik heb nooit geweten……  
dat tekenen van medeleven vanuit onze gemeente (en ver daarbuiten) met mijn medische omstandigheden, mij zo 
zouden ontroeren! 
Geweldige dank voor de stroom van appjes, kaartjes, bloemen aan ons adres. 
Langzaamaan lukt het mij om de draad weer op te pakken! 
Dat deze belangstelling mij zo goed zou doen…….dank! 
Hans en Wil Ouwerkerk  
 
 

Reserveer tijdig uw plek in het Kids of Joy Restaurant! 
 
Op zaterdag 11 november wordt de Boomgaardkerk nog éénmaal omgetoverd in een Kids of 
Joy Restaurant! Twintig gemeenteleden mogen om 17.30u. het restaurant betreden om rond 
17.45u. aan te schuiven aan een overheerlijk 3-gangendiner dat bereid is door de jongeren van 
onze gemeente. Rond 19.00u. hopen wij de tafels weer af te kunnen ruimen en mag u met een 
goed gevulde maag weer richting huis. Lijkt het u leuk en gezellig om dit restaurant te 
bezoeken, reserveer dan snel! Dit kan bij Marieke Roobol, 
anroobol@gmail.com / 0628758603 
 

mailto:anroobol@gmail.com


SENIORENVERJAARDAGEN  
                     
Verjaardagen oktober 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verjaardagen eerste week november   
 
 
 
Huwelijksjubllea in oktober  
 
 
 
Vermelding verjaardagen en huwelijksjubilea in het kerkblad 
Verjaardagen van kerkleden die 78 jaar hopen te worden, worden vermeld in Samengaan (zonder leeftijd). Zodra de 
leeftijd van 80 jaar is bereikt, wordt de leeftijd erbij vermeld en krijgt u een bloemetje van de kerk. Met het oog op 
de wet op de privacy dienen genoemden hiervoor toestemming te geven. Tot voor kort werd u hiervoor benaderd, 
telefonisch of persoonlijk. Nu steeds minder mensen in het telefoonboek staan, is de nieuwe regel dat u zelf 
aangeeft wanneer u niet vermeld wilt worden. Wanneer u dat niet heeft aangegeven, vindt vermelding plaats in het 
kerkblad.  
 
Namens de Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek van harte gefeliciteerd en een goede dag toegewenst!     
Vriendelijke groet, 
Wil Ouwerkerk-van Duin, Develweg 8c, 2995 XC Heerjansdam,  
Tel: 06-11249600  E-mailadres: wil.ouwerkerk@gmail.com 
 
 

 



KERKDIENSTEN IN OKTOBER 
 

Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

1 oktober 

9.30 u. 
Dhr. W. Wiersma 

Sliedrecht 
 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk 

15.00 u. 
Ds. H. Mast 

Ter Heide aan zee 
 
 
Collecte: Kerkenwerk 

8 oktober 

 9.30 u. 
Ds. W. Hendrikse 

Ter Aar 
 

Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Kerkenwerk 2. Onderhoud gebouwen 

 

15 oktober 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

15.00 u. 
Prop. J.W. Sterrenburg 

Sluipwijk 
 

Collecte: Kerkenwerk 

22 oktober 

 9.30 u. 
Ds. L.C. van der Eijk 

Zwijndrecht 
 

Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Kerkenwerk 2. Onderhoud gebouwen 

 

29 oktober 

9.30 u. 
Ds. G.J. van Beek 

Nieuw-Lekkerland 
 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. ZWO/Diaconie 2. Kerkenwerk 

 

1 november Dankstond 

19.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

Dankstond 
 

Collecte: Kerkenwerk 

 

5 november 

9.30 u. 
Prop. G. van Lingen 
Nieuw-Lekkerland 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk 

15.00 u. 
Ds. J. Breure 
Zwijndrecht 

 
 
Collecte: Kerkenwerk 

Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

 

  



MET HET OOG OP DE ZONDAG  
Dorpskerk, Zondag 15 oktober 
Met een ‘Gideonsbende’ bedoelen we meestal een kleine groep strijdbare 
personen, die als voorhoede van een grotere groep optreedt. Het woord is 
afgeleid van een verhaal dat wordt beschreven in Richteren 7. Op 15 oktober lezen 
we dit heroïsche verhaal. Hoewel, heroïsch? Gideon blijkt niet zomaar een 
onverschrokken held te zijn. Voor hem geldt het spreekwoord uit Spreuken 16: 32: 
‘Beter een geduldig mens dan een vechtjas, beter zelfbeheersing dan een stad 
veroveren.’ We verkennen dit indrukwekkende verhaal, zoeken naar de crux en 
naar wat deze voor ons hier en nu te betekenen heeft.  
Mevrouw Jacco Steen bespeelt het orgel. 
 
Bridging Gaps 
Rondom deze dienst mogen we evenals voorgaande jaren twee theologiestudenten ontvangen via het internationale 
programma ‘Bridging Gaps’ van de Vu en PThU. Het zijn Aimable Sebintu uit Rwanda, en Adera Godfrey Owino uit 
Kenia. Zij zullen zo mogelijk een bijdrage leveren aan deze dienst.  
We zoeken mensen die op zaterdagmiddag en -avond 14 oktober en op zondagmorgen en -middag 15 oktober met 
ze willen optrekken, en één van hen thuis wil ontvangen als gast voor één nacht. Neem contact op met collega ds. 
Johan Breure, ds.breure@gmail.com of met mij (sjaakteuwissen@kerkheerjansdam / 06-20503099). 
 
Meer informatie volgt via de weekbrief en website. 
Ds. Sjaak Teuwissen 
 

Woensdag 1 november: dankdag voor gewas en arbeid 
 
Dankstond woensdag 1 november 19.30 uur  
Het is grappig, dan wel pijnlijk herkenbaar: de arbeiders van het eerste uur die hun ongenoegen richting de baas 
uiten, omdat hij de arbeiders van het laatste uur nét zoveel uitbetaalt als hen. Die arbeiders in het verhaal van Jezus, 
in Mattheüs 20: 1 t. 16: dat zijn wijzelf. Op deze dankstond voor gewas en arbeid gaan we in op dankbaarheid in 
relatie tot jaloezie jegens wie het nóg beter, nóg breder of wie nóg meer heeft, en we gaan in op het begrip genade. 
We lezen ook Deuteronomium 24: 15-16.  
Leo Kievit bespeelt het orgel. Het thema luidt:  ‘IJver is lonend, naijver niet’ . 

 
Inzameling t.b.v. voedselbank 
Ook dit jaar delen we concreet zélf van wat we kunnen missen, uit 
dankbaarheid. Voedselbanken krijgen meer en meer cliënten en 
minder inkomsten. Daarom zamelen we ook dit jaar concreet in voor 
de Voedselbank Barendrecht. Zodat in de dienst weer een concrete 
‘wand van dankbaarheid’ zichtbaar wordt. Inzamelmomenten zijn 
waarschijnlijk op dinsdag 31-10 van 19-20 uur, woensdagochtend 1 november van 10-11 uur en 
voorafgaand aan de dankstond diezelfde dag ’s avonds om 19.30 uur. De voedselbank heeft naast verse 
groente en fruit ook houdbare producten nodig, zoals groente en fruit in blik of glas, vis of vlees, koffie e.d. 
Zie verder berichtgeving van onze diaconie.  
 
Kinder-dankdag (14 uur) 
Zo mogelijk vindt in de middag rond 14 uur een kinderdankdag-bijeenkomst plaats, 
ook in de Dorpskerk. Zie berichtgeving op jeugdpagina’s en later via weekbrief en 
www.kerkheerjansdam.nl  
  

http://www.kerkheerjansdam.nl/


Samen aan tafel: ‘Thanksgiving maaltijd’ (18 uur) 
Mogelijk houden we voorafgaand aan de dankstond een 
‘thanksgiving-maaltijd’ in de Dorpskerk. Gedachte is dat we allemaal 
eten meenemen van thuis dat we kunnen delen. De inloop is vanaf 17.45 
uur, om 18 uur gaan we aan tafel. De keukenfaciliteiten in de Dorpskerk zijn 
zeer beperkt, dus koude gerechten (bijv. brood), of thuis opgewarmd eten 
zijn aanbevolen. Vanuit de kerk bieden we deelnemers sowieso een kop 
soep en drinken aan. Opgeven kan t/m uiterlijk 31 oktober via 
janensjanieschop@hetnet.nl  of 06 – 14 81 01 04 . Zie verder de weekbrief, 
website www.kerkheerjansdam.nl en de novembereditie van Samengaan. 
 
Ds. Sjaak Teuwissen 
 

 

BIJBELLEESROOSTER VOOR DE OKTOBER 
 

zondag 1 oktober 2023 2 Koningen 23:31-24:7 Joachaz en Jojakim 

maandag 2 oktober 2023 2 Koningen 24:8-17 Jeruzalem in ballingschap gevoerd 

dinsdag 3 oktober 2023 2 Koningen 24:18-25:7 Jeruzalem omsingeld 

woensdag 4 oktober 2023 2 Koningen 25:8-17 Jeruzalem verwoest 

donderdag 5 oktober 2023 2 Koningen 25:18-30 Juda in ballingschap gevoerd 

vrijdag 6 oktober 2023 Mattheüs 21:18-22 Als je maar gelooft 

zaterdag 7 oktober 2023 Mattheüs 21:23-32 Jezus’ gezag 

zondag 8 oktober 2023 Mattheüs 21:33-46 De mishandelde erfgenaam 

maandag 9 oktober 2023 Psalm 21 Gods rijke zegen 

dinsdag 10 oktober 2023 Openbaring 1:1-8 De tijd is nabij 

woensdag 11 oktober 2023 Openbaring 1:9-20 Een stem als een bazuin 

donderdag 12 oktober 2023 Psalm 16 Vreugde in uw nabijheid 

vrijdag 13 oktober 2023 Openbaring 2:1-7 Kom tot inkeer 

zaterdag 14 oktober 2023 Openbaring 2:8-11 Trouw tot in de dood 

zondag 15 oktober 2023 Openbaring 2:12-17 Een nieuwe naam 

maandag 16 oktober 2023 Openbaring 2:18-29 Houd vast aan wat je hebt 

dinsdag 17 oktober 2023 Openbaring 3:1-6 Gekleed in het wit 

woensdag 18 oktober 2023 Openbaring 3:7-13 Trouw met trouw beantwoord 

donderdag 19 oktober 2023 Openbaring 3:14-22 Wees koud of warm 

vrijdag 20 oktober 2023 Psalm 73 U houdt mij aan de hand 

zaterdag 21 oktober 2023 Mattheüs 22:1-14 Bruiloftsgasten 

zondag 22 oktober 2023 Mattheüs 22:15-22 Geef aan God wat van God is 

maandag 23 oktober 2023 Mattheüs 22:23-33 Een God van levenden 

dinsdag 24 oktober 2023 Mattheüs 22:34-46 Het grootste gebod 

woensdag 25 oktober 2023 Psalm 109:1-20 Liefde met haat beantwoord 

donderdag 26 oktober 2023 Psalm 109:21-31 Red mij in uw trouw 

vrijdag 27 oktober 2023 Openbaring 4:1-11 Onophoudelijke aanbidding 

zaterdag 28 oktober 2023 Openbaring 5:1-14 Lof voor het lam 

zondag 29 oktober 2023 Openbaring 6:1-8 De zegels verbroken 

maandag 30 oktober 2023 Openbaring 6:9-17 De grote dag van toorn 

dinsdag 31 oktober 2023 Psalm 10 De HEER is koning voor altijd 

woensdag 1 november 2023 Openbaring 7:1-17 De waterbronnen van het leven 

donderdag 2 november 2023 Openbaring 8:1-13 Stilte in de hemel 

vrijdag 3 november 2023 Openbaring 9:1-12 Het eerste wee 

zaterdag 4 november 2023 Openbaring 9:13-21 Zelfgemaakte goden 

mailto:janensjanieschop@hetnet.nl
http://www.kerkheerjansdam.nl/


VAN DE BEMANNING VAN DE MANNING 
 

‘Open Kerk’ en monument voor de zelfbouwers 
Elders in Samengaan kunnen we lezen dat de Dorpskerk de komende maanden – bij 
wijze van proef – op drie middagen per week open zal zijn. Op woensdagmiddag 4 

oktober wordt het direct een bijzondere ‘open kerk’. Deze 
middag wordt namelijk het ‘monument voor de zelfbouwers’ onthuld, op de hoek ds. 
J.A. Visserstraat-Nijverheidsstraat. Dit valt samen met een kennismakingsbezoek van 
waarnemend burgemeester de heer Edo Haan aan Heerjansdam. 
Na de onthulling van het monument zal de burgemeester, samen met mensen van het 
gemeentehuis, Dorpsraad en genodigden de Dorpskerk bezoeken, om onder het genot 
van een kopje koffie of thee Heerjansdammers te ontmoeten. 
 
Planning woensdag 4 oktober (onder voorbehoud) 

• Ca. 13.30 uur: onthulling ‘monument voor de zelfbouwers’  

• Ca. 14.00 uur: bezoek centrum Heerjansdam, waaronder de (open) Dorpskerk 

Vanzelfsprekend zijn we allen van harte welkom. 
 

‘Een vaste burcht’ 
Op dinsdag 31 oktober is het Hervormingsdag. Van oudsher een belangrijke dag voor 
christenen die deel uitmaken van de Kerken van de Reformatie. Maar behalve in 
overwegend conservatief-protestantse gemeentes en scholen, staan in ons land nog 
weinig protestanten stil bij deze belangrijke datum in ‘hun’ stukje kerkgeschiedenis. 
 
Lutherlied 
Bij de titel ‘een vaste burcht’ zullen, zeker de ouderen in onze gemeente, juist wél 
denken aan Hervormingsdag. Van oudsher wordt dit lied het ‘Lutherlied’ genoemd: het 
oorspronkelijke Ein feste Burg ist unser Gott werd door kerkhervormer Maarten Luther 
geschreven als troostlied in zware tijden. Het lied is geïnspireerd op Psalm 46. Het 
wordt vooral op 31 oktober gezongen, omdat deze datum sinds 1517 onlosmakelijk 
verbonden is geraakt met Luther, die naar verluidt toen 95 stellingen op de kerkdeur 
van Wittenberg (het tegenwoordige Duitsland) spijkerde. En die achteraf gezien daarmee de Reformatie in gang 
heeft gezet: de afscheiding van wie we nu protestanten noemen, van de moederkerk, de Rooms-Katholieke Kerk. 
Hoewel het feitelijk de paus in Rome was die Luther excommuniceerde. Ik beschrijf het hier allemaal in een sterk 
vereenvoudigde weergave. 

 
Op de lagere school van mijn jeugd zongen we rond 31 oktober steevast dit lied, nog in de 
klassieke berijming, zoals hieronder afgedrukt. Het lied telt vier coupletten, de niet afgedrukte 
coupletten zijn te vinden op www.psalmboek.nl (zoekterm ‘een vaste burcht’).  Deze klassieke 
vertaling van J.J. ten Kate (1819 – 1889), werd hertaald door Ad den Besten (1923-  2015) en is in 
díé vertaling in het Liedboek voor de Kerken terecht gekomen, zie ook hieronder. Tot mijn 
verrassing ontbreekt dit lied in het Liedboek van 2013. Wel is het lied opgenomen in Hemelhoog – 
in de klassieke versie van Ten Kate – en in nog een aantal bundels. 

 
Willem Mudde 
Bij het Liedboek voor de Kerken verscheen in 1977 een zogeheten ‘compendium’ met achtergrondinformatie bij de 
491 gezangen. Bij Gezang 401 – ‘Een vaste burcht’ – schreef organist, koordirigent en componist dr. Willem Mudde 
een artikel. Uit dat artikel licht ik wat achtergrondinformatie uit bij dit Lutherlied. 
 
strijdlied 
Mudde benoemt dat dit lied vroeger vaak als (protestants-)christelijk ‘strijdlied’ is gebruikt – misbruikt misschien – 
tegen zowel de ‘Roomsen’, als in (nazi-)Duitsland tegen de Russen; of tegen andere, al dan niet veronderstelde 
vijanden. Hij noemt het ook wel een ‘protestants volkslied’ of ‘Lutherse internationale’. Maar ook stelt hij dat de 
tijden zijn veranderd, dat het nu niet meer als het ‘aloude marslied der protestantse christendommelijkheid’ wordt 
gezongen, en dat mensen het zelfs in oecumenisch verband zingen.  

http://www.psalmboek.nl/


aanvechting 
Luther schreef dit lied waarschijnlijk tussen 1526 en 1528; een tijd vol persoonlijke aanvechting in Luthers leven; een 
tijd ook waarin verscheidene van zijn vrienden door de pest werden weggerukt. Het ligt bepaald niet voor de hand 
dat de reformator zijn lied tegen de zogeheten Paapsen of Turken zou hebben gedicht; eerder tegen de mentale 
duivelen waardoor Luther zich in zijn persoonlijk leven bedreigd voelde.  
Toch kreeg het lied al vroeg de status van dé protestantse strijdzang bij uitstek. Het werd namelijk zo algemeen 
gezongen, dat het voor de tegenstanders van de Reformatie gebruikt werd om het lied te parodiëren. Luther zelf 
ontleende het lied dus aan Psalm 46. Theologisch gezien is het nogal discutabel om – zelfs bij een vrije interpretatie -  
in een (vanzelfsprekend oudtestamentische) Psalmberijming Jezus Christus (vanzelfsprekend nieuwtestamentisch) te 
noemen; het lied van Luther is daarmee eerder een parafrase dan een vertaling van deze Psalm.  
 
Melodie: van marslied naar kerklied 
Mudde vertelt hoe de oorspronkelijke melodie van Luther gaandeweg veranderde in een soort ‘marslied’ met 
massieve noten. Deze licht bombastische melodie kreeg vooral in de 18e en 19e eeuw gestalte; en deze melodie 
zullen vooral de senioren in ons midden – en ook mijzelf – bekend in de oren klinken. De melodie zoals in Gezang 
401 klinkt anders, melodieuzer en ook gecompliceerder, maar deze ligt veel dichter bij de oorsprong dan de versie 
van bijvoorbeeld Hemelhoog 333. 
 
Alleen op 31 oktober? 
‘Een vaste burcht is onze God’ is méér dan een lied bij wijze van ‘herdenking’ aan 31 oktober 2017. Wie herkent zich 
niet in de aanvechtingen uit Psalm 46, uit het lied van Maarten Luther? Wie heeft nooit te kampen met vijanden in 
zichzelf, met kwade gedachten, met het kwaad dat hem of haar, of anderen treft? De achtergrondinformatie bij dit 
lied brengt kan ons bij de conclusie brengen dat we dit lied van Maarten Luther op veel meer momenten in ons leven 
kunnen zingen: als troost en hoop tegen al het kwaad waar wij ons tegen moeten weren. Opdat het onze angst en 
pijn, het kwaad in en rondom ons ‘hervormt’, om vormt: naar geloof en hoop, naar de goedheid van God in de naam 
van Jezus Christus. 
 
‘Een vaste burcht’ – couplet 1 – klassieke vertaling J.J. ten Cate  
Een vaste burcht is onze God, 
een toevlucht voor de Zijnen! 
Al drukt het leed, al dreigt het lot, 
Hij doet zijn hulp verschijnen! 
De vijand rukt vast aan 
met opgestoken vaan; 
hij draagt zijn rusting nog 
van gruwel en bedrog, 
maar zal als kaf verdwijnen!  
 
‘Een vaste burcht’ – couplet 1 – vertaling Ad den Besten 
Een vaste burcht is onze God, 
een wal die 't kwaad zal keren; 
zijn sterke arm houdt buiten schot 
wie zich niet kan verweren. 
De vorst van het kwaad, 
de aartsvijand staat 
geharnast in 't veld; 
in list en in geweld 
kan geen hem evenaren. 
 
Afwezig 
In verband met herfstvakantie ben ik in de week van 16 t/m 22 oktober afwezig. 
 
Ontvangen 

- Op 25 augustus ontving ik t.b.v. de kerk € 10,00. Hartelijk dank. 
 

  



Speelt er iets in jouw of uw leven waarover je/u graag contact wilt? Schroom niet om contact op te nemen. 
 
Ds. Sjaak Teuwissen 
De Manning 2 
2995 AH Heerjansdam 
Tel. 06 – 20 50 30 99 
E-mail sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl 
Facebook: https://facebook.com/sjaak.teuwissen 
Instagram: sintersjaak  
Twitter: @SinterSjaak 
Doordeweekse werkdagen: di – wo – do – vr 
 
In Memoriam  

Cornelis de Valk  
 

Cees de Valk werd op 3 december 1937 geboren in Rotterdam-West, en 
groeide op in een gezin met – naast vader en moeder – 3 zoons en 2 
dochters. Het gezin woonde nog een tijd in Overschie. De oorlogstijd en de 
tijd er na werden onder meer gemarkeerd door schaarste: vader De Valk 
moest hard werken, en ook andersoortig werk aannemen om het gezin te 
kunnen voeden. 
 
Via zijn zus Anneke leerde Cees in zijn jonge jaren de eveneens Rotterdamse 
Bep Kuijper kennen. Ze trouwden op 10 december 1969; en gingen wonen 
in Heerjansdam aan de Johannes Postlaan 19, de woning die altijd hun thuis 

zou blijven. Daar werden drie zoons geboren: Richard, Ferry en Rob.  
Cees werkte als boekhouder bij scheepvaarttransportbedrijf Van Uden in Rotterdam, met een kort uitstapje naar de 
Boerenleenbank, een voorloper van de Rabobank. Omdat hij goed was met cijfers, wisten veel mensen hem te 
vinden voor hulp bij hun financiën en belastingaangifte. Tot kort voor zijn overlijden stond hij nog tal van mensen 
met zijn kennis en kunde terzijde. 
 
Cees deed veel vrijwilligerswerk. Met name bij Voetbalvereniging Heerjansdam kwamen vele kwaliteiten van Cees 
tot ontwikkeling. Hij trad zelden op de voorgrond, maar achter de schermen verzette hij heel veel werk. Niet voor 
niets werd hij op een gegeven moment benoemd als erelid van deze voetbalvereniging; en hij ontving eerder al de 
Gouden Speld van de KNVB. Bep nam het initiatief tot wat later de Stichting Jeugdopvang zou worden. Cees deed 
met haar mee en zette dit werk na haar overlijden voort. De Stichting Jeugdopvang is onder meer bekend geworden 
vanwege de inloop- en discoavonden in voormalig inloopcentrum ‘De Hummel’, de avondvierdaagse en de jaarlijkse 
huttenbouw als afsluiting van de zomervakantie. 
 
Cees groeide op met het christelijk geloof als vanzelfsprekend onderdeel van het leven. Geloof bleef in zijn bestaan 
latent aanwezig, al sprak hij er weinig openlijk over. Aan tafel werd het Onze Vader gebeden, en de drie jongens 
gingen op de christelijke basisschool De Rank naar school. Misschien had het wel met zijn innerlijke overtuigingen te 
maken dat hij richting zijn kinderen, en wie dan ook, altijd uitging van het goede in een mens, en altijd bereid was 
iemand een tweede of volgende kans te gunnen.  
 
Al geruime tijd was Cees ernstig ziek. De laatste periode van zijn leven werd hij verpleegd in een hospice in ‘zijn’ 
Rotterdam. Het kringetje was rond. Op zondagmorgen 10 september overleed hij, in het bijzijn van zijn zoons. Op 15 
september vond de afscheidsdienst plaats. Tekenend was dat voorafgaand aan de dienst het lichaam van Cees werd 
rondgereden langs Voetbalvereniging Heerjansdam en daar ook de condoleance na afloop plaatsvond. De 
overweldigende belangstelling tijdens de dienst liet iets zien van de betekenis die Cees voor zovelen heeft gehad. We 
lazen Spreuken 22: 6 en Lucas 18: 15 t/m 17, twee teksten waarin het kind centraal staat. Omdat Cees in woord, 
maar vooral in daad heeft laten zien hoe belangrijk hij kinderen en jonge mensen vond, en omdat hij zoveel in hen 
heeft geïnvesteerd. Op de Algemene Begraafplaats is het lichaam van Cees te rusten gelegd. 
 
Ds. Sjaak Teuwissen  
 

mailto:sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl
https://facebook.com/sjaak.teuwissen


In Memoriam  

Ada van Rijswijk 
 
Op 26 juli is van ons heengegaan Adriaantje Trijntje van Rijswijk in de leeftijd van 76 jaar. Ada is geboren als jongste in 
een gezin van vier kinderen. Haar broer Cees en zus Jannie zijn nog onder ons. Jacky haar dochter was haar steun en 
toeverlaat, maar dat gold ook andersom!  Ada kwam uit een kerkelijk gezin en wilde als kind al helpen bij het uitsteken 
van de vlag op de kerktoren en het helpen op de begraafplaats bij het schoonmaken van de grafstenen en ook later 
zat ze in een groep vrijwilligers die de begraafplaats netjes wilde houden. Na de lagere school ging ze naar de 
huishoudschool waar ze leerde om coupeuse te worden en kleding te maken en later ook tassen en riemen. Toch heeft 
het Ada al in haar jeugd niet meegezeten, want ze kreeg als kind jeugdreuma waardoor ze lang in het ziekenhuis moest 
verblijven. Op haar 18e kreeg ze ook nog eens een scooterongeluk dat ook blijvende invloed heeft gehad op haar 
gezondheid. De reuma kwam in elk geval later weer terug, zij het in andere vorm, waardoor het moeilijk was een baan 
te vinden.  
 
Ada is zes jaar getrouwd geweest. Vijftig jaar heeft Ada aan de Smaus gewoond. Jacky vertelde me dat ze nooit iets 
tekort heeft gehad. Voor Ada was niet snel iets teveel. Ze was op allerlei manieren creatief, ook voor de 
vrouwenochtenden en kerstmarkt. Ada was ook een gelovige vrouw. ’s Morgens was het, gezien haar gezondheid, 
moeilijk om naar de kerk te gaan. Maar ze ging graag naar Kijkhoek. Verder nam ze deel aan een groeigroep. Het geloof 
betekende veel voor haar. Ada had een eenvoudig geloof. Neem de dingen maar gewoon aan zoals ze in de Bijbel 
staan en doe er niet moeilijk over.  
 
Een noodlottige val maakte dat ze er niet meer bovenop is gekomen en in het ziekenhuis is overleden. In de dienst van 
woord en gebed in de aula van de begraafplaats stonden we stil bij de woorden van Jezus: ‘Ik Ben de Opstanding en 
het Leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven.’ 
Het gedeelte ging over de opwekking van Lazarus en de hoop die Jezus gaf over onze toekomstige opstanding. De dood 
en het graf hebben niet het laatste woord, want ook Jezus is zelf opgestaan uit de dood en heeft zichzelf daarmee 
garant gesteld ook voor onze opstanding. Voor de tussentijd mogen we ons, na ons heengaan, geborgen weten in het 
Vaderhuis met de vele woningen.  
 
Dat dit tot troost mag zijn voor Alex en Jacky, voor Amber en Jade en allen die haar lief en dierbaar waren.  
 
Ds. Leo van der Eijk.  
 
. 
In Memoriam  

Anthonie Gerrit den Ouden 
 
Op 8 juli is overleden Anthonie Gerrit den Ouden in de leeftijd van 89 jaar. Bij velen bekend als Toon. 
Toon werd geboren op 11 oktober 1933 te Barendrecht aan de Middeldijk. Hij kwam uit een gezin met 10 kinderen, 
waarvan een broertje op zeer jonge leeftijd kwam te overlijden. 
In 1959 is hij getrouwd met zijn Corrie en zijn zij in Heerjansdam komen wonen. 
Zij werden verblijd met 5 kinderen (drie jongens en twee meisjes). 
Toon was een harde werker. En naast zijn werk had hij ook nog een groentetuin bij te houden. Zo voorzag hij 
menigeen van groenten en aardappelen. Op zijn 57ste ging hij met de VUT en heeft daar vele jaren in goede 
gezondheid gebruik van mogen maken, dus meer tijd om nóg een moestuin bij te houden. Dit was zijn grote hobby. 
Verscheidene keren heeft hij ook het ambt van diaken mogen vervullen. 
In 2012 moest hij afscheid nemen van Corrie en heeft zich daar goed doorheen weten te slaan. Hij zorgde voor zijn 
eigen kostje, maar schoof ook graag bij de kinderen aan. Hij hield wel van gezelligheid. 
Maar eind vorig jaar gingen zijn krachten achteruit en begin dit jaar werd bekend dat hij darmkanker had. Hij wilde 
geen behandelingen en koos ervoor af te wachten wat er zou gebeuren. De laatste weken voor zijn overlijden wilde 
het eten niet meer goed zakken en stopte hij met eten en drinken. 
Toon kon thuis blijven door de liefdevolle verzorging van kleindochter Linda en de eigen (en schoon-) kinderen. Op 8 
juli heeft zijn lichaam het opgegeven in het vertrouwen dat hij zijn Heer ging zien. 
 
Hij zei: ik heb een goed leven gehad en het is goed zo. 
 



In Memoriam  

Johann Hermann Sebastiaan Brinkman  

 
Hermann Brinkman werd op 15 augustus 1925 geboren in Rotterdam. Hij had een oudere 
broer. Het gezin Brinkman was van Duitse komaf, maar vernederlandste de naam rond de 
Tweede Wereldoorlog. Vader Brinkman had een bedrijf dat zonweringen en rolluiken 
maakte en repareerde.  
Hermann was een tiener toen de Tweede Wereldoorlog begon. Bij het bombardement op 
Rotterdam werd het huis van de buren aan de Bergschelaan volledig verwoest, en ook bij 
hen vlogen de ramen er uit. Het maakte diepe indruk op het gezin.  
 
Na de oorlog trad Hermann toe tot het bedrijf van zijn vader.  Hermanns broer woonde en 

werkte een aantal jaren in Australië, maar kwam weer terug naar Nederland en voegde zich ook bij het 
familiebedrijf. In de naoorlogse jaren leerde Hermann op een uitgaansavond in een Rotterdams café, Ronnie Huizer 
kennen. Op 22 augustus 1958 trouwden ze. Ze kwamen vanwege de woningnood te wonen aan de ds. J.A. 
Visserstraat in Heerjansdam, toen nog een nieuwbouwwoning met uitzicht over weilanden. Het was voor sommige 
familieleden van Hermann en Ronnie wennen dat ze buiten Rotterdam, in zo’n klein dorp gingen wonen. Maar 
Hermann en Ronnie hebben vele goede jaren in Heerjansdam gekend. In 1964 werden ze vader en moeder van 
Hermann. Veel later werd het gezin verrijkt met schoondochter Josien en kleinkinderen. Hermann jr. nam, volwassen 
geworden, het bedrijf van zijn vader over, en startte later een eigen bedrijf, eveneens in rolluiken.  
 
Hermann kon innemend en charmant zijn, zeker voor mensen die hij graag mocht. Zijn familieleden konden op de 
gekste dagen en momenten een beroep op hem doen als het nodig was. Hij was gastvrij. Hij was ook verbaal heel 
sterk en kon daarin overtuigend, soms dwingend overkomen. Hij nam geen blad voor de mond, zei waar het wat 
hem betreft op stond, gaf ongevraagd zijn mening en feedback. Dat gaf duidelijkheid, maar dat zorgde soms ook 
voor onbegrip en verwijdering van mensen met wie hij vertrouwd was. Al kon hij moeilijk begrijpen dat het zijn eigen 
woorden of houding waren die dit veroorzaakte. Dit ‘onvermogen’ kwam steeds meer aan de oppervlakte toen het 
met Ronnie wegens voortschrijdende dementie achteruit ging en toen ze in 2020 overleed: zij was altijd de rem en 
corrigerende factor geweest in Hermanns leven.   
 
Hij liet zich weinig uit over zijn levensbeschouwelijke overtuigingen. Als gezin werd er wel altijd voor het eten 
gebeden. Bijbellezen en kerkgang waren minder vanzelfsprekend. In zijn jongere jaren was Hermann lang lokaal en 
regionaal actief voor de CHU, en later het CDA.  
 
Na het overlijden van Ronnie, en mede vanwege zijn hoge leeftijd, het wegvallen van generatiegenoten, en zijn eigen 
lichamelijke achteruitgang, ging Hermann zich eenzamer voelen. Dat mensen hem bezochten kon dat niet helemaal 
opheffen. Nadat Hermann onlangs was gevallen in huis, en er longontsteking en blaasontsteking werd 
geconstateerd, kwam hij uiteindelijk terecht bij de Rozenhof (Het Spectrum) in Dordrecht. Hij haalde nog net zijn 98e 
verjaardag, maar was het leven moe. Op zaterdag 19 augustus is hij, zoals de rouwkaart beschrijft, ‘vredig van ons 
heengegaan’. 
 
Op zaterdag 26 augustus vond in de Dorpskerk de afscheidsdienst plaats. Zoon Herman en kleinzoon Floris haalden 
herinneringen op. We lazen Psalm 139. En we luisteren naar liederen en muziek die Hermann mooi vond. In het graf 
is hij verenigd met Ronnie. Dat hij moge rusten in vrede. 
 
Ds. Sjaak Teuwissen 

 

 

  



VERSLAGEN EN BERICHTEN 
 

Een open kerkdeur 
 

Bij onze Dorpskerk wel 2 open deuren 
 
Vanaf 2 oktober aanstaande is onze Dorpskerk open. 
We doen dat op maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag 
van 14.00 tot 16.30 uur. 
De voor- en achter(zij)deur staan uitnodigend voor u en 
jou open. 
We zorgen voor een kopje koffie, thee of een glas water, 
een koekje en vooral voor een rustpunt in de dag. Soms 
wil je even alleen zijn, soms wil je even een gesprekje. 
Iedereen is welkom, jong of wat ouder. 
Er kan een lichtje worden aangestoken, voor een ieder 
die daar behoefte aan heeft. 
Maak kennis met de historie van de Kerk en ervaar de 
rust van dit kerkgebouw. 

 
 
Robijn 
Bij een 40-jarig huwelijk spreekt men van een Robijnen huwelijk! 
Wat is er nu gebeurd?  
Diny Broekhuizen gaat, als contactpersoon van onze gemeente, na ongeveer 40 jaar 
stoppen.  
Bij zo’n gebeuren kunnen we ook wel spreken van: Wat een geweldige ‘ROBIJNEN‘ 
tijd!!!! 
Via deze weg willen wij Diny  héél, héél hartelijk danken voor haar vele werk.  
De tijd is nu aangebroken dat zij het stokje overgeeft aan een ander gemeentelid.  
Dit verdient zeker een bloemetje en alle goeds toegewenst! 
 
 

OP ZOEK NAAR EEN KERKELIJK WERKER! 
 
In onze gemeente hebben we vele jaren kunnen beschikken over een 
predikant en een kerkelijk werker. De functie van kerkelijk werker werd op 
basis van 3 dagen per week ingevuld door mevrouw Nel van Embden en later 
door de heer Wim Wiersma. Helaas hebben we om financiële redenen 
afscheid moeten nemen van Wim Wiersma.  
Ds. Sjaak Teuwissen is zeer actief in de gemeente, maar hij kan onmogelijk alle 
pastorale activiteiten van de kerkelijk werker overnemen. Wij zien dan ook dat 
het pastorale werk niet helemaal uitgevoerd kan worden zoals wij dat als 
kerkenraad voor ogen hebben. Gelukkig hebben wij de Stichting Dorpskerk 
Heerjansdam bereid gevonden om voor een periode van 3 jaar - met een 
evaluatie na 2 jaar - geld ter beschikking te stellen om te besteden aan een kerkelijk werker. Drie dagen gaat niet 
lukken, maar met 12 uren per week zetten we al een grote stap in de mogelijkheden om pastorale zorg verlenen. De 
aandacht van de kerkelijk werker zal in hoofdzaak uitgaan naar onze senioren, maar dat is natuurlijk niet in beton 
gegoten. De werkzaamheden zullen in overleg met ds. Teuwissen worden verdeeld. 
Wij hopen spoedig een geschikte man of vrouw te vinden! 
Uw kerkenraad 
  



Als iedereen het zijne doet… 
Als een vervolg op de berichten van Hans Ouwerkerk in het kerkblad van juni, heb ik misschien ook nog wat tips. Niet 
iedereen heeft hier wat aan, bijv. omdat ik een tuintje heb, waarin een ‘kist’ staat, waarin ik het e.e.a. kan bewaren, 
zoals lege melkpakken en plastic, zodat ik niet voor elk dingetje naar de plastic verzamelbak hoef te lopen. Maar al 
wordt er maar mee bereikt dat iedereen nadenkt wat hij/zij kan doen. 
Als ik een was gedraaid heb en na 1 of 2 dagen moet dit nog een keer, dan vang ik het laatste spoelwater in een 
grote bak op, en doe dit in de wasmachine voor de nieuwe wasbeurt, dit scheelt heel wat liters water. Het koude 
water van voor douchen gebruik ik ook voor de was, of bij droog weer om de planten in de tuin water te geven. 
Zakjes voor groente en fruit niet bij het oud papier doen, maar ze gebruiken tot ze stuk zijn. Ik deed dit al toen Hans 
Vermaas nog op de Ziedewijdsedijk gevestigd was en heb zo misschien wel honderdduizenden zakjes hergebruikt. 
Dat gold ook voor de groenteman op de markt, die helaas is weggegaan. 
Papieren zak van de bakker, waarin ik alle kleine stukjes papier doe, wat dan weer met het oud papier mee kan. 
Koffiefilters leeggooien in de tuin, daar houden poezen niet van. 
Nadenken wat ik kort na elkaar uit de koelkast nodig heb voor eten klaarmaken, of de boterham en dat er in 1 keer 
uithalen. Natuurlijk ga ik wel eens de fout in en vergeet toch wat, maar als iedereen het zijne/hare doet, komen we 
weer een stukje verder. 
 
Janny Gielen- v.d. Berg 
 

 

Kids of Joy Masterchef komt terug! 
 
Inmiddels is het alweer een paar jaar geleden dat we een Kids of Joy Masterchef hebben 
georganiseerd, dus tijd voor een nieuwe editie!  
Op zaterdag 11 november zullen we met de kinderen aan de slag gaan in de keuken om 
een overheerlijk 3-gangendiner voor te bereiden voor hongerige gemeenteleden. 
De kinderen worden om 14.30u. verwacht en om 17.30u. zal het Kids of Joy-Restaurant  
in de Boomgaardkerk haar deuren openen.  
Er is plaats voor 20 gemeenteleden, dus reserveer tijdig! 
Om 19.00u. is het restaurant helaas weer gesloten. 
 
Wij hopen op een gezellig en vol Kids of Joy Restaurant. 
 
Opgeven en reserveren kan bij Marieke Roobol 
anroobol@gmail.com / 06-28758603 
 
 

LEDENADMINISTRATIE 
Ingekomen berichten van 21 augustus 2023 tot en met 20 september 2023 
 
Overleden 
 
 
 
Wijzigingen met betrekking tot de ledenadministratie kunnen doorgegeven worden aan Bert Schop,                                                                 
ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl 
 
 

Via deze weg wil ik al die lieve mensen bedanken waarvan ik, na mijn fietsongeluk en  
operatie, zoveel meeleven heb ontvangen in de vorm van bezoekjes, fruit, kaarten met 
bemoedigingen, etc. 
Het is fijn om deel uit te mogen maken van een warme gemeente die het omzien naar  
elkaar zo in de praktijk brengt, nogmaals, geweldig bedankt. 
Peter Nieuwstraten 
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KERKRENTMEESTERS 
Collectes en giften over de maand augustus 2023 

      

datum doel  kerk   GIVT   bank   totaal  

6 augustus Diaconie  €    66,50   €    76,71     €  143,21  

  Kerk  €    74,60   €    43,53     €  118,13  

  Jeugd  €    67,10   €    41,79     €  108,89  

            

13 augustus Kerk  €  157,61   €    88,35     €  245,96  

  Onderhoud  €  146,54   €    49,95     €  196,49  

            

20 augustus Diaconie  €  161,75   €    98,45     €  260,20  

  Kerk  €  183,05   €    52,24     €  235,29  

            

27 augustus ZWO  €  165,35   €  123,88     €  289,23  

  Onderhoud  €  116,30   €    35,42     €  151,72  

            

  Thuisfront  €    13,80       €    13,80  

  Bloemen  €    18,50       €    18,50  

  Koffiepot  €    85,25       €    85,25  

            

Collectes ontvangen  via bank volgens verdeling: 

   kerk  € 101,40 

   diaconie  € 54,60 

      
Oud papier:   mei 10,44 ton € 330,63 

  juni 7,66 ton  € 283,37 

  juli 8,14 ton  € 291,53 

  aug. 9,28 ton  € 310,91 

 
Hartelijk dank voor uw bijdrage 
Namens het college van kerkrentmeesters. 
 
Jan Schop, Penningmeester 
 

 

 VACATURE 
 
Wij zijn op zoek naar heel veel enthousiaste kinderen die op zaterdag 11 
november willen koken voor hongerige gemeenteleden!  
Zit jij in groep 5, 6, 7 of 8 en lijkt het je wat, meld je dan gauw aan!  
 

Zit je in groep 1, 2, 3 of 4….niet getreurd! Jouw hulp kunnen we ook heel goed gebruiken, bij het versieren van het 
restaurant, het maken van het dessert en het samenstellen van de menukaarten! 
 
Geef je snel op bij Marieke zodat we weten op hoeveel hulp we kunnen rekenen.  
anroobol@gmail.com / 06-28758603 
  

mailto:anroobol@gmail.com


Oud papier 
We naderen alweer het einde van het jaar. Na een prachtige nazomer 
worden de dagen korter, wordt de temperatuur lager. De eerste 
pepernoten zijn aangetroffen in diverse winkels.  De eerste 
voorbereidingen voor de aanstaande feestdagen zijn in de week gelegd. 
Wat niet verandert is het legen van uw oudpapiercontainer. Twaalf keer 
per jaar staan ze voor u klaar. Dan halen 22 vrijwilligers uit ons dorp het 
oude papier op. 
In ploegen van 4 worden 2 (vuilnis)wagens bemand waarna in zo’n 2 uur de route gelopen wordt. 
De schoenzolen worden er letterlijk zelfs af en toe vanaf gelopen. Dat komt dan weer omdat de schoenen al heel wat 
jaren meegaan. Geweldig werk van deze mannen en vrouwen in alle leeftijden 
 
Zou u of jij, man of vrouw, jong of wat ouder het team willen uitbreiden? Dat zou geweldig zijn. 
Een e-mailtje naar oudpapier@kerkheerjansdam.nl is genoeg. 
 
Hieronder het ophaalrooster voor oktober en november.  
21 oktober     18 november 
Chris Bijlsma     Bas van Nes 
Jan Robbert Albrechts    Manuel de Jong 
Marcel van Dam    John Peterse 
Ton Meenhorst     Alex Leinenga 
 
Chris Grootendorst 
 
 
 

De Bouwerij 
Na de eerste stap in de aanpassingen van de Dorpskerk door middel van de ombouw 
van de galerij tot kerkelijk bureau is het timmergereedschap tijdelijk opgeborgen. 
We hebben u als gemeente geïnformeerd over de bouw- en verbouwplannen 
middels een gemeenteavond op 20 juni jl. Het verslag hiervan kunt u nalezen in 
Samengaan van juli. 
 
In de kerkenraad is uitgebreid vergaderd over de te nemen stappen en beschikbare 
budgetten. Om het proces verder te begeleiden is besloten een bouwcommissie in het leven te roepen die de 
opdracht heeft het bouwproces praktisch maar ook budgettair aan te sturen en te bewaken. Inmiddels heeft de 
Bouwcommissie de eerste vergadering achter de rug. Er is een Tijdsplanning en een Plan van Aanpak gemaakt. 
Periodiek wordt verslag uitgebracht aan de kerkenraad. Ook is besloten een Budgetneutraalcommissie te starten die 
de taak krijgt om de exploitatie van de Dorpskerk met zalen te uit te denken en/of verbeteren en gelden binnen te 
halen om uiteindelijk onze kerkelijke begroting gezond te krijgen, dus zonder tekorten. 
De bouwcommissie is samen met architectenbureau RoosRos het vergunningentraject gestart. Omdat het 
verbouwingen van en bouwen aan een monument betreft moeten veel loketten worden bezocht zoals de Gemeente 
Zwijndrecht en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed etc. De doorlooptijd is daarom ca. 26 weken. Gelijktijdig wordt 
uitgewerkt wat vergunningsvrij aangepast mag worden.  
Dit betreft o.a. de aanpak van de bovenzaal en consistoriekamer zodat deze geschikt worden voor alle jeugdwerk. De 
verwachting is dat we daar dit najaar mee kunnen starten. Later in de tijd volgt ook de vervangingen van de 
kerkbanken links en rechts van de kansel voor stoelen. 
 
Over de Boomgaardkerk valt nog te melden dat de vergunning lang geleden is aangevraagd en dat deze naar 
verwachting binnenkort zal worden gepubliceerd. De start van de bouwwerkzaamheden aldaar hangen uiteraard af 
van het definitief worden van de vergunning en de verkoop van de woningen. Tot die tijd blijven wij als kerkelijke 
gemeente gebruik maken van de zaalruimtes. 
  
We houden u op de hoogte. 
 
Uw kerkrentmeesters  

mailto:oudpapier@kerkheerjansdam.nl


DIACONIE 
Verantwoording giften t.b.v. de diaconie: augustus/september 2023 
 
Bloemendienst 
21-08   via mevrouw Ineke Kruisinga                €  20,00  
21-08   via mevrouw Astrid Verstegen              € 10,00            
08-09   via mevrouw W. Ouwerkerk                  €  20,00     
 
Bloemenbusjes 
Juni/juli € 22,20 
Augustus € 18,50 
 
HA collecten voor mensenkinderen 
Broedmachines Armenië   € 767,00 
HA Kijfhoek € 200,00 
Collecte voor Open Doors € 511,00 
 
Ontvangen voor de Kerk 
04-09 via mevrouw L. Kruithof  € 50,00 
 
Alle gevers hartelijk dank. 
Met vriendelijke groet, 
namens de diaconie, 
Jan de Jong 
 

Dankdag 1 november, actie voor de  Voedselbank 
In het kader van Dankdag is het goed om onze dank tot uitdrukking te brengen voor wat wij als ‘oogst’ mogen 
benutten voor ons dagelijkse leven. De meesten van ons kunnen daar prima van leven, maar armoede komt vaker 
voor dan je denkt. Er moeten nu door de overheid allerlei steunmaatregelen worden genomen om te voorkomen dat 
een miljoen mensen in armoede terecht komen. In deze periode van verkiezingen hebben vrijwel alle partijen het 
begrip ‘bestaanszekerheid’ hoog in het vaandel. De maatregelen zullen vast wel een stap in de goede richting zijn, 
maar desondanks zullen er eerder meer dan minder mensen aangewezen zijn op de Voedselbank om dagelijks eten 
op tafel te hebben.  
Daarom zamelt de diaconie weer levensmiddelen in om 
deze beschikbaar te stellen aan de Voedselbank. De 
Voedselbank heeft aangegeven dat er in hoofdzaak 
behoefte is aan houdbare levensmiddelen: groente en 
fruit in glas of blik, vis en vlees in blik . Speciaal wordt 
aandacht gevraagd voor olie (zonne-bloem/ olijfolie), 
azijn en broodbeleg (pindakaas, hagelslag enz.). Koffie 
en thee , pasta en rijst zijn ook gangbare producten die 
mensen veel nodig hebben. Verse appels en 
sinaasappelen zijn ook nog wel een aantal dagen goed te 
gebruiken.  
 
Graag ontvangen wij u in de Dorpskerk op dinsdagavond 31 oktober van 19u tot 20u. , woensdagmorgen 1 
november van 10 tot 11 u. en bij het binnenkomen voor de avonddienst van Dankdag. Inmiddels hebben wij een 
reputatie op te houden. Citaat van de Voedselbank: ”Hier mogen andere kerken een voorbeeld aan nemen.” 
 

Diaconie 

 
 
  



JEUGDRUBRIEK 

 



 



 



‘Sta versteld, je bent een held’  
 
Kinderlied oktober - bij Bijbellezingen uit Rechters en Mattheüs 

 

In de kerkdiensten van de maand oktober zijn er drie keer 
lezingen uit Rechters aan de orde, twee keer uit Mattheüs. 
We hebben voor deze maand gekozen voor het lied ‘Sta 
versteld, je bent een held’, geschreven door Karin Koornstra, 
uitgegeven door Unisong Music Publishing BV Vrolijke 
Kinderliedjes, deel 3. Het lied werd uitgebracht in maart 
2012. De muziek is van Unisong Music Publishing Bv 
 
Heidi Treurniet en ds. Sjaak Teuwissen 
 
 

 
‘Sta versteld, je bent een held’ 
https://www.youtube.com/watch?v=4dDe8vkqx3w  
 

 
Sta versteld, je bent een held, 
als je doet wat de bijbel zegt, 
Sta versteld, je bent een held, 
bid en dien Hem oprecht. 
 
1)-Geven is beter dan 
te nemen altijd weer, 
die ander is belangrijk 
voor de Heer. 
Luister naar Zijn Stem 
en volg Hem op de voet, 
waarheen Hij jou ook leidt 
dat is altijd, altijd, altijd goed. 
Je bent een held dat is wat telt. 

 
2)-Het volgen van Jezus 
geeft je soms wel wat verdriet, 
maar groter is de vreugde 
die je daarna ziet. 
Let op wat je zegt 
en wees niet negatief, 
Laat je woorden swingen 
en spreek altijd, altijd positief. 
Je bent een held dat is wat telt. 
 
Je bent een held 

 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=4dDe8vkqx3w


  

RONDJE KIJFHOEK 
Terugblik 
Het waren vorige maand weer twee bijzondere diensten in de Kijfhoekkerk. 
Tijdens de eerste dienst hebben we met onze dominee Sjaak Teuwissen het 
Heilig Avondmaal gevierd. Rondom de antieke tafel met het tinnen servies, was 
het met de 21 gemeenteleden een plechtige en waardige Maaltijd van onze Here 
Jezus. Tijdens de tweede dienst wist onze gastpredikant Geurt-Jan van Beek op 
een bijzondere manier de 23 aanwezigen te bepalen bij de keuze die we persoonlijk moeten maken voor onze Here 
Jezus. Hierbij werd de tekst van Psalm 1 op een bijzondere manier uitgelegd.  

 
 Hieronder enkele fotomomenten van deze diensten: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kijfhoek, zondag 3 september: 
Viering Heilig Avondmaal rondom de tafel 

Dominee Sjaak Teuwissen  
was gekomen met zijn  

speciale ‘kerkfiets’ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kijfhoek, zondag 17 september, v.l.n.r. René 
Bernhard, organist tussen Cees en Marry Jongsma, 
Jan de Jong, diaken, dominee Geurt-Jan van Beek en 
mevrouw Jannie Gielen 
 

 
Hier nog een fotomoment van afgelopen zomer: 
Kijfhoek, zondag 20 augustus, met dominee Nico van 
Splunter met zijn pleegzoon, naast Jacco Steen, 
organist, mevrouw Ina Stolk-Broekhuizen en Liesbeth 
Schop, ouderling 



  

Monumentendag 
We kijken met plezier ook terug op de Open Monumentendag in september. Met het fantastische zomerweer wisten 
zo’n honderd bezoekers onze polderkerk te vinden. In de middag was de dirigente mevrouw Jeanita van Eijsden van 
haar dameskoor Eglantine te gast. Zij zong solo in verschillende zangblokjes mooie, maar ook bekende liederen en 
werd met haar zuivere stem begeleid door organist Niels Martin. Ook was onze natuurgids Jan de Kok weer aanwezig 
die met een groepje een mooie ontdekkende natuurwandeling ging maken door het Develgebied.  
Hoe toepasselijk kan het zijn, dat op deze monumentendag, dit jaar met als thema ‘Levend Erfgoed’, wij een 
bijzonder schilderij kregen aangeboden. Het is een gezicht op het buurtje ‘de Karreman’ dat gestaan heeft met 
enkele huizen en schuren aan de oude Munnikkensteeg, ter hoogte van de landweg naar de kerk met aan de 
overkant het BP-tankstation.  De Stichting is de schenker, mevrouw Reinie Roeland enorm dankbaar. Het zal zeker 
een mooi plekje aan de wand krijgen.  

     
De Kijfhoekkerk is normaliter dagelijks open voor individueel bezoek. Veel 
wandelaars, fietsers en ook automobilisten vinden in de Kijfhoekkerk een rustpunt. Als 
ook u op de doordeweekse dag of in het weekend de kerk bezoekt, leest u eens de soms 
ontroerende berichten die de bezoekers in het gastenboek noteren. De orgelzolder is 
gerenoveerd en vernieuwd. Op de expositiepanelen wordt een algemeen beeld gegeven 
van het buurtschap Kijfhoek en de kerk in het midden. Tijdens uw bezoek is er 
gelegenheid om zelf, gratis, koffie, thee, water of frisdrank te nemen. Voor de hygiëne 
zijn een aantal flacons handgel aanwezig. Er is een verwijzing naar toiletbezoek, 
informatiemateriaal en giften. Er is zelfs de mogelijkheid uw gift via een QR-code over te 
maken. U bent van harte welkom! Er staat een stoel voor u klaar ! 
 

Wel en wee 
Vorige maand vierden Jaap en Annie 
Gouman – van Loenen hun 60-jarig 
huwelijksjubileum. Als trouwe bezoekers toch even op de foto, op de 
‘buiten kerkbank’. 
 
 
 
Onze gastheer en buurman van de kerk, Jan van der Net werd vorige 
maand enkele dagen opgenomen in het Dordwijk ziekenhuis. Na 
verschillende onderzoeken is hij gelukkig weer thuis. Wij wensen Jan, 
zijn vrouw Metha en gezin voor een goed herstel. 
 
 

Collectes en giften 
Tijdens de kleinschalige kerkdiensten wordt door de diaken met de ‘hengelcollectezak’ rond gegaan. Na de twee 
diensten van vorige maand zijn de collectes geteld:  
Zondag 20 augustus met dominee Nico van Splunter en 25 bezoekers en € 152,45 
Zondag 3 september met dominee Sjaak Teuwissen, met het H.A. , 21 bezoekers en €  200,00 
Zondag 17 september met dominee Van Beek, met 23 bezoekers en €  333,50 
In de bus voor Groot Onderhoud en de open collectezakken bij de uitgangen werd ruim twee honderd euro geteld.  
Iedereen heel veel dank. 
Met de QR-code werd in totaal ook nog 110 euro ontvangen.  
Een meelevend gemeentelid stopte mij ook weer een biljet van twintig euro toe, met de opdracht deze voor de 
Kijfhoekkerk te bestemmen.  Ook beste, heel veel dank! 

 
Giften en Nalatenschap 
In het algemeen zullen we onderwerpen als politiek, financiën, privé- en geloofszaken, niet snel met anderen delen.  
Afgelopen zomer mocht de Stichting Behoud Kijfhoekkerk, met zeer grote dankbaarheid, een bedrag van vijfduizend 
euro (€ 5.000,00) ontvangen. Deze dank is tweeledig: naast ónze dank, is deze gift in liefde en dankbaarheid aan de 
Kijfhoekkerk geschonken door een echtpaar met hun oprechte waardering, dat in onze kleine polderkerk, twee keer 
per maand en al bijna zevenhonderd jaar, de traditionele erediensten en de lofzang wordt gaande gehouden.  



  

Indien u ook zou overwegen onze kleine Kijfhoekkerk, op te nemen in uw nalatenschap, neem dan eens, 
vertrouwelijk en vrijblijvend contact op. Ook uw notaris is bereid de mogelijkheden hiertoe in vertrouwelijkheid te 
bespreken.  

 
Kerkdiensten in de Kijfhoekkerk 
In de komende maanden zijn de volgende diensten gepland: 
Zondag    1 oktober met ds. H. Mast uit Terheide aan Zee 
Zondag  15 oktober met ds. J. W. Sterrenburg uit Puiflijk (voorheen Hardinxveld) 
Zondag    5 november met ds. J. Breure uit Zwijndrecht 
Zondag  19 november met ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht 

 
Tenslotte 
Ook in deze herfstmaand oktober blijven we naar elkaar omkijken, of we sturen bij gelegenheid een kaartje. Een 
kleine moeite, maar met groot plezier! Voor vragen of aanvullende ideeën voor de kerkdiensten en meer, bel mij 
even, 06 – 3650 1396, of via WhatsApp en e-mail dendijk@hetnet.nl  
Bezoek ook eens onze vernieuwde website www.kijfhoekkerk.nl en Facebook. 
In de digitale versie van ons kerkblad zijn alle foto’s in kleur te zien. 
Als u beschikt over e-mail, kunt u zich hiervoor aanmelden bij de redactie: 
Kerkblad Samengaan Heerjansdam: samengaan@kerkheerjansdam.nl  
Een mooie en Zegenrijke herfstmaand toegewenst. 
 
Een goede groet,  
Joop Wiekeraadt 
 

INGEZONDEN 
 
Op woensdag 11 oktober houdt de Confessionele beweging afdeling 
Rotterdam en omstreken een bijeenkomst voor leden en belangstellenden. De 
bijeenkomst wordt gehouden in de Johanneskerk, Guido Gezelleweg 1, Rotterdam-Lombardijen. Aanvang 14.00 uur. 
Dr. G. (Gert) den Hartogh, ambulant predikant te Barendrecht-Carnisse Haven, zal een onderwerp inleiden met als titel: “HET 
GROTE TABOE, OFTEWEL: AFSCHEID VAN DE KERK” 
Dr. Den Hartogh schrijft als toelichting op zijn lezing: 
Sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw is er sprake van kerkverlating. Eerst leken het niet meer dan onbetekenende 
haarscheurtjes waar min of meer schouderophalend aan voorbijgegaan werd. Het was in de loop van mijn theologiestudie 
(1979-1985) dat er voor het eerst een klein boekje verscheen waarin het onderwerp ter sprake kwam en dat door ons als 
studenten in het kader van het vak Godsdienstsociologie bestudeerd moest worden. 
Inmiddels zijn de haarscheurtjes van weleer enorme gaten geworden en dringt de vergelijking met de aardbevingsschade die 
veel huizen in de provincie Groningen gedurende de afgelopen jaren hebben opgelopen, zich op. Alleen al de PKN verliest per 
jaar zo’n 60.000 leden! 
 
Het merkwaardige nu is dat op dit gegeven een taboe lijkt te rusten. Er wordt t.b.v. de kerk vanuit ‘Utrecht’ allerhande 
promotiemateriaal naar gemeenten en ambtsdragers toegestuurd, maar de cijfers – die tot een aantal jaren geleden jaarlijks 
werden gepubliceerd – blijven achterwege. Naar een actuele stand van zaken zal men op internet of jaarboek vergeefs zoeken: 
op de officiële site staan de cijfers van 2017! 

 
Uiteraard roept een dergelijke ontwikkeling én, daarmee samenhangend, de houding van ‘de top’ ontegenzeggelijk vragen op. 
De belangrijkste daarvan is: hoe moeten we verder? Is het binnen de huidige tijd nog wel mogelijk om op de traditionele, c.q. 
klassieke manier ‘kerk’ te zijn? Op die vraag zal dr. Gert den Hartogh op woensdag 11 oktober nader ingaan. 
 

mailto:dendijk@hetnet.nl
http://www.kijfhoekkerk.nl/
mailto:samengaan@kerkheerjansdam.nl


  

INGEZONDEN 

The Young Messiah  
Door The Choir Company  

Zondag 29 oktober, aanvang 19.30 uur 
Dorpskerk, Molenweg 8, Heerjansdam 

Voor het 10de jaar achter elkaar brengt The Choir Company de Young Messiah van Tom Parkers 
wereldberoemde bewerking van Händels meesterwerk. Zo’n vijf jaar na dato wordt op 29 oktober in 
Heerjansdam in de Dorpskerk opnieuw dit geweldige muzikale meesterwerk gebracht.  

Met een enthousiaste band, solisten en een 45 leden groot koor met zangers en zangeressen uit een 
selectie van 290 deelnemende koorleden, gedirigeerd door Maarten Wassink staat er iets bijzonders te 
gebeuren. Tom Parkers moderne bewerking van Händels ‘Messiah’ oratorium, ‘The Young Messiah’ mag je 
ook gerust bijzonder noemen. Een muzikaal meeslepende vertelling van Jezus’ geboorte, lijden, sterven en 
opstanding, die de boodschap van het Evangelie van Jezus Christus dichter bij mensen brengt. Met behulp 
van deze muzikanten worden bezoekers meegenomen in het tijdloze verhaal dankzij Tom Parkers 
bewerkingen, zoals ‘Unto Us a Child is Born’, ‘Every Valley’, ‘I Know that My Redeemer Liveth’ en het 
majestueuze ‘Hallelujah’. 

Net als voorgaande edities zal de avond uit twee gedeelten bestaan. Er is een deel vóór de pauze waarin de 
meest geliefde liederen van de afgelopen 10 jaar gezongen zullen worden; bekende arrangementen van 
Tom Parker uit zijn omvangrijke repertoire. Na de pauze wordt ‘The Young Messiah’ uitgevoerd. 

Van harte uitgenodigd. Ticket € 24,50 incl. reserveringskosten.  
Kaarten kunnen besteld worden via www.eventsforchrist.nl 

Meerdere gemeenteleden uit de regio van Heerjansdam doen mee. 
 
Chris, Liesbeth en Jeroen Grootendorst 
 

 

http://www.eventsforchrist.nl/


  

INGEZONDEN 
 
 
 
 
Ik heb een kop thee in mijn handen. Zwijgend kijk ik eroverheen naar de overkant van 
de ontbijttafel. Daar is Bert in gesprek met Tanya, een kleine, vrolijke en vriendelijke 
jonge vrouw, mijn directe collega uit Odessa, Oekraïne. Ze spreken Russisch, de taal 
die ze beiden beheersen. Af en toe versta ik een woordje, maar ook zonder dat ik het 
gesprek kan verstaan, weet ik hoe het met haar gaat. De diepe wallen onder haar ogen 
spreken genoeg.  

Ze vertelde me dat ze eerst dacht dat de oorlog een week zou duren. Daarna hoopte ze op drie weken. Nu zijn we al anderhalf 
jaar verder. Anderhalf jaar diepe onzekerheid. Vrienden zijn gevlucht, families zijn verscheurd, haar nachtrust wordt steeds 
vaker onderbroken door gillende sirenes. De aanvallen op haar stad nemen toe. En dan heeft ze daarnaast dagelijks te maken 
met allerlei praktische problemen als onstabiele elektriciteit. Als ik eraan denk om zo te moeten leven, duizelt het me al. Ze lacht 
als ik haar vraag: “Hoe houd je dat vol?” 
Volgende week wordt ze ingezegend tot leider van haar kerk. De mannen zitten aan het front. Daarnaast heeft Tanya de leiding 
over Mission Possible Oekraïne. Ze vertelt me dat als ze ’s ochtends wakker wordt, ze dankbaar is voor weer een nieuwe dag. “In 
de Bijbel staat: elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Ik kende dit Bijbelvers goed, maar pas nu weet ik écht wat het 
betekent. Deze tekst is echt voor mij gaan leven.” Ze lijkt zo sterk als ze getuigt van de kracht die God haar elke dag geeft.  
Maar ze is ook eerlijk. Af en toe slaan de hopeloosheid en de moedeloosheid toe. “Als je bidt en er lijkt niets te veranderen, is 
dat heel erg zwaar. Ik overtuig mezelf er af en toe van dat we echt de kracht van de Heer mogen verwachten. Ik moet heel 
bewust op die momenten mijn vertrouwen op de Heer stellen.” Ze vertelt dat de steun van de gelovigen uit de rest van Europa 
ontzettend belangrijk is op die momenten.  
En dan kijkt ze weer vrolijk: “Ik was zo blij met de hulpgoederen die jullie uit Nederland hebben gestuurd. Ze waren echt een 
antwoord op mijn gebed.” Vrijmoedig vraagt ze of ze nog meer spullen mag. Ze zijn zo hard nodig. Met name de 
thermoskannen, thermoskleding, warme hoodies en elektrische apparatuur zijn erg goed bruikbaar. Zonder dat Bert en ik 
overleg hebben, knikken we allebei. Uiteraard sturen we meer deze winter. Gaan we regelen.  
“Hoe zit het met de literatuur die we hebben gestuurd? De gewone Bijbels en de kinderbijbels?” vraag ik via Bert als tolk. 
Tanya’s ogen gaan glimmen. “Ja, heel graag! De mensen nemen de Bijbels vaak aan en ik kan regelmatig in gesprek over het 
geloof. Het geeft me elke keer weer moed, dat juist in deze omstandigheden zoveel mensen over Jezus mogen vertellen. 
Uiteindelijk is dat onze échte Hoop!” 
Inmiddels ben ik weer thuis. Veilig bij mijn gezin. Tanya is ook weer thuis. Ons dagelijkse werk wacht. Ik ga bellen om het 
transport te regelen. En als we straks gaan eten, bidden mijn kinderen. Voor de mensen in de Oekraïne. Ik bid mee, en in 
gedachten zie ik Tanya.  
Halverwege oktober gaat er een transport naar Oekraïne. Omdat we merken dat mensen ook graag zelf inzamelen en/of 
boodschappen doen, hierbij een gericht boodschappenlijstje. Je kunt ook een inzameling starten in je kerk, je school, of je 
familie. Laten we er samen voor zorgen dat Tanya en haar team vol vreugde de vrachtauto uit kunnen pakken! Lees hier over 
onze ontmoeting met Tanya. 
Let op: in verband met het invoeren in de Oekraïne, de douaneregels en het uitdelen aan mensen die al niets hebben, willen we 
alleen nieuwe spullen. Zo laten we zien dat we echt om deze mensen geven en dat ze niet onze afdankertjes krijgen. 

• Nieuw ondergoed maat 104 – 176. Ook hemden! 

• Warme sokken. Diverse maten 

• Nieuwe warme pyjama’s. Maat 86 – 176 

• Nieuwe tandenborstels, deo, shampoo, tandpasta etc. 

• Nieuwe set muts/sjaal/handschoenen. Diverse maten 

• Nieuwe warme hoodie of een dik vest. Diverse maten 

• Nieuwe fleecedekens 

• Knutselspullen voor de kinderbijbelclubs. Denk aan kraaltjes, veertjes, stickers, 
gekleurd karton etc 

Je kunt het inleveren of opsturen voor 12 oktober 2023 naar: 
Gerande Sikkema / Hoofdweg 11 / 9796 PA Sint Annen.  
Een leuk kaartje voor onze collega’s in de Oekraïne erbij wordt zeker door ze gewaardeerd! 
Een financiële gift is ook van harte welkom. Voor het transport en voor het inkopen van 
materialen. Maak uw gift over naar NL07 RABO 0158 0454 24 t.n.v. Mission Possible Nederland 
o.v.v. Oekraïne transport of scan het tikkie! 
 
Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten in Oekraïne en in andere landen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief en 
stuur een mailtje naar info@missionpossible.nl 



  

 Samengaan 
Maandblad van de Protestantse Gemeente Heerjansdam / 
Kijfhoek. Verschijnt 11 keer per jaar. 
Sluitingsdatum voor de kopij is de 20e van elke maand. 
 
Redactie 
Alex van Hengel, telefoon 078-6772660 
Heleen Hoes 
Hans Ouwerkerk 
Vacant 
 
Redactieadres 
Ganzekant 21, 2995 VC Heerjansdam 
e-mail: samengaan@kerkheerjansdam.nl 
 
Bezorging: Frans van der Heijden, 078-6772467 
Correctie: Margot Walda 
 
Advertenties en financiën 
B.J. van den Bogaard, telefoon 078-6104121 
Ter ondersteuning van de uitgave van dit kerkblad kunnen 
giften worden gestort op rekening: 
NL33INGB0001561805, t.n.v. Samengaan. 
 
Druk 
Drukkerij Verloop, Alblasserdam 
 
Protestantse Gemeente Heerjansdam /Kijfhoek 
Het Kerkelijk Bureau is open op dinsdagavond van 19.00 uur 
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Duyschot-concert “Johan en Jeanette 
den Hoedt”  
 
We beginnen het nieuwe seizoen op 7 oktober 
met een concert door organist Johan den Hoedt 
en zijn zuster, dwarsfluitiste Jeanette Jelier-den 
Hoedt. Altijd leuk om iemand uit de eigen 
omgeving te mogen ontvangen!  
Jeanette en Johan voeren ons door de tijd met 
een afwisselend menu voor dwarsfluit en orgel. 
Van Sweelinck, vader Bach, Purcell, Buxtehude, 
Pachelbel naar moderner werk van Marcel Poot 
en Hans Friedrich Micheelsen.  
Zaterdag 7 oktober, aanvang: 16.00 uur. 
Dorpskerk, Kerkplein 13, 3342 BJ H.I.Ambacht. 
Toegang: € 10,00. Jongeren tot 18 jaar gratis. 
Nadere informatie: www.duyschot.nl. Facebook: 
Duyschot Concerten. 
 
 
 

Zondagavondzang in de Bethelkerk 

Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor 
de zondagavondzang op zondag 15 oktober in de 
Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te 
Zwijndrecht, aanvang 19.30u. In deze 
zondagavondzang geeft Wim de Penning leiding 
aan koor- en samenzang. Het orgel wordt 
bespeeld door Bert Kruis. Een zondagavondzang 
waarin we vooral bekende liederen zullen zingen 
en een lied welk door u is gevraagd te zingen. We 
openen deze zondagavondzang met het lied 
‘Here Jezus, om Uw woord’ gevolgd door het lied 
'Is hier een hart, door vrees benard’. Ook zingen 
we ‘Schepper en Koning’ en ‘Ik zie een poort wijd 
open staan’. Het koor zingt o.a. de liederen: 
‘Geven’ en ‘Verlangen’. We sluiten de avond af 
met het lied ’ Een vaste burcht is onze God’. De 
toegang is gratis, wel is er aan de uitgang een 
collecte voor bestrijding van de kosten.  
Alle informatie over de zondagavondzang en over 
ons koor vindt u op www.bethelkerkkoor.nl. 
Graag tot ziens in de Bethelkerk. 
Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht,  
Ries Knook 
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