
                                                                                                    

         

     Weekbrief: 10 september 2023 

     Voorganger: Ds. J. Teuwissen 

     Organist: mw. J. Steen 

     M.m.v. Heerjansklank 
Startzondag 10 september ‘Ga mee – samen getuigen van geloof, hoop en liefde’  

Op zondag 10 september beginnen we het seizoen ’23-’24 met een bijzondere dienst, en 

daaromheen een bijzonder programma. Al weken voordat de schoolvakantie voorbij was, kwam 

de projectgroep ‘verbinding’ (die diverse bijzondere programma’s en activiteiten van onze 

gemeente doordenkt, voorbereidt en helpt uitvoeren) bij elkaar om startzondag voor te 

bereiden. Thema van startzondag is ‘Ga mee – samen getuigen van geloof, hoop en liefde’ . 

Het tijdschema ziet er als volgt uit 

- 9.30 – 10.30: inloop met koffie/thee/lekkers.  

- 10.30 – 11.45u: startdienst 

- 12.30 uur: diverse activiteiten, inclusief lunch 

Liturgie:  
Welkom & Mededelingen 

Openingslied NLB 149: 1 en 2 ‘Halleluja! Laat opgetogen’  

Moment van stilte; bemoediging & Groet 

Inleiding op de dienst 

Blokje lofliederen o.l.v. Heerjansklank  

- Hemelhoog 402 ‘U maakt ons één, U bracht ons tezamen’ 

- Hemelhoog 418 ‘God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie’ 

- It is well / U geeft rust  

Gebed bij de opening van Gods Woord 

Kindermoment - Kinderlied ‘Van Australië tot Sicilië 

Bijbellezing: Efeziërs 3: 14 t/m 21 + Efeziërs 4: 1 t/m 6 NBV 21 

Zingen: NLB 968: 1 en 2 ‘De ware kerk des Heren’ 

Preek ‘Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde’ 

Hemelhoog 386: 1, 2 en 5 ‘Wil je opstaan en mij volgen als ik noem je naam’ 

Dankgebed en Voorbeden, stil gebed, gezongen Onze Vader: Hemelhoog 545 

Mededelingen 

Inzameling van de gaven: 1. Kerkenwerk 2. Onderhoud gebouwen  

Heerjansklank zingt ‘Waymaker’ 

Heerjansklank: Hemelhoog 773-a: 1 ‘Zegen mij’ 

Zegen 

Antwoord op zegen: Heerjansklank: Hemelhoog 773-a: 2 ‘Zegen ons’ 

 
9.30-10.30u: Ga mee!” Deze oproep maken we 

tastbaar: vanaf 9.00 uur rijdt een voertuig met 

aanhanger kriskras door Heerjansdam en 

omgeving om je op te halen voor de kerk. Zie 

www.kerkheerjansdam voor een plattegrond met 

‘haltes en tijden’.  Bij elke halte kun je lopend of 

fietsend aansluiten; eindhalte is uiteraard de 

Dorpskerk. Eindhalte??? Nee, daar begint de 

startzondag pas écht 

 

http://www.kerkheerjansdam/


                                                                                                    

 

Vraag aan alle kinderen die dat willen en mogen: kom met je mini-tractor, trapauto, 

fiets, step, skates of benenwagen om 9.30 uur naar de kerk, en ga mee om heel 

Heerjansdam op te halen voor de startdienst. Deze uitnodiging is uiteraard ook voor 

wie het kind in zichzelf heeft behouden: kom met de fiets, rollator, rolstoel of te 

voet, en ga mee." 

 

Agenda: Volgende week zondag is er een Anders dan Anders dienst in de Dorpskerk 

om 9.30 uur. En ‘s middags is er dienst in Kijfhoek om 15.00 uur met ds. G.J. van Beek 

uit Nieuw-Lekkerland.   

 

 

Geloofsgesprek / belijdeniscatechese 2023 - 2024 

 Wil je overwegen om in het openbaar je christelijk geloof te belijden?  

 Wil je je geloof verder verdiepen zonder op voorhand te weten of je 

daadwerkelijk belijdenis wilt gaan doen?  

 Ben je het tiener- of jongerenwerk voorbij, maar wil je er graag mee verder?  

 Zijn jullie partners, deed de één eerder belijdenis en de ander (nog) niet?  

 Wordt of werd je kind gedoopt, en wil je de daarbij gedane doopbelofte 

uitdiepen?  

 Deed je ooit belijdenis maar wil je meer werk en inhoud maken van je geloof?  

Een ‘ja’ of ‘misschien’ op één van deze vragen is een goede reden om mee te draaien in 

de geloofs-gespreks-  en belijdeniscatechese-groep 2023-2024.’  Zie in SamenGaan 

van juni de meer uitgebreide aankondiging van deze groep, of vraag deze bij me op via 

06 – 20 50 30 99 of sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl  Eerste vrijblijvende 

kennismaking op woensdag 13 september 20 uur in de Dorpskerk. Deelname aan 

een groep als dit is echt een (geestelijk) cadeau aan jezelf; van harte aanbevolen! 

mailto:sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl

