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Startzondag 
 

In Liefde Bloeiende 
 

‘Niks moet, niksen mag’ 
 

Rondje Kijfhoek 



MEDITATIE 
 

Een nieuw begin  
 
Als we er eens goed over nadenken, maken we heel 
vaak een nieuw begin in ons leven mee.  
Het begint ’s morgens al bij het opstaan: we mogen 
beginnen aan een nieuwe dag.  
Misschien doen we die dag geen bijzondere, grote 
dingen, maar beginnen we gewoon aan een nieuw 
boek, een nieuwe puzzel, een nieuwe krant, een 
nieuw recept om te koken, of ontmoeten we een 
nieuwe vriend of vriendin.  
Eigenlijk zijn we dagelijks bezig om steeds iets nieuws 
te beginnen, omdat het leven zo in elkaar zit. 
Sommige mensen hebben geen zin om nieuwe dingen 
te proberen en te zoeken, vinden het prima om alles 
bij het oude te houden. Dat geeft zekerheid en 
houvast en waarom zou je dan naar iets nieuws 
verlangen?   
Vaak wordt het niet aan ons gevraagd, of we een 
nieuw begin willen maken. Als we door verdrietige 
omstandigheden iemand moeten missen en we alleen 
een nieuw begin moeten maken omdat het  
leven verder gaat. Het kan ook geweldig zijn om een 
nieuw begin te maken als je bijvoorbeeld na een 
ziekte weer hersteld bent en een nieuw begin mag 
maken. Verhuisd bent naar een andere woning en  
daar nieuwe vriendschappen mag beginnen. Een 
hobby of liefhebberij beginnen waar je veel plezier 
aan beleeft.   
Ons leven zit boordevol momenten waarin we 
vrijwillig of noodgedwongen een nieuw begin kunnen 
of moeten maken. Als je er eens verder over nadenkt, 
zullen we heel veel situaties, kleine en grote, in ons 
dagelijks leven kunnen opnoemen.  

 
Ook de Bijbel staat boordevol verhalen over mensen 
die in hun leven een belangrijk nieuw begin mochten 
beleven, een verandering die hun hele leven betrof.  
Zo kunnen we lezen hoe Jezus een melaatse man 
geneest. Door deze genezing wordt het leven van 
deze man compleet nieuw.  
 

 
 
 
Niet alleen zijn huid zal als ‘nieuw’ geweest zijn, hij zal 
zich als een nieuw, pasgeboren mens gevoeld hebben.  
Ook komen we een Romeins officier tegen die aan 
Jezus laat vragen of hij zijn slaaf wil genezen. De slaaf 
van de officier krijgt een volledig nieuwe levenskans, 
alleen al door Jezus’ woord.   
Een Bijbels nieuw begin heeft steeds betrekking op 
iets dat heel het leven van iemand verandert.   
Jezus laat ook zien dat God er niet alleen is voor 
mensen van zijn volk, maar dat God alle mensen 
nieuwe kansen wil geven. Hij haalt hen er weer bij 
zodat ze opnieuw kunnen beginnen. Een sprekend  
voorbeeld hiervan is ook het verhaal waarin Jezus eet 
en drinkt met Levi, een tollenaar die  
geld ophaalt voor de Romeinse bezetter. De 
Farizeeërs vinden dat maar niks. Maar voor Levi 
begint  
vanaf het ogenblik dat Jezus hem roept en hij alles 
achter laat en hem gaat volgen, een heel nieuw leven.  
Als laatste voorbeeld het verhaal van Bartimeüs, deze 
man die zo anders was dan de andere mensen. Niet 
alleen omdat hij blind was,  maar ook omdat hij niet 
eens een eigen naam had. Hij werd Bartimeüs 
genoemd, maar dat betekent: zoon van Timeüs. Deze 
blinde man die zo graag net als de andere mensen 
wilde zien en werken voor zijn brood, riep Jezus aan 
toen hij in Jericho kwam.  
Jezus gaf hem het zicht in zijn ogen en door deze 
genezing kreeg Bartimeüs een nieuwe levenskans,  
een totaal nieuw begin.  
Wij leven nu in een andere tijd, maar als we om ons 
heen kijken, zien we, als we het willen zien, ook zoveel 
dingen die we als ‘een nieuw begin’ mogen ervaren. 
Misschien niet in zulke grootse dingen  
als de genezingen van Jezus, maar wel in zoveel 
eenvoudige dingen waar we aan mogen beginnen.   

 
Er begint een nieuw seizoen voor onze kerkelijke 
gemeente. Er zijn nieuwe plannen gemaakt om er 
samen een mooi seizoen te maken. Van de oppas tot 
de groeigroepen, van de kosters tot de kerkenraad, 
allemaal op hun eigen vlak, vol ideeën en gemotiveerd 
om iets moois te maken van deze kans;  

een nieuw begin! 
 

Alex van Hengel



BIJBELLEESROOSTER VOOR DE JULI & AUGUSTUS 
vrijdag 1 september 2 Koningen 18:1-12 De HEER staat Hizkia bij 

zaterdag 2 september Matteüs 17:1-13 Jezus, Mozes en Elia 

zondag 3 september Matteüs 17:14-23 Niets is onmogelijk 

maandag 4 september 2 Koningen 18:13-25 Hizka uitgedaagd 

dinsdag 5 september 2 Koningen 18:26-37 Het volk uitgedaagd 

woensdag 6 september 2 Koningen 19:1-13 Laat je niet ontmoedigen 

donderdag 7 september 2 Koningen 19:14-28 Ik ken je 

vrijdag 8 september 2 Koningen 19:29-37 God beschermt en bevrijdt 

zaterdag 9 september Matteüs 17:24–18:9 Valstrikken 

zondag 10 september Matteüs 18:10-20 De Vader zorgt voor je 

maandag 11 september Matteüs 18:21-35 Van harte vergeven 

dinsdag 12 september Psalm 6 Twee keer doodsbang 

woensdag 13 september 2 Koningen 20:1-11 Een teken uit de hemel 

donderdag 14 september 2 Koningen 20:12-21 Hizkia’s schatkamers 

vrijdag 15 september 2 Koningen 21:1-18 Manasses zondige praktijken 

zaterdag 16 september 2 Koningen 21:19-26 Amon volgt zijn vader 

zondag 17 september Jona 1:1-16 Geroepen en gevlucht 

maandag 18 september Jona 2:1-11 Jona’s gebed 

dinsdag 19 september Jona 3:1-10 Nineve bekeert zich 

woensdag 20 september Jona 4:1-11 (On)terechte boosheid 

donderdag 21 september Psalm 7 Een rechtvaardige rechter 

vrijdag 22 september Matteüs 19:1-15 Wie het gegeven is, begrijpt 

zaterdag 23 september Matteüs 19:16-30 Wie kan er gered worden? 

zondag 24 september Matteüs 20:1-16 De laatsten zullen de eersten zijn 

maandag 25 september Matteüs 20:17-28 Dien de ander 

dinsdag 26 september Matteüs 20:29-34 Open onze ogen 

woensdag 27 september 2 Koningen 22:1-13 De boekrol met de wet 

donderdag 28 september 2 Koningen 22:14-20 Onheil over Jeruzalem 

vrijdag 29 september 2 Koningen 23:1-14 Josia maakt schoon schip (1) 

zaterdag 30 september 2 Koningen 23:15-30 Josia maakt schoon schip (2) 

 

 
 

VAN DE REDACTIE 
Binnen de redactie van Samengaan is er nog altijd behoefte aan uitbreiding, met 
name zoeken we op korte termijn  iemand die afwisselend met andere redactie leden 
maandelijkse de ingebrachte kopij tot een mooi representatief Samengaan kan 
maken. Met andere woorden iemand die handig is met Word en één keer per maand 
een aantal dagen, soms onder tijdsdruk, het blad kan samenstellen en gereedmaken 
voor de drukker. 
Niet handig met Word maar toch interesse om te helpen Samengaan maandelijks 
samen te stellen? Ook dan komen we graag in gesprek. 
De redactieleden informeren je graag verder. Hun contactgegevens vind je achter in 
Samengaan of spreek ons gewoon aan tijdens de koffie na een zondagse eredienst. 



KERKDIENSTEN IN SEPTEMBER 
Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

3 september 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk 

15.00 u. 
Ds. J. Teuwissen 

Viering Heilig Avondmaal 
 
Collecte: Kerkenwerk 

10 september Startzondag 

10.30 u. 
Startdienst 

Ds. J. Teuwissen 
 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Kerkenwerk 2. Onderhoud gebouwen 

 

17 september 

9.30 u. 
Anders Dan Anders dienst 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Onkosten ADA-diensten 

15.00 u. 
Ds. G.J. van Beek 
Nieuw Lekkerland 

 
Collecte: Kerkenwerk 

24 september 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

Viering Heilig Avondmaal 
 

Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Onderhoud gebouwen 

 

1 oktober 

9.30 u. 
Dhr. W. Wiersma 

Sliedrecht 
 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk 

15.00 u. 
Ds. H. Mast 

Ter Heijde aan Zee 
 
 

Collecte: Kerkenwerk 

Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

 

  



Startzondag 10 september 
Zondag 10 september is het zo ver: dan vindt de startzondag van het kerkelijk seizoen 2023-‘24 plaats.  
Zoals elk jaar is deze zondag het startschot voor het begin van de activiteiten in en om de kerk zoals 
de jeugdclubs, gemeentegroeigroepen. Ook dit jaar staat de Startzondag weer bol van leuke en unieke 
activiteiten. Hieronder tref je al vast een kort overzicht aan van wat de plannen zijn. 
 

De kerkdienst begint deze dag om 10.30 uur. Maar ............................. 
wij willen je vanaf 9.30 uur komen ophalen door middel van een 
optocht door het dorp waarbij iedereen kan aansluiten en welke 
eindigt bij de kerk. Het thema voor deze zondag is tenslotte “Ga mee, 
samen getuigen van Geloof, Hoop en Liefde”. Wat is er dan mooier om 
mee te gaan met iedereen die naar de kerk gaat? 
Sowieso is er vanaf 9.30 uur koffie/thee in of bij de Dorpskerk.  
We nodigen je uit zelf koek of ander lekkers mee te nemen voor er bij. 
 
Ds. Sjaak Teuwissen gaat voor in de kerkdienst met het thema “Ga mee, samen getuigen van Geloof, Hoop en 
Liefde”. Muziek- en zanggroep Heerjansklank, en organist Jacco Steen verlenen muzikale begeleiding.  
Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar onder het genot van een kopje koffie even na te praten. Ook treffen 
we dan de voorbereidingen voor de activiteiten welke verder vanaf ca 12.30 uur op het programma staan. 
 
Wat kunnen we allemaal doen? 
Voor de kinderen is er een puzzeltocht/speurtocht door het dorp rond het thema Geloof, Hoop en Liefde. Kinderen 
tot 12 jaar kunnen, al dan niet onder begeleiding van de ouders, hieraan deelnemen. 
Voor de kleine en grote creatievelingen onder ons houden we een knutselmoment op het kerkplein (bij slecht weer 
in het kerkgebouw) met als thema: Geloof, Hoop en Liefde. Hier kunnen maximaal 20 personen aan deelnemen. 
 

Onder leiding van een gids maken we een wandeling door Heerjansdam 
langs een aantal locaties in ons dorp die te maken hebben met ‘christelijke 
presentie toen en nu’ (onder voorbehoud) 
Wie zich wil verdiepen in een mede-kerkganger, heeft de mogelijkheid om 
een Emmaüswandeling te maken. Je wandelt met een voor jou minder 
bekende wandelpartner en krijgt daarbij een aantal vragen mee voor 
onderweg. Na afloop ken je elkaar door en door. Uiteraard hebben de 
vragen een link naar het thema van deze dag. Heb je geen zin in een 
wandeling, dan kun je dit gesprek uiteraard ook gewoon op het kerkplein 
houden.  
 

Iedereen die op pad gaat (met uitzondering van de puzzel-/speurtocht) krijgt de mogelijkheid om een lunchpakket 
samen te stellen. Je kunt deze op een originele manier meenemen. De deelnemers aan de puzzel-/speurtocht 
kunnen na afloop lunchen op het kerkplein. 
 
De komende dagen/weken houden wij je nog via de lokale media en de social mediakanalen van de kerk op de 
hoogte van het programma. Uiteraard hopen wij dat jullie allemaal meedoen aan de activiteiten.  
Meld je alvast aan door een mailtje te sturen naar aanmelden@kerkheerjansdam.nl  
Mocht je eventuele dieetwensen hebben en je wilt blijven lunchen, geef dit dan ook direct even door. 
Wij ontmoeten je graag op de startzondag en vertrouwen op je komst. 
 
Projectgroep Verbinding: 
Martin Dorsman, Wilma Berkhout, Lennard Dekker, Dennis Boom, Petra van der Waal, Sjaak Teuwissen 
 

  

mailto:aanmelden@kerkheerjansdam.nl


MET HET OOG OP DE ZONDAG  
Dorpskerk, 3 september  
Op diverse manieren en niveaus draait het in Handelingen 16 om losmaking en 
bevrijding. Direct nadat Paulus in Jezus’ naam een slavin heeft bevrijd van haar 
kwelgeest – waardoor ze en passant geen waarde meer heeft voor de menselijke 
kwelgeesten die haar als hun eigendom beschouwen – worden Paulus en Silas 
zwaar lichamelijk gestraft en gevangen gezet. Lichamelijk zijn ze gevangen, 
geestelijk zijn ze vrij; ze zingen lofliederen. Een aardbeving bewerkstelligt ook hun 
fysieke bevrijding. Vervolgens weten ze de bewaarder die totaal overstuur is van 
juist het gegeven dat de gevangenen vrij zijn, te bevrijden van waar hij in vast zit.  
We concentreren ons op Handelingen 16: 19 t/m 40, met als sleutelwoord, in 
letterlijke en overdrachtelijke zin: ‘los’. Dat is ons thema. Als organist 
verwelkomen we Dirk Jan Versendaal. 

 
Kijfhoekkerk, 3 september 
‘Een goed gesprek’, dit was enkele jaren terug het jaarthema van de 
Protestantse Kerk Nederland. Aan de hand van dit thema werden gemeentes 
en gemeenteleden uitgedaagd wat meer en wat dieper met elkaar in 
geloofsgesprek te raken. 
‘Een goed gesprek’, zo zou je de ontmoeting tussen Jezus en de Samaritaanse 
vrouw bij de Jakobsbron kunnen noemen. We lezen Johannes 4: 4 t/m 26   
Aan de hand van dit Bijbelverhaal en Jezus’ optreden daarbinnen, denken we met elkaar na over wat voor ons zelf 
een goed geloofsgesprek is, óf, en zo ja hóé we zo’n gesprek kunnen aangaan. Jacco Steen bespeelt het orgel. Ik zie 
er naar uit om weer in uw midden te zijn.  
 
Dorpskerk, startzondag 10 september “Ga mee – samen getuigen van geloof, hoop en 
liefde” 
Op zondag 10 september beginnen we het seizoen ’23-’24 officieel met een bijzondere 
dienst, en daaromheen een bijzonder programma. Al weken voordat de schoolvakantie 
voorbij was, kwam de projectgroep ‘verbinding’ (die diverse bijzondere programma’s en 
activiteiten van onze gemeente doordenkt, voorbereidt en helpt uitvoeren) bij elkaar om 
startzondag voor te bereiden. Thema van startzondag is ‘Ga mee – samen getuigen van 
geloof, hoop en liefde’ . 
Tijdens de dienst lezen we Efeziërs 3: 14 t/m 21 en Efeziërs 4: 1 t/m 6. Aan de dienst werken 
mee: Jacco Steen (orgel/piano), Muziek- en zangroep Heerjansklank en de projectgroep ‘Verbinding’ 
 
Het tijdschema ziet er als volgt uit 
9.30 – 10.30: inloop met koffie/thee/lekkers. En een bijzondere activiteit die ‘ga mee’ wel heel concreet maakt 
10.30 – 11.45u: startdienst 
12.30 uur: diverse activiteiten, inclusief lunch 
Zie elders in Samengaan de uitgebreidere programma-aankondiging van Startzondag 
Vindt u of vind jij het leuk om mee te werken aan startzondag?  
Zie verder https://protestantsekerk.nl/thema/startzondag  voor algemene, landelijke informatie over startzondag, 
of de weekbrieven, groepsapp Kerk Heerjansdam of www.kerkheerjansdam.nl voor informatie over de startzondag 
in onze eigen gemeente. Meld je aan als deelnemer via aanmelden@kerkheerjansdam.nl 
 

Dorpskerk, 24 september 
In Handelingen 20 begeeft de zendingsreiziger Paulus zich via enkele 
omzwervingen naar Troas, in het Noordwestelijk deel van Klein-Azië (nu: 
Turkije). In een overvolle bovenzaal breekt hij op de vooravond van de 
eerste dag van de week samen met andere mensen het brood en houdt tot 
middernacht een toespraak.  
Een jongen heeft daarbij voor zichzelf een plekje gevonden hoog in het 
gebouw; maar overmand door slaap valt hij uit het raam naar beneden en 
sterft. Paulus wekt hem tot leven, en gaat verder met én het breken van 
het brood én zijn toespraak.  

https://protestantsekerk.nl/thema/startzondag
http://www.kerkheerjansdam.nl/
mailto:aanmelden@kerkheerjansdam.nl?subject=startzondag


Eutychus heet de jongen, en zijn naam betekent ‘geluksvogel’. Hij is een pechvogel die daadwerkelijk geluksvogel 
wordt. In alles wat er op deze buitengewone avond gebeurt, klinken Tenach (ons Oude Testament) en het evangelie 
mee. Dat gaan we deze dienst ontdekken. ‘Tenach en evangelie in vogelvlucht’ luidt het thema van deze dienst, we 
lezen Handelingen 20: 6 – 12; mevrouw Corina Vlietstra bespeelt het orgel. Evenals Paulus in de Bijbeltekst uit 
Handelingen 20, vieren wij het Heilig Avondmaal van onze Heer.  
 
Ds. Sjaak Teuwissen 
 

 
 
Zondag 17  september 09.30 uur Dorpskerk 
In Liefde bloeiende 

 
In Liefde Bloeiende, de Bijbel muzikaal verhaald, neemt je op poëtische manier mee op ontdekkingstocht door de 
Bijbel. Vanaf het begin, het moment dat de mens de tuin moest verlaten, tot aan het eind als de mens daar weer in 
terug mag keren. Hoe de vreugde van het leven en het lijden met elkaar zorgen voor liefde die bloedt en bloeit. 
The Choir Company  o.l.v. Maarten Wassink en Verhalenverteller Peter van Dijk nemen je in één uur mee door de 
Bijbel met een bijzonder verhaal dat verteld en bezongen wordt. 
Anderhalf jaar geleden is dit ook geweest in onze kerk, maar door corona kon niemand 
dit helaas live meemaken en miste zo het indrukwekkende samenspel van koor, beeld 
en verteller. Ook voor de kinderen is dit een prachtig kijkspel. 
Neem eens iemand mee, zodat die op een andere manier kennis kan maken met de 
Bijbel. Kom en voel je welkom in deze Anders dan Anders dienst.   

  



SENIORENVERJAARDAGEN 
Wil Ouwerkerk-van Duin, Develweg 8c, 2995 XC Heerjansdam, tel: 06-11249600 
Emailadres: wil.ouwerkerk@gmail.com 
 
Verjaardagen september 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verjaardagen eerste week oktober 
 
 
   
Huwelijksjubilea in september 
 
 
 
 
 
 
Vermelding verjaardagen en huwelijksjubilea in het kerkblad 
Verjaardagen van kerkleden die 78 jaar hopen te worden, worden vermeld in Samengaan (zonder leeftijd). Zodra de 
leeftijd van 80 jaar is bereikt, wordt de leeftijd erbij vermeld en krijgt u een bloemetje van de kerk. Met het oog op 
de wet op de privacy dienen genoemden hiervoor toestemming te geven. Tot voor kort werd u hiervoor benaderd, 
telefonisch of persoonlijk. Nu steeds minder mensen in het telefoonboek staan, is de nieuwe regel dat u zelf 
aangeeft wanneer u niet vermeld wilt worden. Wanneer u dat niet heeft aangegeven, vindt vermelding plaats in het 
kerkblad.  
 
Namens de Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek van harte gefeliciteerd en een goede dag toegewenst!     
Vriendelijke groet, 
Wil Ouwerkerk        
 

I  
Introductiefilm Kerk Heerjansdam  
Tijdens de feestelijke eredienst tijdens Pinksteren is de 
introductie film van Kerk Heerjansdam gepresenteerd. 
Nog niet gezien? U vind hem op de website van onze 
gemeente: www.kerkheerjansdam.nl 
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VAN DE BEMANNING VAN DE MANNING 
 

‘Niks moet, niksen mag’ 
“Niks moet, niksen mag.” Kaartjes met deze 
tekst zijn bedoeld voor wie bijvoorbeeld met 
pensioen gaat. Deze tekst kom je soms tegen 
op plekken waar ontspanning en recreatie 
centraal staat, zoals op een camping. “Niks 
moet, niksen mag”, misschien is dát wel wat we zo aan de zomerperiode en vooral 
de grote schoolvakantie kunnen waarderen: de agenda leeggeruimd, geen afspraken 
of vergaderingen, geen klok die het ritme van de dag bepaalt, geen scala aan mails 
of appjes die z.s.m. beantwoord móéten worden. Even helemaal niks. 
 

Alles moet, niks mag 
Wat voor bordje hangen we bij wijze van spreken aan de deur nu we de camping hebben verlaten en bij aanvang van 
een nieuw seizoen weer 24/7 ‘in the running’ zijn, nu we zoveel weken of maanden moeten overbruggen naar de 
volgende vluchtheuvel van vrije tijd in het altijd drukke verkeer van ons dagelijks bestaan?  Werk, studie, een overvol 
sociaal leven met familie, vrienden en bekenden, tal van uitnodigingen voor feestjes, kinderfeestjes, startactiviteiten; 
roosters van allerlei terugkerende programma’s waarbij we betrokken zijn en waarop dus onze naam staat; het voelt 
al gauw als ‘alles moet, niks mag’. Ook onze inzet voor onze kerkelijke gemeente kan voelen als een te grote 
verplichting met te grote frequentie, een keurslijf waaruit ontsnappen onmogelijk lijkt. We zijn met te weinig 
mensen voor te veel werk, we mogen niet verzaken. Het is soms weinig geestelijk en kan ons zomaar naar de keel 
grijpen.  
 
Ongrijpbaar en altijd hongerig monster 
In een column voor het online magazine Petrus (PKN) omschrijft ds. Gertine Blom het kerkenwerk als ‘een monster, 
ongrijpbaar en altijd hongerig’.  Want ‘er is altijd meer te doen’. Het is een monster dat van lang vergaderen, veel 
praten, van zo-deden-we-het-altijd-al en geen-idee-hoe-het-anders-kan houdt. Het slokt kerkleden op, en spuugt ze 
een paar jaar later doodmoe uit. Dit monster is als een rupsje nooitgenoeg, want wat je het monster ook voedt, het 
is nooit genoeg, het kan en moet altijd meer. En misschien herkennen wij dat monster als we in de spiegel kijken. 
Want al het bovenstaande geldt soms ook voor onszelf. Roeping, verantwoordelijkheidsbesef, visie en missie, 
verlangen; deze belangwekkende en vaak mooie ‘drives’ hebben als keerzijde dat genoeg niet genoeg is. Zo dienen 
wij soms meer onze things-to-do-lijstjes en agenda’s, dan Degene en degenen die we zeggen lief te hebben. En zo 
weten we soms niet van ophouden. 
 
Van ophouden weten 
‘Van ophouden weten’. Wijlen Gerrit de Kruijff, hoogleraar ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit, 
schreef 15 jaar geleden het boek ‘Ethiek onderweg – acht adviezen’. In dit beknopte standaardwerk denkt hij na over 
hoe we de goede dingen doen en de dingen goed doen op onze levensweg. Hij concentreert zich op thema’s als 
procreatie, protectie en consumptie, politiek en economie. Zijn eerste en meest basale advies is, en dat verraste 
mijzelf aanvankelijk: vier de zondag. Wij mogen júíst van ophouden weten. De zondag, het voorteken van de nieuwe 
schepping is bij voorkeur de dag waarop dat centraal staat. De zondag leert ons dat werk en vrije tijd in een gezonde 
verhouding tot elkaar mogen staan. De zondag is het moment bij uitstek om in een sfeer van ‘niks moet, niksen mag’ 
ontvankelijk te zijn voor een ontmoeting met God, en met elkaar voor het aangezicht van God. “De zondag”, zo 
schrijft De Kruijff, “is er om uit je doen te raken.”  
 
De hectiek van het dagelijks bestaan kunnen we niet zomaar wegnemen. Er zijn nu eenmaal dingen die moeten. Wij 
willen ook veel, en voelen ons misschien wel terecht verantwoordelijk voor ons werk, ons gezin ons huishouden, ons 
vrijwilligerswerk dat logischerwijs niet vrijblijvend is. Maar het is van levensbelang en het is een uitdrukking van ons 
geloof, als we ook van ophouden weten. Dat we bijvoorbeeld één dag per week apart zetten voor God en voor 
elkaar. 
 
  



Vandaag wil ik de stilte om me heen 
Vandaag hoef ik niet verder 
Even niet meer opgejaagd 

Geen geren en geen gehaast 
Ik loop mezelf te vaak voorbij 

Vandaag ben ik van mij 
 

En als jij me niet meer vinden kunt 
Ik hou me niet verborgen 

Voor Degene die me ziet zoals ik ben 
En die elke vezel kent 

Vandaag ben ik thuis bij Ik ben. 
  
(Psalmen Anders 11a, tekst: Roeland Smith) 
 

DORPSKERK open op Open Monumentendag zaterdag 9 september 
 
De Dorpskerk: al bijna zeven eeuwen godshuis en huiskamer van Heerjansdam  
Sinds de veertiende eeuw vormt de Dorpskerk het godsdienstig en maatschappelijk 
centrum van Heerjansdam. Dit oudste gebouw van het dorp is tegelijkertijd één van de 
modernste en levendigste plekken.  
De Protestantse Gemeente Heerjansdam belegt hier al eeuwenlang haar kerkdiensten, 
en zendt die sinds een aantal jaar met diverse camerastanden uit via livestream. In de 
Dorpskerk vinden door het jaar heen allerlei bijeenkomsten, evenementen, 
vergaderingen en jeugdwerkactiviteiten plaats. Daardoor is het gebouw geen museum, 
maar een levendige plek waarin geloofd en geleefd wordt.  In het gebouw is goed terug 
te zien hoe in de loop van de tijd de kerk telkens opnieuw is aangepast aan de eisen en 

wensen van diezelfde tijd en van haar gebruikers. De kerk 
herbergt tal van bijzondere voorwerpen, die elk een eigen verhaal vertellen. Op Open 
Monumentendag opent de Dorpskerk graag haar deuren om u en jou te verwelkomen; 
en om u te verrassen met de verhalen die verbonden zijn met talloze onderdelen van 
haar interieur. 
De kerk is open van 10 tot 16 uur; Voor muzikale intermezzo’s staan de twee vaste 
organisten Jacco Steen en Leo Kievit, en een koperkwartet van muziekvereniging EMM 
paraat. De 33 meter hoge toren van de kerk is voor bezichtiging open en kan – volgens 
strikte instructies - beklommen worden. De Protestantse Gemeente Heerjansdam-
Kijfhoek biedt u en jou graag koffie, thee of limonade aan. 
 De 33 meter hoge toren van de kerk is voor bezichtiging open en kan -volgens strikte 
instructies - beklommen worden. De Protestantse Gemeente Heerjansdam-Kijfhoek 
biedt u en jou graag koffie, thee of limonade aan. 

 
Herhaalde uitnodiging: 
Geloofs-gespreksgroep (met optie voor Openbare Geloofsbelijdenis) 
Wil je overwegen om in het openbaar je christelijk geloof te belijden?  
Wil je je geloof verder verdiepen zonder op voorhand te weten of je daadwerkelijk 
belijdenis wilt gaan doen?  
Ben je het tiener- of jongerenwerk voorbij, maar wil je er graag mee verder?  
Zijn jullie partners, deed de één eerder belijdenis en de ander (nog) niet?  
Wordt of werd je kind gedoopt, en wil je de daarbij gedane doopbelofte uitdiepen?  
Deed je ooit belijdenis, maar wil je meer werk en inhoud maken van je geloof?  
Een ‘ja’ op één van deze vragen is een goede reden om mee te draaien in de geloofs-
gespreksgroep ‘belijdeniscatechese 2023-2024.’  Zie in Samengaan van juni de meer 
uitgebreide aankondiging van deze groep, of vraag deze bij me op via 06 – 20 50 30 99 
of sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl  We beleggen we een kennismakingsavond op 
woensdag 13 september 20 uur in de Dorpskerk. 
Deelname aan een groep als dit is echt een (geestelijk) cadeau aan jezelf; van harte aanbevolen! 
 

mailto:sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl


Ontvangen 
Op 4 juli ontving ik t.b.v. de kerk een bedrag van € 20,00,  
op 6 juli, eveneens t.b.v. de kerk, een bedrag van € 50,00. Hartelijk dank aan de gevers. 
 
Vaste telefoonlijn pastorie komt te vervallen 
Binnenkort komt de vaste telefoonlijn van de pastorie (078 – 647 52 45) te vervallen. We gaan over naar een ander 
pakket voor internet en telefonie en we merken dat er nog maar zeer incidenteel van de vaste lijn gebruik wordt 
gemaakt. Het mobiele nummer 06 – 20 50 30 99 blijft beschikbaar voor telefoon, whatsapp en sms; en ook het 
mailadres sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl  
 
Speelt er iets in jouw of uw leven waarover je/u graag contact wilt? Schroom niet om contact op te nemen. 
 
Ds. Sjaak Teuwissen 
De Manning 2 
2995 AH Heerjansdam 
Tel 06 – 20 50 30 99 
Email sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl 
Facebook: https://facebook.com/sjaak.teuwissen 
Instagram: sintersjaak  
Twitter: @SinterSjaak 
Doordeweekse werkdagen: di – wo – do – vr 
 

VERSLAGEN EN BERICHTEN 
Beste gemeenteleden, jong, midden en wat ouder, we willen in de toekomst 
toewerken naar een Kerkgebouw dat midden in de gemeente Heerjansdam een 
plek mag en wil zijn waarvan de deuren open staan. 
We hebben op de laatste gemeenteavond met elkaar ingestemd met een 
verbouwing van onze Dorpskerk tot een meer toegankelijke ruimte met meer 
mogelijkheden om: 
Pastoraal en Diaconaal bij elkaar te zijn ,maar ook meer een functie te vervullen in 
de gemeente Heerjansdam. 
  
Om eens te kijken hoe dit praktisch vorm zou kunnen krijgen, willen we van september tot en met december een 
proefperiode met elkaar beleven om onze kerk een aantal uren in de week overdag open te houden. 
  
Hierbij zijn 15 vrijwilligers nodig om in die maanden 3 maal gastvrouw en/of gastheer te zijn. 
Maximaal 3 uur, dus totaal per keer, dus in de middaguren zal het gaan om 9 uur van jullie tijd in 4 maanden. 
Dat zou toch moeten lukken 
  
Ik zou graag horen wie er zin in heeft en er wat tijd voor vrijmaakt. 
De details over onze rol als gastvrouw en gastheer volgen zodra ik een lijstje met gemeenteleden heb die dit willen . 
  
Voor meer info of voor aanmelding een paar mogelijkheden.  
  
Mailen:  Wim@famsteen.nl 
Of  
Mozartstraat 50 
2992RG Barendrecht 
Of 
0653159698 
  
Ik las een kort fragment van ds. Buskes: 
  

Ik ga naar de kerk om op adem te komen en adem te halen, 
Omdat de adem mij in de wereld wel eens wordt afgesneden. 

mailto:sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl
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 Poppen en meer maken voor een goed doel                               
"Kom er in, ga lekker zitten, dan schenk ik de koffie in." Zo was de hartelijke 
begroeting van mevrouw De Ruiter die al 58 jaar woont aan de Dorpsstraat 90.  
Zij heeft altijd een zeer actief leven gehad, als kind hielp zij al mee in de tuinderij 
van haar ouders.     
We kwamen niet zomaar, we waren getipt door een gemeentelid. De 90-jarige 
Sjaan de Ruiter breit namelijk al 8 jaar poppenin alle maten en soorten. Ook 
bestaande "harde" poppen worden door haar aangekleed met kleurige gebreide 
kleding! Alle poppen zijn voor het goede doel, namelijk de “Actie Schoenendoos” 
die in de winter plaatsvindt. Jaarlijks verleent onze gemeente medewerking aan 
deze actie, waarmee arme kinderen in Polen en Oekraïne blij gemaakt worden.  
Het is een ware hobby geworden en zittend voor haar achterraam, met mooi 
uitzicht op de Randweg en de Buitenlandpolder, breit ze heel wat af. Ze heeft een 
keer 100 poppen in een jaar gebreid en aangekleed, dit jaar heeft ze er op dit 
moment 64 klaar.  

De bestaande "harde" poppen en de materialen zoals wol en stof worden 
veelal aangeleverd door bekenden en gemeenteleden die van haar hobby 
weten. De fiber waarmee ze de gebreide poppen vult koopt ze op de markt.  
Verder naait ze, voor hetzelfde doel, tassen en bovendien knikkerzakken die 
ze vult met knikkers. Voor dit laatste doel zoekt ze nog KNIKKERS! Dus beste 
mensen, heeft u nog knikkers of stuiters ergens in huis die niet meer gebruikt 
worden, lever ze dan in bij mevrouw De Ruiter!! Ook wol, stof en fiber is 
welkom.  
Adres : Dorpsstraat 90. 
In september worden de poppen en knikkerzakken allemaal opgehaald door 
iemand van de “Actie Schoenendoos” en naar het inzamelpunt gebracht.  
 
Staande voor de voordeur hadden we al een glimp opgevangen van de vele poppen die op de bank zitten, maar 
eenmaal binnen is het echt een feestelijk en bijzonder gezicht: een bank vol met alle mogelijke poppen die er 
prachtig en kleurrijk uitzien: 
 

 
Aanvankelijk wilde ze zelf niet op de foto, maar we hebben haar toch kunnen overhalen om tijdens het gesprek een 
spontane foto te mogen maken: alleen de poppen is niet voldoende, het gaat tenslotte om de maakster die dit al 
zoveel jaren met liefde doet, Chapeau! 
 
Tekst: Ingrid / Foto's Frans de Jong 
 
 



KERKRENTMEESTERS 
Verantwoording collectes en giften juni & juli 2023 
 

datum doel  kerk   GIVT   bank   toaal  

4 juni Opendoors  €  190,00   €  195,76   €  125,00   €  510,76  

  Kerk  €  100,30   €    44,04     €  144,34  

  Jeugd  €    62,50   €    40,77     €  103,27  

11 juni Kerk  €  119,80   €    39,13     €  158,93  

  Onderhoud  €  103,50   €    41,10     €  144,60  

18 juni Diaconie  €    96,00   €    74,76     €  170,76  

  Kerk  €    76,20   €    51,61     €  127,81  

  Jeugd  €    69,70   €       7,42     €    77,12  

25 juni Diaconie  €    88,15   €  116,64     €  204,79  

  Kerk ADA  €    75,52   €    62,28     €  137,80  

      

 Koffiepot  €    31,60     
 Giften juni:    €  25,00, via mevr. Kruisinga 

 Collecte via bank deel kerk  € 70,85, deel diaconie € 38,15 

      
datum doel  kerk   GVT   bank   totaal  

2 juli Diaconie  €  103,25   €  121,11     €  224,36  

  kerk  €  106,60   €    43,13     €  149,73  

  jeugd  €    82,30   €    36,60     €  118,90  

9 juli Diaconie  €  227,50   €  229,49   €    25,00   €  481,99  

  Onderhoud  €  105,90   €    71,23     €  177,13  

16 juli Diaconie  €  149,76   €    47,17     €  196,93  

  kerk  €    97,85   €    66,93     €  164,78  

23 juli Diaconie  €    93,85   €    35,00     €  128,85  

  Kerk  €  108,55   €    63,11     €  171,66  

30 juli Diaconie  €  119,15   €    48,15     €  167,30  

  Onderhoud  €  112,10   €    75,32     €  187,42  

      

  Thuisfront  €    14,10       €    14,10  

  Bloemen  €    22,20       €    22,20  

  Koffiepot  €    48,05       €    48,05  

      

 Giften juli:     €  1575,00,  via bank  € 200 - € 1000 - € 100 - € 25 en € 250) 

                                               via Ds. Teuwissen € 20 en € 50) 

 Collecte via bank deel kerk € 136,17, deel diaconie €  73,33 

      
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage 
Namens het college van kerkrentmeesters. 
 
Jan Schop, Penningmeester 

  



Oud papier 
Het is alweer jaren geleden dat de postbode de brieven en grote 
enveloppen door willekeurig elke brievenbus probeerde te proppen. Er 
kwamen regels. De brievenbus mocht zich niet verder dan zoveel meter van 
de straat bevinden en de opening van de brievenbus moest voldoen aan 
bepaalde afmetingen. Logisch, want je moet er toch niet aan denken om 
een oprijlaan van 100 meter te moeten aflopen of een ieniemienie opening 
in de voordeur aan te treffen. Welnu, voor oud papier geldt hetzelfde. De 
openingen van de ophaalauto zijn afgestemd op de containers/kliko’s. Stel, uw bak en die van de buren zijn vol en er 
is nog karton etc. Dat moet wel door die gaten in de auto passen. We zouden het zeer waarderen als het karton in 
hanteerbare afmetingen wordt aangeboden. 
Tip 1: Het pak zou in een kliko moeten passen, want dan past het ook door de opening in de ophaalauto. 
Tip 2: Prop de kliko niet zo vol dat er een kop op staat en het deksel niet dicht kan. Past niet in de openingen. 
Tip 3: Vertel het de buren, want niet iedereen leest ons kerkblad. 
Alvast bedankt voor het op tijd klaar zetten van uw bak. Voor de mannen en vrouwen van de ophaalploeg helpt u 
echt mee door de bakken zoveel mogelijk bij elkaar te zetten. 
 
Hieronder het ophaalrooster voor september en oktober.  
16 september       21 oktober 
Geert de Jong     Frank Rijsdijk 
Willem Groeneveld    Jan Robbert Albrechts 
Dick Monshouwer    Marcel van Dam 
Gertjan Roobol     Ton Meenhorst 
 
Chris Grootendorst 

LEDENADMINISTRATIE 
Ingekomen berichten van 21 juni 2023 tot en met 20 augustus 2023 
 
Ingeschreven 
 
 
 
Overleden  
 
 
 
 
 
Verhuizing 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertrokken 
 
 
 
 
 
Wijzigingen met betrekking tot de ledenadministratie kunnen doorgegeven worden aan Bert Schop,                                                                 
ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl 

mailto:ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl


DIACONIE 
Verantwoording giften tbv diaconie –juli-augustus 2023  
07-07  Ontvangen via mevrouw Trudy Kruit  €  30,00 
17-07  Ontvangen via mevrouw Ingrid de Jong             € 20,00 
19-07  Ontvangen via mevrouw Ingrid de Jong  € 50,00   
21-07  Ontvangen via mevrouw Ineke Kruisinga         € 20,00 
23-07  Ontvangen via Anja Rijsdijk                                    € 10,00 
08-08 Ontvangen via Anja Rijsdijk                                     €   6,00 
15-08 Ontvangen via Adrie Valk                                         € 20,00 
 
Bloemenbusjes mei. 2023   € 25,50 
Ontvangen via Richard v. Vliet voor mensenkinderen € 50,00 
 
Alle gevers hartelijk bedankt. 
Namens de diaconie, 
Jan de Jong 
 

Avondmaalscollecten 3 en 24 september   
De diaconie heeft de avondmaal collecten van 3 en 24 september bestemd voor projecten van Mensenkinderen in 
Armenië. Armenië is een bergachtig land en de koude winters duren er vijf lange maanden. Vooral voor arme 
gezinnen wordt het leven dan heel zwaar, want als de ouders werkloos zijn, is het heel moeilijk voor hen om aan 
voldoende eten, warme kleding, medicijnen en brandhout te komen. Dit laatste is extra moeilijk geworden omdat 
het nu in Armenië bij wet verboden is om zelf bomen te kappen om er brandhout van te maken. 
Collecte van 3 september in Kijfhoek 

Met name in het grensgebied met Azerbeidzjan wonen veel van ouds 
christelijke families die in de jaren ’80 gevlucht zijn voor onderdrukking en 
vervolging in dat buurland. Onder hen zijn nu veel alleenstaande ouderen, 
gehandicapten of gezinnen met een gehandicapt kind, alleenstaande moeders 
en grote gezinnen. Mensenkinderen wil met dit project 100 van deze 
straatarme gezinnen deze winter iedere dag vers brood laten brengen vanuit 
een bakkerij in Chambarak. Het brood wordt dan bij de mensen thuisgebracht 
door een welzijnswerker die daarnaast ook een luisterend oor biedt en hen 
bemoedigt vanuit Gods Woord. Mensen worden als ze dat willen in contact 

gebracht met de plaatselijke kerk en daarnaast ontvangt ook ieder gezin een eigen Bijbel. Help mee om deze arme 
gezinnen deze winter niet alleen dagelijks brood te geven, maar ook het Brood des Levens. 
Voor € 692,00 worden 5 gezinnen 3 maanden lang bezocht, krijgen ze een eigen Bijbel, en ontvangen ze iedere dag 
vers brood.  
Collecte van 24 september in de Dorpskerk 

Elke winter ontmoeten medewerkers van Mensenkinderen ontelbare 
gezinnen die afval en van alles verzamelen wat maar brandt, om maar even 
een klein vuurtje te hebben om tenminste één keer per dag warm te worden. 
De impact op de gezondheid van het verbranden van rubber of plastic is 
duidelijk. Daarom zijn we voor deze gezinnen constant op zoek naar een 
goed en goedkoper alternatief voor brandhout. Eén van deze gezinnen is dat 
van Artur Ghawaljan en zijn vrouw Anuschik. Ze hebben twee zonen en een 
dochter. Opa en oma wonen ook bij het gezin in. In de winter moeten ze de 
bittere kou in de bergen trotseren. Door hen van een eenvoudige 

brikettenoven te voorzien en bovendien voldoende briketten te geven om 1 winter hun oventje mee te verwarmen, 
zal de last die deze arme gezinnen 's winters doormaken worden verlicht. 
Voor € 872,00 helpt u een arm gezin met 1 eenvoudig oventje en 2 ton briketten - genoeg om hen een winterlang 
mee te verwarmen. 
Doet u weer mee? 
 
Namens de diaconie, 
Hans van den Berg 



Kledingactie ReShare store ‘Het Legers des Heils’ Rotterdam 
 
Als diaconie willen wij dit keer graag weer kleding inzamelen voor de ReShare store van ’Het Leger des Heils’ in 
Rotterdam. Dit is een winkelformule van ‘Het Leger des Heils’ in tweedehandskleding. In deze winkel bedienen zij 
verschillende klantengroepen. Vooral de basisdoelgroep die weinig te besteden heeft, maar ook de groep die 
duurzaam wil kopen en het onzin vindt dat er nieuwe kleding geproduceerd moet worden. In deze winkels werken ze 
met veel vrijwilligers. De meeste met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij begeleiden die mensen en hopen dat zij 
weer een betaalde baan kunnen vinden. Tevens heeft de winkel een sociale functie in de wijk. Een plek om elkaar te 
ontmoeten, zorgen te delen en over het geloof te praten. Alle opbrengsten uit de winkels zijn voor het Leger des 
Heils. Hiermee worden projecten van ‘Het Leger des Heils’ gesteund die geen overheidssubsidie krijgen.  
 
Dat kunnen wij natuurlijk niet zonder uw hulp! 
Mogen we ook nu weer een beroep op u doen? 
Wij vragen u de kleding schoon aan te leveren in plastic zakken en eventuele schoenen bij elkaar te binden met 
elastiek of touwtje. Alle maten kleding en schoenen zijn welkom! 
U kunt de kleding inleveren op vrijdag 22 september van 19.00-20.00 uur en op zaterdag 23 september van 10.00-
12.00 uur in de Boomgaardkerk. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw hulp. 
Namens de diaconie, 
Maria Groeneweg 
 
 
 

Het is alweer even geleden dat wij 55 jaar getrouwd waren. 
Hartelijk dank de aandacht die wij mochten ontvangen op welke manier dan ook. 
Wij kerken hier ook 55 jaar met een fijn en dankbaar gevoel in onze meelevende gemeente. 
 
Marry en Albert Abee 

 
 
 
Hartelijk dank! 
Sinds 28 juli jl. ben ik weer thuis in mijn appartement in Midden-Inn na een traject van het ziekenhuis in Dordrecht 
naar hospice de Reiziger in Barendrecht en de revalidatieafdeling van de Twee Bruggen in Rotterdam.  
Gedurende een periode van drieënhalve maand heb ik enorm veel belangstelling mogen ondervinden in de vorm  
van kaarten, bloemen, bezoeken. Heel veel dank daarvoor. 
 
Mw. P. Wijntje-Heinsius 
 
 
 
 

Graag wil ik iedereen bedanken voor de vele bloemen en kaarten, die ik mocht ontvangen  
voor mijn 90e verjaardag. 
 
Ina Plaizier- van Nederpelt 

  



JEUGDRUBRIEK 

 



 
  



 



Van Australië tot Sicilië (Opwekking KIDS 304)  
Zeg het overal: de Here God is goed’ 
Kinderlied september –  bij Bijbellezingen uit Handelingen 
 
In de maand september gaan we verder met Bijbellezingen uit Handelingen. We volgen Paulus op zijn 
zendingsreizen; en zien hoe het evangelie en het christendom steeds meer voet aan de grond krijgt, steeds verder 
weg van Jeruzalem, steeds verder verspreid over de wereld. Om deze reden – en ook omdat in zomervakantie veel 
kinderen dit lied nauwelijks hebben kunnen meezingen – blijft ook in september het kinderlied van de maand: lied 
304 uit ‘Opwekking Kids’: ‘van Australië tot Sicilië’. Het lied past bij de gedachte van de verspreiding van het 
evangelie. Het lied werd in 2011 uitgegeven bij Con Fuoco; tekst en muziek zijn van Gert-Jan & Hanneke Sherff.  
Heidi Treurniet en ds. Sjaak Teuwissen 
 

‘Van Australië tot Sicilië’ 
 https://www.youtube.com/watch?v=fy3BZ5RZLaE (met tekst) 
https://www.youtube.com/watch?v=x2inb54l9fg (met kindertekeningen als illustratie) 

Van Australië tot Sicilië (Opwekking KIDS 304)  
 
Refrein: 
Van Australië tot Sicilië, 
zeg het overal: de Here God is goed. 
Van Italië tot Brazilië, 
zeg het overal: de Here God is goed. 
Want ook voor de Indianen en mensen uit Japan 
kwam Jezus naar de aarde, dus vertel hun er ook van. 
Van Amerika tot aan Verweggistan, 
vertel het: de Here is goed. 
 
In Nederland zeg je: God is goed, 
en in Frankrijk: Dieu est bon. 
Duitsers zeggen: Gott ist gut, 
en Chinezen: Shangdi shi hao da. 
 
(refrein) 
 
God is goed. 
Vertel het alle mensen. 
Dieu est bon. 
Vertel het alle mensen. 
Gott ist gut. 
Vertel het alle mensen. 
Shangdi shi hao da. 
Vertel het alle mensen. 
 
(refrein)  
  
Tekst & Muziek: Gert-Jan & Hanneke Scherff/  © 2011 Con Fuoco 

  

https://www.youtube.com/watch?v=fy3BZ5RZLaE
https://www.youtube.com/watch?v=x2inb54l9fg


  

INGEZONDEN 
Nationale Monumentendag 2023 
Duik in de geschiedenis van Heerjansdam 
Korenmolen Landzicht, de Dorpskerk, het Poortgebouw van de Algemene Begraafplaats en het polderkerkje van 
buurtschap Kijfhoek: ook deze vier rijksmonumenten zijn tijdens de Nationale Monumentendag 2023, op zaterdag 
9 september aanstaande, tussen 10 en 16 uur geopend.  
Kom een kijkje nemen en duik in een deel van de Heerjansdamse geschiedenis! 

 

 
 
Wie Heerjansdam vanuit het noorden binnenkomt, treft aan de linkerzijde korenmolen Landzicht. Wie meer wil 
weten over de historie van deze molen en het molenterrein, kan tijdens Monumentendag 2023 terecht aan de 
Molenweg 64. Mede-eigenaar Kees Brinkman is aanwezig en geeft antwoord op alle vragen. Het is deze dag ook 
mogelijk om de molen van binnen te bekijken. Enkele leden van de stichting ‘Korenmolen Landzicht’, die zich inzet 
om van de molen weer een ‘draai- en maalvaardige’ molen te maken, zijn eveneens aanwezig. Met een leuke 
prijsvraag testen ze de graankennis van de bezoekers.  
Poortgebouw 
Aan diezelfde Molenweg bevindt zich, iets verderop het dorp in, de Algemene Begraafplaats. Hier treffen 
geïnteresseerden een tweede rijksmonument: het Poortgebouw dat in de tweede helft van de 19e eeuw in neo-
gotische stijl gebouwd is. Tijdens Monumentendag 2023 vertelt Dirk Oomsen meer over dit bijzondere gebouw. Wie 
op zoek is naar Heerjansdamse families, kan terecht voor meer informatie over familiestambomen. 
De Dorpskerk 
Centraal en niet te missen in de dorpskern is de Dorpskerk, sinds de veertiende eeuw het godsdienstig en 
maatschappelijk centrum van Heerjansdam. Dit oudste gebouw van het dorp is tegelijkertijd één van de modernste 
en levendigste plekken. De kerk herbergt tal van bijzondere voorwerpen, die elk een eigen verhaal vertellen. Tijdens 
Open Monumentendag bent u hier welkom voor koffie, thee, wat fris én de verhalen die verbonden zijn met talloze 
onderdelen van het kerkinterieur. Voor muzikale intermezzo’s staan de twee vaste organisten en een koperkwartet 
van muziekvereniging EMM paraat. De 33 meter hoge toren van de kerk is voor bezichtiging open en kan – volgens 
strikte instructies - beklommen worden.  
Kerkje van Kijfhoek 
Heeft u het kleine historische polderkerkje in het buurtschap Kijfhoek altijd al eens van binnen willen bewonderen? 
Ook dit behoort tot het ‘Levend Erfgoed’ in de Zwijndrechtse Waard – het thema van Monumentendag 2023 – en is 
op zaterdag 9 september voor geïnteresseerden geopend. De orgelzolder van het kerkje is gerenoveerd en 
vernieuwd. Op de expositie-panelen wordt een algemeen beeld weergeven van het buurtschap Kijfhoek en de kerk 
in het midden. Er is gelegenheid om gratis koffie, thee, water of frisdrank te nemen. Tevens zullen Niels Martin op 
orgel en Jeanita van Eijsden zang enkele uitvoeringen verzorgen. 
Deze vier monumenten zijn geopend van 10 tot 16 uur. 
 
Meer weten? 
Wilt u meer weten over de historie van Heerjansdam? Het clubhuis van het Historisch Genootschap aan de 
Vlasakkers, achter de Dorpskerk, is open van 10.00 tot 13.00 uur. De vrijwilligers van dit genootschap delen hun 
kennis en interesse graag met u. Ook hier bent u van harte welkom. 
  



  

RONDJE KIJFHOEK 
Terug van vakantie 
Na de zomerperiode met wisselende weeromstandigheden, gaan we langzaam 
aan naar de nazomer en herfsttijd. Hopelijk is iedereen weer veilig 
thuisgekomen. We gaan de draad weer oppakken na een periode van rust. De 
scholen zijn al begonnen en weer aan de slag. Ook onze kerkelijke gemeente 
begint het nieuwe seizoen met een startweekend. Dominee Sjaak Teuwissen is 
hierbij de stimulerende kracht en heeft met enkele vrijwilligers een fantastisch programma gemaakt met een zeer 
pakkend en concreet thema: 
“Ga mee ! .. Samen getuigen van geloof, hoop en liefde..”.   
Het waren tijdens de zomermaanden weer mooie en goedbezochte diensten in de Kijfhoekkerk. De gastvoorgangers 
wisten elk op hun eigen manier de blijde boodschap van het Evangelie aan ons door te geven. Ds. Sterrenburg bracht 
zelfs een orchidee mee om de schoonheid en kwetsbaarheid te laten zien. Het was een bijzondere dienst met 
aanschouwelijk onderwijs. We mochten ook weer verschillende zomergasten en passanten door de polder, tijdens 
de diensten verwelkomen. 
 
Hieronder enkele fotomomenten: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kijfhoek, zondag 2 juli met dominee Wim Hendriks 
 en Bas Roobol, Leo Kievit, Adri Bras, Emiel vd Burg, 
Liesbeth Schop en Co de Haan. 
 
 

Kijfhoek, zondag 17 juli met dominee Jan Wouter 
Sterrenburg (met orchidee) en echtgenote samen 
met Hans v.d. Berg, Chris Grootendorst en  
Emiel vd Burg 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kijfhoek, zondag 6 augustus met dominee Leo van der Eijk 
tussen Gerard Sap, Emiel v.d. Burg en Chris Grootendorst 
 



  

De Kijfhoekkerk blijft open 
Ook tijdens de zomermaanden was de kerk dagelijks open. Velen hebben tijdens 
een fiets- of wandeltocht de polderkerk als een rustmoment ervaren. De 
aantekeningen in het gastenboek zijn soms ontroerend en geven de emoties weer 
van de bezoekers. Heel fijn dat Kijfhoek een soort open huis kan zijn. Met de 
brandende Paaskaars, het Licht van de Hoop en achtergrondmuziek is de devote 
rust voelbaar. 
 

Monumentenweekend 
In het weekend van 9 en 10 
september is er het landelijke 
Monumentenweekend.  
Het thema dit jaar is ‘Levend 
Erfgoed’. Als we kijken naar ons kleine kerkgebouw staat dit -Levend 
Erfgoed-  al bijna zevenhonderd jaar in het polderlandschap. En 
straalt dit ook uit!  Bestuur en vrijwilligers zijn aanwezig om u meer te 
vertellen over de rijke geschiedenis van onze Kijfhoekkerk. 
 
 
 
 

Als Stichting Behoud Kijfhoekkerk hebben we het dameskoor 
‘Eglantine’ uit Zwijndrecht bereid gevonden op zaterdag 9 
september een optreden te verzorgen. Tussen 14.00 en 16.00 uur 
zullen zij zich in verschillende zangblokjes presenteren. 
 
Eglantine is de Engelse naam voor Egelantier, een rozensoort, 
vertelt koorlid Miriam: ....”In het eerste lied dat we instudeerden, 
wordt deze roos genoemd.  
Dirigente Jeanita  zocht deze roos op en vond dat deze bloem 
zowel voor de aardse als de hemelse liefde staat. Die symboliek 
past erg het koor: liefde in de breedste zin, maar soms ook met stekels….” 
Het dameskoor staat onder de inspirerende en bezielende leiding van dirigente Jeanita van Eisden.  
www.jeanitavaneijsden.nl/eglantine  en/of  info@jeanitavaneijsden.nl  
Kijk voor meer informatie ook op www.facebook.com/EglantineZwijndrecht 
 
Natuurwandeling 
Op de Open Monumentendag kan ook deze keer een natuurwandeling door het Develgebied niet ontbreken. Onze 
vaste natuurdeskundige en officieel IVN-gids Jan de Kok is ook dan weer aanwezig. Jan de Kok is als vrijwilliger al 
jaren officieel natuurgids van het in 1960 opgerichte Instituut Voor Natuurbeschermingseducatie, afgekort IVN. Jan 
begint de wandeling om 13.00 uur vanaf de kerk. Altijd weer een plezier met Jan op pad te gaan en nieuwe flora en 
fauna te ontdekken in de polder. 
 
De monumenten van Heerjansdam 
Ook in het dorp zijn de monumenten open, zoals korenmolen ‘Landzicht’, het Poortgebouw bij de begraafplaats en 
de Dorpskerk. De toren is ook open voor beklimming. Op de locaties zijn vrijwilligers beschikbaar om u over de 
geschiedenis te vertellen. Leden van de vrijwillige brandweer zijn in de toren aanwezig voor de veiligheid.  
 
Collectes 
Na de diensten in de zomermaanden zijn de collectes geteld: 
18 juni met ds. H. Russcher en 23 bezoekers   €  273,00 
  2 juli met ds. W. Hendriks en 38 bezoekers   €  304,40 
16 juli met ds. J. W. Sterrenburg en 29 bezoekers               €  225,80 
  6 augustus met ds.  L. van der Eijk en 28 bezoekers  €  228,10 
20 augustus met ds.  N. Splunter     >> vermelding in het volgende kerkblad << 
  

http://www.jeanitavaneijsden.nl/eglantine
mailto:info@jeanitavaneijsden.nl
about:blank


  

Kerkdiensten in de Kijfhoekkerk 
De komende maanden zijn de volgende diensten gepland: 
Zondag  3 september met ds. Sjaak Teuwissen met viering van het Heilig Avondmaal 
Zondag 17 september met ds. G.J. van Beek  
Zondag   1 oktober met ds. H. Mast  
Zondag 15 oktober met ds. J. W. Sterrenburg   
 
Zoals gebruikelijk beginnen we om drie uur (15.00 uur) 
Voor aanvullende vragen, ideeën en meer over de Kijfhoekkerk en de diensten, bel gerust even naar 06 – 3650 1396, 
WhatsApp of via e-mail dendijk@hetnet.nl 
 
De eerstvolgende editie van ons kerkblad ‘Samengaan’ zal rond 1 oktober verschijnen. 
 
Tenslotte 
Met het nieuwe kerkelijk seizoen gaan we vanaf de maand september de herfst in. Ook deze maand blijven we naar 
elkaar omkijken of wel elkaar bezoeken. Of stuur bij gelegenheid eens een kaartje. 
Een kleine moeite, maar met groot plezier! 
 
In de digitale versie van Samengaan zijn alle foto’s in kleur te zien. 
Allen een Zegenrijke septembermaand gewenst. 
 
Een goede groet, 
Joop Wiekeraadt 
 

 

 



  

INGEZONDEN 
Zondag          29 oktober            19.30 uur  
The Young Messiah | The Choir Company 
10de editie in Heerjansdam!!! 
 
Voor de 10de keer op tour door Nederland met Tom Parkers wereldberoemde bewerking van Händels 
meesterwerk   
De editie van 2023 gaat extra bijzonder worden, omdat het de 10de keer is dat The Choir Company met dit 
programma door het land trekt. Om dit te vieren presenteren we een extra feestelijk programma en staan er maar 
liefst dertien verschillende concertlocaties op de planning! 
Als het publiek minstens zo enthousiast is als de band, zangers en zangeressen op het podium dan weet je dat er iets 
bijzonders gebeurt. Tom Parkers moderne bewerking van Händels ‘Messiah’ oratorium, ‘The Young Messiah’ mag je 
ook gerust bijzonder noemen. Een muzikaal meeslepende vertelling van Jezus’ geboorte, lijden, sterven en 
opstanding, die de boodschap van het evangelie dichter bij mensen brengt. Met behulp van koor, band en solisten 
worden bezoekers meegenomen in het tijdloze verhaal dankzij Tom Parkers bewerkingen zoals ‘Unto Us a Child is 
Born’, ‘Every Valley’, ‘I Know that My Redeemer Liveth’ en het majestueuze ‘Hallelujah’. 
Net als voorgaande edities zal de avond uit twee gedeelten bestaan. Er is een deel voor de pauze waarin de meest 
geliefde liederen van de afgelopen 10 jaar gezongen zullen worden, bekende arrangementen van Tom Parker uit zijn 
omvangrijke repertoire. Na de pauze wordt ‘The Young Messiah’ uitgevoerd. Van harte uitgenodigd. 
Ticket € 24,50 incl. reserveringskosten.  
Kaarten kunnen besteld worden via www.eventsforchrist.nl 
Ook in Woerden, Leek, Apeldoorn, Den Haag, Den Ham, Leusden, Diever, Bergen op Zoom, Assen, Elburg, Rotterdam 
en Veenendaal wordt de Young Messiah uitgevoerd.  
Het leuke van dit concert is dat er 5 gemeenteleden van Heerjansdam mee doen: 
Liesbeth Laoukili, Miranda van Utrecht, Cathy Hukema, Gerry Postma, Liesbeth Grootendorst 
 
Chris, Liesbeth en Jeroen Grootendorst 

 
PRAISE HIM nodigt projectleden uit voor oratorium “SCHEPPING”  
Op 24 augustus beginnen de repetities weer bij PRAISE HIM. Vanaf die datum wordt het 
prachtige oratorium "SCHEPPING" in gestudeerd. Ook mensen die graag zingen, maar zich niet 
direct volledig willen binden, kunnen op projectbasis meedoen aan de repetities en het concert 
op D.V. 4 november.  
Een unieke gelegenheid om eens een geheel traject binnen een overzienbare periode mee te 
zingen met PRAISE HIM. Vanaf 24 augustus repeteert u iedere donderdag mee en in een periode 
van zo'n 10 weken zal het oratorium er bij iedereen goed in zitten en kunnen we samen dit 

mooie werk, gecomponeerd door Johan Bredewout, uitvoeren. Het zal blijken, dat dit oratorium -ondanks zijn grootheid- toch 
vrij gemakkelijk in te studeren is. Dit zal mede mogelijk zijn door de bekende dirigent van ons koor Jan Quintus Zwart, die de 
kneepjes van dit vak zeker verstaat en het als een uitdaging ziet om ook minder geoefende zangers en zangeressen dit mooie 
werk onder de knie te laten krijgen.  
Praise Him heeft deelname wel heel aantrekkelijk gemaakt: voor € 25,-- dat is incl. gebruik bladmuziek. Repetities vanaf 24 
augustus iedere donderdag van 20.00-22.00 uur in de Andreaskerk, J.van Heemskerckstraat 19 te Dordrecht. Hartelijk 
aanbevolen. Info: 06-20444031. U kunt zich ook van te voren aanmelden via info@praisehim.nl 

 

Inzameling kleding CRR 

De kledinginzameling, in de garage van de pastorie aan de Manning, loopt nog 
steeds als een trein. CRR is daar heel blij mee. Behalve kleding zijn nu ook luiers, 
babydoekjes, verbandmateriaal en medicatie welkom.  Wilt u wat kwijt, maar 
bent u niet zeker of het welkom is, neem even contact op met mij.   
Voor afgeven van kleding kunt u met mij of met ds. Sjaak en/ of zijn 
vrouw Hadassa contact opnemen.  
Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage.  
 
Maria Dramountanis  
0623263398 

http://www.eventsforchrist.nl/
mailto:info@praisehim.nl
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INGEZONDEN 

 
 

Gratis proeflessen bij de EC-Bijbelcursus 
Wil jij een keer de héle Bijbel lezen, de rode 
draad door het Oude en Nieuwe Testament 
ontdekken en meer leren over de achtergrond 
van de Bijbel? Dat kan met de Bijbelcursus van 
het Evangelisch College. De EC-Bijbelcursus is een 
inspirerende cursus die of online of op locatie te 
volgen is. Elke maand worden een boek uit het 
Oude Testament en een boek uit het Nieuwe 
Testament behandeld. Jaarlijks volgen circa 1100 
deelnemers deze cursus, afkomstig uit de volle 
breedte van de kerk.  
In september kun je vrijblijvend een les volgen op 
één van de leslocaties. Zie voor meer informatie: 
www.evangelisch-college.nl/ec-bijbelcursus. 
 

 
Zondagavondzang 

Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor 
de zondagavondzang op zondag 24 september 
om 19.30 uur in de Bethelkerk aan de 
Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht. In deze 
zondagavondzang geeft Wim de Penning leiding 
aan koor- en samenzang. Een zondagavondzang 
waarin we vooral bekende liederen zullen zingen 
en waarin we vooruit kijken naar Israëlzondag. 
We openen deze zondagavondzang met het lied 
‘Jeruzalem, mijn vaderstad’ gevolgd door het lied 
' k Ben reizend naar die stad’. Ook zingen we 
‘Door de wereld gaat een woord’ en ‘Israël, 
verheug u in uw Maker’. Het koor zingt o.a. de 
liederen: ‘Voor ieder land’ en ‘In de poorten van 
Jeruzalem’. We sluiten de avond af met het lied 
’Lichtstad met uw paarlen poorten’. De toegang is 
gratis, wel is er aan de uitgang een collecte voor 
bestrijding van de kosten.  
Alle informatie over de zondagavondzang en over 
ons koor vindt u op www.bethelkerkkoor.nl. 
Graag tot ziens in de Bethelkerk. 
Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht,  
Ries Knook 
 
 

mailto:fdejong36@kpnmail.nl
http://www.evangelisch-college.nl/ec-bijbelcursus
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