
                                                                                                    

         

     Weekbrief: 13 augustus 2023 

     Voorganger: Ds. J. Teuwissen 

     Organist: mevr. J. Steen 

   
Inleiding op de dienst  

In augustus volgen wij de kindernevendienst die een aantal verhalen uit Handelingen centraal 

stelt. Op 13 augustus lezen we in Handelingen 13: 1 t/m 12 hoe Saulus – intussen Paulus 

geheten – samen met Barnabas zijn eerste zendingsreis maakt. Op Cyprus wordt hij 

tegengewerkt door de Joodse magiër Barjesus. Deze magiër probeert de politieke 

machthebber van het gebied, Sergius Paulus, van het geloof dat Paulus en Barnabas brengen, 

af te houden. In de preek verkennen we dit verhaal in het bredere verband van Paulus’ 

zendingsreizen. En we vergelijken de tegenstand die hij ontmoet met tegenmachten- en 

krachten die we misschien zelf ervaren als het gaat om ons geloof en geloofsleven, en het 

uitdrukken daarvan richting andere mensen. Hoe gaan we zelf met dit soort tegenkrachten 

om? Het thema luidt ‘Tegenmachten en -krachten’  

Liturgie:  
Welkom & Mededelingen 

Intredelied: Psalm 91-a 1 ‘Wie in de schaduw Gods mag wonen’  

Moment van stilte Bemoediging & Groet 

Zingen: Psalm 91a: 2 en 3 ‘Engelen zendt Hij alle dagen’  

Inleiding op de dienst 

Zingen: NLB 912: 1, 2, 3 en 6 ‘Neem mijn leven laat het Heer’ 

Richtlijn voor ons leven: Efeziërs 6: 10 t/m 18 NBV 21 

Zingen: Hemelhoog 539: 1, 2, 3 ‘Hier in uw Heiligdom’ 

Zingen Hemelhoog 583 ‘Glorie aan God’ 

Gebed bij de opening van Gods Woord 

Kindermoment - Kinderlied ‘Van Australië tot Sicilië’ 

Bijbellezing: Handelingen 13: 1 t/m 12 NBV 21 

Zingen: NLB 825: 1, 6 en 10 ‘De wereld is van Hem vervuld’  

Preek: ‘Tegenkrachten en – machten’ 

Luisterlied: Hemelhoog 25 / Sela ‘Mijn toevlucht’  

Dankgebed en Voorbeden, stil gebed, onze Vader 

Inzameling van de gaven: 1. Kerkenwerk 2. Onderhoud gebouwen 

Slotlied: NLB 418: 1, 2 en 3 ‘God schenk ons de kracht’ 

Zegen 

Antwoord op de zegen: NLB 418: 4  ‘God schenk ons de kracht’ 

 
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te 

ontmoeten met koffie, thee of fris 

achter in de kerk. 

 

 

 

Agenda: Volgende week zondag is er een doopdienst in de Dorpskerk om 9.30 uur met 

ds. J. Teuwissen. En ‘s middags is er dienst in Kijfhoek om 15.00 uur met prop. N.F. 

van Splunter uit Rotterdam. 


