
                                                                                                    

         

     Weekbrief: 9 juli 2023 

     Voorganger: ds. Sjaak Teuwissen 

     Organist: Jacco Steen  

   
Inleiding op de dienst  

In de Bijbel staan nogal wat ‘struikelteksten’: geweld, nota bene in naam van God, 

mishandeling, allerlei allesbehalve vrome uitspattingen, inhumane opdrachten: we kunnen het 

allemaal in de Bijbel vinden. Op 9 juli lezen we in Jozua 7 hoe Jozua namens God een zekere 

Achan ongenadig hard straft door hem te stenigen en te verbranden. En mét hem zijn hele 

familie, en zijn vee. Dit vanwege een vergrijp dat in onze ogen waarschijnlijk niet in enige 

verhouding staat tot deze ongekende consequenties. In Hoofdstuk 8 mag Jozua’s leger een 

klein stadje volledig vernietigen, inclusief alle inwoners, ongeacht geslacht of leeftijd. De 

glorieuze intocht en verovering van het Beloofde Land laat ons in Jozua 7 en 8 ook een uiterst 

weerbarstige, ongemakkelijke kant van God zien. We gaan deze teksten niet uit de weg; en 

proberen aan de hand van fragmenten uit deze hoofdstukken iets te begrijpen van het 

waarom en waartoe. En wat doet dit met onze Godsbeelden? We vieren deze zondag het 

Heilig Avondmaal van onze Heer. Het thema luidt ‘de ongemakkelijke kant van God’ 

Liturgie: 

Voorafgaand aan de dienst zingt Heerjansklank ‘breng ons samen’ 

Welkom en mededelingen 

Intredelied: Psalm 6: 1 en 3 

Moment van stilte Bemoediging & Groet 

Zingen: Psalm 6: 9 

Inleiding op de dienst 

Verootmoedigingslied: Nieuwe wijn 

Zingen: geloofsbelijdenis Hemelhoog 479 

‘Heer, U bent mijn leven’ 

Gebed bij de opening van Gods Woord 

Luisterlied ‘de muren van Jericho’ 

Kindermoment Kinderlied ‘op reis’ 

Bijbellezing: Jozua 7 en 8 (NBV 21) 

Jozua 7: 1 t/m 13; 18b t/m 26 

Jozua 8: 1 t/m 2 en 14 t/m 29 

Zingen: Psalm 139: 12 en 13 ‘o God 

verwerp…’ en ‘zou ik niet haten…’ 

Preek: ‘de ongemakkelijke kant van God’ 

Zingen: Psalm 36: 1, 3 en 2 ‘de zonde die 

de zondaars vleit’        

Dankgebed en Voorbeden, stil gebed 

Inzameling van de gaven: 

Avondmaalscollecte t.b.v. stichting 

Mensenkinderen 2. Onderhoud gebouwen 

Onderwijzing 

Heerjansklank zingt ‘aan uw tafel’ 

Inzettingswoorden 

Gebeden: Smeekgebed en Onze Vader 

Vredegroet  

Nodiging 

Gemeenschap van brood en wijn 

Heerjansklank zingt: ‘remembrance’ 

Dankgebed na de maaltijd 

Slotlied: ‘gebed om zegen’   

Zegen 

Antwoord op de zegen: NLB 415: 3 ‘amen 

amen amen dat wij niet beschamen’ 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te 

ontmoeten met koffie, thee of fris 

achter in de kerk. 

 

 

 



                                                                                                    

 

 

Bestemming collecte Heilig Avondmaal 9 juli 2023 

Als bestemming voor de collecte tijdens het Heilig Avondmaal op 9 juli heeft de 

diaconie gekozen voor een project van Stichting Mensenkinderen. Deze keer willen we 

geld inzamelen voor een pluimveehouderij project onder arme gezinnen in Armenië. 

In Armenië zijn veel arme gezinnen die geen kans hebben om een inkomen te krijgen, 

omdat ze geen land, of veestal hebben, werkloos zijn, of te maken hebben met een 

beperking. We willen deze families gaan helpen door hen broedmachines, met een 

capaciteit van 150 eieren, ter beschikking te stellen waardoor ze binnen 21 dagen 

kuikens kunnen hebben. Ze kunnen beginnen met het fokken van kippen en vervolgens 

eieren, kuikens en kippenvlees verkopen en daarmee een maandelijks stabiel inkomen 

genereren. Met € 938,-- kunnen we twee gezinnen een broedmachine geven, zodat ze 

kunnen gaan starten met hun eigen pluimveehouderij. 

Bij voorbaat hartelijk dank! 

 

Agenda: Volgende week zondag dienst in de Dorpskerk om 9.30 uur met mevr. G. van 

der Linden uit Spijkenisse. En ‘s middag is er dienst in Kijfhoek om 15.00 uur met 

Prop, J.W. Sterrenburg uit Hardinxveld Giessendam. 

 

 

Vakantie. Van maandag 10 juli t/m  5 augustus zijn we als gezin op vakantie.  

Bij dringende pastorale situaties of overlijden kunt u contact opnemen met twee van 

onze ouderlingen. 

- Dhr Bas Roobol (ouderling) 06 – 53 77 13 12 broobol@roobol.com  

- Mevr Liesbeth Schop (scriba/ouderling) 06 – 49 83 79 68; 

scriba@kerkheerjansdam.nl  

Zij regelen indien nodig pastorale zorg of ten behoeve van een eventuele uitvaart voor 

een vervangende predikant.  
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