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MEDITATIE 
 

De tien geboden. 
 
Sinds mijn pensionering heb ik tijd om de tweede 
kamer debatten te volgen op de TV. 
Daar kan je van leren maar meestal ben ik 
verwonderd hoe onze gekozen afgevaardigden tegen 
elkaar en de ministers te keer gaan. 
Je mag het met elkaar grondig oneens zijn maar enig 
respect is wel gepast. 
  
Soms verdedigt een minister een nieuwe wet en dan 
schieten de dames en heren kamer leden naar voren. 
Ze beklimmen het spreek gestoelte en dienen 
amendementen en moties in om de nieuwe wet te 
wijzigen. 
De praktijk blijkt dan dat de wet bijna onuitvoerbaar 
is. 
  
In de dienst van 7 mei werd de " wet des Heeren " 
voorgelezen uit het tweede bijbel boek Exodus. 
Ik keek naar het gebrandschilderde raam naast de 
preekstoel en zag Mozes staan met de twee steen 
tafelen. 
Daarop staan de " tien woorden " door God gegeven 
en geschreven door Zijn vinger. 
  
Als dat in deze dagen was gebeurd dan was er vast 
commentaar geweest en waren er moties ingediend. 
En wie weet, waren de tien geboden veranderd in 11 , 
12 of nog veel meer. 
Helaas door alle eeuwen heen en ook heden ten dage 
wordt er gesleuteld aan de tien leefregels door God 
gegeven. 
  
In psalm 119 staat dat de wet des Heeren volmaakt is. 
De eerste vier geboden gaan over de band van de 
mens tot God. 
De zes resterende over de band van de mens tot 
zijn/haar naaste. 
  
Hieruit blijkt dat de wetgever veel meer aandacht 
geeft aan de verhouding mens tot mens dan van mens 
tot zijn schepper. 
De staten vertaling noemt deze regels de wet des 
Heeren echter in het Hebreeuws spreek men over de 
tien woorden. 
Dan klinkt misschien iets vriendelijk dat de "wet  '. 
  
Echter aan de inhoud verandert er niets. 

De wet van God lijkt misschien wel streng maar dat is 
een groot misverstand. 
Het staat vol van liefde en barmhartigheid van God 
naar ons en de naaste. 
  
Psalm 119 wordt de wets psalm genoemd. 
In de psalm bundel van 1773 ( oude berijming) zijn er 
88 coupletten. 
Ieder couplet een lofzang op de wet en een feest om 
te zingen. 
  
Wat verwachten we van onze voorgangers? 
Iedere zondag wets lezing uit Exodus zoals in de 
reformatorische kringen. 
Zou geheel niet verkeerd zijn want er is al een 
generatie die de wet niet meer kent. 
  
Echter de praktijk is anders. 
Al decennia lang wordt dat niet meer wekelijks 
gedaan in onze gemeente. 
Is dat fout ? 
  
Ik denk het niet daar de bijbel vol staat met 
verwijzingen naar de tien woorden en zelfs in het 
nieuwe testament staat de samenvatting van de wet. 
Door de Heere Jezus gesproken. 
Deze lezingen klinken toch regelmatig. 
  
Belangrijker is dat u en ik niet rommelen en tornen 
aan Zijn regels. 
Belangrijker is dat vanaf de kansel niet een vrije en 
heden tijdse uitleg wordt gegeven. 
De regels van God zijn volmaakt en dat door eeuwen 
door. 
  
Ik wil eindigen met een couplet uit psalm 119: 
  
Uw woord is als een lamp, een helder licht, 
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken 
dat in de duisternis mijn schreden richt. 
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, 
dat ik zal wandelen voor uw aangezicht, 
dat ik recht zal roepen van de daken. 
  
  
Bas Roobol 
 
 

 

  



BIJBELLEESROOSTER VOOR DE JUNI 
 
donderdag 1 juni  Spreuken 24:1-12  De kracht van een wijze 
vrijdag 2 juni   Spreuken 24:13-22  Sta telkens weer op 
zaterdag 3  juni   Spreuken 24:23-34  Doe eerst je werk 
zondag 4 juni   Psalm 119:17-24  Verlangen naar de wet 
maandag 5 juni   Spreuken 25:1-10  Eer aan God en de koning 
dinsdag 6 juni   Spreuken 25:11-20  Kalme woorden 
woensdag 7  juni  Spreuken 25:21-28  Zorg voor je vijand 
donderdag 8 juni  Psalm 119:25-32  Onderwijs mij 
vrijdag 9 juni   1 Timoteüs 1:1-11  De wet goed gebruiken 
zaterdag 10 juni  1 Timoteüs 1:12-20  Genade in overvloed  
zondag 11 juni   Psalm 13   Zie naar mij om 
maandag 12 juni  1 Timoteüs 2:1-7  Als losgeld voor allen 
dinsdag 13 juni   1 Timoteüs 2:8-15  Een heilige levenswijze 
woensdag 14 juni  1 Timoteüs 3:1-13  Waardige leiders 
donderdag 15 juni  1 Timoteüs 3:14–4:10  De juiste leer 
vrijdag 16 juni   Psalm 119:33-40  Leven in uw gerechtigheid 
zaterdag 17 juni  Matteüs 7:13–8:1  Bouw op de rots 
zondag 18 juni   Matteüs 8:2-13   Een groot geloof 
maandag 19 juni  Matteüs 8:14-22  Hij neemt onze ziekten weg 
dinsdag 20 juni   Matteüs 8:23-34  Jezus heeft de macht 
woensdag 21 juni  1 Timoteüs 4:11–16  Hou je aan de leer 
donderdag 22 juni  1 Timoteüs 5:1-16  De zorg voor weduwen 
vrijdag 23 juni   1 Timoteüs 5:17-25  Goede daden blijven niet verborgen 
zaterdag 24 juni  1 Timoteüs 6:1-10  Tevredenheid is goud waard 
zondag 25 juni   1 Timoteüs 6:11-21  De goede strijd 
maandag 26 juni  Psalm 49   God zal mij vrijkopen 
dinsdag 27 juni   Matteüs 9:1-17   Volg de bruidegom 
woensdag 28 juni  Matteüs 9:18-24  Geloof redt 
donderdag 29 juni  Matteüs 9:35–10:10  Extra arbeiders 
vrijdag 30 juni   Matteüs 10:11-20  Als schapen onder de wolven 
 

 
  



KERKDIENSTEN IN JUNI 
Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

4 juni 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk 

15.00 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
 
Collecte: Kerkenwerk 

11 juni 

9.30 u. 
Ds. J. van Herrewijnen 

Zwijndrecht 
 

Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Kerkenwerk 2. Onderhoud gebouwen 

 

18 juni 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 
Overstapdienst 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk 

15.00 u. 
Prop. H. Russcher 

Hendrik-Ido-Ambacht 
 

 
Collecte: Kerkenwerk 

25 juni 

9.30 u. 
Anders-Dan-Andersdienst 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Onkosten ADA-diensten 

 

2 juli 

9.30 u. 
Prop. J.W. Sterrenburg 

Hardinxveld-Giessendam 
 

Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk 

15.00 u. 
Ds. W. Hendrikse 

Ter Aar 
 

 
Collecte: Kerkenwerk 

Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

 

 



SENIORENVERJAARDAGEN 
Wil Ouwerkerk-van Duin, Develweg 8c, 2995 XC Heerjansdam, tel: 06-11249600                                  
Emailadres: wil.ouwerkerk@gmail.com 
 
Verjaardagen in juni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verjaardagen eerste week juli 
 
 
 
 
Huwelijksjubilea in juni 

 
 
 
 
Vermelding verjaardagen en huwelijksjubilea in het kerkblad 
Verjaardagen van kerkleden die 78 jaar hopen te worden, worden vermeld in Samengaan (zonder leeftijd). 
Zodra de leeftijd van 80 jaar is bereikt, wordt de leeftijd erbij vermeld. 
Met het oog op de wet op de privacy dienen genoemden hiervoor toestemming te geven. Tot voor kort 
werd u hiervoor benaderd, telefonisch of persoonlijk. Nu steeds minder mensen in het telefoonboek staan, 
is de nieuwe regel dat u zelf aangeeft wanneer u niet vermeld wilt worden. Wanneer u dat niet heeft 
aangegeven, vindt vermelding plaats in het kerkblad.  
 
Namens de Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek van harte gefeliciteerd en een goede dag 
toegewenst!     
Vriendelijk groet, 
Wil Ouwerkerk        
  
 

Introductiefilm Kerk Heerjansdam  
Tijdens de feestelijke eredienst tijdens Pinksteren is de introductie 
film van Kerk Heerjansdam gepresenteerd. 
Nog niet gezien? U vind hem op de website van onze gemeente: 
https://www.kerkheerjansdam.nl/introductiefilm-kerk-
heerjansdam-gepresenteerd/ 

 

mailto:wil.ouwerkerk@gmail.com
https://www.kerkheerjansdam.nl/introductiefilm-kerk-heerjansdam-gepresenteerd/
https://www.kerkheerjansdam.nl/introductiefilm-kerk-heerjansdam-gepresenteerd/


MET HET OOG OP DE ZONDAG  
Dorpskerk, 4 juni 2023 
Mensen komen, mensen gaan, Leiders komen, leiders gaan. Een  maand 
geleden werd koning Charles gekroond, als opvolger van zijn moeder, 
koningin Elisabeth. Rond Koningsdag verscheen een foto waarin prinses 
Beatrix, koning Willem-Alexander en kroonprinses Amalia gezamenlijk 
poseren. Op zondag 4 juni begint kindernevendienstmethode Vertel Het 
Maar met een serie lezingen uit Jozua, en in het eerste hoofdstuk lezen we 
hoe Jozua Mozes opvolgt. Bij deze opvolging is de Heer zelf betrokken, Hij 
wijst Jozua aan, Hij bemoedigt Hem, Hij geeft hem opdrachten en Hij 
waarschuwt hem. De betrokkenheid van de Heer bij Jozua blijkt uit zijn naam: ‘de Heer redt’; en de betekenis van 
deze naam is een rode draad in het boek. Een weerbarstig boek ook waarvan sommige, met name gewelddadige 
passages op z’n minst ongemak kunnen oproepen. 
We verkennen hoe we ons zelf kunnen herkennen in Jozua 1: welke momenten van opvolging komen in ons eigen 
leven voor; en krijgt de Heer onze God daarin een plek? Misschien maken we een uitstapje naar het Beloofde Land in 
de actuele situatie van nu.  Op deze zondag vieren we het Heilig Avondmaal van onze Heer. Leo Kievit bespeelt het 
orgel. Het thema luidt ‘opvolging’ 
 
Dorpskerk, 18 juni 2023 ‘overstapdienst’ 
Eén zomervakantie scheidt de achtste groepers van het 
voortgezet onderwijs. Ze trekken door; gaan verder, op 
weg naar een nieuwe toekomst. Ook binnen onze 
kerkelijke gemeente betekent dit: door trekken. Van het 
kinderwerk met kindernevendienst (-plus) en Kids of Joy 
naar het tienerwerk met onder meer The Meeting.  
De kindernevendienstmethode Vertel Het Maar levert 
ons deze zondag een wel heel toepasselijke Bijbellezing 
aan: Jozua 3 en 4, waarin we lezen hoe het volk Israël, na 
40 jaar onderweg te zijn geweest, de Jordaan oversteekt, 
het Beloofde Land in; hún toekomst. Dat door de Jordaan heentrekken betekent veel meer dan een wandeling 
wadend door het water naar de overkant. We lezen fragmenten uit deze hoofdstukken en betrekken het op de 
doortocht van onze achtste groepers.  Heerjansklank zingt samen met een aantal kinderen liederen, Jacco Steen 
speelt orgel en/of piano. Diverse kinderen werken mee; evenals leiding van de Kindernevendienst-Plus. Heb jij (heeft 
jouw kind) als achtste groeper per ongeluk geen uitnodiging ontvangen, maar wil hij of zij wél overstappen op 18 
juni. Meld je dan aan bij Hans Ouwerkerk tel 06 – 51 30 52 51. Zie ook de jeugdpagina voor meer informatie.  
 
Kijfhoekkerk, 4 juni 2023 
Opnieuw bevindt Jezus zich in ‘Galilea der heidenen’. Opnieuw bevindt Hij zich 
boven op een berg. Eerdere momenten in dit evangelie worden zo in herinnering 
geroepen. Maar nu met een nieuw perspectief. In Mattheus 1: 1 lezen we – 
bijvoorbeeld rond Kerst - over de wording van Jezus Christus, Zoon van David, 
zoon van Abraham. En nu, aan het eind van het indrukwekkende Mattheus-
evangelie kijken we terug naar wie Jezus uiteindelijk geworden is. We blikken 
vooruit wat dat voor de toekomst van de mensheid te betekenen heeft. Want het 
perspectief verbreedt zich: Jezus die vanuit het Galilea der heidenen in het 
midden van Israël is gekomen: Hij zal straks bekend gemaakt worden aan 
volkeren – heidenen - wereldwijd. 
Vlak voor de zegen in onze diensten klinken vaak woorden als ‘de uitgang van de kerk is de ingang van de wereld, 
dáár mogen we het gaan waarmaken. Het completeert de zegen tot een uitzending. De zegen is bedoeld om in de 
wereld gestalte te krijgen. En overal geldt: God zal met ons zijn. Heenzenden en zegenen: dat is wat Jezus in 
Mattheus 28: 16 t/m 20 doet richting Zijn leerlingen. Pasen, Hemelvaart en Pinksteren vallen hier bij Mattheus op 
één dag. Verleden, heden en toekomst komen op deze Paas-hemelvaart-Pinksterdag bij elkaar. Er ligt een uitdaging 
in onze richting in besloten. Welke, dat gaan we verkennen. Het thema op deze zondagmiddag in de Kijfhoekkerk 
luidt:  ‘onvoltooid toekomende tijd’. Jacco Steen bespeelt de toetsen.  
 
Ds. Sjaak Teuwissen 



In de Anders-Dan-Andersdienst van 25 juni willen we met elkaar nadenken over het thema DROMEN. 
Hoe was dat met de droom van Jozef? 
We lezen vaak in de Bijbel over dromen waarin God iets tegen mensen zegt. 
En we zijn misschien zelf weleens aan het dagdromen. 
Door dromen kan het weleens tegenvallen in het dagelijks leven. 
Dromen komen ook niet altijd uit. 
Dromen zijn ook weleens bedrog. 
Spreekt God nu nog tegen ons door onze dromen heen? 
Samen met Anita Stigter als onze spreker en All4Him als muzikale begeleiding willen wij er een inspirerende dienst 
van maken. 
We zien jullie graag op 25 juni om 9.30 uur in de Dorpskerk. 
Groet van Liesbeth, Marja en Maria 

 

 



VAN DE BEMANNING VAN DE MANNING 
 
Conventie Charismatische Werkgemeenschap Nederland 
Tijdens het hemelvaartsweekend, van 17 tm 21 mei, verbleven we als gezin op de 
christelijke camping annex conferentiecentrum ‘De Betteld’ in Zelhem voor de 
conventie van de Charismatische Werkgemeenschap Nederland (CWN). Dat wil 
zeggen: op het moment van schrijven is het nog niet zo ver, op het moment dat deze 
SamenGaan verspreid wordt, liggen Hemelvaart en Pinksteren al weer achter ons.  
 

De voorjaarsconventie van CWN wordt door zo’n 
1100-1200 deelnemers bezocht, waar dan nog 
enkele honderden losse ‘daggasten’ bij komen. 
Deelnemers zijn afkomstig uit allerlei verschillende kerken; en uit allerlei soorten 
huishoudens: gezinnen, singles, etc etc. Mensen kamperen of maken gebruik van 
chalets (sta-caravans). Het thema luidde dit keer ‘dag schoonheid’, en legt een 
verbinding met het scheppingsverhaal ‘en God zag dat het goed was’. Maar ook 
wrden links gelegd met innerlijke en uiterlijke schoonheid van de mens, de 
natuur, kunst en architectuur, rituelen en liturgie in de kerk. Gebrek aan 

schoonheid door uitbuiting van mens en natuur; en de valse uiterlijke schoonheid die social media ons kunnen 
opleggen.  

 
Een conventie kent een centraal programma, bestaande uit diverse soorten 
samenkomsten, waaronder vieringen, bekende christelijke sprekers, veel muziek, een 
speciale dienst voor zieke mensen, en een grootschalige slotviering voor alle leeftijden, 
op zondag. Er is dagelijks een uitgebreid workshopprogramma. En er is altijd weer een 
geweldig kinder- en jongerenprogramma van de jeugdtak CWJ die deelnemers soms zó 
enthousiast maakt dat zij van hun ouders vragen naar de conventie te komen in plaats 
van andersom 

 
Waar staat de Charismatische Werkgemeenschap Nederland voor? Op de website 
https://www.cwn-cwj.nl omschrijft ze zichzelf als volgt: “De CWN is een bruisende 
werkgemeenschap van charismatische initiatieven. Gesprekspartner binnen kerkelijk 
Nederland. Oefenruimte voor het leren kennen, ervaren en delen van de heilige Geest. 
Wij moedigen christenen aan om zich in hun gemeenschappen open te stellen voor de 
veelkleurige werking en gaven van de heilige Geest. En wij willen jong en oud helpen 
antwoorden te ontdekken op levensvragen”  
 
Wil jij of wilt u wat meer weten? Bezoek de website of spreek ons eens aan.  
 

Promotiefilm Protestantse Gemeente Heerjansdam-Kijfhoek 
Rond Pinksteren werd de promotiefilm van de Protestantse 
Gemeente Heerjansdam-Kijfhoek ‘gelanceerd’. In ongeveer 
5 minuten geven we belangstellende kijkers een beeld van 
wie we als gemeente zijn, waar we voor staan, en wat er 
zoal binnen en vanuit onze gemeente gebeurt. Het filmpje is 
via allerlei social media gedeeld, en is te vinden op onze 
website www.kerkheerjansdam.nl Deel het vooral met 
familie, buren en vrienden die je wilt uitnodigen om ook 
betrokken te raken bij (een activiteit van) onze gemeente. 
Veel dank aan Ton Meenhorst die het afgelopen half jaar 
enkele honderden uren heeft besteed aan het filmen en 
editen van dit filmpje. 
 

  

https://www.cwn-cwj.nl/
http://www.kerkheerjansdam.nl/


De maand juni in Kerkheerjansdam 
Er staat ons in juni hopelijk weer een aantal prachtige diensten te wachten. Op zaterdag 10 juni vindt de jaarlijkse 
barbecue van de jeugdkerkenraad plaats, zie de jeugdpagina. Op vrijdagavond 9 juni wordt de nacht van gebed 
gehouden; Op dinsdag 13 juni de uitgestelde vervolgavond over ‘eindtijd’. Op vrijdag 16 juni is alweer de slotavond 
van de groeigroepen Op 18 juni mag ik spreken tijdens ‘Develpark praise’ in Zwijndrecht. Op 20 juni wordt een 
gemeenteavond belegd, zie aankondiging elders in dit blad. En dit allemaal naast tal van reguliere activiteiten; en 
naast wat ik mogelijk vergeet te noemen. Hopelijk ervaren we bij dit alles geïnspireerd te zijn door Gods Geest en zo 
binnen en vanuit onze gemeente aan de slag te gaan met ons geloof, samen met mensen die we onderweg 
tegenkomen, aanspreken, uitnodigen en er bij betrekken. 
 
Speelt er iets in jouw of uw leven waarover je/u graag contact wilt? Schroom niet om contact op te nemen. 
 
Ds. Sjaak Teuwissen 
De Manning 2 
2995 AH Heerjansdam 
Tel 078 – 647 52 45 / GSM 06 – 20 50 30 99 
Email sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl 
Facebook: https://facebook.com/sjaak.teuwissen 
Instagram: sintersjaak  
Twitter: @SinterSjaak 
Doordeweekse werkdagen: di – wo – do – vr 

 

 
 
Belijdeniscatechese 2023 - 2024 
 
Doop en Geloofsbelijdenis 
“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en 
de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb” Dit zijn woorden 
van Jezus Christus uit de Bijbel, opgetekend aan in het evangelie naar Mattheus. Zijn woorden klinken nog altijd 
door, spreken nog altijd mensen aan, en roepen nog altijd op tot navolging. Nog altijd laten mensen zichzelf of hun 
kinderen dopen. En nog altijd worden mensen geloofs-leerling, bijvoorbeeld door het volgen van (belijdenis-) 
catechese.  
 

mailto:sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl
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Bezinningsperiode 
Bij Doop of Geloofsbelijdenis ga je niet over één nacht ijs. In de vroege kerk gold daar een periode van minstens 40 
dagen voor tot aan de (volwassenen) doop, door onderdompeling, in de Paasnacht. Vaak duurde de voorbereiding 
van de zogeheten catechumenen meerdere jaren.  Ook wij nemen ruim de tijd. Want je wilt antwoorden op het 
spoor komen bij vragen als: Wie is God, Jezus Christus, de Heilige Geest voor mij zelf? Wat belijdt de christelijke kerk 
precies? Wat geloof ik zelf, of wat juist niet of niet meer; is er wel ruimte voor al mijn twijfels? Wat betekent het 
voor mij om gedoopt te zijn of om openbare geloofsbelijdenis te doen? Wat verandert er daarmee? Wat verwacht 
onze christelijke gemeente straks van mij als belijdend lid? En achter vrijwel elk antwoord komen nieuwe hoe-,  
waarom- of waartoe-vragen tevoorschijn. 
 
We bieden je graag de mogelijkheid om je in groepsverband en onder begeleiding te verdiepen in wezenlijke 
geloofsvragen. Je geeft jezelf daarbij een bijzonder cadeau, namelijk: tijd en gelegenheid om wezenlijke 
levensvragen te verkennen, kennis op te doen over belangrijke pijlers van het christelijk geloof; en meer van onze 
Drie-ene God te ontdekken en ervaren. 
 
Voor wie? 
Wil je overwegen om in het openbaar je christelijk geloof te belijden?  
Wil je je geloof verder verdiepen zonder op voorhand te weten of je 
daadwerkelijk belijdenis wilt gaan doen?  
Ben je het tiener- of jongerenwerk voorbij, maar wil je er graag mee verder?  
Zijn jullie partners, deed de één eerder belijdenis en de ander (nog) niet?  
Wordt of werd je kind gedoopt, en wil je de daarbij gedane doopbelofte 
uitdiepen?  
Deed je ooit belijdenis maar wil je meer werk en inhoud maken van je geloof?  
Een ‘ja’ op één van deze vragen is een goede reden om mee te draaien in de groep ‘belijdeniscatechese 2023-2024.’  
 
Opzet 
In de belijdeniscatechese  verkennen we belangrijke elementen in het christelijk geloof en het belijden van de 
christelijke kerk. Eigen geloofsvragen en  -twijfels komen op tafel en brengen we in gesprek. Met de mogelijkheid - 
NB dit hoeft geen automatisme te zijn -  om uiteindelijk zelf Openbare Geloofsbelijdenis te doen en je te laten 
dopen. Dat laatste als je nog niet eerder werd gedoopt.  
We komen een aantal keren bij elkaar: eerst maandelijks, aan het eind van het seizoen iets vaker; en met een 
gezellig afsluiting.  
Als leidraad voor de avonden gebruiken we een boek, waarbij deelnemers voorafgaand aan een bijeenkomst een 
gedeelte (bv hoofdstuk) gelezen te hebben. Bijvoorbeeld:  
‘Kijk op geloof – christelijk geloof uitgelegd’ van Henri Veldhuis; of: 
‘in goed vertrouwen; ontmoetingen rond de apostolische geloofsbelijdenis’ van Evert van der Veen.  
Belijdenisgeschriften van de Protestantse Kerk in Nederland, Protestantse Pers 
De datum waarop we koersen voor mensen die t.z.t. daadwerkelijk belijdenis willen gaan doen, is bijvoorbeeld 
Paaszondag 31 maart of Pinkster-zondag 19 mei 2024. 
 
Maar het is ook maatwerk: als in jouw specifieke situatie iets ander nodig is dan hierboven beschreven, kijk ik graag 
naar mogelijkheden die bij jou passen. 
 
Start 
Ik denk aan woensdag-avonden voor onze ontmoetingen, maar dit is bespreekbaar. In ieder 
geval beleggen we een kennismakingsavond op woensdag 13 september 20 uur in de 
Dorpskerk. 
 
Wil je meer weten of meedoen? Neem contact op! 
Ik zie er naar uit.  
 
ds. Sjaak Teuwissen, 
sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl 
Tel. 06 – 20 50 30 99 

  



VERSLAGEN EN BERICHTEN 
Vanuit de kerkenraad 
In de vergadering van maart is besloten dat de kerkenraad volgend jaar een traditie in ere wil herstellen, namelijk 
het uitnodigen van diverse (werk)groepen om met elkaar van gedachten te wisselen. Er zijn vele werkers in onze 
gemeente. Het is goed om waardering te uiten voor het werk dat wordt gedaan en de deur open te stellen. Zo 
kunnen bijvoorbeeld vragen om hulp sneller worden gesteld. 
We hebben het gehad over de invulling van diverse diensten. Soms klinkt waardering, soms is er een vraag, soms is 
er een verzoek om een lied. Aan alles is te merken dat niet in elke dienst iedereen ‘bediend’ wordt. Fijn dat er dan in 
een andere dienst weer wel meer ‘te halen’ valt, dat er diversiteit is. 
De werkgroep kerk-naar-buiten is in principe opgeheven. We houden het onderwerp wel regelmatig op de agenda. 
De conclusies van de werkgroep kunnen mee naar de visiegroep waar meer inhoudelijk op visie en beleid wordt 
ingegaan. 
Hadden we het voorheen nog over een eventuele dienst buiten, met Pinksteren, dat idee is qua techniek niet 
uitvoerbaar. Wel zullen er rondom de Pinksterdienst activiteiten zijn. Die dienst willen we dan om 10.30 uur 
beginnen. (Als u dit leest is dat waarschijnlijk allemaal al voorbij.) 
Wat heerlijk ook dat er zoveel activiteiten voor de jeugd worden georganiseerd. Niet alleen voor de jongsten in de 
kerk, maar ook voor tieners. Laten we dankbaar zijn voor dat bloeiende jeugdwerk en iedereen die zich daarvoor wil 
inzetten. 
Voor de verbouw in de Dorpskerk kan al een vinkje worden gezet bij het kerkelijk bureau. Het is klaar en in gebruik 
genomen. 
Doordat materialen duurder zijn en doordat de burgerlijke gemeente niet met alles akkoord gaat, moeten plannen 
regelmatig worden bijgesteld. Om die reden komt dit onderwerp regelmatig terug op de agenda en is er zelfs een 
themavergadering aan gewijd. We willen op 20 juni de gemeente via een gemeenteavond bijpraten over dit alles. 
Noteer deze datum vast in uw agenda. 
Als het goed is, zal de informatieapp van de kerk inmiddels van start zijn gegaan. 
Mocht u zich daar alsnog voor willen aanmelden, dat kan altijd via scriba@kerkheerjansdam.nl  
 
 

G E M E E N T E A V O N D 
 

Op dinsdag 20 juni is er een gemeenteavond in de Dorpskerk waarop u wordt 
bijgepraat over de plannen rondom de verbouw van de Dorpskerk. 

Inloop vanaf 19.40 uur, start 20.00 uur. 
 
 
 
 

Kerkbloemen 
Langs deze weg willen wij de zussen P. Kain-Heijboer en N. Baaijens-Heijboer héél hartelijk bedanken voor hun 
jarenlange inzet betreft het verzorgen van de bloemen in de kerk. Beide dames deden dit altijd met elkaar. Dit 
verdient zeker een bloemetje! 

 
Bij dezen tevens de volgende vraag: Wie zou graag deze lege plek op willen vullen?                                Extra info: De 
bloemen die wekelijks vooraan in de kerk staan, worden verzorgd door een viertal mensen, verspreid over het 
gehele jaar. Dus 2 maanden per jaar (bijv. januari en september of april en december) is er één persoon aan de beurt 
om dit op zich te nemen.  Ik hoor graag! 
Wil Ouwerkerk-van Duin -  tel: 06-11249600  

mailto:scriba@kerkheerjansdam.nl


KERKRENTMEESTERS 
Oud papier 
Wist u dat het woord papier verwijst naar de papyrusplant? Deze plant groeit aan de waterkant van rivieren in het 
Midden-Oosten, zoals de Nijl. Het ‘papier’ van de papyrusplant werd eerst door de Babyloniërs, daarna door de 
Egyptenaren (rond 3000 v. Chr.) en vervolgens door Grieken en Romeinen gebruikt om voornamelijk contractuele 
afspraken vast te leggen. Het papier uit de papyrusplant werd gemaakt door de stengel en de bladeren van de 
papyrusplant op elkaar te leggen en door het uitoefenen van druk met elkaar te verbinden.  
Aangenomen wordt dat Cai Lun, een Chinees, in 105 n. Chr. ons papier heeft uitgevonden. Hij klopte vezels van 
bamboeriet, de bast van de papiermoerbei en zijdeafval tot brij. Die brij verdunde hij met water en liet het drogen, 
hij had papier gemaakt.  
  
Hieronder het ophaalrooster voor juni en juli.  
Alvast bedankt voor het op tijd klaar zetten van uw bak. 
 
17 juni      15 juli  
Frank van der Noll   Chris Bijlsma 
Carlo Tholenaars   Ton Meenhorst 
Kees-Jan Visser    Gert Jan Bloem 
Frank Rijsdijk    Hans van Os 
 
Als uw papierbak op tijd aan de straat stond, maar om ongeveer 11.15 uur nog niet geleegd was, kunt u bellen met 
nummer 06-51216503. 
Hopelijk kan uw bak alsnog geleegd worden. 
 
Chris Grootendorst 

 
V E R A N T W O O R D I N G  C O L L E C T E S  E N  G I F T E N  A P R I L  2 0 2 3  
     Kerk    GIVT   Bank   Totaal  

2 april Diaconie  €  188,00    €  118,74     €  306,74  

  Kerk  €  175,26    €    44,88     €  220,14  

6 april Diaconie  €  167,05  
 

 €    79,97  
 €    
70,00   €  317,02  

  Onderhoud  €    66,30    €    15,37     €    81,67  

9 april Diaconie  €  189,77    €  152,46     €  342,23  

  Kerk  €  181,80    €    72,15     €  253,95  

16 april Kerk  €  102,20    €    33,07     €  135,27  

  Onderhoud  €  103,50    €    38,56     €  142,06  

23 april Diaconie  €  193,70    €  108,04     €  301,74  

  Kerk  €  170,65    €    51,90     €  222,55  

  Jeugd          

30 april ZWO  €  136,80    €    83,15     €  219,95  

  Onderhoud  €  114,45    €    27,91     €  142,36  

             

  Thuisfront  €    30,80    €       1,85     €    32,65  

  Koffiepot  €    10,80    €       1,85     €    12,65  

  Bloemen  €    16,50        €    16,50  

Oud Papier 8,18 ton   €  292,21     

   
 

   

Alle gevers hartelijk dank. 
Namens het college van kerkrentmeesters. 
 
Jan Schop, Penningmeester 



DIACONIE 
Verantwoording giften t.b.v. de diaconie: mei 2023 
 
Bloemendienst 
20-05-23  Ontvangen via mevrouw Wil Ouwerkerk      € 60,00   
Alle gevers hartelijk dank. 
Met vriendelijke groet, 
Namens de diaconie, 
Jan de Jong 
 
 

Nacht van gebed voor de vervolgde kerk   

  
Eén nacht wakker blijven om te bidden voor de vervolgde kerk.  
Dat is wat 9 op 10 juni op verschillende plaatsen in Nederland en België 
gebeurt. Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Here Jezus. Zij vragen keer op 
keer om ons gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse 
locaties in Nederland en België.  
 
We willen in Heerjansdam ook weer met de Nacht van Gebed meedoen met een ingekort programma. Dat 
programma zal er (onder voorbehoud) zo uit gaan zien: 
 

Datum: 9 juni 2023 Locatie: Dorpskerk, zij-ingang. 
20.45 – 21.00 Ontvangst met koffie, thee en fris 
21.00 – 21.15 Welkom, gebed, kennismaking en uitleg over het programma 
21.15 – 22.45 Gebedsronden twee, of drie landen 
22.45 – 22.55 Tien minuten pauze 
22.55 – 00.00 Gebedsronden twee, of drie landen 
00.00 Afsluiting 

 
Tijdens de Nacht horen en zien we verhalen uit onder meer Noord-Korea, Afghanistan, Vietnam en Colombia. Open 
Doors verschaft voldoende achtergrondinformatie met een video per land en dank- en gebedspunten in een 
gebedshandboekje. We hopen dat u zich deze avond wilt aansluiten in gebed en om alles in goede banen te leiden 
en voldoende materiaal te hebben, vragen we u zich zo spoedig mogelijk bij ondergetekende aan te melden. 
 
Graag nodigen we hierbij iedereen ook uit om in de dienst van zondag 11 juni mee te doen met de schrijfactie voor 
de Vervolgde Kerk. Hiervoor is aanmelden niet nodig en de diaconie zal zorgen voor kaarten en 
achtergrondinformatie. 
 
Meer algemene informatie over Open Doors en de acties vindt u op www.opendoors.nl. 
 
Namens de diaconie, 
Hans van den Berg 
e-mail: diaken_hans@kpnmail.nl (let op het “lage streepje” => diaken_hans) 
telefoon: 078 677 2877 

 
 
Gespreksavond Eindtijd 
Op dinsdagavond 13 juni zal vanaf 20.00uur de gespreksavond over de eindtijd plaatsvinden.  
Nadat de avond op 21 maart helaas door ziekte afgezegd moest worden, zullen we dus op 13 juni in de herkansing 
gaan. De avond zal in huiselijke kring gehouden worden aan de Noldijk 108. Dominee Teuwissen zal de leiding op 
zich nemen, maar de gesprekken voeren we met elkaar. 
Als u interesse heeft in de avond, kunt u een mailtje sturen naar jackydelamar@hotmail.com 

  

mailto:jackydelamar@hotmail.com


 

Bestemming collecte Heilig Avondmaal 4 juni 2023 
   
Als bestemming voor de collecte tijdens het Heilig Avondmaal op 4 juni 
heeft de diaconie gekozen voor het werk van Open Doors in Afrika. 
 
Het geweld waar christenen in Afrika mee te maken hebben is de afgelopen jaren toegenomen door de 
aanwezigheid en opkomst van extremistische groeperingen. De tactiek van de milities is om angst aan te jagen door 
voornamelijk pastors te vermoorden en vrouwen te ontvoeren en verkrachten. Open Doors helpt christelijke 
gemeenschappen in Afrika om staande te blijven. Dit doen ze door het bieden van traumazorg en helpen met 
praktische zaken zoals voedsel, kleding, medicijnen en investeringen om het land te kunnen bewerken. Extremisten 
trekken namelijk plunderend en moordend rond door dorpen waar christenen wonen, in de hoop hen zo uit te 
roeien. 
 
Onderstaande voorbeelden geven een indruk van de hulp die we vervolgde christenen in Afrika bieden:  
Een Bijbel in je eigen taal is voor vervolgde christenen niet vanzelfsprekend. Met 10 euro ontvangt een vervolgde 
christen een Bijbel in zijn/haar eigen taal. 
Christenen in verschillende delen van Afrika worden vaak aan hun lot overgelaten. Voor 29 euro krijgt een bedreigd 
gezin een noodhulppakket met voedsel, kleding en medicijnen. 
Met 45 euro ontvangen drie vervolgde christenen traumazorg. Door het verwerken van trauma’s kunnen deze 
christenen weer leven en functioneren. 
 
Namens de diaconie, 
Hans van den Berg 
 
 

LEDENADMINISTRATIE 
Ingekomen berichten van 21 april 2023 tot en met 20 mei 2023 
 
Ingeschreven 
 
 
 
 
 
 
Overleden 
 
 
 
Wijzigingen met betrekking tot de ledenadministratie kunnen doorgegeven worden aan Bert Schop,                                                                 
ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl 
 
 

VAN DE REDACTIE 
Binnen de redactie van Samengaan is er nog altijd behoefte aan uitbreiding, met name zoeken we iemand die 
afwisselend met andere redactie leden maandelijkse de ingebrachte kopij tot een mooi representatief Samengaan 
kan maken. Met andere woorden iemand die handig is met Word en één keer per maand een aantal dagen, soms 
onder tijdsdruk, het blad kan samenstellen en druk gereedmaken. Interesse? De redactieleden informeren je graag 
verder. Hun contactgegevens vind je achter in Samengaan of spreek ons gewoon aan tijdens de koffie na een 
zondagse eredienst. 

  

mailto:ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl


  



JEUGDRUBRIEK 

 



  



‘Op reis’ 
Kinderlied juni 2023 - bij Bijbellezingen uit Jozua 

 
In de maand juni zijn Bijbellezingen uit Jozua aan de 
orde. Het gaat daarin over het volk Israël dat onder 
leiding van Jozua de lange reis vervolgt die onder leiding 
van Mozes begon: 40 jaar door de woestijn van Egypte 
naar het Beloofde Land. Een lied dat hier heel goed bij 
past is het lied ‘op reis’, gezongen door Marcel en Lydia 
Zimmer; geschreven door Ron Schröder & Marianne 
Busser Het lied is in 2019 uitgebracht via Celmar Music 
en Denzel Music. ‘Op reis’ bezingt de reis die begon bij 
Mozes – op die plek in het lied kun je ook Jozua zingen – 
en bezingt ook andere Bijbelse figuren die op reis 

gingen, zoals Jozef en Maria, en Paulus. In het laatste couplet gaat het over het leven als levensreis; waarbij God 
altijd met je meegaat. Een heerlijk lied ook in de tijd van het jaar, met in de verte de zomervakantie in aantocht.  
Heidi Treurniet en ds. Sjaak Teuwissen 
 

‘Op reis’ 
https://www.youtube.com/watch?v=OvlmziahMxI  

 
1`)Stel dat je een droomreis wint, 
waar wil je dan graag heen? 
Wie kies je uit om mee te gaan 
of vraag je iedereen? 
En zou je willen rijden, varen,  
vliegen als het kon? 
Wat zou je leren, zou je zien 
voorbij de horizon? 
 
2) God zei: Mozes, luister goed, 
het is de hoogste tijd 
dat Ik het volk van Israël 
van slavernij bevrijd. 
Egypte moet hen laten gaan. 
Neem jij ze bij de hand, 
en maak met hen die grote reis 
naar het beloofde land. 
 
Refrein: Op reis, op reis, 
daar gaan we, hand in hand, 
met dat ene doel voor ogen, 
op naar het beloofde land. 
Op reis, op reis, 
met dat ene doel in zicht. 

Al is het soms wat donker, 
aan het einde brandt Zijn licht. 
 
3) De één gaat reizen als het kan, 
de ander als het moet. 
Maria ging per ezeltje 
en Jozef ging te voet. 
De wijzen reisden per kameel, 
leert hun geschiedenis. 
En Paulus stapte op de boot, 
en Jona ging per vis. 
 
Refrein: Op reis, op reis, ... 
 
4)  Het leven is een lange reis, 
soms prachtig en soms naar. 
Soms lijkt het als vanzelf te gaan 
maar soms ook is het zwaar. 
Langs bergen en door dalen heen, 
soms voelt het warm, soms koud, 
maar God gaat altijd met je mee 
omdat Hij van je houdt. 
 
Refrein: Op reis, op reis, ... (2x) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=OvlmziahMxI


  

RONDJE KIJFHOEK 
Terugblik 
Er zijn vorige maand drie samenkomsten gehouden. De eerste dienst van 7 mei 
was het voor dominee René Wouda uit Zwijndrecht zijn eerste dienst in Kijfhoek. 
De tweede dienst van 21 mei was het onze voormalige pastor Wim Wiersma die 
de bezoekers op zijn bevlogen manier het Evangelie van Verlossing en Genade 
wist over te brengen. Op Hemelvaartsdag 18 mei hebben we een vroege 
ochtendwandeling door het Develgebied gemaakt. Daarna gezamenlijk ontbijt met wat lekkers erbij om rond negen 
uur dit jaarlijkse dauwtrappen af te sluiten met een korte samenkomst in de kerk.  
Hieronder enkele fotomomenten: 
 

 
Kijfhoek, zondag 7 mei: dominee Wouda met armen over elkaar 
en geflankeerd tussen Gert-Jan Roobol, ouderling,  Jacco Steen 
onze organist en enkele gemeenteleden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hemelvaartsdag 18 mei met gastvoorganger mevr. Ds. 
Antoinette van der Wel van de Open Hof kerk in Hendrik 
Ido Ambacht 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kijfhoek, 21 mei :  Pastor Wim Wiersma met een aantal 
gemeenteleden in de lentezon. 
 



  

Open Dagen 
In een serie van vijf, tijdens de zomerperiode organiseert de Stichting Behoud Kijfhoekkerk op 
de eerste zaterdag van de maand, Open Dagen. Als tweede in deze serie bent u  aanstaande  
zaterdag 3 juni  weer hartelijk welkom. Het dameskoor ‘Eglantine’ uit Zwijndrecht zal zich vanaf 
14.00 uur presenteren in verschillende liederenblokjes. 
Het koor staat onder de bezielende leiding van Jeanita van Eijsden. 
https://jeanitavaneijsden.nl/eglantine/ 
 
De orgelzolder is gerenoveerd en vernieuwd. Op de expositie panelen wordt een algemeen 
beeld weergeven van het buurtschap Kijfhoek en de kerk in het midden. 

Er is gelegenheid om zelf, gratis, koffie, thee, water of frisdrank te nemen. 
Voor de hygiëne zijn een aantal flacons handgel aanwezig. Er is een verwijzing 
naar toiletbezoek, informatiemateriaal en giften. U bent van harte welkom! Er 
staat een stoel voor u klaar! 
De volgende Open Dagen zijn op zaterdag 1 juli, zaterdag 5 augustus en we 
sluiten af tijdens het landelijk monumentenweekend, op zaterdag 9 
september. Tijdens de Open Dagen is onze vaste natuurgids Jan de Kok 
aanwezig voor een natuurwandeling door het Develgebied. Jan begint zijn 
wandeling vanaf de kerk om 13.00 uur.  Het is telkens weer een ontdekking. 
 
Collectes en giften 
Tijdens de diensten wordt er gecollecteerd met de ‘hengelcollectezak’. 
Na de diensten van afgelopen maanden zijn de collectes geteld: 
Zondag   2 april met dominee G. J. van Beek en 36 bezoekers   € 268,85 
Zondag  16 april met proponent W. J. Sterrenburg en 35 bezoekers   € 198,90 
Zondag    7 mei met dominee R. W. Wouda met 36 bezoekers  € 308,00 
Zondag   21 mei met pastor Wim Wiersma met 61 bezoekers  €  414,00  ! ! ! 
Naast de collectes mochten we uw giften via de bus Groot Onderhoud, de open collectezak bij de uitgang en via de bank bijna 
tweehonderd euro ontvangen. 
In natura….  
De dag na Hemelvaart kwam bij mij, een meelevend lid van Heerjansdam en die ook  bijzonder betrokken is met de Kijfhoekkerk. 
Hij bracht mij 35 euro in contanten en benadrukte dat dit bedrag bestemd was voor de collecte tijdens de dienst van Wim 
Wiersma in Kijfhoek ! ! Daarnaast werd mij een tas met vijf pakken roomboterspritskoeken gegeven  en zei daarbij: ‘… één pak 
voor Wiersma en de rest uitdelen in de kerk… maar ook voor bij de Pinksterdienst bij de koffie, in de Dorpskerk op Den Dam…’.  
En dat in Heerjansdams dialect!  Prachtig!.. Geweldig toch!  In dank ontvangen en uitgedeeld. 
Allen heel hartelijk dank voor uw financiële steun aan de Kijfhoekkerk. Mede hierdoor én uw betrokkenheid kunnen we samen 
de erediensten en het onderhoud van de kerk onderhouden. Echter wel in het besef in afhankelijkheid van onze Eeuwige God. 

 
Kerkdiensten in de Kijfhoekkerk 
In de komende maanden zijn de volgende diensten gepland: 
Zondag     4 juni met onze eigen dominee Sjaak Teuwissen 
Zondag  18 juni met proponent de heer H. Russcher uit Hendrik Ido Ambacht 
Zoals gebruikelijk beginnen we om drie uur (15.00 uur). 
 
Tenslotte 
Ook in juni blijven we naar elkaar omkijken, of we sturen bij gelegenheid eens een kaartje. Een kleine moeite, maar met groot 
plezier! Voor vragen of aanvullende ideeën voor de kerkdiensten en meer, bel mij even, 06 – 3650 1396, of via WhatsApp en e-

mail dendijk@hetnet.nl 
Bezoek ook eens onze website www.kijfhoekkerk.nl  en Facebook. 
In de digitale versie van ons kerkblad zijn alle foto’s in kleur te zien. 
Als u beschikt over e-mail, kunt u zich hiervoor aanmelden bij de redactie: 

Kerkblad Samengaan Heerjansdam:  samengaan@kerkheerjansdam.nl  
In deze lenteperiode wens ik u een Zegenrijke junimaand.  
 

Een goede groet, 
Joop Wiekeraadt 
  

https://jeanitavaneijsden.nl/eglantine/
mailto:dendijk@hetnet.nl
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INGEZONDEN 

 
 

Zangdienst 
Heerjansdam 

Zondagavond 11 juni. 
Dorpskerk, Molenweg 8 

Aanvang 19.30 uur 
 
Op ZONDAGAVOND 11 JUNI staan de deuren van de Dorpskerk in Heerjansdam wagenwijd open en ben je van harte 
welkom op een feestelijke zangdienst met en door de zangeressen van “Choir Company Women Worship”.  
Kom luisteren naar de prachtige lofprijzings- en aanbiddingsliederen van het koor, zing mee met bekende 
samenzangliederen en luister naar de persoonlijke verhalen die de zangeressen met je willen delen.  
Je bent van harte welkom op een avond vol kracht, troost, dankbaarheid, ontmoeting en inspiratie. 
 

 
Zomercursus 2023 
 
Het eigene van het evangelie naar Matteüs 
 
 
Aanwijsbaar vanaf de tweede eeuw heeft de christelijke kerk vier evangeliën in het Nieuwe Testament: Matteüs, 
Marcus, Lucas en Johannes. Meermalen is getracht daar één geheel van te maken in een zogenaamde 
evangeliënharmonie (onder meer door Tatianus in de tweede helft van de tweede eeuw). Dominant is echter 
vastgehouden aan het viertal.  
Dit jaar staat het evangelie van Matteüs in de liturgie (A-jaar) centraal. In de zomercursus wordt aandacht besteed 
aan dit evangelie dat als eerste in het Nieuwe Testament staat. De centrale vraag is: waarin onderscheidt dit 
evangelie zich van de andere? We ontdekken een aantal eigenheden van het Matteüs-evangelie.  
 
Naast twee studieochtenden bestaat de zomercursus uit een dagwandeling in de stad Leiden op zaterdag 8 juli 2023. 
 
Plaats: Rotterdam, Alexanderkerk, Springerstraat 340. 
Data: dinsdag 27 juni en dinsdag 4 juli 2023 
Tijd: 10.00 – 12.30 uur 
Docent: drs. Adri van der Wal 
 
Verdere informatie op de website: www.tvgrotterdam.nl 
 
Aanmelden bij de heer A. Offereins, e-mail: a.offereins@hccnet.nl 
  

http://www.tvgrotterdam.nl/
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INGEZONDEN 
Concert Hollandse Koraalkunst  

met Arjan Breukhoven 

 
 
ZWIJNDRECHT - Op zaterdag 10 juni zal Arjan 
Breukhoven het orgel van de Bethelkerk in 
Zwijndrecht weer laten klinken tijdens het 
concert met als thema “Hollandse Koraalkunst”. 
Het is bijna een traditie dat de Rotterdamse 
organist in juni een concert geeft in de kerk aan 
de Rotterdamseweg. 
 
Een belangrijk bestanddeel van de Nederlandse 
kerkdiensten is het samen zingen. Door de 
eeuwen heen zijn vele liederen, koralen, 
gecomponeerd en gespeeld. Veelal 
improviserend begeleidt, maar ook menigmaal 
hebben Nederlandse componisten hun, al dan 
niet geïmproviseerde, arrangementen over deze 
liederen, op papier gezet. Ze lieten zich 
inspireren door de melodieën en de teksten. De 
Hollandse Koraalkunst bestaat dus uit vele 
composities waaruit Arjan Breukhoven voor zijn 
concert kan kiezen. 
 
Zelf speelde hij ook meerdere cd’s vol met dit 
soort stukken waarvan hij enkele zal laten horen, 
maar ook namen als Feike Asma, Piet van 
Egmond, Klaas Jan Mulder, Jan Zwart zullen de 
revue passeren en bewerkingen van spelers van 
nu. Muzikale pareltjes zullen klinken, maar ook 
virtuoze stukken waarbij de vele snelle noten 
door de kerk zullen vliegen. 
 
De basis van de Hollandse Koraalkunst ligt dus bij 
de veelheid aan liederen die ooit geschreven zijn. 
Enkele van de mooiste liederen zullen ook met 
elkaar worden gezongen. Het zal dus een 
bijzondere muziekavond worden in de 
Zwijndrechtse Bethelkerk. 
 
Het concert begint om 20.00 uur, de deuren 
staan open om 19.15 uur en kaarten zijn 
verkrijgbaar aan de deur van de kerk, maar ook 
nu al te bestellen via 
https://www.arjanbreukhoven.nl/agenda 
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