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MEDITATIE 
 

De mens centraal 
 
Zo, vlak na Pasen, vraag ik me regelmatig af: wat zijn 
wij mensen wel niet verschuldigd aan onze Schepper? 
Let op: ik zeg niet dat we schuldig zijn, maar we zijn 
onze Vader eigenlijk  van alles verschuldigd. Het 
paasevangelie laat je keer op keer zien en voelen wat 
God, ons aller Vader, van en met ons wil en dat is in 
de breedste zin van het woord: wij moeten ons 
proberen te gedragen als Zijn Zoon Jezus om voor de 
ander, je naaste er te zijn. Let wel: proberen, want 
niemand is in staat zoals Jezus te leven en te werken: 
daar zijn we maar gewone mensen voor en wat 
gewone mensen al niet kunnen: 
Van de week kwam mij het bericht ter ore dat het 
Albert Schweitzer-ziekenhuis in Zwijndrecht (het 
voormalig Jacobus ziekenhuis) op 22 mei 2023 een 
andere naam krijgt: de Helene Schweitzer-kliniek. En 
ja: zo nieuwsgierig als ik ben, ben ik eens gaan 
‘googelen’ wat er allemaal bekend is over Albert 
Schweitzer en zijn vrouw en dan raak je sterk onder 
de indruk van de geest en de wilskracht van deze 
organist, pastor, filosoof, medicus, theoloog, docent. 
In het kort: geboren in 1875 in de Elzas, toen nog 
Duits grondgebied, een ziekelijke jongen die eigenlijk 
op school niet zo goed mee kon, maar wel al op zijn 7e 
jaar een psalm schreef en vanaf zijn 10e jaar orgel 
concerten gaf en werken van Bach ‘bewerkte’. Altijd 
er van overtuigd zijnde dat hij zendingsarts wilde 
worden, stortte hij zich op drie studies tegelijk en ging 
al snel naar Gabon in Afrika en stichtte daar een 
ziekenhuisje in Lambaréné. Maar ja: Gabon was toen 
een Franse kolonie en dus waren alle Duitsers, 
waarmee Frankrijk in oorlog was (1914-1918), 
vijanden, dus…. Albert en zijn vrouw Helene, kregen 
huisarrest in Lambaréné (hij kon dus wel als arts 
doorwerken!). Na terugkomst in Europa was hij 
ontheemd: zijn geboorteplaats Kaysersberg was eerst 
Duits, maar door de overwinning van de Fransen en 
de geallieerden, was de Elzas opeens Frans en dan 
begrijpt u wel dat Duitsers in Frankrijk, 2e rangs 
burgers werden terwijl in Duitsland ook geen plaats 
meer was voor hen. 
Daarom: weer terug naar Gabon naar hun 
ziekenhuisje…….. wat er niet meer was: totaal 
geplunderd en vernietigd: alles op nieuw weer 
opbouwen en zo hebben Albert en zijn vrouw Helene 
heel hun leven gegeven aan de ander, hun naaste 
vanuit hun visie op de mensheid (respect en liefde), 
maar ook de dieren  (zij waren toen al overtuigde 

vegetariërs) en pacifisten: geen oorlog, geen haat, 
geen (kern)wapens, vrede voor iedereen was hun 
drijfveer. Vlak voor zijn dood in 1965 stuurde hij een 
bedankbrief naar President John F. Kennedy en 
partijleider Chroesjtsjov toen ze na een spannende 
periode (de Cuba-crisis) een eerste stap zetten om 
hun kernwapenarsenaal af te bouwen. Op 90-jarige 
leeftijd is Albert Schweitzer in zijn ziekenhuis in 
Lambaréné (Gabon) overleden. Heel indrukwekkend 
om meer over deze ‘bijzondere, maar ook 
eenvoudige’ mensen te lezen en ik raad u aan ook 
eens te googelen. 
Gedreven door….. de liefde voor de ander…….  
Pasen, Gods zoon gedood en weer opgestaan om te 
laten zien: God kan alles!! 
En Hij doet ook alles, alleen: Wij zijn ‘ziende blind en 
horende doof’, wij snappen heel veel niet en leven 
ons leven zoals wij denken dat goed is… in de hoop en 
overtuiging dat Hij erbij is? Kunnen we dat zeggen? 
God is er altijd bij, hoe donker het soms kan zijn in 
tijden van diepe rouw, ziekte, die verschrikkelijke 
boodschap….’we kunnen niets meer voor u doen’….. 
Dan toch is Hij erbij en helpt Hij jou overeind te 
komen, jouw naar je bestemming te 
brengen….bestemming?? 
 Ja: je bestemming!  
U bent toch niet vergeten dat dat de kern van ons 
leven hier is: wij zijn onderweg naar morgen, maar 
dan wel Zijn Morgen, later, bij Hem en Zijn Zoon en al 
die mensen die bij u horen! Allen die u reeds zijn 
voorgegaan en u ook zullen volgen! Ja, echt waar: 
velen zullen u volgen die durven te zeggen: Hij is 
waarlijk opgestaan!  Wij gaan op weg….. 
Kijk naar Albert en Helene Schweitzer: Wat zij en wij 
ook doen of gedaan hebben, welk beroep zij of wij 
ook hadden, welke goede dingen zij of wij ooit deden, 
maar ook welke  fouten we ooit hebben gemaakt, wat 
we ook anderen bewust of onbewust hebben 
aangedaan: niks is goed te praten, maar Zijn  Woord, 
Zijn Geloof in Zijn hemelse Vader en de liefde van 
Hem voor ons allemaal is de toegang tot de morgen, 
Zijn Morgen!!! 
 
Halleluja 
 
Hans P. Ouwerkerk 
 
 

 

  



BIJBELLEESROOSTER VOOR DE MEI 
maandag 1 mei   Nehemia 9:9-17 Een God van vergeving 
dinsdag 2 mei   Nehemia 9:18-28 Uitlevering en redding 
woensdag 3 mei   Nehemia 9:29-37 Gods geduld 
donderdag 4 mei   Nehemia 10:1-34 Een nieuw verbintenis (1) 
vrijdag 5 mei   Nehemia 10:35-40 Een nieuw verbintenis (2) 
zaterdag6 mei   Psalm 149 Glorie voor Gods getrouwen 
zondag 7 mei   Nehemia 12:27-43 Grote feestvreugde 
maandag 8 mei   Nehemia 12:44-13:3 Orde op zaken 
dinsdag 9 mei   Nehemia 13:4-14 Nehemia treedt op 
woensdag 10 mei   Nehemia 13:15-22 Bescherm de sabbat 
donderdag 11 mei   Nehemia 13:23-31 Buitenlandse vrouwen 
vrijdag 12 mei   Psalm 26 Zonder dwalen 
Zaterdag 13 mei   Jakobus 1:1-18 Volmaakt en volkomen 
zondag 14 mei   Jakobus 1:19-27 Kom in actie 
maandag 15 mei   Jakobus 2:1-13 Barmhartigheid wint 
dinsdag 16 mei   Jakobus 2:14-26 Daden doen ertoe 
woensdag 17 mei   Psalm 68:1-19 God geeft eenzamen een thuis 
donderdag 18 mei Hemelvaartsdag Psalm 68:20-36 Tot boven de wolken 
vrijdag 19 mei   Jakobus 3:1-12 Tem je tong 
zaterdag20  mei   Jakobus 3:13-18 Wijsheid van boven 
zondag 21 mei   Psalm 39 Zie mijn verdriet 
maandag 22  mei   Jakobus 4:1-10 Nader tot God 
dinsdag 23 mei   Jakobus 4:11-17 Als de Heer het wil 
woensdag 24 mei   Jakobus 5:1-6 Rampspoed voor rijken 
donderdag 25 mei   Jakobus 5:7-12 Geduldig lijden 
vrijdag 26 mei   Jakobus 5:13-20 Krachtig gebed 
zaterdag27 mei   Psalm 119:1-8 De rechte weg gaan 
zondag 28 mei Pinksteren Psalm 119:9-16 Echte vreugde 
maandag 29 mei   Spreuken 23:1-11 Vergeet niet wie je voor je hebt 
dinsdag 30 mei   Spreuken 23:12-21 Een open oor en geest 
woensdag 31 mei   Spreuken 23:22-35 Waarheid, inzicht en wijsheid 
donderdag 1 juni   Spreuken 24:1-12 De kracht van een wijze 
vrijdag 2 juni   Spreuken 24:13-22 Sta telkens weer op 
zaterdag3 juni   Spreuken 24:23-34 Doe eerst je werk 

 

  



KERKDIENSTEN IN MEI 
 

Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

4 mei dodenherdenking 

19.15 u. 
Ds. J. Teuwissen 

Dodenherdenking 

 

7 mei 

 9.30 u. 
Prop. H. Russcher 

Hendrik Ido Ambacht 
 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk 

15.00 u. 
Ds. R. Wouda 
Zwijndrecht 

 
Collecte: Kerkenwerk 

14 mei 

9.30 u. 
Anders dan Anders dienst 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Onkosten ADA diensten 

 

18 mei Hemelvaartsdag 

9.30 u. 
Prop. N. Splunter 

Rotterdam 
 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk  

 

21 mei 

9.30 u. 
Ds. H. Mast 

Ter Heijde aan Zee 
 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Kerkenwerk 2. Onderhoud gebouwen 

15.00 u. 
Dhr. W. Wiersma 

Sliedrecht 
 
Collecte: Kerkenwerk 

28 mei Pinksteren 

10.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. ZWO/Diaconie 2. Kerkenwerk 

Vanaf 9.30 uur uitgebreide koffie- thee- en limonade-
tafel voorafgaand aan de dienst in de Dorpskerk 

4 juni 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk 

15.00 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Collecte: Kerkenwerk 

Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

 

  



SENIORENVERJAARDAGEN 
Wil Ouwerkerk-van Duin, Develweg 8c, 2995 XC Heerjansdam, tel: 06-11249600                                  
Emailadres: wil.ouwerkerk@gmail.com 
 
Verjaardagen in mei: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verjaardagen eerste week juni: 
 
 
 
 
 
 
 
Huwelijksjubilea in mei: 
 
 
Vermelding verjaardagen en huwelijksjubilea in het kerkblad 
Verjaardagen van kerkleden die 78 jaar hopen te worden, worden vermeld in Samengaan (zonder leeftijd). 
Zodra de leeftijd van 80 jaar is bereikt, wordt de leeftijd erbij vermeld. 
Met het oog op de wet op de privacy dienen genoemden hiervoor toestemming te geven. Tot voor kort 
werd u hiervoor benaderd, telefonisch of persoonlijk. Nu steeds minder mensen in het telefoonboek staan, 
is de nieuwe regel dat u zelf aangeeft wanneer u niet vermeld wilt worden. Wanneer u dat niet heeft 
aangegeven, vindt vermelding plaats in het kerkblad.  
 
Namens de Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek van harte gefeliciteerd en een goede dag 
toegewenst!     
Vriendelijk groet, 
Wil Ouwerkerk        

mailto:wil.ouwerkerk@gmail.com


MET HET OOG OP DE ZONDAG  

 
 

Inleiding op de Pinksterdienst zondag 28 mei Dorpskerk 
In Handelingen 2 lezen we hoe de kerk ontstaat als na de uitstorting van de Heilige Geest en de toespraak van Petrus 
3000 mensen zijn woorden aanvaarden en zich laten dopen. In de Eerste brief van Petrus bevinden we ons enkele 
tientallen jaren verder; en leeft de kerk tegen de klippen van verdrukking en onbegrip op. Petrus geeft christenen 
advies over hoe te leven en hoe de christelijke gemeente aangestuurd moet worden.  
Pinksterfeest, feest van de Geest, en ook: het verjaardagsfeest van de kerk. Een geestdriftig feest: dat hopen we er 
te van gaan maken: 

• Vanaf 9.30 uur bent u en ben jij welkom voor een uitgebreide koffie- thee- en limonade-tafel voorafgaand aan 
de dienst in de Dorpskerk 

• Om 10.30 uur houden wij een feestelijke Pinksterdienst in de Dorpskerk. Met medewerking van ons eigen 
Pinkster-projectkoor o.lo.v. Chesron Ledes, en georganiseerd door Liesbeth Grootendorst. Daarnaast bespeelt 
René Barnard het orgel. We lezen Handelingen 2: 1 t/m 13 en 38 t/m 42; en 1 Petrus 5: 1 t/m 14. Thema: ‘de 
kerk is jarig’ 

• Na de dienst blijft u en blijf jij van harte welkom voor een gezellige ontmoeting en lunch. Hopelijk is het mooi 
weer en kunnen we naar buiten. Neem gerust wat leuk spelmateriaal voor buiten mee, dat we rond de kerk 
kunnen gebruiken, en zodat ook de kinderen zich kunnen vermaken.  

 
Rond Pinksteren lanceren we een filmpje van onze gemeente, bedoeld om via mail, whatsapp en social media met 
zoveel mogelijk vrienden en bekenden te delen, en om hen te interesseren en enthousiasmeren voor de gemeente 
van Jezus Christus, en onze plaatselijke gemeente in het bijzonder.  
Hoe we één en ander gaan organiseren is op moment van schrijven nog niet duidelijk: houd de weekbrief en website 
www.kerkheerjansdam.nl in de gaten. Passend bij Pinksteren is ‘naar buiten gaan’: nodig van harte buren, 
familieleden, vrienden en bekenden uit. Het filmpje is daarbij een hulpmiddel. 
ds. Sjaak Teuwissen 

  

Anders dan anders dienst op 14 mei om 9.30 uur in de dorpskerk  
Spreker   prop. Sterrenburg  
Muziek/zang  Roos en Michiel  
Thema : Moestuin, Wijngaard, Erfgoed 
Om onze manier van leven en omgaan met de schepping en natuur vol te houden moeten we misschien wel anders 
omgaan met de aarde. Misschien plegen we wel roofbouw op de schepping. 
Dit was het thema wat onze spreker voorstelde aan ons als commissie. 
Dat gaf stof tot nadenken. 
Graag nodigen we iedereen uit om in de dienst van 14 mei daar samen over na te denken en te luisteren hoe de 
bijbel ons hier richting en sturing in kan geven. 
We lezen elkaar niet de les maar denken samen na aan de hand van diverse Bijbelgedeelten hoe wij om mogen gaan 
met de schepping. 
Natuurlijk is er zoals altijd iets leuks voor de kinderen en mogen we samen met Roos en Michiel heerlijk zingen . 
 
Groetjes en tot 14 mei 
Liesbeth, Marja en Maria 

http://www.kerkheerjansdam.nl/


 
Dodenherdenking  donderdag 4 mei 2023 

 
‘Leven met oorlog’, dat is het thema dat het Nationaal Comité 4 en 5 mei dit jaar aan de herdenkingen en 
vrijheidsvieringen heeft verbonden. Op de website www.4en5mei.nl staat daarover onder meer te lezen: 
“…met dit jaarthema vraagt het Nationaal Comité 4 en 5 mei aandacht voor de impact van oorlog op 
individuen, families en de samenleving. Het comité richt zich dit jaar met name op het thema van 
intergenerationele overdracht: hoe ontwikkelen herinneringen zich van de eerste naar volgende generaties? 
En wat heeft dit voor betekenis voor opvattingen over vrijheid en onvrijheid?” 

‘Leven met oorlog’ is daarmee ook het thema van de samenkomst in de Heerjansdamse Dorpskerk 
op 4 mei 19.15 uur; voorafgaand aan de herdenking van gevallenen rondom het naastgelegen 
vredesmonument. Tijdens deze korte samenkomst klinkt er muziek, zingen we, en luisteren we naar een 
korte toespraak. Bij het verlaten van de kerk voegen aanwezigen zich bij de stoet met onder meer 
muzikanten en scouts die even daarvoor vanaf de Boomgaardkerk vertrekt; en lopen zo gezamenlijk op 
richting het monument bij De Manning. 

 
Dhr. René Barnard bespeelt het orgel.  
ds. Sjaak Teuwissen  
 
(redactie: Ondanks dat het Kerkblad na 4 mei verschijnt hebben we gekozen dit wel op te nemen in deze 
uitgave van Samengaan omdat het thema en de boodschap helaas van elke dag is, niet alleen 4 mei.) 
 

VAN DE BEMANNING VAN DE MANNING 
Volop extra dagen 
Na de misschien wat saaie wintermaanden zitten we weer volop in de 
levendige periode van bijzondere, en extra vrije dagen: Eerste en Tweede 
Paasdag en Koningsdag liggen achter ons, 4 en 5 mei volgen, misschien valt 
deze SamenGaan op onze mat terwijl we van één of twee weken 
meivakantie genieten; en dan hebben we nog hemelvaart en Eerste en 
Tweede Pinksterdag. Wat doen we eigenlijk met al die extra dagen? 
 
Zonder Pasen geen christendom 
Op zondag 9 april was het Pasen. Mogelijk dat we een kerkdienst bezochten, of via de techniek meekeken of 
meeluisterden. Of dat we op een andere manier van deze zondag een heel bijzondere zondag hebben gemaakt. 
Pasen is een hoogtijdag, beter gezegd dé christelijke hoogtijdag. ‘Zonder Pasen geen christendom; zonder Pasen 
zouden we de kerk kunnen opdoeken’ (uitspraak ontleend aan Tom Wright, zie ook vorige ‘van de bemanning van de 
Manning’) 
 
Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag 
Maar: wat deden we op maandag 10 april?  We noemen het Tweede Paasdag, net zoals we een Tweede Kerstdag en 
Tweede Pinksterdag hebben. Voor werkend en schoolgaand Nederland is Tweede Paasdag, net als straks Hemelvaart 
en Tweede Pinksterdag vooral een ‘zomaar een extra vrije dag’. Mensen gaan in grote getalen naar pretparken, de 
natuur in, naar meubelboulevards. De IKEA heeft ongetwijfeld een grote omzet gedraaid. Winkel-reclames bestoken 
ons met ‘2e Paasdag zijn we open’ en Pinksteraanbiedingen en -kortingen. Logische vraag hierbij is natuurlijk: wat 
heeft dit nog met Pasen, Hemelvaart of Pinksteren te maken?  

http://www.4en5mei.nl/


Leven vanuit de opstanding 
Het is de uitdaging om ons élke dag voorbij Pasen te laten blijven inspireren door Gods Geest, en om te blijven leven 
vanuit de opstanding van Jezus Christus. Maar: hoe doen we dat dan: geïnspireerd leven vanuit de opstanding?  

In ieder geval beïnvloedt Pasen de manier waarop we tegen de dood aankijken en er mee omgaan. De dood 
is nog altijd onze grootste vijand. We moeten geliefden missen aan de dood; en wijzelf sterven vroeg of laat. Maar 
Jezus Christus heeft de dood principieel overwonnen. De dood heeft niet meer het laatste woord. Het leven heeft 
dat. Net zoals in een duistere kamer één vlammetje de duisternis al verlicht. Dat maakt een allesbepalend, 
levensgroot verschil in ons leven. Dat maakt van ten dode opgeschreven mensen hoopvolle mensen die het leven 
léven. 

Leven vanuit Pasen, leven vanuit de opstanding van Jezus Christus betekent dat we ons leven op een 
levendiger, vollere manier inrichten dan met enkel wat ‘cultuurchristendom’ : prima om naar de kerk te gaan, om te 
bidden en te danken aan tafel, en de Bijbel open te slaan. Maar hoe beïnvloedt de opgestane Heer de manier 
waarop we omgaan met onze naasten; hoe beïnvloedt Hij de morele keuzes die we maken?  Geven we Gods Geest 
als het ware toegang in ons leven, in onze dáden, zodat de Heer telkens opnieuw in ons opstaat? 
 
Pasen en Pinksteren op één dag 
Als Jezus Christus was gestorven zonder op te staan, zouden we Hem misschien nog herinneren als een 
indrukwekkend historisch figuur. Een wijsheidsleraar. Zouden we Hem eventueel herdenken; met respect in 
godsdienstige geschiedenisboeken Zijn naam noemen. Maar Hij leeft! Dat maakt een levende relatie met Jezus 
Christus mogelijk en nodig. Drukken we die levendige relatie met Hem uit in ons bestaan? Leven we het geloof in de 
levende Heer ook daadwerkelijk geïnspireerd voor en uit? 

De uitdaging is - met een verwijzing naar Johannes 20: 19 t/m 23 waar dit schrijven op is gebaseerd -  om het 
elke dag in ons leven tegelijkertijd Pasen én Pinksteren te laten zijn. 
 
Overlijden Huub Oosterhuis 
Op 9 april, eerste Paasdag, overleed op 89 jarige leeftijd, theoloog, priester en dichter Huub Oosterhuis. Er zijn 
weinig Rooms-katholieke of protestantse mensen te vinden die géén liedtekst van hem kennen of herkennen, 
herinneringen hebben aan de uitvaart van Prins Claus die hij leidde of onder de indruk is van de godsdienstige en 
maatschappelijke betekenis  van Oosterhuis. Via allerlei media, maar ook via gesprekken en berichtjes in de mailbox 
merk ik dat ook in onze gemeente veel mensen zich geraakt weten door bepaalde liedteksten; zoals bijvoorbeeld ‘de 
steppe zal bloeien’, ‘Ken je mij’, ‘zo vriendelijk en veilig als het licht’, ‘de Heer heeft mij gezien en onverwacht’, of 
‘licht dat ons aanstoot in de morgen’. Om met regels uit dat laatste lied, nummer 601 in het Nieuwe Liedboek te 
eindigen: 

 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 
 

Moge Oosterhuis opgenomen zijn in juist díé wereld 
 
Ten slotte 
In verband met de meivakantie ben ik t/m 7 mei wat minder bereikbaar. Van 17 t/m 21 mei verblijven we met ons 
gezin op christelijk conferentiecentrum ‘De Betteld’ in Zelhem ivm de voorjaarsconventie van de CWN, de 
Charismatische Werkgemeenschap Nederland. 
 
Speelt er iets in jouw of uw leven waarover je/u graag contact wilt? Schroom niet om contact op te nemen. 
 
Ds. Sjaak Teuwissen 
De Manning 2 
2995 AH Heerjansdam 
Tel 078 – 647 52 45 / GSM 06 – 20 50 30 99 
Email sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl 
Facebook: https://facebook.com/sjaak.teuwissen 
Instagram: sintersjaak  
Twitter: @SinterSjaak 
Doordeweekse werkdagen: di – wo – do – vr 

mailto:sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl
https://facebook.com/sjaak.teuwissen


VERSLAGEN EN BERICHTEN 
‘mini-bibliothecaris’ kerktoren Dorpskerk 
 
Sinds oktober 2022 is onderin de toren van de Dorpskerk een ‘mini-bibliotheek 
Dorpskerk’ ingericht. Veel van de boeken van het eerste moment zijn 
meegenomen, andere boeken werden gebracht, geregeld wisselen er zo boeken 
van eigenaar. De mini-bibliotheek lijkt te werken.  
 

Een paar vragen m.b.t. deze minibibliotheek: 
1.  Wie boeken wil plaatsen: graag alleen boeken in categorieën passend bij de 
aard van onze christelijke geloofsgemeenschap: bij voorkeur (kinder-)Bijbels, 
theologie, godsdienst, christelijk geloof, christelijke kinderboeken e.d. Dit i.v.m. 
beperkte ruimte en de aard van ons kerkgebouw. 
2. We zoeken mensen voor het beheer van de boeken:  

i. het met enige regelmaat ordenen van wat geplaatst wordt, en zo nodig 

‘ruimen’  

ii. het op geëigende momenten uitgebreider tonen van boeken, op tafels 

of in ‘marktkraampjes’ van de kerk, bijvoorbeeld rond bijzondere 

diensten (Pinksteren?), open monumentendag, Kerstmarkt Kromme 

Nering.  

3.  Heeft iemand een vitrine, een kast of iets dergelijks ter beschikking 

waarmee we ook aan de buitenkant van de Dorpskerk een selectie van boeken 

kunnen plaatsen?  

Wil je ‘minibibliothecaris’ worden, meld je dan bij Alex Leinenga (alexleinenga@hotmail.com /  06 – 30 98 70 04) of 
ds. Sjaak Teuwissen (sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl / 06 – 20 50 30 99)   

 
 
Workshopruimte  
 
De afgelopen maanden heb ik regelmatig de 
oppasruimte in de boomgaardkerk mogen huren om 
er bloemschik workshops te geven. 
Met 8 tot en met wel 12vrouwen hebben we daar veel 
verschillende mooie schikkingen mogen maken.  
Van een kleurrijk bloementaartje tot een paasei krans. 
Van alles kwam er voorbij. 
Sommige van mijn cursisten ken ik al bijna 20jaar maar 
ook nieuwe gezichten heb ik mogen verwelkomen.  
Ook was het leuk om er verschillende  mensen uit 
onze gemeente te mogen ontvangen. 
Eind Mei is er nog 1 workshop en dan gaan we richting 
de zomer waar we vooral buiten zullen genieten van 
alle moois dat de schepping ons te bieden heeft. In het 
najaar hoop ik weer verder te kunnen gaan met het 
geven van workshops. Of de boomgaardkerk dan nog 
beschikbaar is dat is de vraag maar ook daar komt vast 
wel een oplossing voor. 
 
Jacky de la Mar 
 

mailto:alexleinenga@hotmail.com
mailto:sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl


Afscheid en doorstart 

“het afscheid voert ons naar dit huis 
Waar ’t Woord aan ons geschiedt 
God roept zijn naam over ons uit 
En wekt ons in dit lied” 
(lied NLB 280: 1, licht bewerkt) 
 
Boomgaardkerk  
Op 16 december 1954 werd dit gebouw in gebruik 
genomen. Sindsdien werd het voor talloze mensen 
een plek van onuitwisbare herinneringen: hier 
werden kinderen gedoopt, huwelijken bevestigd en 
ingezegend, geliefde overledenen uitgedragen, 
vergaderingen gehouden; hier ontstonden liefdes en 
relaties, hier werd gegeten en gedronken: dit huis van God en mensen was een plek voor hoogte- en dieptepunten 
van het leven; hier ontmoetten mensen God en elkaar. 
Al in 2018 nam de Protestantse Gemeente Heerjansdam-Kijfhoek stilzwijgend afscheid van de Boomgaardkerk als 
‘vierplek’. Voormalige ‘gereformeerden’ en voormalige ‘hervormden’ zijn samen thuisgekomen in de Dorpskerk. 
Sinds kort vertelt een enorme banner op de muur van de Boomgaardkerk een pijnlijke realiteit: de verkoop gaat 
beginnen van appartementen die binnen dit gebouw zullen worden gebouwd, en ook in de tuin en op de 
parkeerplaats komen woningen. Dus moest er een laatste kerkdienst komen. Op zondagmorgen 23 april kwamen 
we, bijna 70 jaar na de ingebruikname, nog één keer als gemeente samen in de Boomgaardkerk. 
 
Hoge drempel 
In het drempelgebed benoemden we dat de drempel op deze dag nog wel wat hoger was dan op andere zondagen. 
We vroegen juist óp deze drempel om nieuw uitzicht. De liederen waren prachtig en toepasselijk, de sfeer enerzijds 
beladen en verdrietig, anderzijds vrolijk en hoopvol. 1 Petrus 2: 1 t/m 10 bepaalde ons erbij dat het niet gaat om een 
huis, een tempel van ‘hout en steen’; hij daagt ons uit om ‘levende stenen’ te zijn, gebouwd op de ‘hoeksteen’ Jezus 
Christus. Een muur van levende stenen 

Twaalf kinderen lieten ons precies dát zien. Van grote legostenen 
bouwden ze op de avondmaalstafel in 1 minuut tijd een muur van zo’n 1 
meter lang; maar met de handen in elkaar gestoken vormden ze in 
slechts 15 seconden een levende muur van een tienvoudige lengte die 
stond als een huis.  
De preek werkte toe naar een analogie bij het bekende verhaaltje van de 
drie metselaars: de eerste zegt ‘ik stapel stenen’, de tweede zegt ‘ik 
metsel een muur’, de derde zegt ‘ik bouw een kathedraal’ … “Straks 
wandelen we niet van het ene gebouw dat dicht gaat naar het andere 
gebouw; we verlaten straks niet een kerkgebouw om samengevoegd te 
worden in dat andere; nee we zijn onderweg als levende stenen, 

steunend op onze hoeksteen, en we bouwen zo aan de levende tempel, het wereldwijde lichaam van diezelfde 
hoeksteen Jezus Christus.” 
 
‘het is al begonnen, merk je het niet?’  
Tot tweemaal toe werden woorden van Huub Oosterhuis aangehaald: “blijf niet staren op wat vroeger was, sta niet 
stil in het verleden. Ik zegt Hij, ga iets nieuws beginnen, het is al begonnen, merk je het niet?” (lied 809 Nieuwe 
Liedboek) Het is al begonnen…: onze kerkelijke gemeente kent gemeentegroeigroepen, een kerkenraad, een 
diaconie en college van kerkrentmeesters, een kerkbladredactie, 
weekbriefsamenstellers, een website en webmaster, een werkgroep 
communicatie, pastorale contactpersonen, pastoraal overleg, een visie en 
beleidsgroep, welkomstploeg, hulpkostersploeg, schoonmaakploeg, 
koffieploeg, een groep mensen die de kerkgalerij verbouwt tot kerkelijk 
bureau, een ledenadministratie, kinderoppas, kindernevendienst, 
kindernevendienst plus, meeting, Youth Alpha, Kids of Joy, kinderclubs, 
symbolische bloemschikkers, een gebedsgroep, kerk en school-contacten, 
binnenkort verschijnt op allerlei social media een aanstekelijke 
promotiefilm. Onze gemeente leeft. 



 
Uitdragen van essentiële voorwerpen 
Maar toch: scheiden doet lijden, afscheid nemen doet pijn. Enkele met huid en haar aan 
dit gebouw verbonden mensen deelden in hun speeches dierbare, indringende, vrolijke 
en mooie herinneringen. Daarna moest het onvermijdelijke gebeuren: er klonken 
woorden en gezongen gebeden bij het avondmaalstel, op de plek van trouw en rouw, 
bij de kanselbijbel, de doopvont, de collectezakken en Paaskaars. Daarna droegen 
kerkenraadsleden ze onder orgelspel en gezang definitief het kerkgebouw uit. Alle 
kerkgangers liepen er achteraan, en verlieten zo ook zelf de Boomgaardkerk. De deuren 
gingen dicht, de uitzending op www.kerkdienstgemist.nl werd beëindigd… 
doorstart 

 
 
 
 
… Zo’n 10 minuten later startte opnieuw een 
uitzending op www.kerkdienstgemist.nl , dit keer 
vanuit de Dorpskerk. De klok luidde allen 
welkom. Jongeren en jonge volwassenen van 
onze muziek en zanggroep Heerjansklank 
onthaalden de gemeenteleden die van 
Boomgaardkerk in processie de Dorpskerk 
binnen kwamen lopen gewandeld, met een 
enthousiasmerende lied: ‘vul dit huis met Uw 

glorie’. Nadat allen een plek hadden gevonden werden dezelfde voorwerpen die zoëven waren uitgedragen, onder 
muziek en zang de Dorpskerk binnengedragen. De zegen klonk, en werd zingend beaamd. Er was langdurige en 
levendige ontmoeting: tussen gemeenteleden, voormalige gemeenteleden, diverse nieuwe in- en overgeschreven 
gemeenteleden, en allerlei gasten. Ons kostersechtpaar Schop 
had koekjes gebakken en versierd in de vorm van beide 
kerkgebouwen.  
 
Samen kerk van de levende Heer 
Het thema van deze zondag luidde ‘Samen kerk van de levende 
Heer’ 
En dát hebben we met hart en ziel mogen beleven. 
In de gezamenlijke weemoed van het afscheid nemen, en in het 
gezamenlijke hoopvolle, wenkende en krachtige ándere 
perspectief dat werd verwoord, dat werd uitgezongen, en op 
meerdere manieren werd uitgedrukt, en dat we in zo veel opzichten deze jaren al merken in onze levendige, 
enthousiasmerende gemeenschap.  
 
(foto's: Frans de Jong) 
Terugblik op de dienst ook op https://gereformeerdekerken.info/.../laat-uzelf-als.../ 
 
ds. Sjaak Teuwissen, 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kerkdienstgemist.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR0oMh3w1pQYjSlLXbAWDiOcsWnDHAEvibTI33HJ7KMbQQrouQtHxDMMWVE&h=AT1Kl5FPCt1WsHfPRFFH9tmHauKbSHzraAGlXQUxLfXW_pMNkOsupi0zcWtgsBrdk-x4tVYDot3mKSWWM3JicV1qCUwGb3a3wVDym11Rpv63OF6MkY92Pmzugis1KBzoUSJlb7I-c9N-yD5RXg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3RlbYuOWItmxVkgSnCOUrmRrKVup6F8gfaeBbh0SlsnMJm15sONuv-VMiN-7dGc3m2tKVS2H54bQ8I86edhnkNpf9F_Ev3-9y6Yd4S7uyT9i_jJV6rAmmJQy3xFEk4m0EXxIfP45l_qg2QyDxZHzIVZAY
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kerkdienstgemist.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR2P3S_eMWoFxKPg6oCbFHy1DQPsBOa17HpWyH6yeTy_5zJJ6ZDhrlnkKMc&h=AT1Kl5FPCt1WsHfPRFFH9tmHauKbSHzraAGlXQUxLfXW_pMNkOsupi0zcWtgsBrdk-x4tVYDot3mKSWWM3JicV1qCUwGb3a3wVDym11Rpv63OF6MkY92Pmzugis1KBzoUSJlb7I-c9N-yD5RXg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3RlbYuOWItmxVkgSnCOUrmRrKVup6F8gfaeBbh0SlsnMJm15sONuv-VMiN-7dGc3m2tKVS2H54bQ8I86edhnkNpf9F_Ev3-9y6Yd4S7uyT9i_jJV6rAmmJQy3xFEk4m0EXxIfP45l_qg2QyDxZHzIVZAY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgereformeerdekerken.info%2F2023%2F04%2F24%2Flaat-uzelf-als-levende-stenen-gebruiken%2F%3Ffbclid%3DIwAR0eq2VjMkdhadIvW2G4SA5tXTvcbidagKEIQXd5ny4pbMj7jBHqJ3vnGGI&h=AT3ICsJAhtfgQp7MKjb2Hwj5i0CrP9jKGeiNzn9u5Ye9Et1Iae11br0fO7pLty9p6fpyEoQJ1ANICB6qoL0fciTowkxRXgtdhuVJvxLJp-4_0Q-UUe7R2cB1Ry-xiCL8upD9NdR6rI05pWJtgQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3RlbYuOWItmxVkgSnCOUrmRrKVup6F8gfaeBbh0SlsnMJm15sONuv-VMiN-7dGc3m2tKVS2H54bQ8I86edhnkNpf9F_Ev3-9y6Yd4S7uyT9i_jJV6rAmmJQy3xFEk4m0EXxIfP45l_qg2QyDxZHzIVZAY


Gedicht ter gelegenheid van het afscheid van de Boomgaardkerk op zondag 23 april 2023 
 
Een kerk is meer dan een stapel stenen 
Een kerk is meer dan een huis 
Een kerk is de gemeenschap van velen 
Een kerk is voor velen een thuis 
 
Een kerk is niet van jou alleen 
Het is een huis van en voor samen 
Samen zijn we nooit alleen 
Samen bij Hem betekent AMEN 
 
dit huis, ooit gebouwd van diverse materialen 
Door vele handen samengesteld 
Dit huis betekent een geheel van verhalen 
Door velen van velen hier verteld 
 
Verhalen van herders, verhalen voor schapen  
Door dominees en voorgangers keer op keer uit gelegd 
Bestemd voor hen die hier troost en uitzicht kwamen halen 
Voor hen die hun moede hoofd soms hadden neergelegd 
 
Dit gebouw, deze tijdelijke tempel  
Was voor velen een baken in hun bestaan 
Velen werden hier gedoopt 
En velen vertrokken hier vandaan 
Hier, nu staande op de plek van doop, belijdenis en trouw 
Huilend, Knielend, wachtend,  
Soms Diep gedompeld in hun rouw 
Maar altijd blijvend De Heer verwachtend 
 
Velen stonden hier met hun zoontje of dochtertje vooraan 
Wachtend op de druppels als regen 
Wetend : bij Hem behoort ons kindje voortaan 
Ouders en kindje ontvingen Zijn Zegen 
 
Velen vroegen op deze plaats ook hier 
Een zegen over hun verbintenis, hun huwelijk, hun saam 
altijd hoopvol op een gezamenlijke toekomst 
sommigen soms toch hun eigen weg gegaan 
 
Ook op deze plek…… stonden vele overledenen 
Velen van u herinneren zich hun naam 
Zij mochten, gedragen van hier 
Naar hun laatste aardse rustplaats gaan 
 
Hun rustplaats……..maar hun geest rust bij U 
Ook ons aller bestemming op de door u bepaalde tijd 
Een moment in de toekomst …of heel dicht bij nu 
Maar in ieder geval: onderweg naar Uw Morgen en dan tot in Eeuwigheid!!! 
 
Ik begon met…… 
Een kerk is meer dan een stapel stenen 
Een kerk is meer dan een huis 
Een kerk is een gemeenschap van velen  
Om met respect voor de gevoelens van anderen over dit huis 
Samen te weten: hier of daar …… Thuis 
 
Hans P Ouwerkerk  

 
  



BOOMGAARDKERK : GESCHIEDENIS IN FOTO’S  
Op 23 april hebben we de afscheidsdienst van de 
Boomgaardkerk beleefd. Behalve met deze dienst zou het 
mooi zijn om de geschiedenis van deze kerk en haar leden 
te markeren met een boekje. 
Er is een boekje dat gaat over “150 jaar Gereformeerde Kerk”. Dit 
beslaat de periode 1838-1988. 
Graag zou ik een boekje willen maken met foto’s vanaf het jaar 
1989 tot heden.. Wat moet erop staan? Momenten en/of 
gebeurtenissen die u mooi, ontroerend, leuk of om een andere 
reden belangrijk vindt. 
 
Een digitale foto is natuurlijk het makkelijkst, maar een duidelijke 
fotoafdruk kan prima gedigitaliseerd worden. 
 
Heeft u een of meer foto’s, die u de  moeite waard vindt? Laat het mij weten.  
Mijn mailadres is fdejong36@kpnmail.nl . U kunt ook bellen: 06 1366 2379 of 6772471. 
Digitale foto’s kunnen per email beschikbaar gesteld worden. Een fotoafdruk krijgt u weer netjes terug.    
 
Ik ben erg benieuwd wat er gaat komen! 
 
Frans de Jong 
 

 
 

Tijdens de afscheidsdienst van 23 april werd een aantal keren verwezen naar de website 
van gereformeerde kerken met veel informatie over kerkgebouwen waaronder onze Boomgaardkerk: 

 
https://gereformeerdekerken.info/2023/04/24/laat-uzelf-als-levende-stenen-gebruiken/ 

 
Als je op de zoekfunctie van deze site Boomgaardkerk of gereformeerde kerk Heerjansdam  

intikt krijg je een overzicht met veel geschiedenis te zien van deze kerk. 
   
 

 

VAN DE REDACTIE 
Mogelijk is het u niet opgevallen maar sinds vorige maand ziet Samengaan er iets anders uit dan u de laatste jaren 
van ons gewend was. Als onderdeel van een project waarmee we een zogenaamde huisstijl hebben geïntroduceerd 
in onze kerkelijke gemeente heeft met name het voorblad van ons kerkblad een verandering ondergaan. 
U ziet dezelfde stijl terug op bijvoorbeeld de beamerpresentaties, de weekbrief en andere publicaties vanuit de 
kerkelijke gemeente tot en met de fiets van Ds. Sjaak Teuwissen. 
 
Als reactie op deze aanpassing ontving de redactie een reactie van Jan Visser die destijds betrokken is geweest bij 
het samengaan van de twee kerkbladen en de twee kerken. Met de destijds gekozen naam werd tot uiting gebracht 
dat er een beweging in gang werd gezet wat met het afscheid van de Boomgaardkerk op 23 april nog steeds in 
beweging blijkt te zijn. Destijds werd door de redactie gekozen voor “Samengaan” om de symboliek van het in 
beweging zijn kracht bij te zetten. Hoewel niet bewust als reactie op de toen gekozen symboliek is “gaan” nu niet 
meer cursief op onze voorpagina. De beweging die toen werd ingezet maakt ons nu samen één Kerk Heerjansdam.  
 
Nu wij toch uw aandacht hebben… binnen de redactie van Samengaan is er nog altijd behoefte aan uitbreiding, met 
name zoeken we iemand die afwisselend met andere redactie leden maandelijkse de ingebrachte kopij tot een mooi 
representatief Samengaan kan maken. Met andere woorden iemand die handig is met Word en één keer per maand 
een aantal dagen, soms onder tijdsdruk, het blad kan samenstellen en druk gereedmaken. Interesse? De 
redactieleden informeren je graag verder. Hun contactgegevens vind je achter in Samengaan of spreek ons gewoon 
aan tijdens de koffie na een zondagse eredienst. 

mailto:fdejong36@kpnmail.nl
https://gereformeerdekerken.info/2023/04/24/laat-uzelf-als-levende-stenen-gebruiken/


Op vleugels van de wind 
  

Gedragen door de wind 

Gods adem stuurt 

ons aan 

  

Zijn zon  

die ‘t oog 

verblindt 

schijnt bij 

in ons bestaan 

  

Zijn vuur 

ontstoken in ons  

leven 

  

dat aanspoort  

moed zal 

geven 

  

Hem te volgen 

op de wegen 

die wij 

gaan 



  



KERKRENTMEESTERS 
Oud papier 
Wist u dat de grootste folderverspreider van Nederland ruim 7 
miljard folders per jaar verspreid en die wekelijks bij 6 miljoen 
huishoudens in de bus laat doen door 21.000 bezorgers. En dat 
wij er gemiddeld 17 minuten over doen om al die folders door 
te nemen alvorens de folders weer in de oud papierbak te laten 
verdwijnen. En dat 22 vrijwilligers voor onze kerk bij toerbeurt 
deze folders in de vorm van oud papier weer bij u ophalen in 

het oostelijke deel van ons dorp. En dat u/jij ook mee kan helpen maar dan moet je jezelf even bij mij 
aanmelden.  
Hieronder het rooster voor mei en juni. Alvast bedankt voor het op tijd klaar zetten van uw bak. 
 
20 mei 2023:     17 juni 2023 
 
Bas van Nes     Ton Meenhorst 
Carlo Tholenaars    Kees-Jan Visser 
Marcel van Dam    Anja Rijsdijk 
Alex Leinenga     Frank Rijsdijk 
 
Als uw papierbak op tijd aan de straat stond maar om ongeveer 11.15 uur nog niet geleegd is kunt u bellen met 
nummer 06-51216503. 
Hopelijk kan uw bak alsnog geleegd worden. 
 
Chris Grootendorst 
 

V E R A N T W O O R D I N G  C O L L E C T E S  E N  G I F T E N  M A A R T  2 0 2 3  
 

  kerk GIVT  Totaal 

5-mrt Diaconie  € 191,91   € 122,07     € 313,98  

  Kerk  € 146,52   €   78,51     € 225,03  

  Jeugd  € 111,53   €   16,43     € 127,96  

8-mrt Kerk  € 160,20   € 189,44   € 100,00   € 449,64  

  onderhoud  €   55,00   €   85,75     € 140,75  

12-mrt kerk ADA  €   97,00   €   48,67     € 145,67  

  kerk   €   92,90   €   86,58     € 179,48  

19-mrt Daiconie  € 178,80   €   66,70     € 245,50  

  kerk  € 128,81   €   51,53     € 180,34  

26-mrt Diaconie  € 159,35   €   71,09     € 230,44  

  Kerk  € 137,25   €   68,01     € 205,26  
 

Coll. via bank:   deel kerk   €  70.85 
deel diaconie   €  38.15 

Bloemenbusjes mrt    €  27,80  
Zendingsbussen mrt    €  15,40 
Koffiehuisjes     € 120,45  (100 via bank)  
Gift  voor kerk via ds. Teuwissen  €  50,-- 
Opbrengst oud papier:  februari   8.2  ton    € 292.89 

maart 8.4 ton  € 303.43 
 
Een ieder bedankt voor haar/zijn inbreng.         Jan 
Schop, penningmeester 

 



FINANCIEEL OVERZICHT "SAMENGAAN" 2022 
   Begroting Rekening Begroting 

   2022 2022 2023 

ONTVANGSTEN     

Advertenties 2022  7000 6775 6500 

Giften 2022  3000 3405 3000 

      

      

  subtotaal 10000 10180 9500 

      
UITGAVEN     
Porti   100 29 100 

Diverse kosten  500 301 300 

Drukkosten Samengaan 10000 9801 10000 

Bankkosten   269 300 

  subtotaal 10600 10403 10700 

      

  saldo -600 -223 -1200 

 
Om de begroting te kunnen realiseren is het mogelijk om op onderstaande bankrekening Uw bijdrage te storten: 
NL 33 INGB 0001561805 tnv Samengaan   
            
Bij voorbaat dank,           
Bas van den Bogaard           
 

 

LEDENADMINISTRATIE 
Ingekomen berichten van 21 maart 2023 tot en met 20 april 2023: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wijzigingen met betrekking tot de ledenadministratie kunnen doorgegeven worden aan Bert Schop,                                                                 
ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl 
 

mailto:ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl


JEUGDRUBRIEK 

 



  



‘Kom in de kring’ 
Lied bij lezingen uit 1 Petrus, richting Pinksteren – de verjaardag van de kerk 
 

Pinksteren noemen we ook wel: de verjaardag van de kerk. Als na 
de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren, Petrus een 
indrukwekkende toespraak geeft, nemen 3000 mensen zijn 
woorden voor waar aan, en laten zich dopen: het begin van de 
christelijke kerk. Zie Handelingen 2. Vanaf die ‘geboorte’ van de kerk 
zullen zich in razendsnel tempo steeds meer mensen gaan 
aansluiten. ‘Kom in de kring!’ is een uitroep die past bij dit gebeuren 
rond en sinds Pinksteren. Er bestaan meerdere liedjes met deze 
titel; de versie van het kinderlied van de maand mei is qua tekst en 
muziek geschreven door Jan Visser, en te vinden via de link die we 
hieronder weergeven. 
Heidi Treurniet en ds. Sjaak Teuwissen 

 

‘Kom in de kring’ 
https://www.youtube.com/watch?v=-libzt5A9wc  
 

 
1)Het klinkt als muziek in mijn oren, 
we maken een kring op het plein; 
een eindeloze rij van kinderen 
en Jezus zegt ‘Ik zal er zijn’. 
 
Refrein: 
Kom in de kring – kom in de kring 
Je hoort er bij – je hoort er bij 
Er is voor jou – er is voor jou 
een plekje vrij – een plekje vrij 
Want Jezus zegt – want Jezus zegt 
“Ik hou van jou – ik hou van jou’ 
Kom in de kring, je hoort er bij 
Kom, doe het gauw 
Kom maar in de kring: Ik hou van jou!’ 
 
2) Zit jij in een hoekje gekropen, 

omdat je moest huilen misschien. 
Hoor, Jezus heeft je naam geroepen; 
Hij heeft je al van ver gezien 
 
Refrein: Kom in de kring… 
 
3) Je hoeft er geen kaartje te kopen, 
niet lang in de rij voor te staan. 
Je mag gewoon naar Jezus lopen: 
Hij wijst je een mooi plekje aan 
 
Refrein: Kom in de kring… 
 
4) De kring wordt al groter en groter, 
we dansen en zingen zo blij; 
want Jezus houdt van alle kinderen 
en daarom roept Hij jou en mij. 

 

 

 

 

DIACONIE 
Verantwoording giften tbv diaconie maart / april 2023 
Bloemendienst: 
23-03-23  Ontvangen via mevrouw Ada Nieuwstraten              20,- 
16-04-23  Ontvangen via mevrouw Willemien Broekhuizen 10,- 
17-04-23  Ontvangen via mevrouw Marijke Huizer   25,- 
Opbrengst bloemenbusjes: 
Februari       €  21,- 
Maart           €  27,80 
    
Alle gevers hartelijk bedankt. 
Namens de diaconie, 
Jan de Jong 

https://www.youtube.com/watch?v=-libzt5A9wc


  

RONDJE KIJFHOEK 
Terugblik 
Zoals gebruikelijk worden er op de eerste en derde zondagmiddag 
erediensten gehouden. Zo ook de vorige aprilmaand. Echter de maand 
april telde vijf zondagen, waardoor er op de laatste zondag (30 april) geen 
dienst was.  Deze maand mei is er weer een juiste volgorde, namelijk op 
de zondagen 7 en 21 mei. De vierde zondag, 28 mei  is het Eerste 
Pinksterdag en is er geen dienst in de Kijfhoekkerk. Met twee bekende gastpredikanten waren het weer 
bijzondere samenkomsten in de historische polderkerk. Zowel dominee G. J. van Beek uit Nieuw-
Lekkerland, als ‘proponent’ de heer J. W. Sterrenburg uit Hardinxveld-Giessendam namen de bezoekers 
mee naar de laatste lijdensweek en de Opstanding van de Paasmorgen. Heel boeiend en leerzaam. 
 
Proponent 
Het begrip ‘proponent’ komt van het Latijnse proponens, een deelwoord van proponere. 
Een proponent is iemand die ‘beroepbaar’ is, of wel beschikbaar is om als predikant te worden aangesteld. 
Hieronder enkele fotomomenten van vorige maand. 

 
 
 
Kijfhoek, 2 april, dominee Geurt-Jan van Beek in zwarte 
toga met een aantal gemeenteleden in het lentezonnetje. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kijfhoek, 16 april, v.l.n.r.: voorganger Sterrenburg met 

echtgenote, Leo Kievit, organist tussenin Liesbeth, 
ouderling en Bert Schop, diaken 

 
 
Activiteiten in en rondom de Kijfhoekkerk 

 
Agnus Dei 
Het vocaal mannenoctet ‘Terzo Tempo’ heeft vorige maand op Witte 
Donderdag een prachtig a capella concert in onze polderkerk gegeven. 
Voor de 21 bezoekers was het een bijzondere ervaring. De klank en de 
akoestiek in de kerk was fantastisch! De toegang was de gift van de 
bezoekers en kwam met 138 euro geheel ten goede aan de stichting voor 
behoud van de Kijfhoekkerk. Heel hartelijk dank!  Het idee is, in het 
najaar een vervolg hieraan te geven. 

 
  



  

Open Dagen 
Van mei tot en met september organiseert de Stichting Behoud Kijfhoekkerk weer op de eerste zaterdag 
van de maand Open Dagen. Naast dat de kerk dagelijks open is voor individueel bezoek bent u ook 
aanstaande  zaterdag 6 mei  hartelijk welkom. De orgelzolder is gerenoveerd en vernieuwd. Op de 
expositie panelen wordt een algemeen beeld weergeven van het buurtschap Kijfhoek en de kerk in het 
midden. 
 
Op deze eerste Open Zaterdag 6 mei komt het jongerenkoor ‘Joy’ uit Ridderkerk een optreden verzorgen. 
Onder de bezielende leiding van hun dirigent Arie de Korte zullen zij zich in verschillende zangblokjes vanaf 
14.00 uur presenteren. 
Er is gelegenheid om zelf, gratis, koffie, thee, water of frisdrank te nemen. Voor de hygiëne zijn een aantal 
flacons handgel aanwezig. Er is een verwijzing naar toiletbezoek, informatiemateriaal en giften. U bent van 
harte welkom! Er staat een stoel voor u klaar! 
De volgende Open Dagen zijn op zaterdag 3 juni, zaterdag 1 juli, zaterdag 5 augustus en we sluiten af 
tijdens het landelijk monumentenweekend, op zaterdag 9 september. Tijdens de Open Dagen is onze vaste 
natuurgids Jan de Kok aanwezig voor een natuurwandeling door het Develgebied. Jan begint zijn wandeling 
vanaf de kerk om 13.00 uur.  Het is telkens weer een ontdekking. 
 
Hemelvaartsdag 18 mei: Dauwtrappen in Kijfhoek 
Evenals vorig jaar gaan we op Hemelvaartsdag  weer ‘dauwtrappen’ in het Develgebied van het 
buurtschap. Iedereen is welkomen neemt een eigen ontbijtpakketje mee. We starten om 07.00 uur  vanaf 
de Kijfhoekkerk. Zo rond acht uur zijn we terug voor ons ontbijt. Voor koffie, thee en fris zal worden 
gezorgd, alsmede wat lekkers erbij. Bij mooi lenteweer doen we dit buiten rondom de kerk en in de tuin 
van Jan en Metha van der Net. Zij verzorgen de statafels, zitjes  en meer! Tegen negen uur hopen we een 
fijne samenkomst te houden met het thema van Hemelvaartsdag. De vroege natuurwandeling staat onder 
leiding van dominee Piet van Velthuizen van De Ark uit Hendrik Ido Ambacht. De samenkomst in de kerk 
wordt geleid door de predikant van de Open Hofkerk, mevrouw Antoinette van der Wel. 
Aanmelden is niet nodig.  Graag tot ziens, Hemelvaartsdag, donderdag 18 mei om 07.00 uur.  
 
Meeleven 
Vorige maand stonden we in de dankgebeden stil en  werden de namen genoemd van ons trouw 
bezoekend echtpaar Jan en Bep van Dijk. Tot voor hun beperkingen waren zij vaste gemeenteleden op hun 
vaste plaatsen in de achterste bank. Het is heel verdrietig dat zij beiden na 66 jaar huwelijk nu gescheiden 
van elkaar moeten leven. Jan wordt liefdevol opgevangen in hospice De Cirkel in Hendrik Ido Ambacht, 
terwijl zijn vrouw Bep met dezelfde liefdevolle begeleiding wordt bijgestaan in verpleeghuis Swinhove in 
Zwijndrecht.  
Gemeentelid, mevrouw Lize van der Zee uit Zwijndrecht heeft een operatie ondergaan met dankbaar 
resultaat. Zij knapt goed op in haar vertrouwde omgeving.   
Na een valpartij en lange periode van herstel was mevrouw Plaizier van de Lindeweg ook weer in ons 
midden. Het is fijn elkaar dan weer in de kerk te kunnen ontmoeten. Met groot respect voor alle 
mantelzorgers, voornamelijk familieleden,  met hun liefdevolle werkzaamheden, inzet en zorg in ons 
buurtschap Kijfhoek, Heerjansdam en de regio.  
Vanuit de Kijfhoekse gemeenschap leven wij bijzonder mee en wensen allen Gods Nabijheid en Zegen toe  
in hun levensfase. 
 
Huisvlijt 
Iedereen heeft zo zijn of haar eigen hobby’s en bezigheden. Zo ook ons gemeentelid mevrouw Adrie Bras, 
die ten bate van de Kijfhoekkerk, zelfgemaakte en geborduurde kaarten maakt. Naast het geluidsmeubel 
bij de liederenbundels staat een mandje met een grote sortering van deze handgemaakte kaarten. Met 
envelop en geringe bijdrage kunt u bij uw bezoek aan de Kijfhoekkerk enkele kaarten kopen. Een hoog 
standje van huisvlijt en bijzonder geschikt bij speciale gelegenheden.  



  

Collectes en giften 
Tijdens de diensten wordt er gecollecteerd met de ‘hengelcollectezak’. 
Na de diensten van afgelopen maanden zijn de collectes geteld: 
Zondag   5 maart met dominee C. Hendriksen en 21 bezoekers   €  241,00 
Zondag 19 maart met dominee L. C. van der Eijk en 24 bezoekers  € 223.00 
Zondag   2 april met dominee G. J. van Beek en 36 bezoekers   €  268,85 
Zondag  16 april met proponent W. J. Sterrenburg en 35 bezoekers   €  198,90 
Naast de collectes mochten we uw giften via de bus Groot Onderhoud, de open collectezak bij de uitgang 
en via de bank ruim achthonderd euro ontvangen.  Een meelevend lid van Heerjansdam stopte mij een 
biljet van twintig euro in de handen ….’voor het Kijfhoekse kerkje hoor…. ‘, zei hij.  Geweldig toch!  In dank 
ontvangen. 
Allen heel hartelijk dank voor uw financiële steun aan de Kijfhoekkerk. Mede hierdoor én uw 
betrokkenheid kunnen we samen de erediensten en het onderhoud van de kerk onderhouden. Echter wel 
in het besef in afhankelijkheid van onze Eeuwige God. 
 
Kerkdiensten in de Kijfhoekkerk 
In de komende maanden zijn de volgende diensten gepland: 
Zondag    7 mei met ds. R. Wouda uit Zwijndrecht 
Zondag  21 mei met pastor Wim Wiersma uit Sliedrecht 
Zondag     4 juni met onze eigen dominee Sjaak Teuwissen 
Zondag  18 juni met proponent de heer H. Russcher uit Hendrik Ido Ambacht 
Zoals gebruikelijk beginnen we om drie uur (15.00 uur). 
 
Tenslotte 
Ook in mei blijven we naar elkaar omkijken, of we sturen bij gelegenheid eens een kaartje. Een kleine 
moeite, maar met groot plezier! 
Voor vragen of aanvullende ideeën voor de kerkdiensten en meer, bel mij even,  
06 – 3650 1396, of via WhatsApp en e-mail dendijk@hetnet.nl 
Bezoek ook eens onze website www.kijfhoekkerk.nl  en Facebook. 
In de digitale versie van ons kerkblad zijn alle foto’s in kleur te zien. 
Als u beschikt over e-mail, kunt u zich hiervoor aanmelden bij de redactie: 
Kerkblad Samengaan Heerjansdam:  samengaan@kerkheerjansdam.nl  
 
In de digitale versie van Samengaan zijn alle foto’s in kleur te zien. 
In de lenteperiode wens ik u een Zegenrijke meimaand.  
 
Een goede groet, 
Joop Wiekeraadt 
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INGEZONDEN 
Geliefde zusters en broeders, 
 
Hierbij sturen wij u allen nadere informatie over de Ringbijeenkomst die op woensdagavond 24 mei plaats zal vinden 
in De Aanbouw, Achterweg 12 in Hoogvliet. 
 
Vanaf 19.15 uur bent u welkom op de koffie of de 
thee. We beginnen om 19.30 uur met een kort 
welkom en een inleiding. Daarna zullen wij, als 
Protestantse Gemeente Hoogvliet, u bijpraten over 
hoe wij in onze gemeente het pastorale 
bezoekwerk gestalte geven.   
 
Vervolgens  gaan we in groepjes uiteen om in 
kleine kring te delen hoe, in onze respectievelijke 
gemeenten van herkomst, het pastorale 
bezoekwerk gestalte krijgt. Waarna we elkaar weer 
plenair ontmoeten om deze bevindingen uit te 
wisselen. 
 
De avond eindigt om 21.30 uur. 
 
Deze uitnodiging is in principe bedoeld voor alle gemeenteleden in het gebied ‘Ring IJsselmonde’ zoals in de aanhef 
vermeld. De ontvangers hiervan worden hierbij van harte aangemoedigd om, via kerkbladen, afkondigingen of 
andere mogelijkheden van communicatie breed te verspreiden dat een ieder van harte welkom is 
 
Hopelijk tot ziens, namens de Protestantse gemeente Hoogvliet, 
 
ds. Viola Huls 

 

  



  

Zondagavondzang in de Bethelkerk in Zwijndrecht 
Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor de 376ste  zondagavondzang die wordt gehouden op zondag 21 mei as. om 
19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht. Ook in deze zondagavondzang  geeft Wim de Penning 
leiding aan koor- en samenzang. De organist van deze avond is Joost van Belzen. Een zondagavondzang die in het teken staat van 
Hemelvaartsdag en Pinksteren waarin we vooral bekende liederen zullen zingen en ook een aantal liederen die door u zijn 
aangevraagd. We openen deze zondagavondzang met het lied ‘God vaart, voor het oog, met gejuich omhoog’, gevolgd door het 
lied ‘Op een lichte wolkenwagen’. Ook zingen we ‘Kom laat ons deze dag’ en ‘Geest van hierboven’. Het koor zingt o.a. de 
liederen: ‘De Heer komt spoedig terug‘ en ‘Heilige Geest van God’. We sluiten de avond af met het lied ’Vervuld van uw zegen 
gaan wij onze wegen’. 
De toegang is gratis wel is er aan de uitgang een collecte voor bestrijding van de kosten. Wij rekenen op uw komst. Alle 
informatie over de zondagavondzang en over ons koor vindt u ook op www.bethelkerkkoor.nl. 
Graag tot ziens in de Bethelkerk. 
Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht,  
Ries Knook 
 

Het Hess orgel is jarig deel 1, orgelconcert door Matthijs Breukhoven 
In 1784 werd het oudste orgel van Rotterdam, het Hendrick Hermanus Hess orgel van de Oude Kerk in Charlois, opgeleverd. Na 
vele verbouwingen is het orgel in 1983 weer gereconstrueerd naar min of meer de originele staat. Om deze twee feiten te 
gedenken worden er in 2023 en 2024, 40 jaar na de reconstructie en 240 jaar na de oplevering, meerdere concerten gegeven op 
dit orgel.   
Het eerste concert in deze reeks wordt gegeven door de organist van de kerk, Matthijs Breukhoven. Hij zal een concert spelen 
waarbij hij het orgel, dat gestemd staat in een zogenaamde barok (Kirnberger) stemming, op een andere manier laat horen dan 
anders. Het programma zal deels bestaan uit muziek dat in de romantische tijd is geschreven, zoals van componisten Guilmant 
en Reger. Daarnaast klinkt er ook muziek dat je eerder zou verwachten op dit orgel, van o.a. J.S. Bach en C.P.E Bach.  
Het concert vindt plaats op 13 mei om 20:00 uur. De entree is €7,50. Reserveren kan via 
https://oudekerkcharlois.nl/product/matthijsbreukhoven/ of koop een kaartje aan de deur.  
Voor verdere concerten in de Oude kerk van Rotterdam Charlois, kijk op https://oudekerkcharlois.nl/concerten/  

 

Uniek concert met koperensemble Brasso en organist Jan Peter Teeuw 
Het Ridderkerkse koperkwintet Brasso is vrijdag 12 mei 2023 weer eens in haar eigen, vertrouwde plaats Ridderkerk te zien en 
te horen. En niet zomaar. Zij gaan een unieke samenwerking met de bekende organist Jan Peter Teeuw aan. 
Koper en orgel gaan verrassend goed samen en versterken elkaar enorm in klank en toon. In de Levensbron zullen Jan Peter en 
Brasso werken spelen van zowel oude als ook jonge componisten. Richard Strauss, Otto Nicolai, Charles-Marie Widor, James 
Curnow en Hans André Stamm komen langs in bijzondere bewerkingen of speciaal voor deze samenstelling gecomponeerde 
stukken. 
Brasso en Jan Peter zullen ook los van elkaar muziek laten horen. Brasso speelt het prachtige O Magnum Mysterium van 
Lauridsen en een geweldige bewerking van Beethovens Für Elise. Jan Peter soleert met werken van o.a. Willscher en Bédard. 
Zoals altijd sluit Brasso de avond niet af zonder het publiek te trakteren op enkele stukken ‘swing’. Speciale gastspeler deze 
avond is slagwerker Peter de Kluijver. 
Kortom, dit is een geweldig concert voor iedereen die van koper houdt en zich wil laten verrassen door deze bijzondere 
combinatie met orgel. 
Het concert op vrijdag 12 mei 2023 vangt aan om 20.00 uur en wordt gehouden in De Levensbron (Jan Luykenstraat 10, 

Ridderkerk). De kaarten kosten € 10,00 en zijn te bestellen www.koperkwintetbrasso.nl of aan de zaal verkrijgbaar (let op: 
aan de zaal kan alleen contant betaald worden). 
 

ORANJEZANGAVOND 5 MEI 2023 
 
Al jarenlang wordt er in de Ridderkerkse Ichthuskerk een oranjezangavond georganiseerd. Dit jaar vindt die avond plaats op 
vrijdag 5 mei 2023. Tijdens deze koor- en samenzangavond zingen Mannenkoor Tehillim en het Korendijks Mannenkoor o.l.v. 
Marien Stouten. Muzikale ondersteuning is er van Corné van der Giessen (panfluit) en Jan Peter Teeuw (orgel). De opening en 
sluiting wordt verzorgd door ds. E. de Mots. 
Op het programma staan uiteraard veel vaderlandse liederen. Daarnaast klinkt er koorzang, zijn er instrumentale intermezzi en 
is er veel samenzang. De avond wordt geëindigd met het zingen van het Wilhelmus. 
 
De avond begint om 19:30 uur. De deuren van de kerk aan het Vlietplein gaan een halfuur voor aanvang open.  
De toegang voor deze zangavond is gratis. Wel wordt er bij de uitgang een collecte gehouden die na aftrek van de onkosten 
bestemd is voor het actiecomité ‘Hoop voor Kinderen’. 
 
Jong en oud van harte welkom! 

http://www.bethelkerkkoor.nl/
https://oudekerkcharlois.nl/product/matthijsbreukhoven/
https://oudekerkcharlois.nl/concerten/
http://www.koperkwintetbrasso.nl/
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INGEZONDEN 

Nieuwbouw woningen en luxe 
appartementen in Heerjansdam! 
Binnenkort is de start de verkoop van een 
bijzonder project in Heerjansdam, genaamd 
Boomgaardhof.  

Dit project voorziet in 3 dijkwoningen, 5 
appartementen en 7 hofwoningen en biedt een 
unieke combinatie van modern en duurzaam 
wonen op een authentieke plek in de 
gemeenschap. De appartementen worden 
gerealiseerd in de voormalige Boomgaardkerk.  
Meer informatie via 

 www.boomgaardhof-heerjansdam.nl  

 
Wij zoeken vrijwilligers!   
Binnen het Ikazia Ziekenhuis geven wij extra 
aandacht aan verwarde patiënten in de vorm van 
de “Loving Care”. Bij de “Loving Care” stellen 
speciaal opgeleide vrijwilligers deze patiënten 
gerust met een praatje, met muziek, door een 
stukje voor te lezen of door er gewoon te zijn. 
Dankzij hulp van de vrijwilligers van de “Loving 
Care” en het betrekken van familie kunnen we 
vaak voorkomen dat patiënten gefixeerd 
(vastgelegd) moeten worden. Mocht deze oproep 
uw interesse gewekt hebben of heeft u vragen, 
neem dan gerust per mail contact op met de 
coördinator vrijwilligers:  C. ( Rini) Ziere – Buis  
(Email:  r.buis@ikazia.nl) 
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