
N.B. zondag 23 april afscheid Boomgaardkerk 
 
Tijdens de periode van noodzakelijke online-kerkdienst-uitzendingen in coronatijd nam onze gemeente al 
stilzwijgend afscheid van de Boomgaardkerk als ‘vierplek’, een huis waar we kerkdiensten houden. Voorbij de 
coronatijd kwam het afwisselend te kerke gaan in Dorpskerk en Boomgaardkerk niet meer terug. De Dorpskerk werd 
al de enige plek van samenkomst, vooruitlopend op de situatie na het definitief sluiten van de Boomgaardkerk als 
kerk.  
Het is het goed om het afscheid van deze voor velen van ons zeer betekenisvolle plek nadrukkelijk te markeren. 
Gemeenteleden hebben ooit zelf mee gespaard voor de bouw van dit gebouw. Dit gebouw is een plek waar kinderen 
werden gedoopt, bruidsparen werden gezegend, overledenen werden uitgedragen, waar de gemeente wekelijks 
samenkwam voor een ontmoeting met God en met elkaar. Een kerkgebouw is een huis van hout en steen. 
Tegelijkertijd is het de plek waar gemeenteleden worden uitgedaagd om lévende stenen te worden ongeacht dat 
huis. 
Op zondag 23 april markeren we in een feestelijke dienst dit afscheid. 
Aan het eind van de dienst zullen we een aantal essentiële voorwerpen van de eredienst – zoals de kanselbijbel, 
Paaskaars, en het Avondmaalstel – de Boomgaardkerk uitdragen en naar de Dorpskerk brengen. We begeven ons als 
gemeenschap dan ook van de Boomgaardkerk naar de Dorpskerk. Daar drinken we koffie en thee met elkaar, 
ontmoeten elkaar, en halen we herinneringen op aan de Boomgaardkerk. 
 
Inhoudelijk: In 1 Petrus 2: 1 t/m 10 komen de woorden ‘steen’ en ‘stenen’ meermalen voor, op overdrachtelijke 
wijze. Petrus verwijst naar Jezus Christus die een hoeksteen is gebleken. En hij daagt zijn lezers uit om met elkaar 
levende stenen te worden in een geestelijke tempel: de geloofsgemeenschap van christenen. Het gaat in deze 
passage om geloofs- en gemeenteopbouw. We verkennen deze zondag dit tekstfragment en passen dat toe op het 
‘levende huis van de Heer’ dat wij als christenen alhier en anno nu mogen vormen met elkaar. Het thema luidt 
‘Samen kerk van de levende Heer.’ Vincent van Dam bespeelt het orgel.  
N.B. Aanvullende info verschijnt op website, in weekbrief en whatsappgroep ‘Kerk Heerjansdam’. 
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