
                                                                                                    

         

  Weekbrief 6 april 2023 

  Voorganger: ds. J. Teuwissen 

  Orgel: mevr. J. Steen 

  Witte Donderdag 
Inleiding op de dienst 6 april Witte Donderdag Dorpskerk 

“In het verleden ligt het heden, in het nu wat worden zal”: deze dichterlijke woorden van 

Bilderdijk uit 1811 vormen de thematische lijn van de Stille- ofwel Goede Week richting 

Pasen. Wij volgen Jezus op de voet in zijn lijden, sterven, begraven zijn, richting Zijn 

verrijzenis uit de dood. We lezen gedeeltes uit het evangelie naar Johannes en Mattheus, en 

andere Bijbelgedeeltes. En we zien hoe juist deze week een scharnierpunt in de tijd is. 

Eigenlijk vormt de hele week van Palmpasen t/m Pasen één dienst, met één doorlopende 

liturgie. We ervaren dat vooral als het ons lukt om aan al die verschillende momenten – 

Palmpasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen – deel te nemen. van 

harte aanbevolen. 

Op Witte Donderdag leggen we de verbinding tussen het oorspronkelijke Pesach – de 

herdenking en viering van de uittocht uit Egypte – en het Laatste Avondmaal van Jezus en 

Zijn leerlingen. Waarbij we horen hoe Jezus dit oude ritueel nieuwe betekenis geeft, hoe Hij 

als Leider dienaar wordt, en vooruitgrijpt op wat komen gaat  

Geen indringender Heilig Avondmaal dan juist op Witte Donderdag. Anders dan op 

Avondmaalszondagen gedenken en vieren wij dat op deze avond – anders dan alle andere 

avonden - daadwerkelijk aan tafel.   

Liturgie:  

Welkom & Mededelingen 

Intredelied: NLB 130: 1 ‘Uit diepte van..’ 

Gedicht 

Moment van stilte; bemoediging & groet 

Vervolg Psalm 130: 3 ‘Ik heb mijn hoop..’ 

Inleiding op de dienst 

Thema ‘In het verleden ligt het heden’ 

Vervolg Psalm 130: 4 ‘Gij al Gods 

bondgenoten’ 

Gebed bij de opening van Gods Woord 

Lied NLB 723: 1 ‘Waar God de Heer … ’ 

Eerste Bijbellezing: Exodus 12: 1; en 15 

t/m 20 

Lied NLB 723: 2 ‘O Heer, uw 

onweerstaanbaar woord’ 

Bijbellezing: Johannes 13: 1 t/m  17 

Lied NLB 998: 1 t/m 4 

Overdenking ‘In het verleden ligt het 

heden’ 

Zingen Geloofsbelijdenis: HH 523: 1, 2 en 

3 ‘Ik geloof in God de Vader’ 

Dankgebed en Voorbeden, stil gebed 

Inzameling van de gaven: 1. Diaconie  

2. Onderhoud gebouwen 

Onderwijzing 

Lied: Hemelhoog 517: 1 t/m 4 ‘Aan uw 

tafel’ 

Inzettingswoorden 

Gebeden: Smeekgebed en Onze Vader 

Nodiging 

Communie van brood en wijn 

Zingen tijdens de communie: NLB 568-A 

‘Ubi caritas et amor’, afwisselend 

Nederlands en Latijn Nederlands: Daar 

waar vriendschap is en liefde, daar waar 

vriendschap is, daar is God 

Dankgebed na de maaltijd  

Bijbellezing: Johannes 14: 27 t/m 31 

Zingen: LvdK Gezang 180: 1, 2, 7 

‘Getsémane die nacht moest eenmaal 

komen’ 

Avondgebed

 

We verlaten de kerk in stilte 

 



                                                                                                    

 

 

Bestemming collecte Heilig Avondmaal 6 april 2023 

Als bestemming voor de collecte tijdens het Heilig Avondmaal op 6 april heeft de 

diaconie gekozen voor een project van Stichting Mensenkinderen. Deze keer willen we 

geld inzamelen voor een kuikenproject voor arme gezinnen in Moldavië. Moldavië is het 

armste land van Europa met een zeer hoge werkloosheid en de toestroom van 

Oekraïense vluchtelingen maakt de situatie er niet beter op!  

Veel arme gezinnen hebben moeite hun kinderen te voeden en om hun rekeningen te 

betalen. Sommige gezinnen hebben wel bij hun huis de mogelijkheid dieren te 

verzorgen zoals kippen, ganzen en geiten. Vanwege hun lage inkomen kunnen ze echter 

geen kleinvee kopen om zodoende hun inkomen te verhogen. Mensenkinderen wil dit 

jaar samen met plaatselijke kerken in Moldavië gezinnen helpen door ze ieder 

ongeveer 20 kuikens te geven die ze groot kunnen brengen, zodat ze later de eieren 

en het vlees kunnen verkopen en ook weer nieuwe kuikens kunnen fokken. 

Met dit project helpt u mee dat deze families in contact worden gebracht met het 

geloof en met de liefde van God, en daarnaast ontstaat er op termijn de mogelijkheid 

inkomsten te gaan verkrijgen door de verkoop van eieren, verkoop van vlees, en het 

fokken van nieuwe kippen.  

Voor € 513,- kunnen we dit voorjaar tien geselecteerde arme gezinnen ieder twintig 

kuikens geven, en daarmee ook een kans op een betere toekomst. 

Bij voorbaat hartelijk dank! 

 


