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MEDITATIE 
 

Franciscus van Assisi  
Mattheüs 10: 7-10: “Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Geneest de kranken; reinigt de melaatsen, 
wekt de doden op, werpt de duivelen uit. Gij heb het om niet ontvangen, geeft het om niet. Verkrijgt u nog goud, 
noch zilver, noch koper geld in uw gordels; noch male tot den weg, noch twee rokken, noch schoenen, noch staf, 
want de arbeider is zijn voedsel waardig.” 
Vanaf woensdag 22 februari tot en met donderdag 6 april is het Veertigdagentijd. Thema dit jaar is ‘In liefde voor 
jou’, omdat Jezus voor een ieder van ons aan het kruis stierf. Aansporing is om ook iets in liefde voor een ander te 
doen in navolging van Jezus. Dit is aanleiding om stil te staan bij een monnik die dit zijn leven lang probeerde, 
namelijk Franciscus van Assisi. 
Deze was een middeleeuwse godgeleerde, zoon van Petrus Bernadonne en Pica de Bourlemont geboren in 1181 
als Giovanni (Johannes) di Pietro Bernadone. Zijn moeder bedacht deze naam, maar zijn vader veranderde het in 
Franciscus (Francesco in Italiaans, wat Fransman betekent). toen hij thuiskwam van een handelsreis. Franciscus 
had voordat hij monnik werd een luxe leven als zoon van een rijke lakenkoopman. Hij zette met vrienden graag de 
bloemetjes buiten in de stad Assisi, kocht graag dure kleding, spullen en hield van lekker eten. Franciscus trad wel 
eens op als minstreel of troubadour, maar zijn droom was om ridder te worden en de ridderslag te ontvangen. 
Zijn vader stuurde hem af en toe op handelsreis naar Frankrijk. In 1202 nam hij op 20-jarige leeftijd deel aan de 
militaire campagne in de oorlog van Assisi tegen de stad Perugia, werd krijgsgevangen genomen en zat een jaar 
gevangen Na zijn vrijlating begon hij weer een luxueus leven te leiden, maar werd ernstig ziek.  
Van 1204 tot 1209 werd zijn leven steeds soberder en trok hij zich erg het lot van de melaatsen aan, die door 
iedereen werden verstoten. Hij zou in 1205 een visioen hebben gekregen, waarin Jezus de woorden 
sprak: “Franciscus, ga en herstel mijn huis.” In de kapel van San Damiano hoorde hij later een preek over 
Mattheüs 10:7-10, waarna hij zich bekeerde, afstand deed van zijn erfdeel en als kluizenaar en bedelaar ging 
leven. Als vrienden vroegen of hij nog ging trouwen, antwoordde hij: “Of ik ga trouwen? Ja met Vrouwe 
Armoede.” Hij richtte zijn eigen orde op, werd monnik en schreef zijn kloosterregel (boek met leefregels) waarin 
navolging van Christus centraal stond, samen met armoede, dienstbaarheid en nederigheid. Afwijzing van 
woordenstrijd in de omgang met andersdenkenden, geweldloosheid en geen wapens waren zeer belangrijk. 
Anderen sloten zich bij hem aan, zoals Bernardus van Quintavalle en Petrus Cantani. Het evangelieboek uit de Sint 
Nicolaaskerk werd gebruikt om de bijbel te bestuderen.  
In 1209 trok Franciscus naar Rome om zijn orde door paus 
Innocentius III te laten erkennen. Men was bang dat het bezoek de 
zeer machtige en rijke paus zou provoceren, die zichzelf zag als 
opvolger van Petrus en plaatsvervanger van Christus op aarde. De 
paus kreeg echter een droom dat Franciscus een wankelende kerk 
overeind hield en veel afgedwaalden weer terugbracht tot het 
geloof en gaf zijn zegen aan de orde. Zij heette nu de Franciscaner 
Orde van de Minderbroeders (Minorieten). Een habijt met een 
gordel met drie knopen, verwijzend naar de drie geloften van de 
minderbroeders was nu de kleding. In 1212 wilde Clara van Assisi, 
dochter van een ridder zich graag aansluiten bij de broeders. Hoewel Franciscus zeer veel van zijn gelijkgestemde 
zuster hield, was het advies haar eigen Clarissenorde op te richten. Deze werd in 1263 door de paus erkend.  
In de historische roman ‘Het Franciscus Verbond’ van John Sack, wordt een inkijk gegeven in het leven van 
monniken gebaseerd op ware feiten. Eind 12e eeuw en 13e eeuw waren tijden dat een mens gemiddeld niet oud 
werd. Een meisje trouwde al met haar 15e jaar en had voor haar 18e al enkele kinderen. De Minderbroeders 
streefden ernaar in navolging van Jezus geen aards bezit te hebben. Zij liepen zelfs op blote voeten en leefden van 
de bedelstaf. Aartsbisschoppen van grote Italiaanse steden, die als vorsten leefden, minachtte deze monniken 
vanwege hun leefwijze. Het waren barre en gevaarlijke tijden voor monniken in Noord-Italië. Om nieuws uit te 
wisselen met andere kloosters werden te voet lange reizen gemaakt over modderige wegen door bergen, regen 
en sneeuw. Ze leden honger en kou, konden overvallen worden door struikrovers, of grondeigenaren eisten tol 
voor de doorgang over hun land, of ze kruisten gebieden waar oorlogen woedden tussen de vele koninkrijkjes. 
De legende gaat dat Franciscus voor dieren predikte. Had hij een gave dat hij dieren begreep, aanvoelde? Er zijn 
maar heel weinig woorden van hem bekend. ’Het Zonnelied’, Loflied op de Schepselen, is het enige lied dat hij 
heeft geschreven. Het is een ode aan de natuur, Gods schepping, vanwege zijn grote bewondering hiervoor, wat 
ongewoon was voor de middeleeuwen. Een gedeelte hieruit: ‘Geprezen zij U, mijn Heer, door onze zuster Moeder 



Aarde, die ons ondersteunt en regeert en gevarieerde vruchten voortbrengt, evenals gekleurde bloemen en 
kruiden.’  
Waarom maakte hij zoveel indruk op mensen? De broeders van de Franciscaner orde sloten zich niet af van de 
buitenwereld maar vestigden zich in de steden, predikten, verzorgden zieken en oude mensen en namen sociale 
taken op zich. Hij had ook een grote mate van wijsheid. Enkele bekende uitspraken zijn: ‘Wat we ontvangen, zit in 
datgene wat we geven.’ ‘Waar rust is en bezinning, daar is geen bezorgdheid en geen ronddwalen.’ ‘Het is zinloos 
om ergens te lopen prediken, als ons lopen zélf geen prediken is.’  ‘Het is ongepast om, als iemand in dienst van 
God staat, een somber gezicht of ijzige blik te hebben.’, ‘Een enkele zonnestraal is genoeg om veel schaduwen te 
doen verdrijven.’   
In 1217 ging Franciscus ongewapend mee met een kruistocht en had een 
zeer vriendelijke ontmoeting met sultan Al-Kamil, waar andere 
kruisvaarders zo bloedig tegen vochten. In het Midden-Oosten liep hij 
echter een oogkwaal en malaria op. In 1224 zou hij op de Verna de 
stigmata van Christus hebben ontvangen. Wonderen, waarbij een persoon 
de tekenen van de wonden van Jezus aan het kruis ontving aan handen, 
voeten en zij als bevestiging van de eenwording met Christus. Op 3 
oktober 1226 overleed Franciscus, vermoedelijk aan de gevolgen van 
malaria. Hij werd begraven in de kerk van San Giorgio, zijn geboorteplaats 
en werd op 16 juli 1228 heilig verklaard door paus Gregorius IX.  De 
Franciscaner orde werd een van de grootste van West-Europa. Om zijn 
kleine kapel in Assisi werd ter ere van hem de Basilica di San Francesco-
kathedraal gebouwd. 4 oktober werd voortaan een feestdag ter ere van 
hem en vanaf 1929 als Werelddierendag uitgeroepen. 
‘Begin met te doen wat nodig is. Doe dan wat mogelijk is. En plotseling 
doe je het onmogelijke.’    
Franciscus van Assisi 
 
Emiel van der Burg 
 

  



KERKDIENSTEN IN MAART 
Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

5 maart 2de zondag 40-dagentijd 

9.30 u. 
Dhr. W. Wiersma 

Sliedrecht 
 

Oppas & kindernevendienst. 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk 

15.00 u. 
Ds. C. Hendriksen 

Woudrichem 
Viering Heilig Avondmaal 

 
Collecte: Kerkenwerk 

8 maart Bidstond voor gewas en arbeid 

19.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Collectes: 1. Kerkenwerk 2. Onderhoud gebouwen  

12 maart 3de zondag 40- dagentijd 

9.30 u. 
Anders dan Anders-dienst 

 
Oppas & kindernevendienst. 
Collectes: 1. Diaconie 2. ADA- diensten 

 

19 maart 4de zondag 40- dagentijd 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Oppas & kindernevendienst. 
Collectes: 1. Diaconie 2. Onderhoud gebouwen 

15.00 u. 
Ds. L.C. van der Eijk 

Zwijndrecht 
 

Collecte: Kerkenwerk 

26 maart 5de zondag 40- dagentijd 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Oppas & kindernevendienst. 
Collectes: 1. ZWO/Diaconie 2. Kerkenwerk 

 

2 april 6de zondag 40- dagentijd 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Oppas & kindernevendienst. 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

15.00 u. 
Ds. G.J. van Beek 

Nieuw-Lekkerland 
 

Collecte: Kerkenwerk 

Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

  



BIJBELLEESROOSTER VOOR DE MAART 
woensdag 1 maart Numeri 10:11-36 Op weg met God 
donderdag 2 maart Numeri 11:1-9 Vuur van de HEER 
vrijdag 3 maart Numeri 11:10-23 Gedeelde last 
zaterdag 4 maart Numeri 11:24-35 Onverzadigbaar 
zondag 5 maart Psalm 106:1-23 De zonde van onze voorouders (1) 
maandag 6 maart Psalm 106:24-48 De zonde van onze voorouders (2) 
dinsdag 7 maart Numeri 12:1-16 Zondag bescheiden als Mozes 
woensdag 8 maart Numeri 13:1-3,17-24 De eerste druiven 
donderdag 9 maart Numeri 13:25-33 Beren op de weg 
vrijdag 10 maart Numeri 14:1-10 Bijgestaan door de HEER 
zaterdag 11 maart Psalm 25:1-11 Gebed om vergeving 
zondag 12 maart Psalm 25:12-22 Schuilen bij God 
maandag 13 maart Numeri 14:11-25 Geduldig en trouw 
dinsdag 14 maart Numeri 14:26-35 Sterven in de woestijn 
woensdag 15 maart Numeri 14:36-45 Zonder Gods bijstand 
donderdag 16 maart Psalm 5 U hoort mijn stem 
vrijdag 17 maart Romeinen 7:1-12 De nieuwe orde van de Geest 
zaterdag 18 maart Romeinen 7:13-25 Innerlijke strijd 
zondag 19 maart Romeinen 8:1-11 Beheerst door de Geest 
maandag 20  maart Romeinen 8:12-21 Abba, Vader 
dinsdag 21 maart Romeinen 8:22-30 Gered door hoop 
woensdag 22 maart Romeinen 8:31-39 Onafscheidelijk 
donderdag 23 maart Numeri 20:1-13 Water uit de rots 
vrijdag 24 maart Numeri 20:14-21 Toegang geweigerd 
zaterdag 25  maart Numeri 20:22-29 Aäron gestorven 
zondag 26 maart Psalm 95 Kniel voor je maker 
maandag 27 maart Numeri 21:1-9 Zonde en inkeer 
dinsdag 28 maart Numeri 21:10-20 Een bron in de woestijn 
woensdag 29 maart Numeri 21:21–22:1 Overwinning op overwinning 
donderdag 30 maart Psalm 50:1-15 Hij zal je redden 
vrijdag 31 maart Psalm 50:16-23 Wie God vergeet 

  



MET HET OOG OP DE ZONDAG  
 
Bidstond voor gewas en arbeid 
Woensdag 9 maart, 19.30 uur 
 
De zeer oude zingt: 
er is niet meer bij weinig 
noch is er minder 
nog is onzeker wat er was  
wat wordt wordt willoos 
eerst als het is is het ernst 
het herinnert zich heilloos 
en blijft ijlings 
 
alles van waarde is weerloos 
wordt van aanraakbaarheid rijk 
en aan alles gelijk 
 
als het hart van de tijd 
als het hart van de tijd 
 
Het gedicht ‘De zeer oude zingt’ van Lucebert, pseudoniem van Lubertus Jacobus Swaanswijk, werd in 1954 
gepubliceerd. Het gedicht roept talloze betekenissen op. Op biddag concentreren we ons op de vraag: wat is nu 
écht van waarde, en wat niet? Waarde zit verscholen in het woord waarderen; en dit woord heeft meerdere 
betekenissen; letterlijk, wat voor geldelijke of materiële waarde kennen we iets toe; overdrachtelijk, wat voor 
betekenis heeft iets voor ons? 
We lezen uit Prediker 2: 20 t/m 27 en Mattheüs 6: 19 t/m 23. De dienst zal bij veel deelnemers aan groeigroepen 
herkenning oproepen, omdat dit ook aan de orde komt in het boekje ‘Bijbel en Duurzaamheid – inspiratie voor 
een groene levensstijl’; en aansluiting bij het jaarboekje ‘eenvoudig leven’. 
We denken op deze woensdagavond na over hechting en onthechting als het gaat om ons bezit, en verbinden dit 
aan de vraag: waar bidden we God eigenlijk om? en: bidden we alleen voor ons zelf of ook voor anderen; en hoe 
geven we daar vanuit ons hebben en houwen handen en voeten aan? De Bijbel blijkt ons opnieuw een uiterst 
actuele spiegel voor te houden. Het thema luidt deze avond ‘waardering’. Leo Kievit bespeelt het orgel.  
  

Zondag 19 maart Kinderdienst 
In Johannes 6: 1 t/m 15 lezen we over een heel bijzondere 
gebeurtenis: Jezus weet van 5 broden en 2 vissen een maaltijd te 
maken waar 5000 mensen van te eten krijgen, en meer dan genoeg 
krijgen. Het is niet alleen maar een soort bijzondere hemelse truc, 
dat zien we vooral als we nog even verder lezen, en Jezus vertelt wat 
deze bijzondere vermenigvuldiging van het brood betekent.  Het 
vertelt dat Jezus als een soort brood is dat uit de hemel komt. Klinkt 
mooi, maar ook nogal geheimzinnig en onbegrijpelijk; weten we nu 
dan nu wel wat die broodvermenigvuldiging betekent? Ná deze 
dienst misschien al stukken beter.  
Deze zondag is het ‘kinderdienst’. De dienst is voorbereid met de 
leiding van de kindernevendienst, van de kinderclubs en in contact 
met kindcentrum De Rank. We hopen dat veel kinderen én grote 
mensen aanwezig zijn en meedoen. Heerjansklank zingt, Leo Kievit 
bespeelt de toetsen. Het thema luidt “Weinig is genoeg’’. 
 
 
  

 
  



Zondag 26 maart 
Inleiding 
“Wie zeggen de mensen dat Ik ben?” Het is een vraag die Jezus aan Zijn leerlingen 
stelt in Mattheüs 16. Velen zien in Jezus een profeet. “Maar wie zeggen jullie dat Ik 
ben?” is vervolgens de vraag die Jezus zijn leerlingen voorhoudt. In deze dienst 
lezen we Mattheüs 16: 13 t/m 21, en bespeelt Vincent van Dam de toetsen. We 
vervolgen het veertigdagen-project ‘Wie? Wat? Waar!’ van Biblebasics en onze 
kindernevendienst. 
  
 

 
Zondag 2 april  
“Wie is Hij, dat Hij als een koning Jeruzalem binnenrijdt?” Dit is dé hamvraag 
met Palmpasen. Jezus rijdt Jeruzalem binnen op een ezel, de mensen 
begroeten Hem als de lang verwachte koning, de Messias. We lezen vandaag 
Mattheüs 11: 1 t/m 11.  
Op zaterdag 1 april van 13.30 tot 16.30 uur zijn kinderen van harte welkom 
om Palmpasenstokken te maken, en als ze ook naar de kerk komen, zullen ze 
tijdens de dienst daarmee een prachtige intocht houden. Palmpasenstokken 
zijn aanschouwelijk onderwijs in optima forma, dat zullen we ontdekken. Zie 
ook de jeugdpagina’s.  
Leo Kievit bespeelt het orgel. Ook deze zondag vervolgen we het 
veertigdagen-project ‘Wie? Wat? Waar!’ van Biblebasics en onze 
kindernevendienst. 
    
Speelt er iets in jouw of uw leven waarover je/u graag contact wilt? Schroom niet om contact op te nemen. 
 
Ds. Sjaak Teuwissen 

 
 
Zondag 12 maart is  er een echte Anders dan Anders 
dienst met het koor Women Worship  o.l.v. Maarten 
Wassink 
 
Het wordt een dienst met heerlijk samen zingen, een 
dienst waarvan je het gevoel krijgt zelf in het koor te 
zitten. 
 
De overdenking wordt gedaan door Maarten, dit naar 
aanleiding van het door hem geschreven lied “Ik heb U 
nodig,”  
waarin staat;  
Heer Jezus , soms lijkt U zover weg en  
voel ik mij eenzaam en alleen.  
Dan roep ik naar U uit;  
“Spreek Heer…raak mij aan 
  één woord is al genoeg om door te kunnen gaan.” 
 
En .. na afloop hebben we nog een lekkere verrassing. 
 
De ADA-commissie  

  



VAN DE BEMANNING VAN DE MANNING 
 
Hoe stervenskoud de dagen 
 
Hoe stervenskoud de dagen 
Als bruut de aarde beeft; 
De nachten stikvol vragen: 
Neemt God meer dan Hij geeft? 
Is dit wat Hij bedoelde 
Toen Hij de wereld schiep? 
Dat Hij toen niet voorvoelde 
De pijn, zo fel, zo diep… 
 
Is Hij soms niet almachtig 
Niet werkelijk in staat 
Om wereldwijd daadkrachtig 
Te weren wat ons schaadt? 
Waar is Hij nu, die Koning 
Die huis en haard belooft? 
Geen warmte en geen woning 
Ons leven: weg geroofd! 
 

Of ga ik nu vér over 
De grens van mijn verstand? 
God sprak toch nooit: Ik tover 
Op slag onwrikbaar land? 
De aarde, moeder aarde, 
Kreunt van geboortepijn, 
Maar als zij eenmaal baarde 
Zal die vergeten zijn! 
 

Dit ene mag ik hopen: 
De hemel voert een strijd, 
Wrikt dichte deuren open –  
Zendt hulp, verlost, bevrijdt. 
Die dag zal zeker komen! 
Hoe prachtig zal dat zijn: 
Warm zonlicht, groene bomen –  
God zal almachtig zijn! 

 
André F. Troost, ‘Lied bij de aardbeving in Turkije en Syrië’ - melodie ‘Al heeft Hij ons verlaten’ (gezang 663 
Liedboek 213)  

 
In beweging  
Terwijl ik deze woorden typ, wordt er hard gewerkt op de galerij van de 
Dorpskerk, de galerij die binnenkort ‘kerkelijk bureau’ zal zijn. Enkele weken 
geleden vond het gemeentegesprek ‘kerk naar buiten’ plaats, daarbij kwamen 
talrijke activiteiten, programma’s en initiatieven voorbij – soms nieuw, soms al 
jarenlang gaande – waarin we als kerkelijke gemeente naar buiten treden. Tal 
van gemeentegroeigroepen komen geregeld bij elkaar, en verwelkomen nu en 
dan nieuwe deelnemers; diverse groepen heb ik dit seizoen mogen bezoeken, 
een aantal volgt nog. Op 17 maart vindt een speciale vrouwenavond plaats, 
waarover vast elders in Samengaan wordt geschreven. Op 24 maart belegt de 
Jeugdkerkenraad een inspiratieavond ‘geloven in opvoeding’ - zie de 
jeugdpagina’s - en laten we ons verwonderen over wat er zoal voor, door en 
met jonge mensen in onze gemeente gebeurt. Intussen gaat het (pastorale) 
bezoekwerk door onder meer contactpersonen, pastoraal medewerkers en 
ouderlingen onverminderd door. Onze kerkenraad maakt zich bestuurlijk en 
beleidsmatig sterk voor onze gemeente. Een visie- en beleidsgroep is uit de startblokken gekomen. Onze 
diaconie weet zich blijvend betrokken bij minder bedeelde medemensen in problemen. Ons college van 
kerkrentmeesters heeft de afgelopen maanden de actie kerkbalans weer voorbereid, uitgezet en afgerond, 
naast alle voorbereidende activiteiten voor de verbouwing van de Dorpskerk. Wekelijks maakt een 
schoonmaakploeg onze kerk schoon. Vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor het onderhoud van onze 
kerkgebouwen, en de begraafplaats bij de Kijfhoekkerk. Onze ledenadministratie wordt minimaal wekelijks 
bijgewerkt. Onze kerkgebouwen zijn ook doordeweeks vaak open voor de meest uiteenlopende activiteiten en 
verhuringen.  ‘Vanzelfsprekend’ ontvangen we deze Samengaan op de mat, ontvangen velen wekelijks een 
weekbrief op de digitale mat, en blijft onze website up to date. Een promo-filmpje van onze gemeente is in de 
maak. Enkele gemeenteleden zijn langdurig of kortstondig in buitenlandse projecten actief. Wekelijks, week in 
week uit, vinden erediensten plaats waar talrijke mensen een bijdrage aan leveren; waarvoor onze muziekgroep 
Heerjansklank soms al lang van te voren repeteert, en die zowel fysiek als – wat de Dorpskerk betreft -  online 
zijn bij te wonen. Er is rond de ochtenddiensten kinderoppas, kindernevendienst, kindernevendienst plus en The 



Meeting. In de 40-dagentijd staat er wekelijks een symbolische schikking op de avondmaalstafel. Na afloop is er 
koffie, thee, limonade en zijn er koekjes. 

De lijst van dingen die ‘zomaar’ lijken te gebeuren in onze gemeente is waarschijnlijk nog veel langer, ik 
vergeet ongetwijfeld het een en ander te noemen; en natuurlijk gaat er niets perfect en foutloos. Maar het is 
duidelijk: onze gemeente is op allerlei manieren volop in beweging. Al deze dynamiek, inzet en 
betrokkenheid ervaar ik zelf als buitengewoon inspirerend. 
 
Zullen we afspreken om uitspraken als ‘ik hoor nooit wat van de kerk’, ‘de kerk weet me alleen te vinden als 
ze geld nodig heeft’, of ‘de kerk is een ingeslapen instituut’ te gaan vermijden? En als u, of als jij op dit 
moment bij wijze van spreken onbedoeld aan de kant van de weg staat, mogen we u of jou dan van harte 
uitnodigen, om in te stappen, om mee te doen, om mee te bewegen met alle beweging, tot opbouw van 
onze gemeente van Jezus Christus, inclusief  al haar prachtige uitdagingen ‘binnens- en buitenshuis’? 
Hopelijk ervaart u, ervaar jij het zelf: meedoen in deze beweging inspireert ons zelf.  
 
Ds. Sjaak Teuwissen 
De Manning 2 
2995 AH Heerjansdam 
Tel. 078 – 647 52 45 / GSM 06 – 20 50 30 99 
E-mail sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl 
Facebook: https://facebook.com/sjaak.teuwissen 
Instagram: sintersjaak  
Twitter: @SinterSjaak 
Doordeweekse werkdagen: di – wo – do – vr  
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In memoriam:  

Geertje (Gré) Leenheer-Dorsman 
 
Gré Dorsman werd op 6 juli 1925 geboren aan de Lindtsedijk nabij 
Heerjansdam. Ze was de middelste en het enige meisje van drie kinderen. 
Haar vader werkte bij de Jurgens in Zwijndrecht in de vol continu dienst. Ze 
groeide op aan de Develsluis, in een huis dat haar vader nog had laten 
bouwen. Als kind moest ze al hard meewerken thuis en later in de 
huishouding van de overburen. In haar jonge jaren leerde ze Pleun Leenheer 
kennen, met wie ze in 1951 trouwde. Het was de tijd van de wederopbouw 
en van woningnood; ze gingen inwonen op de boerderij, bij zijn ouders aan 
de Dorpsstraat. Later kwamen ze met het gezin in te wonen bij een oom en 
tante, die ze tot hun overlijden verzorgde. Daarna werd dat hun woning aan de Develweg. 
 
Samen kregen Gré en Pleun twee kinderen, zoon Pleun, en dochter Heleen. Later kwamen daar 
schoondochter Madelon, schoonzoon Ton, kleinkinderen en achterkleinkinderen bij. Gré was een lieve, 
zorgzame moeder. Ze vertroetelde haar kinderen, en hield zielsveel van hen, de klein- en 
achterkleinkinderen. Ze toonde altijd veel belangstelling voor anderen. Gré had een bescheiden karakter en 
ze voelde zich al gauw te veel. 
 
Gré had een eenvoudig, maar vooral écht geloof. Ze was geen regelmatige Bijbellezer, maar bad heel 
regelmatig, en ze ging altijd trouw naar kerkdiensten in de Dorpskerk. Vanuit het geloof had ze opvattingen 
die ze vast hield, zoals over de invulling van de zondag, of de viering van het Heilig Avondmaal. 
 
De laatste ruim 20 jaren van haar leven woonde Gré Dorsman op het Dorpsplein. Ze werd heel 
vergeetachtig. Verdere achteruitgang in gezondheid enkele weken terug maakte 24-uurs zorg in huis 
noodzakelijk. In de vroege ochtend van vrijdag 10 februari is ze ontslapen, in het volle vertrouwen dat ze 
naar haar Heer zou gaan. 
 
Op donderdag 16 februari vond in de Dorpskerk de dankdienst voor haar leven plaats. We lazen Psalm 23 en 
zongen daarvan: ‘De Heer is mijn herder’. We lazen uit Prediker 3 de tekst, dat er voor alles een tijd is. We 
bemerkten hoeveel van deze oude Bijbelse woorden van toepassing zijn geweest op het leven van Gré. Na 
de dienst hebben we het lichaam van Gré Leenheer-Dorsman bij het graf een persoonlijke zegenwens 
meegegeven, en in het graf verenigd met haar Pleun.  
 
Ds. Sjaak Teuwissen  
 
 

  



SENIORENVERJAARDAGEN 
Wil Ouwerkerk-van Duin, Develweg 8c, 2995 XC Heerjansdam, tel: 06-11249600  
Emailadres: wil.ouwerkerk@gmail.com 
 
Verjaardagen in maart:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verjaardagen eerste week april: 
 
 
Namens de Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek van harte gefeliciteerd en een goede dag 
toegewenst! 
 
Vermelding verjaardagen in het kerkblad 
Verjaardagen van kerkleden die 78 jaar hopen te worden, staan vermeld in Samengaan. Met het oog op de 
wet op de privacy dienen genoemden hiervoor toestemming te geven. Tot voor kort werd u hiervoor 
benaderd, telefonisch of persoonlijk. Nu steeds minder mensen in het telefoonboek staan, is de nieuwe regel 
dat u zelf aangeeft wanneer u niet vermeld wilt worden. Wanneer u dat niet heeft aangegeven, vindt 
vermelding plaats in het kerkblad.  
 
Huwelijksjubilea  
 
 
Vermelding huwelijksjubilea in het kerkblad 
In het pastoraat is besloten dat bovenstaande regel ook geldt voor huwelijksjubilea m.i.v. jan. ‘23.                                                                                                                                                            
Voor de duidelijkheid: U geeft zelf aan of u niet vermeld wilt worden in Samengaan.  
 
Vriendelijke groet,  
Wil Ouwerkerk 

  



VERSLAGEN EN BERICHTEN 
Vanuit de kerkenraad 
Omdat de kerkenraad dit jaar een aantal themavergaderingen heeft gepland, is de agenda van de reguliere 
vergaderingen vooral gewijd aan lopende zaken. 
We komen dan ook te spreken over onderwerpen als:  Zijn er nog zaken te melden uit de taakgroep 
pastoraat, wat speelt er in de diaconie, waar houdt de jeugd zich mee bezig en wat zijn de topics vanuit de 
kerkrentmeesters? 
Een van de onderwerpen die op de agenda van de kerkenraadsvergadering staat is terugblik en vooruitblik 
op de diensten. Daar verwerken we opmerkingen en vragen vanuit de gemeente die gesteld worden n.a.v. 
een of meerdere diensten. Soms zijn er binnen de kerkenraad ideeën aangaande het verloop van een dienst. 
Of komt er een opmerking over een mooi lied of een aangeroerd thema. Altijd waardevol om daarover met 
elkaar in gesprek te zijn. 
Soms is er ook een mededeling, zoals over de tentdienst. Die zal er dit jaar niet zijn; de tent wordt nog 
opgebouwd en ingericht als het zondag is en is reeds afgebroken als het weer zondag wordt. 
Geopperd wordt om dan een buitendienst te houden, niet rondom koningsdag, maar bijvoorbeeld met 
Pinksteren. Of en hoe dat zal gebeuren is nog niet bekend. Voor de organisatie van een dergelijk evenement 
is tijdsinvestering en menskracht nodig. 
In het kader van ‘kerk naar buiten’ kijken we naar de avond van 7 februari, dan zal er een gemeentegesprek 
zijn over dit onderwerp. Hopelijk zal het een inspirerende avond zijn die een aanbeveling oplevert richting 
kerkenraad. 
Gelukkig is in het aantal toezeggingen vanuit de actie kerkbalans een stijgende lijn te zien. We zullen 
proberen dit regelmatig naar de gemeente terug te koppelen. 
Aan de financiën, de verbouwing en zaken rondom gebouwen zullen we eind maart een themavergadering 
wijden. 
Het is goed om met elkaar verantwoordelijkheid te dragen, om in gesprek te blijven over het reilen en zeilen 
van onze gemeente.   
Maar het is vooral goed om stil te staan bij God die ons voorgaat, die wegen wijst en wijsheid schenkt. 
Zo beginnen wij elke vergadering met het openen van de Bijbel om in te gaan op wat Hij ons leert en wij 
vragen een zegen over wat wij bespreken. Zo sluiten we ook elke vergadering af met een gebed.  
Zo bid ik, vanaf deze plek, onze gemeente toe: Moge de liefde van God ons omgeven, ons hele leven lang. 
 
Liesbeth Schop 
Scriba. 
 

 

Graag uw mening over verdiepingsavonden  
We mogen gerust zeggen dat de twee avonden 'Apocalyps Now', waarin ds. Van der Eijk inging op de 
eindtijd, in een behoefte voorzagen. De Boomgaardkerk werd goed bezocht. 
Dit gegeven liet ons de vraag stellen of er meer behoefte is aan dergelijke bijeenkomsten. Avonden waarin 
we ons verdiepen in Bijbelse, theologische, kerkelijke en maatschappelijke onderwerpen, geleid door iemand 
die veel van het onderwerp weet. Bijvoorbeeld vier keer per jaar, twee avonden per seizoen. 
  
Die vraag willen we u dan ook graag voorleggen: zou u zich opgeven als er zo'n avond wordt georganiseerd? 
En over welk onderwerp zou ú nou eens meer willen horen? 
Laat het ons weten via onderstaand e-mail adres. 
Per telefoon mag ook.  
Misschien ziet u dan juist uw onderwerp na de zomervakantie op de agenda staan.  
  
Sandra Willemstein, 
Jacky de la Mar, 
Bas Roobol 
06 53771312 
broobol@roobol.com 
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Bedankt, 
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de goede zorg die ik heb ontvangen tijdens mijn verblijf in het 
Ziekenhuis, voor mijn nieuwe heupoperatie. 
En bij mijn thuiskomst. Fam.-buren-kennissen-telefoontjes-bloemen-kaarten-bezoek aan huis, en de warme 
maaltijden die ik ontvang, van mijn 5 contactpersonen, waar ik heel dankbaar voor ben. Het is fijn, dat ik nu 
ervaar dat de kerkelijke gemeente met mij mee leeft, dank daarvoor. 
Groeten van Willie Schop 
 
 

Historisch document 
We ontvingen een e-mail van dhr. Gert Versluys dat hij het certificaat, ontvangen bij de geloofsbelijdenis van 
zijn opa, Klaas Doolaard, was tegengekomen bij het uitzoeken van spullen.  
Een mooi historisch document dat uitgegeven werd door de kerk in Heerjansdam in 1921.  
 
Scriba 
  



  

Terugblik gemeentegesprek ‘Kerk naar Buiten’ (dinsdagavond 7 februari) 
Op dinsdag 7 februari vond het gemeentegesprek ‘kerk naar buiten’ plaats.  
Liesbeth Schop opende de avond met de vraag: “Waar denk je aan bij kerk naar 
buiten?” Ds. Sjaak haalde uit de zaal voorbeelden op, zoals letterlijk de deur van de 
kerk wat vaker open zetten door de week en tijdens kerkdiensten, en concrete 
activiteiten waar mensen vanuit het dorp en de omgeving aan mee doen.  
 
Doel van de avond 
Na de inhoudelijke opening benoemde Liesbeth het doel van de avond. 
Nadenken en in gesprek gaan over ‘kerk naar buiten’, hoe zien we dat? Hoe zijn we dat?  
Info over gemaakte keuzes en stappen, verantwoording afleggen, theologische onderbouwing. 
 
Kerk naar Buiten vol in bedrijf 
Frans de Jong gaf vervolgens tal van ‘Kerk naar Buiten-voorbeelden’ van onze gemeente uit het voorbije jaar, 
inclusief foto’s, inzameling kleding en spullen bij de garage van de pastorie voor Oekraïense vluchtelingen, 
en de inrichting van het huis aan de Nijverheidsstraat voor een Oekraïense familie; de tentdienst 
‘spetterende zondagmorgen’ in de Koningsdagweek; de opening van de minibibliotheek in de kerktoren van 
de Dorpskerk; het kerkontbijt op startzondag inclusief het uitnodigen en verwelkomen daarbij van gasten; 
Kids of Joy en het clubwerk waaraan veel kinderen van buiten onze gemeente deelnemen; ‘met de klas naar 
de kerk’ met kinderen van De Rank en Koningin Julianaschool, Dankdag voor Gewas en Arbeid, inclusief 
inzameling voor de voedselbank en in samenwerking met Rechtstreex; de Volkstuintjesvereniging en 
groentewinkel Van Nes, de flyer ‘herdenking overledenen’ waarin de lichtjesavond, gedachtenisdienst, en 
open kerk gezamenlijk werden aangekondigd; de aanwezigheid op de Kerstmarkt van onze kerkelijke 
gemeente; de Kerstnachtdienst met lectoren van buiten de kerk en met een Kerstontmoeting op het 
kerkplein voorafgaand aan de dienst; de jaarlijkse samenkomst in de Dorpskerk op 4 mei voorafgaand aan de 
Dodenherdenking; en de verbouwing van de Dorpskerk met oog voor verbinding met het dorpscentrum en 
met dorpsgenoten  

 
 

Terugkoppeling  
Vervolgens gaven Frans de Jong en Liesbeth Schop informatie en terugkoppeling van de werkgroep ‘Kerk 
naar Buiten’ die in combinatie met de opleiding ‘Kerk naar Buiten’ die ds. Sjaak Teuwissen in het kader van 
zijn nascholing volgde, gezamenlijk toewerkte naar een missionair experiment: de tentdienst op 24 april 
2022; en die bevindingen in de kerkenraad deelde. We keken naar een filmverslag van de tentdienst, 
gemaakt door Ton Meenhorst. 
 
Visie op ‘kerk naar buiten’ 
Ds. Sjaak Teuwissen nam de aanwezigen en thuiskijkers daarna mee naar de opleiding ‘Kerk naar Buiten’, en 
vertelde welke inzichten de diverse vakken en leerlijnen hebben opgeleverd voor onze gemeente. Belangrijk 
is dat er achter allerlei activiteiten en programma’s waar we een etiket ‘kerk naar buiten’ op kunnen 
plakken, een theologische visie zit. Het is niet ónze missie maar Góds missie in de wereld, en God is overal 
om ons heen al aanwezig en actief, niet alleen binnen de kerk. Wij zijn van harte uitgenodigd aan Zijn missie 
deel te nemen. De bijbehorende powerpoint en ook het eindverslag van de opleiding zijn op te vragen via 
sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl   

mailto:sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl


 
 
Vragen en stellingen 
In de pauze konden aanwezigen reageren op enkele vragen en stellingen: Wat is naar jouw idee het ‘heil’ dat 
we als christenen met onze omgeving kunnen communiceren? Stelling: ‘Kerk naar buiten’ oftewel 
‘missionaire presentie’ is idealiter een wezenskenmerk van onze gemeente. Welke kansen en uitdagingen 
zien jullie voor onze gemeente in dit proces van ‘kerk naar buiten’?  Waar ervaren we persoonlijk 
enthousiasme voor of juist weerstand tegen ‘kerk naar buiten’?  
 
Hoe nu verder? 
Reacties op deze avond, reacties die via whatsapp en 
naderhand via e-mails binnen zijn gekomen, opbrengsten 
van een eerdere thema-bespreking op de kerkenraad, en 
het eindverslag van de werkgroep ‘Kerk naar Buiten’, ze 
worden door Frans de Jong, Liesbeth Schop en ds. Sjaak 
Teuwissen verwerkt tot een document met adviezen voor 
de kerkenraad; en deze gaan mee richting het te 
ontwikkelen beleidsplan van onze gemeente, en in 
concrete uitvoering van beleid. 
 
Frans de Jong, Liesbeth Schop, ds. Sjaak Teuwissen 

 
 
 
Beste gemeenteleden, 
Het waren drukke, vermoeiende, maar ook hele emotionele maanden. 
De verzorging van Eva die best heel ziek is geweest. 
Dankbaar zijn wij voor alle bloemen, berichtjes, kaarten en bemoedigende woorden. 
Ook te mogen weten dat er zoveel mensen voor Eva in gebed gingen, gaf echt heel veel kracht. 
Wat is dat mooi om te mogen ervaren dat wij samen zo’n gemeente zijn. 
Dankjewel allemaal voor al deze bemoedigingen.  
Lieve groet, Wim en Maria Steen 
 
 

Langs deze weg wil ik graag iedereen bedanken voor zoveel lieve en mooie kaarten met 
bemoedigende woorden en teksten. Dat geeft de burger moed. Gelukkig lijkt er nu een oplossing 
voor al de pijn die ik heb. Ik hoop ergens nog in maart met een intensief revalidatietraject te starten 
waardoor, is de verwachting, de pijn flink zal verminderen en ik weer kan gaan lesgeven. 
Nogmaals, dank voor alle steun en belangstelling. 
 
Hartelijke groet, 
Renée van Berg 

  



KERKRENTMEESTERS 

Kerkcollecte opbrengst januari 2023 

            doorstortingen: 

datum.  doel papier euromunt coll.munt totaal naar diaconie 

              

8 januari Kerk ADA 
         

25,00  79,42 22,00        126,42    

  Diaconie 
         

25,00  67,70 22,00        114,70  114,70 

              

15 januari Diaconie 
       

110,00  51,10 53,00        214,10  214,10 

  Kerk 
         

30,00  58,30 33,50 121,80   

              

22 januari Diaconie 
         

65,00  51,05 37,00        153,05  153,05 

  Kerk 
         

10,00  55,60 37,50        103,10    

              

29 januari Diaconie   62,45 48,00        110,45  110,45 

  Kerk 
         

45,00  65,80 47,50 158,30   

              

januari ZWO-bussen   5,30 3,00             8,30  8,30 

  Bloemenbusjes 10,00 15,70 5,00           30,70  30,70 

  Koffiepot 25,00 12,25   37,25   

              

  totaal collecten      345,00  524,67 308,50   1.178,17    

              

afgestort        345,00  524,67 308,50   1.178,17  631,30 

 
Oud papier 
In deze digitale tijd van internet, e-mail, twitter, facebook en Instagram is het toch verbazend dat er nog 
zoveel op papier wordt gedrukt. Het nieuws in de krant, reclames in de folder, of andere lectuur leest toch 
misschien net iets lekkerder dan van een tablet of beeldscherm. Daardoor komen uiteindelijk de 
oudpapierbakken ook weer aan hun inhoud waar wij u dan weer van verlossen om het in de 
hergebruikcyclus te brengen. 
Hieronder het rooster voor maart en april. U helpt ons enorm door de bakken zoveel mogelijk bij elkaar te 
zetten. Heeft u eventueel karton dat niet in de bak past, dan graag in hanteerbare pakketjes aan de straat 
zetten. Alvast bedankt. 
Het rooster ziet er als volgt uit:  
  

18 maart      15 april  
Geert de Jong     Hans van Os 
Wim Groeneveld    Bert Schop 
Anja Rijsdijk     Jan Robbert Albrechts 
Frank Rijsdijk     Marcel van Dam 

 
Als uw papierbak op tijd aan de straat stond, maar om ongeveer 11.15 uur nog niet geleegd is, kunt u bellen 
met nummer 06-51216503. Hopelijk kan uw bak alsnog geleegd worden. 
 
Chris Grootendorst 



DIACONIE 
Verantwoording giften t.b.v. de diaconie: december januari  
 
Bloemendienst 
08-01  Via  mevrouw Marry Abee           €  20,00  
08-01  Via  mevrouw G. v.d. Hoorn           € 10,00  
11-01  Via  mevrouw Anja Rijsdijk                      € 10,00  
12-01  Via  meneer J.J. de Penning                    € 64,00 
13-01  Via mevrouw Ingrid de Jong-Lindhout  € 10,00 
09-02  Via mevrouw J. Roos-Vis                         € 30,00 
  
Kerstmiddag senioren 
Ontvangen via ds. S. Teuwissen    € 100,00 
 
Bijbelse Dagboekjes 
27-12 via Richard v. Vliet   € 10,00 
12-01 via Frans de Jong     € 22,50 
 
Alle gevers hartelijk dank. 
Met vriendelijke groet, 
Jan de Jong 
 

Avondmaalscollecte 5 maart Kijfhoek   
De diaconie heeft de avondmaalscollecte van 5 maart in 
Kijfhoek bestemd voor een project van Mensenkinderen. Het 
gaat deze keer om opstarten van gerstteelt voor arme gezinnen in Armenië. 
Situatie: 
Werkloosheid, armoede en slechte gezondheidszorg vindt men in bijna alle dorpsgemeenten in Armenië. 
Project: 
Vanwege het gebrek aan middelen voor zaden, meststof en landbouwmachines blijven vele percelen van de 
dorpsbewoners onbewerkt. Door steun te geven aan arme gezinnen uit dorpen en ze de mogelijkheid te 
geven om op eigen land te werken, helpen we ze financieel onafhankelijk te worden en zelf in hun eigen 
levensonderhoud te voorzien. 

In het dorpje Navur, in de regio Tavush, woont de familie Khachatryan, 
bestaande uit Volodya (1 ½) en Mari (3), hun ouders, grootouders en 
oom. Het huis is oud en vervallen. Het dak is beschadigd en er zijn geen 
voorzieningen; geen stromend water (ze halen water uit een waterbron) 
en de ramen hebben geen glas (ze zijn met plastic bedekt). Het gezin 
heeft geen vast inkomen, maar een koe en twee kalveren en zij maken 
melk-zuivelproducten. 
 

Om het leven van opa Volodya te redden (hij had en heeft serieuze 
hartproblemen) heeft de familie Khachatryan grote schulden 
opgelopen en zonder vast inkomen kunnen ze deze niet aflossen. Voor 
de familie Khachatryan zou het een enorme steun zijn om in het 
gerstteeltprogramma opgenomen te worden. Zo kunnen ze geld van 
het veevoer uitsparen en hun schulden aflossen.Met dit project willen 
we in totaal 30 arme gezinnen, zoals de familie Khachatryan in Navur, 
gaan helpen met werkgelegenheid en een eigen inkomen. 
 
Voor € 555,- helpen we een gezin met de benodigde zaden, mestmiddelen, dieselolie, geld om een 
maaidorser te huren en ondersteuning bij de organisatie van de gehele werkzaamheden. 
Helpt u mee om deze handen te vullen met eigen-verbouwde gerst? 
 
Namens de diaconie, Hans van den Berg 



Oh nee! Ze hangen er weer! 
Helaas hangen er ook dit jaar weer nieuwe posters 
van Open Doors bij beide ingangen van de kerk. Op 
deze manier brengt Open Doors ieder jaar de 
Ranglijst Christenvervolging letterlijk en figuurlijk in 
kaart. Een herinnering aan onze vrijheid én verantwoordelijkheid, want op dit moment worden maar liefst 
360 miljoen broeders en zusters wereldwijd vervolgd, verdrukt, vermoord vanwege hun Christelijk geloof! 
Dat betekent dat 1 op de 7 christenen zijn/haar geloof niet in vrijheid kan beleven. 
Noord-Korea staat weer bovenaan de lijst van zwaarste onderdrukking van christenen. Opvallend is de daling 
van Afghanistan van plek 1 naar plek 9. De kleine groep lokale christenen lijkt van de radar verdwenen, maar 
moet bij ontdekking vrezen voor hun leven. 
TREND 1 - Toename geweld landen ten zuiden van Sahara 
Overleven was voor veel Afrikanen al een uitdaging voordat veranderingen in het klimaat zichtbaar werden. 
Nu hebben ze hun huizen en soms hun land moeten verlaten. In dergelijke situaties zijn christenen vaak 
dubbel kwetsbaar, waarbij christelijke meisjes en vrouwen nog meer risico lopen. 
TREND 2 - Digitale dreiging China 
Verontrustend is de trend om via internet toezicht en controle van de bevolking te verscherpen. Vooral in 
China zetten de autoriteiten digitale controle in om onverbiddelijk greep te krijgen op religieuze 
groeperingen. De toegang tot christelijke content op online platforms blijft afnemen. Het wordt steeds 
gevaarlijker om openlijk over het christelijk geloof te communiceren. 
TREND 3 - Digitale controle als exportproduct China 
Het controlemodel van China is aantrekkelijk voor andere autoritaire leiders in de wereld. De belofte van 
groei en welvaart, terwijl tegelijk de greep op groepen en individuen met afwijkende opvattingen wordt 
vergroot, wekt de interesse van leiders van over de hele wereld, ongeacht hun ideologische achtergrond. 
Daarnaast probeert China als arrogante supermacht bestaande en internationaal erkende mensenrechten, 
zoals vrijheid van godsdienst en meningsuiting, te vervangen door meer subjectieve rechten zoals recht op 
levensonderhoud, ontwikkeling, stabiliteit en veiligheid. 
Tegenstanders worden uitgemaakt voor onruststokers of terroristen. Zo keert de Chinese overheid de 
werkelijkheid ondersteboven. Christenen krijgen te maken met arrestatie, de sloop van kerkgebouwen of het 
ontnemen van kerkelijke registratie. 
TREND 4 - Relatieve verdraagzaamheid in aantal Arabische staten 
Een lichtpunt is groeiende tolerantie jegens christenen in verschillende Arabische staten. 
Landen als Bahrein, Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten staan meer godsdienstvrijheid toe en treden 
op tegen radicaal-islamitische groeperingen en tegen haatzaaien jegens christenen. Deze verdraagzaamheid 
is overigens relatief; de bewegingsvrijheid moet ‘binnen een gematigd islamitisch kader’ blijven. 
Blijft u alstublieft de vervolgde kerk opdragen in uw gebeden en als u meer wit weten over de ranglijst, of 
hoe u de vervolgde kerk kunt ondersteunen, kijk dan eens op de site van Open Doors. 
Namens de diaconie, 
Hans van den Berg  

 
Paasviering senioren dinsdagmorgen 4 april vanaf 10.30u.  
Senioren, maar ook jongeren, zijn welkom om de Paasviering 
mee te maken. 
We ontmoeten elkaar, lezen, zingen en sluiten af met een lunch. 
Vul de lege tafels en doe mee! Aanmelding is nodig i.v.m. de 
inkopen voor de lunch. 
Meer nieuws in Samengaan van april en in de weekbrieven. 
 
Plaats: Boomgaardkerk 
Tijd: vanaf 10.30u. 
Einde: na de lunch  
Aanmelden: Ingrid de Jong – Lindhout 078-6772471 of e-mail:  
jonglindhout@gmail.com 
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LEDENADMINISTRATIE 
Ingekomen berichten van 21 januari 2023 tot en met 20 februari 2023 
 
Ingeschreven 
 
 
 
 
 
Overleden 
 
 
 
 
 
Uitgeschreven 
 
 
Verhuizing 
 
 
 
 
Vertrokken 
 
 
Wijzigingen met betrekking tot de ledenadministratie kunnen doorgegeven worden aan Bert Schop,                                                                 
ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl 
 
 

INGEZONDEN 
 

Vrijdag 17 maart  
‘Vrouwen ontmoeten Vrouwen’ 

in Heerjansdam  
Eindelijk…..na 2 jaar en 5 keer geen vrouwenontmoeting 
gaat het er weer van komen!! Laat het een feest zijn. Kom 
en ontmoet elkaar in een gezellige omgeving . 
 
Zangeres Theresia Kranendonk en pianist Jan van Drunen 
zullen de zang begeleiden.  
Spreekster Gabriëlle Dik zal spreken van uit haar boek “Je 
bent het al”. 
Met “Je bent het al!” laat zij ons afrekenen met de 
gedachte dat we eerst iets moeten doen voordat we voluit 
kunnen stralen als een kind van God. Wij mogen onszelf 
zien zoals God ons ziet.  
 
Natuurlijk is er ook volop gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten onder het genot van allerlei lekkers. 
 
Tot ziens  
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JEUGDRUBRIEK 



 



 



‘Wie zeg jij dat Ik ben?’ 
Projectlied Bijbel Basics Veertigdagenproject 2023 ‘Wie? Wat? Waar!’ 
 

Het lied ‘Wie zeg jij dat ik ben?’ is geschreven door A. Schol. Het krijgt een plek in de zondagen van 

de veertigdagentijd, bij het project  'wie? Wat? Waar! Wie is Jezus?' van BibleBasics. In dat project 

gaan we zien wie Jezus is en wordt de lijn van het Paasevangelie als rode draad gebruikt. Het project 

start op 26 februari en duurt tot en met Pasen op 9 april.  

 

Wie zeg jij dat Ik ben? 

 
[couplet] 
Wie zeg jij dat Ik ben, 
Een mens, een profeet, 
Timmerman of Koning, 
Die echte vrede geeft?  
 
Wie zeg jij dat Ik ben,  
Hoor je wat Ik zeg? 
In de naam van mijn Vader, 
Wijs Ik jou de weg. 

 

[bridge] 
Veertig dagen vragen, 

Veertig dagen zoeken, 

Veertig dagen kijken, 

Op wie zou Jezus lijken? 

 

[refrein] 

U bent de levende Heer, 

Sterker dan de wind, 

Vergeeft onze zonden, 

En roept ieder kind.  
Het levende brood, 

Genoeg voor iedereen, 
U blijft met ons meegaan, 

Staat altijd om ons heen.  

 

Heidi Treurniet (Kindernevendienst) en ds. Sjaak Teuwissen 
 

Wiezeg jij dat Ik ben? Projectlied veertig dagentijd Bible Basics 
https://vimeo.com/799414243/04d5d5f3d9?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=2851
8751  

 

 
 
 

https://vimeo.com/799414243/04d5d5f3d9?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=28518751
https://vimeo.com/799414243/04d5d5f3d9?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=28518751


 

 
 
Kinderlied van de veertigdagentijd 2023 
 

 
  
Het kinderlied ‘”Wij vieren feest” is Paaslied. “Wij vieren feest” is onder meer opgenomen in Opwekking 
KIDS, nr. 232. 
Het lied krijgt een plek in de zondagen van de veertigdagentijd, bij het project  'Wie? Wat? Waar! Wie is 
Jezus?' van BibleBasics. In dat project gaan we zien wie Jezus is en wordt de lijn van het Paasverhaal als rode 
draad gebruikt. Het project start vanaf 26 februari. T/m zondag 19 februari houden we het kinderlied van 
afgelopen maand ‘Mijn God is zo groot’ nog aan. 
 
Heidi Treuniet (Kindernevendienst) en ds. Sjaak Teuwissen 
 

Wij vieren feest 
https://www.youtube.com/watch?v=7n3AdGXVldI  
https://www.youtube.com/watch?v=a9-stPGFzGg  

Wij vieren feest 
omdat Jezus weer leeft 
Wij vieren feest om wat Hij heeft gedaan 
Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft 
Jezus is opgestaan! 
 
Wij vieren feest 
omdat Jezus weer leeft 
Wij vieren feest om wat Hij heeft gedaan 
Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft 
Jezus is opgestaan! 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=7n3AdGXVldI
https://www.youtube.com/watch?v=a9-stPGFzGg


Hij heeft de dood overwonnen 
ons van de zonde bevrijd 
Hij stierf maar dit is het wonder 
Hij leeft in eeuwigheid 
 
Dus zing ik: Halleluja, prijs de Heer 
prijs zijn grote naam 
En zing ik: Halleluja, prijs de grote Koning 
Jezus is opgestaan! 
Wij vieren feest 
omdat Jezus weer leeft 
Wij vieren feest om wat Hij heeft gedaan 
Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft 
Jezus is opgestaan! 
 

Hij heeft de dood overwonnen 
ons van de zonde bevrijd 
Hij stierf maar dit is het wonder 
Hij leeft in eeuwigheid 
 
Dus zing ik: Halleluja, prijs de Heer 
prijs zijn grote naam 
En zing ik: Halleluja, prijs de grote Koning 
Jezus is opgestaan! 
Dus zing ik: Halleluja, prijs de Heer 
prijs zijn grote naam 
En zing ik: Halleluja, prijs de grote Koning 
Jezus is opgestaan! 
Jezus is opgestaan! 

  



  

RONDJE KIJFHOEK 
Terugblik 
Tijdens de tweede dienst in januari nam dominee Leo van der Eijk de 
achtentwintig toehoorders mee met het thema …waar Jezus zich laat vinden… in 
ons persoonlijk leven. 
Vorige maand was het gastpredikant dominee Groen uit Rijsoord die de 
allerlaatste zin van de Bijbel centraal stelde voor de 32 kerkgangers, namelijk 
Openbaring 22, de laatste zin; …De genade van de Here Jezus zij met u allen…. De tweede dienst was de leiding in 
handen van onze dominee Sjaak Teuwissen, die zijn 35 toehoorders in het thema  …Bestemming… meenam in de 
vergelijking met de herinnering aan de Wetgeving uit het Oude Testament en de Verzoeking van de Here Jezus in het 
Nieuwe Testament.  Drie diensten met hun eigen onderwerpen, die na afloop van de diensten aanleiding waren om 
door de bezoekers onderling als met de dominee nog even van gedachten te wisselen. Het waren ook nu weer 
leerzame en opbouwende erediensten.  
Hieronder enkele fotomomenten. 

 
 
Kijfhoek, 22 januari: 
v.l.n.r. dominee Leo van der Eijk, Bas Roobol, ouderling, Frans 
de Jong, diaken en organist Leo Kievit 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
           Tijdens de dienst van 5 februari  
           werd door diaken Bert Schop 
           gecollecteerd met ‘de hengel’. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kijfhoek, zondag 5 februari met  
dominee Aad Groen uit Rijsoord in een winters zonnetje 
 

 
 
  



  

Meeleven 
Vorige maand stonden we tijdens de diensten stil bij enkele trouwe gemeenteleden. Zo gaat de pijnbestrijding bij 
mevrouw Lize van der Zee uit Zwijndrecht maar heel matig en trekt best wel een behoorlijke wissel op de partner 
met de mantelzorgtaak. Zo ook de herstelperiode van mevrouw Ina Plaizier-Nederpelt van de Lindeweg. Zij heeft bij 
haar dagelijkse wandeling een lelijke val gemaakt waarbij haar rechterpols is gebroken. Heel fijn dat dochter Riet en 
andere naaste familieleden hun moeder bijstaan in de dagelijkse beperkingen. 
Verder kreeg mevrouw Janny Gielen-van de Berg het nare bericht dat zij een gordelroosinfectie heeft. Vanwege 
plaatselijke pijn en veel jeuk probeert zij met de nodige medicatie deze ongemakken en beperkingen, aan huis 
gebonden, te aanvaarden. Ook leven we mee met broeder Arie Ophof uit Ridderkerk. Na een korte 
ziekenhuisopname is hij weer thuis om te herstellen. Allen heel veel sterkte en kracht toegewenst en bidden voor 
Zegenend en Heilzaam herstel. 
 
Collectes en giften 
Allereerst een verontschuldiging aan een trouwe Heerjansdammer die zich bijzonder met de Kijfhoekkerk verbonden 
weet. In het vorige kerkblad ben ik vergeten hierover te berichten. Zo werd mij rond de jaarwisseling een biljet van 
twintig euro in de handen gestopt met de mededeling …‘voor de collectezak van Kijfhoek’…  Alsnog heel hartelijk 
dank.  
In de eerste twee maanden is er met u bij elkaar ‘gehengeld’: 
--zondag   8 januari   €  275,00  met dominee Teuwissen en 42 bezoekers 
--zondag 22 januari   €  231,50  met dominee Van der Eijk en 28 bezoekers 
--zondag   5 februari  €  268,00  met dominee Groen en 32 bezoekers 
--zondag 19 februari  €  283,50 met dominee Teuwissen en 35 bezoekers 
Allen heel hartelijk dank!  
Desgewenst kunt u uw bijdrage aan de diensten en uw gift ook overmaken op bankrekening NL26RABO 0397 6092 
80  t.n.v.  Stichting Behoud Kijfhoekkerk. Hiermee kunnen wij, samen met u, deze traditionele erediensten en 
onderhoud van onze polderkerk in stand houden. 
Hartelijk dank voor uw bezoek en betrokkenheid én uw financiële steun aan de Kijfhoekkerk. 
 
 
Hoe de predikant van Heerjansdam, kerkvoogd kan worden in Kijfhoek …. 
 
Een stukje Kijfhoekse kerkgeschiedenis 
……De rekeningen van de kerkelijke goederen van Kijfhoek beginnen in 1631, dan is Cornelis Coninck Pieterszoon 
kerkmeester. Sindsdien hebben meer dan honderd kerkmeesters dit werk gedaan. Enkelen gebruikten wel het geld 
van de kerk, maar betaalden er een behoorlijke rente van. Alleen Pieter Leendertsz bleef in 1667 de kerk fl. 176,18  
(guldens) schuldig. Onder de kerkmeesters komen we bekende namen tegen, b.v. Frans van Gilst  in 1799, maar ook 
Willem en Aart van Gilst. In 1846 wordt Jan Leeuwenburg kerkmeester. De invloed van schout en schepenen in de 
kerk was groot. Dat was destijds het College van Burgemeester en wethouders. De rekeningen werden hun ter 
goedkeuring en ondertekening voorgelegd. Schout (burgemeester) Bastiaen Broelingh is in 1752 kerkmeester en dan 
moet Pieter Bouman 15 gulden boete aan de kerk betalen en “alle die gedane sceltwoorden recanteren en de schout 
voor eerlijk erkennen”. Bastiaen Broelingh laat bij zijn dood, de kerk een legaat na van 200 gulden. Onbegrijpelijk is 
van 1813 tot en met 1816 de post aan “dhr. de Raadt, betaald tractement;  veldwachter van Barendrecht fl. 1,20”. 
Later worden de functies gescheiden. De rekeningen worden dan ondertekend door de magistraat , burgemeester 
e.a. en ‘de kerkenraad’. Dit duurde tot Kijfhoek in 1857 burgerlijk bij de Groote Lindt kwam. Op kerkelijk terrein 
veranderde nog meer. De kerkelijke gemeente werd kleiner, het aantal mannen als lidmaat van de kerk daalde 
onrustbarend. Kerkenraad en Kerkvoogdij waren onderbezet, er waren eenvoudig geen lidmaten meer. In 1918 
besloot men tot een noodmaatregel. De predikant van Heerjansdam werd toen kerkvoogd van Kijfhoek. Sinds die tijd 
beheert de predikant mede de kerkelijke goederen. Een ongewone situatie in het kerkelijk leven….. 
 



  

De Kijfhoekkerk blijft open                           
Voor individueel bezoek blijft de Kijfhoekkerk open. In enkele 
opengeslagen Bijbelse dagboeken zijn er woorden van troost 
en bemoediging te vinden. Voorin de kerk staat de brandende 
Paaskaars als symbool en teken van hoop naast een 
afwisselend herfstboeket uit de Kijfhoekse polder. Met rustige 
achtergrondmuziek is het een verademing een doordeweeks 
moment van rust te ervaren. Er is gelegenheid om zelf, gratis 
koffie, thee, water of frisdrank te nemen, alsmede een flacon 
met handgel voor hygiëne. Een verwijzing naar toiletbezoek, 
giften en informatiemateriaal is aanwezig. U bent en blijft van 
harte welkom, waar dagelijks een stoel voor u klaar staat. 
 
Kerkdiensten in Kijfhoek 
In de komende maanden zijn gepland: 
Zondag  5 maart met ds. C. Hendriksen uit Woudrichem. 
Tijdens deze eredienst zal het Heilig Avondmaal worden gevierd. 
Zondag  19 maart met Ds. L. C. van der Eijk uit Zwijndrecht. 
    
Zoals gebruikelijk beginnen we om drie uur (15.00u.). 
Ook op deze zondagmiddagen staat er een stoel uitnodigend voor u gereed. 
Voor vragen of aanvullende ideeën voor de kerkdiensten en verzoeken van gemeenteleden en gasten, bel mij dan 
even, tel. 06 – 3650 1396, of via WhatsApp, e-mail dendijk@hetnet.nl  
Bezoek ook onze website www.kijfhoekkerk.nl  
 

 
Tenslotte 
Ook deze maand maart blijven we naar elkaar omkijken, of we sturen bij gelegenheid eens een kaartje. Een kleine 
moeite, maar met groot plezier! 
 
In de digitale versie van het kerkblad zijn alle andere foto’s in kleur te zien. 
Als u beschikt over e-mail, kunt u zich hiervoor aanmelden bij de redactie 
Kerkblad Samengaan Heerjansdam:     samengaan@kerkheerjansdam.nl  
Een goede en Zegenrijke maand toegewenst. 
 
Een goede groet, 
Joop Wiekeraadt 
 

mailto:dendijk@hetnet.nl
http://www.kijfhoekkerk.nl/
mailto:samengaan@kerkheerjansdam.nl


  

INGEZONDEN 
Uitnodiging concert - Con Amore & Kaya 
Op zaterdag 15 april zal COV Con Amore in Zwijndrecht haar slotconcert ten gehore brengen, start 16.00u. In april 
2020 was het jubileumconcert gepland, om het 40-jarig bestaan van het koor te vieren. Kort voor de geplande datum 
begon de corona-lockdown. Een lang verhaal kort: het koor, dat 43 jaar lang zowel qua koorzang als op het sociale 
vlak ijzersterk was, gaat na bovengenoemde datum genieten van een welverdiend pensioen. Dat doen wij niet 
zonder op een waardige manier afscheid te nemen van onze trouwe concertbezoekers. Behalve die laatsten is 
iedereen van harte uitgenodigd om erbij te zijn. 
Wij willen nog één keer schitteren voordat wij de koormappen definitief dicht slaan. Het hoogtepunt van dit 
feestelijke concert is Krönungsmesse van Mozart. Er staat nog meer Mozart op het programma en ook het Gloria van 
Vivaldi. 
De koorzang zal feestelijk worden omlijst door een speciaal voor deze gelegenheid samengesteld orkest en door een 
viertal zeer getalenteerde zangsolisten. De muzikale leiding berust bij onze dirigente Oksana Kryuchkova. 
Lees hieronder één van de 7 redenen waarom u/jij dit concert zeker niet wilt missen! 
 
Zaterdag 15 april 2023, 16.00 uur Develhofkerk. Toegang € 10,00 p.p. 
 
Wij zijn blij en vereerd met de muzikale inbreng van alle musici die aan ons slotconcert meewerken. We lichten er 
één uit:  
De Nederlands/Turkse violist Kaya Gür is een inmiddels professioneel jong talent. Hij is bekend van televisie-
optredens en als winnaar van diverse nationale en internationale concoursen. Kaya zal tijdens bovengenoemd 
concert concertmeester zijn. Behalve dat gaat hij het Zwijndrechtse publiek trakteren op een schitterend viool-
solostuk. Mis het niet! 
Benieuwd geworden? Wilt u/wil jij ook de andere 6 redenen weten waarom u/jij dit concert niet wilt missen? Volg 
ons op Facebook: COV Con Amore. 
 
Francine Hoogerheijde 
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Druk 
Drukkerij Verloop, Alblasserdam 
 
Protestantse Gemeente Heerjansdam /Kijfhoek 
Het Kerkelijk Bureau is open op dinsdagavond van 19.00 uur 
tot 20.00 uur en e.v.t op afspraak in de Boomgaardkerk, 
Dorpsstraat 42a, 2995XH  
Postadres: postbus 92, 2995 ZJ Heerjansdam.  
 
e-mail: ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl 
e- mail fin.adm.: penningmeester@kerkheerjansdam.nl 
rek. nr. NL41 RABO 0145 1999 75 t.n.v. 
Prot.Gem.Heerjansdam/Kijfhoek  
 
Voorganger: 
Ds. Sjaak Teuwissen 
Tel. 078-647 52 45 / 06 20 50 30 99 
e-mail: sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl 
 
Scriba:  
Liesbeth Schop-Berkhout, Kersentuin 3, 2995 XR,  
tel. 078-6772480, e-mail: scriba@kerkheerjansdam.nl 
 
Diaconie: 
Frans de Jong , Sportlaan 43  2995 VN 
Tel. 06 13 66 23 79, e-mail: fdejong36@kpnmail.nl 
 
Diaconie Heerjansdam, rekening: NL61 Rabo 0305 4267 37 
ZWO Heerjansdam, rekening: NL65Rabo 0308 9128 45 
Boomgaardkerk: 
Dorpsstraat 42a, 2995 XH Heerjansdam, tel. 078-6771530 
Dorpskerk: 
Molenweg 8, 2995 BL Heerjansdam, tel. 078-6772826 
Kerk te Kijfhoek: 
Kerkgebouw Kijfhoek 30, 3335 LE Zwijndrecht  
 
Overige kerkelijke gegevens 
Voor de hier niet genoemde gegevens wordt verwezen naar 
de website: www.kerkheerjansdam.nl 

INGEZONDEN 

 
 
Duyschot-concert  

‘Muziek van drie Johannen’  
Zaterdag 4 maart verzorgen de bekende musici 
Pieter-Jan Belder en Rie Kimura het Duyschot-
concert met hun programma ‘Muziek van drie 
Johannen’. 
Deze drie Johannen zijn Johann Sebastian Bach, 
Johann Georg Pisendel en Johann Ludwig Krebs.  
Pieter-Jan speelt op het clavecimbel en Rie speelt 
op de barokviool. 
Zaterdag 18 februari. Aanvang: 16.00 uur. 
Dorpskerk, Kerkplein 13, 3342 BJ H.I.Ambacht. 
Toegang: € 10,-. Jongeren tot 18 jaar gratis. 
Nadere informatie: www.duyschot.nl. Facebook: 
Duyschot Concerten. 
 

OP DE VOORPAGINA 

 
 

Op de voorpagina een foto van de Kerkbalans 
barometer in de Dorpskerk.  
Op deze thermometer wordt de stand van de 
actie Kerkbalans bijgehouden: 

 
 
 
 
 

mailto:fdejong36@kpnmail.nl
http://www.duyschot.nl/

