
                                                                                                    

         

  Weekbrief 8 maart 2023 

  Voorganger: ds. J. Teuwissen 

  Orgel: dhr. L. Kievit 

  Bidstond voor gewas en arbeid 
Inleiding: De zeer oude zingt: 
er is niet meer bij weinig 
noch is er minder 
nog is onzeker wat er was 
wat wordt wordt willoos 
eerst als het is is het ernst 
het herinnert zich heilloos 
en blijft ijlings 

 
alles van waarde is weerloos 
wordt van aanraakbaarheid rijk 
en aan alles gelijk 
 
als het hart van de tijd 
als het hart van de tijd 

 

Het gedicht ‘de zeer oude zingt’ van Lucebert, pseudoniem van Lubertus Jacobus Swaanswijk, werd in 

1954 gepubliceerd. Het gedicht roept talloze betekenissen op. Op biddag concentreren we ons op de 

vraag: wat is nu écht van waarde, en wat niet? Waarde zit verscholen in het woord waarderen; en dit 

woord heeft meerdere betekenissen: letterlijk: wat voor geldelijke of materiële waarde kennen we iets 

toe; overdrachtelijk: wat voor betekenis heeft iets voor ons? 

We lezen uit Prediker 2: 20 t/m 27 en Mattehus 6: 19 t/m 23. De dienst zal herkenning oproepen bij 

diverse deelnemers aan de groeigroepen, omdat dit ook aan de orde komt in het boekje ‘Bijbel en 

Duurzaamheid – inspiratie voor een groene levensstijl’; en aansluit bij het jaarboekje ‘eenvoudig leven.’  

We denken op deze woensdagavond na over hechting en onthechting als het gaat om ons bezit, en 

verbinden dit aan de vraag: waar bidden we God eigenlijk om? En: bidden we alleen voor ons zelf of ook 

voor anderen; en hoe geven we daar vanuit ons hebben en houwen handen en voeten aan? De Bijbel 

blijkt ons opnieuw een uiterst actuele spiegel voor te houden. Het thema luidt deze avond ‘waardering’. 

Liturgie:  

Welkom & Mededelingen 

Zingen: NLB Psalm 67: 1 ‘God zij ons gunstig en genadig’ 

Bemoediging en groet 

Zingen: klein gloria’: ELB 254 

Inleiding op de dienst ‘Waardering’ 

Zingen: NLB Psalm 67: 3 ‘De aarde heeft de vrucht gegeven’ 

Gebed  

Eerste Bijbellezing: Prediker 2: 20 – 27 (NBV 21) 

Zingen: NLB 797: 1, 6 en 8 ‘Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig’ 

Tweede Bijbellezing: Mattheus 6: 19 t/m 23 

Zingen: NLB 718: 1 t/m 4  ‘God die leven hebt gegeven’   

Overweging ‘Waarderen’ 

Zingen Hemelhoog 250: 1, 2 en 3 ‘Komt laat ons vrolijk zingen tot God die alles schiep’ 

Gebeden 

Dankgebed Voorbeden Stil Gebed Onze Vader 

Inzameling van de gaven: 1. Kerkenwerk 2. Onderhoud gebouwen  

Zingen: Slotlied: NLB 905: 1 en 3 ‘Wie zich door God 

alleen laat leiden’ 

Zegen 

Antwoord op de zegen: NLB 905: 4 ‘Zing maar en bid, 

en ga Gods wegen’ 

 

 


