
Weekbrief 26 Maart 2023  

Voorganger: Ds. Sjaak Teuwissen  

Orgel: Vincent van Dam  

5de zondag 40-dagentijd  

  
Inleiding  

“Wie zeggen de mensen dat Ik ben?” Het is een vraag die Jezus aan Zijn 

leerlingen stelt in Mattheus 16. Velen zien in Jezus een profeet. “Maar wie 

zeggen jullie dat Ik ben?” is vervolgens de vraag die Jezus zijn leerlingen 

voorhoudt. In deze dienst lezen we Mattheüs 16: 13 t/m 21. We vervolgen het 

veertigdagen-project ‘Wie? Wat? Waar!’ van Bijbelbasics en onze 

kindernevendienst.  

Liturgie:  

Welkom & Mededelingen  

Intredelied: Psalm 98: 1 en 2 “zing een nieuw lied voor God de Here”  

Moment van stilte; Bemoediging & Groet  

Vervolg: Psalm 98: 4 “laat alle zeeën alle landen”  

Inleiding op de dienst  

We zingen belijdende liederen:  

- Hemelhoog 344: 1 t/m 3 “Ik geloof dat God mijn Vader”  

- Hemelhoog 347-a: 1 t/m 4 “Jezus alleen”  

- Hemelhoog 479: 1 t/m 4 “Heer u bent mijn leven”  

Gebed bij de opening van Gods Woord  

Zingen: NLB 313: 1, 2 en 5 “een rijke schat van wijsheid”  

Kindermoment  

Kinderlied  

Schriftlezing:  

Matheus 16: 13 t/m 21 (NBV ’21)  

Zingen: Lied 533: 1 t/m 5 “daar komt een man uit Nazaret”  

Verkondiging: “Wie zeggen de mensen dat Ik ben?” 

Zingen: NLB 512: 1, 2 en 3 “O Jezus hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in ’t oor”  

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezongen Onze Vader:  

Zingen: Hemelhoog 545 “Onze Vader”  

Mededelingen  

Inzameling van de gaven: 1ste ZWO collecte is voor een project 

van het werelddiakonaat : Kansen voor jongeren in BanglaDesh, 

2de Kerkenwerk  

Zending & Zegen  

Slotlied: Hemelhoog 472: 1 “ga nu heen in vrede”  

Zegen  

Antwoord op de zegen: Hemelhoog 472: 2 “ga nu heen in vrede”  

 

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie, thee of fris  

achter in de kerk.  

 

Agenda:  

Volgende week zondag is er om 9.30 uur een dienst met Ds. Sjaak Teuwissen.  

En ‘s middags is er om 15.00 uur dienst in Kijfhoek met Ds. G.J. van Beek uit Nieuw-Lekkerland  



Bijbellezers op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag; 

Paasvuur-branders.  

op Witte Donderdag (6 april 19.30 uur), Goede Vrijdag (7 april 19.30u) 

en Stille Zaterdag (8 april 21.30u) volgen we in Bijbellezingen het lijden 

en sterven en de verrijzenis van Jezus Christus op de voet. Mooi als ook 

dit jaar gemeenteleden – jong en oud - deze lezingen verzorgen. Zo 

geven we gezamenlijk vorm aan deze indringende diensten. Ik ben op 

zoek naar enkele mensen die een lezing voor hun rekening willen nemen.  

Daarnaast zoek ik enkele mensen die voorafgaand aan de dienst op Stille Zaterdag het Paasvuur in een 

vuurkorf bij de toreningang brandend en in de gaten willen houden.  

Wil je Bijbellezen of het Paasvuur branden? Jong en oud: van harte welkom. Graag een mailtje naar 

sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl of appje naar 06 – 20 50 30 99.  

 

PAASVIERING SENIOREN DINSDAGMORGEN 4 APRIL VANAF 10.30U  
Senioren, maar ook jongeren , zijn welkom om de Paasviering mee te maken.  

We ontmoeten elkaar, lezen , zingen en sluiten af met een lunch.  

Aanmelding is nodig i.v.m. de inkopen voor de lunch.  

Meer nieuws in Samengaan van april en in de weekbrieven.  

Plaats: Boomgaardkerk  

Tijd: vanaf 10.30u, start programma 11.00u  

Einde : na de lunch , circa 13.00u  

Aanmelden: Ingrid de Jong – Lindhout 078-6772471 of email: jonglindhout@gmail.com  

 

Afscheidsdienst Boomgaardkerk  
Vanaf het begin van de verkoopplannen van de Boomgaardkerk was het de bedoeling om ooit officieel 

afscheid te nemen van het kerkgebouw. Langzamerhand zijn de diensten verschoven naar de Dorskerk 

en werd de Boomgaardkerk niet meer door onze gemeente gebruikt voor haar vieringen.  

Omdat de plannen voor de ontwikkeling van woningen op en in de kerk al zover gevorderd zijn dat de 

verkoop in mei start, willen we wij op 23 april nog één keer dienst houden in de Boomgaardkerk. Meer 

hierover kunt u lezen in het komende samengaan.  

 

Graag uw mening over verdiepingsavonden  

We mogen gerust zeggen dat de twee avonden 'Apocalyps Now', waarin ds. Van der Eijk inging op 

de eindtijd, in een behoefte voorzagen. De Boomgaardkerk werd goed bezocht. Dit gegeven liet 

ons de vraag stellen of er meer behoefte is aan dergelijke bijeenkomsten. 

Avonden waarin we ons verdiepen in Bijbelse, theologische, kerkelijke en maatschappelijke 

onderwerpen, geleid door iemand die veel van het onderwerp af weet.  

Bijvoorbeeld vier keer per jaar, twee avonden per seizoen.  

Die vraag willen we u dan ook graag voorleggen:  

Zou u zich opgeven als er zo'n avond wordt georganiseerd?  

En over welk onderwerp zou ú nou eens meer willen horen?  

Laat het ons weten via onderstaand mail adres, per telefoon mag ook.  

Misschien ziet u dan juist uw onderwerp na de zomervakantie op de agenda staan.  

 

Sandra Willemstein,  

Jacky de la Mar,  

Bas Roobol  

06 53771312 of broobol@roobol.com 


