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MEDITATIE 
 

Wegens tekort aan…. 
 
Samengaan van vorige maand opende vrij confronterend met een 
paginagrote oproep met als titel “Wegens tekort aan menskracht 
gesloten,” en de voetnoot “Onmogelijk? Nee, helaas niet. Maar met 
elkaar gaan we voorkomen dat er zo’n bord komt!”  
Maar niet alleen het gebrek aan menskracht binnen onze kerkelijke 
gemeente is reden voor de uitspraak “Wegens tekort aan…” 
Wegens tekort aan personeel moeten zorginstellingen hun rooster en 
dienstverlening aanpassen….  Wegens tekort aan grondstoffen zijn 
levertijden van goederen soms onvoorspelbaar.  
Wegens tekort aan gas is je huis verwarmen een kostbare zaak 
geworden.  
Wegens tekort aan aandacht zijn er steeds meer eenzame mensen.  
Wegens tekort aan vrijwilligers dreigen verenigingen te verdwijnen. 
Wegens tekort… Ik weet zeker dat bij het lezen van deze meditatie u 
zonder problemen de zin kunt afmaken met een ander voorbeeld 
waarin de situatie veranderd is door een tekort aan. 
 
Maar kunnen we overal ook zo overtuigd de voetnoot waarmaken: “Onmogelijk? Nee, helaas niet. Maar met 
elkaar gaan we voorkomen dat er zo’n bord komt!” Op veel plaatsen hangt het figuurlijke bord inmiddels en 
op vele andere plaatsen is het niet onwaarschijnlijk dat het bord er gaat komen.  
 
Hoe langer ik er aan denk des te blijer word ik van zo’n kerkdienst als vanochtend waar een Medewerkster 
Pastoraat volmondig “JA” zegt tegen de taak die ze gaat vervullen in onze gemeente, waar een rij met 
kinderen samen met de leiding van de kindernevendienst naar boven gaat om daar hun eigen dienst te 
hebben, waar de echte kleintjes aan het eind van de dienst uit de oppas komen waar andere gemeenteleden 
voor ze gezorgd hebben, waar na de dienst een warme bak koffie met een koekje op me stond te wachten, 
waar om 9 uur de klokken uitnodigend werden geluid, waar Heerjansklank samen met ons de klank van de 
Heer bezong, waar de liederen en schriftlezingen op de beamer kwamen en de mensen thuis mee konden 
kijken of luisteren met de eredienst, waar…..  Ik vergeet zeker nog een aantal activiteiten waar we als 
gemeenteleden invulling aan geven zodat we vanochtend samen in vrijheid de eredienst mochten hebben en 
luisteren naar de boodschap die we meekregen uit het Woord van God. 
 
Natuurlijk, we zijn dankbaar dat Ada Nieuwstraten vanochtend JA zei tegen een heel bijzondere opdracht 
binnen het pastoraat. Maar zijn we niet allemaal een beetje “Pastoraal Medewerker”?  Kijken we niet 
allemaal op onze eigen manier om naar de ander, zijn we feitelijk samen herder van de Protestante 
Gemeente Heerjansdam Kijfhoek? Zetten we allemaal onze talenten niet in om onze gemeente te laten zijn 
wat het is? 
 
Ik denk dat het antwoord hierop een Ja is. Natuurlijk, de één “herdert” zichtbaar en wekelijks terwijl de 
ander op de achtergrond “herdert” als zijn of haar talenten worden gevraagd. Maar samen zorgen we er 
voor dat de voetnoot waargemaakt kan worden:  

“… met elkaar gaan we voorkomen dat er zo’n bord komt!” 
 
Terugkijkend naar vanochtend denk ik dat het “Met elkaar” wel goed zit, zeker als we weten dat we dit 
mogen doen met Gods zegen. Of zoals het zegenlied van vanochtend het verwoordt: 
 

Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van Uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

 
Alex van Hengel 



SENIORENVERJAARDAGEN 
Wil Ouwerkerk-van Duin, Develweg 8c, 2995 XC Heerjansdam, tel: 06-11249600  
Emailadres: wil.ouwerkerk@gmail.com 
 
Verjaardagen in februari  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verjaardagen eerste week maart 
 
 
 
 
Namens de Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek van harte gefeliciteerd en een goede dag 
toegewenst! 
 
Vermelding verjaardagen in het kerkblad 
Verjaardagen van kerkleden die 78 jaar hopen te worden, staan vermeld in Samengaan. Met het oog op de 
wet op de privacy dienen genoemden hiervoor toestemming te geven. Tot voor kort werd u hiervoor 
benaderd, telefonisch of persoonlijk. Nu steeds minder mensen in het telefoonboek staan, is de nieuwe regel 
dat u zelf aangeeft wanneer u niet vermeld wilt worden. Wanneer u dat niet heeft aangegeven, vindt 
vermelding plaats in het kerkblad.  
 

Huwelijksjubilea  
 
 
Let op! NIEUW                                                                                                                                                                    
Vermelding huwelijksjubilea in het kerkblad 
In het pastoraat is besloten dat bovenstaande regel ook geldt voor huwelijksjubilea m.i.v. jan. ‘23.                                                                                                                                                            
Voor de duidelijkheid: u geeft zelf aan of u niet vermeld wilt worden in Samengaan.  
 
Vriendelijke groet,  
 
Wil Ouwerkerk 

  



KERKDIENSTEN IN FEBRUARI 
Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

5 februari 

9.30 u. 
Ds. L.C. van der Eijk 

Zwijndrecht 
 
Kindernevendienst 
Oppas 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk 

15.00 u. 
Ds. A. Groen 

Rijsoord 
 
 
 
Coll: Kerkenwerk 

12 februari 

9.30 u. 
Ds. H.J. Franzen 

Pijnacker 
 
Kindernevendienst 
Oppas 
Collectes: 1. Kerkenwerk 2. Onderhoud gebouwen 

 

19 februari 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Kindernevendienst 
Oppas  
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

15.00 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
 
 
Coll: Kerkenwerk 

26 februari 1ste zondag 40 dagen tijd 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Kindernevendienst 
Oppas 
Collectes: 1. ZWO-Diaconie 2. Onderhoud 
gebouwen 

 

5 maart 2de zondag 40 dagen tijd 

9.30 u. 
Dhr. W. Wiersma 

Sliedrecht 
 
Kindernevendienst 
Oppas 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk 

15.00 u. 
Ds. J. Breure 

 
Viering Heilig Avondmaal 

 
 
Coll: Kerkenwerk 

Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

  



BIJBELLEESROOSTER VOOR DE FEBRUARI 
woensdag 1 februari Spreuken 20:1-10 Brallen en brullen 
donderdag 2 februari Spreuken 20:11-20 Twee maten 
vrijdag 3 februari Spreuken 20:21-30 Twee gewichten 
zaterdag 4 februari 1 Korintiërs 1:18-31 Wat niets is, heeft God uitgekozen 
zondag 5 februari 1 Korintiërs 2:1-9 Wat het oor niet heeft gehoord 
maandag 6 februari 1 Korintiërs 2:10-16 Spreken vanuit de Geest 
dinsdag 7 februari Spreuken 21:1-11 Wat innerlijk beweegt 
woensdag 8 februari Spreuken 21:12-21 Wie altijd maar feestviert 
donderdag 9 februari Spreuken 21:22-31 Het paard wordt gereedgemaakt 
vrijdag 10 februari Mattheüs 5:1-10 Gelukkig  
zaterdag 11 februari Mattheüs 5:11-20 Zo moet jullie licht schijnen 
zondag 12 februari Mattheüs 5:21-32 Ga je eerst verzoenen 
maandag 13 februari Mattheüs 5:33-48 Wees volmaakt 
dinsdag 14 februari Spreuken 22:1-8 Een goede naam 
woensdag 15 februari Spreuken 22:9-16 Een zuiver hart 
donderdag 16 februari Spreuken 22:17-29 Een aandachtig oor 
vrijdag 17 februari Psalm 24 Hef uw hoofd omhoog 
zaterdag 18 februari 1 Korintiërs 3:1-9a U bent zijn akker 
zondag 19 februari 1 Korintiërs 3:9b-23 U bent zijn bouwwerk 
maandag 20 februari 1 Korintiërs 4:1-13 Wie denkt u wel dat u bent? 
dinsdag 21 februari 1 Korintiërs 4:14-21 Opvoedkunde 
woensdag 22 februari Mattheüs 6:1-18 Bid als volgt 
donderdag 23 februari Mattheüs 6:19-34 Kijk naar de vogels 
vrijdag 24 februari Mattheüs 7:1-12 Zoek en je zult vinden 
zaterdag 25 februari Romeinen 5:1-11 Leven in vrede met God 
zondag 26 februari Romeinen 5:12-21 Door één mens 
maandag 27 februari Romeinen 6:1-15 In dienst van God 
woensdag 1 maart Numeri 10:11-36 Op weg met God 
donderdag 2 maart Numeri 11:1-9 Vuur van de HEER 
vrijdag 3 maart Numeri 11:10-23 Gedeelde last 
zaterdag 4 maart Numeri 11:24-35 Onverzadigbaar 
zondag 5 maart Psalm 106:1-23 De zonde van onze voorouders (1) 

 

 

  



MET HET OOG OP DE ZONDAG  
 

Dorpskerk 
 
Zondag 19 februari   
“De Ark van Mozes”. In de titel van deze dienst staat geen schrijffout. 
Het mandje waarin Mozes op de Nijl te water wordt gelaten, is in de 
Hebreeuwse grondtaal een ark; en dit woord raakt aan de kern van wat 
er in dit verhaal over dood en leven op het spel staat. We lezen deze 
zondag Exodus 1: 8 t/m 22 en Exodus 2: 1 t/m 10.  
Voor Vertel het Maar begint hiermee het project van de lijdenstijd, maar 
omdat wij met onze kindernevendienst vanaf 26 februari aan het veertig 
dagentijdproject van Bible Basics beginnen, staat deze lezing op 19-2 
voor ons wat meer op zichzelf, los van het grotere verband van het leven 
en optreden van Mozes. 
Aan deze dienst verleent het IEJ-koor (oorspronkelijk uit Rotterdam ) o.l.v. Damyan Vermaas zijn 
medewerking. Jacco Steen bespeelt het orgel. Eva Steen hoopt op 21 februari na een zeer intensief jaar van 
ziek zijn, operaties en behandelingen, weer voor een aantal maanden naar haar geliefde Zuid-Afrika te 
vertrekken. In deze dienst hopen we op passende wijze stil te staan bij haar afscheid, en krijgt zij de zegen 
mee.  
  
Zondag 26 februari  
Op deze zondag begint het veertigdagentijdproject, dat onze kindernevendienst dit 
jaar ontleent aan ‘Bible Basics’. Het thema van het project luidt ‘Wie? Wat? Waar! Op 

zoek naar Wie Jezus is’. In het project gaan we 
onderweg naar Pasen steeds meer zien wie Jezus is. 
In Marcus 6: 1 t/m 6 lezen we vandaag hoe Jezus op 
sabbat voorgaat in de synagoge van zijn jeugd, en 
andere aanwezigen stomverbaasd uitroepen “Hij is 
toch die timmerman, de zoon van Maria en de broer 
van Jakobus en Joses en Judas en Simon …?” De 
verbazing leidt niet tot verwondering of respect, nee men vindt het een 
schandaal. ‘Hij is toch die timmerman’ luidt het sub-thema van deze 
zondag.  
Vincent van Dam bespeelt de toetsen. 

  

Kijfhoekkerk 
 
Zondag 19 februari   
Veertig jaar onderweg is het volk Israël door de woestijn, onderweg naar zijn bestemming. De wet die de 
Heer in deze woestijn geeft, maakt duidelijk: die bestemming – dat Beloofde Land -  is niet zozeer alleen een 
kwestie van een geografische plek, maar vooral een kwestie van zijn. Veertig dagen onderweg is Jezus, door 
de woestijn. Onderweg van een leven op de achtergrond naar drie jaren van publiek optreden, als mens met 
een missie, een pelgrimage naar zijn diepste en hoogste bestemming.  
Wie bewust is van zijn of haar bestemming, kent ook aanvechtingen. Stemmen die woorden richting je 
bestemming overstemmen, Gods Woord overstemmen. Jezus biedt tegenstem aan deze dwaalstem en 
brengt deze tot zwijgen. In Hem herkennen we misschien onze eigen aanvechtingen en tegenstemmen, de 
kakofonie van geluiden waarvan we zomaar doof kunnen raken voor Gods stem in ons bestaan.  
Op deze eerste lijdenszondag, en daarmee ook enkele dagen voordat op woensdag 22-2 de veertigdagentijd 
begint, lezen we een samenvatting van Gods woord in de Tien Woorden zoals ontvangen tijdens die veertig 
jaar lange woestijnreis, en zoals opgeschreven in Deuteronomium 5: 6 t/m 21. Daarnaast lezen we Lucas 4: 1 
t/m 13. Het thema luidt ‘bestemming’. Dhr. Leo Kievit bespeelt het orgel. 
 
Ds. Sjaak Teuwissen 
 



VAN DE BEMANNING VAN DE MANNING 
 
Tijd om te zoeken 
Tijd om te zoeken speurend naar sporen 
Tijd van verbazen, vinden, maar wat? 
Tijd voor de twijfel: waar vind ik leven? 
Kijkend naar binnen: waar is de schat? 
 
Occuli nostri ad Dominum Jesum 
Onze ogen zijn gericht op de Heer Jezus 
 
Tijd voor de vragen die mij benauwen. 
Wat kom ik tegen in de woestijn? 
Tijd om mijn grenzen nieuw te bekijken, 
Tijd van ontdekken, tijd om te zijn 
 
Occuli nostri ad Dominum Jesum 
Onze ogen zijn gericht op de Heer Jezus 

Tijd van genezen: stomme ga spreken! 
Tijd om te breken brood in de nacht, 
Daden en woorden samen te smeden, 
Intocht van liefde, toch onverwacht.  
 
Occuli nostri ad Dominum Jesum 
Onze ogen zijn gericht op de Heer Jezus 

 
Liedtekst van Marten Kamminga, ‘Nader tot jou – verzamelde liederen’ 2011: uitgeverij De Kolibrie Putten 

 
Vasten 
Op woensdag 22 februari begint de 40 dagentijd, de periode van 40 doordeweekse dagen en 6 zondagen 
onderweg naar Pasen. Enkele dagen eerder, op 19 februari, is het de eerste van zeven lijdenszondagen. 
Welke ‘telling’ – die van veertigdagentijd of lijdenszondagen - we ook aanhouden, het is een tijd van inkeer 
en bezinning onderweg naar dé kern van het christelijk geloof: het lijden, sterven en de herrijzenis uit de 
dood van onze Heer Jezus Christus. Elk jaar opnieuw keren we terug bij en cirkelen we rondom dit geheim 
van Pasen, lijden, sterven en opstaan uit de dood dat ons ‘heil’ brengt: zegen en geluk.   
 
De tijd voor Pasen is van oudsher een tijd van inkeer, bezinning en vasten. Het voorafgaande carnaval, 
letterlijk ‘vlees vaarwel’ is bedoeld als een laatste feestweekend voordat de vastentijd begint, waarin 
mensen met name vlees en alcohol laten staan. Vandaag de dag bestaat dit vasten op talrijke plekken in de 
wereld nog steeds. Daarnaast vasten mensen ook op andere, eigentijdse zaken, bijvoorbeeld op schermtijd 
qua t.v. tablet of smartphone; op koffie, op sigaretten, of op andere zaken waaraan ze ervaren dat er te veel 
aan vast zit. Via vasten gaan mensen bewuster bij het leven stilstaan; en het (zéér relatieve) ‘lijden’ helpt om 
zich meer te identificeren met het lijden van Jezus Christus zelf, die voorafgaand aan Zijn publieke optreden 
overigens ook 40 dagen en nachten vastte in de woestijn. 
 
Een periode van inkeer, bezinning en vasten, een tijd bij uitstek om meer tijd vrij te maken voor gebed, voor 
Bijbellezen, of een Bijbelse podcast, voor stille tijd. Zo wordt de tijd vóór Pasen al heilzaam voordat het heil 
ons mét Pasen concreet wordt aangezegd. 
 
Ten slotte 
Speelt er iets in jouw of uw leven waarover je/u graag contact wilt? Schroom niet om contact op te nemen. 
 
Ds. Sjaak Teuwissen 
De Manning 2 
2995 AH Heerjansdam 
Tel. 078 – 647 52 45 / GSM 06 – 20 50 30 99 
E-mail sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl 
Facebook: https://facebook.com/sjaak.teuwissen 
Instagram: sintersjaak  
Twitter: @SinterSjaak 
Doordeweekse werkdagen: di – wo – do – vr  
 
 

mailto:sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl
https://facebook.com/sjaak.teuwissen


VERSLAGEN EN BERICHTEN 
 
Gemeentegesprek Kerk naar Buiten 
Gedachtenwisseling  
over de plek van de christelijke gemeente in de samenleving 
 

Dinsdag 7 februari 20 – 22 uur, Dorpskerk 
 
‘Kerk naar Buiten’, het klinkt steeds vaker rondom programma’s en activiteiten van onze gemeente. Tijdens 
de predikantsvacature kwamen deze woorden in enkele documenten terug als typering van een gewenste 
ontwikkeling van onze gemeente. Onze predikant volgde de opleiding ‘Kerk naar Buiten’ in het kader van de 
‘Permanente Educatie van PKN-predikanten’. En via bijvoorbeeld de tentdienst, acties voor Oekraïense 
vluchtelingen, dankdag, kerstmarkt, kerstavond op het kerkplein zien we hoe ‘Kerk naar Buiten’ concreet 
gestalte kan krijgen.  
‘Kerk naar Buiten’ roept misschien enthousiasme bij u op, misschien ook vragen of tegenwerpingen. De 
kerkenraad blijft graag in verbinding met onze gemeente als geheel. Daarom beleggen wij een 
inspiratieavond voor een gemeentegesprek rond dit thema. 
 
Doel 
Doel is nadenken en met elkaar in gesprek gaan over ‘kerk naar buiten’. Hoe zien we dat? Hoe zijn we dat? 
Daarnaast informeert de kerkenraad op deze avond over gemaakte keuzes en stappen, en legt daarover 
verantwoording af. Ds. Sjaak Teuwissen geeft een theologische onderbouwing bij ‘kerk naar buiten’. De 
inhoudelijke opbrengst van deze avond neemt de kerkenraad mee richting de visie- en beleidsgroep, en het 
te ontwikkelen beleidsplan.  
 
Programma 
Welkom en opening. 
Concrete praktijkvoorbeelden van ‘kerk naar buiten’ in onze gemeente. 
Informatie:  
terugkoppeling werkgroep ‘kerk naar buiten’, 
terugkoppeling ‘opleiding Kerk naar Buiten – Permanente Educatie predikanten’ door Sjaak Teuwissen. (Wie 
wil kan eindverslag opleiding Kerk naar Buiten via mail ontvangen.) 
Gesprek in groepen, met dezelfde gespreksvragen als ook in de kerkenraad zijn besproken. 
Plenaire terugkoppeling vanuit de groepen. 
Hoe hiermee verder?  
 
De voorbereiding en leiding van deze avond is in handen van Liesbeth Schop (scriba), Frans de Jong 
(voorzitter diaconie) en ds. Sjaak Teuwissen. Zij maakten alle drie ook deel uit van de werkgroep ‘kerk naar 
buiten’.  
Meer info en opgave – niet verplicht – bij scriba@kerkheerjansdam.  
eindverslag opleiding ‘kerk naar buiten’ via sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl  
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Beste gemeenteleden, 
Sinds afgelopen jaar mochten wij als Heerjansklank bijdragen aan de dienst. In overleg met de dominee 
kiezen we liederen die passend zijn bij het thema van de dienst. We proberen hierbij zoveel mogelijk aan te 
sluiten bij de gemeente. Dit jaar zouden wij dit nog concreter willen maken door aan u/jou te vragen wat 
u/jij graag zou willen zingen met ons in de dienst. Dit alles om ons dichterbij God te brengen.  
We horen dus heel graag wat u/jij zou willen horen/zingen. U/jij kunt hierbij denken aan liederen passend bij 
een thema van de dienst (zoals de opening, votum en groet, aanbidding, gebed en zegen). Of passend bij een 
speciale dienst (zoals een doopdienst, Heilig Avondmaal, kinder-/jeugddienst, Kerst, Pasen, Pinksteren).  
We kunnen hierbij niets beloven, behalve dat wij ons best gaan doen om aan jullie wensen gehoor te geven.  
U/jij kunt uw/je wens doorgeven aan Anne de Jong e-mail (annevanbelze@gmail.com) of via WhatsApp 
(0653745839). Daarnaast kunt u het ook in de kerk op papier aan ons doorgeven door een strookje in te 
vullen. Hiervoor hangt een lijst op het prikbord in de hal.  
Namens ons allen alvast bedankt en wij hopen op gezegende diensten gevuld met mooie klanken! 
 

 
 
 
Oproep ambtsdragers 
Onze gemeente, Heerjansdam/Kijfhoek, is al lang op zoek naar uitbreiding van de kerkenraad. Tot nu toe zijn 
er in de loop van de tijd nog geen aanmeldingen geweest uit de gemeente om een ambt te vervullen.  
We naderen het moment voor sommige ambtsdragers dat zij, gezien de lengte van de tijd dat zij het ambt 
vervullen, moeten aftreden. 
Velen zijn in de loop van de tijd al eens gevraagd, maar misschien u/jij nog niet? Misschien heeft u/heb jij 
inmiddels wel de tijd/mogelijkheid? 
 
Daarom een dringende oproep:   
Wij zoeken ambtsdragers:  

 Een ouderling jeugd en/of jonge gezinnen (het kunnen ook twee taken zijn waarvan 1 in de 
kerkenraad participeert) 

 Ouderlingen voor het pastoraat en ouderling kerkrentmeesters.  

 Diakenen. 
 
U kunt zich melden of namen doorgeven aan de scriba. 
scriba@kerkheerjansdam.nl of middels een briefje (Kersentuin 3) 

  
Wij horen graag wat u/jij graag wilt horen! 

mailto:annevanbelze@gmail.com
mailto:scriba@kerkheerjansdam.nl


Lieve gemeenteleden, 
 
Ondanks mijn ziek zijn is het op Rainbow Angels gelukkig allemaal door blijven draaien. In december heeft 
juffrouw Juliana haar laatste dag gedraaid. Het is vrij zwaar voor haar en daarom gaat ze thuis voor haar 
kleindochter zorgen en haar dochter gaat nu werken. 
Gelukkig is er vanaf het nieuwe schooljaar, dat half januari weer begonnen is, ook een nieuwe begeleidster, 
juffrouw Charlaine. Ook verwelkomen we drie nieuwe kinderen. 
Veel kinderen zijn enorm gegroeid en pasten niet meer in hun rolstoel, sommige hadden nog nooit een 
rolstoel gehad. Door de vele acties hebben we het afgelopen jaar 4 kinderen heel blij kunnen maken met een 
nieuwe rolstoel. Iets wat hier zo “normaal” is, maar in Zuid-Afrika wachten kinderen gemiddeld 4 jaar op een 
rolstoel en dan is het vaak nog maar de vraag of dit een rolstoel is geschikt voor hun beperking. We moeten 
in Zuid-Afrika met minder genoegen nemen, in Nederland hebben we zoveel keuze en mogelijkheden. Toch 
ben ik erg blij met wat het geworden is. 
Eldine, Siyabonga, Simpiwe en Kurt zijn heel blij dat ze door jullie steun nu heerlijk kunnen zitten. 

           
Vorig jaar kwam Aphiwe bij ons op school, ze heeft geen passende rolstoel en haar spasme maakt het zitten 
ook erg moeilijk. Ook  groeit Alunga bijna uit haar rolstoel. 
 
We hebben door de soeppakkettenactie en de extra diaconiecollecte ruim €1900,00 opgehaald voor de 
rolstoelen. Wat een geweldig groot bedrag, waar we iedereen enorm voor willen bedanken. De ouders van 
de kinderen zijn ook enorm dankbaar voor de hulp en steun vanuit onze gemeente. 
 
Toen in november de dienst kwam van de ADA-commissie met het thema ‘Geloof in je eigen talent’, hadden 
we nooit kunnen bedenken dat het zo’n grote en geweldige actie zou worden. Vele kinderen en andere 
gemeenteleden gingen aan de slag met hun talent. Uiteindelijk is er het geweldige bedrag van €2255,00 met 
de talentenactie opgehaald. Hier kunnen we zowel schoolboeken als andere leermiddelen voor kopen. Ook 
kunnen we schoolspullen als potloden, lijm en verf kopen, zodat de kinderen weer lekker kunnen gaan leren 
en zich verder ontwikkelen. 
 

            
 
  



Ik heb een zwaar jaar achter de rug, maar gelukkig heb ik me altijd gedragen gevoeld door de Heer en 
gesteund door jullie als gemeente. Elk kaartje dat ik kreeg, deed me goed en gaf me soms letterlijk kracht 
voor die dag. Ook de bezoekjes, bloemen en berichtjes deden mij erg goed. Hoe bevoorrecht ben ik dat ik 
deel mag zijn van twee kerkelijke gemeentes. Toen ik ziek hier in Nederland was werd er ook in het verre 
Zuid-Afrika voor mij gebeden. Maar als ik binnenkort weer naar Afrika vertrek dan weet ik dat de PKN 
Heerjansdam achter mij staat en mij in vertrouwen uitzend naar het werk waar ik voor geroepen ben. Het is 
niet altijd makkelijk, maar wat super dat ik dan deel mag zijn van twee kerkelijke gemeentes. Twee keer een 
thuis….. 
 
“Dus laat de hoop niet los, los van wat er komt” een tekst uit een liedje van de band Lev. Hier hield ik me aan 
vast als ik moest wachten op uitslagen. De scans zijn nu goed, maar er zullen tijden komen dat ik weer moet 
wachten op uitslagen. Ik weet niet hoe mijn toekomst eruit gaat zien, maar ik ga wel met geloof en hoop de 
toekomst tegemoet. Daarom ga ik 21 februari weer terug naar Zuid-Afrik,a dit omdat God dat ook zo zou 
willen, denk ik. In de zomer kom ik wel even terug voor controles in het ziekenhuis, maar voor nu laat ik het 
ziekenhuis even achter me en ga ik weer leven…. 
 
Eva Steen 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aanbevolen: Gemeentegesprek over het onderwerp Kerk naar Buiten 
Vakantie, heerlijk op stap en van alles bekijken in een omgeving die je nog niet kent. 
Midden in de stad staat een grote kerk. De deur is open. Je gaat naar binnen en bekijkt de prachtige 
gebrandschilderde ramen, het orgel, de kansel, elk hoekje, elk nisje wordt verkend.  Herkenbaar? 
Om je heen lopen meer mensen. Allemaal met belangstelling voor deze kerk en het interieur. 
Zouden al deze mensen, net als jij, actieve kerkgangers zijn in hun eigen woonplaats? 
Misschien niet. Op een vreemde plek, in een vreemde stad loopt iedereen zomaar een kerk binnen. Gek 
eigenlijk dat dit bij ons, in onze eigen omgeving niet zo is. Dat de kerk veel minder zichtbaar lijkt. De kerk 
staat toch midden in de ‘wereld’? Toch lijkt het alsof de ‘wereld’ steeds minder met de kerk heeft.  
Oorspronkelijk was een kerk hét centrum van een gemeenschap. Iedereen had wel een connectie met de 
kerk. Steun op geestelijk gebied, maar vooral ook praktisch kwam vanuit de kerk. Ook in oorlogstijd speelde 
de kerk een rol…ik moet bijvoorbeeld denken aan de Breepleinkerk waar in de Tweede Wereldoorlog 
onderduikers zaten achter het orgel. Iets dat pas later bekend werd.  
Met de toenemende welvaart, en een maatschappij die steeds meer individualistisch werd, veranderde de 
rol van de kerk. Het lijkt alsof geloofsgemeenschappen meer in zichzelf keerden, de kerk een eiland werd op 
zich. Of is dat een te somber beeld? 
 
Dáár willen we eens over van gedachten wisselen met elkaar. Op 7 februari houden we in de Dorpskerk een 
gemeentegesprek over het onderwerp ‘Kerk naar Buiten’. We hopen elkaar te inspireren om op weg te gaan 
met dit onderwerp, samen een richting te vinden, om hierover uiteindelijk een visie te kunnen ontwikkelen 
en die in een beleidsplan te kunnen opnemen. 
Meer achtergrond over deze avond kunt u lezen in Samengaan van februari.  
 
Van harte aanbevolen: Gemeentegesprek Kerk naar Buiten 
7 februari 20.00 uur in de Dorpskerk 
 
Liesbeth Schop 
 
  



Wat een talenten in onze gemeenten   
In de ADA-dienst van 13 november hadden wij het thema ‘Geloof in je eigen talent’. Dat is echt door 
iedereen in praktijk gebracht. En wat waren er veel verschillende talenten bij jong en oud. 
Er werd soep gemaakt en er werden oliebollen gebakken en zelfs een 3-gangendiner was te reserveren. 
Ook voor de zoetekauw was er veel diversiteit. Cup cakes, appeltaart, koekjes en er werd ook snoep 
verkocht. 
Ook veel schoonmaakactiviteiten, zoals straatje vegen en ramen zemen en niet te vergeten koelkast 
schoonmaken. 
Op de kerstmarkt was een echte kerkkraam en die opbrengst ging ook naar de talentenpot. 
En wat dacht je van sloffen breien, kaarten maken, korfbal les geven en zelfs voor het goede doel voor een 
cavia zorgen!    
Zomaar een  greep uit alle talenten. 
In de ADA-dienst van 8 januari met het thema ‘Hoe dan ook…Je bent een kanjer’ spraken we verder over alle 
talenten. Ook werd duidelijk dat er veel verschillende talenten zijn en dat het niet altijd geld hoeft op te 
brengen. Een talent kan ook zijn dat je boodschapjes doet voor je zieke buurvrouw, of een bezoekje brengt 
aan iemand die eenzaam is. Mantelzorg is er in veel verschillende soorten. We mogen weten dat we op 
elkaar kunnen rekenen op de momenten dat he t nodig is. 
De opbrengst was grandioos €2255. Dit is bestemd voor lesmateriaal voor de Rainbow Angels. Wat zal Eva 
daar mooie en nuttige dingen voor kunnen kopen. 
Heel veel dank aan jullie allemaal, maar bovenal dank aan onze God die ons al deze talenten schenkt en leert 
om ze te gebruiken. 
 

   



KERKRENTMEESTERS 
Stemgedrag 
Opeens staat hij voor de deur met een koffer in de hand, een man op leeftijd, maar nog heel energiek. 
Door corona is er veel achterstand opgelopen, dus is hij opgetrommeld om bij ons zijn kunsten te vertonen. 
Ik moet daarbij wel helpen, want hij houdt niet van kou en hij kan het ook niet alleen. 
Vooruit, de kachel aangezet, zodat het in de kerk toch lekker warm is, wel  17 °C, maar dat is genoeg. 
Ik sleep de grote keukentrap mee naar boven, naar het orgel, want jawel daar komt hij voor. 
Deze 76-jarige kruipt zo eens in de week ergens hoog in de ingewanden van een kerkorgel om deze op te 
poetsen, af te stellen, te raggen maar vooral instemmend te laten klinken. 
De meegebrachte koffer wordt geopend en er verschijnen de meest vreemde stukjes gereedschap, een soort 
breinaalden met stukjes stof er aan om meerstemmige tonen tijdelijk te smoren, hele dunne spateltjes om 
de spleet waar de toon gevormd wordt bij te kunnen stellen, houten kegels om tuitjes wijder te stellen en 
schuifstukken met verlenging om de lengte af te kunnen stellen. 
Aan de achterkant van het orgel worden grote luiken open gezet, waarna de man middels de keukentrap 
naar binnenklimt. 
Ik mocht ook hierbij helpen door op zijn aangeven een toets op het orgel ingedrukt te houden, zodat hij op 
gehoor de bijbehorende orgelpijp onder handen kon nemen. Mijn muzikale kennis was net voldoende om de 
juiste Cis, Gis of F in te drukken tot hij ”ja” zei waarna ik 1 toets verder kon. 
Na zo’n 3 uur onafgebroken “getetter”, nou niet bepaald een fraai muziekstuk, leek hij tevreden en kroop 
toen zelf achter het klavier, want zo heet zo’n rijtje witte en zwarte toetsen en liet horen dat hij over nog 
meer talenten dan alleen het stemmen van een orgel beschikte. 
Na een kort orgeloptreden werden de luiken van het orgel gesloten, werd de koffer ingepakt en werd 
afscheid genomen met de woorden: “Je doet het er maar mee. Volgende keer komen we in de zomer, dan is 
alles tenminste op temperatuur. Tot ziens”.  
 
Chris 
 

   

  



Collecteopbrengsten december 2022   

   via   via   via    

   Kerkcollectes:  GIVT :  Bank :  Totaal:  
4-dec Diaconie  €     304,36   €  173,21   €    50,00   €  527,57   
  Kerk  €     111,02   €    37,81     €  148,83   
11-dec Diaconie  €     115,45   €    42,00     €  157,45   
  kerk  €        97,05   €    34,00     €  131,05   
  Jeugd  €        46,35   €    32,96     €    79,31   
18-dec Diaconie  €     106,25   €    20,17     €  126,42   
  Kerk  €     100,15   €    48,00     €  148,15   
24-dec Kerk  €     474,90   €    70,50     €  545,40   
25-dec Diaconie  €     267,25   €  121,59     €  388,84   
  Kerk  €     224,50   €    67,50     €  292,00   
31-dec Kerk  €     155,15   €    53,55     €  208,70   
  Onderhoud  €        63,10   €    20,60     €    83,70   
             
via bank Diaconie      €  100,90   €  100,90   
  Kerk      €  193,10   €  193,10   

       
Dec. ZWO bussen  €        92,40      
  Bloemembusjes  €        37,35      
  Koffiepot  €        30,65      

       
Opbrengst oogstcollecte                 Totaal  €  6.590,00      

       
Hartelijk dank voor uw bijdrage     
J.Schop, penningmeester      

 
 
Oud papier 
Sommige oud papierbakken puilen uit van al dat papier, van 
reclame, dozen en andere kranten. Het wordt weer tijd om u 
daarvan te verlossen. 
Ik blijf nog even schuldig hoeveel er in 2022 precies is opgehaald, 
omdat we de gegevens van november en december nog niet 
hebben, maar de 12 maanden ervoor waren goed voor dik 4000 
euro. Wat een geweldig resultaat. 
Hieronder het rooster voor februari en maart. U helpt ons enorm door de bakken zoveel mogelijk bij elkaar 
te zetten. Dat scheelt heel veel op- en afstappen en kleine stukjes met de vrachtwagen. Een cluster bakken is 
sneller geleegd en geeft minder overlast in de straat. Alvast bedankt. 
 
Het rooster ziet er als volgt uit:  

18 februari        18 maart   
Manuël de Jong    Geert de Jong 
Jan de Jong     Wim Groeneveld 
Arthur van Oorschot    Anja Rijsdijk 
Kees den Ouden    Frank Rijsdijk 

 
Als uw papierbak op tijd aan de straat stond, maar om ongeveer 11.15 uur nog niet geleegd is, kunt u bellen 
met nummer 06-51216503.  Hopelijk kan uw bak alsnog geleegd worden. 
 
Chris Grootendorst 



 
 
Dank medewerkers actie Kerkbalans en Oogstcollecte 
Langs deze weg wil ik graag nogmaals alle medewerkers van de actie Kerkbalans en de Oogstcollecte heel 
hartelijk bedanken voor hun inzet.  
Het lijkt me interessant om de gemeenteleden het een en ander vertellen over het werk wat zij soms al vele 
jaren doen en hebben gedaan. 
2x per jaar krijgt u als gemeentelid een brief thuis met het verzoek om een bijdrage. 
In de 3e week van januari is dat de Actie Kerkbalans en in de 1e week van november de Oogstcollecte.  
26 medewerkers (waaronder mensen die leeftijd van de sterken allang gepasseerd zijn), gaan dan op pad om 
de ongeveer 700 enveloppen bij u thuis te bezorgen. Enkele medewerkers wil ik wel in het bijzonder 
noemen, zonder de anderen te kort te doen. We hebben een loper (fietser) die graag fietst, die de hele 
Lindtsedijk en de Lindeweg voor zijn rekening neemt. Ik heb deze wijk ook een keer gefietst, het is vaak 
zoeken naar de huisnummers, want er is geen touw aan vast te knopen met onder- en bovenlangs. Ook is er 
iemand die de Noldijk voor zijn rekening neemt. Er is een echtpaar dat in een voertuig met ongeveer 80 
paarden heel Barendrecht onveilig maakt. Er zijn grote en kleine wijken. En we doen allemaal ons best. 
Voor de komst van het internetbankieren kreeg u een acceptgiro waarmee u uw gift kon overmaken. 
Een groot aantal gemeenteleden wilden dit niet en daar ging dan een medewerker (loper) aan de deur om 
een envelop met cash geld op te halen. Dit was voor de medewerkers niet altijd een onverdeeld genoegen. 
Soms moest men een aantal keren naar een bepaald adres terug en werd het zakje in het bijzijn van de 
medewerker gevuld met 1 euro of minder. Deze groep werd gelukkig steeds kleiner, omdat steeds meer 
mensen per giro gingen betalen. 
Tijdens de coronapandemie mochten de medewerkers niet aan de deur komen, vanwege het 
besmettingsgevaar. En bij navraag aan de penningmeester bleek dat er niets minder werd opgehaald. 
Dus is er besloten om de zakjes bij deze, steeds kleiner wordende, groep niet meer op te halen. 
En gelukkig vindt u het geen probleem om de antwoordenvelop bij het kerkelijk bureau in de brievenbus te 
doen. Heel hartelijk dank daarvoor. 
 
Trouwens, wist u dat er op deze manier jaarlijks zo`n 1400,00 euro (aan postzegels) bespaard wordt. 
Voor de coronapandemie kwamen we met een aantal vrijwilligers bij elkaar om de enveloppen met inhoud 
klaar te maken. De enveloppen vullen met een brief, antwoordstrook en antwoordenvelop), op sommige 
enveloppen een postzegel plakken. Dat was heel gezellig, maar wel stressvol om de groep goed aan te 
sturen, zodat er niet te veel fouten werden gemaakt. Tijdens de pandemie mochten we niet meer met een 
hele groep bij elkaar komen en hebben Janny en ondergetekende deze klus op ons genomen. We zijn er een 
aantal middagen onder het genot van een natje en een droogje en een mooie CD, mee bezig. Best gezellig en 
minder stressvol. 
 
Ook namens de kerkrentmeesters wil ik u allen  
heel hartelijk bedanken voor uw medewerking. 
 
Hartelijk groetend, 
Aart Roos 
 
 
P.S. Als u nog vragen heeft, kom gerust naar me toe. U weet me te vinden! 

  



Informatie bouwerij 
Geruisloos zijn we 2023 ingegleden.  
Op de achtergrond is er nog overleg over onze bouwplannen 
geweest met de gemeente en andere geledingen. Binnenkort hopen 
we hier meer over te kunnen berichten. 
Ook willen we snel een start maken met de eerste werkzaamheden. 
Zoveel als mogelijk willen we de werkzaamheden in eigen beheer 
uitvoeren, omdat dit de kosten zal drukken. 
Bent u/jij getalenteerd/handig en is er nog wat tijd vrij in de 
agenda? Banken verwijderen, vloeren aanpassen, wanden zetten, 
deuren hangen, elektra aanleggen, schilderen, kortom er moet 
gesloopt en gesjouwd worden, getimmerd, geschilderd, elektra 
aangelegd etc. En natuurlijke de morele ondersteuning door een kop koffie of thee op zijn tijd. Van harte 
welkom om te helpen. Vanaf 1 februari willen we beginnen. 
 
We beginnen dan met de aanpassing aan de galerij om daar ons kerkelijk bureau van te maken. 
In overleg met de architect wordt een ontwerp gemaakt, waarbij we ook willen bekijken of we de 
trapopgang kunnen verbeteren. Als afscheiding naar de kerkzaal zal een glazen wand worden geplaatst, 
worden de banken verwijderd, wordt de vloer vlak gemaakt en zal een scheidingswand met toegangsdeur op 
de overloop worden geplaatst. Tekeningen willen we u graag tonen als deze beschikbaar zijn. 
 
Ook vanuit de Boomgaardkerk is informatie te melden. 
Het vergunningtraject om de Boomgaardhof te realiseren is in gang gezet. Hierover heeft u, hoewel 
summier, in december in “de Brug” kunnen lezen. De projectontwikkelaar komt binnenkort met meer 
informatie, zoals tekeningen en planbeschrijving, middels een website. 
Hoewel we de kerk voorlopig nog kunnen gebruiken moeten we als PKN-gemeente nadenken over de 
inboedel van de Boomgaardkerk omdat deze op termijn leeg opgeleverd moet worden.  
Heeft u belangstelling voor de inboedel zoals de kerkbanken, het kerkorgel, of ander meubilair, laat het ons 
dan weten. 
 
Uw kerkrentmeesters, per e-mail bereikbaar onder kerkrentmeesters@kerkheerjansdam.nl 

 
DIACONIE 
Energiefonds deel 3  
Korting voor iedereen 
In november en december is aan iedereen een korting verstrekt op de 
energiekosten (2 maal € 190). Aan wie de korting niet nodig heeft, hebben 
wij gevraagd om deze korting te delen met mensen die ondanks alle 
maatregelen niet voldoende geholpen zijn. Bijdragen kan alsnog, want 
meeste narigheid moet nog komen als er hoge jaarafrekeningen bij 
mensen op de mat vallen. U kunt uw bijdrage overmaken aan de diaconie 
met als omschrijving “Energiefonds”. De bankgegevens: NL 61 RABO 0305 4267 37  t.n.v. “Diac. Van de 
Protestantse Gem.” Ieder ander bedrag is natuurlijk ook welkom.  
 

Hoe werkt het Energiefonds? 
Wij houden bij hoeveel geld er binnenkomt.  Wij zullen mensen die een beroep doen op hulp wegens te 
hoge energiekosten, met dit fonds helpen.  
Tot 12 januari is er € 4.340 binnengekomen van 18 personen. Een mooi bedrag om mensen uit de nood te 
kunnen helpen. Als er aanvragen komen, dan gaat het ineens hard, want met een paar tientjes zijn mensen 
niet geholpen. Tot heden hebben wij voor € 500 aanvragen ontvangen, dus er is nog € 3.840 beschikbaar. Er 
komen zeker nog meer aanvragen. 
 
Namens uw diaconie, Frans de Jong 

  



Warme kamer in Midden-Inn 
In deze tijd van hoge energiekosten blijkt er behoefte te zijn een warme plek. Het Leger des Heils pakt dit als 
volgt op. Citaat Leger des Heils;  
“We leven in dure tijden. veel mensen zullen thuis de verwarming en lampen niet of in ieder geval niet voluit 
aan willen zetten. Het Leger des Heils wil hen niet in de kou laten zitten. Daarom gaan onze buurthuiskamers 
elke dag open. Om te studeren, om een gratis* kopje koffie te drinken, een spelletje te spelen met je kind of 
gewoon een boek te lezen. Onder de naam 'Warme Kamers' willen we ervoor zorgen dat iedereen in de buurt 
een plek heeft waar hij of zij naartoe kan. 
Omdat het Leger des Heils niet in iedere plaats een buurthuiskamer heeft, vragen we ook andere organisaties 
om zich aan te sluiten bij deze acties en een Warme Kamer te openen. Zo leggen we met elkaar een deken 
van Warme Kamers over het land” (einde citaat). 
 
Over dit initiatief is gesproken bij een subsidieaanvraag in het kader van “Zorg en Welzijn”. Aan tafel zitten 
Aafje, AVH ( Activiteiten Vereniging Heerjansdam ), WBV ( Woning Bouw Vereniging Heerjansdam ) en de 
Dorpskerk. Het idee is om te zien of een warme kamer kan worden geboden in Heerjansdam.  
In de subsidieaanvraag is een bedrag opgenomen om gebruikers een gratis kop koffie, thee of fris aan te 
kunnen bieden. Helaas is de aanvraag in eerste instantie beoordeeld door een andere commissie dan de 
bedoeling was. Daardoor is vertraging ontstaan. Tegen de tijd dat u dit leest is het februari, maar dan kan het 
soms nog nijdig koud zijn.  
 

WBV wil zonder kosten een ruimte beschikbaar stellen in de hal van 
Midden-Inn op de begane grond. Dit is een prima verblijfsruimte, die 
altijd warm is. Uiteraard moet bekeken worden op welke tijden de 
ruimte vrij is.  
Verder zijn nog andere vragen te beantwoorden: 
Wie zou van deze mogelijkheid gebruik willen maken? 
Wie zou als gastheer/-vrouw op willen treden? 
Wat vinden de bewoners, wiens deur op deze hal uitkomt? ( De 
sociaal makelaar van de Gemeente Zwijndrecht vraagt dit na. ) 

Nu kan sowieso iedereen terecht in de brasserie, die meestal gewoon open is en lekker warm. Als nadeel 
hiervan kan genoemd worden dat men in deze ruimte geacht wordt iets te gebruiken, wat in de brasserie 
niet gratis kan. Op wifi moet de gebruiker niet rekenen, die is niet sterk genoeg voor een stabiele verbinding. 
Mocht u een antwoord of anderszins een reactie hebben op de genoemde vragen, laat het mij dan weten. 
 
Frans de Jong  
06 13 66 23 79          
fdejong36@kpnmail.nl 
 

LEDENADMINISTRATIE 
Ingekomen berichten van 21 december 2022 tot en met 20 januari 2023 
 
Uitgeschreven 
 
 
Verhuizing 
 
Oud adres:  
Nieuw adres:  
 
 
Oud adres:  
Nieuw adres:  
 
Wijzigingen met betrekking tot de ledenadministratie kunnen doorgegeven worden aan Bert Schop,                                                                 
ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl  

https://www.legerdesheils.nl/buurtwerk
mailto:fdejong36@kpnmail.nl
mailto:ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl


JEUGDRUBRIEK 

  



 
 

  



Kinderlied van de veertigdagentijd 2023 
 

 
  
Het kinderlied ‘”Wij vieren feest” is Paaslied. “Wij vieren feest” is onder meer opgenomen in Opwekking 
KIDS, nr. 232. 
Het lied krijgt een plek in de zondagen van de veertigdagentijd, bij het project  'Wie? Wat? Waar! Wie is 
Jezus?' van BibleBasics. In dat project gaan we zien wie Jezus is en wordt de lijn van het Paasverhaal als rode 
draad gebruikt. Het project start vanaf 26 februari. T/m zondag 19 februari houden we het kinderlied van 
afgelopen maand ‘Mijn God is zo groot’ nog aan. 
 
Heidi Treuniet (Kindernevendienst) en ds. Sjaak Teuwissen 
 

Wij vieren feest 
https://www.youtube.com/watch?v=7n3AdGXVldI  
https://www.youtube.com/watch?v=a9-stPGFzGg  

Wij vieren feest 
omdat Jezus weer leeft 
Wij vieren feest om wat Hij heeft gedaan 
Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft 
Jezus is opgestaan! 
 
Wij vieren feest 
omdat Jezus weer leeft 
Wij vieren feest om wat Hij heeft gedaan 
Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft 
Jezus is opgestaan! 
 

Hij heeft de dood overwonnen 
ons van de zonde bevrijd 
Hij stierf maar dit is het wonder 
Hij leeft in eeuwigheid 
 
Dus zing ik: Halleluja, prijs de Heer 
prijs zijn grote naam 
En zing ik: Halleluja, prijs de grote Koning 
Jezus is opgestaan! 
Wij vieren feest 
omdat Jezus weer leeft 
Wij vieren feest om wat Hij heeft gedaan 
Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft 
Jezus is opgestaan! 
 

Hij heeft de dood overwonnen 
ons van de zonde bevrijd 
Hij stierf maar dit is het wonder 
Hij leeft in eeuwigheid 
 
Dus zing ik: Halleluja, prijs de Heer 
prijs zijn grote naam 
En zing ik: Halleluja, prijs de grote Koning 
Jezus is opgestaan! 
Dus zing ik: Halleluja, prijs de Heer 
prijs zijn grote naam 
En zing ik: Halleluja, prijs de grote Koning 
Jezus is opgestaan! 
Jezus is opgestaan! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=7n3AdGXVldI
https://www.youtube.com/watch?v=a9-stPGFzGg


  

Schoenendoosactie 2022 
4 busjes, 14 personen, 1348 dozen 
Schoenendoosreis 9 – 12 december 2022 
 
Wij vertrokken vrijdagochtend vroeg vanuit Barendrecht en kwamen ‘s avonds om half 11 aan op onze slaapplek, de 
kerk in Torun. Onderweg hadden we in Jakinovo al een aantal dozen gedropt, ook bij een kerk. 
Zaterdag reden we +/- 200 km om een uitdeling mee te maken. 150 Oekraïense kinderen kregen een doos. Er was 
een bijeenkomst georganiseerd door de protestantse kerken waar de kinderen het kerstevangelie te horen kregen. 
Aan het eind van de bijeenkomst kregen alle kinderen een schoenendoos waar zij duidelijk heel blij mee waren. Een 
prachtig cadeau van kind tot kind. 
Zondag hebben we de laatste honderden dozen in een loods gebracht, waar ze met open armen werden ontvangen, 
om weer door te brengen naar de Oekraïne. Er zullen ook daar heel veel blijde kinderen zijn geweest rond de 
kerstdagen. Een lichtje voor hen in deze zo donkere oorlogstijd. 
Iedereen die, op wat voor wijze dan ook, meegeholpen heeft deze actie tot een succes te maken, heel hartelijk dank! 
Ik hoop weer op uw/jouw enthousiasme komend jaar. 
 
Vriendelijke groet, 
Maria Dramountanis 
 

  



  

RONDJE KIJFHOEK 
Terugblik 
De maand januari telde vijf zondagen. 
Het is gebruikelijk dat er op de eerste en derde zondagmiddag een eredienst 
wordt gehouden. De maand begon met 1 januari als eerste zondag. Vanwege het 
familiekarakter van deze dag is besloten de dienst op de tweede zondag te 
houden. Door deze verschuiving werd de tweede dienst op de vierde zondag 
gehouden. Tijdens het schrijven van dit Rondje Kijfhoek moet deze dienst nog plaatsvinden. Hierover de terugblik in 
het kerkblad van volgende maand. 

De achtste januari was een druk bezochte dienst 
met ruim veertig bezoekers, waarin onze dominee 
Sjaak Teuwissen voorging. Aan het begin van het 
nieuwe jaar benadrukte de dominee het thema 
‘Heil en Zegen’. In deze nieuwjaar overdenking 
wist hij de toehoorders mee te nemen in de 
diepere betekenis van de ‘Aäronitische’ of ook wel 
de ‘priesterlijke’ zegenbede uit de Bijbelboek 
Numeri. Deze bede wordt na elke zondagse 
eredienst de gemeente meegegeven, als teken van 
Trouw en Verbondenheid van en met de Eeuwige, 

voor de nieuwe week. 
Na de coronaperiode is er tijdens de diensten niet meer gecollecteerd. In 
plaats daarvan staat er bij het verlaten van kerk, na de dienst, een 
bloemenvaas op een stoel voor de collectegaven. Op verzoek van enkele 
gemeenteleden werd tijdens de nieuwjaarsdienst weer echt ouderwets 
gecollecteerd, met ‘de hengel’. Dit is een zwartfluwelen collectezak 
bevestigd aan een stok van bijna twee meter. Hiermee werd de sfeer en 
charme van vroegere tijden opnieuw ervaren.  
Na de dienst was er een gezellige ontmoeting met elkaar en verschillende 
bewoners van het buurtschap Kijfhoek. 
 
Enkele fotomomenten:                                                        

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

Klazien Monshouwer met Annie en Jaap Gouman 
                                                                                            

 
 
 
 

 
 
 
 

Dominee Sjaak Teuwissen was 

 met zijn eigen ‘kerkfiets’ gekomen. 
Arend en Cisca Haar  
met Herman Korf 



  

Collecten en giften 
Het jaar 2022 hebben we financieel met grote dankbaarheid afgesloten.  
Er werden 25 erediensten gehouden. Deze diensten werden door 870 gemeenteleden en gasten bijgewoond. Aan collectegelden 
is door u als Kijfhoekse kerkgemeenschap met uw liefde en betrokkenheid een totaalbedrag van €  6.674,05 aan uw polderkerk 
gegeven. Het bestuur van de Stichting Behoud Kijfhoekkerk is u bijzonder erkentelijk. Maar bovenal gaat onze dank, waarin úw 
persoonlijke dank als gemeentelid ook is besloten, naar onze Hemelse Vader, die dit in het voorbije jaar met en door u heeft 
mogelijk gemaakt.  
In de bus ‘Groot Onderhoud’ die na de diensten, buiten aan de lantaarnpaal was bevestigd, heeft u allen, vorig jaar, nog eens 
een bedrag van €  2.120,00 aan giften bijeengebracht.  
 
Desgewenst kunt u uw bedrage aan een dienst en/of uw gift ook overmaken op bankrekening NL26RABO 0397 6092 80 t.n.v. 
Stichting Behoud Kijfhoekkerk. 
Hiermee kunnen wij, samen met u, onze traditionele erediensten en het onderhoud van onze polderkerk in stand houden. 
Hartelijk dank voor uw financiële  steun, uw bezoek én uw betrokkenheid. Echter wel in het besef van de afhankelijkheid van 
onze Eeuwige God.             
 

Gastpredikanten  
Tijdens de 25 diensten vorig jaar hebben de volgende (gast-)predikanten ons het Evangelie met elk hun eigen persoonlijke 
inbreng en betrokkenheid  doorgegeven in onze Kijfhoekkerk: 
Ds. J. Teeuwissen  Ds. J. Breure  Ds. J. W. Sterrenburg Pastor Wim Wiersma 
Ds. W. Hendriks  Ds. J. Reehorst  Ds. L. C. van der Eijk Ds. J. Schaap 
Ds. P. van Veldhuizen Ds. R. Antes  Ds. A. Groen  Ds. C. Hendriksen 
Ds. G. J. van Beek  Ds. R. van Loon 
 
Verschillende gastpredikanten, als ook onze eigen dominee Sjaak Teuwissen, zijn in meerdere erediensten in de Kijfhoekkerk 
voorgegaan. Bijzonder te vermelden is dat in voorgaande jaren, vanwege hun persoonlijke betrokkenheid met het intieme, zeg 
maar familiekarakter in onze polderkerk, er ook gastpredikanten zijn, die de voorgeschreven geldelijke vergoeding met en/of de 
reiskosten naar rato aan de Kijfhoekkerk hebben terug geschonken. De tweewekelijkse contacten,  vóór, tijdens en na de 
diensten, tussen de dominee, gemeenteleden en gasten is altijd bijzonder ontspannen en in een gemoedelijke persoonlijke 
sfeer. De ‘keelmix’ die aangeboden wordt, in de vorm van zachte dropjes, griotten en groentjes wordt door predikant en 
bezoeker als een ware ‘keel- en stembandenmassage’ ervaren. Onze polderkerk klinkt tweewekelijks daarbij als een kathedraal. 
In veel reacties klinkt de dankbaarheid door tot Eer aan onze Eeuwige om zowel het Evangelie als de Lofzang in de Kijfhoekkerk 
gaande te houden.  
 

De Kijfhoekkerk uit de oude doos….. 
Wat is het geweldig als je tot een ontdekking komt….  Ik moest daarbij denken aan enkele teksten uit zowel het Oude, als het 
Nieuwe Testament. De profeet Jesaja moet via de Eeuwige doorgeven dat ….’het geknakte riet niet zal worden verbroken en de 
kwijnende vlaspit niet zal uitdoven, voordat de Eeuwige het oordeel tot overwinning ! ! heeft uitgebracht’….  Deze tekst wordt 
nog een keer herhaald én verteld door Mattheus in zijn evangelie. Lees maar na in respectievelijk Jesaja 43 : 3  en Mattheus 12: 
20 in de NBG-51 vertaling. 
 
In het archief van onze polderkerk kwam ik, door een ouderling van de Kijfhoekkerk, een handgeschreven overzicht tegen, waar 
in de geest van voornoemde Bijbelteksten, de gedrevenheid aan volgende generaties wordt doorgegeven. Als aan het eind van 
de jaren zestig, begin zeventiger jaren van de vorige eeuw, een schaduw over de Kijfhoekse kerkgemeenschap dreigt te komen, 
is het de Geest van Boven, die Redding aanreikt. Door natuurlijk verloop is er geen uitzicht op het in stand houden van een eigen 
kerkenraad, kerkvoogdij en diaconie in de polderkerk. Het kerkelijk bestuur van Hervormd Heerjansdam reikt de broederlijke 
hand en in goed overleg wordt de Kijfhoekse kerkgemeenschap liefdevol organisatorisch ondergebracht binnen de destijds 
Hervormde Gemeente Heerjansdam.  
Hieronder het handgeschreven overzicht: 
 
….Enkele punten uit een tijdsverloop van zeven jaar: 
Februari 1968 mevrouw Belder overleden.  
24 april 1968 neemt diaken en koster (35 jaar) afscheid van Kijfhoek en vertrekt naar H.I.-Ambacht en wordt benoemd tot Ridder 
in de orde van Oranje Nassau en een goud horloge van de bewoners van Kijfhoek. 
Maart 1968 wordt een commissie van Beheer benoemd tijdens een gemeenteavond om de zaak lopende te houden. De 
commissie leden zijn: P. H. Rozendaal, W. Don en T. van de Berg. 
In 1969 wordt de kosterswoning opgeknapt voor fl. 18.509,05  (Ned.  guldens !) , en wordt het echtpaar Van Helden, het nieuwe 
kostersechtpaar. Ook wordt een oliekachel in de kerk geplaatst ter vervanging van de oude kolenkachel, geschonken door de 
fam. Stehouwer uit de Noordoostpolder.  
Oktober 1970 wordt een nieuwe oliestookverwarming in de kerk in gebruik genomen, betaald van de opbrengst van oud papier. 
De familie Rijkaart van Capelle wordt na het vertrek van de familie Van Helden het nieuwe kostersechtpaar. 



  

In 1972 wordt Kijfhoek een wijkgemeente van Heerjansdam, echter met behoud van een eigen administratie en 
financieel beleid. 
Er worden bomen langs de weg geplant, net als in vroeger jaren. 
In oktober 1973 worden de koperen kronen ingewijd. Ook deze zijn betaald uit de opbrengst van het oud papier en 
giften. Kosten hiervoor fl. 4.470,80  (Ned. guldens !).  
In november 1973 zo’n 400 pannen van het kerkdak gestormd! Van een slooppand andere pannen gekocht en met 
vrijwilligerswerk de zaak weer in orde gebracht. 
In april 1974 waaiden aan de westkant van de kerk twee oude wilgenbomen om. Van de gemeente Zwijndrecht tien 
jonge populieren gekregen en welke langs de gracht aan de westzijde zijn gepoot. 
Kerstmis 1974 worden de keukenstoelen in de kerk vervangen door echte kerkstoelen. Ook deze zijn uit de opbrengst 
van het oud papier en giften betaald…… 
 
Zo zien we dat ook onze kleine en bescheiden kerkje in de Kijfhoekse polder kan en mag blijven bestaan door de 
inspirerende Geest in mensen door tijd en eeuwen heen, …..nu al bijna zevenhonderd !!  jaar in het buurtschap 
Kijfhoek.  
 
De Kijfhoekkerk blijft open 
Voor individueel bezoek blijft de Kijfhoekkerk open. In enkele opengeslagen Bijbelse dagboeken zijn er woorden van 
troost en bemoediging te vinden. Voorin de kerk staat de brandende Paaskaars als symbool en teken van hoop naast 
een afwisselend herfstboeket uit de Kijfhoekse polder. Met rustige achtergrondmuziek is het een verademing een 
doordeweeks moment van rust te ervaren. Er is gelegenheid om zelf, gratis koffie, thee, water of frisdrank te nemen, 
alsmede een flacon met handgel voor hygiëne. Een verwijzing naar toiletbezoek, giften en informatiemateriaal is 
aanwezig. U bent en blijft van harte welkom, waar dagelijks een stoel voor u klaar staat. 
 
Kerkdiensten in Kijfhoek 
In de komende maanden zijn gepland: 
zondag  5 februari ds. A. Groen uit Rijsoord, 
zondag 19 februari met onze predikant ds. Sjaak Teuwissen,  
zondag   5 maart onze voormalige dominee Johan Breure, 
zondag 19 maart onze oud-predikant ds. Leo van der Eijk, 
 
Zoals gebruikelijk beginnen we om drie uur (15.00u.). 
Ook op deze zondagmiddagen staat er een stoel uitnodigend voor u gereed. 
Voor vragen, of aanvullende ideeën voor de kerkdiensten en verzoeken van gemeenteleden en gasten, bel mij dan 
even, tel. 06 – 3650 1396, of via WhatsApp, e-mail dendijk@hetnet.nl  
Bezoek ook onze website www.kijfhoekkerk.nl  
 
Tenslotte 
Ook in de februarimaand blijven we naar elkaar omkijken, of we sturen bij gelegenheid eens een kaartje. Een kleine 
moeite, maar met groot plezier! 
 
In de digitale versie van het kerkblad zijn alle andere foto’s in kleur te zien. 
Als u beschikt over e-mail, kunt u zich hiervoor aanmelden bij de redactie:                            
Kerkblad Samengaan Heerjansdam:     samengaan@kerkheerjansdam.nl  
Een goede en Zegenrijke maand toegewenst. 
 
Een goede groet, 
Joop Wiekeraadt 
 

mailto:dendijk@hetnet.nl
http://www.kijfhoekkerk.nl/
mailto:samengaan@kerkheerjansdam.nl


  

INGEZONDEN 
 

LESBOS I Raakt het jou nog? HELP MEE 
Er is geen kleding meer om uit te delen aan de mensen die net aankomen in het kamp. Dit klinkt dramatisch en dat is 
het ook. De voorraad mannenkleding is zo klein geworden dat we de mannen niet meer warm kunnen houden en 
ook de damesschoenen- en jassen raken op. We zouden het niet snel zo vragen, maar we hebben jullie hulp nu écht 
nodig. 
 
Direct een geldbedrag doneren zodat wij op Lesbos kleding in kunnen kopen: 
https://tikkie.me/pay/CRR/5bbaRP54zpiaw8xnLKfddX 
 
Maar je kunt ook artikelen inleveren!  
Waar we naar op zoek zijn: Heren – en damesschoenen, en heren- en damesjassen*. 
 
Veel mensen die aankomen in het kamp op Lesbos hebben in Turkije dagenlang in de bosjes gelegen om op het 
juiste moment de oversteek te maken, zijn vies en nat geworden in de boot en hebben zich vervolgens verstopt om 
niet gevonden te worden door de politie. Ze hebben vaak al hun spullen achtergelaten voordat ze aan boord gingen, 
omdat de opblaasboten anders te zwaar zouden worden. Het enige wat velen van hen nog hebben zijn de kleren aan 
hun lijf. Als ze aankomen in kamp zijn ze nat, gescheurd en smerig. 
Partner Eurorelief heeft de taak om mensen op te vangen die net aangekomen zijn, afgelopen maand waren dit er 
zo’n 200, mannen, vrouwen en kinderen. Mensen krijgen een plekje in een plastic huisje, vaak samen met zo’n 10 
anderen. Ook kregen de mensen tot voor kort een pakket met een schoon setje kleding, hygiëneartikelen en een 
deken. Alleen is dat nu niet meer mogelijk. De voorraden raken op en vooral aan mannenkleding is een groot gebrek. 
We hebben uw hulp hard nodig. 
Raakt het jou nog? Help ons mee om deze vluchtelingen te kunnen kleden! 
*wat we precies nodig hebben: 
● Herenschoenen (sneakers, wandelschoenen) 
● Damesschoenen (sneakers, wandelschoenen) 
● Herenjassen (M, L, XL) 
● Damesjassen (M, L, XL) 
● Herenbroeken (S, M, L, XL) 
● Herentruien (S, M, L, XL) 
Inleveren kan in de loods van CRR of bij 1 van onze inzamelpunten.  

In Heerjansdam is er ook een verzamelpunt in de garage van de pastorie, de Manning 2. 
 
Vanwege de snel veranderende situatie op Lesbos hebben we direct een geldbedrag beschikbaar gesteld om zo snel 
te kunnen schakelen en hulp beschikbaar te stellen voor de new arrivals in kamp Mavrovouni op Lesbos.  
Mannenkleding is in de volle breedte van de bediening van Stichting CRR een uitdaging om voldoende in te zamelen, 
help jij ons door ook inzamelpunt te worden? Dit kun je worden door te mailen naar info@stichtingcrr.nl Wij nemen 
dan z.s.m. contact met je op! 
 
In Heerjansdam is er ook een verzamelpunt in de garage van de pastorie, de Manning 2. 
Meer informatie bij Maria Dramountanis – T: 06-23263398 
 

 
 
Meer info: www.stichtingcrr.nl    

https://tikkie.me/pay/CRR/5bbaRP54zpiaw8xnLKfddX
mailto:info@stichtingcrr.nl
http://www.stichtingcrr.nl/
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Protestantse Gemeente Heerjansdam /Kijfhoek 
Het Kerkelijk Bureau is open op dinsdagavond van 19.00 uur 
tot 20.00 uur en e.v.t op afspraak in de Boomgaardkerk, 
Dorpsstraat 42a, 2995XH  
Postadres: postbus 92, 2995 ZJ Heerjansdam.  
 
e-mail: ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl 
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Voorganger: 
Ds. Sjaak Teuwissen 
Tel. 078-647 52 45 / 06 20 50 30 99 
e-mail: sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl 
 
Scriba:  
Liesbeth Schop-Berkhout, Kersentuin 3, 2995 XR,  
tel. 078-6772480, e-mail: scriba@kerkheerjansdam.nl 
 
Diaconie: 
Frans de Jong , Sportlaan 43  2995 VN 
Tel. 06 13 66 23 79, e-mail: fdejong36@kpnmail.nl 
 
Diaconie Heerjansdam, rekening: NL61 Rabo 0305 4267 37 
ZWO Heerjansdam, rekening: NL65Rabo 0308 9128 45 
Boomgaardkerk: 
Dorpsstraat 42a, 2995 XH Heerjansdam, tel. 078-6771530 
Dorpskerk: 
Molenweg 8, 2995 BL Heerjansdam, tel. 078-6772826 
Kerk te Kijfhoek: 
Kerkgebouw Kijfhoek 30, 3335 LE Zwijndrecht  
 
Overige kerkelijke gegevens 
Voor de hier niet genoemde gegevens wordt verwezen naar 
de website: www.kerkheerjansdam.nl 

INGEZONDEN 

 
 
Duo Upon the Wind, bestaande uit Remco 
Jacobs, zang en gitaar en Sabine d’Hont, diverse 
blokfluiten, speelt een Engelse programma met 
oude muziek van o.a. Dowland, Holborne en 
Purcell, gecombineerd met enkele moderne 
composities. Een apart programma door twee 
professionele en ervaren musici, met veel 
afwisseling: naast mooie langzame melodieën 
ook snelle en opzwepende dansen, met daarbij 
enkele oude en nieuwe songs. Zo hoort u een 
mooi ingetogen liefdeslied van Dowland uit de 
16e eeuw naast songs van Remco Jacobs.  
Zaterdag 18 februari. Aanvang: 16.00 uur. 
Dorpskerk, Kerkplein 13, 3342 BJ H.I.Ambacht. 
Toegang: € 10,00. Jongeren tot 18 jaar gratis. 
Nadere informatie: www.duyschot.nl.  
Facebook: Duyschot Concerten.  
 

 
Zondagavondzang in de Bethelkerk in 
Zwijndrecht 
Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor 
de zondagavondzang op zondag 19 februari, 
aanvang 19.30 uur, in de Bethelkerk aan de 
Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht.  
Wim de Penning geeft leiding aan koor- en 
samenzang. De organist van deze avond is Bert 
Kruis. We openen deze zondagavondzang met 
het lied:  Samen in de naam van Jezus’. Het koor 
zingt ‘Ik zoek mijn onderkomen’, en ‘Finale’ uit 
Jozef’. We sluiten de avond af met het bekende 
lied: 'Heer geef ons de kracht’. 
De toegang is gratis. Wel is er aan de uitgang een 
collecte voor bestrijding van de kosten.   
Alle informatie over de zondagavondzang en over 
ons koor vindt u ook op www.bethelkerkkoor.nl.  
Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht,  
Ries Knook 
 

mailto:fdejong36@kpnmail.nl
http://www.duyschot.nl/
http://www.bethelkerkkoor.nl/

