
Weekbrief 29 Januari 2023  

Voorganger: ds. Sjaak Teuwissen  

Orgel: Dhr L. Kievit  
                                 

Inleiding op de dienst  

Koning en profeet, Achab en Elia, en mét hen de afgod Baäl en de God van Israël: ze staan lijnrecht tegenover 

elkaar. Deze confrontatie: het moest er van komen. De setting is 

een kurkdroog land waar in geen jaren regen is gevallen. Het 

strijdtoneel is de berg Karmel waar de profeet Elia en de Baälpriesters het strijdperk betreden. Wie is de ware 

God? En wie wijst namens Hem de weg: zijn dat afgodsprofeten en een heidense koning, of is dat Gods profeet? 

Het zijn hooguit retorische vragen voor wie dit verhaal al kent, al blijft deze indrukwekkende Bijbelse vertelling 

tot de verbeelding spreken.  

In wie of wat kunnen we de Baäl(s) van onze tijd ontmaskeren? Wie of wat is ons kompas? Op wie koersen wij, 

en komen wij daar ronduit voor uit? Dit verhaal leert ons in ieder geval dat je niet én Baäl én de God van Israël 

kunt dienen. Daarom luidt de kernvraag, tevens thema van deze dienst: voor wie ga jij door het vuur? We lezen 1 

Koningen 18 en 2 Timoteus 1: 6 t/m 10.   

Liturgie:   

Welkom en mededelingen  

Intredelied: Psalm 140: 1 “Bescherm mij Heer behoed mijn leven”  

Moment van stilte; Bemoediging & Groet  

Zingen: Lied 140: 6 en 8 “Doe Heer het kwaad waarvan zij dromen”/ Ik weet de Heer zal vonnis wijzen  

Inleiding op de dienst  

Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis:340b “Ik geloof in God de Vader”  

Gebed bij de opening van Gods Woord  

Kindermoment  

Kinderlied “Mijn God is zo groot”  

Eerste Schriftlezing: 1 Koningen 18 (NBV 21)  

Luisterlied: “Recht door zee” - lied van Elia, Stef Bos  

Tweede Schriftlezing: 2 Timoteus 1: 6 – 10 (NBV 21)  

Zingen: 361: 1, 2, en 7 “Er heeft een stem gesproken”  

Verkondiging: ‘voor wie ga jij door het vuur?  

Zingen: NLB 908: 1 en 7 “Ik heb U lief o mijn beminde”  

Dankgebed, voorbeden, stil gebed Onze Vader  

Mededelingen  

Inzameling van de gaven 1e Diaconie, 2e kerkenwerk  

Slotlied: 418: 1 en 2 “God schenk ons de kracht”  

Zegen  

Antwoord op de zegen  NLB 418: 4 God schenk ons de kracht  

Lied: 716: “Dit is de tijd van Elia”  

  

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie, thee of fris achter in de kerk.  

  

Agenda:  Volgende week zondag is er om 9.30 uur dienst met Ds. L.C. van der Eijk uit Zwijndrecht  

En ‘s middags is er om 15.00 uur dienst in Kijfhoek met D.S. A. Groen uit Rijsoord.  

Eo Jongerendag  

Zaterdag 3 juni hopen we met een groep jeugd en begeleiding naar de EO jongerendag te gaan. Het grootste 

christelijke jeugd evenement van het jaar vindt dit jaar plaats in Ahoy Rotterdam. Jongeren die mee willen 

kunnen zich opgeven bij de jeugdleiders of stuur een berichtje naar 06-57166613 voor 6 februari. Voor deze 

dag vragen we een bescheiden bijdrage van €5,00 per persoon. Voor vervoer wordt gezorgd.   

 


