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BIJBELLEESROOSTER VOOR DE JANUARI 
 
zondag 1 januari Numeri 6:22-27 Moge de Heer u zegenen 
maandag 2 januari Psalm 89:1-19 Eeuwige liefde 
dinsdag 3 januari Psalm 89:20-38 Nooit breek ik mijn woord 
woensdag 4 januari Psalm 89:39-53 Waar is uw liefde van vroeger? 
donderdag 5 januari Numeri 9:15-23 De wolk die rust 
vrijdag 6 januari Mattheüs 2:1-12 Waar is de koning? 
zaterdag 7 januari Mattheüs 2:13-23 Een vroege vlucht 
zondag 8 januari Mattheüs 3:1-12 Een stem roept in de woestijn 
maandag 9 januari Mattheüs 3:13–4:11 En dan komt U naar mij? 
dinsdag 10 januari Psalm 20 Anderen vertrouwen op paarden 
woensdag 11 januari Spreuken 16:1-9 Vertrouw bij je werk op de HEER 
donderdag 12 januari Spreuken 16:10-22 Inzicht boven zilver 
vrijdag 13 januari Spreuken 16:23-33 Wees zoet voor de ziel 
zaterdag 14 januari Jesaja 41:1-7 Zet het beeld met spijkers vast  
zondag 15 januari Jesaja 41:8-20 Wees niet bang 
maandag 16 januari Jesaja 41:21-29 Kijk, daar zijn ze! 
dinsdag 17 januari Spreuken 17:1-14 Beter droog brood 
woensdag 18 januari Spreuken 17:15-28 Een grote mond  
donderdag 19 januari Spreuken 18:1-12 Met andere woorden  
vrijdag 20 januari Spreuken 18:13-24 Koester je tong 
zaterdag 21 januari Psalm 63 Ik ben aan U gehecht 
zondag 22 januari Mattheüs 4:12-17 Schitterend 
maandag 23 januari Mattheüs 4:18–25 Als een lopend vuurtje 
dinsdag 24 januari Spreuken 19:1-14 Een dwaas dwaalt 
woensdag 25 januari Spreuken 19:15-29 Luister naar raad 
donderdag 26 januari Psalm 60 Keer ons lot ten goede 
vrijdag 27 januari 1 Korintiërs 1:1-9 Verankerd 
zaterdag 28 januari 1 Korintiërs 1:10-17 Onverdeeld  
zondag 29 januari Psalm 37:1-11 Blijf kalm 
maandag 30 januari Psalm 37:12-24 Ga met vaste tred 
dinsdag 31 januari Psalm 37:25-40 Blijf op de weg 
woensdag 1 februari Spreuken 20:1-10 Brallen en brullen 
donderdag 2 februari Spreuken 20:11-20 Twee maten 
vrijdag 3 februari Spreuken 20:21-30 Twee gewichten 
zaterdag 4 februari 1 Korintiërs 1:18-31 Wat niets is, heeft God uitgekozen 
zondag 5 februari 1 Korintiërs 2:1-9 Wat het oor niet heeft gehoord 

 

 



MEDITATIE 
 

Mattheus 18: 21-35 ;  Vergiffenis, genade Gods ? 
  
In dit gedeelte van het evangelie stelt Petrus een vraag aan Jezus: Heere, hoe vaak zal mijn broeder tegen mij zondigen, en ik 
hem vergeven? Tot zevenmaal? 
Je broer of zus zeven maal vergeven is nogal edelmoedig, vindt Petrus. 
Er moet tenslotte wel een grens worden getrokken. 
Echter het antwoord van Jezus loogt er niet om, niet zevenmaal maar zeventig maal zeven keer. 
Geen beperking, steeds weer opnieuw. 
  
Lees de gelijkenis van Jezus.  
Daarom gelijkt het Rijk der Hemelen op een koning die rekening en verantwoording wilde vragen aan zijn dienaren. 
Toen hij hiermee begon, bracht men iemand bij hem die tienduizend talenten schuldig was. 
Daar hij niets had om te betalen, gaf de heer het bevel hem te verkopen met vrouw en kinderen en al wat hij bezat om zo zijn 
schuld te vereffenen. 
Maar de dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: 
Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. 
De heer kreeg medelijden met die dienaar, liet hem gaan en schold hem de geleende som kwijt. 
Toen de dienaar buiten kwam, trof hij daar een andere dienaar die hem honderd denariën schuldig was.  
Hij greep hem bij de keel en zei: Betaal wat je schuldig bent! 
De andere dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: heb geduld met mij en ik zal u betalen. 
Maar hij weigerde, liet hem zelfs in de gevangenis zetten, totdat hij zijn schuld betaald zou hebben. 
Toen nu de overige dienaars zagen wat er gebeurd was, waren zij diep verontwaardigd en gingen hun heer alles vertellen. 
Daarop liet de heer de dienaar roepen en sprak: Jij, lelijke knecht, heel jouw schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je mij er om 
gesmeekt hebt. 
Had jij dan geen medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik met jou medelijden heb gehad? 
En in toorn ontstoken, leverde zijn heer hem over aan de beulen, totdat hij zijn hele schuld zou hebben betaald. 
Zo zal ook de hemelse Vader met ieder van u handelen die niet zijn broeder van harte vergiffenis schenkt.  
Ter vergelijking om aan te tonen hoe schandalig die ene dienaar handelde tegen de andere dienaar. 
De eerste knecht van de koning was schuldig aan zijn heer 100.000.000 daglonen en de tweede knecht 100 daglonen. 
  
Dit verhaal is van alle tijden. Het verandert nooit. Wellicht zijn er velen onder ons die voor het eten het "Onze Vader" bidden. 
En in alle eerlijkheid moet ik erkennen dat het weleens snel en ondoordacht wordt opgezegd. 
Maar als we het met alle aandacht opzeggen, realiseren we dan wel hoe groots de zin is: 
Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.  
Het is zo simpel om dit met de mond te belijden, prachtig idee, tot er iets zich aandoet om te vergeven. 
Gemakkelijk is het niet om vergeving te schenken. Het is een genade van God. 
Het pad van de verzoening kent geen einde en van harte vergiffenis schenken is een genade, waarom we mogen bidden. 
We kunnen dit niet uit onszelf. We gelijken op die lelijke knecht. 
God is altijd goed voor ons. Wij zijn zo hard voor de anderen die ons ergeren. 
Heere, ontferm u over ons en wek de zachtheid in mij.   
Elkaar vergiffenis schenken is een plicht voor iedere gelovige, maar ook een heerlijke plicht ! 
  
De Engelse schrijver Shakespeare noteerde:  
Barmhartigheid is twee keer een zegen- het zegent hem die geeft en hem die ontvangt. 
Leven in een omgeving waar barmhartigheid bestaat, is een leven in een sfeer van vrede, genezing en groei. 
  
Bid u met mij mee:  
Heer, ik bid voor hen die mij pijn hebben gedaan, ook al kan ik ze nu niet veel goeds wensen, toch bid ik dat ik het op een dag 
wel mag doen.  
Gezegend de mens die dit kan zeggen. 
  
  
Bas Roobol 
  
Meditatie geïnspireerd door website  "gewijde ruimte". 
 

  



SENIORENVERJAARDAGEN 
Wil Ouwerkerk-van Duin, Develweg 8c, 2995 XC Heerjansdam, tel: 06-11249600  
Emailadres: wil.ouwerkerk@gmail.com 
 
Verjaardagen in januari  
5 Mevr. C. Mulder - van Kleij, Sportlaan 10A-14, 2995VN, 91 jaar  
5 Mevr. T.M. Stip - van Gameren, De Hoef 10, 2995VT, 82 jaar  
12 Dhr. J. van Dijk, Ds. J.A. Visserstraat 9, 2995AK, 96 jaar  
13 Dhr. P.H. Donker, Vlasakkers 7, 2995AV , 83 jaar  
22 Dhr. P. Leenheer, Langeweg 482, 2995BJ  
26 Dhr. J.A. van Driel, Grondzeiler 11, 2995CC, 87 jaar  
28 Mevr. G. van Turenhout – Visser, Mollenburgseweg 14, 4205HA GORINCHEM 95 jaar  
28 Dhr. G. van Loenen, Jhr. V. P. A. Beelaerts van Bloklandlaan 24, 2995 VB, 83 jaar  
 
Verjaardagen eerste week februari  
3 Mevr. M.T. Gouman - van Gameren, Jhr. v Tets v Goudriaanlaan 3, 2995BT  
Namens de Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek van harte gefeliciteerd en een goede dag toegewenst!  
 
Vermelding verjaardagen in het kerkblad  
Verjaardagen van kerkleden die 78 jaar hopen te worden, staan vermeld in Samengaan. Met het oog op de wet op 
de privacy dienen genoemden hiervoor toestemming te geven. Tot voor kort werd u hiervoor benaderd, telefonisch 
of persoonlijk. Nu steeds minder mensen in het telefoonboek staan, is de nieuwe regel dat u zelf aangeeft wanneer u 
niet vermeld wilt worden. Wanneer u dat niet heeft aangegeven, vindt vermelding plaats in het kerkblad.  
 
Let op! NIEUW Vermelding huwelijksjubilea in het kerkblad  
In het pastoraat is besloten dat bovenstaande regel ook geldt voor huwelijksjubilea m.i.v. jan. ‘23. Voor de 
duidelijkheid: U geeft zelf aan of u wel of niet vermeld wilt worden in het Samengaan.  
 
Vriendelijke groet,  
Wil Ouwerkerk  
 

Na het overlijden van Ada Maria Viergever-Spoel heeft u ons veel inspirerende kaarten gestuurd, 
uw hartverwarmende brieven hebben ons ontroerd. Uw medeleven heeft ons diep geraakt. 
Speciale dank gaat uit naar Ds. Teuwissen die, onvermoeibaar, ons met pastorale zorg heeft omringd. 
 
Namens de familie, Peter Viergever 

 
Mijn eerste stapjes 
Na 7 maanden was het eindelijk zover: een oproep voor de operatie. 
Tijd genoeg gehad om me voor te bereiden, zou je zeggen, maar best lastig als je niet weet wat er allemaal gaat 
komen. Het was tenslotte mijn allereerste operatie. 
Van te voren al veel bemoedigende reacties uit mijn omgeving en de gemeente gehad.  
Ik moest me om 7 uur in de ochtend melden. Om 8 uur mocht ik van de anesthesist een diepe teug zuurstof innemen 
en….. om 12 uur werd ik wakker op zaal. Een wonderlijke ervaring. Helemaal niks van de tussenliggende tijd 
meegekregen. Waar blijft de tijd? Zou dat ook zo zijn als we ontslapen? 
Een uurtje later kwam de chirurg vertellen dat de operatie goed gelukt was. Kort daarna kwam de fysiotherapeute 
me helpen met mijn eerste wankele stapjes. Onwennig het bed uit en slap in de knieën een rondje lopen op de gang. 
Onzeker of het zou lukken, want ook de narcose kon nog in de benen zitten. Maar stap voor stap kwam ik weer 
dichter bij mijn veilige bed. Eigenlijk ging het best goed. De operatie was inderdaad goed geslaagd. Alles deed het 
nog. Na een nachtje ter controle mocht ik de volgende dag alweer naar huis om verder voorzichtig te revalideren. 
Opdracht van de zuster was om vooral de eerstkomende weken niks te doen. Dat wordt nog lastig. 
Ik wil jullie allemaal bedanken voor je kaartje, e-mailtje, app-bericht, aandacht en gebed.  
 
Hartelijke groet, 
Chris Grootendorst 



KERKDIENSTEN IN JANUARI 
Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

1 januari Nieuwjaarsdag 

9.30 u. 
Ds. A. van den Berg 

Zuid-Beijerland 
 

Kindernevendienst & oppas 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugd 

 

8 januari 

9.30 u. 
Anders dan Anders dienst 

Ds. J. Teuwissen 
 

Kindernevendienst & oppas 
Collectes: 1. Onkosten ADA-diensten 2. Diaconie 

15.00 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
 
 
Collecte: Kerkenwerk 

15 januari 

9.30 u. 
Ds. J. Breure 

Viering Heilig Avondmaal 
 

Kindernevendienst & oppas 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

 

22 januari 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

Bevestiging ambtsdragers 
 

Kindernevendienst & oppas 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

15.00 u. 
Ds. W. van Herrewijnen 

Zwijndrecht 
 

 
Collecte: Kerkenwerk 

29 januari 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Kindernevendienst & oppas 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

 

5 februari 

9.30 u. 
Ds. L.C. van der Eijk 

Zwijndrecht 
 

Kindernevendienst & oppas 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

15.00 u. 
Ds. A. Groen 

Rijsoord 
 

 
Collecte: Kerkenwerk 

Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

  



 
 
Beste allemaal, 
Afgelopen ADA-dienst zijn er veel van u aan de slag gegaan met hun talenten. U kreeg daar €2 voor mee. 
Er zijn echt heel veel grote en kleine acties gestart. 
Hoe gaan we dat nu aan elkaar laten weten en hoe kunnen jullie de opbrengsten aan ons geven in contanten of 
overmaken op een rekening nummer? 
De opbrengst zal ten goede komen aan de Rainbow Angels. Eva kan voor het nieuwe schooljaar dan lesboeken 
aanschaffen. 
De kinderen hebben zoveel verschillende dingen gedaan Wat een talenten zagen we voorbij komen. Als jullie het 
leuk vinden kun je het geld dat jullie met je talenten hebben opgehaald ook mee brengen naar de kerk op 8 januari. 
In de dienst van 8 januari kan dus jong en oud de opbrengst meebrengen, of als het makkelijker is kan het 
overgemaakt worden naar NL85INGB0678274967 t.n.v. Eva Steen o.v.v talenten. 
Als er foto of filmpjes zijn willen wij die graag in de dienst laten zien. Stuur ze een week van te voren op naar 
Liesbeth Grootendorst. 
Als u een vrije gift wilt geven voor de schoolboeken kan dat natuurlijk ook. 
 
Graag tot 8 januari. 
Groet van het ADA team 



MET HET OOG OP DE ZONDAG  
 
DORPSKERK 
 
8 januari ADA-dienst 
Deze zondag de tweede dienst van het tweeluik over het vermenigvuldigen van onze talenten. Bijzonder en 
enthousiasmerend om te zien en te merken hoe na de dienst van 13 november velen van ons – onder wie veel 
kinderen – concreet aan de slag zijn gegaan. De invulling van de ADA-dienst van 8 januari is op moment van schrijven 
nog niet bekend, maar mogelijk dat de ADA-commissie elders in dit kerkblad al een tipje van de sluier oplicht. 
 

22 januari 
1 Koningen 17: 7 t/m 24 en Lucas 7: 11 t/m 17 zijn twee Bijbelteksten 
die op elkaar ‘rijmen’. In beide verhalen gaat het om een overleden 
jongen – zoon van een weduwe - die tot leven wordt gewekt: door 
Elia; c.q. door Jezus. Als we het tot ons door laten dringen: uitermate 
indringende vertellingen. Wat vertellen ze óns precies? Het thema 
van de dienst deze zondag is ‘levensadem’. 
Tijdens deze dienst wordt Ada Nieuwstraten-Huizer geïnstalleerd als 
pastoraal medewerker t.b.v. sectie 1. Heerjansklank zingt, Jacco Steen 
bespeelt de toetsen.  
  
29 januari 
Koning en profeet, Achab en Elia, en via hen de afgod Baäl en God van 
Israël: ze staan lijnrecht tegenover elkaar. Deze confrontatie, het 
moest er van komen. De setting is een kurkdroog land waar in geen 
jaren regen is gevallen. Het strijdtoneel is de berg Karmel waar de 
profeet Elia en de Baälpriesters het strijdperk betreden. Wie is de 
ware God? En wie wijst namens Hem de weg, zijn dat afgodspriesters 
en een heidense koning, of is dat Gods profeet? Het zijn hooguit 
retorische vragen voor wie dit verhaal al kent, al blijft deze 
indrukwekkende Bijbelse vertelling tot de verbeelding spreken. 
 In wie of wat kunnen we de Baäl(s) van onze tijd ontmaskeren? Wie 
of wat is ons kompas? Want dit verhaal leert ons in ieder geval dat je 
niet én Baäl én de God van Israël kunt dienen. Daarom luidt de 
kernvraag, tevens thema van deze dienst: “Voor wie ga jij voor het 
vuur?” We lezen 1 Koningen 18 en 2 Timotheüs 1: 6 t/m 10. Dhr. Leo 
Kievit bespeelt deze dienst het orgel. 
  

 
Kijfhoekkerk 
 
8 januari 2023  
Opeens leven we in 2023. Een nieuw jaar. Een jaar dat we op 8 januari als geloofsgemeenschap rondom de 
Kijfhoekkerk beginnen met de Heer onze God en met elkaar. Om ons er bij te laten bepalen dat onze ‘tijd van leven’ 
door onze God wordt gegeven. Om ons te bedenken dat de keuzes, misschien wel de goede voornemens die we voor 
2023, de hoop en het verlangen die we koesteren, iets te maken zouden kunnen hebben met wat God met ons voor 
heeft. En om Gods zegen te vragen over dit nieuwe jaar. 
Een gezegend nieuwjaar, centraal staat in deze dienst de zegenspreuk die we herkennen van de wekelijkse zegen in 
kerkdiensten , en die is gebaseerd op de zogeheten ‘Aäronitische’ of ‘priesterlijke’ zegen uit Numeri 6: 22 t/m 27. 
Het thema van deze dienst luidt ‘Heil en Zegen’. Jacco Steen bespeelt het orgel. En natuurlijk wensen we elkaar 
rondom deze dienst een gezegend 2022 toe.  
Na afloop van de dienst is er een nieuwjaarsontmoeting met kerkgangers en buurtgenoten van de Kijfhoekkerk. Van 
harte welkom! 
 
Ds. Sjaak Teuwissen  
 



VAN DE BEMANNING VAN DE MANNING 
 

Heer u bent onze schuilplaats 
 
Heer, U bent onze schuilplaats in gevaren. 
Al generaties lang wilt U ons sparen. 
Nog voor de bergen uit de aarde rezen, 
voor U het land een plek had toegewezen, 
was U al God; dat blijft U voor altijd, 
van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. 
 

De mens, aan wie U adem hebt gegeven, 
keert weer tot stof, lang laat U hem niet leven. 
Voor U zijn duizend jaar zo omgevlogen, 
alsof het maar een dag was in uw ogen. 
Een mensenleven is van korte duur, 
een wake in de nacht, een enkel uur. 
 

U vaagt de mensen weg als morgendromen, 
als gras dat in de ochtend op kan komen, 
maar dat die avond al wordt afgesneden. 
Wij sterven door de zonden die we deden. 
U brengt ze alle woedend aan het licht, 
onthult ze in de glans van uw gezicht. 

 
Ons leven gaat voorbij als een gedachte. 
Als in een zucht vervliegen onze krachten. 
Zeventig jaar, als we dat al bereiken, 
zullen vol moeite en verdriet verstrijken. 
Al halen we misschien de tachtig jaar, 
toch is het beste van ons leven zwaar. 
 

Uw grote woede is niet voor te stellen. 
Leer ons om onze dagen zo te tellen 
dat wijsheid diep vanbinnen door zal dringen. 
Kom snel, HEER, zorg voor uw vertrouwelingen! 
Bedek ons met uw liefde als met dauw. 
Dan zingt ons hele leven van uw trouw. 
 

Vergoed ons, Heer, de moeitevolle jaren. 
Laat ons nu zorgeloos geluk ervaren. 
Toon onze kinderen uw grote daden. 
Heer, onze God, verschijn met uw genade. 
Bevestig zelf het werk van onze hand; 
het werk van onze hand, houd dat in stand. 

 
Psalm 90, Nieuwe Psalmberijming 
Zie www.denieuwepsalmberijming.nl  
 
  

http://www.denieuwepsalmberijming.nl/


Heil en Zegen 
2022 begon met het aantreden van een tot de draad versleten kabinet, onder leiding van een premier die over zijn 
houdbaarheidsdatum was. De coronamaatregelen werden afgebouwd, ook in onze Dorpskerk, Boomgaardkerk en 
Kijfhoekkerk. 2022 was het jaar van grensoverschrijdingen, zoals bij The Voice of Holland en de Wereld draait door, 
bij megakerk Hillsong, naar wat in 2022 bleek; eerder onder het bewind van een voormalig Tweede Kamervoorzitter. 
Grensoverschrijdingen in letterlijke zin, de invasie van Rusland in Oekraïne en de catastrofe die dat teweeg brengt. 
2022 was een jaar van grote sporttoernooien in ‘foute’ landen: de Olympische Winterspelen in China, het WK 
voetbal in Qatar. Het jaar waarin steeds meer Nederlanders met een publieke functie zich fysiek of online schuil 
moeten houden vanwege doorgedraaide reaguurders. Een jaar waarin blijkt dat onze overheid noch het 
stikstofdossier, noch de toeslagenaffaire, noch de vluchtelingenproblematiek, noch excuses vanwege het 
slavernijverleden afdoende kan oplossen. Dat geldt ook internationaal voor onder meer diezelfde 
vluchtelingenproblematiek, het oplossen van oorlogen en conflicten, het klimaat en tegengaan van de wereldwijde 
temperatuur- en zeespiegelstijging. Lang verhaal kort: vrijwel geen van de problemen waartegen we het hoofd 
moeten bieden, lijken we te kunnen fixen.  
 Voor veel mensen was het geen jaar om met plezier aan terug te denken. Maar, vanuit de Bijbel en vanuit 
ons christelijk geloof klinken juist in tijden van crises en catastrofes, in tijden van grote problemen en 
uitzichtloosheid krachtige stemmen op. Stemmen die vertellen en overtuigen van een God die nooit en te nimmer 
loslaat het werk van Zijn handen. Die zijn volk in de verdrukking niet aan zichzelf over laat. Die met Zijn schepping, 
Zijn mensheid dwars door alle tegenslagen heen op weg is naar een hoopvolle Toekomst met een hoofdletter T. Een 
toekomst voorbij de wereldgeschiedenis. Een God die via Zijn Zoon Jezus Christus in alle gebrokenheid een nieuw en 
definitief begin is begonnen en heelheid – heil - heeft gebracht. 
 We slaan de bladzijde daarom hoopvol om naar 2023. En we wensen elkaar in de naam van onze Heer en 
God veel heil (= heelheid) en veel zegen toe. 
 
(terugblik 2022 ontleend aan artikel ‘het jaar van het paard’ van Stefan Paas, in De Nieuwe Koers december 2022)  
 

Dank 
Op de dagen dat ik mijn bijdragen voor Samengaan voorbereid en uittyp, kleppert de brievenbus meermalen.  
De bel gaat geregeld. Op allerlei manieren ontvangen we kaartjes, berichtjes, pakketjes met kerstwensen en -
groeten. Wat lief, aardig en attent.  
Dank u wel, dank jullie wel hiervoor, mede namens Hadassa, Douwe, Myrthe en Theije! 
 

Afwezig 
Na Tweede Kerstdag ben ik t/m 7 januari afwezig.  
Vanaf 8 januari hoop ik er weer te zijn. Bij dringende pastorale situaties of overlijden kunt u contact opnemen met 
de heer Bas Roobol (ouderling) 06 – 53 77 13 12 broobol@roobol.com  
mevrouw Liesbeth Schop (scriba/ouderling) 06 – 49 83 79 68; scriba@kerkheerjansdam.nl  
Zij zorgen dan voor pastorale zorg, of ten behoeve van een eventuele uitvaart voor een vervangende predikant.  
 

Ten slotte 
Speelt er iets in jouw of uw leven waarover je/u graag contact wilt? Schroom niet om contact op te nemen. 
 
Ds. Sjaak Teuwissen 
De Manning 2 
2995 AH Heerjansdam 
Tel 078 – 647 52 45 / GSM 06 – 20 50 30 99 
E-mail sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl 
Facebook: https://facebook.com/sjaak.teuwissen 
Instagram: sintersjaak  
Twitter: @SinterSjaak 
Doordeweekse werkdagen: di – wo – do – vr  
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“Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.” 
In memoriam: Ada Maria Viergever – Spoel 
 
Ada Viergever-Spoel werd op 29 april 1944 geboren. Ze groeide op in een warm gezin in 
Voorburg. Via de Christelijke Gereformeerde Kerk in Den Haag leerde ze in haar tienertijd Peter 
Viergever kennen. Peter viel voor Ada’s intelligentie en diepgang, ze was een serieuze 
jongedame. Daarnaast was ze zorgzaam, attent en liefdevol en dat is voor hem, en voor de 
kinderen altijd zo gebleven. In 1964 verloofden ze zich en op 12 augustus 1965 trouwden ze in 
Voorburg, waar ze op een etage gingen inwonen bij een meneer. Niet lang daarna kregen Ada 
en Peter de gelegenheid om de gehele woning te kopen. In Voorburg werden hun dochters 
Annemieke en Sandra geboren. Zoals in die tijd nog gebruikelijk was, stopte Ada met werken. 
Later, toen de kinderen tieners waren, ging Ada meewerken in het bedrijf van Peter dat 
elektronica importeerde en verkocht in de Benelux.  Eind jaren ’70 verhuisde het gezin naar 
Barenrecht, waar ook het bedrijf van Peter later naartoe verhuisde. Toen de kinderen het huis uit waren, verhuisden 
ze in de jaren ’90 naar de Dorpsstraat 13 in Heerjansdam. 
 
Het levensbeschouwelijk fundament van Ada’s geloof werd gelegd in de Christelijke Gereformeerde Kerk van haar en 
Peters jeugd. Gaandeweg haar leven ontwikkelde haar geloof zich in andere richtingen. Lange tijd waren Ada en 
Peter actief verbonden met de Hervormde Westerkerk in Amsterdam waaraan ds. Nico ter Linden was verbonden. 
Een predikant die Ada en Peter aansprak, een kerk en kerkdiensten met stijl en cultuur; de ‘Amsterdamse School-
theologie’ met daarbij het adagium van Ter Linden “De tekst mag het zeggen.” Bij het gelovig zoeken naar andere 
wegen, vertelt Peter over Ada en zichzelf: “Wij konden ons dit permitteren omdat ons fundament goed was. In de 
kerk van onze jeugd werd ook met kinderen gedegen schriftonderzoek gedaan. We hadden kennis. Dat gaf 
voldoende basis om een andere kijk op zaken te ontwikkelen en gaandeweg dogma’s te laten voor wat ze waren.” 
 
De laatste decennia was Ada, met Peter, verbonden aan – wat nu heet – de Protestantse Gemeente Heerjansdam-
Kijfhoek, in het bijzonder de Kijfhoekkerk. Opnieuw een kerkgang met een eigen stijl en klasse en diensten die voor 
Ada en Peter onder meer een terugkeer naar herinnering uit vervlogen tijden was. “Een nostalgie die hart en lichaam 
verwarmt.” 
 
Ada was al lange tijd ziek. Ze gaf er geen ruchtbaarheid aan. Begin november kwam ze thuis uit het ziekenhuis. Al 
gauw werd duidelijk dat ze stervende was. Op vrijdag 11 november overleed ze in alle rust, thuis, omringd door haar 
naasten  die haar lief waren. De dankdienst voor haar leven op vrijdag 18 november had als thema “Om te weten 
waar je heengaat moet je weten waar je vandaan komt.” Dit vat de geloofsweg van Ada in één zin samen. We 
luisterden naar prachtige muziekstukken, aan elkaar verbonden met losse teksten uit allerlei Psalmen. Ada is daarna 
te ruste gelegd op de Algemene Begraafplaats in Heerjansdam. 
 
Zelfs de mus vindt een huis 
en de zwaluw een nest 
waarin ze haar jongen neerlegt, 
bij uw altaren, HEER van de hemelse machten, 
mijn koning en mijn God. 
 
Want God, de HEER, is een zon en een schild. 
Genade en glorie schenkt de HEER, 
zijn weldaden weigert Hij niet 
aan wie oprecht hun weg gaan. 
HEER van de hemelse machten, 
gelukkig de mens die op U vertrouwt. 
 
(Psalm 84: 4: 12-13) 
Ds. Sjaak Teuwissen 
  



In memoriam Corrie de Deugd – Stolk 
8 november 1927 – 13 december 2022 
 
Corrie Stolk werd op 8 november 1927 geboren bij de Develsluis nabij Heerjansdam. Daar groeide zij op als enig kind 
van een smid en zijn vrouw. Ze werd ook wel ‘Corrie van de Smid’ genoemd. Met Schilman de Deugd, de 
achterbuurjongen die ze van jongs af aan kende, kreeg ze een relatie en op 30 september 1948 trouwden ze in 
Heerjansdam. Aanvankelijk woonden ze in bij Corrie’s ouders. Een tijdje woonden ze op de Dorpsstraat en weer later 
ging het gezin wonen in het voormalige knechtenhuisje achter de smederij. Corrie kreeg drie dochters: Rita, Tineke 
en Corrie. Later kwamen daar schoonzoons, klein-, en achterkleinkinderen bij. 
 
Corrie was muzikaal: ze kon zowel op het orgel als met de accordeon uit de voeten en speelde verschillende stijlen. 
Daarnaast deed ze allerlei soorten handwerk. Zo maakte ze voor familieleden en bekenden een ongelooflijke 
hoeveelheid sokken, truien, pannenlappen, spreien en knuffeldieren.  
 
Corrie was een goede gastvrouw voor wie ook maar op bezoek kwam en kon haar gasten in de watten legde. Ze was 
sociaal invoelend. Voor haar kleinkinderen was ze een leuke moderne en ondernemende oma. Voor wie heel dicht 
bij haar stond, zeker haar dochters, kon ze evenwel wat veeleisend zijn. Al met al had ze vele kanten en gezichten.
  
Schilman overleed toen hij 69 jaar oud was; Corrie is lang weduwe geweest. Ingrijpend was het overlijden van haar 
dochter Tineke en schoonzoon Piet, nog geen drie maanden na elkaar. Eerder overleed ook al haar schoonzoon Bas, 
de man van Rita. Verder kwam de ouderdom met spreekwoordelijke gebreken, en het was vanwege de niet 
aflatende zorg en aandacht van haar dochters dat ze tot haar overlijden – met hulp van thuiszorg – thuis kon blijven 
wonen, al stond ze al geruime tijd op de wachtlijst van een verpleegtehuis.   
Hoewel ze het streng reformatorische milieu van – met name – haar moeder achter zich had gelaten, speelden zorg 
en angst met betrekking tot God en het hiernamaals een rol in haar leven.  
 
In dat licht was de Bijbeltekst uit Jesaja 41: 10 tijdens de afscheidsdienst op 20 december, passend: “Wees niet bang, 
want Ik ben bij je, vrees niet, want Ik ben je God. Ik zal je sterken, Ik zal je helpen, je steunen met mijn bevrijdende 
rechterhand”. Naast Jesaja 41: 9b – 13 lazen we : 2 Korinthe 12: 7b – 10. We zongen diverse klassieke liederen uit 
Joh.de Heer en het Liedboek voor de Kerken. Corrie de Deugd-Stolk is bij haar man Schilman de Deugd begraven op 
de Algemene Begraafplaats. Dat ze moge rusten in vrede. 
 
Ds. Sjaak Teuwissen 

 
 
 
Overlijden ds. C.J. van der Meulen 
Op 16 december 2022 is in Nijkerk overleden ds. C. J. van der Meulen. Hij was 
predikant in de Gereformeerde Kerk Heerjansdam van 3 februari 1957 tot 4 februari 
1962. In het boekje ‘Anderhalve eeuw Gereformeerde Kerk in Heerjansdam’ uit 1988 
– redactie D. de Jong – van Turenhout e.a. -  staat een foto van ds. C.J. van der 
Meulen, die we hier afbeelden. Bij deze foto staat over deze oud-predikant van de 
Gereformeerde Kerk Heerjansdam geschreven:  
C.J. van der Meulen 
Geboortedatum 22 oktober 1924. Zijn eerste gemeente was Drijber, welke hij als 
voorganger diende van 23 september 1951 tot 20 januari 1957. Op 3 februari 1957 
kwam hij naar Heerjansdam. Hij bleef in ons midden tot 4 februari 1962 en deed te 
Tiel zijn intree op 18 februari van dat jaar. Slechts vier jaar stond hij in Tiel. Van 30 
oktober 1966 tot 20 oktober 1974 was hij herder van de gemeente Drachten. Daarna volgden Nijkerk en sinds 14 
oktober 1984 Bovensmilde. 
We leven van harte mee met familieleden van ds. van der Meulen, en iedereen die hem zal missen. We zijn dankbaar 
voor wat hij in de jaren dat hij verbonden was aan onze gemeente, heeft betekend. Dat de herinneringen aan hem 
velen tot zegen moge zijn. 
 
Ds. Sjaak Teuwissen  



VERSLAGEN EN BERICHTEN 
Vanuit de kerkenraad  
Op 8 december vergaderde de kerkenraad. 
Lopende zaken werden besproken. 
Zorgen over het dreigende tekort aan ambtsdragers werden uitgesproken. 
Enthousiasme over wat er allemaal gebeurt in de kerk. Een gemeente die leeft, waar men omziet naar elkaar. 
In de dienst van bevestiging en afscheid, op 22 januari, even geen afscheid. Wel de benoeming van Ada 
Nieuwstraten, die zich wil inzetten voor het bezoekwerk. Als contactmedewerker, werker in de wijngaard binnen de 
taakgroep pastoraat, zal zij een sectie voor haar rekening nemen. We zijn er heel blij mee! 
Er wordt uitgesproken dat zgn. leerhuisavonden een fijne manier zijn van samenkomen in de gemeente. Men kan 
zich verzamelen en elkaar spreken rondom een onderwerp dat de interesse heeft. 
Daarnaast spreken we over de zakelijke kant van de kerk, de begrotingen van kerkrentmeesters en diaconie. 
Daar is wederom te zien dat we het zuinig aan moeten doen met het geld dat we uitgeven. Zorgen zijn er omdat de 
kosten oplopen, voor iedereen is de energierekening een bron van zorg en dus ook voor de kerk. Gebouwen 
aangenaam warm stoken kost veel geld. 
De schoolbezoeken van kinderen van de Rank en Julianaschool zijn goed verlopen, de leerlingen waren enthousiast. 
Contact met de scholen is kostbaar en mooi. 
Kerk naar buiten betekent kerk in en voor het dorp. Zichtbaar zijn en openstaan voor de omgeving, niet alleen voor 
de eigen gemeente. 
Onze voorganger is nu ruim een jaar in onze gemeente. Hij geeft aan dat hij en zijn gezin hier hun draai gevonden te 
hebben. 
 
Tot slot: 
Vandaag begin ik aan een nieuw schrijfblok. 
Leeg, onbeschreven en alles ligt nog open. 
 
Ook het nieuwe jaar ligt voor ons, maar de agenda is niet leeg. Plannen zijn er genoeg. 
Maar niet altijd zal alles gaan zoals we in gedachten hadden. Onze tijden zijn in Gods hand. We mogen erop 
vertrouwen dat Hij ons door de dagen leidt en met ons zal gaan. 
 
In  Psalm 37:4-6 staat: 
Vertrouw je hele leven aan Hem toe. Dan zal Hij in alles voor je zorgen. Hij zal altijd voor je opkomen. Dat is net zo 
zeker als dat het ’s morgens weer licht wordt en de zon hoog aan de hemel zal komen te staan. 
Namens de kerkenraad wens ik de gemeente Heerjansdam/Kijfhoek een gezegend jaar. 
 

 

Oproep ambtsdragers 
Onze gemeente, Heerjansdam/Kijfhoek, is al lang op zoek naar uitbreiding van de kerkenraad. Tot nu toe zijn er in de 
loop van de tijd nog geen aanmeldingen geweest uit de gemeente om een ambt te vervullen.  
We naderen het moment voor sommige ambtsdragers dat zij, gezien de lengte van de tijd dat zij het ambt vervullen, 
moeten aftreden. 
Velen zijn in de loop van de tijd al eens gevraagd, maar misschien u/jij nog niet? Misschien heeft u/heb jij inmiddels 
wel de tijd/mogelijkheid? 
 
Daarom een dringende oproep:  
Wij zoeken ambtsdragers:  
-Een ouderling jeugd en/of jonge gezinnen (het kunnen ook twee taken zijn waarvan 1 in de kerkenraad participeert) 
-Ouderlingen voor het pastoraat en ouderling kerkrentmeesters.  
-Diakenen. 
 
U kunt zich melden of namen doorgeven aan de scriba. 
scriba@kerkheerjansdam.nl of middels een briefje (Kersentuin 3) 
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NATIONALE WEEK VAN GEBED  
Maandag 16 januari tot en met vrijdag 20 januari hopen we als christenen in 
Zwijndrecht dagelijks van 19.00 uur tot 20.00 uur samen gebedsbijeenkomsten te 
houden. Dit jaar zal dat zijn in Connect 078, Walraven van Hallstraat 2.  
Juist ook in deze turbulente tijd is het belangrijk om samen Gods aangezicht, 
leiding en wijsheid te zoeken. Samen mogen we op de bres staan voor ons land, 
voor de plaats waar we wonen en voor deze wereld.  

Deze nationale gebedsbeweging begon ruim 175 jaar geleden en wordt tegenwoordig geïnitieerd door Missie 
Nederland en de Raad van Kerken.  
De avonden worden ingeleid door mensen uit diverse Zwijndrechtse kerken. Het thema is “Doe goed, zoek recht” 
n.a.v. Jesaja 1:17 “Wie hoogmoedig was, buigt het hoofd, wie trots was, bijt in het stof. Want de dag komt dat alleen 
de Heer hoog verheven is”. Een mooi toepasselijk thema dat ook wijst naar de wederkomst van onze Heer Jezus 
Christus. Na een inleidend stukje Bijbelonderwijs start de eerste gebedsronde en er wordt natuurlijk gezongen om 
onze God te eren dat Hij trouw is en goed. Er worden gebedspunten aangeleverd en bidden we spontaan wat er in 
gedachten wordt gebracht. Bijzonder om zo verbonden te zijn met God en met elkaar. Wees welkom en doe mee!  

 

 
 

Beste gemeenteleden,  
 
Wellicht herinnert u zich dat ik aan het begin van de zomer heb aangegeven dat ik vanwege ‘een te vol bordje’ met 
ingang van afgelopen september zou stoppen als ouderling jeugd en gezin. Wellicht ook heeft u opgemerkt dat ik 
nog steeds ouderling ben. De reden hiervan is dat er tot op heden helaas geen opvolger(s) is/zijn gevonden voor dit 
mooie ambt en ik het geen prettig idee vind om te stoppen als ik het stokje niet kan overdragen. Met de 
jeugdkerkenraad en de kerkenraad heb ik daarom besproken dat ik mijn termijn - die in september 2024 afloopt - zal 
afmaken maar dat ik daarbij het ambt helaas maar ‘op halve kracht’ kan doen. De leden van de (jeugd)kerkenraad 
hebben mij alle steun toegezegd en dat waardeer ik enorm: wat is het fijn om met zulke mooie ‘teams’ te mogen 
samenwerken!  
 
Als jeugdkerkenraadsleden hebben we diverse gesprekken gevoerd met gemeenteleden over de vraag of zij bereid 
zijn om het ouderlingschap in te gaan vullen. Ik heb er oprecht alle begrip voor dat velen na afwegingen te hebben 
gemaakt, besloten hebben om dit niet te doen: velen hebben een druk leven en doen vaak al heel veel en mooi werk 
binnen ons jeugdwerk. Ik ben alle leiding bijzonder dankbaar en ik realiseer mij heel goed dat het leidinggeven aan 
alle jeugdactiviteiten minstens even belangrijk is als het ouderlingschap! Tegelijkertijd is ook het ouderlingschap 
belangrijk en ik vind het jammer dat dit nu niet wordt ingevuld op de wijze waarop ik vind dat dit zou moeten: ik zou 
meer pastoraal werk willen doen binnen jonge gezinnen, ik zou meer aandacht willen besteden aan het jeugdwerk 
en in het bijzonder aan onze kinderen, tieners, jongeren én leiding. Dat betekent dat een groot deel van dit 
belangrijke werk nu niet gedaan wordt en daarom is mijn oproep aan u en aan jou om na te denken of het iets voor 
je is, voel je vrij om bij mij of bij de andere leden van de jeugdkerkenraad vrijblijvend meer informatie te vragen. En 
uiteraard is het ook mogelijk om een deel van deze taak op je te nemen of het als een ‘duo-baan’ te doen.  
 
Dankbaar ben ik voor het bloeiende jeugdwerk in onze gemeente en ik wil u en jou vragen ervoor te bidden dat we 
de jeugd in onze gemeente mogen vasthouden en hen het geloof mogen meegeven als basis in het leven.  
 
Een hartelijke groet,  
 
Mariëlle van der Noll (e-mail: f.noll@upcmail.nl) 
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Gemeentegesprek Kerk naar Buiten 
Gedachtenwisseling  
over de plek van de christelijke gemeente in de samenleving 
 
Dinsdag 7 februari 20 – 22 uur, Dorpskerk 
 
“Kerk naar Buiten”, het klinkt steeds vaker rondom programma’s en activiteiten van onze gemeente. Tijdens de 
predikantsvacature kwamen deze woorden in enkele documenten terug als typering van een gewenste ontwikkeling 
van onze gemeente. Onze predikant volgde de opleiding ‘Kerk naar Buiten’ in het kader van de ‘Permanente 
Educatie van PKN-predikanten’. En via bijvoorbeeld de tentdienst, acties voor Oekraïense vluchtelingen, dankdag, 
kerstmarkt, kerstavond op het kerkplein zien we hoe ‘Kerk naar Buiten’ concreet gestalte kan krijgen.  
 ‘Kerk naar Buiten’ roept misschien enthousiasme bij u op, misschien ook vragen, of tegenwerpingen. De 
kerkenraad blijft graag in verbinding met onze gemeente als geheel. Daarom beleggen wij een inspiratieavond voor 
een gemeentegesprek rond dit thema. 
 
Doel 
Doel is nadenken en met elkaar in gesprek gaan over ‘kerk naar buiten’: Hoe zien we dat? Hoe zijn we dat? 
Daarnaast informeert de kerkenraad op deze avond over gemaakte keuzes en stappen, en legt daarover 
verantwoording af. Ds. Sjaak Teuwissen geeft een theologische onderbouwing bij ‘Kerk naar buiten’. De inhoudelijke 
opbrengst van deze avond neemt de kerkenraad mee richting de visie- en beleidsgroep, en het te ontwikkelen 
beleidsplan.  
 
Programma 
Welkom en opening 
concrete praktijk-voorbeelden van ‘kerk naar buiten’ in onze gemeente 
Informatie:  
terugkoppeling werkgroep ‘kerk naar buiten’  
terugkoppeling ‘opleiding Kerk naar Buiten – Permanente Educatie predikanten’ door Sjaak Teuwissen.  
(NB, wie wil kan eindverslag opleiding Kerk naar Buiten via mail ontvangen.) 
Gesprek in groepen; met dezelfde gespreksvragen als ook in de kerkenraad zijn besproken 
Plenaire terugkoppeling vanuit de groepen. 
Hoe hiermee verder?  
 
De voorbereiding en leiding van deze avond is in handen van Liesbeth Schop 
(scriba), Frans de Jong (voorzitter diaconie) en ds. Sjaak Teuwissen, die alle drie ook 
deel uitmaakten van de werkgroep ‘Kerk naar buiten’.  
Meer info en opgave – niet verplicht – bij scriba@kerkheerjansdam.  
eindverslag opleiding ‘kerk naar buiten’ via 

sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl  

 

 

VAN DE REDACTIE 
Gezocht! 
De redactie van Samengaan zoekt een nieuw lid die het leuk vindt om samen een mooi kerkblad samen te stellen, 
die goed om kan gaan de gebruikte software, met name Word, en handig is met e-mail en taalkundig goed is. 
Samengaan, het kerkblad, is een klassieker onder de kerkmedia en kan het visitekaartje van onze gemeente zijn.  
De uitdaging is om het kerkblad zo te maken dat het voor 100 % van onze achterban een lezenswaardig blad is.   
Als redactie bespreken we met elkaar hoe we Samengaan een aansprekend blad kunnen laten zijn voor zowel de 
betrokken kerkleden als voor mensen met wie minder contact is.  
Ook als je een deeltaak hierin kunt vervullen kun je heel waardevol zijn voor de redactie! 
Wil je meer weten?  
Neem dan contact op met de Alex van Hengel (0645768914 of samengaan@kerkheerjansdam.nl ) of een van de 
andere redactieleden. 
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KERKRENTMEESTERS 
Begroting 2023 
 
Jaarlijks stellen wij als College van Kerkrentmeesters een 
begroting op, zo ook voor 2023. Het grootste deel van de 
begroting is bestemd voor kosten van de pastorale zorg en 
de kerkdiensten. Het onderhoud en de exploitatie van 2 
kerkgebouwen en een pastorie zijn daarnaast ook een 
belangrijke kostenpost op de begroting. Maar ook is steun 
nodig voor activiteiten in het jeugdwerk. Tot slot zijn er 
natuurlijk de ondersteunende activiteiten zoals het 
verzorgen van de online diensten en het draaiend houden 
van ons kerkelijk bureau.  
De afgelopen jaren is uit de werkelijke cijfers gebleken dat 
de baten jaarlijks lager liggen dan de lasten, dit resulteert 
in een jaarlijks tekort. De verwachting is ook dat er een tekort zal zijn in 2023.  
 
Afgelopen jaar hebben wij als kerkrentmeesters in breedste zin van het woord gezocht naar mogelijkheden om kosten te 
besparen, een groot deel van de besparingen is gedurende 2022 doorgevoerd. Daarnaast verkennen we wat de mogelijkheden 
zijn op het gebied van de inkomsten.  
 
Ook uw hulp is nodig!  
Onze belangrijkste inkomstenbron is de Actie Kerkbalans. Voor 2023 is ons streven om € 105.000 vanuit de Actie Kerkbalans te 
ontvangen. Met uw hulp kunnen we een kerk naar buiten blijven en onze activiteiten voortzetten! Juist in een samenleving 
waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormen we met elkaar een gemeenschap waar mensen altijd welkom 
zijn. Uw steun is daarbij van onschatbare waarde.  
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL41 RABO 0145199975 onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2023’. Vul het 
toezeggingsformulier vandaag nog in! U kunt het toezeggingsformulier sturen naar ons postadres Postbus 92, 2995 ZJ te 
Heerjansdam. Of u kunt het formulier bezorgen in de brievenbus van de Boomgaardkerk aan de Dorpsstraat 42. 
 
Heeft u vragen? 
We trachten als kerkrentmeesters openheid te geven over alles wat wij mogen beheren, over alle gelden die binnen komen en 
ons ook weer verlaten. De gemeenteavonden zijn daarvoor de laatste jaren de plekken om deze informatie met elkaar te delen.  
 
Mocht u naar aanleiding van de komende actie vragen hebben van welke aard dan ook, schroom niet ze te stellen. Het liefst per 
mail, we zullen trachten een beantwoording per omgaande aan u te zenden. Het mailadres is 
kerkrentmeesters@kerkheerjansdam.nl. 
 
Wij willen u alvast bedanken voor uw betrokkenheid bij onze actie Kerkbalans. 
 
Met vriendelijke groet, 
uw kerkrentmeesters 

 
In het vorige nummer van Samengaan gaven we al aan dat het Kerkelijk 
Bureau zou gaan verhuizen van de Sportlaan naar de Boomgaardkerk. 
Nou dat is gelukt. Ikzelf was door de kwaal in mijn rug, een cyste bij de 
rugwervels, behoorlijk uitgeschakeld voor de zware werkzaamheden, 
dus een hulpploeg bestaande uit Bert Schop, Kees van der Burg en Jan 
de Ouden heeft deze taak op zich genomen. Alles heeft nu een plek 
gevonden in de kerkenraadskamer in de Boomgaardkerk. Hartelijk dank 
jongens voor jullie inzet. Pim Speksnijder heeft alles weer keurig 

aangesloten, er kan nu weer gewerkt worden aan de administratie van de kerk waaronder ook de  financiële administratie 
Het Kerkelijk Bureau is open op dinsdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur en e.v.t op afspraak nu dus in de Boomgaardkerk, 
Dorpsstraat 42a, 2995XH. Er is ook een brievenbus naast de beneden ingang geplaatst, daar is dus ook een mogelijkheid uw 
vragen, boodschappen etc. in te doen. 
 
Met dank, 
Jan Schop, penningmeester 
Tel. 06 14810104 
Tel. Boomgaardkerk 078-6771530 

Lasten kerkelijke gebouwen

Pastoraat

Lasten kerkdiensten, catechese,
etc.
Verplichte kerkelijke landelijke
bijdragen
Overige salarissen en
vergoedingen
Overige kosten

Rentelasten/bankkosten

Door te zenden collecten/giften
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Kerkrentmeesterlijk journaal    
Verantwoording collectes en giften: Nov.2022   

      
Datum Doel Kerkcoll. via GIVT via Bank totaal 

2-nov Oogstcoll. Dankstond  €    565,41     €  3.035,00   €  3.600,41  

            

6-nov Diaconie  €      98,80   €     61,44     €      160,24  

  Kerk  €      75,42   €     45,94     €      121,36  

  Jeugd  €      73,27   €     49,40     €      122,67  

            

13-nov Onkosten ADA  €    171,53   €     88,04     €      259,57  

  Kerk  €    161,21   €     46,74     €      207,95  

            

20-nov Kerk  €    195,00   €     70,29     €      265,29  

  Onderhoud  €    216,95   €     42,98     €      259,93  

            

27-nov Diaconie Project Eva  €    185,15   €   612,59     €      797,74  

  Kerk  €    117,80   €     74,56     €      192,36  

            

nov. via coronaregel dia      €     127,40   €      127,40  

  via coronaregel kerk      €        71,60   €        71,60  

            

nov. ZWO bussen  €      11,20       €        11,20  

  Bloemenbussen  €         8,70       €          8,70  

  Koffiepot  €      54,00       €        54,00  

            

Hartelijk dank voor uw bijdrage,     
J.Schop, penningmeester     

 
Oud papier 
De kerst is weer voorbij, maar we zitten nog midden in de winter volgens onze seizoensindeling. In december was 
het een hele tijd best koud en glad. De oudpapiermannen konden zich maar net staande houden op straat. Eigenlijk 
was het te glad, mede doordat er in veel straten van ons dorp niet was gestrooid. Hopelijk bieden de resterende 
wintermaanden wel begaanbare wegen. Hoeveel kilo oud papier we met elkaar hebben verzameld in 2022 melden 
we graag in de volgende uitgave van Samengaan. Onze waardering gaat uit naar al onze vrijwilligers die door weer 
en wind, regen of zonneschijn in de weer zijn geweest. 
Een heel gelukkig en gezond 2023 toegewenst. 
Heeft u, of heb jij ook tijd en zin om 2 tot 3 keer per jaar op een zaterdag mee te helpen, meld je dan aan.  
Hieronder het rooster voor januari en februari. U helpt ons enorm door de bakken zoveel mogelijk bij elkaar te 
zetten. Dat scheelt heel veel op- en afstappen en kleine stukjes met de vrachtwagen. Een cluster bakken is sneller 
geleegd en geeft minder overlast in de straat. Alvast bedankt. 
 
21 januari      18 februari 
Dick Monshouwer     Manuël de Jong 
Jan Robbert Albrechts     Jan de Jong 
Hans van Os     Arthur van Oorschot 
Gert Jan Bloem      Kees den Ouden 
 
Als uw papierbak op tijd aan de straat stond, maar om ongeveer 11.15 uur nog niet geleegd is, kunt u bellen met 
nummer 06-51216503.  Hopelijk kan uw bak alsnog geleegd worden. 
 
Chris Grootendorst 

  



DIACONIE 
Toelichting op de begroting 2023 van de diaconie 
Jaarlijks kijken wij vooruit naar het volgende jaar. Wij willen dat graag doen, maar 
het is ook een verplichting vanuit de landelijke kerk.  
We geven een toelichting op de belangrijkste posten. 
 
Rente  
Met meer dan € 12.000 per jaar was dit jarenlang onze grootste inkomstenbron. Gelukkig heeft onze 
penningmeester de banktegoeden voor lange perioden vastgezet. Toch komen er deposito’s vrij aan het einde van 
hun looptijd . Nu kunnen wij geen gunstige rente meer bedingen bij het opnieuw vastzetten van gelden. Voor 2023 
verwachten wij nog circa € 4.700 aan opbrengsten. Tot heden hebben wij nooit negatieve rente hoeven te betalen. 
De rente loopt nu op, dus ‘bijbetalen’ op het spaargeld zal wel verleden tijd zijn. Een goede renteopbrengst is echter 
nog niet in zicht.  
 
Collecten 
De opbrengst van collecten is in de jaren 2020 en 2021 in het algemeen wat achtergebleven ten opzichte van het 
jaar 2019. Het beeld voor het jaar 2022 is nog niet compleet, dus daar kunnen wij nog niets over zeggen. Voor het 
jaar 2023 hopen wij minsten het niveau van het jaar 2019 weer te bereiken. Van belang is om te beseffen dat veel 
collecten een doel hebben buiten onze veilige kerkgemeenschap Heerjansdam/Kijfhoek. Deze posten worden 
afgedragen aan diverse doelen, die zo veel mogelijk bekend gemaakt worden via de weekbrief en soms via een 
presentatie op de beamer.  
 
Uitgaven 
De uitgaven worden weergegeven in het overzicht dat hierbij gaat. De grootste kosten bestaan uit de bijdrage aan de 
landelijke kerk, die daarvan de organisatie moet laten draaien. Verder maken we wat bankkosten, maar de overige 
uitgaven gaan rechtstreeks naar mensen, of naar de doelen, die bekend gemaakt zijn.   
Het energiefonds is nieuw. Dit noemen we wel, maar het principe van het plan is dat de uitgaven geheel worden 
gedekt uit de bijdragen. De bedragen weten we bij het opstellen van de begroting (begin november) nog niet. 
 
Financiële resultaten 
Ondanks een verwacht tekort proberen wij om de uitgaven ten behoeve van minder bedeelden op een behoorlijk 
peil te houden. Plaatselijk en landelijk willen wij liefst niet bezuinigen.  
In de uitgaven zien wij de accenten, die liggen op het terrein van ZWO (Zending, Werelddiaconaat, 
Ontwikkelingssamenwerking). Een belangrijke post is de ondersteuning die we namens u bieden aan de Rainbow 
Angels. Deze gelden komen rechtstreeks ten goede aan de kinderen in de vorm van salarissen voor de lokale 
medewerk(st)ers, die voor de kinderen zorgen.  
In vorige jaren hadden we uit extra giften de mogelijkheid om een potje te maken voor mindere tijden. Voor 2023 
denken wij € 5.000 uit dat potje te gebruiken om het tekort op te vangen. Deze baten mogen wij alleen gebruiken 
voor het plaatselijk en regionaal werk in Heerjansdam en Nederland.  
Daardoor wordt het verwachte tekort verlaagd van € 10.300 naar € 5.300. De activiteiten plaatselijk en binnenland 
komen dankzij deze tijdelijke gift ongeveer op nul uit. Het tekort wordt dus vrijwel geheel zichtbaar in de bijdragen 
“Wereldwijd”.  Nog steeds een tekort, maar met extra aandacht van u voor de collecten kunnen wij op een kleiner 
tekort uitkomen. Contant in de collectezak werkt nog steeds, maar met de Givt App wordt een moderne en goed 
werkende oplossing aangeboden, die tevens vriendelijk is voor uw belastingaangifte. Sommige mensen denken dat 
de collectemunten (ook goed voor uw aftrekpost in de aangifte) niet meer meedraaien, maar die zijn er wel degelijk 
nog. De penningmeester van de Kerkrentmeesters, Jan Schop, weet er alles van.  
 
Bussen en vaste bijdragen 
Graag ook uw aandacht voor de bloemenbusjes en de zendingsbussen, die bij de uitgangen hangen. Als veel mensen 
er regelmatig een munt in doen, dan loopt dat toch nog aardig op.   
Het liefst hebben wij natuurlijk toezeggingen voor een vaste jaarlijkse bijdrage (of per maand/kwartaal), met name 
voor de bijdragen “Wereldwijd”, bij een ieder goed bekend als “ZWO”. Die vorm van bijdragen zou meer gebruikt 
kunnen worden. Dan blijft uw bijdrage doorgaan, ook als u mogelijk niet meer in de gelegenheid bent om wekelijks 
naar de kerkdiensten te komen.  
Tijdens de “dienst der offeranden” wordt u immers aan het geven van een bijdrage herinnerd.   



BEGROTING 2023  2023 

    DIACONIE/ZWO 

Rentebaten  4.700 

Collecten  Doorzendcollecten afgetrokken 3.250 

Aandeel oogstcollecte  1.300 

Bussen   170 

Collecten af te dragen  4.800 

Overige giften : Vaste bijdragen, Bloemen, Dagboekjes 1.500 

    

TOTAAL BATEN   15.720 

   
KOSTEN   

   
Bijdrage landelijke kerk  2.300 

Bankkosten  300 

Plaatselijk werk incl. bloemen kerk en bij bezoeken 4.450 

Giften aan goede doelen   6.700 

Sponsorkind Compassion + Kurt ( Rainbow ) 1.350 

Collecten afdracht + zendingsbussen 4.920 

Energiefonds Ontvangsten - uitgaven is neutraal 0 

Vaste bijdragen Rainbow Angels 6.000 

TOTAAL LASTEN  26.020 

   
OPBRENGSTEN-KOSTEN  -10.300 

   
BATE : gebruik Diaconaal Fonds Plaatselijk en Regionaal 5.000 

   
TOTAAL EXPLOITATIERESULTAAT  -5.300 

  TEKORT 
 
Wij hebben er vertrouwen in dat de diaconie haar werkzaamheden kan voortzetten. De gemeente 
Heerjansdam/Kijfhoek is immers een levende gemeente! Vast hartelijk dank voor uw aandacht en bijdrage! 
 
Namens het College van Diakenen, Frans de Jong 
 

 
Verantwoording giften t.b.v. de diaconie: november-december  2022 
 
Bloemendienst  
24-11  via mevrouw  Astrid Verstegen       €   20,00 
28-11  via mevrouw  T.Brinkman-Heijboer   €   20,00 
30-11  via mevrouw  Trudy Kruit        €   30,00  
 
Bijbelse dagboekjes 
26-11   via Maria Groeneweg       € 10,00 
19-12  via Frans de Jong                                 € 30,00 
 
Busjes november                                              €   8,70         
 
Alle gevers hartelijk dank. 
Met vriendelijke groet, 
penningmeester diaconie. 
Jan de Jong 



Diaconie Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek 

verdeling rente van 2022 
  Nl. 2022 WW Pl   

Barthimeus 50  50 hulp voor blinden 

Nat. Fonds Kinderhulp 200  200 hulp aan kinderen in Nederland 

St.vrienden vd Hoop 300  300 Chr. hulp verlening verslaafden 

Edukans 200 200  onderwijs voor kinderen in arme landen 

Diak.Aandachts Centrum 200  200 opvang centrum in Dordrecht 

Vrienden v/h A. Schweitser 50  50 ondersteuning patienten 

Mercy Ships 300 300  Chr. hospitaal schip  

Paulus kerk Rotterdam 200  200 opvang  in Rotterdam 

Liliana Fonds 100 100  hulp aan gehandicapte kinderen 

Tear  Zeist 100 100  Chr. Organisatie in Zuiden van Afrika 

Stichting Open Doors 250 250  Hulp aan vervolgde christenen 

ST. Vuur en Vlam 100  100  evangelisatie omgeving Barendrecht 

stichting tot steun Ikazia 50  50 ondersteuning patienten 

Compassion 792 792  sponsor kinderen incasso 

Safe the children 180 180  hulp aan kinderen wereldwijd incasso 

Red een Kind 100 100  kinderhulp wereldwijd 

Chr. voor Israel 100 100  evangelisatie in Israel 

St. zending over grenzen 100 100  hulp aan Oostblok gezinnen 

"Stille hulp" 1905  1905 paaspakket,zomergift,kerstpakket 

St.Hulphond 50  50 opleiding hulphonden 

st.Gave 150  150 chr.hulp voor vluchtelingen Nederland 

Gevangenenzorg Nederland 100  100 chr.bijstand aan gevangenen 

trans world radio 100 100  evangelisatie 

  5677 2322 3355   

ww= wereld wijde hulp     PL. = plaatselijke hulp 
 

Korting delen tegen energie-armoede – Vul het energiefonds, deel 2  
Korting voor iedereen 
Wij schreven in Samengaan van november over het idee om een energiefonds te vormen 
om te zorgen dat mensen die financieel vastlopen als gevolg van hoge energiekosten, 
geholpen kunnen worden. In 2022 heeft iedereen in november en december een korting 
van € 190 direct op de energierekening gekregen . Voor dat jaar dus een korting van € 380 in totaal.  
Aan wie de korting niet nodig heeft, hebben wij gevraagd om deze korting te delen met mensen die ondanks alle 
maatregelen niet voldoende geholpen zijn. Bent u het vergeten en wilt u best bijdragen? Dat kan natuurlijk alsnog. 
De meeste narigheid moet nog komen, als er hoge jaarafrekeningen bij mensen op de mat vallen.  
U kunt € 190 overmaken aan de diaconie met als omschrijving “Energiefonds”. De bank-gegevens: NL 61 RABO 0305 
4267 37  t.n.v. “Diac. Van de Protestantse Gem.” Ieder ander bedrag is natuurlijk ook welkom.  
 
Hoe werkt het Energiefonds? 
Wij houden bij hoeveel geld er binnenkomt. Wij zullen mensen die een beroep doen op hulp wegens te hoge 
energiekosten, met dit fonds helpen.  
Tot 15 december was er € 3.120 binnengekomen van 11 personen. Een mooie start om mensen uit de nood te 
kunnen helpen. Er zijn nog geen aanvragen ontvangen, maar die gaan zeker komen. Hartelijk dank aan de gevers! 
Wij hoorden van een mevrouw, die € 190 is wezen brengen naar een adres, waarvan zij zeker weet dat er hulp nodig 
is in deze tijd. Geweldig! Zo kan het ook! 
 
Namens uw diaconie, Frans de Jong 



LEDENADMINISTRATIE 
Ingekomen berichten van 21 november 2022 tot en met 20 december 2022 
 
Ingeschreven 
Mevrouw D. Vrijland-Klerk, Onderdijkserijweg 10, 2995 AR Heerjansdam 
 
Overleden 
4 december: Mevrouw M. Kleinjan-Booij, De Elf Ranken, Reling 3, 2993 DN Barendrecht 
12 december: De heer L. Vierhoven, Kruisbespad 74, 2995 TE Heerjansdam 
13 december: Mevrouw C. de Deugd-Stolk, Ganzekant 39, 2995 VC Heerjansdam 
16 december: De heer A.W. Baaijens, Molenweg 62, 2995 BL Heerjansdam 
 
Uitgeschreven  
De heer W. Capelle en mevrouw J.L.M. Capelle-Vat, De Hoef 58, 2995 VT Heerjansdam 
 
Verhuizing 
Mevrouw N. Smitshoek-de Korte 
Oud adres: Johannes Postlaan 23, 2995 VH Heerjansdam 
Nieuw adres: De Elf Ranken, Reling 29, 2993 DN Barendrecht 
 
Vertrokken 
De heer G.N.H. Weijland, Ds. J.A. Visserstraat 15, 2995 AK Heerjansdam 
De heer H. van der Waal en mevrouw J.C. van der Waal-Huizer, Ganzekant 34, 2995 VD Heerjansdam 
 
Wijzigingen met betrekking tot de ledenadministratie kunnen doorgegeven worden aan Bert Schop,                                                                 
ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl 
 
 
 
 

INGEZONDEN 
 

 

Babyspulletjes over? Geef ze door! 
Zoals u weet worden er in Ikazia heel veel baby’tjes geboren, de laatste jaren 
wel meer dan 3000 per jaar! Sommige van de ouders hebben geldzorgen. Zij 
kunnen niet zomaar alle spulletjes kopen die thuis nodig zijn voor een baby. 
Tegelijkertijd staan er op heel veel zolders in de regio babyspullen die niet 
meer gebruikt worden omdat de kinderen al groot geworden zijn. In Ikazia 
proberen we een doorgeefluik te maken voor babyspullen die nog goed zijn. 

Heeft u babyspullen over en wilt u deze schenken aan ouders die deze spullen nog goed kunnen gebruiken? Deze 
spullen zijn meer dan welkom! 
Het gaat om:  

 babykleding t/m maat 68 

 hydrofiel doeken 

 badcapes 

 kruiken 

 speentjes en flesjes, maar speentjes/flesjes mogen nog niet gebruikt zijn 
 
De vrijwilligersorganisatie TEBBIE maakt pakketten van de gedoneerde spullen. In het Moederkindercentrum van 
Ikazia worden deze pakketten –indien nodig- geschonken aan aanstaande ouders. Zij zijn er vaak heel blij mee. 
 
Wil u hier meer over weten? Mailt u dan naar: pedagogischezorg@ikazia.nl 
 

mailto:ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl
mailto:pedagogischezorg@ikazia.nl


JEUGDRUBRIEK 

 



 



 
27 november was alweer de laatste activiteit van de alpha youth. 
Samen met de dominee heeft een deel van de kinderen een kerkdienst voorbereid. 
We hebben zo met de hele gemeente een mooie dienst mogen vieren in samenwerking met de jongeren en 
Heerjans Klank. Na de dienst hebben we met de jeugd nog een gezellige lunch gehad in de bovenzaal. 
We danken iedereen die op welke manier dan ook heeft meegeleefd met de alpha. 
Als leiding hebben we er ook van genoten om dit samen met de kinderen te mogen beleven en zoveel van ons geloof 
met hen te delen. 
 
Dit einde van de alpha cursus zal dan ook de start zijn voor een nieuwe jeugdgroep voor jongeren tussen de 12 en de 
16 jaar. Hoe we dit precies gaan vormgeven, zijn we nog aan het onderzoeken, maar ondertussen staat al wel een 
activiteit gepland.  
Dus ben je tussen de 12 en 16 jaar? Dan ben je op vrijdag 13 januari van harte welkom op de jeugdavond in de 
Boomgaardkerk. Om 17.30uur eten we met elkaar en daarna gaan we een spel doen. Wat voor spel het precies 
wordt, houden we nog even geheim. De avond zal om 21.00uur afgelopen zijn. 
Graag even opgeven als je wilt komen via Jacky de la Mar 06-57166613 
 
 

 
  



Kinderlied van de maand januari ‘23 
 
 “Mijn God is zo groot’ 
 
Het kinderlied ‘Mijn God is zo groot’ is een loflied aan de 
Heer onze God, uit de mond van de kinderen. Bezongen 
wordt Zijn grootheid en macht; dat Hij alles heeft 
geschapen, voor ons zorgt, en dat God ons ziet als we 
verdrietig zijn. Het is ook een rode draad in de 
Bijbelverhalen over Elia in het Bijbelboek 1 Koningen, die 
vanaf 15 januari aan de orde zijn. Door alle verhalen heen 
wordt Gods grootheid kenbaar en zichtbaar, God kan 
alles, zelfs doden opwekken. Dit lied nodigt uit om te 
vertellen aan anderen waarom God zo machtig is en dat 
God altijd voor ons wil zorgen 
 
Het lied staat onder meer in de bundel ‘Op Toohoogte’ (lied 541). Als bronnen staan daar aangegeven: In de Ruimte, 
UMP en Small Stone Media.  
 
Heidi Treuniet (Kindernevendienst) en ds. Sjaak Teuwissen 
 

Mijn God is zo groot 
 
https://www.youtube.com/watch?v=od30rGVag2U  
https://www.youtube.com/watch?v=EiiaIAWU4Jk  

 
(Refrein)  
Mijn God is zo groot, 
zo sterk en zo machtig. 
Er ‘s niets wat God niet kan doen. (2x) 
 
1)De bergen schiep Hij, rivieren erbij, 
de sterren maakte Hij ook! 
(Refrein) 
 
2)Mijn Vader is Hij, Hij maakte mij blij. 
Hij zorgt voor jou en voor mij. 
(Refrein) 
 
3) Heb jij soms verdriet? ‘t is God die je ziet. 
Hij legt Zijn handen op jou. 
 
(Refrein) 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=od30rGVag2U
https://www.youtube.com/watch?v=EiiaIAWU4Jk


  

RONDJE KIJFHOEK 
Terugblik 
In de wintermaand december hebben we bijna twee koude weken gehad. Op de 
tweede adventzondag was dominee Geurt-Jan van Beek uit Nieuw-Lekkerland 
onze gastpredikant.  
De vierde adventzondag was het dominee Wim Hendriks uit Ter Aar die ons in 
zijn overdenking mee nam, het bezoek van de Engel Gabriël aan Maria, de  
Aankondiging aan Maria van de Geboorte van de Here Jezus. Door het dameskoor ‘Eglantine’ werd deze dienst 
omlijst in een muzikale kerstsfeer. Metha van der Net had ook nu weer het kerkje mooi in diezelfde sfeer 
aangekleed, met zowel binnen als buiten aan de deur een  fraaie kerstversiering van dennengroen, echte kaarsen en 
verlichting.     
Met de onzekerheid van het koude winterweer met gladheid, buiten in de polder, was het binnen behaaglijk en met 
ruim zestig ! gemeenteleden en gasten een warme en feestelijke Advent-Kerstdienst.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kijfhoek, zondag 4 december, v.l.n.r. Leo Kievit, organist, Hans van 
de Berg, diaken, dominee Geurt-Jan van Beek en ouderling Bas 
Roobol 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kijfhoek, zondag 18 december met het 
dameskoor ‘Eglantine’ en dominee Wim 
Hendriks, Bas Roobol, ouderling met Jan de 
Jong, diaken 
 
Lief en leed 
Als Kijfhoekse gemeenschap leven we mee met de familie Jan en Lize Hamstra. Jan heeft verschillende 
behandelingen moeten ondergaan aan de ogen en als mantelzorger voor Lize die zelf wekelijks naar de pijnpoli van 
het ziekenhuis gaat voor wat verlichting.  
Onze gastheer en buurman van de Kijfhoekkerk, Jan van der Net werd vorige maand enkele dagen opgenomen met 
serieuze hartproblemen. Na enkele dagen mocht Jan met medicatie gelukkig weer naar huis. We bidden en hopen 
voor allen op een spoedig herstel.  
 
Kerkdiensten in Kijfhoek 
Zondag 8 januari 2023 met onze eigen dominee Sjaak Teuwissen, aansluitend de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst 
voor iedereen, vanaf ongeveer 16.00 uur. 
Zondag 22 januari met ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht. 
Zoals gebruikelijk beginnen we om drie uur (15.00u). 
Ook op deze zondagmiddagen staat er een stoel voor u uitnodigend gereed. 
Voor vragen, of aanvullende ideeën voor de kerkdiensten en verzoeken van gemeenteleden en gasten, bel mij dan 
even, tel. 06 – 3650 1396, of via WhatsApp, e-mail dendijk@hetnet.nl  

mailto:dendijk@hetnet.nl


  

Koppermaandag 
Met Driekoningen op 6 januari sluiten we de kerstperiode af, de tijd van Epifanie, de tijd naar Pasen is begonnen.  
De eerste maandag na Driekoningen wordt ook wel Koppermaandag genoemd. 
In vorige eeuwen hielden op deze maandag de gilden traditioneel een feestdag. Zij sloten de donkere periode rond 
de kortste dag af. Vandaag de dag wordt in sommige delen van het land nog steeds deze dag gevierd. De benaming 
wordt alleen nog gebruikt in de grafische industrie. Uitgevers en drukkers sturen dan voor het nieuwe jaar een 
koppermaandagprent, of wel een Heil- en Zegenwens. Het was destijds het synoniem dat ‘feestvieren’ betekent.  
 
Naar het nieuwe jaar 
We mogen het oude jaar met al onze persoonlijke herinneringen bij Hem 
achterlaten en met vol vertrouwen met onze Heiland het nieuwe jaar 
beginnen. 
Twee keer per maand  zal de Kijfhoekse kerkklok luiden om ons op te 
roepen  de ‘kerkproeverij’ voort te zetten. Ook in het nieuwe jaar staat er 
een stoel voor u klaar!  
 
Kijfhoek ontmoet Kijfhoek 
De eerste samenkomst is de traditionele nieuwjaarsdienst, zondag 8 
januari. Na de dienst, vanaf drie uur (15.00u) onder leiding van onze 
dominee Sjaak Teuwissen, is er vanaf ongeveer vier uur (16.00u) een 
informeel samenzijn voor de bezoekers, waarbij ook alle inwoners van het 
buurtschap Kijfhoek persoonlijk zijn uitgenodigd. Ook u bent van harte 
welkom! Met een heerlijk kopje koffie en wat lekkers erbij. Daarna zullen 
we gezamenlijk met een aperitief en hapje met elkaar onze goede wensen 
voor het nieuwe jaar uitwisselen. 
 
Ook in het nieuwe jaar blijven we naar elkaar omkijken. Het is een kleine moeite maar met een enorm plezier, elkaar 
regelmatig te bezoeken of een kaartje te sturen.  
 

 
 

 
Wat de toekomst van 2023 ook gaan brengen, ons Geleidt des Heren 
Hand. 
 
Alle foto’s in Samengaan zijn in de digitale  versie in kleur te zien. 
Veel lees- en kijkplezier. 
 
Bezoek ook onze website www.kijfhoekkerk.nl  

 
Een goede groet,                                                                                                             
Joop Wiekeraadt 

http://www.kijfhoekkerk.nl/
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Prot.Gem.Heerjansdam/Kijfhoek  
 
Voorganger: 
Ds. Sjaak Teuwissen 
Tel. 078-647 52 45 / 06 20 50 30 99 
e-mail: sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl 
 
Scriba:  
Liesbeth Schop-Berkhout, Kersentuin 3, 2995 XR,  
tel. 078-6772480, e-mail: scriba@kerkheerjansdam.nl 
 
Diaconie: 
Frans de Jong , Sportlaan 43  2995 VN 
Tel. 06 13 66 23 79, e-mail: fdejong36@kpnmail.nl 
 
Diaconie Heerjansdam, rekening: NL61 Rabo 0305 4267 37 
ZWO Heerjansdam, rekening: NL65Rabo 0308 9128 45 
Boomgaardkerk: 
Dorpsstraat 42a, 2995 XH Heerjansdam, tel. 078-6771530 
Dorpskerk: 
Molenweg 8, 2995 BL Heerjansdam, tel. 078-6772826 
Kerk te Kijfhoek: 
Kerkgebouw Kijfhoek 30, 3335 LE Zwijndrecht  
 
Overige kerkelijke gegevens 
Voor de hier niet genoemde gegevens wordt verwezen naar 
de website: www.kerkheerjansdam.nl 

INGEZONDEN 
Dorpskerstzang groot succes 
De Dorpskerstzang, gehouden op 17 december in 
de Dorpskerk van Heerjansdam is een groot 
succes geworden. Een volle Dorpskerk in 
Heerjansdam, een intieme sfeer en een 
enthousiast publiek waren het  prachtige 
resultaat.  
De Stichting DorpsKerstZang dankt via deze weg 
alle medewerkenden aan de Dorpskerstzang: het 
I.J.E. koor en het I.J.E.-gelegenheidskoor o.l.v. 
Damyan Vermaas,  de I.J.E.-band, het 
koperensemble, spreker ds. S. Teuwissen en 
harpiste Elsbeth Verheij.  
De Stichting Dorpskerstzang bedankt tevens alle 
sponsoren, medewerkers en de bezoekers van de 
Dorpskerstzang en wij zien u graag weer volgend 
jaar terug.  
Namens de DKZ commissie,  
Wil Ouwerkerk  
 

Zondagavondzang in de Bethelkerk 

Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht wenst u allen 
een gezegend, gelukkig en gezond Nieuwjaar toe. 
Ook in dit nieuwe jaar willen we de Lofzang 
gaande houden. Wij nodigen u hierbij uit om met 
ons de zondagavondzang te komen zingen op 
zondag 15 januari, aanvang 19.30 uur in de 
Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te 
Zwijndrecht. Na een drukke maand vol licht 
willen wij in deze zangavond zingend de vraag 
beantwoorden waarom Christus eigenlijk naar 
ons toegekomen is. We doen dat met het zingen 
van vele, vooral bekende, liederen. Wim de 
Penning geeft leiding aan koor- en samenzang. 
De organist van deze avond is Johan den Hoedt. 
We openen deze zondagavondzang met het lied: 
‘U loof ik, Heer, met hart en ziel’, en ‘Aan U 
behoort, o Heer der Heren’. Ook zingen we ‘Heb 
dank, o God van alle leven’. 
Het koor zingt o.a. de liederen: ‘Hét Liefdeslied’, 
en ‘Geven’. We sluiten de avond af met het lied: 
‘Zoekt eerst het koninkrijk van God’. 
De toegang is gratis, wel is er aan de uitgang een 
collecte voor bestrijding van de kosten. Alle 
informatie over de zondagavondzang en over ons 
koor vindt u ook op www.bethelkerkkoor.nl.  
Graag tot ziens in de Bethelkerk. 
Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht,  
Ries Knook 
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