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BIJBELLEESROOSTER VOOR DE DECEMBER 
donderdag 1 december Jesaja 10:5-19 Hoogmoed komt voor de val 

vrijdag 2 december Jesaja 10:20-27 Nog even 

zaterdag 3 december Jesaja 10:28-34 Nietsontziende macht 

zondag 4 december Jesaja 11:1-10 Advent II - De telf van Isaï 

maandag 5 december Jesaja 11:11-16 Een rest zal terugkeren 

dinsdag 6 december Jesaja 12:1-6 Je zult weer zingen 

woensdag 7 december Filippenzen 3:1-11 Wat is waardevol? 

donderdag 8 december Filippenzen 3:12-21 Op weg naar de finish 

vrijdag 9 december Jesaja 13:1-5 Op oorlogspad 

zaterdag 10 december Jesaja 13:6-18 De dag van de HEER 

zondag 11 december Jesaja 13:19-14:2 Advent III - Babel gevallen 

maandag 12 december Jesaja 14:3-11 Een van ons? 

dinsdag 13 december Jesaja 14:12-23 Gevallen ster 

woensdag 14 december Jesaja 14:24-32 Wie zal de HEER tegenhouden? 

donderdag 15 december Filippenzen 4:1-9 Vreugde 

vrijdag 16 december Filippenzen 4:10-23 Voldaan 

zaterdag 17 december Matteüs 1:1-17 Voorouders 

zondag 18 december Matteüs 1:18-25 Advent IV - God met ons! 

maandag 19 december Romeinen 1:1-15 Verlangen naar Rome 

dinsdag 20 december Romeinen 1:16-32 Onzichtbare zichtbaar gemaakt 

woensdag 21 december Romeinen 2:1-16 Geen onderscheid 

donderdag 22 december Psalm 14 Niet één? 

vrijdag 23 december Titus 1:1-16 Hoge eisen 

zaterdag 24 december Titus 2:1-15 Voorschriften voor jong en oud 

zondag 25 december Titus 3:1-14 Eerste Kerstdag - Doe altijd het goede 

maandag 26 december Romeinen 2:17-29 THartsgesteldheid  

dinsdag 27 december Romeinen 3:1-8 De Joden als eerst 

woensdag 28 december Romeinen 3:9-20 De wet leert ons wat zonde is 

donderdag 29 december Romeinen 3:21-31 Kun je je ergens op laten voorstaan? 

vrijdag 30 december Romeinen 4:1-12 Abraham de verbinder 

zaterdag 31 december Romeinen 4:13-25 Door het geloof... 

 

 



MEDITATIE 
 

Meditatie    
“Het komt weer over je heen….” 
 
Vrij naar Openbaring 21:4: ”En Hij zal alle tranen uit hun ogen 
wissen, er zal geen dood meer zijn,  geen rouw, geen 
jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was, is voorbij.” 
Zo rond half november, als de avonden langer worden, het 
buitenzijn over is, je meer op binnen bent gericht, als het gevoel 
je bekruipt van ‘de wereld sluit zich wat af’, het wordt wat 
stiller, mensen trekken zich terug; als dan gebeurtenissen, 
bijeenkomsten plaats vinden als Allerzielen (bij de katholieken), 
lichtjesavonden (neutraal) en de laatste zondag van het kerkelijk 
jaar (eeuwigheidszondag bij de protestantse kerken), dan kan je 
soms heel anders de wereld in kijken. 
En als je je dan ook nog eens overgeeft aan het je zoveel 
mogelijk laten informeren over wat er allemaal in de wereld 
gaande is, dan kunt u zich best voorstellen dat velen mistroostig 
door het leven gaan, soms willen gaan, een soort defaitisme, 
het zal wel, het wordt toch nooit anders, mopperig over wat er 
allemaal fout zit, fout gaat. Iets van herkenning bij u? 
                                                                                                             
Maar geef je je daar aan over? Dat is natuurlijk het makkelijkst, 
mee gaan met de stroom, ook vinden wat ‘íedereen vindt’, mee 
huilen met de wolven in het bos, je laten leiden. Of toch niet? 
Durft u, durf jij in verzet te komen, tegen de stroom in te gaan, 
of als dat nog niet lukt: je anker even uit te gooien, je 
vasthouden, zodat de stroom geen vat op je heeft? Dan lijkt het of je tegen de stroom ingaat, maar in werkelijkheid 
ga je niet met de stroom mee, je houdt vast. 
 
Vanaf vorige week zijn we als kerk, als geloofsgemeenschap, de adventstijd ingegaan. Net als ieder  jaar advent en 
dat woord geeft direct een beeld van 4 kaarsen die in die 4 weken worden aangestoken, gedichtjes er bij, onderweg 
naar kerst, jaar op jaar, keer op keer, altijd hetzelfde, zo lijkt het.  
Advent komt van Adventus (Latijn) en betekent komst en ja, we zijn in het kerkelijk jaar onderweg naar morgen, naar 
Zijn komst, de komst van kindje Jezus, maar als we dat breder trekken en dit aan de tijd van denken aan onze 
overledenen verbinden? Komst, wederkomst? 
 
Tijdens de lichtjesavond, onlangs gehouden op de begraafplaats alhier, zei iemand, nadat ik een opmerking had 
gehoord zo van “Ik ben tegen de lichtjesavond, want je moet de begraafplaats, de overledenen, met rust laten,” heel 
overtuigend tegen mij: “Dat kan je dan wel vinden, laat de overledenen met rust, maar de overledenen laten ons 
niet met rust, ze zijn iedere dag bij ons!” En ik bespeurde iets van “Gelukkig maar,” in de ogen van de spreekster. 
En zo is het ook, de doden zijn bij ons, onder ons, slapende en wachtende en ook zij 
verwachten de komst van de Heer, als kindje Jezus, als Zaligmaker, als Zoon van de 
Allerhoogste, als Heraut van die Toekomst die ons allen is 
voorzegd, is beloofd!! Zijn Toekomst bij Hem! Is dat 
geen Advent, Komst in de ruimste betekenis van het 
woord? Is dat geen opsteker in deze donkere tijd, 
deze oorlogstijd?  
 
Hij komt! 
Zeker weten.  
 
Hans P. Ouwerkerk  
 

  



SENIORENVERJAARDAGEN 
Verjaardagen in december 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verjaardagen eerste week januari  
 
 
 
Namens de Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek van harte gefeliciteerd  
en een goede dag toegewenst! 
 
Vriendelijke groet,  
Tineke Brinkman  
 

Huwelijksjubilea 
 
 
 
 
 

Overdracht vermelding verjaardagen in ‘Samengaan’ 
Met ingang van januari 2023 zal mevrouw Wil Ouwerkerk deze rubriek van mij overnemen. Haar telefoonnummer is: 
06 -11249600,  
e-mail: w.ouwerkerk@intrada.nl 
 
Nog even voor de goede orde over de vermelding van verjaardagen. 
Verjaardagen van kerkleden die 78 jaar hopen te worden, staan vermeld in ‘Samengaan’. Met het oog op de Wet op 
de privacy dienen genoemde personen hiervoor toestemming te geven. Nu steeds minder mensen in het 
telefoonboek staan, is de regel dat u zelf aangeeft wanneer u niet vermeld wilt worden. Wanneer u dat niet heeft 
aangegeven, vindt vermelding plaats in het kerkblad.  
 
Vriendelijke groet, Tineke Brinkman  

 
 
THANK YOU!!! 

Zoals vermeld in voorgaand stukje, ga ik het stokje per 1 januari 2023 
overnemen van Tineke Brinkman. Tineke heeft in de loop der véle  jaren zoveel 
aantekeningen gemaakt over het wel of niet vermelden van verjaardagen in 
het kerkblad Samengaan en wel leeftijd of niet leeftijd erbij, dat het voor mij 
een uitdaging is en wordt om dit op dezelfde manier voort te zetten!    
Heel, heel veel dank Tineke voor het verzorgen en vermelden van de rubriek 
SENIORENVERJAARDAGEN in Samengaan. Alles werd jarenlang perfect bij 
gehouden! Dat verdient een bloemetje!   
Wil Ouwerkerk  

mailto:w.ouwerkerk@intrada.nl


KERKDIENSTEN IN DECEMBER 
Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

4 december 2de Advent 

9.30 u. 
Dhr. J. Teuwissen 
Viering Heilig Avondmaal 
 
Knd. 
Oppas 
Collecte: 1. Diaconie  2. Onderhoud gebouwen 

15.00 u. 
Ds. G.J. van Beek 
Nieuw-Lekkerland 
 
 
Coll: Kerkenwerk 

11 december 3de Advent 

9.30 u. 
Prop. J. Sterrenburg 
Sliedrecht  
 
Knd. 
Oppas 
Collecte: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk 

 

18 december 4de Advent 

9.30 u. 
Dhr. N. van Splunter 
Rotterdam 
 
Knd. 
Oppas  
Collecte: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

15.00 u. 
Ds. W.H. Hendriks 
Ter Aar 
 
 
Coll: Kerkenwerk 

24 december Kerstnachtdienst 

21.30 u. 
Ds. J. Teuwissen  
Kerstnachtdienst 
 
Collecte: Kerstnachtdienstcollecte 

  

25 december Kerstmorgen 

9.30 u. 
Ds. J. Teeuwissen 
 
Knd. 
Oppas 
Collecte: 1. ZWO/Diaconie 2. Kerkenwerk 

31 december Oudjaarsavond 

19.30 u. 
Dhr. W. Wiersma 
 
Collectes: 1. Oudejaarscollecte 2. Onderhoud  

 

1 januari Nieuwjaarsdag 

9.30 u.  
Ds. A. van den Berg 
Zuid-Beijerland 
 
Knd. 
Oppas 
Collecte: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 



Met het oog op de zondag  
 
DORPSKERK 
 
2e advent, zondag 4 december  
Op deze tweede adventszondag lezen we Lucas1: 26 t/m 38, de bekende adventslezing over Maria die door de engel 
Gabriël wordt bezocht, en van hem krijgt te horen dat God in haar leven laat gebeuren wat Hij zijn volk heeft 
beloofd. Het is een complete verrassing voor haar. ‘Verrast door Gods liefde’ is het thema van deze dienst. 
De kinderen vervolgen vandaag het adventsproject, dat op 27 november begon. We vieren vandaag het Heilig 
Avondmaal van onze Heer. Leo Kievit speelt orgel, en Heerjansklank o.l.v. Manuel de Jong verzorgt extra muziek. 
  

 
 
Kerstavond, zaterdag 24 december, 21.30 uur 
Het lijkt wel of de ‘mensen van het welbehagen’ in de kerstperiode zich nóg meer dan anders inzetten voor een 
ander. Kopen we niet juist deze weken nóg mooiere en duurdere cadeautjes voor elkaar, bijvoorbeeld voor onder de 
kerstboom? Geven we juist rond Kerst niet gul voor het goede doel, voor minderbedeelde medemensen? En draaien 
onze handen en keukenmachines deze dagen geen overuren, omdat we ons uitsloven voor onze gasten die we een 
nóg lekkerder, nóg uitgebreider kerstdiner willen bezorgen? 
In de kerstnachtdienst staan we stil bij het woord dat deze voorbeelden 
verbindt, namelijk het woord voor. Cadeautjes kopen vóór elkaar, geld 
doneren vóór het goede doel, het kerstdiner voorbereiden vóór onze 
gasten. God plaatst daar, juist met Kerst, een ander voorzetsel naast. Het 
klinkt door in een van de namen van de verwachte Mensenzoon: Immanuel. 
Een voorzetsel dat tekent Wie het Kerstkind is. Dat vertelt hoe God zichzelf 
aan mensen meedeelt. Het gaat om het woordje met. Immanuel betekent: 
‘God zij met ons’. Dit is dan ook het thema van de Kerstnachtdienst. We 
lezen Mattheus 1: 18 t/m 25, en Johannes 1: 1 t/m 18. En we concentreren 
ons daarbij op deze twee voorzetsels: vóór en mét. Inspirerend in de 
voorbereiding is voor mij het boek ‘A Nazareth Manifesto – being with God’ van de Britse theoloog Samuel Wells. 
Inspirerend zal ook de muziek en zang in deze Kerstnacht zijn. Naast Leo Kievit zullen blazers van muziekvereniging 
EMM voor ons musiceren en met ons de lofzang gaande houden 
 
Kerstinloop op het kerkplein 
(Onder voorbehoud) Het plan is om voorafgaand aan de dienst op het kerkplein van de Dorpskerk vanaf 20.30 uur 
met iedereen die wil iets lekkers te drinken en te eten, en elkaar te ontmoeten. Uiteraard zorgen organisatoren voor 
een sfeervolle ambiance met kerstlichtjes, een vuurtje en muziek. Nodig vooral ook familieleden, buurt- en 
dorpsgenoten uit. En nodig ze uit mee naar binnen.  
Komt allen tezamen, jubelend van vreugde! 

  
 
  



Kerstochtend, zondag 25 december 
“God toont zijn liefde dagelijks aan mensen, vanaf dat de zon opgaat totdat de nacht invalt. Ook geeft de HEER zijn 
woord vol troost en aansporing. De geboorte van Jezus is echter de manier waarop God definitief zijn liefde voor 
mensen laat zien. God zelf herstelt zijn goede schepping. Hij komt in Jezus Christus in ons midden. Hij wordt mens, 
kwetsbaar kind in Betlehem, schijnbaar kansloos slachtoffer van de machtsgrillen van een Romeins keizer. Maar ... 
het gaat goed komen. Op Kerstfeest is de Messias geboren. Nu gaan ons leven en de wereldgeschiedenis veranderen, 
voor ieder die in Christus wil geloven.”  
 
Deze toelichting bij de kerstochtenddienst komt uit de kindernevendienstmethode Vertel Het Maar. Op 
kerstochtend bereikt het adventsproject een hoogtepunt. Het thema luidt ‘Jezus maakt alles goed’. 
In deze dienst lezen we Lucas 2: 1 t/m 20. We zingen 
vanzelfsprekend verschillende kerstliederen. Wie organist is, is 
nog onbekend, maar onze muziek- en zanggroep Heerjansklank 
verschijnt zo veel mogelijk op volle sterkte op het liturgisch 
centrum om mét en vóór ons te zingen.  
 
Opnieuw klinkt het: Kom allen tezamen! 
  
 
Kerstgroet aan wie in een tehuis woont 
Een deel van onze gemeenteleden woont in een tehuis. We noemen hier hun namen en adresgegevens, om ons er 
aan te herinneren dat onze geloofsgemeenschap ook hen omvat. En om ons op het idee te brengen naar hen om te 
zien, bijvoorbeeld door concreet een kaartje met een kerstgroet te sturen.  
 Mevrouw M. Kleinjan-Booij, verzorgingshuis De Elf Ranken, Reling 3, 2993 DN Barendrecht 
 Mevrouw G.A. van Turenhout-Visser, De Schutse, Mollenburgseweg 14, 4205 HA Gorinchem 
 Mevrouw A. Wezeman-Leezer, Verpleeg- en verzorgingshuis Riederborgh, Boksdoornstraat 2, 2982 BC 

Ridderkerk 
 Mevrouw G.A. Heiwegen-Westerik, verpleeghuis ’t Ronde Sant, afdeling Gorzen, Hugo de Groothof 1, 2984 GK 

Ridderkerk 
 Dhr. A. Verzijl, verpleeghuis ’t Ronde Sant, Hugo de Groothof 1, afdeling 1B, 2984 GK Ridderkerk 
 Mevrouw M. Schenk,  Verpleeghuis en verzorgingshuis De Lichtkring, kamer 14. De Kring 11, 2222 AS 

Zwijndrecht 
 Kirsten Schilt, Stichting Zo Mooi Wonen,  Lindelaan 51C, 3331 AK Zwijndrecht 
 Mevrouw G.J. Oomsen-Zwart, De IJsvogel, IJsvogelplein 302, 3334 XC Zwijndrecht. 
 
Gedachtenis aan hen die ons ontvielen 

 
 



Op gedachteniszondag 20 november hebben we in de Dorpskerk gemeenteleden genoemd en herdacht die in het 
voorbije kerkelijk jaar zijn overleden. Voor elk van hen is een gedachtenislichtje ontstoken. Daarna hebben we nog 
drie kaarsen ontstoken: één voor mensen die we missen en niet zijn genoemd, één voor overleden kinderen, en één 
voor slachtoffers van honger, oorlog, rampen, ziekte en zinloos geweld. Na de dienst bleef de Dorpskerk nog een 
aantal uur open en hebben vele tientallen mensen hun overleden geliefden op een persoonlijke wijze herdacht. 
Het leven gaat verder. Wie een geliefde mist, weet en ervaart dat datzelfde leven nooit meer hetzelfde zal zijn. Rouw 
is niet iets dat je kunt ‘verwerken’ in de zin van dat het ooit helemaal afgerond, klaar en voorbij is. tegelijkertijd 
mogen we geloven en vertrouwen dat ons verdriet bij onze Heer bekend is, dat Hij ons nabij is; en dat Hij ons wil 
troosten. 
Een prachtig en indringend lied bij gedachteniszondag – het kreeg ook een plek in de dienst op 20 november - komt 
van Sela: ‘De mensen die wij missen’  
 
God, U kent de namen van de mensen die we missen; 
geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn. 
Wij voelen hier de leegte; zij rusten in uw vrede. 
God, U bent de Vader van de mensen uit de tijd. 
  
God, U kent de namen van de mensen die we missen; 
geliefden, die zo hoorden bij ons leven, elke dag. 
Wij zien de lege stoelen; zij zitten aan uw tafel. 
God, U bent de Vader van de mensen in ons hart. 
  
Troost ons Heer, wees ons nabij. 
Laat ons in uw armen vrede vinden. 
Draag ons Heer en koester ons 
als we denken aan de mensen die we missen. 
  
God, U kent de namen van de mensen die we missen. 
We delen de verhalen van wie ons dierbaar zijn.            
We danken voor hun leven; we komen hen weer tegen. 
God, U bent de Vader van het leven, voor altijd. 
  
Wie huilt er onze tranen? 
Christus, Hij alleen!  
Wie draagt ons door de dagen? 
Christus, Hij alleen! 
Wie heeft ons leed gedragen?  
Wie heeft de dood verslagen? 
Wie brengt ons weer samen? 
Christus, Hij alleen! 
 
Ds. Sjaak Teuwissen 
  



VAN DE BEMANNING VAN DE MANNING 
 
Hoor een klare stem weerklinken 
Hoor een klare stem weerklinken 
Die ons Christus’ komst bericht: 
“‘Leef niet langer in het duister 
Maar word kinderen van het licht!” 
 

Laat dit roepen u toch wekken, 
Hef de harten naar omhoog! 
Hij, de Zon, verjaagt de traagheid 
Met zijn stralend morgenrood. 
 

Hij, het Lam, de lang verwachte, 
Is het teken van Gods trouw – 
Zullen wij Hem tegemoet gaan 
Onder tranen van berouw? 

 
Als Hij komt in volle glorie 
Die de wereld beven doet, 
Moge Hij dan ons omarmen 
Met zijn goddelijk tegoed. 
 

Alle eer en alle glorie 
Aan de Vader door de Zoon 
Zullen wij van harte zingen 
In de Geest die ons bewoont!” 

 
E. Caswall (1814 – 1878, vertaald door Sytze de Vries (1945), in “Op vleugels – nieuwe liederen” – Sytze de Vries.  
 
Advent 
Elk jaar weer een bijna onwerkelijke overgang: een wat beladen 
weekend met daarin de laatste zondag van het kerkelijk jaar – ook wel 
Gedachteniszondag, Zondag Voleinding of Eeuwigheidszondag 
genoemd, een open kerk waar allerlei mensen een kaarsje komen 
branden, de vrijdag er voor een druk bezochte lichtjesavond op de 
Algemene Begraafplaats. Een weekend waar gemis, weemoed, rouw 
en verdriet centraal staat.  
En dan slaan we plotseling het boek van het oude kerkelijk jaar dicht 
en een nieuw boek open, en dan is het opeens Advent: het uitkijken 
naar de komst van onze Heer, die we verwachten en die we vieren 
met Kerst. Opeens staat er verwachting, hoop en verlangen centraal.   
In wat voor omstandigheden u of jij ook verkeert: ik wens u en jou graag een goede, gezegende advents- en 
Kersttijd. En ik zie er naar uit om elkaar rond een van de vele diensten en andere activiteiten te ontmoeten.  
 
Ontvangen 
Op donderdag 17 november ontving ik t.b.v. onze kerk € 20,00. Vriendelijk dank. 
 
Afwezig 
Na Tweede Kerstdag ben ik t/m 7 januari afwezig. Vanaf 8 januari hoop ik er weer te zijn. Bij dringende pastorale 
situaties, of overlijden kunt u contact opnemen met 
De heer Bas Roobol (ouderling) 06 – 53 77 13 12 broobol@roobol.com  
Mevrouw Liesbeth Schop (scriba/ouderling) 06 – 49 83 79 68; scriba@kerkheerjansdam.nl  
Zij zorgen dan voor pastorale zorg, of ten behoeve van een eventuele uitvaart voor een vervangende predikant.  
 
  

mailto:broobol@roobol.com
mailto:scriba@kerkheerjansdam.nl


Ten slotte 
Speelt er iets in jouw of uw leven waarover je/u graag contact wilt? Schroom niet om contact op te nemen. 
 
Ds. Sjaak Teuwissen 
De Manning 2 
2995 AH Heerjansdam 
Tel. 078 – 647 52 45 / GSM 06 – 20 50 30 99 
E-mail sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl 
Facebook: https://facebook.com/sjaak.teuwissen 
Instagram: sintersjaak  
Twitter: @SinterSjaak 
Doordeweekse werkdagen: di – wo – do – vr 
 

 
 
 

In memoriam  
 
In herinnering: Annie Lansink – de Jong  
  

mailto:sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl
https://facebook.com/sjaak.teuwissen


 
--  
Met vriendelijke groet, 
Liesbeth 



VERSLAGEN EN BERICHTEN 
Kerkrentmeesterlijk journaal 
Verantwoording collectes en giften okt. 2022 
 
                          Kerkcoll.           Via GIVT  Totaal  
2 okt.  Diaconie    €     94,75           €   90,43            €  185,18                            

kerk     €    88,85            €   37,62            €  126,47           
 Jeugd     €    68,40 €     4,69            €     73,09 
9 okt.  Diaconie    €  105,17 €   30,44            €  135,61                 

Kerk     €  105,20   €   48,61           €  153,81 
16 okt.  Diaconie via kas € 50,00  €  445,45   €  335,96 €  831,41                    

Kerk     €    89,04   €    32,84 €  121,88 
23 okt.  ZWO     €  136,40   €    92,66 €  229,06                 
 Kerk      €  148,70   €    48,31 €  197,01 
30 okt.  Diaconie      €  157,05   €  149,15 €  306,20                        

Kerk      €  136,46   €    45,31 €  181,77                    
 Jeugd     €    54,25 

 
oktober bloemenbusjes    €   32,90                       
ZWO-bussen     €   16,75               
Koffiepot     €     8,87 
                      
In oktober ontvangen collecte via Bank   deel Diaconie   €     97,50      
                 deel Kerk            €     52,50 
In oktober ontvangen Oogstcollecte via bank   € 2325,00 
In oktober ontvangen voor kerk/tv via bank/kas  €   150,00 ( 25+75+ 50) 
in oktober ontvangen Gift voor kerk via bank   €   500,00 
 
Een ieder bedankt voor haar/zijn inbreng.          
Jan Schop, penningmeester 

 
Oud papier 
HVC heeft aangekondigd dat per januari het aantal keren dat u overig huisvuil aanbiedt mee gaat tellen met de 
kosten voor uw reinigingsrechten. Des te meer reden om uw afval nog beter te scheiden. Ongemerkt verdwijnt er 
nog vaak papier in de huisvuilbak. U helpt uzelf en ook ons om dat papier in die oudpapierbak te deponeren. Dan 
halen onze mannen en vrouwen dat graag weer op. 
U helpt ons ook enorm door de bakken zoveel mogelijk bij elkaar te zetten. Dat scheelt heel veel op- en afstappen en 
kleine stukjes met de vrachtwagen. Een cluster bakken is sneller geleegd en geeft minder overlast in de straat. Alvast 
bedankt. 
 
Voor december ziet het rooster er als volgt uit:  
 
17  december   
 
Ton Meenhorst 
Manuël de Jong 
Kees-Jan Visser 
Frank van der Noll 
 
Als uw papierbak op tijd aan de straat stond, maar om ongeveer 11.15 uur nog niet geleegd is, kunt u bellen met 
nummer 06-51216503. 
Hopelijk kan uw bak alsnog geleegd worden. 
Chris Grootendorst 

 
 



 
 
 

 
 
2 Verhuisberichten 
Als u dit leest zijn wij, Sjanie en Jan Schop, verhuisd naar Zwijndrecht.              
Wie had dat verwacht, de fam. Schop weg uit Heerjansdam, nou wij eigenlijk ook niet. Maar het blijkt nu dat het 
toch mogelijk is en Zwijndrecht is de wereld niet uit. 7 km is een afstand die met auto, fiets en zelfs met de 
benenwagen is te overbruggen. Maar uit het zicht is niet uit het hart, wij blijven onze activiteiten voor onze 
kerkelijke gemeente op de voor u en ons bekende wijze gewoon uitvoeren. 
Ons nieuwe adres is per 24 november: Chrysantstraat 36,  3333 EC te Zwijndrecht en wij zijn nog steeds te bereiken 
onder de bij u bekende tel. nummers en mailadressen. Huis: 078-6771913, Sjanie: 0622434824, Jan: 0614810104, e-
mail: janensjanieschop@hetrnet.nl  
 
Wij waren gewend dat voor u die ons wilde spreken of bezoeken de achterdeur van Kersentuin 19 altijd open stond. 
Dat wordt vanaf nu dus toch even aanbellen, dan kunnen wij de deur voor u open doen (als we thuis zijn). 
Wij hopen nog vele jaren in gezondheid en met genoegen te mogen verblijven op ons nieuwe stekje Chrysantstraat 
36 Zwijndrecht. 
 
Het tweede bericht is van een heel andere orde: Namens het College van Kerkrentmeesters mag ik u er vast van op 
de hoogte stellen, dat wij met het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek, 
vooruitlopend op de definitieve plek in de Dorpskerk, na de verbouwing, tijdelijk ons onderkomen in de 
Boomgaardkerk zullen vestigen en wel per 1-1-2023, Een brievenbus is intussen al aan de Boomgaardkerk bevestigd 
en is vanaf nu ook al te gebruiken voor die dingen die u aan ons wilt laten toekomen. 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Jan Schop, penningmeester 
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LEDENADMINISTRATIE 
Ingekomen berichten van 21 oktober 2022 tot en met 20 november 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wijzigingen met betrekking tot de ledenadministratie kunnen doorgegeven worden aan Bert Schop,                                                                 
ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl 
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VAN DE REDACTIE 
 

Marije bedankt 
Helaas moeten wij melden dat Marije Breure afscheid heeft genomen van de Samengaan 
redactie. 
Jammer is het zeker, maar natuurlijk hebben wij als redactie begrip voor haar besluit en 
danken we haar voor de jaren dat zij vol enthousiasme en inzet deel uit heeft mogen 
maken van onze redactie. 
 

Gezocht! 
Marije haar vertrek laat natuurlijk wel een lege plek achter in de Samengaan redactie. 
De redactie van Samengaan zoekt dus een nieuw lid die het leuk vindt om samen een mooi kerkblad samen te 
stellen, die goed om kan gaan de gebruikte software, met name Word, en handig is met e-mail en taalkundig goed is. 
Samengaan, het kerkblad, is een klassieker onder de kerkmedia en kan het visitekaartje van onze gemeente zijn. De 
uitdaging is daarbij om het kerkblad zo te maken dat het voor 100 % van onze achterban een lezenswaardig blad is. 
Als redactie bespreken we met elkaar hoe we Samengaan een aansprekend blad kunnen laten zijn voor zowel de 
betrokken kerkleden als voor mensen met wie minder contact is.  
Ook als je een deeltaak hierin kunt vervullen, zoals deze functie, kun je heel waardevol zijn voor de redactie! 
Spreekt deze rol je aan en wil je meer weten? Neem dan contact op met de Alex van Hengel (0645768914 of 
samengaan@kerkheerjansdam.nl ) of een van de andere redactieleden. 

 
 
DIACONIE 
Verantwoording giften t.b.v. de diaconie: november 2022 
 
Bloemendienst 
02-11 Ontvangen  via mevrouw Cisca Haar                        €  10,00   
11-11 Ontvangen via mevrouw Astrid Verstegen  €  15,00 
12-11 Ontvangen via mevrouw Lenie Kruithof                   €  10,00 
17-11 Ontvangen via Wil Ouwerkerk                                   €  30,00                    
 
Voedselbank 
2-11 Ontvangen via Frans de Jong                  € 20,00 
2-11 Ontvangen via ds. Teuwissen                  € 10,00 
Per bank            € 115,00 
 
Actie Schoenendoos 
11-11 Ontvangen via Jan de Jong                    € 10,00 
11-11 Ontvangen via Maria Dramontanis      € 70,00 
 
Bloemenbusjes oktober            €32,90 
 
Mensenkinderen: kinderen een eigen bed Armenië. 
Dienst 25-9  € 394,00 
 
Mensenkinderen: 3 maaltijden voor 300 kinderen Albanië. 
Dienst 02-10                       € 801,45 
Spaarpotjesactie kinderen € 33,75 
 
Alle gevers hartelijk dank. 
Met vriendelijke groet, 
Namens de diaconie Jan de Jong 
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DANK! 
 
Actie Voedselbank 
Op dankdag heeft u als gemeente een ‘muur van 
dankbaarheid’ opgericht. De opbrengst van de inzameling 
voor de voedselbank was verbluffend goed. Iedereen die 
de dienst op Dankdag heeft meebeleefd, heeft dit kunnen 
zien. Alle gaven waren uitgestald op het podium, maar er 
was te veel om alles goed te laten zien. Veel dank aan allen 
die hebben bijgedragen! Ook dank aan Jacky en Cathy voor 
de mooie schikking. 
De chauffeurs van de voedselbank die de oogst kwamen 
binnenhalen, waren oprecht verbaasd over de opbrengst.  
“Een voorbeeld voor andere kerken,” zei  een van hen. Het 
bestuur heeft ook een dankbetuiging gestuurd. 
 
Actie schoenendoos 
De actie schoenendoos ten behoeve van Poolse en Oekraïense kinderen heeft dit jaar meer dan andere jaren 
weerklank gevonden bij de schoolkinderen. Dus bij de jonge gezinnen, want vooral de ouders moeten uiteraard 
zorgen voor de inhoud van dozen. Natuurlijk hebben ook onze senioren een belangrijke bijdrage geleverd. In totaal 
waren er 36 dozen. Allemaal hartelijk dank! 
De dozen worden in december afgeleverd op hun bestemming. De planning is dat Maria Dramountanis – Gouman 
meegaat met het transport. Als zij terug is, zal zij nader verslag doen van de actie. 
Namens de diaconie,  
Frans de Jong 
 

Kerstviering senioren woensdag 21 december 
Na 2 jaar afwezigheid gaat het dit jaar weer lukken, als er geen onverwachte dingen gebeuren.  
Wij nodigen alle senioren van harte uit voor de Kerstontmoeting/viering in de Dorpskerk aan de Molenweg in 
Heerjansdam. Wij vragen niet naar uw leeftijd, dus jongeren zijn ook welkom. 
U kunt vanaf 14.30 uur inlopen. Wij beginnen om 15.00 uur.  
De Kerkzaal zal in kerstsfeer zijn met kerstboom en lichtjes. 
 
Onze eigen dominee Sjaak Teuwissen zal zijn medewerking aan de viering verlenen. Uiteraard is ontmoeting voor 
hem van wezenlijk belang.  
Op het programma van deze viering staat onder andere: 
Muziek 
Samenzang  
Een Kerstverhaal van Cisca Haar 
En wat daarbij hoort. 
 
Er is  vanzelfsprekend koffie en thee met wat lekkers, een drankje en natuurlijk 
ook een advocaatje! Dus zegt het voort en neem uw buurvrouw, buurman, 
vriendin of vriend mee; hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 
 
Omdat het voor ons moeilijk inschatten is hoeveel mensen er komen vragen wij wel om u uiterlijk vrijdag 16  
december aan te melden, zodat we gericht inkopen kunnen doen. 
Dit kan telefonisch: 078-677 2471  
Per mail: jonglindhout@gmail.com  
Laat bij aanmelding s.v.p. weten of u vervoer nodig heeft. Dan regelen we dat.  
 
Weet u WELKOM! 
Namens de diaconie, 
Ingrid de Jong-Lindhout  
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Avondmaalscollecte 4 december   
De diaconie heeft de avondmaalscollecte van 4 december bestemd voor een project van Mensenkinderen in 
Armenië. Veel mensen in Armenië leven in armoede en onzekerheid. Het afgelopen jaar is het aantal arme mensen 
enorm gegroeid door de coronacrisis. Veel mensen verloren hun baan, of werk als dagloner en veel gezinnen voelen 
nog dagelijks de naweeën van de oorlog eind vorig jaar. Duizenden mannen zijn gesneuveld, velen van hen waren de 
enige kostwinner in het gezin.  
In de regio Tavus Marz liggen veel dorpen met schrijnende 
armoede. Vooral werk en een vast inkomen zijn hier de grootste 
problemen.  
In Khachardzan wonen 106 gezinnen, waarvan 40% straatarm is. 
Het zijn vluchtelingen die als gevolg van het grensconflict tussen 
Armenië en Azerbeidzjan in 1988 hier naartoe zijn gekomen. In 
Aghavnavanq is het niet veel anders. Daar wonen 98 
vluchtelingengezinnen. 
Beide dorpen hebben gunstige voorwaarden voor bijenteelt, 
want ze worden omringd door bossen en velden met veel 
bloemen. De honing die daardoor geproduceerd kan worden is 
zuiver en gezond. De mensen in deze twee dorpen willen graag bijen gaan houden en een inkomen daaruit halen, 
maar ze weten niet hoe ze dat moeten doen. Ze hebben niet alleen geen geld, maar ook niet de benodigde kennis en 

praktijkervaring om zich met bijenteelt te gaan bezighouden. 
Er is een imker bereid gevonden om de mensen te leren hoe ze 
bijen moeten houden. Ieder dorp krijgt niet alleen 20 
bijenkasten voor 5 arme gezinnen, maar ook beschermende 
kleding, rookpijpen, een machine waarmee de honing uit de 
raten geslingerd kan worden en suiker om mee te beginnen. 
Een jaar nadat ze begonnen zijn en honing hebben kunnen 
oogsten, moeten ze gaan uitbreiden van 4 naar 8 bijenkasten 
per gezin, zodat er dan weer kasten aan een ander dorp (het 

nabijgelegen Hovq) gegeven worden. Zodoende kunnen 
de dorpsbewoners niet alleen zelf een inkomen eruit 
halen, maar ook weer arme buren en familie helpen.  
Voor € 572,00 kunnen we één arm gezin 4 bijenkasten en 
de nodige bijbehorende hulpmiddelen geven. Hiermee 
bieden we ze een kans op werkgelegenheid en een 
regelmatige bron van inkomsten.   
Doet u weer mee?  
Namens de diaconie, 
Hans van den Berg 
 

  



JEUGDRUBRIEK 

 
 

  



 
  



  



Kinderlied van de advents- en Kersttijd 2022 
 
 “Wij zijn op weg naar Bethlehem’ 
 
In de adventstijd, die begint op zondag 27 november, gaan we vol 
verwachting op weg naar Kerst. We verwachten de komst van de beloofde 
Messias. De Kindernevendienst kiest dit jaar voor het project ‘Het gaat 
goedkomen’ van methode ‘Vertel het Maar’. In de uitwerking daarvan zien 
en volgen we heel concreet de ster van Bethlehem die elke zondag mooier 

en completer wordt. Elke zondag is er 
daarbij in de kerk een kleine sketch. Vanuit de Kindernevendienst komt ook het 
voorstel om het ‘Wij zijn op weg naar Bethlehem’ het kinderlied van de maand – of 
liever gezegd: het kinderlied van de advents- en kersttijd – te laten zijn. Het lied is 
ontstaan in de kinderkerk van Evangeliegemeente ‘de Deur’ in Amersfoort. Het lied 
swingt, heeft een eenvoudig mee te zingen melodie, drukt het onderweg zijn heel 
concreet uit; en combineert het met enkele typische kerstteksten zoals ‘een kind is 
ons geboren’ 
Marjan Dorsman (Kindernevendienst Dorpskerk) en ds. Sjaak Teuwissen 

 
Wij zijn op weg naar Bethlehem  
https://www.youtube.com/watch?v=3lHmvW18tbk  

1)Wij zijn op weg - naar Bethlehem 
Wij volgen de ster – die leidt ons naar Hem 
Met mirre en wierook – en geschenken van goud 
Zijn onze zadeltassen tot de rand toe volgestouwd? 
 
Een kind is ons geboren (Halleluja, halleluja) 
In Bethlehem (Halleluja, halleluja) 
Hij wordt de nieuwe koning 
Alle eer aan Hem 
 
2)Wij zijn op weg naar Bethlehem 
Wij volgen de ster – die leidt ons naar Hem 
Waar moeten wij heen gaan – linksaf of rechtdoor 
Kijk, in het verre Oosten gaat een ster ons voor 
 
Een kind is ons geboren (Halleluja, halleluja) 
In Bethlehem (Halleluja, halleluja) 
Hij wordt de nieuwe koning 
Alle eer aan Hem 
 
(intermezzo) 
 
Waar moeten wij heen gaan – linksaf of rechtdoor 
Kijk, in het verre Oosten gaat een ster ons voor 
 
Een kind is ons geboren (Halleluja, halleluja) 
In Bethlehem (Halleluja, halleluja) 
Hij wordt de nieuwe koning 
Alle eer aan Hem 
 
Hij wordt de nieuwe koning 
Alle eer aan Hem 
 
Hij wordt de nieuwe koning 
Alle eer, alle eer, alle eer aan Hem! 

https://www.youtube.com/watch?v=3lHmvW18tbk


  

 
 

Kleur van de KND 
Op zondag 23 oktober hadden de kinderen van de KND het thema van de onrechtvaardige rentmeester.  
Een moeilijk onderwerp, maar het kwam er aan het eind van het verhaal op neer om iets goed te gaan doen voor 
een ander.  
Daarom hebben we alvast met elkaar vast een kleurrijke 'kerstkaart' gemaakt voor onze sponsorkinderen Joshua en 
Dorcus, maar ook voor de school van de Rainbow Angels. 
We hebben deze kerstkaart aangevuld met de kerststerren die wij bij de adventsperiode in ons kerstproject gaan 
zien. Zo zijn al deze kinderen dus ook tijdens ons kerstproject met ons verbonden... 
  
 
 

 
 



  

RONDJE KIJFHOEK 
Terugblik 
Voor u ligt alweer de laatste editie van ‘Samengaan’ van dit jaar. Het is de december- 
wintermaand in de vierweekse adventtijd voor de Kerst. In de afgelopen maanden zijn 
er, naast de kerkdiensten ook andere activiteiten in en rond de Kijfhoekkerk 
georganiseerd.  
Afgelopen zomer was de lagere school De Develhoek uit Heer Oudelandsambacht op 
bezoek. Dominee Sjaak Teuwissen wist met zijn enthousiasme de aandacht van de leerlingen te pakken, waarbij er veel 
interessante vragen werd gesteld.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het was zondag 16 oktober een bijzondere dienst met de belijdenis en herbezinning van de 
doop voor broeder Eric de Bont 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na de dienst dit fotomoment: v.l.nr. Jacco Steen, Eric de Bont, 
 dominee Sjaak Teuwissen en ouderling Bas Roobol. 

 
  

1Tijdens het landelijk 
Monumentenweekend in september 
was het thema ‘Duurzaamheid’. Hoezo 
duurzaamheid met een historisch 
polderkerkje met een leeftijd van bijna 
zevenhonderd jaar! 

4Zondag 4 september werd het Heilig 
Avondmaal gevierd met 24 gemeenteleden 
rondom de  antieke tafel met v.l.n.r. Leo Kievit, 
organist, Wil Ouwerkerk, ouderling, dominee 
Sjaak Teuwissen met Jan de Jong en Hans van 
de Berg, diakenen. 

4.Na de dienst van 18 september, v.l.n.r. 
Leo Kievit, organist, Liesbeth Schop, 
ouderling, dominee Leo van der Eijk en Jan 
de Jong, diaken. 

4  Het fotomoment na de dienst van 2 
oktober, v.l.n.r. Hans van de Berg, diaken, 
Chris Grootendorst, ouderling, mevrouw 
Jannie Gielen naast dominee Geurt Jan van 
Beek en organiste Jacco Steen. 



    



  

Ook na de dienst van 6 november was het voor, links, Gert-Jan Roobol als 
voorzitter van de kerkenraad zijn eerste kennismaking met de Kijfhoekkerk, 
daarnaast pastor Wim Wiersma met twee trouwe gemeenteleden Adri 
Valk-Euser en Kim Eefsting, met Leo Kievit, organist en Richard van Vliet, 
diaken. 
 

 
 
 
 
 
 
Op 20 oktober is er aan het looppad van de Kijfhoekkerk een  massieve 
zitbank geplaatst.  Uit de nalatenschap van mevrouw Jenny Schenk- van 
der Linden, mocht het bestuur van de Stichting Behoud Kijfhoekkerk, in 
overleg met Klaas Schenk een tastbare herinnering aan het jarenlange en 
arbeidzame leven toegewijd aan ‘haar’ Kijfhoekkerk laten plaatsen. Op de 
rugleuning van de bank is de volgende tekst gegraveerd:               

Ter herinnering aan 
Jenny Schenk – van der Linden 

1931 - 2021 
Eeuwigheidszondag of ook Voleindigings- en Gedachteniszondag 
Vorige maand hebben we stilgestaan bij het herdenken van gemeenteleden die ons in de Hoop en zekerheid zijn voorgegaan 
naar het Geestelijk Huis met de Vele Woningen die onze Heiland in het vooruitzicht stelt. 
Hoewel de naam van ons trouw Kijfhoek gemeentelid  Ada Viergever – Spoel, naast andere overleden gemeenteleden, in de 
Dorpskerk werd genoemd, willen ook wij haar naam vanuit de Kijfhoekgemeenschap nog één keer noemen. Voor Ada, de 
echtgenote van onze voormalige voorzitter van de Stichting Behoud Kijfhoekkerk, Peter Viergever, werd op 18 november een 
besloten dankdienst gehouden in de Kijfhoekkerk. Dominee Teuwissen wist op een bijzondere wijze het levensmotto van Ada in 
zijn verbindende woorden in zijn overdenking door te geven; ..’Om te weten waar je heen gaat, moet je weten waar je vandaan 
komt…’ 
Ik moest daarbij denken aan de woorden van Peter, die hij uitspraak tijdens het afscheid van onze organiste Ellen Pons, in 
september, en die hij aan haar meegaf op haar emigratiereis naar Spanje. Woorden in de Spaanse taal, maar zo dichtbij voor ons 
allemaal en in alle omstandigheden van ons leven: ‘ Vaya Con Dios’, ofwel ‘Ga met God’! 
Tijdens de dienst op Eeuwigheidszondag, 20 november zongen we ter nagedachtenis aan Ada, de eerste twee verzen van Psalm 
84 in de oude berijming: 
 

Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot,                           Zelfs vindt de mus een huis, o HEER,          
 O HEER’ der legerscharen God,                          de zwaluw legt haar jongskens neer 
Zijn mij Uw huis en tempelzangen.                   In ’t kunstig nest bij Uw altaren, 
Hoe branden mijn genegenheên,                      Bij U, mijn Koning en mijn God, 
Om ’s HEEREN voorhof in te treên!                       Verwacht mijn ziel een heilrijk lot, 
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;            geduchtig HEER der legerscharen, 
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft,              welzalig hij, die bij U woont, 
En aan mijn ziel het leven geeft.                       gestaag U prijst en eerbied toont. 
 
Onze Protestantse gemeente Heerjansdam – Kijfhoek gedenkt …. 

 
…. Vandaag gedenken wij, die in ’t voorbije jaar 
door de dood ons ontvielen. 
Veel gedachten leven nog in onze zielen, 
hier is een plek van rust, 
dit is het huis des Heren. 
God wil Zijn aangezicht genadig tot ons keren,  
Hij komt naar ons toe in gebeden en in een lied. 
Zijn armen houden vast, Hij verlaat ons niet. 
Wij vinden ware troost bij de Goede Herder, 
veilig in Zijn hoede, kunnen wij weer verder …. 

 

 
 
 



  

Collectes en giften 
Naast de mooie collecteopbrengsten ontvangen wij ook regelmatig verrassende giften van zowel gemeenteleden als bezoekers 
en gasten via de bank en in de bus voor Groot Onderhoud, die al decennialang uitnodigend bij de uitgang en de laatste tijd ook 
buiten aan de lantaarnpaal hangt. Na de diensten in de afgelopen periode zijn de collectes geteld: 
Zondag 2 oktober met ds. Geurt Jan van Beek en 35 bezoekers  € 207,00 
Zondag 16 oktober met ds. Sjaak Teuwissen en 45 bezoekers  € 318,50 
Zondag 6 november met pastor Wim Wiersma en 56 bezoekers  € 413,55  
Zondag 20 november met ds. René van Loon en 36 bezoekers  € 203,55 
Aan giften via de bank en de bus ontvangen € 215,50 
Wij zijn u allen dankbaar voor uw bijdragen. 
Desgewenst kunt u uw bedrage aan een dienst en/of uw gift ook overmaken op bankrekening NL26RABO 0397 6092 80 t.n.v. 
Stichting Behoud Kijfhoekkerk. 
Hiermee kunnen wij, samen met u, onze traditionele erediensten en het onderhoud van onze polderkerk in stand houden. 
Hartelijk dank voor uw financiële  steun, uw bezoek én uw betrokkenheid. Echter wel in het besef van de afhankelijkheid van 
onze Eeuwige God. 
 
Adventsverwachting, zicht op Kerst in Kijfhoek                                                                                                                                  Vorige 
week zondag, 27 november  was het de eerste Adventszondag, het begin van een periode van vier weken van Verwachting. 
Uitkijkend naar de geboorte van de Heiland der wereld, ook onze Verlosser en Heiland, de Here Jezus. De eerstvolgende dienst is 
zondag 4 december, de tweede Advent. Hierin hoop ds. dominee G. J. van Beek uit Nieuw-Lekkerland voor te gaan. De tweede 
dienst is dan op zondag 18 december, de jaarlijkse Kerstviering in de Kijfhoekkerk. Dominee W. Hendriks uit Ter Aar hoopt deze 
kerstsamenkomst te leiden.  
Beide predikanten zijn geen onbekenden, zij komen graag en gemiddeld twee keer per jaar naar onze polderkerk om het goede 
nieuws van het Evangelie door te geven. Samen met onze organist, Leo Kievit, in de twee adventdiensten, gaan we met dominee 
Hendriks  proberen een extra muzikale presentatie te organiseren. Medewerking zal worden verleend door het dameskoor 
‘Eglantine’ uit Zwijndrecht. Het staat onder de bezielende leiding van dirigente  Jeanita van Eijsden. 
‘Eglantine’ is de Engelse naam voor Egelantier, een rozensoort. In het eerste lied dat het koor instudeerde werd deze roos 
genoemd.  Dirigente Jeanita zocht ‘m op en vond dat deze roos zowel voor de aardse als de hemelse liefde staat. Die symboliek 
past erg bij het koor: De liefde in breedste zin, maar soms ook met stekels.  www.jeanitavaneijsden.nl/eglantine  
 
De kerk zal, zonder kerstboom, toch de sfeer van kerst uitstralen. Zoals gebruikelijk beginnen we om drie uur (15.00 uur).  
 
Vooruitblik                                                                                                                                                    
Na de coronaperiode hopen we, zoals inmiddels traditie is geworden, na de eerste eredienst in januari de 
nieuwjaarsbijeenkomst te houden. Het nieuwe jaar 2023 begint op zondag 1 januari. Dan zal er geen eredienst in de 
Kijfhoekkerk zijn. De eerste dienst is op zondagmiddag 8 januari 2023. Het is verheugend dat, na jaren, nu onze eigen dominee 
Sjaak Teuwissen deze dienst zal leiden. Na de dienst, zo rond vier uur (16.00u.) is er in de kerk  een informeel samenzijn waar 
men elkaar kan ontmoeten. Met een kopje koffie en wat lekkers erbij en daarna met een hapje en drankje zullen we met elkaar 
de beste wensen voor het nieuwe jaar uitwisselen. Hierbij worden ook alle bewoners van ons buurtschap Kijfhoek persoonlijk 
uitgenodigd. Eenzelfde uitnodiging geldt tevens voor alle leden van onze protestantse gemeente Heerjansdam-Kijfhoek. 
Hartelijk welkom!                                              
 
De Kijfhoekkerk blijft open 
Voor individueel bezoek blijft de Kijfhoekkerk open. In enkele opengeslagen Bijbelse dagboeken zijn er woorden van troost en 
bemoediging te vinden. Voorin de kerk staat de brandende Paaskaars als symbool en teken van hoop naast een afwisselend 
herfstboeket uit de Kijfhoekse polder. Met rustige achtergrondmuziek is het een verademing een doordeweeks moment van 
rust te ervaren. Er is gelegenheid om zelf, gratis koffie, thee, water of frisdrank te nemen, alsmede een flacon met handgel voor 
hygiëne. Een verwijzing naar toiletbezoek, giften en informatiemateriaal is aanwezig. U bent en blijft van harte welkom, waar 
dagelijks een stoel voor u klaar staat. 
 
Kerst Tour van Roon Staal in de Kijfhoekkerk 
Roon Staal is een Nederlandse zanger, pianist en songwriter, geboren in 1980 in Hoorn.  
Staal speelde in 1991 en 1992 op jonge leeftijd de rol van Gavroche in Les Miserables van Joop 
van den Ende. Daarnaast deed hij als kind mee aan verschillende televisieproducties van Van 
den Ende waarin hij o.a. duetten zong met Ruth Jacott. In de maand december maakt deze 
zanger een Kerst Tour door Nederland. Op woensdag 7 december geeft hij een Kerstconcert in 
de Kijfhoekkerk. Op het programma staan veel bekende kerstliederen, zoals ‘A Child is Born’ , 
‘Mary’s Boychild’, ‘Once in Royal David’s City’ en uiteraard ook het ‘Stille Nacht’ en ‘The Holy 
City’. 
Kaarten zijn te reserveren via www.roonstaal.com of per telefoon 06-15403125.  
De entree is € 22,50. 
 

http://www.jeanitavaneijsden.nl/eglantine
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gavroche&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Les_Mis%C3%A9rables_(musical)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Joop_van_den_Ende
https://nl.wikipedia.org/wiki/Joop_van_den_Ende
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruth_Jacott
http://www.roonstaal.com/


  

Kerkdiensten in Kijfhoek 
In de komende maanden zijn gepland: 
Zondag 4 december met ds. G. J. van Beek uit Nieuw-Lekkerland, 
zondag 18 december met ds. W. Hendriks uit Ter Aar, de jaarlijkse kerstbijeenkomst, 
zondag 8 januari 2023 met onze eigen dominee Sjaak Teuwissen, aansluitend de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst voor iedereen, 
vanaf ongeveer 16.00 uur, 
zondag 22 januari met ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht. 
Zoals gebruikelijk beginnen we om drie uur (15.00u.). 
Ook op deze zondagmiddagen staat er een stoel uitnodigend voor u klaar. 
Voor vragen of aanvullende ideeën voor de kerkdiensten en verzoeken van gemeenteleden en gasten, bel mij dan even, tel. 06 – 
3650 1396, of via WhatsApp, e-mail dendijk@hetnet.nl  
Bezoek ook onze website www.kijfhoekkerk.nl  
 
Tenslotte 
Ook in de december - kerstmaand blijven we naar elkaar omkijken, of we sturen bij gelegenheid eens 
een kaartje met onze beste en Zegenrijke wensen.  
Een kleine moeite, maar die geeft groot plezier! 
 
In de digitale versie van het kerkblad zijn alle foto’s in kleur te zien. 
Een goede, Zegenrijke maand en Kerstdagen met goede gezondheid in het nieuwe jaar toegewenst. 
 
Een hartelijke groet, 
Joop Wiekeraadt 

INGEZONDEN 
Dorpskerstzang 2022: “Een nieuw begin” 
 
Na twee jaren van afwezigheid organiseert de Stichting Dorpskerstzang, in samenwerking met de Raad van Kerken 
Albrandswaard, weer drie Dorpskerstzangvieringen. De eerste viering zal plaatsvinden in de Dorpskerk in Heerjansdam, 
Molenweg 8 (17 december, 19.30 uur). De tweede en derde viering vinden plaats in de Maranathakerk in Rhoon, Kleidijk 2 (18 
december, 13.30 en 19.30 uur). Alle vieringen zijn gratis toegankelijk. Tijdens de Dorpskerstzang worden bekende kerstliederen 
gezongen, kan er volop genoten worden van prachtige kerstmuziek en zal op eigentijdse wijze het kerstverhaal verteld worden.  
Het I.J.E.-koor Rotterdam, het I.J.E.-
gelegenheidskoor en de I.J.E.-band met 
koperkwartet zullen onder leiding van Damyan 
Vermaas de muzikale invulling verzorgen. Ook 
zal harpiste Elsbeth Verheij haar medewerking 
verlenen. Ds. J. Teuwissen en ds. C. van Alpen 
zullen de kerstmeditatie verzorgen.  
Met in totaal meer dan 70 zangers, 
zangeressen en muzikanten belooft de 
Dorpskerstzang ook dit jaar weer een 
bijzonder geheel te worden. We nodigen u van 
harte uit om aanwezig te zijn. Iedereen is 
welkom, in het bijzonder ook wanneer u 
wellicht minder bekend bent met de 
boodschap achter kerst.  
Kaarten zijn vanaf 1 december gratis te 
reserveren via www.dorpskerstzang.nl  

 
 

mailto:dendijk@hetnet.nl
http://www.kijfhoekkerk.nl/


  

INGEZONDEN 
Kerstconcert ‘The Credo Singers’ 
Op donderdag 22 december hoopt het Christelijk gemengd koor ‘The Credo Singers’ zijn jaarlijkse kerstconcert te houden. De 
afgelopen twee jaren kon het koor, vanwege de coronamaatregelen, het concert niet uitvoeren, maar nu kan het weer! 
De leden zijn daarom met veel enthousiasme aan het studeren op het kerstoratorium ‘De belofte vervuld’ van Jan Peter Teeuw. 
Daarnaast worden er mooie, bekende kerstliederen gezongen. 
Medewerkenden aan het concert zijn: 
Kees Alers, fluit; Diana Abspoel, hobo; Pascal van de Velde, trompet; Matthijs Valkenwoud, trompet; Jan Peter Teeuw, vleugel; 
Johan den Hoedt, orgel. De algehele leiding is in handen van dirigent Bert Kruis. 
Het concert wordt gehouden in ‘De Levensbron’, Jan Luykenstraat 10, 2985 BV Ridderkerk. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.15 
uur. De toegang tot het concert is gratis. Bij de uitgang wordt een vrije gift gevraagd ter bestrijding van de onkosten. Om 
teleurstellingen bij de deur te voorkomen zijn de gratis toegangskaarten voor dit concert te reserveren bij Kees Romijn, e-
mailadres: romijncp@gmail.com, telefoon: 010-4802517. 
Wij hopen aan de vooravond van het kerstfeest voor en met u te mogen zingen van de komst van het kerstkind. Van harte 
welkom! 
            

Top- 2000- dienst- nieuws! 
Gaat het nu dan toch echt weer gebeuren? 
De weg moest opnieuw geplaveid worden, maar wij denken met een mooi resultaat! 
Een ad hoc band vraagt om verschillende arrangementen, heb ik me laten vertellen en dat is niet zo 
eenvoudig als het klinkt. Een bandleider die ineens geen bandleider meer wilde zijn, om maar even twee 
hobbels te noemen. Het maakte het allemaal spannend. 
Maar we denken dat de gaten nu gedicht zijn. Jeroen van der Hoff is de nieuwe bandleider die de 

‘speciaal-voor-deze-dienst-samengestelde-band’ door heerlijke muziek heen gaat loodsen. We hopen op een mooi resultaat en 
een volle kerk want een top 2000 dienst zonder publiek is geen Topdienst. 
 
Zondag 8 januari 19.00 uur in de Bethelkerk, Schaatsbaan 1, Barendrecht. 
Viva la vida, en dat gaan we doen! Vieren van het door God gegeven leven.  
Kijken in dankbaarheid naar alles wat we wél hebben en nog kunnen.  
Muziek kan daarbij een mooie leidraad zijn. 
Franc de Ronde is onze predikant. 
Om 18.30 uur gaan de deuren open en hopen we u/jullie een heerlijke kers aan te bieden op de kerstvakantietaart! 

 

Zondagavondzang - Kerstliederen zingen in de Bethelkerk 
Komt allen, groot en klein, naar de bekende kerstzondagavondzang in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht 
op zondag 18 december, aanvang 19.30 uur en de toegang is vrij.  
Op deze avond mogen we weer vol vreugde zingen van de geboorte van het kindje Jezus. Ook in een tijd waarin donkere wolken, 
onrust en verdriet boven ons hangen, mogen we zingen en kijken naar de ster van Bethlehem.  
Voor de kinderen is het een hoogtepunt als zij met een brandend lichtje met elkaar de kerk binnenkomen en hun kinderliedje 
zingen. Verder zullen we vele bekende kerstliederen zingen samen met het Bethelkerkkoor. Ook zal het koor een aantal liederen 
laten horen uit hun kerstrepertoire. Aan deze avond werken mee: Joost van Belzen (organist), Johan Petersen (tenor) en Carina 
Petersen (panfluit).  
De algehele leiding is in handen van dirigent Wim de Penning. 
We zingen in deze zondagavondzang o.a. de kerstliederen ‘Komt allen tezamen’, ‘Nu daagt het in het oosten‘ en ‘Wij trekken in 
een lange stoet’. Het koor zingt o.a. ‘In Bethlehems velden’ en ‘The Royal line’. We besluiten deze kerstzondagavondzang met 
het zingen van het ‘Ere zij God’. 

 

Kerstfeest in de Grote Kerk met Chr. Gem. Drechtstedenkoor ‘Praise Him’                                                                                                                                                                                                  
 ‘Praise Him’ is blij. Het koor dat onder de enthousiaste leiding van Jan Quintus Zwart staat, kan na 3 jaar weer 
zingen tijdens het “Kerstfeest in de Grote Kerk”(Dordrecht). Ze hebben het gemist en daarom pakken ze dit jaar 
dan ook groots uit: ‘Praise Him’ zingt samen met de gezamenlijke koren van Peter Burger. Noortje van 

Middelkoop (panfluit), Marco den Toom (orgel) en Peter Burger (piano) zorgen voor een instrumentale omlijsting  van hoog 
niveau. Als extra treedt het vocaal mannenensemble Orpheus uit lviv in Oekraïne op. Zeker in de Dordtse Domkerk, met zo’n 
geweldige akoestiek, zal dat erg mooi klinken.                                                                                                 
Wouter Kolff, burgemeester van Dordrecht, verzorgt deze avonden de schriftlezingen. Uiteraard is er ook ruimte voor veel 
samenzang. Voor u weer naar huis gaat, kunt u nog genieten van warme chocolademelk of glühwein. Al met al belooft het een 
mooie avond te worden. Zet de datum in uw agenda: 22 december. Vanaf 19.30 is de kerk open en de avond begint om 20.00 
uur. De toegangsprijs is 10 euro (kinderen tot 14 jaar in gezinsverband gratis).  Kaarten: info@praisehim.nl; www.praisehim.nl 
(concertagenda) en op 22 dec. in de kerk. Zoalng de voorraad strekt.  
 

mailto:romijncp@gmail.com
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INGEZONDEN 
 

 
 
THEMA KERSTWANDELING: ‘EEN TOEKOMST 
VOL VAN HOOP!’ 
De voorbereidende werkzaamheden voor de 
kerstwandeling zijn in volle gang. Net als bij 
vorige edities kan de organisatie naast de hulp 
van vrijwilligers rekenen op de kennis en kunde 
van De Zorgnijverij te Barendrecht en het 
Albeda Beauty & Fashioncollege te Rotterdam.  
 
Zowel De Zorgnijverij als het Albeda Beauty & 
Fashioncollege maken zoveel mogelijk gebruik 
van gerecyclede materialen bij de projecten. 
Cliënten van De Zorgnijverij maken schilden en 
speren voor de Romeinse soldaten, vervaardigen 
een replica van het reukofferaltaar, zorgen voor 
een aantal schapen en plaatsnaamborden. Het 
reukofferaltaar verschijnt dit jaar voor het eerst 
in een nieuw tafereel waarbij Zacharias als 
dienstdoend priester het reukoffer aanbiedt.  
Studenten van het Albeda Beauty & 
Fashioncollege zorgen voor de aankleding van de 
Romeinse soldaten en de Wijzen. Een spannend 
en mooi project voor de studenten die eerder via 
een presentatie de rol van Romeinen en Wijzen 
in het kerstverhaal kregen toegelicht.  
 
Het resultaat van alle inzet is vrijdagavond 16 
december te bewonderen. Iedereen mag 
meewandelen, deelname is gratis. Er wordt 
gestart tussen 18.00 en 19.00 uur vanaf de 
parkeerplaats van wijkgemeente Carnisse Haven. 
Wandelaars lopen o.l.v. een gids in groepjes de 
circa 2,5 kilometer lange wandeling via een 
sfeervol verlichte route die hen langs veertien 
taferelen uit het kerstverhaal leidt. Aan het 
eindpunt is er warme chocomel en wat lekkers.  
 
Voor vragen of nadere informatie: 
kerstwandeling@hartvoorbarendrecht.nl. 
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