
                                                                                                    

         

  Weekbrief: 6 november 2022 

  Voorganger: ds. Sjaak Teuwissen 

   Orgel: Jacco Steen 

                                
Inleiding op de dienst 

Binnen een aantal uitspraken en vertellingen van Jezus over de tijd van de komst van 

de Mensenzoon – Jezus’ wederkomst – klinkt vandaag een gelijkenis. Een gelijkenis die 

er op aandringt om altijd te bidden en niet op te geven. De gelijkenis verhaalt van een 

corrupte rechter die door het onophoudelijk aandringen van een weduwe haar tegen 

zijn zin toch haar recht geeft. Een ongemakkelijke gelijkenis want is een corrupte 

rechter een passend beeld van God? En waar moeten precies voor bidden als het gaat 

om zoiets als de wederkomst van Jezus Christus? 

 

Liturgie:  
Welkom en mededelingen  
Intredepsalm: Psalm 72: 1 ‘geef Heer, de koning uwe rechten’ 

Moment van stilte; Bemoediging & Groet 

Vervolg: Psalm 72: 4 ‘Hij zal de redder zijn der armen’ 

Inleiding op de dienst 

Vervolg NLB 72: 7 ‘laat ons de grote naam bezingen’ 

De Bijbel 

Gebed bij de opening van Gods Woord 

Kindermoment 

Kinderlied ‘vertrouw maar op God’ 

Schriftlezing: Lucas 18: 1 t/m 8 (NBV 21) 

Zingen: NLB 1008: 1, 2 en 3 ‘rechter in het licht verheven’ 

Verkondiging: ‘bidden als breekijzer’ 

Zingen: NLB 130-c ‘Uit de diepten roep ik U’ 

Dienst van gaven en gebeden 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

zingen: Hemelhoog 545 ‘Onze Vader’  

Mededelingen 

Inzameling van de gaven 1diaconie, 2 kerkenwerk, 3 jeugdwerk 

Zending & Zegen 

Slotlied: NLB 415: 1 en 2 ‘zegen ons Algoede’ / ‘stort op onze bede’ 

Zegen 

Antwoord op de zegen : NLB 415: 3 ‘amen amen amen dat wij niet beschamen’ 

 

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie, thee of fris  

achter in de kerk. 
 

 

Agenda: Volgende week zondag is er om 9.30 uur dienst met ds. Sjaak Teuwissen 

 

 
 



                                                                                                    

Kinderdankdagviering en Dankstond voor Gewas en arbeid 

"En wat zeg je dan?!" vraagt tijdens de vrije vertelling de jongen Sam Arie Taan, zoon van een 

door Jezus genezen huidvraatlijder. "DANKJEWEL!!!" brullen tientallen kinderen terug. Wat 

wordt het op woensdag 2 november een prachtige, allereerste kinderdankdagviering in de 

Dorpskerk. En ook een prachtige Dankstond voor Gewas en Arbeid in de avond. Waarvan de 

preek met precies dezelfde retorische vraag begint. Het wordt een dagje delen vanuit 

dankbaarheid, want wat worden er veel gevulde schoenendozen voor Oekraïense en Poolse 

kinderen, en veel groeten en fruit voor de Voedselbank ingezameld. Een mega groot vel papier 

van 10 x 1 meter volgetekend en geschreven met woorden en tekeningen die dankbaarheid 

uitdrukken, tientallen schoenendozen, en bergen met voedsel vormen in de loop van Dankdag 

één grote symbolische ‘wand van dankbaarheid’.  

We kunnen en willen niet anders zeggen dan wat de kinderen aan het eind van de 

kinderdagviering zingen: "voor al Uw goede gaven Heer, zij U de dank en eer, wij danken U 

voor dagelijks brood, kracht en gezondheid Heer, Halleluja halleluja, halleluja, amen". Zie ook 

https://www.kerkheerjansdam.nl/dankjewel/  

 

Schoenendoosactie voor Oekraïense en Poolse kinderen 

 

Ook dit jaar doen we weer mee aan de inmiddels bekende actie “vul een schoenendoos” . Dit 

jaar is de doelgroep uitgebreid met Oekraïense kinderen. Velen verblijven in Polen , maar het 

is ook de bedoeling om in Oekraïne zelf kinderen te bereiken.  

De kinderen hebben via de school al hun dozen gevuld. Een mooie start! 

In Samengaan staat precies vermeld wat er in de dozen mag. Kort samengevat:  schoolspullen, 

klein speelgoed, tekenmaterialen, producten voor persoonlijke verzorging, muts, wanten, 

snoep. Nooit in iets in glas of dingen die kunnen gaan lekken. Kijk svp ook naar de presentatie 

op de beamer in de kerk.  

Inleveren: vrijdag 11 november van 19 – 21 uur bij Jan de Jong , Dorpsstraat 84 of Frans de 

Jong, Sportlaan 43. Zaterdag 12 november van 12 tot 13 uur bij Jan de Jong. Zondag 13 

november in de kerkdienst kan natuurlijk ook. 


