
                                                                                                    

         

  Weekbrief 23 oktober 2022 

  Voorganger: Ds. J. Teuwissen 

  Orgel: dhr. V. van Dam 

    
Inleiding op de dienst 
We krijgen deze zondag van Jezus een stevige les ‘hemelse economie’. Hij vertelt een parabel over een 

rijke man die een goocheme rentmeester in dienst heeft. Het blijkt dat de rentmeester de rijkdommen 

van zijn meester verkwist. Zijn baas roept hem daarvoor op het matje. De rentmeester voorziet zijn 

ontslag en verzint een list. Hij scheldt een aantal schuldenaars van zijn heer een deel van de schulden 

kwijt. Zo bouwt hij aan goodwill en een goed sociaal netwerk voor als hij op straat komt te staan. De 

heer prijst deze rentmeester en zijn slimheid. Na de parabel legt Jezus uit wat Hij met het verhaal 

bedoelt te zeggen. Hij koppelt daarbij begrippen als betrouwbaarheid en onbetrouwbaarheid aan de 

Mammon (de god van geld en economie) en aan de ware God. Al oogst Hij bij de aanwezige farizeeën – 

die zich persoonlijk aangevallen weten door Jezus – weinig waardering. We leggen de link met onze 

christelijke geloofsgemeenschap en met ons eigen leven. ‘Hemels rentenieren’ luidt het thema van deze 

zondag. 

Liturgie:  
Welkom & Mededelingen 

Intredepsalm: NLB 116: 1 ‘God heb ik lief want die getrouwe Heer’ 

Moment van stilte; Bemoediging & Groet 

Vervolg: NLB 116: 6 en 8 ‘Hoe zal ik naar geloften…’  

Inleiding op de dienst 

Gezongen drempelgebed ‘Breng ons samen’ (Sela)  

Richtlijn voor ons leven: Exodus 20: 1 t/m 17 

Lied: Hemelhoog 390 ‘Dit is mijn gebod dat gij elkander liefhebt’ 

Gebed bij de opening van Gods Woord 

Kindermoment - Kinderlied ‘Vertrouw maar op God’ 

Schriftlezing: Lucas 16: 1 t/m 17 (NBV 21) 

Lied: NLB 1001: 1, 2, 3 ‘De wijze woorden en het groot vertoon’ 

Verkondiging: ‘Hemels rentenieren’ 

Zingen: NLB 991: 1, 2, 6, 7 ‘De eersten zijn de laatsten’ 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Inzameling van de gaven: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

Slotlied: Hemelhoog 408 ‘ Gaat heen in vrede’  

Zegen 

Antwoord op de zegen: NLB 415: 3 ‘Amen amen amen, dat wij niet beschamen’ 

 

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie, thee of fris 

achter in de kerk. 
 

Agenda: Volgende week zondag 30 oktober, 9.30 uur dienst met Proponent J. 

Sterrenburg, Sliedrecht.  

Herfstvakantie In verband met de herfstvakantie van de scholen en onze kinderen 

ben ik in de week van 23 t/m 30 oktober wat minder regelmatig beschikbaar. Neem ik 

niet op, spreek even in. Mails check ik ten minste om de dag. Ds. Sjaak Teuwissen 
 

 

 



                                                                                                    

 

 
 

Soeppakket actie voor Rainbow Angels 

Wat? Een pakket om zelf heerlijke tomaat-paprika soep te maken. 

Wanneer? Thuis bezorgt op 5 november. 

Kosten? 10 euro, te betalen via een tikkie of contant. 

Waarvoor? De Rainbow Angels van het project Victory4all in Zuid-Afrika. 

Waarom? Er zijn nog steeds 2 kinderen die hoog nodig een nieuwe rolstoel nodig 

hebben, omdat ze eruit zijn gegroeid! 

Hoe? Bestel via Eva Steen 06-51528346 of evasteen1980@gmail.com 

Namens de Rainbow Angels alvast enorm bedankt en…. Eet Smakelijk!!! 
 

ACTIE VOOR DE VOEDSELBANK 

In het kader van Dankdag is het goed om onze dank tot uitdrukking te brengen voor 

wat wij als ‘oogst’ mogen benutten voor ons dagelijkse leven. De meesten van ons 

kunnen daar prima van leven, maar armoede komt vaker voor dan je denkt. Zeker in 

deze tijd is daarvoor meer aandacht nodig. Daarom zamelt de diaconie weer 

levensmiddelen in om deze beschikbaar te stellen aan de Voedselbank. Vorig jaar 

hebben wij ons speciaal gericht op vers fruit. De voedselbank heeft aangegeven dat 

er – meer dan vorig jaar – behoefte is aan houdbare levensmiddelen: groente en fruit 

in glas of blik, vis en vlees in blik ( kinderen zijn dol op knakworstjes ). Koffie , pasta 

en rijst zijn ook gangbare  producten die mensen veel gebruiken. Graag ontvangen wij 

u in de Dorpskerk: 

Dinsdagavond 1 november van 19u tot 20u, Woensdagmorgen 2 november van 10 tot 11 

uur en bij het binnenkomen voor de avonddienst van Dankdag.   

 

Belijdeniscatechese 

Overweeg jij om je geloof te verdiepen, met de optie om op termijn 

Openbare Geloofsbelijdenis af te leggen? Ben je niet gedoopt maar zou je 

je wel willen laten dopen? Zijn jullie partners, deed de één eerder 

belijdenis en de ander (nog) niet? Werd je als kind gedoopt, en wil je de 

daarbij gedane doopbelofte verder uitdiepen? Dan kom ik graag met je in 

contact. Ook als je nog niet zeker weet wat je precies gelooft, en 

boordevol vragen en twijfels zit. Ook als je ooit al belijdenis deed maar 

behoefte hebt aan extra verdieping. Met elkaar gaan we op weg, met de 

mogelijkheid om bijvoorbeeld op Pinksterzondag 28 mei 2023 je geloof 

openbaar te markeren door middel van doop of belijdenis. Meer informatie volgt nog. 

Heb je vrijblijvend interesse? Neem contact op via 

sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl of 06–20503099 
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