
                                                                                                    

         

  Weekbrief 16 oktober 2022 

  Voorganger: Ds. J. Teuwissen 

  Orgel: dhr. L. Kievit 

    
Inleiding op de dienst 16 oktober 2022  
Het is een open deur dat wij als Protestantse Gemeente Heerjansdam 
en Protestantse Kerk Nederland deel uitmaken van een wereldwijde 
kerk; en van de wereldwijde mensheid. Toch kan het maar zó gebeuren dat we ons praktisch en inhoudelijk 
vooral op ons zelf richten. Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (kortweg ZWO) 
bepaalt de kerkelijke gemeenschap bij haar roeping om te zien naar de wereld en haar mensenkinderen.  
Al geruime tijd collecteren we rondom Heilig Avondmaalsvieringen voor het werk van de christelijke 
stichting Mensenkinderen – actief in Albanië, Moldavië en Armenië - in het bijzonder projecten die zich 
richten op kinderen in armoede. Op 16 oktober laten we ons door de hele dienst heen bepalen bij onze 
missionair-diaconale roeping in de wereld: in Bijbellezingen, in liederen, in preek en in andere vormen. 
Deze dienst wordt mede voorbereid door dhr. René Hansma van de stichting Mensenkinderen en door 
Frans de Jong en Hans van den Berg van onze diaconie 
We lezen Mattheus 9: 35-26: het motto van Mensenkinderen. Natuurlijk collecteren we voor deze stichting 
specifiek voor een maaltijdenproject in Albanië. Daarnaast klinken er andere uitdagingen die we via en met 
Mensenkinderen kunnen uitgaan; en is er gelegenheid voor vraag en antwoord. Het thema van deze ZWO 
dienst luidt ‘mensenkinderen’.  

Liturgie:  
Welkom & Mededelingen 

Intrede-lied: NLB/Psalm 146: 1 ‘Zing, mijn ziel voor God uw Here’ 

Moment van stilte; Bemoediging & Groet 

Vervolg NLB Psalm 146: 4 ‘Aan wie hongert geeft Hij spijze’ 

Inleiding op de dienst 

Vervolg NLB Psalm 146: 5 ‘Wees en weduw en ontheemde’ 

Richtlijn voor ons leven: Deut. 24: 17 t/m 22 (NBV 21) 

Lied: ‘Ik was hongerig en jij gaf mij te eten’ Hemelhoog 703 

Gebed bij de opening van Gods Woord 

Kindermoment - Kinderlied van de maand ‘Vertrouw maar op God’ 

Bijbellezing: Mattheus 9: 35 – 38 (NBV 21) 

Lied: ‘Wij willen gaven delen met mensen wereldwijd’ Hemelhoog 712: 1, 2, 3 

Preek: ‘Mensenkinderen’ 

Lied NLB 1005: 1 , 3, 4 en 5 ‘Zoekend naar licht hier in het duister’  

Presentatie door René Hansma namens en over Mensenkinderen 

- Algemene info wat stichting Mensenkinderen is, en doet 

- Persoonlijke affiniteit – wat heeft René zelf geraakt - en ervaringen 

- Inzoomen op project(en) waar Prot.Gem. Heerjansdam via collectes bij 

betrokken is; wat is er gebeurd met het geld 

- Info over maaltijden project tbv kinderen in Albanië. 

Lied: ‘Maak ons hart onrustig’ Hemelhoog 282 

Dankgebed en Voorbeden, stil gebed, Onze Vader  

Inzameling van de gaven 1. Diaconale collecte t.b.v. project van ‘Mensenkinderen’ * 

            2. Onderhoud gebouwen 

Slotlied: NLB 416: 1 t/m 3 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ 

Zegen Antwoord op de zegen: ‘Amen amen amen, dat wij niet beschamen’ NLB 415: 3 

 
 



                                                                                                    

 

 

*Bijzondere dienst en bijzonder collectedoel 

Deze zondag staat in het teken van dienstverlening over de grens. Als gast 

verwelkomen wij de heer René Hansma, die ons iets zal vertellen over projecten van 

de stichting Mensenkinderen. De laatste tijd hebben wij vaker gecollecteerd voor een 

doel van deze stichting. Het doel is altijd concreet en overzichtelijk. Deze keer 

collecteren wij voor het verstrekken van maaltijden aan kinderen, die het nodig 

hebben:   In een dorp in Albanië woont Vera Piperku en haar betrokken gezin. Vera is 

een Albanese dame met een groot hart. Zij heeft  het opvangcentrum Seed of Hope 

opgericht, waar zij aan driehonderd kinderen uit het arme dorp en de nabije omgeving 

drie keer per week een gezonde maaltijd verstrekt. Bovendien wordt met de kinderen 

gewerkt aan sociale vaardigheden en geloofszaken. Zie pagina 6 van Samengaan van 

deze maand voor meer informatie.  

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te 

ontmoeten met koffie, thee of fris 

achter in de kerk. 
 

 

Vanmiddag: Openbare Geloofsbelijdenis. Ruim een jaar geleden, na 

afloop van een dienst in de Kijfhoekkerk, stelde hij een verrassende vraag 

aan de dienstdoend predikant en kerkenraadsleden: ‘Kan ik gedoopt 

worden?’ Er volgde een traject met de ‘Alpha film series’ als inhoudelijke 

rode draad. Op DV 16 oktober leidt dit tot een betekenisvol moment voor 

Eric de Bont, als hij openbare belijdenis van zijn geloof hoopt af te leggen, 

in combinatie met een doopgedachtenis bij zijn kinderdoop van weleer. Het 

gebeurt in de Kijfhoekkerk, om 15 uur.  

 

Agenda: Volgende week zondag 23 oktober, 9.30 uur dienst met voorganger ds. J. 

Teuwissen.  

 

Soeppakket actie voor Rainbow Angels 

Wat? Een pakket om zelf heerlijke tomaat-paprika soep te maken. 

Wanneer? Thuis bezorgt op 5 november. 

Kosten? 10 euro, te betalen via een tikkie of contant. 

Waarvoor? De Rainbow Angels van het project Victory4all in Zuid-Afrika. 

Waarom? Er zijn nog steeds 2 kinderen die hoog nodig een nieuwe rolstoel nodig 

hebben, omdat ze eruit zijn gegroeid! 

Hoe? Bestel via Eva Steen 06-51528346 of evasteen1980@gmail.com 

Namens de Rainbow Angels alvast enorm bedankt en…. Eet Smakelijk!!! 
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