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MEDITATIE 
 

Dromen…. 
 
Genesis 41:45: “Voortaan noemde farao Jozef ‘Safenat-
Paneach’ (Uitlegger van Geheimen) en gaf hem Asnat, de 
dochter van Potifera, de priester van On (Heliopolis), tot 
vrouw. Zo werd Jozef van gevangene in één keer de 
machtigste man van het land.” 
Als men denkt aan dromen, wordt er gedacht aan wat zich ’s 
nachts in het onderbewustzijn afspeelt. Robert Lembke, de 
Duitse journalist en televisiepresentator (1913-1989), schreef 
er luchtig het volgende over: “Träume sind die Freizeithobbys 
des Gehirns” ofwel “Dromen zijn de vrijetijdsbesteding van 
de hersenen.” Met andere woorden: op het onderbewustzijn 
en de hersenen tijdens de slaap, heeft een mens geen enkele 
invloed. 
 
Na de Eerste Wereldoorlog, toen mensen getraumatiseerd achterbleven door de oorlogsverschrikkingen, ontstond 
er een grote hang naar de innerlijke ongrijpbare wereld van de mens om de harde rationele wereld buiten te sluiten. 
Het surrealisme ontstond, de wereld van de droom. Eerst volgde de literatuur met André Breton en daarna de kunst 
met Salvador Dali en Joan Miró. De Joodse arts Sigmund Freud ontwikkelde in deze tijd zijn droomanalyse en 
probeerde met zijn theorie de droom van de mens wetenschappelijk in kaart te brengen. De Freudiaanse 
droomtheorie ging ervan uit dat alles wat wij in het dagelijks leven proberen te onderdrukken tot uiting komt in de 
droom. Nu, honderd jaar later, denkt de een nog steeds dat het nonsens is en de ander dat er een kern van waarheid 
in zit. Qua dromen zelf, zijn er mooie, vreemde, absurde en angstaanjagende dromen. Alles kan, men kan vliegen, 
mensen die niet meer bestaan, zijn ineens levensecht. 
Ten tijde van het Oude Testament waren dromen zeer belangrijk. Ze werden als een boodschap van God gezien en 
mochten alleen door deskundigen worden uitgelegd als om raad werd gevraagd. Er werden dan dikke boeken met 
dromenkennis geraadpleegd. Er bestonden openbarende dromen die aan mensen werden gegeven als zij op een 
heilige plek sliepen, allegorische dromen, waarbij de betreffende persoon een blik in de toekomst werd gegeven, of 
dromen waarbij een bevel van God werd gegeven dat exact zo moest worden uitgevoerd.  
Jozef, zoon van Jacob en Rachel, die elf broers en halfbroers had, kreeg op jonge leeftijd dromen, waarmee hij, als hij 
ze uitlegde, de haat van alle broers over hem heen kreeg. Hij was toch al de lievelingszoon, wat hen zeer jaloers 
maakte. Zijn eerste droom was dat zij allen aan het korenschoven binden waren op het land, maar dat zijn schoof 
rechtop ging staan en alle andere schoven zich diep voor zijn schoof bogen. Bij zijn tweede droom bogen de zon, 
maan en elf sterren zich diep voor hem. Zijn vader was nu ook ontstemd, maar onthield de droom. Dubbel gehaat 
door zijn broers, werd hij kort daarna in een leegstaande waterput gegooid en als slaaf verkocht aan een karavaan 
van Ismaëlitsche handelaren. Hij werd doorverkocht aan Potifar, een dienaar van de farao, koning van Egypte. Jacob 
werd met het met geitenbloed besmeurde gewaad van Jozef voorgelogen dat zijn zoon door wilde dieren verscheurd 
was.  
 
Jozef belandde vals beschuldigd in de gevangenis, maar viel op doordat 
hij de dromen van de hoofdbakker en wijnproever van farao uitlegde. 
Voor de wijnproever liep het goed af, maar hij vergat Jozef. Twee jaar 
later kreeg farao zelf twee dromen. Hij stond aan de oever van de Nijl 
en zag zeven mooie vette koeien uit de rivier komen, die op de oever 
gingen grazen. Toen kwamen er zeven zeer magere koeien die de vette 
koeien opaten. In zijn tweede droom zag hij een korenhalm met zeven 
mooie aren eraan. Vervolgens kwamen er zeven door de Oostenwind 
verschroeide aren bij, die de zeven dikke aren opslokten. Niemand kon 
farao helpen en zijn dromen verklaren, totdat de wijnproever zich Jozef 
herinnerde.  
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Jozef werd aan farao voorgeleid, die opnieuw zijn dromen vertelde.  
“Beide dromen hebben dezelfde betekenis,” vertelde Jozef aan de 
farao. “God heeft u verteld wat Hij gaat doen in het land Egypte. De 
zeven vette koeien (en ook de zeven dikke aren) geven aan dat er 
zeven voorspoedige jaren komen. De zeven magere koeien (en ook de 
zeven schrale aren) betekenen dat de zeven voorspoedige jaren zullen 
worden gevolgd door zeven jaren hongersnood. Zo heeft God u laten 
zien wat Hij van plan is.” (Genesis 41: 25-28) ”Laat de farao opzichters 
aanstellen die gedurende de komende zeven jaar elk jaar een vijfde van 
de voedselopbrengst van heel Egypte opslaan in magazijnen. Zo krijgt u 
een voedselvoorraad voor de zeven jaren hongersnood die daarop volgen. Dan zal het land niet aan de hongersnood 
ten gronde gaan.” (vs. 34-36).  
Egypte en zijn omringende landen werden voor de hongerdood behoed door de dromenuitleg van Jozef en 
ingegeven wijsheid van God. Het kwam allemaal goed met Jozef, hij werd onder farao een zeer gerespecteerd 
staatsman. Hij vergaf zijn broers, omdat dit alles onderdeel van Gods plan was geweest en sloot tenslotte zijn vader 
weer in de armen. 
Carl Gustav Jung, Zwitsers psychiater (1875-1961) schreef: 
“Droom: het theater waar de dromer tegelijkertijd podium is, acteur, souffleur, regisseur, auteur, publiek en 
criticus.” 
Maar, soms dan is God de regisseur en souffleur en is een zeker mens, of misschien zelfs wel u de acteur!!! 
 
Emiel van der Burg 
 

SENIORENVERJAARDAGEN 
Verjaardagen in oktober: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verjaardagen eerste week november:  
 
 
 
Namens de Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek van harte gefeliciteerd  
en een goede dag toegewenst! 
 
Vriendelijke groet,  
Tineke Brinkman  
 
 
 

Huwelijksjubilea 
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KERKDIENSTEN IN OKTOBER 
 

Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

2 oktober 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

Knd. 
Oppas 
Collecte: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk  

15.00 u. 
Ds. G.J. van Beek 

Nieuw-Lekkerland 
 
Collecte: Kerkenwerk 

9 oktober 

9.30 u. 
Ds. A. Sterrenburg 

Voorburg 
Knd. 
Oppas  
Collecte: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk  

 

16 oktober 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

Knd. 
Oppas  
Collecte: 1. Diaconie 2. Onderhoud gebouwen 

15.00 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
 
Collecte: Kerkenwerk 

23 oktober 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

Knd. 
Oppas 
Collecte: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk  

  

30 oktober 

9.30 u. 
Prop. J. Sterrenburg 

Sliedrecht 
Knd. 
Oppas 
Collecte: 1. ZWO  2. Onderhoud gebouwen 

 

2 november Dankstond voor gewas en arbeid 

19.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Collecte: 1. Kerkenwerk  

 

6 november 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

Knd. 
Oppas 
Collecte: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk 

15.00 u. 
Dhr. W. Wiersma 

Sliedrecht 
 
Collecte: Kerkenwerk 

Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 
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Met het oog op de zondag  
 
Dorpskerk 
2 Oktober 
Op websites over feesten en partijen zijn adviezen in te winnen over gastenlijsten. Vaak wordt een onderscheid 
gemaakt tussen een A- en een B-lijst. Op de A-lijst noteren de gastgevers de mensen die ze liever op hun feest willen 
hebben dan de mensen op de B-lijst. In Lucas 14: 13 t/m 24 vergelijkt Jezus de toekomstige maaltijd in het Koninkrijk 
van God met iemand die een feestmaal geeft, maar tot zijn woede bemerkt dat zijn gasten van de A-lijst allemaal 
excuses hebben en niet zullen komen. Hij laat anderen in hun plaats uitnodigen.  
Het is enerzijds een universele gelijkenis die we op ons zelf kunnen betrekken: wij zijn de gasten van de A-lijst die het 
soms drukker hebben met bezit, werk en de liefde dan met God; wij zijn de gasten van de B-lijst die geen uitnodiging 
verdienen maar deze tóch ontvangen. Anderzijds staat deze gelijkenis in de bredere setting van Lucas 14, waar Jezus 
als gast aan tafel op diverse manieren 
scherpe kritiek uit op 
zelfgenoegzame farizeeën en wetgeleerden. 
Met deze gelijkenis zegt Jezus ook nadrukkelijk 
iets over Israël en Israëls godsdienstige 
gezagdragers. 
Op deze Israëlzondag zullen we ook dat laatste 
perspectief verkennen. En we hebben 
bijzondere gasten in de kerk: Hope Karangwa 
Munezero uit Ruanda, and Annah Makau uit 
Kenia: twee theologiestudenten die enkele 
maanden in Nederland verblijven in het kader 
van het internationaal uitwisselingsprogramma ‘bridging the gaps’ van o.a. de VU en PThU. Zie Samengaan en 
weekbrief. Ze zullen een bijdrage leveren aan deze dienst. Leo Kievit bespeelt het orgel.  
  
16 oktober 
Het is een open deur dat wij als Protestantse Gemeente 
Heerjansdam en Protestantse Kerk Nederland deel 
uitmaken van een wereldwijde kerk, en van de wereldwijde 
mensheid. Toch kan het maar zó gebeuren dat we ons 
praktisch en inhoudelijk vooral op ons zelf richten. Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking 
(kortweg ZWO) bepaalt de kerkelijke gemeenschap bij haar roeping om te zien naar de wereld en haar 
mensenkinderen.  
Al geruime tijd collecteren we rondom Heilig Avondmaalsvieringen voor het werk van de christelijke stichting 
Mensenkinderen – actief in Albanië, Moldavië en Armenië - in het bijzonder projecten die zich richten op kinderen in 
armoede. Op 16 oktober laten we ons in de hele dienst bepalen bij onze missionair-diaconale roeping in de wereld, 
in Bijbellezingen, in liederen, in preek en in andere vormen. Deze dienst wordt mede voorbereid door dhr. René 
Hansma van de stichting Mensenkinderen en door Frans de Jong en Hans van den Berg van onze diaconie. 
We lezen Mattheus 9: 35-26, het motto van Mensenkinderen. Natuurlijk collecteren we voor deze stichting. 
Daarnaast klinken er andere uitdagingen die we via en met Mensenkinderen kunnen aangaan, en is er gelegenheid 
voor vraag en antwoord. Het thema van deze ZWO-dienst luidt ‘mensenkinderen’. Leo Kievit bespeelt het orgel.  
  
23 oktober 
We krijgen deze zondag van Jezus een stevige les ‘hemelse 
economie’. Hij vertelt een parabel over een rijke man die een 
goocheme rentmeester in dienst heeft. Het blijkt dat de 
rentmeester de rijkdommen van zijn meester verkwist. 
Zijn baas roept hem daarvoor op het matje. De rentmeester 
voorziet zijn ontslag en verzint een list. Hij scheldt een aantal 
schuldenaars van zijn heer een deel van de schulden 
kwijt. Zo bouwt hij aan goodwill en een goed sociaal 
netwerk voor als hij op straat komt te staan. De heer prijst 
deze rentmeester en zijn slimheid. Na de parabel legt Jezus uit wat Hij met het verhaal bedoelt te zeggen waarbij Hij 
begrippen als betrouwbaarheid en onbetrouwbaarheid koppelt aan de Mammon (de god van geld en economie) en 
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aan de ware God. Al oogst Hij bij de aanwezige farizeeën – die zich persoonlijk aangevallen weten door Jezus – 
weinig waardering. We leggen de link met onze christelijke geloofsgemeenschap en met ons eigen leven. ‘Hemels 
rentenieren’ luidt het thema van deze zondag. We lezen Lucas 16: 1 t/m 17. Vincent van Dam bespeelt het orgel 
 
Woensdag 2 november, 19.30 uur: dankstond voor gewas en arbeid 
Dankbaarheid, dat laat je zien. Je gaat naar degene die jou geholpen 
heeft. Dat geldt voor een Samaritaan die aan huidvraat lijdt, en door 
Jezus wordt genezen. Maar dat geldt niet voor de negen anderen die 
tegelijktijdig zijn genezen. Anders dan deze man komen ze niet terug 
bij Jezus om Hem te bedanken. 
We lezen in deze dienst Lucas 17: 11 t/m 19, en denken erover na of 
en hoe wijzelf onze dankbaarheid uiten. Gaan we naar Degene of 
degene toe die ons helpt? Hoe snel ebt dankbaarheid weg? 
 
Net als vorig jaar zou ik zo mogelijk onze dankbaarheid over wat we 
ontvangen hebben, arbeid, concreet tastbaar willen maken, bijvoorbeeld door rond deze dienst in te zamelen van 
wat we over hebben en kunnen missen, zodat in de dienst een concrete ‘wand van dankbaarheid’ zichtbaar en 
tastbaar wordt. In deze tijd waarin de voedselbanken meer cliënten krijgen en minder inkomsten, denk ik opnieuw 
aan de voedselbank Barendrecht. Op het moment van schrijven zijn we nog in overleg. Via de weekbrief, 
mededelingen in kerkdiensten, groeps-apps en sociale media zullen we u en jou verder informeren en erbij 
betrekken.  
Leo Kievit bespeelt in deze dienst het orgel. 
‘Dankbaarheid laat je zien’, deelnemen aan een kerkdienst op woensdagavond is geen automatisme. Het is wel een 
bijzondere gelegenheid om richting onze Heer dankbaarheid uit te drukken, tastbaar te maken en om dankbaarheid 
te ervaren. Hopelijk laat u, laat jij je zien.  
  
Kijfhoekkerk 
16 oktober 
Ruim een jaar geleden, na afloop van een dienst in de Kijfhoekkerk, stelde hij een verrassende vraag aan de 
dienstdoende predikant en kerkenraadsleden: “Kan ik gedoopt worden?” Er volgde een traject met vele 
ontmoetingen en mooie gesprekken, waarbij de Alphacursus in de vorm van de ‘Alpha filmseries’ de inhoudelijke 
rode draad vormden. Op 16 oktober leidt dit tot een betekenisvol moment voor Eric de Bont, als hij openbare 
belijdenis van zijn geloof hoopt af te leggen, in combinatie met een doopgedachtenis bij zijn kinderdoop van weleer. 
 In deze dienst lezen wij Mattheüs 14: 22 t/m 33, waarin Petrus, zinkend in het water waar Jezus juist 
overheen loopt, het uitschreeuwt: “Heer, red me.” De oude geloofsbelijdenis “Jezus Christus, Zoon van God, redder” 
(waar het Ichtus-anagram, het teken van de vis naar verwijst) vormt het thema van deze dienst. Jacco Steen bespeelt 
het orgel. En Eric zelf zal via een van zijn vele gitaren muzikaal uitdrukken wat geloof voor hem betekent.  
Wees welkom om met uw en jouw aanwezigheid Eric te verwelkomen in de gemeenschap van Jezus Christus, en 
hem tot steun te zijn op dit voor hem ook heel spannende moment.  
Ds. Sjaak Teuwissen 
 

 

 

 

 

 

 

 

DE FOTO OP DE VOORPAGINA 
De foto op de voorpagina toont de antwoorden op de vraag “Hoe spreekt u God 
aan in uw gebed?”. 
Deze vraag werd zoals u kunt zien beantwoord door jong en oud aanwezig in de 
kerk tijdens de Anders dan Anders dienst van 18 september.  
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VAN DE BEMANNING VAN DE MANNING 
Welkom in de kerk 
“Van harte welkom in de kerk. 
We verwelkomen je als je hier aan tafel zit. 
Welkom als je meekijkt of meeluistert via de techniek. 
Welkom ben je als je een echte Heerjansdammer bent of import. 
Als je uit Zwijndrecht komt, Barendrecht of uit een andere plaats. 
Welkom ben je als je single bent, samenwoont of getrouwd bent,  
gescheiden bent of hertrouwd.  
Welkom ben je als weduwe of weduwnaar,  
Als je jezelf herkent in één van de letters LHBTQI-,  
of als je uit een ander land, of andere cultuur komt  
ласкаво просимо до церкви гостей 
(Oekraïens voor: van harte welkom in de kerk, gasten. Fijn dat jullie er zijn.) 
 
Welkom met je stellige overtuigingen, of als je voluit twijfelt. 
Welkom als je rijk bent, of straatarm. 
 
We verwelkomen in onze gemeente huilende baby’s en opgewonden peuters. 
We verwelkomen je als je kunt zingen als een operazangeres,  
maar ook als je slecht bij stem bent, of helemaal niet mee zingt. 
 
Welkom als je hier gewoon even langskomt, net bent opgestaan uit je bed, of vrijgekomen bent uit de gevangenis.  
Je bent welkom als je roomser bent dan de paus, gereformeerder dan een ouderling, of hervormder dan een 
synodelid; als je de Bijbel leest van kaft tot kaft, of als jouw Bijbel ligt te verstoffen in je kast.  
Welkom als je tien jaar geleden met kerst voor het laatst in een kerk bent geweest, of als je hier vorige week nog 
was.  
 
We verwelkomen je als je senior bent in levensjaren, maar nog steeds een kind van binnen, maar ook als je een 
tiener bent met een oude geest.  
We verwelkomen fitte moeders en voetbalvaders, kunstenaars, boomknuffelaars, Starbucks-verslaafden, vegetariërs 
en junkfoodliefhebbers.  
 
We verwelkomen je als je herstellende bent, of nog steeds verslaafd.  
Je bent welkom hier als je problemen hebt, als je in de put zit, of als je niet van georganiseerde religie houdt. 
 
We verwelkomen je als je denkt dat de aarde plat is, of de coronacrisis een complot.  
Welkom als je veel te hard of helemaal niet werkt,  
We verwelkomen je als je een tattoo hebt, een piercing, allebei, of geen van beide.  
 
We verwelkomen je als je wel een gebed kunt gebruiken,  
Maar ook als je niet kunt meebidden. 
 
Welkom als je verdwaald bent in omgeving Heerjansdam en hier per ongeluk terecht bent gekomen.  
 
We verwelkomen pelgrims, toeristen, zoekers en twijfelaars.  
We verwelkomen jou! Welkom aan tafel in Gods huis!” 
 
(Met deze welkomsttekst openden we de ontbijtdienst op startzondag 4 september. De tekst is een eigen bewerking 
van een welkomsttekst van Lars Grijsen – voorganger Stadshartkerk Amstelveen – die ik eerder bewerkte op 13 
januari 2019 in de Maranathakerk Ermelo n.a.v. de zogeheten Nashville verklaring.)  
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Kerk en school 
Van oudsher is er een goede band tussen de Protestantse Gemeente Heerjansdam en Kindcentrum (basisschool) De 
Rank. Via gesprekken met de directeur en teamleider van De Rank nemen we ons in dit kader voor het net begonnen 
seizoen de komende activiteiten voor: 
‘Met de klas naar de kerk’: excursie naar de Dorpskerk met alle groepen afzonderlijk, op 30 september, 
het geven van lessen catechese in groep 7-8. ik neem daarmee het stokje van onze vertrokken kerkelijk werker Wim 
Wiersma over, 
mogelijke samenwerking rondom een met de kindernevendienst voor te bereiden kinderdienst in 2023, 
begeleiding van enkele themavergaderingen van het team van De Rank m.b.t. ‘identiteit’, 
het gebruik van onze kerkgebouwen rond Kerst- en/of Paas-diensten van de school. 
En natuurlijk gaan we door met het lied van de maand, dat in de periode dat we dat in de kerk zingen doorgaans ook 
op de Rank wordt gezongen 
 
Via de leerkracht Godsdienstig Vormings Onderwijs (GVO) van de 
openbare Koningin Julianaschool ontvingen we eind afgelopen 
schooljaar al een groep kinderen in de Dorpskerk, en was ik te gast bij 
diverse GVO-lessen op de school. 8e groepers mocht ik in de kerk een 
Bijbel overhandigen. Op 18 oktober zullen we opnieuw een groep 
kinderen in de Dorpskerk ontvangen, en mogelijk zal ik dit seizoen 
opnieuw in een aantal GVO-lessen te gast zijn 
 
In de Kijfhoekkerk ontvingen we eind afgelopen schooljaar een groep 
leerlingen van basisschool De Develhoek, en was ik in een GVO-les te 
gast om de afscheidnemende 8e groepers daar een persoonlijke Bijbel te 
overhandigen.  
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Ik ben blij en dankbaar voor de goede contacten die we met basisscholen mogen opbouwen en onderhouden. 
Daarnaast ben ik verrast over grote interesse en talloze geïnteresseerde, nieuwsgierige vragen van de kinderen, over 
het kerkgebouw, over allerlei voorwerpen in het gebouw zoals preekstoel, paaskaars, doopvont en avondmaalsstel, 
over het christelijk geloof, en over mijn werk en persoon als predikant.  

 
 
Meedoen 
De vacaturekrant en de avond ‘vele handen licht werk’ van enkele maanden geleden leverden her en der nieuwe 
menskracht op. Geweldig. Dat neemt niet weg dat in sommige verbanden binnen onze gemeente de behoefte aan 
meer menskracht nog altijd hoog ligt. Zo hebben de kerkenraad en het pastoraat bijvoorbeeld sterke behoefte aan 
meer mensen. Het is de Jeugdkerkenraad in maanden tijd nog niet gelukt om twee mensen te vinden die 
jeugdouderling en/of ouderling jeugd en gezin en/of contactpersoon jeugd worden. Een niet geringe uitdaging. 
Tegelijkertijd valt in al die zoektochten steeds weer op: als er een naam wordt genoemd, blijkt zo’n iemand al op een 
of meer fronten actief in de gemeente. We kunnen dus ook verrast constateren: wat doen er toch veel mensen 
actief mee, en zetten samen de schouders er onder. Mooi dat we samen deze gemeente van Jezus Christus dragen. 
We hopen en vertrouwen er op, dat deze draagkracht zich ook zal uitstrekken naar waar nog mensen nodig zijn. 
 
Herfstvakantie 
In verband met de herfstvakantie van de scholen en onze kinderen ben ik in de week van 23 t/m 30 oktober wat 
minder regelmatig beschikbaar 
 
ds. Sjaak Teuwissen 
 
Tel. 078 – 647 52 45 / GSM (Sjaak) 06 – 20 50 30 99 
E-mail sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl 
Facebook: https://facebook.com/sjaak.teuwissen 
Instagram: sintersjaak  
Twitter: @SinterSjaak 
Doordeweekse werkdagen: di – wo – do – vr 
 

 
 
 

VAN DE REDACTIE 
Tijdens de wekelijkse erediensten zingen wij doorgaans een mengeling van liederen uit 
diverse bundels. Dit zorgt voor een afwisseling die als het goed is een weerspiegeling is van 
de liederen die wij als gemeenteleden graag zingen of horen. Wat zijn dan die favoriete 
liederen van onze gemeenteleden en waarom vinden we dit ons favoriete lied?  
 
Heeft u een favoriet psalm, gezang, opwekkingslied of lied van Sela of Trinity? Ja, dan 
zouden wij het fijn vinden van u te horen welk lied dit is en waarom?  
Wij ontvangen uw bericht graag in onze mailbox: Samengaan@kerkheerjansdam.nl  of in de brievenbus van de 
redactie op Ganzekant 21. 
  

mailto:sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl
https://facebook.com/sjaak.teuwissen
mailto:Samengaan@kerkheerjansdam.nl
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In memoriam  
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BIJBELLEESROOSTER VOOR DE OKTOBER 
Zaterdag 1 oktober Lucas 17:1-10 Geloof je, of geloof je het wel? 

zondag 2 oktober Lucas 17:11-19 Tien gereinigd, één genezen 

maandag 3 oktober Lucas 17:20-37 Word geen zoutpilaar 

dinsdag4 oktober Lucas 18:1-8 De aanhouder bidt 

woensdag 5 oktober Lucas 18:9-17 Zeg niet: 'Gelukkig ben ik niet zoals die farizeeër ...' 

donderdag 6 oktober Lucas 18:18-30 Rijkdom 

vrijdag 7 oktober 1 Koningen 21:1-16 Pruilkoning 

zaterdag 8 oktober 1 Koningen 21:17-29 Genadig God 

zondag 9 oktober 1 Koningen 22:1-12 ‘De koning van Israël’ 

maandag 10 oktober 1 Koningen 22:13-28 Ongunstige boodschap 

dinsdag11 oktober 1 Koningen 22:29-40 Toevalstreffer? 

woensdag 12 oktober 1 Koningen 22:41-54 Twee zonen 

donderdag 13 oktober Psalm 113 Lof zij de HEER 

vrijdag 14 oktober 2 Koningen 1:1-18 Alsof Israël zelf geen God heeft! 

zaterdag 15 oktober 2 Koningen 2:1-14 Een dubbel deel 

zondag 16 oktober 2 Koningen 2:15-25 De nieuwe profeet 

maandag 17 oktober 2 Koningen 3:1-19 Een goedgekozen bondgenoot 

dinsdag18 oktober 2 Koningen 3:20-27 Mensenoffer 

woensdag 19 oktober 2 Koningen 4:1-7 Wonder achter gesloten deuren 

donderdag 20 oktober Lucas 18:31-43 Kom dat zien! 

vrijdag 21 oktober Lucas 19:1-10 Groot in het koninkrijk van God 

zaterdag 22 oktober Lucas 19:11-28 Gebruik wat je hebt 

zondag 23 oktober 2 Koningen 4:8-24 Gastvrijheid beloond 

maandag 24 oktober 2 Koningen 4:25-37 Geen valse hoop 

dinsdag25 oktober 2 Koningen 4:38-44 Goed te eten 

woensdag 26 oktober Lucas 19:29-40 Onvermijdelijke eer 

donderdag 27 oktober Lucas 19:41-48 Emoties 

vrijdag 28 oktober Lucas 20:1-8 Geen antwoord 

zaterdag 29 oktober Lucas 20:9-19 Toch een antwoord 

zondag 30 oktober 2 Koningen 5:1-19a Gehoorzaamheid loont 

maandag 31 oktober 2 Koningen 5:19b-27 Hebzucht loont niet 

dinsdag 1 november Psalm 84 Allerheiligen - Wonen in Gods huis 

woensdag 2 november 2 Koningen 6:1-7 Drijfijzer  

donderdag 3 november 2 Koningen 6:8-23 Wij zijn met meer 

vrijdag 4 november 2 Koningen 6:24–7:2 Zondebok  

zaterdag 5 november 2 Koningen 7:3-20 De hemelsluizen gaan open 

zondag 6 november 2 Koningen 8:1-6 Met terugwerkende kracht 

 

 



Samengaan oktober 2022  12 

VERSLAGEN EN BERICHTEN 
 
Twee gespreksavonden  
 
Apocalypse now…:  
de eindtijd: al begonnen of toekomstmuziek (?) 
 
In de Bijbel gaat het regelmatig over de toekomst van de mensheid. Dat is 
met name het geval in profetieën, in sommige gelijkenissen van Jezus, en 
in het Bijbelboek Openbaringen. Sommige mensen denken, geloven of 
ervaren dat we anno nu in de eindtijd leven. Dit gevoel wordt concreet 
en versterkt door wereldwijde gebeurtenissen zoals de coronapandemie 
en de oorlog in Oekraïne. Anderen staan daar heel anders in, want zijn 
epidemieën en oorlogen niet van alle tijden? Of ze zijn nauwelijks met 
een onderwerp zoals dit bezig.  
Op verzoek van enkele gemeenteleden beleggen we twee avonden om 
het onderwerp ‘eindtijd’ op de agenda te zetten. Op de eerste avond 
houdt ds. Leo van der Eijk een inleiding. Hij is al lange tijd ingevoerd in dit 
onderwerp, heeft er veel over gelezen en preekt hier geregeld over. 
Na de inleiding is er gelegenheid tot vragen. Op de tweede avond gaan 
we verder in gesprek.  
Aan het eind van de tweede avond inventariseren we of een vervolg 
wenselijk is. Ds. Sjaak Teuwissen leidt beide avonden. 
 
Data: dinsdag 11 oktoberober en 15 november, van 20 tot ca 22 uur (19.45u inloop). 
Waar? In de Boomgaardkerk, Dorpsstraat 42a Heerjansdam. 
Interesse? Stuur uiterlijk 7 oktoberober een bericht aan Jacky de la Mar jackydelamar@hotmail.com; GSM 06 - 57 16 
66 13.  
Voorafgaand aan de tweede avond geven we lees- en kijktips. 
 
 

 

 
 
Oud papier 
Hierbij een nieuw stukje rooster voor het ophalen van al ons oude 
papier. Mooi dat er ook in de vakantieperiode aan het oud papier 
wordt gedacht. 
Zet u uw bak op tijd aan de straat en haalt u deze dan na het legen 
weer weg. Alvast dank voor de genomen moeite. 
 
15 oktoberober  
Frank Rijsdijk 
Ton Meenhorst 
Gertjan Roobol 
Marcel van Dam 

19 
november  
Bas van Nes 
Carlo Tholenaars 
John Peterse 
Alex Leinenga 

 
Als uw papierbak op tijd aan de straat stond, maar om ongeveer 11.15 uur nog niet geleegd is, kunt u bellen op 
nummer 06-51216503. Hopelijk kan uw bak alsnog geleegd worden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Chris Grootendorst 

Afbeelding: schilderij ‘Het laatste oordeel’ 
van Hieronymus Bosch 
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Soeppakketactie voor Rainbow Angels 
Wat?  Een pakket om zelf heerlijke tomaat-paprikasoep te maken   
 
Wanneer?  Thuis bezorgd op 5 november 
 
Kosten? 10 euro, te betalen via een tikkie of als dat niet kan, contant 
 
Waarvoor? De Rainbow Angels van het project Victory4all in Zuid-Afrika 
 
Waarom?  Er zijn nog steeds 2 kinderen die hoog nodig een nieuwe  

rolstoel nodig hebben, omdat ze eruit zijn gegroeid! 
 
Hoe?  Bestel via Eva Steen  06-51528346   evasteen1980@gmail.com 
 
 

Namens de Rainbow Angels alvast enorm bedankt en…… 
 

EET SMAKELIJK!! 
 
 

 
 
Bridging the Gaps 
Theologiestudentes Hope en Annah verwelkomen en ontmoeten 
 
Op zaterdag 1 en zondag 2 oktoberober verwelkomen we twee theologiestudenten in ons midden: Hope Karangwa 
Munezero uit Ruanda, and Annah Makau uit Kenia. Zij verblijven enkele maanden in Nederland in het kader van het 
internationaal uitwisselingsprogramma ‘bridging the gaps’ van o.a. de VU en PThU. Zie ook https://vu.nl/en/about-
vu/more-about/bridging-gaps. In voorgaande jaren waren wel eerder studenten zoals zij onze gast. Ds. Johan Breure 
en ik hebben een voorlopig programma opgesteld, en we hopen dat jij en u net zo open staat voor een ontmoeting 
met hen, als zij met ons. Leuk als jij of u aansluit. 
Zaterdag 1 oktoberober 
Middag: kennismaken met Heerjansdam en omgeving via bijvoorbeeld een wandeling. 
Namiddag/vooravond: maaltijd in Boomgaardkerk.  
Avond en nacht van zaterdag op zondag: Hope en Annah logeren bij gastgezinnen uit onze gemeente. 
Zondag 2 oktoberober 
9.30 uur: kerkdienst. Tijdens de kerkdienst zullen Hope en Annah zichzelf introduceren en zo mogelijk op een andere 
wijze bijdragen 
Ca. 12 – 13 uur: lunch in Boomgaardkerk.  
In de loop van de middag gaan Hope en Annah weer terug naar Amsterdam waar ze tijdens het Bridging the gaps-
programma verder verblijven. 
 
Wie betrokken wil zijn bij deze ontmoeting en het 
programma kunnen we toevoegen aan de 
groepsapp ‘Bridging Gaps 1-2 oktober ‘22’. Stuur 
even een whatsapp berichtje. 
Hartelijke groet, mede namens collega ds. Johan 
Breure, 
ds. Sjaak Teuwissen 
sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl / 06 – 20 50 
30 99 
 

mailto:evasteen1980@gmail.com
https://vu.nl/en/about-vu/more-about/bridging-gaps
https://vu.nl/en/about-vu/more-about/bridging-gaps
mailto:sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl
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LEDENADMINISTRATIE 
Ingekomen berichten van 21 augustus tot en met 20 september 2022 
 
Ingeschreven 
 
 
Overleden 
 
 
 
 
Wijzigingen met betrekking tot de ledenadministratie kunnen doorgegeven worden aan Bert Schop,                                                                 
ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl 
 

 

DIACONIE 
Verantwoording giften t.b.v. de diaconie: september 2022 
 
Bloemendienst 
01-09  via mevrouw Marijke Huizer                 €  10,-  
02-09  via mevrouw Adri Valk               € 100,- 
06-09  via mevrouw  S.C. v.d. Graaf-Kortleve €  10,-               
08-09  via mevrouw Ineke Kruisinga                €  10,-     
15-09  via mevrouw  Astrid Verstegen          €  20,- 
 
Ontvangen voor de kerk 
21-9  via mevrouw Ineke Kruisinga                   €  25,- 
 
Alle gevers hartelijk dank. 
Met vriendelijke groet, 
namens de diaconie, 
Jan de Jong 
 
 

 

Bedankt voor de lieve kaarten en leuke reacties 

voor  

onze 55-jarige huwelijksdag. 

 

mailto:ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl
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JEUGDRUBRIEK 
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Kindernevendienst 
Hallo iedereen! 
Al jaren zijn ouders en gemeenteleden bekend met de Kindernevendienst. En al jaren zijn hier enthousiaste 
gemeenteleden bij betrokken om onze kinderen te onderwijzen in hun geloof in God onze Vader. Om deze groep zo 
dynamisch mogelijk te houden, zijn wij op zoek naar nieuwe enthousiaste leiding die ons KND-team wil versterken. 
Het maakt niet uit of je oud, jong, man of vrouw bent, iedereen die zich geroepen voelt om de KND nog leuker te 
maken, meld je aan voor deze ontzettend leuke taak! Dit mag je doen door een van de KND-leiding aan te spreken of 
een mailtje te sturen naar: heidivanrietschoten@gmail.com. 
Hopelijk tot snel! 
 
De KND commissie 
 
 
 
 
 

Ben jij:  
 
…jong van geest, volwassen, maar met liefde voor kinderen, tieners en 
jongeren? 
 
…iemand die graag meedraait in een toegewijd en dynamisch team?  
 
…bereid een deel van je tijd te investeren, voor en achter de schermen? 
 
…gelovend lid van onze gemeente én geloof je in jonge mensen? 
 
Wil je op een aansprekende sleutelpositie bijdragen aan het jeugdwerk in onze 
gemeente en jonge mensen en hun gezinnen concreet pastoraal ondersteunen? 
 
Dan heten we je van harte welkom als mogelijke ‘jeugdouderling’, ‘ouderling jeugd en gezin’ of ‘contactpersoon 
jeugd’ in de Jeugdkerkenraad. Concreet zoeken we naar twee personen die gezamenlijk verschillende aspecten van 
dit mooie en belangrijke werk willen vervullen. Minimaal een van hen wordt ook jeugd-ambtsdrager, om zo het 
jeugdwerk en de jonge gezinnen te verankeren in de kerkenraad, het bestuur van onze kerk. 
 
Wat het werk allemaal inhoudt, staat in onze uitgebreide profielschets.  
Vraag het op, lees het, en neem contact op met je vragen, opmerkingen of je “Ja ik wil!” 
 
Dit kan via Mariëlle van der Noll / f.noll@upcmail.nl  
 
 

 
 

mailto:heidivanrietschoten@gmail.com
mailto:f.noll@upcmail.nl
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Kinderlied van de maand oktoberober 2022 
 

‘Vertrouw maar op God’ 
 
In de maand oktoberober besteedt kindernevendienstmethode 
Vertel het Maar aandacht aan verschillende verhalen over en 
verhalen ván Jezus, uit Lucas 14, 15 en 16, waaronder enkele 
gelijkenissen. 
Omdat de verhalen onderling best verschillen, hebben we een meer 
‘algemeen’ christelijk lied gekozen als lied van de maand 
oktoberober: ‘Vertrouw maar op God’ (OKE4KIDS/Opwekking-Kids 

lied 150). De tekst en muziek zijn van Evelien van ’t Hof. 
 
ds. Sjaak Teuwissen, in samenwerking met Heidi Treurniet (Kindernevendienst)  
 

https://www.youtube.com/watch?v=gNiNHe_cZ60 (2 min 03) 
https://www.youtube.com/watch?v=GUruDQK9hy0 (1 min 56) 

 
Vertrouw maar op God, 
wat Hij zegt dat zal Hij zeker doen. 
Vertrouw maar op God, 
wat Hij zegt dat doet Hij echt.  
In de Bijbel daar zegt Jezus: ‘Ik ben bij je 
elke dag.’ Dus dat mag je 
zeker weten, wat er ook 
gebeuren mag!  
In de Bijbel daar zegt Jezus dat Hij 
terugkomt op een wolk. En dan gaan we 
naar de hemel, met z’n allen als 
Gods volk! 
 
 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=gNiNHe_cZ60
https://www.youtube.com/watch?v=GUruDQK9hy0
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RONDJE KIJFHOEK 
Terugblik 
Afwisselend met fraaie nazomerdagen zijn we beland in het herfstseizoen, met 
enkele grillige trekjes van de natuur. Vorige maand hebben we onder leiding van 
onze dominee Sjaak Teuwissen met 24 gemeenteleden en gasten het Heilig 
Avondmaal gevierd. Het was een familiegevoel van eenheid, zittend rond de 
gedekte antieke avondmaalstafel, waarbij met brood en wijn in woord, gebed en 
zang werd herdacht dat de Here Jezus onze Verlosser is. 
De tweede dienst was onze oud-predikant dominee Leo van der Eijk de gastvoorganger. Ondanks de  ronduit 
herfstige zondagmiddag met slechts vijftien graden en veel regen, waren we toch nog met 25 gemeenteleden 
samengekomen rondom het Evangeliewoord, gebed en samenzang. 
 
Monumentenweekend 2022 
Het was ook dit jaar weer een feestelijk gebeuren, op zaterdag 10 september in de Kijfhoekkerk. Het landelijk thema 
was ‘Duurzaamheid’. Een bijzonder actueel thema nu ons land in verschillende crises(sen) is beland. Over 
duurzaamheid gesproken: wat onze eeuwenoude polderkerk betreft, deze heeft bijna zevenhonderd jaar de tand 
des tijds doorstaan. Door de voorbije eeuwen is het tot vandaag de dag een dankbare ervaring dat onze bescheiden 
polderkerk nog steeds voor natuurrampen of ander onheil bespaard is gebleven! 
Met een bijzonder optreden ondersteunde het bekende ‘Laurens Kamerkoor’ uit Zwijndrecht, met dertig 
koorzangers en goed geschoolde professionele stemmen, het thema met een selectie van Engelse kerkliederen. 
Verspreid over deze Open Monumentendag hebben ruim honderd bezoekers kennis gemaakt met onze ‘duurzame’ 
polderkerk. Ook in Heerjansdam stonden de poorten en deuren open, van molen ‘Landzicht’ aan de Molenweg, het 
Poortgebouw bij de Algemene Begraafplaats en de historische toren van de Dorpskerk. Op uitnodiging van de 
regionale omroepen ATOS uit Zwijndrecht en Radio Ridderkerk mochten we het cultureel- en kerkelijk erfgoed van 
Heerjansdam en Kijfhoek in de regio via de radio onder de aandacht brengen.  
 
Collectes en giften 
Naast de mooie collecteopbrengsten ontvangen wij ook regelmatig verrassende giften, van zowel gemeenteleden als 
bezoekers en gasten, via de bank en in de bus voor Groot Onderhoud, welke al decennialang uitnodigend bij de 
uitgang en de laatste tijd, ook buiten aan de lantaarnpaal hangt. Na de diensten in de afgelopen maanden zijn de 
collectes geteld. 
Zondag 7 augustus met ds. P. van Veldhuizen en 38 bezoekers  € 251,15 
Zondag 21 augustus met ds. C. Hendriksen en 41 bezoekers  € 305,00 
Zondag 4 september, viering Heilig Avondmaal, ds. J. Teuwissen en 24 bezoekers € 140,00  
Zondag 18 september met ds. L.C. van der Eijk en 25 bezoekers € 163,55 
Aan giften via de bank en de bus ontvangen € 230,00 
Wij zijn u allen dankbaar voor uw bijdragen. 
Desgewenst kunt u uw bedrage aan een dienst en / of uw gift ook overmaken op bankrekening NL26RABO 0397 
6092 80 t.n.v. Stichting Behoud Kijfhoekkerk. 
Hiermee kunnen wij, samen met u, onze traditionele erediensten en het onderhoud van onze polderkerk in stand 
houden. Hartelijk dank voor uw financiële  steun, uw bezoek én uw betrokkenheid. Echter wel in het besef van de 
afhankelijkheid van onze Eeuwige God. 
 
De Kijfhoekkerk blijft open 
Voor individueel bezoek blijft de Kijfhoekkerk open. In enkele opengeslagen Bijbelse dagboeken zijn woorden van 
troost en bemoediging te vinden. Voorin de kerk staat de brandende Paaskaars als symbool en teken van hoop naast 
een afwisselend herfstboeket uit de Kijfhoekse polder. Met rustige achtergrondmuziek is het een verademing een 
doordeweeks moment van rust te ervaren. Er is gelegenheid om zelf, gratis koffie, thee, water of frisdrank te nemen, 
alsmede een flacon met handgel voor hygiëne. Een verwijzing naar toiletbezoek, giften en informatiemateriaal is 
aanwezig. U bent en blijft van harte welkom, waar dagelijks een stoel voor u klaar staat. 
 
Kerkdiensten in Kijfhoek 
In de komende maanden zijn gepland: 
zondag 2 oktoberober met ds. G. J. van Beek uit Nieuw-Lekkerland, 
zondag 16 oktoberober met onze predikant, ds. J. Teuwissen,  
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zondag 6 november met onze voormalige pastor de heer Wim Wiersma uit Sliedrecht, 
zondag 20 november met ds. R. van Loon uit Rotterdam. 
 
Zoals gebruikelijk beginnen we om drie uur (15.00u). 
Ook op deze zondagmiddagen staat er een stoel voor u uitnodigend gereed. 
Voor vragen of aanvullende ideeën voor de kerkdiensten en verzoeken van gemeenteleden en gasten, bel mij dan 
even, tel. 06 – 3650 1396, of via WhatsApp, e-mail dendijk@hetnet.nl  
Bezoek ook onze website www.kijfhoekkerk.nl  
 
Tenslotte 
Ook in de oktoberobermaand blijven we naar elkaar omkijken, of we sturen bij gelegenheid eens een kaartje. Een 
kleine moeite, maar met groot plezier! 
 
De fotomomenten van de afgelopen activiteiten uit Kijfhoek komen in de volgende editie van Samengaan. In de 
digitale versie van het kerkblad zijn alle andere foto’s in kleur te zien. 
Een goede en Zegenrijke oktoberobermaand toegewenst. 
 
Met hartelijke groet, 
Joop Wiekeraadt 
 
 

 
 

 
 

 

 

mailto:dendijk@hetnet.nl
http://www.kijfhoekkerk.nl/
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INGEZONDEN 

 
 
15 oktober Duyschotconcert ‘Buitenland in Engeland’  
Een concert rond het rijke en internationale muzikale leven waardoor Londen uitblonk in het Europa van de 18e 
eeuw. Gerrieke Verheij (blokfluit en barokcello)) en Ilil Danin (virginaal en orgel)) presenteren in dit programma 
diverse buitenlandse componisten die een gedeelte van hun carrière in Londen hebben doorgebracht. De 
muzikantes zijn cum laude c.q. met onderscheiding afgestudeerd en hebben vele prijzen gewonnen. 
Op het Duyschot programma staan o.a. werken van Georg Friedrich Händel, Francesco Barsanti en 
Stephen Paxton. Zaterdag 23 april Dorpskerk, Kerkplein 13, 3342 BJ Hendrik-Ido-Ambacht. Aanvang: 16.00 uur. 
Toegang: € 10-. Onder de 18 jaar gratis. Nadere informatie: www.duyschot.nl. Facebook: Duyschot Concerten. U 
bent van harte welkom.  
 

Zondagavondzang in de Bethelkerk 
Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor de zondagavondzang op zondag 16 oktoberober, aanvang 19.30 
uur, in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht. Wim de Penning geeft deze avond leiding aan koor- 
en samenzang, de organist is André de Jager. We zullen vooral bekende liederen zingen. We openen met het lied 
‘Dank, dank nu allen God’, gevolgd door het lied 'O God van hemel, zee en aard’. Ook zingen we ‘O, eeuw’ge Vader’. 
Het koor zingt o.a. de liederen: ‘Jubel, aarde, prijs uw Koning‘ en ‘Groot is de Naam van God’. We sluiten de avond af 
met het lied ’Wat de toekomst brengen moge’. De toegang is gratis. Wel is er aan de uitgang een collecte voor 
bestrijding van de kosten. 
 Alle informatie over de zondagavondzang en over ons koor vindt u ook op www.bethelkerkkoor.nl. 
Graag tot ziens in de Bethelkerk. 
Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht,  
Ries Knook 
 
 

Jubileumconcert met Arjan Breukhoven in de Grote Kerk Dordrecht 
Op zaterdag 22 oktoberober geeft de bekende organist, pianist en 
dirigent Arjan Breukhoven eenmalig een orgelconcert in de Grote 
Kerk van Dordrecht ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum als 
musicus. In 1987 ontving hij zijn eerste officiële aanstelling als 
organist. 
Een gevarieerd programma zal de organist spelen op het beroemde 
Kam-orgel van de Grote Kerk. Een programma met literatuur, 
transcripties en improvisaties, waarvan er ook enkele zullen uitlopen 
op massale samenzang. Het romantische orgel van de Dordtse kerk 
heeft zeer vele kleurmogelijkheden die Arjan Breukhoven, met zijn 
zoon Matthijs als registrant, zeker ten volle zal benutten. Arjan staat 
mede bekend vanwege zijn transcripties van beroemde 
orkestwerken waarbij het kleurenpalet van het orgel zeer goed van 
pas komt. 
Het concert vangt aan om 20.00 uur, waarbij de deuren om 19.30 
uur openen. De entree voor dit concert bedraagt € 12,50 en kaarten 
kunnen worden gereserveerd via 
https://www.arjanbreukhoven.nl/agenda of op de avond van het concert aan de ingang van de kerk. 
Locatie: Grote Kerk, Lange Geldersekade 2, Dordrecht 
 

  

http://www.duyschot.nl/
http://www.bethelkerkkoor.nl/
https://www.arjanbreukhoven.nl/agenda
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Frans de Jong , Sportlaan 43  2995 VN 
Tel. 06 13 66 23 79, e-mail: fdejong36@kpnmail.nl 
 
Diaconie Heerjansdam, rekening: NL61 Rabo 0305 4267 37 
ZWO Heerjansdam, rekening: NL65Rabo 0308 9128 45 
Boomgaardkerk: 
Dorpsstraat 42a, 2995 XH Heerjansdam, tel. 078-6771530 
Dorpskerk: 
Molenweg 8, 2995 BL Heerjansdam, tel. 078-6772826 
Kerk te Kijfhoek: 
Kerkgebouw Kijfhoek 30, 3335 LE Zwijndrecht  
 
Overige kerkelijke gegevens 
Voor de hier niet genoemde gegevens wordt verwezen naar 
de website: www.kerkheerjansdam.nl 

INGEZONDEN 
CD-presentatieconcert  

Theresia Kranendonk 

 
 
Onlangs is het Nederlandstalige gospelalbum 
‘Hier Ben Ik’ van Theresia Kranendonk fysiek én 
digitaal uitgekomen (te beluisteren via onder 
andere Spotify en YouTube). 
Op vrijdag 7 oktoberober houdt Theresia een 
gratis CD-presentatieconcert. Onder begeleiding 
van componist en producent Jan van Drunen 
(toetsen), Rens van Rossum (toetsen), Jeffrey 
Mayer (drums), Erwin Huigen (contrabas), Paul 
van der Feen (saxofoon, o.a. bekend van het 
Metropole Orkest) en Wolter Hummel (bugel) zal 
Theresia de nummers van haar album ‘Hier Ben 
Ik’ voor het eerst met een volle bandbezetting 
live ten gehore brengen aan publiek. 
U bent van harte welkom! 
Waar? Nederlands Hervormde Kerk, Hendrik 
Hamerstraat 1, ’s-Gravendeel 
Wanneer? Vrijdag 7 oktoberober, aanvang 20.00 
uur (kerk open vanaf 19.30 uur) 
Toegang? Gratis. Bij de uitgang is er gelegenheid 
om een gift naar keuze te geven voor de 
onkosten. 
Heel graag tot 7 oktober! 
Kijk voor meer informatie op 
www.theresiakranendonk.nl 
 
NB.: Theresia heeft het afgelopen jaar 2 keer 
gezongen in een zondagsdienst in de Dorpskerk in 
Heerjansdam. Dat was de plek waar ze voor het 
eerst (samen met pianist Jan van Drunen) haar 
eigen nummers gezongen heeft.  
 

mailto:fdejong36@kpnmail.nl
http://www.theresiakranendonk.nl/

