
                                                                                                    

         

  Weekbrief 25 september  2022 

  Voorganger: Ds. J. Teuwissen 

   Orgel: dhr. Vincent van Dam 

                                
   

Viering Heilig Avondmaal 
Rehabilitatie, eerherstel: dit is wat koning David ontvangt; na alles wat er is gebeurd 

– ook door zijn toedoen of zijn nalatigheid: en koning David rehabiliteert op zijn beurt 

zélf een aantal mensen. Op het rooster staan twee hoofdstukken uit 2 Samuel 18 en 

19. In de dienst lezen we daarvan enkele fragmenten die ik met samenvattingen aan 

elkaar verbindt. Rehabilitatie: het is iets dat we zelf verlangen als we al dan niet 

terecht van iets beschuldigd zijn, of als we de consequenties van onze missers hebben 

gedragen. Het is iets dat samenleving-breed onder druk staat: in onze cancel-cultuur 

wachten we onafhankelijke oordelen niet af, en blijven de stickers die we op elkaar 

plakken altijd vastkleven. Onze God is gelukkig heel anders. 

We vieren in deze dienst het Heilig Avondmaal van onze Heer. 

Het thema luidt: ‘rehabilitatie’. 

 

Liturgie: 
Opening en welkom 

inleidend orgelspel 

Welkom & Mededelingen 

Intredelied: NLB/Psalm 149: 1 ‘Halleluja laat opgetogen’ 

Moment van stilte 

Bemoediging & Groet 

Lied: NLB/Psalm 149: 2 ‘laat het een hoge feestdag wezen’  

Inleiding op de dienst 

Richtlijn voor ons leven: Mattheus 22: 34-  40 (NBV-21) 

Lied: Heerjansklank zingt ‘Nieuwe wijn’ (Hillsong) 

De Bijbel 

Gebed bij de opening van Gods Woord 

Kindermoment  

Kinderlied: Dapper als David 

Bijbellezingen: gedeeltes uit 2 Samuel 18 en 19 (NBV 21) 

Zingen: NLB 909: 2 ‘wat God doet dat is welgedaan’ 

Preek: ‘Rehabilitatie’ 

Zingen: 388: 1 t/m 5 ‘voor ieder van ons een plaats aan de tafel’ 

Dienst van gaven en gebeden 

Dankgebed en Voorbeden, stil gebed 

Inzameling van de gaven: : 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk 

Dienst van de Tafel 

Onderwijzing 

zingen: ‘aan uw tafel’ 

inzettingswoorden 



                                                                                                    

Gebeden: Smeekgebed en Onze Vader 

vredegroet 

Nodiging 

Gemeenschap van brood en wijn 

Communie van brood en wijn 

Dankgebed na de maaltijd 

Zending & Zegen 

Slotlied: 416: 1 t/m 3 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ 

Zegen 

Antwoord op de zegen. NLB 416: 3 ‘ga met God’ 
 

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te 

ontmoeten met koffie, thee of fris  

achter in de kerk. 
 

 

Agenda: Volgende week zondag is er om 9.30 uur dienst met Ds. J. Teuwissen 

En ‘s middags is er om 15.00 uur dienst in Kijfhoek Ds. G.J. van Beek uit 

Nieuw Lekkerland 
 

Bridging the Gaps programma 1 en 2 oktober 

Zoals bekend zijn op 1 en 2 oktober twee internationale theologiestudentes, Annah uit Kenia 

en Hope uit Rwanda te gast. Intussen zijn er meer logeeradressen dan gasten. Maar voor hen 

is het leuk om veel gemeenteleden te ontmoeten. Bijvoorbeeld tijdens een wandeling naar en 

bezoek van de Kijfhoekkerk op zaterdagmiddag 1 oktober; en aansluitende maaltijd in 

Boomgaardkerk – waar we kokers/bakkers voor kunnen gebruiken. Tijdens de dienst op 2 

oktober en aansluitende lunch in de Boomgaardkerk, waar we ook lunchvoorbereiders voor 

kunnen gebruiken.  

 

Hieronder stelt Hope zich alvast aan ons voor; via google-translate naar het Nederlands 

vertaald. 

 

“Mijn naam is Hope Karangwa Munezero en ik ben 23 jaar oud. Ik kom uit Rwanda-Kigali.  Ik 

ben opgegroeid in de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda, waar ik ook pastoraal stagiair ben.  In 

september behaalde ik mijn bachelor protestantse theologie aan het Protestant Institute of 

Arts and Social Sciences (PIASS). Mijn onderzoek ging over het begeleiden van nieuwe 

kerkleiders vanuit een Bijbels perspectief en het stelde me in staat om een studie te doen 

naar Paulus' mentorstrategieën en deze te vergelijken  met de ervaring van mijn kerk. Nu ik in 

Nederland mocht zijn voor het Bridging Gaps Programme, wilde  ik mijn onderzoek 

voortzetten  en de ervaring van de Kerken in Nederland toevoegen.  Daarover gesproken, het 

is een van  de vele dingen waar ik het op prijs zou stellen om inzichten over te hebben tijdens 

ons bezoek.  Ik zou ook graag  wat meer te zien  krijgen over het leven in de Nederlandse 

samenleving, zeker in een christelijke gemeente.  Er kunnen ook discussies zijn over de 

uitdagingen waarmee de plaatselijke gemeente wordt geconfronteerd. Als de tijd het toelaat, 

is een korte rondleiding door de buurt altijd een goede manier om meer te leren.   

God zegene u voor alle inspanningen die zijn gedaan om ons bezoek geweldig te maken.  

Ik kijk uit naar onze tijd samen.”  

 

Mede namens ds. Johan Breure, 

Ds. Sjaak Teuwissen sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl / 06 – 20 50 30 99 

 



                                                                                                    

 
 

 


