
                                                                                                    

         

Weekbrief  18 september 2022 

Voorganger: Peter Huijser 

Zangduo: Sander en Angela           

Nijbroek 

 Anders dan anders dienst 

 

Wie is Hij toch? En wie is Hij voor jou 

 

Liturgie:   

 

Wie is hij toch?             

Opw. 518: Heer U doorgrondt en kent mij 

Welkom en Groet            

Opw  843: Vaste Hoop  ( Diep was de kloof) 

Opw  807: In mijn twijfels, mijn verdriet 

Opw  387: Groot en Machtig is Hij 

De namen van God           

Gebed             

Kinderlied  ‘Een Rivier vol van vrede’     

Kindermoment           

Schriftlezing: Johannes 21:1-14 + Matheus 5:8 

Opw 729: Soms brengt God de storm tot stilte      

PREEK. Wie is Hij toch            

Luisterlied: In U Weet Ik Wie Ik Ben                 

Opw 832: Jezus overwinnaar 

Voorbede/ Dankgebed           

Opw 818: Eenmaal maakt U alles weer nieuw 

Collecte: 1. Diaconie 2. Onkosten ADA diensten 

Opw 407:Oh Heer mijn God  

 
 

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te 

ontmoeten met koffie, thee of fris  

achter in de kerk. 
 

 

Agenda: Volgende week zondag is er om 9.30 uur dienst met Ds. J. Teuwissen 

 

Lief & leed:  

“Looft God, looft zijn naam alom; 

Loof Hem in Zijn heiligdom” 

 
 
 
 
 



                                                                                                    

Bestemming collecte Heilig Avondmaal 25 september 2022 
Als bestemming voor de collecte tijdens het Heilig Avondmaal op 25 september heeft de diaconie gekozen 
voor het project “bedden voor straatarme kinderen” in Armenië. Dit is een project van Stichting 
Mensenkinderen. 
 
Veel mensen in Armenië leven in armoede en onzekerheid. Het afgelopen jaar is het aantal arme mensen 
enorm gegroeid door de coronacrisis. Veel mensen verloren hun baan of werk als dagloner en veel 
gezinnen voelen nog dagelijks de naweeën van de oorlog eind vorig jaar. 
Met dit project wil Mensenkinderen graag de droom van vijftig arme kinderen werkelijkheid laten worden: 
Een nieuw bed waar ze rustig en lekker warm in kunnen slapen en dat zo bijdraagt aan een betere 
gezondheid voor hen. 
Voor € 950,--  kunnen we vier straatarme kinderen een eigen bed inclusief een matras, dekens en 
beddengoed geven. Doet U weer mee? Meer informatie kunt U vinden in de Samengaan van juli/augustus. 
 

 

Bridging the Gaps 

Herinnering: op zaterdag 1 en zondag 2 oktober verwelkomen we in het kader van het 

‘bridging the Gaps programma’ twee theologiestudenten in ons midden: Hope Karangwa 

Munezero uit Ruanda, and Annah Makau uit Kenia. We schreven daarover in de vorige 

weekbrief; inclusief het programma van dat weekend. Fijn als zich nog wat meer mensen 

aanmelden voor deelname aan (delen van) het programma, de maaltijden of als 

overnachtingsadres. 

 

Mede namens ds. Johan Breure, 

Ds. Sjaak Teuwissen sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl / 06 – 20 50 30 99 

  

 

 
 


