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MEDITATIE

Droogte en bronnen...

Johannes 4: 13-14 “Jezus antwoordde en zeide tot haar: Een ieder, die van dit water drinkt, zal weder dorst krijgen;
maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water
dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.”

s :
&

Afgelopen weken werd duidelijk dat we op de droogste zomer sinds 1976
afstevenen door hitte en het uitblijven van regen. Zelfs de Rijn, die ontspringt in
de sneeuw van de Zwitserse Alpen en het rivierengebied van Duitsland en
Nederland voedt, loopt gevaar bijna geen water meer te krijgen. De bron is aan
het opdrogen. Bronnen zijn ook natuurlijke uitvloeiingspunten van het
grondwater aan het bodemoppervlak. Zo zijn er spa’s in de Belgische Ardennen
waar het water zeer zuiver en heilzaam is.

Als u op zoek naar bronwater een supermarkt binnenstapt, dan ziet u vele merken op een rijtje staan; het ene merk
met mineralen, het andere zonder; het ene met een vruchtensmaak, het andere weer puur. Maar één ding hebben
ze allemaal gemeen; het bronwater zit al lange tijd in de fles. Van het opborrelende bruisende water z6 uit de natuur
is hier eigenlijk al geen sprake meer. Hoe langer in de fles, hoe minder de kwaliteit. Het water is hier in principe van
de bron gescheiden, het stroomt en bruist niet meer.

Voor de bewoners van de woestijnen in het Midden-Oosten is de gedachte aan bronwater of stromend zoetwater
onweerstaanbaar. In het oude Palestina en tegenwoordig ook nog werd water vaak uit diepe putten geschept, want
bronnen en rivieren met stromend zoetwater zijn meer uitzondering dan gewoonte.

Het was dan ook voor de Here Jezus een belangrijk onderwerp, om tegenover mensen die wisten wat
waterschaarste was, het voorbeeld van levend water (bronwater) te gebruiken. Jezus verliet op een gegeven
moment Judea richting Galilea, nadat het nieuws rondging, dat Hij meer mensen doopte dan Johannes de Doper.
Reizend door Samaria stopte Hij in de stad Sichar bij een waterput (de bron van Jacob), waar Hij een vrouw vroeg
Hem wat water te geven. Zij reageerde erg terughoudend, want hoe kon Jezus nu, als Joodse man zijnde, dit aan een
Samaritaanse vrouw vragen. Joden spraken immers nooit met Samaritanen. Jezus zei tegen haar, dat als zij wist wie
Hij was, zij het Hem zou geven, want Hij kon haar levend water geven. Zij snapte er nog niets van, want Jezus had
niet eens een emmer bij zich. Toen Jezus haar leven doorlichtte, gingen haar ogen pas open, want dit kon een
gewoon mens niet weten.

Jezus bleef nog twee dagen bij de Samaritanen voordat Hij verder weer reisde. God zou met uw leven graag willen
dat het ook zou bruisen van geloofskracht om er te zijn voor Hem en voor uw naaste. Misschien heeft u een geloof
dat niet meer sprankelt omdat er té veel in uw leven is gebeurd. U voelt zich als die fles water in de supermarkt. Op
het eerste gezicht verfrissend, maar gescheiden van die bruisende bron. Het staat daar stil en geisoleerd als het
water in een waterput.

Net zoals Jezus toen tegen de Samaritaanse vrouw sprak, zegt Hij nu ook tegen u: “lk kan u levend water geven.”

Jezus, die alle macht in de hemel en op aarde bezit, spreekt dit uit in gezag. Als Hij uw dorst mag lessen, zal Hij ook in

al zijn volheid in uw persoonlijke leven zijn. Het is alsof u door een kurkdroge ruige woestijn (het leven) met

brandende zon trekt en Jezus ontmoet en Hij u bij de arm pakt en u meeneemt naar helder stromend water. Hij zal u

dan vragen uw reisbagage vol met zorgen aan Hem te geven, want Jezus is uitermate geinteresseerd in uw leven,

opdat het u wel gaat. In vers 14 wordt er zelfs gezegd dat het water uit kan groeien tot een fontein, dat betekent
Yice = 3 sprankelend water dat hoog opspuit!

De digitale wereld is een elektronische bron. Social Media kunnen zeer
handig zijn, sociale contacten brengen, maar deze bron brengt ook
eenzaambheid. De vrienden die mensen hier denken te hebben, zijn vaak
allemaal een fagade. Deze bron geeft geen antwoorden op levensvragen.
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Daar is een andere bron voor nodig, die doordringt in het hart. Met een eenvoudig
gebed, is er direct contact met deze bron. Sneller dan glasvezeltechnologie.

God wil deze bron zijn en met de kracht van de Heilige Geest uw geloofsleven
voortdurend vernieuwen. Een bron in de natuur is vaak onuitputtelijk. ledere keer
bruist er weer nieuw water naar boven. God ziet dat zijn tegenstander bezig is mensen
volledig van de bron te isoleren. Meer dan ooit heeft Hij ook u nodig, door wie Hij zijn
levende water kan laten stromen. Om mensen die verdwaald zijn in de woestijn (in hun
zoeken naar houvast in het leven) water te kunnen geven. Hij wil dat u deze woestijn
intrekt en mensen in contact brengt met de ware Bron van levend water! Een spa die
onuitputtelijk is!

“Men drinkt het liefst water uit de bron zelf” Ovidius, Romeins dichter.

Emiel van der Burg

SENIORENVERJAARDAGEN

Tineke Brinkman-Heijboer, Molenweg 62a, 2995 BL Heerjansdam, tel. 078 — 677 26 17

Verjaardagen in september:

Verjaardagen eerste week oktober:

Namens de Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek van harte gefeliciteerd
en een goede dag toegewenst!

Vriendelijke groet,

Tineke Brinkman

Tel. 078 — 677 26 17

Emailadres: tinebrinkman@hetnet.nl

Huwelijksjubilea
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KERKDIENSTEN IN SEPTEMBER

Dorpskerk Kerk te Kijfhoek

4 september Startzondag

9.30 u. 15.00 u.

Ds. J. Teuwissen Ds. J. Teuwissen
Viering Heilig Avondmaal

Knd.

Oppas Collecte: Kerkenwerk

Collecte: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk

11 september

9.30 u.

Ds. J. Teuwissen

Knd.

Oppas

Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk

18 september

9.30 u. 15.00 u.

Anders dan Anders dienst Ds. L.C. van der Eijk
Zwijndrecht

Knd.

Oppas Coll: Kerkenwerk

Collectes: 1. Diaconie 2. Onkosten ADA diensten

25 september

9.30 u.

Ds. J. Teuwissen

Viering Heilig Avondmaal

Knd.

Oppas

Collectes: 1. Diaconie 2. Onderhoud gebouwen

2 oktober

9.30 u. 15.00 u.

Ds. J. Teuwissen Ds. G.J. van Beek
Nieuw Lekkerland

Knd.

Oppas Collecte: Kerkenwerk

Collecte: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk

Weekbrief@kerkheerjansdam.nl

Heel blij ben ik met het feit dat Marlies Scheibeler-de Jong ook de weekbrief wil gaan maken.

Dit gaan we in afwisseling doen. Om het niet te lastig te maken, maken wij beide gebruik van hetzelfde e-mailadres.
Dit betekent dat de info voor de weekbrief altijd naar hetzelfde e-mailadres gestuurd kan worden:
weekbrief@kerkheerjansdam.nl

Wanneer u/jij de weekbrief iedere week in de eigen mailbox wilt ontvangen dan kunt u/jij dit melden op dit
emailadres.

Dan doen wij ons best om iedere week weer een weekbrief samen te stellen.

Met vriendelijke groet,
Hanna Groenenboom
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Startzondag 4 september 2022

‘Aan tafel!’ — van de maaltijd van de Heer naar de tafel van
verbinding. Dat is het thema dat de Protestantse Kerk
Nederland het seizoen 2022-23 en daarmee ook de
startzondag heeft meegegeven. Wij haken daarop in en
voegen de daad bij het woord: op startzondag 4 september
is de Dorpskerk gevuld met ontbijttafels en de dienst krijgt
inhoudelijk de vorm van een ochtendgebed aan tafel.
Daarin zullen veel elementen van onze reguliere
erediensten herkenbaar blijven.

We lezen Jesaja 55: 1 en 2, en Marcus 8: 1 t/m 9, we zingen
diverse liederen en in de ‘tafelrede’ (preek) gaan we in op het thema dat we toepassen op onze gemeente ten
opzichte van haar omgeving. Aan het einde van de ontbijtdienst komen het dienst- en het -samen eten aan tafel-
element samen in een zogeheten agape-viering. Daar worden de tafels daadwerkelijk een tafel van verbinding.

Muzikaal werken aan deze dienst mee: organist Jacco Steen, muziekgroep Heerjansklank met — onder voorbehoud -
Karin Gerritsen, Manuel de Jong, Anja van Gelder, Jantineke Grootendorst en Thirza Plomp. Praktische medewerking
wordt verleend door ons kostersechtpaar Jan en Sjanie Schop, Hanny van Houwelingen, Wilma Berkhout, Maria
Dramountanis, Irene de Jong, en tieners van De Meeting. Ontwerp van o.a. flyer en uitnodigingskaartjes: Corine
Blaak.

e Ontbijt: neem ontbijt — bijv. belegde broodjes — mee voor jezelf en eventueel voor degene(n) die je hebt
uitgenodigd. De organisatie zorgt voor gedekte tafels, drinken, eieren en worstjes.

e Deelnemen? Kerkdiensten zijn altijd open en toegankelijk voor iedereen. In dit geval helpt aanmelden om
een inschatting te maken van het aantal tafelgenoten waarmee we rekening kunnen houden. Aanmelden,
liefst uiterlijk donderdag 1 september, kan via berkhoutwilma@gmail.com, tel. 06 — 41 39 12 97 (tussen 17-
18 u)

e Gast aan tafel? Nodig je vriend, je buur, je familielid uit om mee te doen. Gebruik daarbij het afgebeelde en
uit te knippen uitnodigingskaartje.

e Thuiskijkers en -luisteraars: we nodigen u uit om gelijktijdig met ons uw ontbijt te nuttigen — zo voelen we
ondanks de afstand gemeenschapszin. Indien technisch mogelijk verzamelen we tijdens de dienst foto’s van
de ontbijtjes thuis en tonen die aan het eind van de dienst en op de website.

e Dit startweekend omvat ook de zaterdag. Kids of Joy organiseert een aantrekkelijk programma. Zie elders
voor meer info.

We zien u en jou graag verschijnen aan de start van het seizoen,
en hopen u op 4 september te ontmoeten aan tafel.
Ds. Sjaak Teuwissen
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STARTZONDAG 4 SEPTEMBER

ONTBUT-DIENST

kerk.y%
Op zondag 4 september is de Startzondag 2022-23.
Om 9.30 uur is er een ontbijt in de Dorpskerk van Heerjansdam.
U/Jij bent van harte uitgenodigd om aan te schuiven.

Tijdens deze ONTBIJT-DIENST delen we het eten én we delen
de Liefde van God voor alle mensen.

Of je wekelijks de kerk bezoekt, of nooit in de Dorpskerk
geweest bent: iedereen is welkom!

Graag je ontbijt meenemen voor jezelf en voor degene(n)
die je hebt uitgenodigd. De organisatie zorgt voor gedekte
tafels, drinken, eieren en worstjes.

) N
Voor 1 september opgeven bij: Wilma v o A ﬁww
Berkhout | berkhoutwilma@gmail.com | !

06-4139 12 97 (17.00-18.00 uur)

WWW.KERKHEERJANSDAM.NL
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Met het oog op de zondag
DORPSKERK

4 september startzondag

Aansluitend bij het PKN-jaarthema ‘aan tafel!’ krijgt de eredienst op deze startzondag de vorm van een
ochtendgebed-aan-tafel: we ontbijten met elkaar, en tussen de momenten van het ontbijt door zijn herkenbare
elementen uit onze eredienst aan de orde. Het thema luidt ‘aan tafel — van de Maaltijd van de Heer naar de Tafel van
Verbinding’. Zie aparte berichtgeving hierover.

11 september
Op zondag 11 september verzamelen we ons rondom de doopvont, waar Lois Sophie, dochter van Manuel en Anne
de Jong-van Belzen de heilige doop zal ontvangen.

Bij de doop wordt de naam van de dopeling verbonden aan die van de Heer onze God. Het gebeurt heel vaak
dat dopelingen bij de doop een andere, of een éxtra naam krijgen naast hun roepnaam. We lezen deze zondag 2
Samuél 12: 1 t/m 25, waar de profeet Samuél koning David confronterend tot de orde roept: hij heeft zich vergrepen
aan de vrouw van een ander en daartoe haar man uit de weg laten ruimen. Dit is zeer kwalijk in Gods ogen. Let op
hoe deze vrouw — Batseba — in haar verhouding met David haar naam verliest, en pas terug krijgt als de ingrijpende
consequenties achter hen liggen. Omdat we op startzondag niet het voorafgaande verhaal uit 2 Samuel 11 lezen,
komt dit in de opmaat naar de lezing als samenvatting aan de orde.

Tijdens deze dienst speelt Jacco Steen de toetsen, muziek en zang wordt (onder voorbehoud) verder
verzorgd door Manuel en Anne de Jong, Boaz Jongebreur en Ard van der Noll. Het thema luidt ‘it ’s all in the name’.

25 september

Rehabilitatie, eerherstel: dit is wat koning David ontvangt; na alles wat er is gebeurd — ook door zijn toedoen of zijn
nalatigheid: en koning David rehabiliteert op zijn beurt zéIf een aantal mensen. Op het rooster staan twee
hoofdstukken uit 2 Samuel 18 en 19. In de dienst lezen we daarvan enkele fragmenten die ik met samenvattingen
aan elkaar verbindt. Rehabilitatie: het is iets dat we zelf verlangen als we al dan niet terecht van iets beschuldigd zijn,
of als we de consequenties van onze missers hebben gedragen. Het is iets dat samenleving-breed onder druk staat:
in onze cancel-cultuur wachten we onafhankelijke oordelen niet af, en blijven de stickers die we op elkaar plakken
altijd vastkleven. Onze God is heel anders.

We vieren in deze dienst het Heilig Avondmaal van onze Heer. Op moment van schrijven weet ik nog niet wie
de organist zal zijn; wel zal (ook) Heerjansklank muzikale medewerking verlenen in de personen van Manuel en Anne
de Jong, en Karin Gerritsen.

Het thema luidt: ‘rehabilitatie’.

KJFHOEKKERK

4 september

Het belooft in Lucas 14: 1 t/m 14 niet bepaald gezellig te worden, met Jezus als gast aan tafel. Eerst bouwt Hij
spanning op door juist op sabbat iemand te genezen. Door middel van een gelijkenis bekritiseert Hij vervolgens op
pijnlijke wijze zijn gastheren en de genodigden die de ereplaatsen voor zichzelf hebben gekozen. De manier waarop
Jezus het hoogste woord voert en vernietigende kritiek uit, komt ongetwijfeld ongemanierd over. Maar dit is juist de
manier waarop Jezus hén tafelmanieren bij brengt. Tafelmanieren zoals het er aan de tafel van de Heer aan toe
behoort te gaan.

Wie wil leven volgens de twee stenen tafels van de Tien Geboden, krijgt in Deuteronomium 24: 17 t/m 22 op
niet mis te verstane wijze ‘tafel-manieren’ aangeleerd. Gods geboden krijgen gestalte in hoe we de rijkdom op onze
tafel delen met ‘vreemdelingen, weduwen en wezen’. Het opschrift boven de geboden dat spreekt van bevrijding uit
Egypte daagt uit om die bevrijding mogelijk te maken voor ieder die verstrikt zit in honger, armoede, of andere
vormen van tekort.

Het thema van deze zondag is ‘tafelmanieren’ Naast genoemde lezingen zingen we onder meer de goed
bijpassende Psalm 113.

Woord en sacrament verwijzen in deze dienst naar elkaar: we vieren het Heilig Avondmaal van onze Heer.

Ds. Sjaak Teuwissen
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" VAN DE BEMANNING VAN DE MANNING

Weer uit de startblokken

In de kerk lopen wat ‘tijdsrekeningen’ over en door elkaar heen: met advent begint een
nieuw kerkelijk jaar, op 1 januari een nieuw kalenderjaar; veel mensen zien Pasen als hét
jaarlijkse scharniermoment - zo gaan Paaskaarsen mee van Pasen tot Pasen - en na de
zomervakantle volgt de seizoenstart. Dit laatste begin staat nu voor de deur.

Achter de schermen wordt gewerkt aan het startweekend: Kids of Joy organiseert een sport- en spelmiddag
op zaterdag 3 september; en op zondagmorgen 4 september krijgt de eredienst de vorm van een ‘ochtendgebed aan
tafel’; passend bij het PKN jaarthema ‘Aan tafel!’. De groeigroepen gaan vanaf september weer starten; het
vergadercircuit gaat weer draaien; tal van mensen hebben de afgelopen periode toegezegd mee te gaan doen aan
bepaalde programma’s, activiteiten en taken en gaan van start of zijn al gestart.

Kortom: de zomerstop is voorbij. Hopelijk
heeft u en heb jij een goede zomertijd
achter de rug. Met ontspanning, misschien
wel vakantie, met activiteiten waar
anders geen tijd voor is. Misschien
was het ook wel wat (te) stil,

bijvoorbeeld als u wat aan huis gekluisterd
bent, minder bezoek ontving, en veel
periodieke activiteiten stil kwamen te

liggen.
Hopelijk heeft u juist ook deze zomer ervaren dat onze Heer geen vakantie houdt, en — om het met Psalm

121 te zeggen - niet sluimert en niet slaapt. Soms helpt juist de zomerperiode, helpt juist vakantie om voor Zijn
aanwezigheid open te staan: als we ons vergapen aan prachtige vergezichten, de zee, de bergen, bloemenpracht of
bijzondere weersomstandigheden. Of als we echt tot rust komen en van binnenuit ervaren dat de stilte
daadwerkelijk de zendtijd van Gods Geest is.

Hopelijk heeft u en heb jij net als ik weer veel zin om het nieuwe seizoen in te gaan, en uw en jouw kwaliteiten ten
goede te laten komen aan de gemeente van onze Heer.

Op stapel

Wat staat er in het nieuwe seizoen zoal op stapel? Behalve het startweekend denk ik onder meer aan de
gemeentegroeigroepen die dit seizoen aan de slag gaan met het boekje ‘Eenvoudig leven — Bijbelstudies over het
goede leven’. Ergens de komende maanden hopen we enkele gesprekavonden te organiseren met als voorlopige
titel ‘apocalypse now — de eindtijd: al begonnen of toekomstmuziek?’ de kerkenraad zet dit seizoen enkele avonden
apart voor ‘thema’s’ die van belang zijn, zoals rond visie en beleid, en rond ‘kerk naar buiten’. We zijn bezig om een
introfilmpje te maken waarin we onze gemeente via onze site voorstellen aan bezoekers. En ongetwijfeld vergeet ik
hier dingen te noemen: ik schrijf dit bericht met mijn hoofd nog half in vakantiesferen.

Ontvangen
- Op 30 juni mocht ik € 20,00 ontvangen t.b.v. onze kerkelijke gemeente.
- Op 17 juli mocht ik € 100,00 ontvangen t.b.v. onze kerkelijke gemeente.

Beschikbaarheid

Nu ik de opleiding ‘kerk naar buiten’ heb afgerond zal ik dit seizoen ook op vrijdagen meer beschikbaar zijn dan
afgelopen jaar het geval was. Dat maakt dat ik — behalve op zondag, en bij dringende situaties en bijzondere
activiteiten — van dinsdag t/m vrijdag beschikbaar ben.

Ik zie er naar uit u en jou te ontmoeten en in het nieuwe seizoen samen onze gemeente te dienen.

Graag tot gauw.

Ds. Sjaak Teuwissen
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In memoriam
Liewwe Sipmav

3 maart 1932 18 juli 2022

Lieuwe werd geboren op 3 maart 1932 in Arnhem.

Het gezin moest in september 1944 evacueren. Lopen naar Friesland naar de boerderij van familie in
Deersum. In mei 1945 weer terug naar Arnhem, waar het huis leeg was en erg vervuild. Dat heeft een
grote impact op hem gehad.

Na de lagere school naar de Mulo en hij ging werken bij de fa. Sluis en ’s avonds leren, de vijfjarige
handelscursus en praktijkdiploma boekhouden.

In 1959 werd hij filiaalchef in Rotterdam bij dezelfde fa. Sluis, moest gelijk leiding geven aan 11 man
personeel. Ik kwam werken op de administratie en we kregen na een jaar een relatie.

In 1962 een huis gekocht dat werd gebouwd aan de Joh. Postlaan in Heerjansdam en op 5 oktober
getrouwd in het gemeentehuis en de Hillegonda kerk in Rotterdam-Hillegersberg.

Wij kregen twee dochters Laura en Marjan en een zoon Sjoerd. Sjoerd werd op tweejarige leeftijd
gehandicapt.

Het filiaal van fa. Sluis werd opgeheven en Lieuwe werd filiaalchef bij Hokatex in Voorburg en heeft daar
gewerkt tot hij met de VUT ging.

Wij kregen 4 kleinkinderen.

In 2007 zijn we verhuisd naar de Perenhof.

Sjoerd woonde in Dordrecht en is tot ons grote verdriet op 39-jarige leeftijd overleden.

Wij hebben samen mooie reizen gemaakt o0.a. naar de Ned. Antillen en op familiebezoek in Australié.
Lieuwe kreeg problemen met zijn geheugen, wat steeds erger werd. Het was voor mij heel moeilijk om
hem te plaatsen in de Elf Ranken. In maart 2021 is hij daar naar toegegaan.

Begin juli ging hij hard achteruit. De week voor zijn overlijden was hij niet meer bij kennis. Elke dag waren
de dochters en ik bij hem.

18 juli is hij overleden. Wij moeten verder zonder de lieve man, liefdevolle vader en opa.

Onze dank voor de kaarten en brieven die wij na zijn overlijden hebben ontvangen.

Willy Sipma-Nelisse
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BIJBELLEESROOSTER SEPTEMBER

do 1sep 1 Koningen 14:1-20 Niets is verborgen voor God
vr 2 sep Lucas 14:1-11 Uitnodigen

za 3 sep Lucas 14:12-24 Sorry-cultuur

z0 4 sep Lucas 14:25-35 Kun jij Jezus volgen?

ma 5 sep Psalm 143 Als alles duister is...

di 6 sep 1 Koningen 14:21-31 Brons in plaats van goud
wo 7 sep 1 Koningen 15:1-8 Niet als David

do 8 sep 1 Koningen 15:9-24 Net als David

vr 9 sep 1 Koningen 15:25-16:7 Geen waardige koningen

za 10 sep 1 Koningen 16:8-22 Chaos

zo 11 sep Lucas 15:1-10 Hoera, gevonden!

ma 12 sep Lucas 15:11-32 De wachtende vader

di 13 sep Psalm 142 Totale overgave

wo 14 sep 1 Koningen 16:23-34 Dieptepunt

do 15 sep 1 Koningen 17:1-16 Wonderlijke overvloed

vr 16 sep 1 Koningen 17:17-24 Wonderlijk leven

za 17 sep 1 Koningen 18:1-15 Rechtschapen hofmeester
zo 18 sep 1 Koningen 18:16-29 Is hij soms op reis gegaan?
ma 19 sep 1 Koningen 18:30-46 Vuurwerk op de Karmel

di 20 sep 1 Koningen 19:1-9a Opgebrand

wo 21 sep 1 Koningen 19:9b-21 Bron van rust

do 22 sep Psalm 128 Voorspoed

vr 23 sep Lucas 16:1-9 Creatief boekhouden?

za 24 sep Lucas 16:10-18 Tot in de puntjes

zo 25 sep Lucas 16:19-31 Waardoor laat jij je overtuigen?
ma 26 sep Psalm 131 Stil

di 27 sep 1 Koningen 20:1-12 Vrouwen en kinderen in de uitverkoop
wo 28 sep 1 Koningen 20:13-22 Dronken overmoedigheid
do 29 sep 1 Koningen 20:23-34 Berg- én vlaktegod

vr 30 sep 1 Koningen 20:35-43 Eigen vonnis geveld
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KERKRENTMEESTERLIUKJOURNAAL

Verantwoording collectes en giften juni/juli 2022

Een ieder bedankt voor haar/zijn inbreng.
Jan Schop, penningmeester

Oud papier

Vakantie voorbij, weer aan het werk. Ook het ophalen van ons oud papier gaat weer door, vandaar hierbij een nieuw
stukje rooster voor het ophalen.

Zet u uw bak op tijd aan de straat en haalt u deze dan na het legen weer weg. Alvast dank voor de genomen moeite.
Albert Abee heeft aangegeven na jaren trouwe dienst het ophalen helaas te moeten stoppen.

We bedanken hem vanaf hier voor al zijn werk.

17 september 15 oktober

Geert de Jong Frank Rijsdijk

Wim Groeneveld Ton Meenhorst

Dick Monshouwer Gertjan Roobol

Alex Schop Vervanger voor Albert Abee

Als uw papierbak op tijd aan de straat stond, maar om ongeveer 11.15 uur nog niet geleegd is, kunt u bellen met
nummer 06-51216503. Hopelijk kan uw bak alsnog geleegd worden.

Met vriendelijke groet,
Chris Grootendorst
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VERSLAGEN EN BERICHTEN

Uit de kerkenraad

Op 5 juli was de laatste kerkenraadsvergadering voordat de zomervakantie begon.

Een aantal grote onderwerpen ligt dan op tafel. De verwachting is niet dat we op deze avond voor alle zaken een
oplossing, of een weg zullen vinden. Dit zijn dus onderwerpen waar de kerkenraad de komende tijd ook nog mee zal
worstelen. Gelukkig blijken veel jongeren de Youth Alpha te willen bezoeken. Er is, als onderdeel van het
programma, een weekendje gepland. Voor een groot deel is daarvoor sponsoring gezocht. De diaconie zal hierin ook
een deel van de sponsoring op zich nemen.

Er gaat een brief naar de gemeente Zwijndrecht over de begraafplaats. We hebben vernomen dat die vol raakt en
dat geeft reden tot vragen. Die vragen en zorgen worden middels de brief gesteld en geuit aan het college.

De taakgroep pastoraat heeft duidelijk versterking nodig. We lopen tegen het gegeven aan dat er de laatste jaren
geen ouderlingen bijgekomen zijn. De verdeling van wijken rust op een beperkt aantal schouders. Een goede
taakverdeling is nodig.

De taakgroep zou uitgebreid kunnen worden met niet- ambtsdragers, echter in het kader van besluitvorming binnen
de kerkenraad zou het wel aan te bevelen zijn dat er zeker een ambtsdrager en liefst ambtsdragers bij komen.

De kerkrentmeesters staan voor de zware taak om verder te gaan met de plannen rondom het gebouw, maar het
college heeft ook te maken met het kostenaspect.

Goed omgaan met de middelen en bezig zijn om de toekomst van de kerk te helpen waarborgen, ga er maar aan
staan. Zoveel hoofden zoveel zinnen. De kerkenraad geeft toestemming plan 1a verder te gaan onderzoeken.

De diaconie heeft haar projecten, die willen we graag continueren. Soms komen er nieuwe thema’s bij. Daar moet
goed gekeken worden naar haalbaarheid. Ook hier spreekt menskracht een woordje mee. Een kleine groep kan niet
alles behappen.

We hebben het al gezien en gehoord op de inspiratieavond. De kerkgemeenschap draait op vrijwilligers. Samen zijn
we gemeente. Als er een beroep op u wordt gedaan, wilt u dat dan overwegen? Dan kunnen we ook samen verder
de toekomst in!

UIT DE REDACTIE

Jaar najaar...

bezorgde Jan Schop bij een aantal inwoners van ons dorp het kerkblad, eerst als GK, het kerkblad van de Gereformeerde
Kerk en later, maar al voor de officiéle fusiedatum van 2007, Samengaan, het kerkblad van de Protestantse Gemeente
Heerjansdam.

Wij als redactie kunnen niet meer exact nagaan hoeveel jaar hij dit heeft gedaan en hoeveel exemplaren er door zijn
handen zijn gegaan, maar reken maar dat Jan (en uiteraard ook Sjanie) vele, vele uren heeft besteed aan ons kerkblad!!!
En nu bekend is geworden dat Jan en Sjanie gaan verhuizen naar buiten de Heerjansdamse ‘landsgrenzen’ is het logisch
dat dit deel van zijn vele taken door Jan wordt neergelegd.

Jan (en Sjanie uiteraard), grote dank voor alle jaren waarin de redactie op jullie mocht rekenen en we wensen jullie nog
vele (wellicht wat rustiger?) jaren in Zwijndrecht.

En voor de ‘klanten’ van Jan, maakt u zich geen zorgen over de bezorging van uw kerkblad, een ‘nieuwe’ Jan is bereid de
taken van zijn voorganger over te nemen. Jan de Penning, wat geweldig dat je deze taak op je schouders neemt. Het
bezorg- en redactieteam van Samengaan wenst je veel succes en een goede gezondheid om ook jaren....

Grote dank!

Namens de redactie,
Hans P. Ouwerkerk
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LEDENADMINISTRATIE

Ingekomen berichten van 21 juni 2022 tot en met 20 augustus 2022

Overleden

Verhuizing

Vertrokken

Wijzigingen met betrekking tot de ledenadministratie kunnen doorgegeven worden aan Bert Schop,

ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl

DIACONIE

Verantwoording giften tbv diaconie - juli-augustus 2022

Ontvangen voor Samengaan

Ontvangen voor de kerk.

Alle gevers hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,
namens de diaconie,

Jan de Jong

Samengaan september 2022
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@ OpenDoors

Open Doors-dag 8 oktober 2022 — Midden Nederland Hallen in Barneveld

Als we iets kunnen leren van de vervolgde kerk, dan is het wel dat de Here God een Baken van hoop is. Doordat Hij
Zijn licht laat schijnen in onze levens, mogen ook wij daar weer iets van doorgeven. Hoe de vervolgde kerk hiermee
omgaat, horen we tijdens de Open Doors-dag op 8 oktober. Het thema van die dag is dan ook: ‘Baken van hoop’.

Net als vorig jaar is de Open Doors-dag zowel online, via een live stream, als in het echt te volgen en is er weer keuze
uit een middag- of avondprogramma. Ontmoet de sprekers uit Irak en Colombia in de Midden Nederland Hallen in
Barneveld, of hoor hun verhalen vanuit je eigen huis. Goed om te weten: er is Nederlandse vertaling op het podium
aanwezig.

Het middagprogramma is van 13.00 tot 17.00 uur en het avondprogramma van 19.30 tot 22.30 uur.
Toegangs-/reserveringskosten bedragen € 2,50 per ticket voor de fysieke bijeenkomst. Voor de live stream hoeft u
zich alleen maar aan te melden via de site van Open Doors.

Vanwege de locatie is het veruit het handigste om met de auto te reizen. Als u het prettiger vindt om in een groep
mee af te reizen voor het middagprogramma, dan verzoeken wij iedereen die mee wil gaan zich uiterlijk 23
september op te geven bij een van de onderstaande personen. Wilt u daarbij dan ook aangeven of u bereid bent zelf
naar Barneveld te rijden en of u bereid bent passagiers mee te nemen?

Meer informatie is te vinden op www.opendoors.nl/over-open-doors/evenementen/open-doors-dag/

Namens de diaconie,
Jan de Jong en Hans van den Berg

Kledingactie Oude Noorden Rotterdam

Als diaconie willen wij dit keer graag kleding inzamelen voor Het Oude Noorden in Rotterdam.

We laten het u vast vroegtijdig weten, want natuurlijk kunnen wij dat niet zonder uw hulp!

Mogen we ook nu weer een beroep op u doen?

Wij vragen u de kleding schoon aan te leveren in plastic zakken en eventuele schoenen bij elkaar te binden met
elastiek of touwtje. Alle maten kleding en schoenen zijn welkom!

U kunt de kleding inleveren op vrijdag 14 oktober van 19.00-20.00 uur en op zaterdag 15 oktober van 10.00-12.00
uur in de Boomgaardkerk.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw hulp!
Namens de diaconie,
Maria Groeneweg

Beste gemeenteleden,
Uw belangstelling en enorme

, < o I b
steun door middel van uw » we %, iz
. v Joa> A ’n . .
gebeden, kaarten, brieven en e- | < £ 2 Hartelijke dank voor de mooie
»

mails hebben mij enorm gesteund : | ‘ bloemen en de vele kaarten

tijdens mijn behandeling. a | % voorons 55-jarig huwelijk.

De eerste controle gaf een zeer & O = .‘ Hartelijke groet Wim en Aat

gunstige uitslag. Y ff & 0 T w
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Voor alle enorme steun hartelijk ’ ¥ Sed .“

dank.

Bonnema — Vlasblom

Albert Abee
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Groeigroepen 2022-23

in de Protestantse Gemeente HEER
Heerjansdam-Kijfhoek r JANS
Wat zijn groeigroepen? S bwmw T DAM
Groeigroepen zijn gesprekskringen waarbinnen groeien van geloof,
gemeenschap en gastvrijheid centraal staat. We kunnen het ook anders omschrijven: een groep betrokken mensen
die wel en wee, lief en leed uitwisselt; die omziet naar elkaar; gezamenlijk het christelijk geloof verdiept en
verbreedt, en daarover op doordeweekse momenten in gesprek gaat met elkaar. Het is een vorm van
gemeenteopbouw.

Soorten en maten

Binnen onze protestantse gemeente Heerjansdam-Kijfhoek bestaan er zo’n 10 groeigroepen; zo’n 100
gemeenteleden nemen er aan deel. Sommige groepen tellen slechts enkele deelnemers, sommigen meer dan
twintig. Sommige bestaan vooral uit jonge volwassenen, andere uit jonge ouders, ‘gewone volwassenen’, juist
senioren, of een mix hiervan. Sommige komen overdag bij elkaar, andere juist ’s avonds. Sommige kiezen voor een
huiskamer als plek van samenkomst, andere een zaalruimte in de Boomgaardkerk. Sommige mensen zijn al jarenlang
in een groeigroep betrokken, andere zijn recent ingestapt.

Interesse?

Ben jij of zijn jullie nieuw in onze gemeente, of ben je weliswaar al lang betrokken, maar heb je nooit eerder
deelgenomen aan een groeigroep? Heb je interesse om — al is het maar om een keer kennis te maken - meld je aan
bij ds. Sjaak Teuwissen. We zoeken dan in overleg met jou of jullie een passende groeigroep, en brengen je graag in
contact met de contactpersoon.

Eenvoudig leven

Elk jaar bevelen we een boekje aan om mee te werken. De meeste groepen gaan daar dan mee
aan de slag; sommige groepen kiezen een andere lijn. In ieder geval zal het meestal zo zijn dat
je gevraagd wordt om véér een groeigroep-samenkomst enkele bladzijden te lezen, al dan niet
in combinatie met een Bijbelgedeelte. Voor seizoen 22-23 hebben groeigroep-leiders er
gezamenlijk mee ingestemd om het boekje ‘Eenvoudig leven — Bijbelstudies over het goede
leven’ van Sam Janse e.a. te gebruiken. Sommige groepen gebruiken daarnaast de uitgave
‘Maak je bijbel groen’ van het Nederlands Bijbelgenootschap. Thema'’s zijn actueel en bevinden
zich op het snijvlak van Bijbel, duurzaamheid en geloof en zijn telkens verbonden met een
Bijbeltekst. We nodigen je van harte uit bij een van onze groeigroepen. En we hopen dat je hartverwarmende en
inspirerende momenten gaat beleven.

SAM JANSE E.A.

Namens de groeigroepen:
Ds. Sjaak Teuwisseen, sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl / 06 — 20 50 30 99

Meer algemene informatie over ‘gemeentegroeigroepen’ -deze officiéle naam is van het Evangelisch Werkverband-
kun je vinden op https://www.ewv.nl/wat-doen-we/qgemeentegroeigroepen/
% -
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JEUGDRUBRIEK

Jeugd & gezin
J;"/‘ G% ~ 7/ Wetenswaardigheden, tips en ervaringen

"’ /\ s / rond het jeugdwerk in onze gemeente
D i O

We gaan weer beginnen, doe je mee?
Een aantal jeugdactiviteiten heeft in de
zomerperiode stilgelegen maar we staan
nu weer in de startblokken om te
beginnen! Wij hebben er héél veel zin in
en we hopen jullie ook....houdt de
weekbrieven en de website in de gaten
voor data en meer informatie!

Youth Alpha

Hierbij even een berichtje van de Youth Alpha. We zijn in maart begonnen met een groep
van 16 jongeren. We hebben voor de zomervakantie 6 avonden gehad waar we al een
aantal aspecten van het geloof hebben behandeld. Op een avond is een Zendeling komen
vertellen hoe hij door God geleid werd op zijn bediening om mensen over het evangelie
van Jezus te vertellen. De Youth Alpha begint altijd met eten. Leuk was dat enthousiaste
gemeenteleden voor de groep hebben gekookt en je zo ook ziet dat we ‘samen kerk’ zijn.
Op 26 augustus gaan we met de jongeren een weekend weg en we behandelen dan het
onderwerp ‘de Heilige Geest’. Naast de gespreksonderwerpen is er ook ruimte voor
ontspanning zoals zelf pizza bakken, zwemmen en ‘s avonds bij het kampvuur
marshmallows roosteren We hebben voor dit weekend 3 huisjes gehuurd op camping ‘Het
beloofde land’. We hebben dit in vertrouwen op Gods voorziening geboekt zonder dat we
wisten of er geld beschikbaar voor was. In de weken erna kwamen er giften binnen zodat
het weekend vrijwel geheel gesponsord is. Ook wij als leiding worden gevormd door deze
Youth Alpha, door de vragen van de jongeren worden wij ook aan het denken gezet.
Hierbij wil ik jullie bedanken voor alle betrokkenheid en gebeden voor de Youth Alpha.

Namens de leiding van Youth Alpha, Alex Leinenga
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‘Samen jong’
....dit is de titel van een boek dat ik

zomervakantie met veel interesse heb gelezen. De titel
zou de suggestie kunnen wekken dat het alleen maar
gaat over jongeren in de kerk. Niets is minder waar: dit
boek vormt een handvat waarmee we ons als gemeente
kunnen laten inspireren om ouderen en jongeren ook in
de toekomst samen kerk te laten zijn. Bent u of ben jij
geinteresseerd en wilt u/wil jij het boek lenen? Laat het
mij (Mariélle van der Noll) gerust weten!

Samenvatting:

tijdens onze

‘Samen jong’ van Sabine van der Heijen, Vincenza La porta en Jan Wolsheimer is
een belangwekkende uitgave over samen kerk-zijn met de blik op de toekomst. In
de VS verscheen het toonaangevende boek Growing Young. De auteurs
onderscheidden op basis van grootschalig onderzoek zes kernwaarden die voor
kerkelijke gemeenten essentieel zijn om vitaal de toekomst in de gaan. Het boek
‘Samen jong’ is een Nederlandse bewerking van dit boek. ‘Samen jong’ werkt de
kernwaarden van Growing Young uit en voorziet deze van praktijkvoorbeelden van
een tiental jeugdwerkers en van praktische adviezen. Hiermee is de waardevolle
inhoud van Growing Young ‘op maat gemaakt’ voor de Nederlandse kerken.

Startzondag 4 september:
ook onze kinderen, tieners en
jongeren zijn natuurlijk heel erg
welkom bij deze bijzondere
startdienst met als thema

‘Aan tafel’!

AGENDA '
R

Data Kids of Joy in 2022-2023:

3 september 2022

5 januari 2023

25 maart 2023

Meer informatie volgt in de weekbrief en
op de website!

Heeft u of heb jij vragen of tips voor ons jeugdwerk? Of heb je zin om zelf leiding te gaan
geven bij één van onze jeugdactiviteiten? Of misschien vind je het leuk om in deze rubriek
iets te delen over ons jeugdwerk? We horen het graag!

Groeten van de jeugdkerkenraad,
Sjaak Teuwissen, Geert en Irene de
(f.noll@upcmail.nl)
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Kinderlied van de maand augustus en september 2022
“Dapper als David’

In augustus en september staan verhalen over David op het
programma van de Kindernevendienst. Er zijn weinig liederen
bekend waarin de gehele levensloop van David aan de orde komt.
We hebben gekozen voor het lied ‘dapper als David’ omdat dit de
Bijbelverhalen van David verbindt met de leefwereld van kinderen.
En het ‘elke reus verslaan’ kan in dit lied slaan op allerlei soorten
grote uitdagingen en problemen. Zoals ook David in zijn leven met
meer ‘reuzen’ te maken krijgt dan alleen de Filistijn Goliath.

Het kinderlied van september is hetzelfde als van augustus: de lezingen over David gaan door t/m 25 september, en
in verband met de zomervakantie hebben veel kinderen in augustus het lied noch in de kerk noch op Kindcentrum
De Rank gezongen.

Dapper alsiDavid

ds. Sjaak Teuwissen, in samenwerking met Heidi Treurniet (Kindernevendienst)

https://www.youtube.com/watch?v=R3MOAmMTVI5s

“Dapper als David”
Tekst en muziek: Elly Zuideveld-Nieman

Refrein:
Ik ben dapper dapper dapper, net als David 2)Als ik lig in het donker
En niet bang bang bang om door te gaan, En ik zie een schim (of: spin)
Ik ben dapper dapper dapper net als David, Doe ik gauw het licht aan,
Samen met mijn God Ik ben klein, maar ik ben slim
Samen met mijn God
Kan ik elke reus verslaan! Want ik ben dapper...
3)Wil je overwinnen
1)Als ik speel op het schoolplein Maar je bent niet sterk,
En ik word gepest, Met geloof beginnen
Loop ik toch niet weg Is het halve werk!

Al ben ik kleiner dan de rest

Want ik ben dapper...

Want ik ben dapper...

Staat op:
Elly en de Wiebelwagen, Groter Groeien
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RONDIJE KIJFHOEK

Terug van vakantie
Na een lange periode van warm en droog zomerweer, gaan we langzaam
aan naar de nazomer en herfsttijd. Hopelijk is iedereen weer veilig
thuisgekomen en gaan we de draad oppakken na een periode van rust. De
scholen zijn al volop begonnen en we zijn aan de slag met ons ritme van
dagelijks en vrijwilligerswerk. Ook onze kerkelijke gemeente begint het
nieuwe seizoen, met een startweekend van sport en spel voor de jeugd. Een mooi initiatief van Kids of Joy,
afgelopen weekend. Ook onze dominee is met vernieuwde energie weer flink aan de slag in de gemeente.
Wilt u hem eens persoonlijk spreken, schroom niet met hem contact op te nemen.

Het waren tijdens de zomermaanden weer mooie en goedbezochte diensten in onze Kijfhoekkerk, met
voorgangers die elk op hun eigen manier de blijde boodschap van het Evangelie wisten door te geven. Ook
veel nieuwe gasten uit de regio bezochten onze zondagmiddagdiensten.

Hieronder enkele fotomomenten:

Kijfhoek, zondag 3 juli, tijdens de dienst met pastor Wim
Wiersma was de middelbare jeugd goed vertegenwoordigd op de
orgel/expositiezolder

Pall

Kijfhoek, zondag 7 augustus; v.l.n.r. Hannelore Maas, ouderling, mevrouw Adrie Bras,
dominee Piet van Veldhuizen en de heer Klaas Schenk
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De Kijfhoekkerk blijft open

Ook tijdens de zomermaanden was de kerk dagelijks open. Velen hebben
tijdens een fiets- of wandeltocht de polderkerk als een rustmoment
ervaren. De aantekeningen in het gastenboek zijn soms ontroerend en
geven de emoties weer van de bezoekers. Heel fijn dat Kijfhoek een soort
open huis kan zijn. Met de brandende Paaskaars, het Licht van de Hoop en
achtergrondmuziek is de devote rust voelbaar.

Monumentenweekend

In het weekend van 10 en 11 september is er het landelijke
Monumentenweekend. Het thema dit jaar is ‘Duurzaamheid’. Als we kijken
naar het fysieke kleine kerkgebouw straalt deze duurzaamheid van dit
intieme Godshuis ons al bijna zevenhonderd jaar toe.

Als Stichting Behoud Kijfhoekkerk hebben we het
bekende Zwijndrechts ‘Laurens Kamerkoor’ bereid
gevonden op zaterdag 10 september een optreden te
verzorgen.

Sinds 2002 draagt het Laurens Kamerkoor uit
Zwijndrecht zijn steentje bij aan het culturele leven van
de Drechtsteden. Het koor is opgericht door
enthousiaste zangers die een combinatie wilden van
plezier in zingen en hoge kwaliteit. Dit uitgangspunt
staat nog steeds hoog in het vaandel. Het koor streeft naar een ledenaantal van maximaal 32 personen.
Het Laurens Kamerkoor onderscheidt zich van andere koren door het zeer brede repertoire dat gezongen
wordt. Dit zorgt ervoor dat er tijdens concerten voor ieder wat wils ten gehore wordt gebracht. Het koor
heeft gekozen voor een tweehoofdige muzikale leiding; momenteel bestaat deze uit Gabor van Os en
Pieter van Breugel. Het Laurens Kamerkoor wordt geroemd om de koorklank, de muzikaliteit en het
zichtbare enthousiasme van zowel koorleden als dirigenten.

De aanvang van het optreden van het Laurens Kamerkoor in de Kijfhoekkerk is om 14.00 uur. Op diezelfde
zaterdagmiddag start er om 13.30 uur een fietstocht vanaf het gemeentehuis in Zwijndrecht en hopen de
deelnemers zo rond kwart voor twee in de Kijfhoekkerk aan te komen.

Samengaan september 2022 23


https://www.laurenskamerkoor.nl/muzikale-leiding/
https://www.laurenskamerkoor.nl/muzikale-leiding/

Samengaan september 2022

24



De Open Monumentendag is op zaterdag 10 september van 10.00 tot 16.00 uur.
ledereen is van harte welkom!

https://www.laurenskamerkoor.nl

www.kijfhoekkerk.nl

Onze vaste natuurdeskundige en officieel IVN-gids Jan de Kok is ook weer aanwezig en start om 13.00 uur
voor belangstellenden een prachtige en interessante wandeling door het Develgebied. Jan de Kok is als
vrijwilliger al jaren officieel natuurgids van het in 1960 opgerichte Instituut Voor
Natuurbeschermingseducatie, afgekort IVN.

Nieuwe voorzitter Stichting Behoud Kijfhoekkerk

Tijdens de periode van de grote restauratie van de Kijfhoekkerk in de jaren negentig van de vorige eeuw, is
Peter Viergever betrokken geraakt bij dit groots opgezette project. De voltooiing van dit miljoenenproject
was in 1993 met de feestelijke heringebruikneming van de Kijfhoekkerk. In dezelfde periode werd de
Stichting Behoud Kijfhoekkerk opgericht, waarvan Peter direct als voorzitter werd voorgedragen en daarna
benoemd. Tijdens een vergadering van het Stichtingsbestuur, afgelopen voorjaar, gaf Peter aan dat, na
bijna dertig jaar, het wenselijk zou zijn de voorzittershamer over te dragen aan een waardige en
deskundige opvolger. lemand dit zich persoonlijk wil inzetten ons cultureel kerkelijk erfgoed in de
Kijffhoekse polder mee te beheren en door te geven aan volgende generaties. Deze ‘iemand’ hebben we
gevonden. Na enkele ‘diepte-interviews’ en kennismakingen heeft het voltallige stichtingsbestuur, de heer
Carlo Tholenaars bereid gevonden het voorzitterschap van de Stichting Behoud Kijfhoekkerk te
aanvaarden. In de bestuursvergadering van 15 augustus werd dit met het overdragen van de
voorzittershamer en applaus bekrachtigd. In enkele korte toespraakjes van dank en afscheid aan Peter en
een hartelijk welkom aan Carlo, overhandigde de secretaris mevrouw Hennie Bezemer de scheidende
voorzitter Peter Viergever een flink boeket. Hij ontving, naar zijn wens, een prachtig en lijvig Bijbels
naslagwerk. Peter, namens het voltallige bestuur wensen wij jou, samen met je echtgenote en gezin, een
goede tijd en Gods Zegen toe in de voortgang van het leven. Met Carlo gaat het bestuur in vol vertrouwen
beginnen aan een nieuwe periode, tot Behoud van de Kijfhoekkerk.
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Peter Viergever was zichtbaar blij met dit afscheidscadeau. Hier met Bas Roobol en
Hennie Bezemer

Collectes
Na de diensten van de vorige maanden zijn de collectes geteld:
5 juni met ds. R. Antes en 32 bezoekers € 221,60
19 juni met ds. A. Groen en 32 bezoekers € 270,80
3 juli met pastor Wim Wiersma en 55 bezoekers € 373,05
17 juli met ds. Sjaak Teuwissen en 31 bezoekers € 270,90

7 augustus met ds. P. van Veldhuizen en 38 bezoekers € 251,15
21 augustus met ds. C. Hendriksen >>>vermelding volgende maand

Kerkdiensten in de Kijfhoekkerk
De komende maanden zijn de volgende diensten gepland:
4 september met ds. Sjaak Teuwissen met viering van het Heilig Avondmaal
18 september met ds. L.C. van der Eijk uit Zwijndrecht
2 oktober met ds. G. J. van Beek uit Nieuw-Lekkerland
16 oktober met ds. Sjaak Teuwissen
Zoals gebruikelijk beginnen we om drie uur (15.00 uur).
Voor aanvullende vragen, ideeén en meer over de Kijfhoekkerk en de diensten, bel gerust even naar 06 — 3650 1396,
WhatsApp of via e-mail dendijk@hetnet.nl

Tenslotte

Met het nieuwe kerkelijk seizoen gaan we vanaf de maand september de herfst in. Ook deze maand blijven we naar
elkaar omkijken of wel elkaar bezoeken. Of stuur bij gelegenheid eens een kaartje.

Een kleine moeite, maar met groot plezier!

In de digitale versie van Samengaan zijn alle foto’s in kleur te zien.
Goede en Zegenrijke zomermaanden toegewenst.

Een goede groet,
Joop Wiekeraadt
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Kijfhoekkerk

Protestantse Gemeente
Heerjansdam / Kijfhoek

Kerkdiensten om 15.00 uur
1" en 3’ Zondag van de maand
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INGEZONDEN

Natuurboeken van Jac.P.Thijse, Portielje en anderen

Ik ben in het bezit van 14 van bovengenoemde boeken.

Ik ben niet thuis op marktplaats en kreeg toen de tip om ze via het kerkblad
aan te bieden. lk heb geen idee van de waarde, maar wil de opbrengst
beschikbaar stellen voor de kerk. Het zou leuk zijn als er meerdere mensen
interesse hebben en dan tegen elkaar opbieden. Ik ben benieuwd.

U kunt contact opnemen met Janny Gielen-v.d.Berg, tel. 01857 6771593.

Christelijk Gemengd Drechtstedenkoor “PRAISE HIM” is met de repetities gestart

Christelijk Gemengd Drechtstedenkoor ”Praise Him” is weer met haar repetities gestart en u mag 6 weken op proef
met hen meezingen.

Op donderdagavond van 20.00 tot 21.30uur wordt er onder de enthousiaste leiding van Jan Quintus Zwart uit
Kampen gerepeteerd voor o.a. het kerstconcert in de eerdergenoemde Grote Kerk.

U krijgt nu de gelegenheid om eens te ervaren hoe dat is, oefenen met een koor.

Het geeft echt een kick als dat oefenen leidt tot een mooi meerstemmig lied.

U bent van harte welkom!

Na de proefperiode beslist u, of u lid wilt worden en dus mee mag zingen in de Grote Kerk.

De oefenlocatie is de Andreaskerk in Dordrecht, Jacob van Heemskerckstraat 19 (vlakbij afslag 21 van de A16)
Vanaf 19.45 uur staat er iemand bij de deur om u welkom te heten en over het laatste drempeltje te helpen.
Voor vragen kunt u terecht bij voorzitter Piet de Groot 06-20444031.

Zondagavondzang in de Bethelkerk

Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor de zondagavondzang op zondag 18 september, aanvang 19.30 uur,
in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht. In deze zondagavondzang geeft Wim de Penning leiding
aan koor- en samenzang. De organist van deze avond is André de Jager. We zullen vooral bekende liederen zingen en
we kijken vooruit naar Israélzondag. We openen deze zondagavondzang met het lied ‘Heer, wij zijn bijeengekomen’
op de melodie van (Oude) Liedboek 460. Ook zingen we ‘De dorre viakte der woestijnen’ en het koor zingt o0.a.:
‘Heer, zegen ons samenzijn‘. We sluiten de avond af met het lied ‘Lichtstad met uw paarlen poorten’. De toegang is
gratis. Wel is er aan de uitgang een collecte voor bestrijding van de kosten. Alle informatie over de zondagavondzang
en over ons koor vindt u op www.bethelkerkkoor.nl.

Graag tot ziens in de Bethelkerk.

Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht,

Ries Knook

J[ Theologische Vorming
Geinteresseerden Rotterdam
-wv

Naast de 3-jarige basiscursus geeft Theologische Vorming Geinteresseerden Rotterdam korte cursussen van enkele
dagdelen.

Voor het komende seizoen zullen dat zijn:

"Dichters en gedichten over God": dr Jan de Bas op 6, 13 en 27 september 2022

"Spreken gaat voor denken": dr Otto Kroesen op 4, 11 en 25 oktober 2022

"Heden en toekomst geduid in Daniél": drs Adri van der Wal op 8, 22 en 29 november 2022

Lokatie: Rotterdam, Alexanderkerk, Springerstraat 340 op dinsdagmorgens van 10.00 -12.30 uur. Prijs 15 euro per
dagdeel, voor de gehele cursus te voldoen. Dit is een ruime en goed geventileerde zaal.

Voor uitgebreide info en opgaveformulier: https://tvgrotterdam.nl.
Voor telefonische informatie: Mw. M. Koole-Godeschalk tel. 0167-536671
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Uitnodiging Leerhuis Kerk en Israél

In het Leerhuis — dat al ruim 45 jaar aanwezig is
in Barendrecht — verdiepen we ons in het
Jodendom. Wat is de betekenis van dit geloof en
de geschiedenis van het joodse volk voor ons
nu?

Hoe ontdekken we de bijbel opnieuw vanuit zijn
joodse oorsprong? Waar liggen de wortels van
het anti-judaisme in het Christendom?

Maar vooral: wat biedt de rijkdom van het
Joodse denken ons aan inzichten?

Een groep van ca. tien deelnemers, uit
Barendrecht en Heerjansdam, gaat op deze
vragen in. We lezen zorgvuldig teksten uit joodse
bron en bespreken die samen. De confrontatie
met onze actuele vragen en levenservaringen
opent vaak nieuwe perspectieven, een
doorgaand inspirerend leerproces.

Dit seizoen gaan we eerst nog door met het
boek “Genesis, boek van het begin” van
opperrabbijn Jonathan Sacks en close-reading
van de Bijbeltekst uit de Naardense vertaling.
De onderwerpen worden door de deelnemers
gekozen. Leesmateriaal wordt vooraf verspreid.
We komen bij elkaar in de consistorie van de
Bethelkerk in Barendrecht maandelijks op
maandagavond van 20 tot 22 uur. De komende
avonden zijn op 29 augustus en 26 september.
Belangstellenden zijn hartelijk welkom en
kunnen zich aanmelden bij de gespreksleider
Maarten Ouwens, mao@hetnet.nl of tel. 0180-
616524,

Met vriendelijke groet,
Jan Visser

De Hupse 6
2995 BB Heerjansdam

078 - 677 1767
06 —4051 2866
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Voorganger:

Ds. Sjaak Teuwissen

Tel. 078-647 52 45 / 06 20 50 30 99

e-mail: sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl

Kerkelijk werker:

Wim Wiersma
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e-mail: kerkelijkwerker@kerkheerjansdam.nl

Scriba:
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Overige kerkelijke gegevens
Voor de hier niet genoemde gegevens wordt verwezen naar
de website: www.kerkheerjansdam.nl
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