
 
 

   Weekbrief 17 juli 2022 

   Voorganger: ds. J. Teuwissen 

   Orgel: mw. E. Pons 

 
 

Inleiding op de dienst 17 juli Dorpskerk ‘Je wordt geroepen!’ 

Eén van de wonderlijke rode draden in de Bijbel is, dat God telkens weer mensen roept en 

inzet die ogenschijnlijk allesbehalve geschikt zijn voor hun roeping. Jozef was een narcist, 

Mozes was een moordenaar, Ruth was een heidin, Saul wilde geen koning worden, David ging in 

de fout met Batseba, Jona vluchtte weg voor God, Jezus’ leerlingen waren ongeletterd, 

Timotheus was te jong; om zomaar wat namen en ongeschiktheden te noemen. En dan Saulus 

(Paulus): een fanatieke christenvervolger met bloed aan zijn handen. En juist hij wordt door 

God geroepen, en ontwikkelt zich tot de meest invloedrijke christelijke zendeling en theoloog 

aller tijden. De cruciale omkering in zijn leven - van christenvervolger tot christen - lezen we 

in Handelingen 9: 1 t/m 31. We verkennen deze tekst, waarbij ik o.a. gebruik maak van het 

indrukwekkende boek ‘Paulus. Een biografie’ (‘Paul, a Biography’) uit 2018, van Tom Wright. We 

leggen de link naar onszelf: hoe verstaan wij onze roeping; en hoe gaan wij daarbij om met 

onze (vermeende) ongeschiktheid? 

Liturgie: 

Welkom & Mededelingen 

Intrede-lied: NLB/Psalm 6: 1 ‘Heer toon mij uw genade’ 

Moment van stilte - Bemoediging & Groet 

Vervolg NLB Psalm 6: 3 en 5: ‘Keer weder, red mijn leven’  

Inleiding op de dienst 

Zingen: NLB 313: 1 en 5 ‘Een rijke schat van wijsheid’ 

Richtlijn voor ons leven: Romeinen 12: 14 – 21 (NBV 2022) 

We zingen enkele lofliederen: Hemelhoog 594 / Opwekking 349 ‘Hij is verheerlijkt’ 

Hemelhoog 616 / Opwekking 364 ‘Prijs onze Heer’ 

Hemelhoog 586 / Opwekking 267 ‘Groot is de Heer’ 

Gebed bij de opening van Gods Woord 

Lied NLB 189: 1 t/m 3 ‘Daar gaat Saulus hoog te paard’ 

Kindermoment - Kinderlied ‘Sta eens even op als je Jezus liefhebt’ 

Bijbellezing: Handelingen 9: 1 t/m 31 (NBV 2022) 

Lied: NLB 315: 2 ‘En of een mens al diep verloren’ 

Preek: ‘Je wordt geroepen!’ 

Lied: NLB 362: 1 t/m 3 ‘Hij die gesproken heeft een woord dat gáát’ 

Dankgebed en Voorbeden, stil gebed, Onze Vader  

Inzameling van de gaven: 1ste collecte Diaconie, 2de collecte kerk 

Slotlied: NLB 416: 1 t/m 3 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ 

Zegen 

Antwoord op de zegen: NLB 416: 4 ‘Ga met God…’ 

 

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te 

ontmoeten, met koffie, thee of fris, 

achter in de kerk! 
 

 


