
 
 

   Weekbrief 10 juli 2022 

   Voorganger: ds. J. Teuwissen 

   Orgel: dhr. L. Kievit 

   Piano: Ard van der Noll 
 

Inleiding op de dienst 10 juli Dorpskerk 

De Heilige Doop is een onderwerp waarover christenen en kerken door de eeuwen en over de 

wereld verspreid heen van mening blijven verschillen. Het gaat dan meestal specifiek om deze 

vragen: a) wat verdient de voorkeur: kinderdoop of geloofsdoop (ook wel ‘volwassen-doop’ 

genoemd); of b) is de Heilige Doop een eenmalig gebeuren, of kan dat ook worden herhaald? 

Ook in onze gemeente komen deze en andere vragen op; vanuit geloof, vanuit overtuiging, 

vanuit bezorgdheid, vanuit verlangen. 

Deze zondag lezen we in Handelingen 8: 26-40 het bekende verhaal over een Ethiopische man 

die Jezus Christus wil volgen. Een tekst uit Jesaja, hem uitgelegd door Filippus, zet hem in 

vuur en vlam voor Jezus Christus. Een waterplas die ze passeren is voldoende om tot de 

(geloofs)doop over te gaan. aan de hand van het thema ‘Kijk, water!’ verkennen we deze 

zondag een aantal achtergronden achter de Heilige Doop zoals wij die kennen in onze 

gemeente en Protestantse Kerk Nederland; en in andere kerken. Het is een verkenning zonder 

absolute antwoorden. Een verkenning met de uitnodiging ons te laten uitdagen de Heilige Doop 

vanuit verschillende perspectieven te bekijken.  

Liturgie: 

Welkom & Mededelingen 

Intrede-lied: NLB 105: 1 ‘Loof God de Heer’ 

Moment van stilte - Bemoediging & Groet 

Vervolg NLB 105: 16 ‘God laafde hen in dorre streken’ 

Inleiding op de dienst 

Zingen: NLB 105: 18 ‘Die gunst heeft God Zijn volk 

bewezen’ 

Richtlijn voor ons leven: Exodus 20: 1 t/m 16 (NBV 21) 

We zingen enkele lofliederen: Hemelhoog 228: 1 t/m 3 ‘Heer ik hoor van rijke zegen’  

Hemelhoog 479: 1 t/m 4 ‘Heer U bent mijn leven de grond waarop ik sta’ 

Hemelhoog 494 ‘Uw woord is een lamp voor mijn voet’  

Gebed bij de opening van Gods Woord 

Lied Hemelhoog 506: 1 en 2 ‘Laat de kinderen (mensen) tot mij komen’ 

Kindermoment - Kinderlied ‘Sta eens even op als je Jezus liefhebt’  

Bijbellezing Jesaja 53: 3 – 11 (NBV 21) 

Lied: NLB 575: 1 en 6 ‘Jezus leven van ons leven’ 

Handelingen 8: 26 t/m 40 (NBV 21) 

Lied: Hemelhoog 505: 1 t/m 5 ‘Kind wij dragen je op handen’  

Preek: ‘Kijk, water’ 

Lied na de preek: Dooplied van Sela Hemelhoog 502 

Dankgebed en Voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Inzameling van de gaven: 1ste collecte diaconie, 2de collecte kerk, 3de collecte jeugd 

Slotlied: 423: 1, 2 en 3 ‘Nu wij uiteengaan…’ 

Zegen - Antwoord op de zegen: NLB 415: 3 ‘Amen, amen, amen’ 

 

 



 
 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te 

ontmoeten, met koffie, thee of fris, 

achter in de kerk! 
 

 

Agenda: Volgende week zondag 17 juli is er om 9.30 uur dienst met ds. J. Teuwissen.  

En ‘s middags is er om 15.00 uur dienst in Kijfhoek met ds. J. Teuwissen.  

 

Het lijkt nog ver weg, 3 en 4 september startweekend, maar het komt snel dichterbij. 

Thema is het jaarthema van de PKN “Aan tafel”  

Van de maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding 

Gezocht: Gemeenteleden die willen meedenken en helpen dit thema uit te werken. 

U kunt zich melden bij de scriba. Na de dienst bij de koffie of via 

scriba@kerkheerjansdam.nl  
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