
 

Weekbrief 19 juni 2022 

Voorganger: ds. J. Teuwissen 

Orgel: dhr. L. Kievit 

   
Inleiding op de overstapdienst ‘Op weg gaan zonder afscheid’ 

Kinderen in groep 8 van de basisschool staan op een omslagpunt in hun leven: ze zijn 

klaar om de wijdere wereld in te trekken, dat van het voortgezet onderwijs, vaak 

veel verder weg van huis dan de basisschool. We markeren dat in de overstapdienst op 19 juni: 

Sem Jongebreur, Bouwe Jongsma, Yasin Mograby en Janoah Oosterwijk stappen over. Ook 

onze kerkelijk werker Wim Wiersma trekt verder, de wereld in: in deze dienst zal hij 

afscheid nemen van onze gemeente. We laten hem gaan met pijn in het hart, maar ook met 

veel waardering en dankbaarheid voor wat hij heeft betekend; en met goede zegenwensen. De 

wijde wereld: als kerkelijke gemeente maken we deel uit van het wereldwijde Lichaam van 

Jezus Christus. Een lichaam dat ook geschonden wordt, vervolgd, pijn gedaan: in deze dienst 

komen we er nog eens op terug; in de gebeden en via een schrijfactie voor vervolgde 

christenen. Uitgezonden, de wijde wereld in: het overkomt Jezus’ leerlingen als Hij ze in 

Mattheus 28: 16 t/m 20 toespreekt en aanspreekt in wat wij het ‘zendingsbevel’ zijn gaan 

noemen. Het wegzenden is niet een wegsturen zonder verdere betrokkenheid van Jezus, het 

is geen ‘zoek het maar uit’. Want Hij reist zelf mee, Hij blijft er bij. Het is: op weg gaan 

zonder afscheid. Dát is het thema van deze zondag: en we verbinden dat aan de overstap van 

onze achtste groepers; het vertrek van Wim Wiersma én aan Open Doors en de Nacht van 

Gebed.  

Liturgie:

Welkom & Mededelingen 

Openingslied: 10.000 redenen HH 617a 

Moment van stilte  

Bemoediging & Groet 

Inleiding op de dienst 

Richtlijn voor ons leven: Mattheus 22: 34 

t/m 40 

Zingen: ‘Ik wens jou’ (Trinity).  

Gebed bij de opening van Gods Woord 

Kindermoment - Kinderlied ‘Kom aan 

boord’ 

Bijbellezing: Matteus 28: 16 t/m 20  

Zingen: NLB 663: 1 en 2 ‘Al heeft Hij ons 

verlaten’ 

Preek: ‘Op weg gaan zonder afscheid’  

Lied:  ‘God wijst mij een weg’ HH 418 

Overstapmoment 

Zegenlied, ‘De Here zegent jou’ HH 61  

(tijdens lied staan gemeenteleden, en alle 

leiding KND achter de overstap-kinderen 

om hen met zegen-gebaar te zegenen)  

‘Welkom bij The Meeting’  

Afscheid Wim Wiersma 

Kerkelijk werker Wim Wiersma die 

afscheid gaat nemen, gaat staan. 

Zegenlied: NLB 91-A: 1 en 2 ‘Wie in de 

schaduw Gods mag wonen’ 

Korte toespraak namens Kerkenraad, 

door Gertjan Roobol 

Persoonlijk woord van Wim Wiersma 

Dankgebed en Voorbeden, stil gebed, 

Onze Vader  

Inzameling van de gaven: 1ste collecte 

kerkenwerk, 2de collecte  onderhoud 

gebouwen 

Slotlied: NLB 428 Nederlands 

‘Overvloedig geef ik u’ 

Zegen  

Antwoord op de zegen: NLB 428 Engels 

‘Life so full’ 

 

 



 

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten, met koffie, thee of fris, 

achter in de kerk! 

Schrijfactie voor de Vervolgde Kerk 

Na afloop van de dienst nodigt de diaconie U uit om mee te doen met de Open Doors 

kaarten schrijfactie voor de Vervolgde Kerk. In de kerk zullen er kaarten klaar liggen 

die U als bemoediging kunt ondertekenen. 

 

Agenda: Vanmiddag is er om 15.00 uur dienst in Kijfhoek met ds. A. Groen uit 

Rijsoord. Volgende week zondag is er om 9.30 uur dienst met ds. J. Teuwissen waarbij 

we met elkaar het Heilig Avondmaal mogen vieren.  

Bestemming collecte Heilig Avondmaal 26 juni 2022 

Als bestemming voor de collecte tijdens het Heilig Avondmaal op 26 juni heeft de 

diaconie nogmaals gekozen voor het tarweteelt project in Armenië. Dit is een project 

van Stichting Mensenkinderen. Veel mensen in Armenië leven in armoede en 

onzekerheid en landbouw is een belangrijke inkomstenbron voor veel Armeense 

gezinnen die op het platteland wonen. Maar vanwege de armoede hebben veel gezinnen 

moeite om te kunnen starten met de landbouw. Met dit project wil Mensenkinderen 

dertig gezinnen in de regio Tavush gaan helpen met de teelt van herfst tarwe, een 

soort die daar goede opbrengsten laat zien. Voor € 775,-  kunnen we één arm gezin 

helpen hun eigen tarwe te verbouwen. Helpt U mee? Meer informatie kunt U vinden in 

Samengaan. Bij voorbaat hartelijk dank! 

 

Gemeente-avond dinsdag 21 juni  

Na de afgelopen gemeente-avond in april zijn alle op- en aanmerkingen bij elkaar 

gelegd en is er een aangepast plan om de Dorpskerk te verbouwen. Graag presenteren 

de kerkenraad en de kerkrentmeesters op 21 juni dit aangepaste plan, samen met 

financiële achtergrond. Starttijd: 20.00u, locatie: Dorpskerk. We hopen u allemaal 

weer te zien!  

 

Van de ouderling jeugd en gezin 

Beste gemeenteleden, Hoewel de vierjaarstermijn van mijn ambt nog niet is 

verstreken, heb ik na lang wikken en wegen tot mijn spijt moeten besluiten om met 

ingang van september te stoppen als ouderling jeugd en gezin. Soms zijn er 

omstandigheden in het leven waardoor je een stapje terug moet doen omdat er te veel 

is waar je aandacht en zorg aan wilt geven en ik ervaar dat dit zo’n moment voor mij 

is. Van harte hoop en bid ik dat één of meerdere gemeenteleden het stokje van mij 

kunnen en willen overnemen! Eerder ben ik zes jaar jeugdouderling geweest en in de 

afgelopen twee jaar mocht ik ouderling jeugd en gezin zijn…. ik ben dankbaar dat ik de 

gelegenheid heb gehad om samen met zoveel ‘mooie mensen’ in de gemeente, de 

kerkenraad en de jeugdkerkenraad te mogen bijdragen aan het jeugdwerk. Wat zijn 

we als gemeente gezegend met zoveel leiding en een predikant die zich met hart en 

ziel voor ons jeugdwerk inzetten en die de jongeren en ouderen in onze gemeente met 

elkaar willen verbinden! Graag wil ik u en jullie oproepen om eens na te denken over de 

vacature(s) die als bijlage bij deze weekbrief wordt gevoegd, benader mij gerust als u 

of jij interesse hebt want neem van mij aan: het is prachtig om te mogen doen!  

Een hartelijke groet, Mariëlle van der Noll 


