
Weekbrief  22 mei 2022 

Voorganger:  ds. J. Teuwissen 

Orgel:   mw. J. Steen 
    

Liturgie Thema: ‘gevallen en overeind geholpen’ 

 

Inleiding op de dienst 22 mei 2022 

Op de zondagen 1,8,15 en 22 mei staan Bijbelverhalen uit Rechters over Simson centraal in de 

Kindernevendienst. Op 22 mei sluiten we daar bij aan en lezen we Rechters 16 over Simson en Delila; 

de vernedering en de verheffing van Simson. Als we spreken over vrouwen, die op een verkeerde 

manier met mannen omgaan, spreken we wel van ‘gevallen vrouwen’; Simson die in de persoon Delila 

voor een verkeerde vrouw valt, wordt in letterlijke en overdrachtelijke zin een ‘gevallen man’;extra 

pijnlijk omdat juist hij als nazireeër (speciaal aan God toegewijd persoon die als uiting daarvan o.a. 

geen wijn mocht drinken en zijn haar niet mocht laten knippen) een voorbeeld voor Israël zou moeten 

zijn. Waarin zijn Simson en Delila een spiegel voor ons; en wat leert ons dat? 

 

Opening en welkom 

inleidend orgelspel 

Welkom & Mededelingen 

Intrede-lied: Hemelhoog 617-a  Tienduizend redenen (de zon komt op, maakt de morgen wakker)  

Moment van stilte 

Bemoediging & Groet 

Direct daarop volgend: klein Gloria (NLB 195) 

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest…. 

Inleiding op de dienst 

Zingen: NLB/Psalm 51: 1 en 7 Ontferm u God, ontferm u, hoor mijn klacht 

Richtlijn voor ons leven: Mattheus 22: 34 t/m 40 
35Om Hem op de proef te stellen vroeg één van hen, een wetgeleerde: 36‘Meester, wat is het grootste 

gebod in de wet?’ 37 Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel 

en met heel uw verstand. 38Dat is het grootste en eerste gebod. 39 Het tweede is daaraan gelijk: heb 

uw naaste lief als uzelf. 40 Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de 

Profeten staat. 

 

We zingen enkele lofliederen 

- Hemelhoog 563 ‘Vader God, ik vraag mij af’ 

- Hemelhoog 581 ‘Geprezen zij de Here’ 

- Hemelhoog 585 ‘Groot en machtig is Hij’ 

 

Gebed bij de opening van Gods Woord 

Kindermoment ‘gevallen en weer overeind geholpen’ 

Kinderlied ‘Simson, Simson, held van Israël’ 

Bijbellezing: Rechters 16 (NBV 2022) 

Lied: NLB 51- b ‘Create in me a clean heart’ 

Preek: ‘gevallen en overeind geholpen’ 

Lied: Hemelhoog 386: 1,2,3 en 5  ‘Wil je opstaan en mij volgen als ik roep je naam?’ 

  



                                                                                                    

Dienst van gaven en gebeden, zending en zegen 

Inzameling van de gaven: 1ste collecte Diaconie, 2de collecte onderhoud gebouwen 

Mededelingen 

Gedachteniswoorden 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en een gezongen Onze Vader: Hemelhoog 547 (Elly en Rikkert 

Zuiderveld) 

Zending & Zegen 

Slotlied: Hemelhoog 472: 1 en 2 ‘Ga nu heen in vrede’ 

Zegen 

Antwoord op de zegen: Lied 415: 3 ‘Amen Amen Amen’ 

 

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten, met koffie, thee of fris, achter in de kerk! 

 
 

Agenda:  

Donderdag 26 mei: Hemelvaartsdag. Om 9.30u. dienst met ds. H. Franzen uit Pijnacker.                                        

Volgende week zondag 29 mei is er om 9.30u. dienst met dhr. N. Splunter uit Rotterdam.  

 

Huwelijksjubilea: 

Dhr. en mevr. P.G. de Beeld – C. van der Giesen, wonende aan de Wiekslag 25, hopen op 26-05-

2022 hun 55 jarig huwelijk te vieren evenals dhr. en mevr. A. Bras – A.E. Alderliesten, ook woonachtig 

aan de Wiekslag maar dan op nr.28 en ook op 26-05-2022 en ook 55 jaar samen! 

En een dag later: feest aan de Molenweg nr.10: Dhr. en mevr. W. Hofman – A.C. Schop vieren op 27-

05-2022 hun 45-jarig huwelijksjubileum. 

Allen van harte gefeliciteerd namens de hele gemeente van de Protestantse Kerk van 

Heerjansdam/Kijfhoek.  

En tot slot: 

Afwezig Ds. Sjaak Teuwissen 

Vanwege nascholing afwezig op 20 en 21 mei en vanwege deelname aan de CWN-conventie op De 

Betteld: afwezig van woensdag 25 t/m zondag 29 mei.  


