
De Protestantse gemeente Heerjansdam wil een plaats zijn waar 
jong en oud elkaar ontmoeten rondom Gods Woord; een ontmoe-
tingsplek waar ieder zich welkom voelt en rust en verbondenheid 
kan vinden, elk op zijn of haar manier. Binnen de protestantse 
gemeente werken enkele honderden mensen op allerlei manieren 
mee om de gemeente een lévende gemeenschap te laten zijn. 
Er is volop gelegenheid om ook mee te doen. We benoemen een 
aantal actuele vacatures, die we graag vervullen.

Kinderoppas tijdens de kerk-
diensten op zondagmorgen.
Vind jij het stiekem best leuk om af en toe 
met klei te spelen of zogenaamd een kopje 
thee te drinken? Dan zoeken wij u/ jou!

Wie zijn wij?
Wij verzorgen met een kleine groep 
mensen de oppas voor de allerjongsten van 
onze gemeente.

Wie zoeken wij?
Mannen, vrouwen en pubers. Je vindt het 
leuk om de ukkies bezig te houden met een 
spelletje of een boekje voorlezen. Je vindt 
het geen probleem om af en toe een luier 
te verschonen.

Wat kost het je?
Vooralsnog ben je ongeveer eens per 
maand aan de beurt. Hoe meer oppassers 
we hebben, hoe minder vaak je aan de 
beurt bent. Je bent altijd met zijn tweeën. 
Je kunt je voorkeursdata opgeven en 
indien nodig, kun je via de groepsapp ruilen 
als je onverhoopt niet kunt. Je bent om 
9.00 uur in de kerk om de kinderen op te 
vangen tot het einde van de kerkdienst.

Wat ontvang je?
De ongedwongen, gezellige sfeer van 
ukkies en peuters. Samenwerking met een 
club leuke mensen.

Reageren?  
Voor meer info kun je bellen, appen of 
mailen met Liesbeth van der Ent. 06-
40934989. Liesbeth_laoukili@hotmail.com

Maken en verzenden van 
weekbrieven
Op vrijdag/zaterdag de weekbrief maken 
en zaterdagmorgen versturen. De info 
hiervoor krijg je aangeleverd. Ik zou graag 
iemand erbij hebben om het bijv. om de 
maand mee te gaan doen.

Wie zoeken wij?
Iemand die handig is op de computer, met 
Word. En die (redelijk) taalgevoelig is. 
Dus wanneer er in een aangeleverde tekst 
fouten staan, graag verbeteren. Wat kost 
het je? Ongeveer een uurtje per week.

Reageren?
Voor info mag je appen, bellen of mailen, 
of me gewoon aanspreken in de kerk.
Hanna Groenenboom, Burg. G.H. 
Dercksenstraat 11, tel. 06-45044375 of 
wgroenenboom@hetnet.nl

Ten slotte
Er is genoeg tijd om je in te werken. Je 
mag ook gewoon een paar keer meekijken.

Ouderling Pastoraat
Als ouderling maak je deel uit van de kerken-
raad. Je bent dus ambtsdrager. Een ouderling 
wordt gekozen voor een minimale periode 
van 4 jaar en wordt bevestigd in het ambt. 

Wie zijn wij?
Ouderlingen zijn gemeenteleden met een 
bestuurlijke taak en verlenen pastorale 
zorg. Ouderlingen zijn ook herders en 
Jezus Christus is de opperherder. Er zijn 
jeugdouderlingen die zich specifi ek bezig 
houden met de jeugd en er zijn ook ou-
derlingen die zorg dragen voor de oudere 
gemeenteleden. In het geheel genomen is 
er pastorale zorg voor de leden van onze 
gemeente en allen die op onze weg komen. 
Waar nodig wordt samengewerkt met de 
diaconie en/of andere instanties. 

Wie zoeken wij?
Een enthousiaste wijkouderling die bereid 
is om verantwoording te dragen voor de 
reguliere pastorale zorg in een eigen wijk. 
Welke talenten heb je? Je kan er creatief 
mee omgaan! Een wijkouderling is het 
aanspreekpunt voor de contactpersonen.  
In die gesprekken is ruimte om over 
geloofszaken te spreken, maar ook over 
het dagelijks leven. Ben je belijdend lid of 
bereid belijdend lid te willen worden? 

Wat kost het je?
Pastorale zorg kan op een heel onge-
dwongen en informele manier gebeuren, 
gewoon door met elkaar als gemeentele-
den mee te leven, onze zorgen te delen en 
elkaar daarin, waar mogelijk, bij te staan. 
Ze proberen zelf de gemeenteleden in hun 
eigen wijk te bezoeken. Geschatte belas-
ting: één dagdeel per week.

Wat ontvang je?
Het delen in mooie en/of moeilijke 
momenten van het leven is één van de 
bouwstenen van het onderhouden van 
relaties, de pastorale zorg en daarmee van 
het gemeente-zijn. Door liefde te geven, 
krijg je ook weer liefde terug. 

Reageren?
Voor verdere info neem contact op met 
één van onze huidige ouderlingen.
Reageer voor 1 juni a.s. 

Ten slotte
- ‘Omzien naar elkaar’ als gezamenlijke 

verantwoordelijkheid.
- Waardevol zijn. Kerkelijk actief zijn, geeft 

je het gevoel dat je als mens zinvol bezig 
bent met iets waarop je trots kunt zijn en 
wat fi jn en zinvol is om te doen. 

- Waarden en normen omzetten in actie, 
zoals het helpen van anderen.

- Het is een zegen te weten dat de Geest 
van God aan mensen gegeven wordt bij 
de uitoefening van hun ambt.

Beamist
Wie zijn wij?
Wij zijn het BEAMteam, met ca. 12 
personen verzorgen we de audio- en 
visuele apparatuur tijdens de kerkdiensten, 
zowel live als online. 

Wie zoeken wij?
Moeilijk is het niet, wel is het fi jn als je 
makkelijk met een computer kan omgaan. 
Dus bijna iedereen is geschikt!  

Wat kost het je?
Bij voldoende grootte van ons team kom 
je ongeveer 6 tot 8 keer per jaar aan de 
beurt om met zijn tweeën de dienst te 
registreren. Voor een dienst wordt je 
ongeveer 20 minuten vooraf verwacht. 
Achteraf kun je gewoon ko�  e drinken!

Reageren?
Wil jij helpen bij het in beeld brengen van de 
diensten of wil je meer informatie? Neem 
contact op Jeroen Grootendorst via 
06-41349586 of
jsjgrootendorst@gmail.com. 

Voor dit jaar is het rooster al ingevuld 
dus. Wil je mee draaien in ons team, dan 
ontvangen we graag je reactie uiterlijk eind 
september, zodat we je kunnen indelen 
vanaf januari 2023

Ten slotte
Aanvullend zoeken we ook iemand die 
voor de kerkdiensten de presentatie wil 
voorbereiden. Dit kost je ongeveer 30min 
per kerkdienst. Het zou mooi zijn als we dit 
onder 3 á 4 mensen kunnen verdelen.

“Vele handen, licht werk”
Niet zomaar een kreet, maar  één die wordt 

waargemaakt in onze kerk. Er zijn vele handen actief, 
zo kunnen we samen gemeente zijn. 

Maar wij kunnen altijd handen gebruiken!

Voor de : 
Bloemendienst, Samengaanredactie, bezorgers 

Samengaan, weekbrief, werkgroep communicatie, 
kindernevendienst, oppas, clubs, jeugdkerkenraad, 

kerkenraad, kosters, gebedsgroep, projecten/speciale 
diensten/invulling van de stille week, actie kerkbalans, 
ko�  eschenkers, kerkrentmeesters, bouwcommissie, 
denktank inzamelen extra geldmiddelen, Kids of Joy, 
deurdienst/welkomstcomité, muziekmakers, enz. enz.

Stelt u uw handen ook beschikbaar als u gevraagd 
wordt mee te helpen?

PROTESTANTSE GEMEENTE
Heerjansdam / Kij� oek

kerkheerjansdam.nl

Vacaturekrant



Scriba
(in de loop van het/de komende jaar/jaren)

Scriba betekent schrijver. Het is dus veelal 
administratief werk. Schrijven, notuleren, 
mailen, doorgeven van informatie zijn een 
paar taken. Samenwerken met kerkenraad 
en predikant bij het besturen van de kerk-
gemeente. Zorgdragen voor roosters van 
vergaderingen en kerkdiensten. Contacten 
via de mail met de classis en de PKN/
doorgeven van mailberichten.

Wie zijn wij?
Kerkenraad en moderamen

Wie zoeken wij?
Ambtsdrager met Liefde voor de gemeente

Wat kost het je?
Vier jaar. Qua omvang van de werkzaamhe-
den hangt het sterk af van de periode in het 
jaar, maar wekelijks wel een paar uurtjes.

Wat ontvang je?
 Inspiratie, betrokkenheid  en saamhorigheid

Reageren?
- Scriba@kerkheerjansdam.nl
 Of spreek mij aan als je me ziet
- Ten allen tijde
- Reageren mag en kan ook naar andere 

kerkenraadsleden

Ten slotte

Secretaris Diaconie (m/v)
(per medio 2023)

Secretaris/secretaresse ; gezien de sa-
menstelling van het team bij voorkeur een 
vrouw,  Hij/zij notuleert de vergaderingen 
en zorgt voor de verwerking van de post. 
Met de voorzitter en de penningmeester is 
hij/zij lid van de kerkenraad.  

Wie zijn wij?
De diaconie is een zelfstandig functione-
rend onderdeel van de kerk. Momenteel 
zijn er 6 diakenen, waarvan 4 lid zijn van 
de kerkenraad. 2 diakenen zijn diaconaal 
rentmeester, maar zij draaien volledig mee 
in alle werkzaamheden, behalve de kerken-
raadsvergaderingen. 

Wie zoeken wij?
Naast het secretariaat draai hij/zij volledig 
mee in alle taken, die de diaconie uitvoert.
Hij/zij handelt vanuit het besef dat wij 
mede verantwoordelijkheid dragen voor 
het welzijn van onze medemens in ruime 
zin, ook over de grens. De diaconie is het 
raam, waardoor de kerk naar buiten kijkt 
en daarnaar handelt vanuit geloofsover-
tuiging. De secretaris ( m/v) is dus een 
betrokken en belijdend lid van onze kerk 
met een sociaal hart. 

Wat kost het je?
Zoals alle diakenen wordt de secretaris 
benoemd voor een periode van 4 jaren. Je 
hebt dus in een periode van 6 tot 9 weken 
2 vergaderingen: diaconie en kerkenraad. 
Bij toerbeurt doe je dienst in kerkdiensten 
en zorg je voor het collecteren en veilig-
stellen van de opbrengsten van collecten. 
Verder zorgt de diaconie voor de bediening 
van het Heilig Avondmaal. Het is moeilijk 
te voorspellen, hoeveel tijd er in de activi-
teiten gaat zitten. Soms is er weken geen 
activiteit, soms is het even druk, a� anke-
lijk van de activiteiten die er draaien.  

Wat ontvang je?
Je taken worden uitgevoerd in teamver-
band. Het team van de diaconie is een 
fi jne club, waarvan de leden elkaar zo veel 
mogelijk helpen bij het uitvoeren van de 
diaconale taken. Het is waardevol voor 
jezelf en voor de kerk om in dit verband 
een bijdrage te leveren aan een goede gang 
van zaken en het in stand houden van onze 
kerkelijke gemeenschap. De zorg voor je 
medemens is niet altijd een makkelijke 
taak, maar geeft wel veel voldoening. Je 
moet wel eens tot tien tellen in een verga-
dering. Daar leer je ook weer van! 

Reageren?
Voor meer informatie kun je contact opne-
men met Maria Groeneweg, 06 27 04 58 35

Ten slo� e
Een kerkenraadslid van 84  jaar zei bij zijn 
afscheid  het volgende: “Mijn periode als 
kerkenraadslid heeft waarde toegevoegd 
aan mijn leven”  Je doet het dus voor een 
ander, maar ook voor jezelf! Leeftijd zegt 
niet zoveel, dat blijkt wel!

Voorzitter Diaconie
Voorzitter van de diaconie . De voorzitter 
( man of vrouw ) geeft leiding aan 
de vergaderingen. Hij/zij opent de 
vergaderingen met een Bijbellezing en 
gebed ( dat zijn we tot heden gewend ). 
De voorzitter trekt de kar, overlegt met 
de diakenen over de taakverdeling , is 
aanspreekpunt voor lopende zaken en 
neemt eventueel nieuwe initiatieven. 

Wie zijn wij?
De diaconie is een zelfstandig 
functionerend onderdeel van de kerk. 
Momenteel zijn er 6 diakenen, waarvan 4 
lid zijn van de kerkenraad. 2 diakenen zijn 
diaconaal rentmeester, maar zij draaien 
volledig mee in alle werkzaamheden, 
behalve de kerkenraadsvergaderingen.  
Volgens de regels van de kerk (ordinanties) 
is de voorzitter lid van de kerkenraad.

Wie zoeken wij?
 De voorzitter handelt vanuit het besef 
dat wij mede verantwoordelijkheid dragen 
voor het welzijn van onze medemens in 
ruime zin, ook over de grens. De diaconie 
is het raam, waardoor de kerk naar 
buiten kijkt en daarnaar handelt vanuit 
geloofsovertuiging. De voorzitter is dus 
een betrokken en belijdend lid van onze 
kerk met een sociaal hart. 

Wat kost het je?
Zoals alle diakenen wordt de voorzitter 
benoemd voor een periode van 4 jaren. 
Doorgaans is de voorzitter lid van het 
moderamen. Het moderamen bereidt de 
kerkenraadsvergaderingen voor en is in die 
zin een sturend deel van de kerkenraad. 
De voorzitter zit op deze wijze dicht bij 
het vuur. Je hebt dus in een periode van 
6 tot 9 weken 3 vergaderingen: diaconie, 
moderamen en kerkenraad. Bij toerbeurt 
doe je dienst in kerkdiensten en zorg je 
voor het collecteren en veiligstellen van de 
opbrengsten van collecten. Verder zorgt de 
diaconie voor de bediening van het Heilig 
Avondmaal. Het is moeilijk te voorspellen, 
hoeveel tijd er in de activiteiten gaat 
zitten. Soms is er weken geen activiteit, 
soms is het even druk, a� ankelijk van de 
activiteiten die er draaien.  

Wat ontvang je?
Je taken worden uitgevoerd in 
teamverband. Het team van de diaconie is 
een fi jne club, waarvan de leden elkaar zo 
veel mogelijk helpen bij het uitvoeren van 
de diaconale taken. Het is waardevol voor 
jezelf en voor de kerk om in dit verband 
een bijdrage te leveren aan een goede gang 
van zaken en het in stand houden van onze 
kerkelijke gemeenschap. De zorg voor je 
medemens is niet altijd een makkelijke 
taak, maar geeft wel veel voldoening.

Reageren?
- Voor meer informatie kun je contact opne-

men met Frans de Jong 06 13 66 23 79.

Ten slotte
Een kerkenraadslid van 84  jaar zei bij zijn 

afscheid  het volgende: “Mijn periode als 
kerkenraadslid heeft waarde toegevoegd 
aan mijn leven” Je doet het dus voor 
een ander, maar ook voor jezelf! Leeftijd 
zegt niet zoveel, dat blijkt wel! Gezien de 
samenstelling van het team is een vrouw 
zeer  welkom!

Contacpersonen
Een contactpersoon is iemand die belan-
geloos aandacht geeft vanuit onze kerk 
en laat aan gemeenteleden merken dat 
ze erbij horen. Een contactpersoon weet 
wat er in de gemeente leeft en de meeste 
aandacht is er voor zieken, eenzamen, 
treurenden, jarigen en jubilerende (huwe-
lijk), geboorten en nieuwkomers. 

Wie zijn wij?
Contactpersonen in de wijk zijn de ‘an-
tennes’ van de gemeente. Zij pikken de 
signalen op die er in de gemeente leven.
De contactpersoon bezoekt een aantal 
adressen in één of meerdere straten in 
Heerjansdam (Barendrecht). Dit gebeurt 
naar eigen inzicht (wanneer hij denkt dat 
dat nodig is), maar zeker bij bijzondere 
gebeurtenissen die plaats vinden bij één 
persoon een of binnen gezin.
  
Wie zoeken wij?
Een ‘enthousiast ’gemeentelid, man of vrouw 
die bereid is één of 2 straten onder hem/haar 
hoede te nemen en een ieder mag op z’n 
eigen wijze de mensen benaderen, hetzij met 
een telefoontje, het bezorgen van een brie� e 
c.q. kaartje, een bezoekje.

Wat kost het je?
Tja, wat kost het? Dat is moeilijk te zeggen. 
Ieder contactpersoon doet het op z’n eigen 
manier. Het is moeilijk om een eerlijke 
inschatting van de tijd/inzet te geven. 

Wat ontvang je?
Je bouwt bijv. met het ene gemeentelid 
een fi jn contact op, terwijl je met een an-
der gemeentelid duidelijk minder contact 
hebt. Het ene contact is niet met een 
ander contact te vergelijken. Het delen 
in mooie en/of moeilijke momenten van 
iemands leven is één van de bouwstenen 
van het onderhouden van relaties. Wat 
heel dankbaar is: door liefde te geven, krijg 
je ook weer liefde terug. 

Reageren?
- Voor verdere info neem contact op met 

één van onze ouderlingen, die tevens 
ook al jarenlang contactpersoon is: Wil 
Ouwerkerk 

- Reageer voor 1 juni a.s.

Ten slotte
- Het integer omgaan met de persoonlijke 

informatie die je als contactpersoon ter 
ore komt. 

- Wanneer er ingeschat wordt dat er bezoek 
van een ouderling of predikant gewenst is, 
geven contactpersonen dit door.

‘Kerk Heerjansklank’
Een muzikale verrijking van onze erediensten: 
dat is de beoogde vrucht als we een ad hoc 
muziekgroep starten met zanger(s)/es(sen) 
en instrumentalisten die tijdens erediensten 
enkele liederen begeleiden; naast onze vaste 
organisten. Het plan is om een pool van 
toegewijde muzikale mensen te ontwikkelen. 
Mensen die muziek maken, die zingen, die 
dit coördineren; en op ad hoc basis inzetbaar 
zijn. Qua genre is de denken aan Hemelhoog, 
Opwekking, Johannes de Heer, Op Toon-
hoogte Hillsong, Iona en Taizé.

Het gaat om diensten op bijvoorbeeld 
kerkelijke hoogtijdagen zoals Kerst, Pasen, 
Pinsteren, Voleindingszondag, Doop- 
Belijdenis- en Avondmaalsdiensten. Per 
dienst stellen we een gelegenheidsgroep van 
muzikale en vocale medewerk(st)ers samen; 
deze repeteert twee tot drie keer; en speelt 
mee in de dienst. Deelnemers geven zich op 
per afzonderlijke eredienst.

Wie zoeken wij?
- Mannen en vrouwen, jongens en meisjes, 

van tienerleeftijd tot senioren
- Mensen die redelijk goed een instrument 

bespelen of zingen of: conservatori-
um-niveau is geen voorwaarde; wel enige 
kwaliteit. betrouwbaarheid: meedoen = ook 
voorbereiden en oefenen

- Mensen die op ad hoc basis een gelegen-
heidsgroep kunnen coördineren

Verder verwacht ik openheid en respect 
voor de veelkleurigheid van muziek en 
liederen in onze kerkelijke gemeente. 
Betrouwbaarheid in het nakomen van 
afspraken m.b.t. repetities.

Wat kost het je?
Meedoen betekent: twee à drie keer repete-
ren, en meedoen aan de dienst. Mogelijk thuis 
repeteren. De coördinator heeft daarnaast 
overleg en verder contact met de voorganger, 
en stuurt de andere medewerkers aan. 

Wat ontvang je?
“Zingen is tweemaal bidden.” Dat geldt ook 
voor het maken van muziek. Samen muziek 
maken is samen genieten. Deze muziekgroep 
kan een verrijking zijn voor je geloofsleven. 
Een verrijking ook voor onze erediensten en 
wie deze bezoeken. Het levert je hopelijk veel 
waardering op Verder: gaandeweg ontstaat 
teamsfeer. Je leert van en aan elkaar. Je 
doet ervaring op. Kostendeclaratie (denk 
aan kopieerkosten of downloads bladmuziek) 
worden vergoed.

Reageren?
-  Reageren graag uiterlijk 31 mei via ds. 

Sjaak Teuwissen, via 06 – 20 50 30 99, of 
sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl  Geef 
daarbij aan je voorkeur aan: zingen, musice-
ren (welk instrument?), coördineren, of een 
combinatie hiervan

- Op basis van het aantal en de aard van de 
reacties kom ik met een eerste voorstel; bij-
voorbeeld voor een eerste kennismaking als 
groep. Om te starten is er minimaal iemand 
nodig die het (mede) wil coördineren.kunt 
je voorkeursdata opgeven en indien nodig,

Open Kerk Heerjansdam
De eeuwenoude Dorpskerk van Heerjans-
dam is vaak 6 ½ van de 7 dagen per week 
leeg en gesloten. Zo blijft dit prachtige en 
zó betekenisvolle monument het best be-
waarde geheim van het dorp. Dat is jammer. 
Terwijl het ook de meest inspirerende ‘huis-
kamer’ van Heerjansdam zou kunnen zijn; 
een plek om op adem te komen, de plaats 
waar Heerjansdammers thuis komen. 

Graag zou ik met enkele mensen brain-
stormen, en zo mogelijk ook tot concrete 
plannen en uitvoering daarvan overgaan, 
om de Dorpskerk op geëigende momenten 
open te stellen; op zo’n manier dat we als 
kerk in goed contact komen met het dorp. 
Bijvoorbeeld
• Herstart van de Kerstmarkt die tot enke-

le jaren terug jaarlijks werd gehouden
• Openstelling op Open Monumentendag 

op de 2e zaterdag van september
• Open Kerk op gedachteniszondag, met 

mogelijkheid voor ontsteken gedachte-
niskaarsjes, ko�  e/thee, ontmoeting en 
gesprek

• Wekelijks ochtendgebed op bv maandag-
ochtend vroeg.

•  Doordeweekse openstelling voor gebed, 
kaarsje ontsteken.

• … moeiteloos aan te vullen met andere 
ideeën

Gezocht…
Denkers en doeners. Mensen die eerder 
betrokken waren bij een genoemd voorbeel-
dinitiatief, mensen met goede ideeën, men-
sen die er schouders onder willen zetten. 
Mensen die zich herinneren waarom eerde-
re initiatieven niet van de grond zijn geko-
men of zijn gestopt, maar niet bij de pakken 
neer blijven zitten. Mensen met frisse zin en 
ideeën.  Kerkleden en niet-kerkleden.

Wat kost het je?
Tijd voor een eerste ontmoeting. Mogelijk 
je inzet om een initiatief van de grond te 
tillen; zo mogelijk samen met een groep 
of bepaalde mensen binnen de gemeente 
waarmee een logische verbinding rond een 
bepaald initiatief bestaat.

Wat ontvang je?
Waardering en plezier; een ‘kerk naar 
buiten’ ervaring.

Reageren?
- Reageren graag uiterlijk 31 mei via ds. Sjaak 

Teuwissen, via 06 – 20 50 30 99, of 
 sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl  


