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MEDITATIE 
 
 

Zou Jezus met je meegaan ? 
   
Als preekvoorziener stuur ik de gast predikanten een lijst met liederen buiten de psalmen en gezangen om 
die geliefd zijn in de gemeente. Helaas worden er steeds minder psalmen gezongen in onze kerkdiensten en 
dat al decennia lang. Ook de liederen keus veranderd, geleidelijk. Dat doet mij zeer. Ik mis ze en zeker psalm 
42, 84 en 119. Juweeltjes van tekst en melodie.  In het vijfde couplet van psalm 84 staan de aansprekende 
woorden;  

 
 
En het zal velen van ons overkomen dat je keuze moet maken , ja of nee, om ergens heen te gaan waar je 
van te voren weet dat er gespot wordt met God, Zijn kerk en de christenen. Een feest of een bruiloft waar 
koning alcohol regeert en Koning Jezus belachelijk wordt gemaakt. Op een buurt feest is dat ene christelijk 
gezin in de straat al snel het mikpunt van spot en hoon. In de kantine van uw werk kan het taal gebruik ruig, 
ruw en onkuis zijn. 
  
In de 70 er en 80 er jaren ging ik doordeweeks weleens een voetbalwedstrijd bezoeken in de kuip. 
Voorjaar 1970 won Feyenoord Europa cup 1 en ik stond op de Coolsingel om het sterren team toe te juichen. 
  
Maar wat ging de verruwing ook bij die supporters hard. Mijn laatste bezoek was in 1986 met mijn zoon. 
Wat een gevloek en getier en zeker niet alleen van de hooligans. Dames en heren waar aan ik had willen 
vragen, spreek u ook zo met uw kinderen? 
Taal gebruik zo grof dat ik de oren van mijn zesjarige zoon met mijn handen had willen bedekken.  
Toen besloot ik, hier kom ik nooit meer. 
  
Een ieder moet zelf weten of hij/zij naar dit soort evenementen gaat ! 
U heeft uw eigen geweten en dat is persoonlijk. 
  
Idem vele TV programma's. 
Wat wordt God bespot en de christenen daar als achterlijke schepsels behandeld. 
  
In de tweede kamer zie je smalende gezichten als de reformatorische afgevaardigden getuigen van hun 
geloof, en dat ook toepassen in de politiek. Je moet maar durven. 
Moeten we ons dan beschermen tegen deze tirannie? 
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Moeten we dan gaan leven in een beperkte kring van geloofsgenoten? 
  
Nee, dan gaat niet en kan niet. 
We leven in deze maatschappij en leven in die wereld maar zijn niet van de wereld. 
  
Hoe maak ik dan onderscheid? 
Lees psalm 84 en laat deze aloude woorden tot u doordringen. 
Het is van alle tijden en er is niets nieuw onder de zon. 
  
Het is meer dan tien jaar geleden dat ik op huisbezoek was bij een pas getrouwd stel. 
Het uitgaansleven kwam ter sprake en dat de moeder van jonge vrouw was daar heel gemakkelijk in.. 
Alleen zei zij ; Oh, ga je naar die club , cafe of discotheek? Wat denk je, zou de Heere Jezus met je meegaan ? 
  
Zeker dertig jaar geleden sprak ik een ouderling van de oud gereformeerde gemeente. 
Ook zijn wijze woorden vergeet ik nooit;  
  
Jongen, als de Heere je opeens roept en je verschijnt voor zijn rechters troon en Hij vraagt: waar was je toen 
ik je riep? Wat zal je dan moeten zeggen? 
  
Met deze twee aanwijzingen van diverse kanten, evangelisch en zwaar orthodox, probeer ik mijn leven in te 
richten. 
Het is niet eenvoudig en de verleidingen van de duivel trekken aan mij en aan u. 
En we vervallen zoveel in de fout en dan rest ons niets anders dan te knielen en Hem vergeving te vragen. 
  
 Bas Roobol 
  

 
 

LEDENADMINISTRATIE 
Ingekomen berichten van 21 februari 2022 tot en met 20 maart 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wijzigingen met betrekking tot de ledenadministratie kunnen doorgegeven worden aan Bert Schop,                                                                 
ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl 

mailto:ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl
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KERKDIENSTEN IN APRIL 
Dorpskerk Kerk te Kijfhoek  

3 april 5de zondag 40-dagen tijd 

9.30 u. 

Ds. H. Franzen 

Pijnacker 
Knd. 

Oppas 

Collectes:  Diaconie, Kerkenwerk en Jeugd 

15.00 u. 

Ds. L.C. van der Eijk 

Zwijndrecht 

 
 

Collecte: Kerkenwerk 

 

 

9.30 u.  

Meeting 
 

10 april 6de zondag 40-dagen tijd Palmzondag 

9.30 u. 

Ds. J. Teuwissen 
Knd. 

Oppas 

Collectes: Kerkenwerk en Diaconie 

  

14 april Witte Donderdag 

19.30 uur 

Ds. J. Teuwissen 

Viering Heilig Avondmaal 

 
Collectes: Diaconie, Onderhoud gebouwen 

  

15 april Goede Vrijdag 

19.30 u. 

Ds. J. Teuwissen 

  

16 april Stille Zaterdag 

21.30 u. 

Ds. J. Teuwissen 
  

 

17 april Pasen 

9.30 u. 

Ds. J. Teuwissen 
Knd. 

Oppas 

Collectes: Kerkenwerk en Diaconie 

15.00 u. 

Ds. J. Teuwissen 
 

 

Collecte: Kerkenwerk 

 

24 april In de Tent – In de Tent – In de Tent 

Om ongeveer 10.40 u. 

Viering ‘Wandelen over water’ met ds. J. Teuwissen 
 

Oppas aanwezig 
1 mei 

9.30 u. 

Ds. J. Breure 
Knd 

Oppas 

Collectes: Diaconie, Kerkenwerk en Jeugd 

15.00 u. 

Ds. J. Schaap 
 

Collecte: Kerkenwerk 

 

9.30 u.  

Meeting 
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Met het oog op de zondag  
 
DORPSKERK 
In de Goede, ofwel Stille Week, van Palmzondag 10 t/m Pasen 17 april volgen wij Jezus op de voet. Dat doen 
we hoofdzakelijk via de beschrijving van de evangelist Johannes. Op de zondagen klinkt er een verkondiging; 
op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag zijn het vooral het sacrament, de symbolen en rituelen 
die het evangelie rondom het lijden, sterven en de opstanding van onze Heer Jezus Christus tastbaar en 
ervaarbaar maken.  
  

Palmpasen 10 april, 9.30 uur 
Op deze zondag lezen we Johannes 12: 12 t/m 26 en Johannes 19: 31 t/m 42. Twee inhoudelijke routes 
richting Pasen ‘kruisen’ elkaar als het ware: de kindernevendienst – voor wie dit de laatste zondag voor 
Pasen is – is al bezig met Jezus’ sterven aan het kruis, terwijl het op deze Palmzondag voor anderen het (dan 
nog feestelijke) begin van de Goede of Stille Week is, waarin we elkaar ook op Witte Donderdag, Goede 
Vrijdag en Stille Zaterdag ontmoeten.  
Daarom zullen we rond het kindermoment rond het thema ‘afsluiting of nieuw begin’ de nadruk leggen op 
Jezus’ sterven, terwijl we in de verkondiging met als thema ‘nieuw begin of begin van het einde’ nog even 
teruggaan naar Jezus’ intocht in Jeruzalem, waar de dreiging van wat komen gaat overigens al zichtbaar en 
voelbaar is, want tot hun grote ergernis constateren de farizeeën: “De hele wereld loopt achter Jezus aan.” 
Het thema van deze dienst luidt ‘afsluiting of nieuw begin?’ Jacco Steen bespeelt het orgel. 

 
 
 

Witte Donderdag 14 april, 19.30 uur: Heilig Avondmaal 
Op Witte Donderdag horen we hoe Jezus zélf gestalte geeft aan zijn opdracht de minste te willen zijn en 
elkaar in liefde te dienen. Als was hij een huisslaaf wast hij de voeten van zijn leerlingen. Daarna vervolgen zij 
de maaltijd, die wat het Laatste Avondmaal van hen samen zal zijn.  
Wij vieren als gemeente zélf ook het Heilig Avondmaal van onze Heer. Op geen moment is dat indringender 
dan juist op Witte Donderdag. We lezen Johannes 13: 1 t/m 17. Ellen Pons bespeelt het orgel. Het thema 
luidt ‘zelfvernedering’. 
 

Goede Vrijdag 15 april, 19.30 uur 
We lezen, afgewisseld met enkele indringende liederen, Johannes 18: 1 t/m 19: 42. We horen hoe Jezus 
wordt gevangengenomen, berecht, veroordeeld, gekruisigd, sterft en wordt begraven. Omwille van het 
nodeloos en volkomen onterecht lijden en sterven van onze Heer, de Zoon van onze God, klinkt het 
uitermate indringende ‘beklag van God’. Dit is een tekst ontstaan in de 2e en daarop volgende eeuwen, 
waarin God Zijn volk – waar behalve de Joodse volksgenoten van Jezus ook wijzelf  toe behoren – aanklaagt 
voor wat Jezus Christus overkomt. 
De dienst draagt een ingetogen, beklemmende sfeer. De klok wordt niet geluid, we zijn vóór en ná de 
samenkomst stil. Er zijn geen bloemen, de Paaskaars wordt gedoofd en de kerk uitgedragen. alsmede het 
antependium. Er klinkt geen zegen.  
Ellen Pons bespeelt het orgel. Het thema luidt ‘ten hemel schreiend’. 
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Stille Zaterdag 16 april, 21.30 uur: Paaswake 
In stilte komen we de Dorpskerk binnen. We lezen fragmenten uit de Bijbel die tot uitdrukking brengen hoe 
God in verleden en heden zijn volk steeds opnieuw bevrijdt uit de macht van nood en dood. Aan den lijve 
zullen we zien, horen en ervaren dat het licht schijnt in de duisternis en de duisternis het niet in haar macht 
krijgt. 
Van oudsher is de Paasnacht passáge-nacht. Deze nacht van donker naar licht, de nacht waarin de gestorven 
Jezus Christus als eerstgeborenen onder de doden opstaat als onze waarlijk opgestane Heer, juist deze nacht 
werd voor nieuwe gelovigen de nacht waarin ze na een lange proeftijd door het water van de doop heen 
belijdende doopleden van de kerk van Jezus Christus werden. “Met de Heer begraven en weer opgestaan” 
zingt een bekend eigentijds dooplied. We brengen daarom deze nacht – bij het doopvont - onze eigen doop 
in herinnering.  
We lezen Genesis 1: 1 t/m 5, Johannes 1: 1 t/m 4,  Exodus 14 : 15 – 22 + Exodus 15: 1a; Jona 2: 1 t/m 11;  
Johannes 20: 1 t/m 18; en zingen tal van liederen. Ellen Pons bespeelt het orgel. Het thema luidt 
‘herschepping’. 
 

Paaszondag 17 april, 9.30 uur: Pasen 
Op deze Paasmorgen jubelen we het uit: ‘Hij is hier niet, de Heer is waarlijk opgestaan!” We zingen 
Paasliederen, lezen met elkaar Johannes 20: 1 t/m 18. We sluiten het kindernevendienstproject af. Ellen 
Pons bespeelt het orgel. Daarnaast verleent het Slikkerveers Christelijk Mannenkoor muzikale medewerking. 
Het thema van deze dienst op Paasmorgen luidt: ‘hopeloos of hoopvol’. 
 

 
 

TENTDIENST 24 APRIL 
Na enkele jaren afwezigheid zal naar alle waarschijnlijkheid in 
de laatste week van april de grote ‘oranjetent’ weer geplaatst 
worden op het grote grasveld middenin Heerjansdam.  
Op zondag 24 april verzorgt onze gemeente het programma. 
Het belooft een enthousiasmerende en enerverende viering te 
worden, aangevuurd door de werkgroep ‘Kerk naar Buiten’, 
met als titel ‘een spetterende zondagmorgen’. 
Het is mogelijk het viering-gedeelte van het programma via de 
gebruikelijke online middelen (www.kerkheerjansdam.nl en 
www.kerkdienstgemist.nl ) te volgen. 
Zie berichtgeving elders in dit blad. 
 

KIJFHOEKKERK 
 

Palmpasen 10 april, doopdienst 
Op zondag 10 april vindt een extra dienst plaats in de Kijfhoekkerk. Een doopdienst, speciaal belegd om 
Floortje, dochter van Leon en Willemien en zusje van Jos, te dopen. De Kijfhoekkerk heeft een speciale 
betekenis voor Leon en Willemien, en daarom stemt de kerkenraad van harte in met het houden van een 
doopdienst aldaar.  

http://www.kerkheerjansdam.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Vanwege de onzekerheden rond coronamaatregelen op het moment van inplannen, is gekozen voor een 
‘extra’ dienst zodat indien nodig alleen eigen familieleden en relaties van de dopeling uitgenodigd kunnen 
worden. Gelukkig lijkt het er op dat we de kerkdeur ruimhartig kunnen openzetten. 
 Het thema luidt ‘met de Heer begraven en weer opgestaan’, een tekstregel uit het bekende Dooplied 
van Sela. In deze dienst slaat het ook op de profeet Jona. We lezen Jona 2. We zien hoe het Bijbelverhaal van 
Jona ‘rijmt’ op de drie dagen van Pasen, en ons iets vertelt over de Heilige Doop. We zien uit naar een 
intieme en heel bijzondere doopdienst. 
Leo Kievit bespeelt het orgel. Graag tot dan.  
  
(toelichting afbeeldingen: in het tongewelf van de Grote Kerk in Naarden heeft de laatmiddeleeuwse schilder 
het Bijbelverhaal van Jona die overboord wordt gegooid en wordt opgeslokt door de vis, doelbewust recht 
tegenover de graflegging van Jezus Christus geplaatst) 

      
 
Paaszondag 17 april, Paasviering 
“De Heer is waarlijk opgestaan!” Op Pasen mogen we dat uitroepen en uitzingen. Toch leven we in een land 
en een omgeving waar steeds minder mensen ons dit nazeggen. Zelfs in onze eigen families, onze eigen 
gezinnen verwatert en verflauwt het geloof in Jezus Christus als levende en opgestane Heer. Hooguit komen 
mensen nog mee in een bewering als ‘de Heer is als het ware opgestaan’. Misschien vreet de twijfel soms 
ook aan ons zelf.  
 Rondom de Stille week en Pasen cirkelen we als christenen rondom de kern en tevens het grote 
mysterie van ons geloof: het lijden, sterven en uit de dood opstaan van Jezus Christus. Elk jaar weer een 
repeterende breuk in ons bestaan. Elk jaar een weer een bevestiging van het geloof van waaruit wij leven. 
We lezen deze zondag Psalm 118: 1 t/m 4 en 15 t/m 29 en Marcus 16: 1 t/m 19. Waarbij bij Marcus meteen 
al opvalt dat de verzen 9 t/m 19 tussen vierkante haken staat. Wat zégt ons dat? ‘Als het ware of waarlijk 
opgestaan?’, dat is het onderwerp van deze dienst. Leo Kievit bespeelt het orgel. 
 
Ds. Sjaak Teuwissen 
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BIJBELLEESROOSTER VOOR APRIL 
vrijdag 1 april Johannes 14:15-31 ...en Geest 
zaterdag 2 april Johannes 15:1-17 Blijvende vrucht 

zondag 3 april Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 

maandag 4 april Johannes 16:1-11 Zonde, gerechtigheid en oordeel 

dinsdag 5 april Johannes 16:12-24 Verwarring  

woensdag 6 april Johannes 16:25-33 Beeldspraak  

donderdag 7 april Johannes 17:1-12 God kennen is het eeuwige leven 

vrijdag 8 april Johannes 17:13-26 Laat ons één zijn 

zaterdag 9 april Jeremia 26:1-9 Een beladen boodschap 

zondag 10 april Jeremia 26:10-24 Palmzondag- Het lot van Uria 

maandag 11 april Jeremia 27:1-11 Het juk ondergaan 

dinsdag 12 april Jeremia 27:12-22 Misleidende profeten 

woensdag 13 april Jeremia 28:1-17 Krachtmeting 

donderdag 14 april Johannes 18:1-27 Witte Donderdag - Ik ben het (niet) 

vrijdag 15 april Johannes 18:28–19:30 Goede Vrijdag - Vriend van de keizer 

zaterdag 16 april Johannes 19:31-42 Stille Zaterdag - Voorbereiding voor een bijzondere sabbat 

zondag 17 april Johannes 20:1-18 Eerste Paasdag - Wie zoek je? 

maandag 18 april Johannes 20:19-31 Eerst zien... 

dinsdag 19 april Jeremia 29:1-9 Het duurt nog wel even 

woensdag 20 april Jeremia 29:10-23 Hoop voor Jeruzalem 

donderdag 21 april Jeremia 29:24-32 Weerwoord 

vrijdag 22 april Psalm 114 De dans van de aarde 

zaterdag 23 april Jeremia 30:1-11 Geknakt, niet gebroken 

zondag 24 april Jeremia 30:12–31:1 Weer als vroeger 

maandag 25 april Jeremia 31:2-14 Terugkeer 

dinsdag 26 april Jeremia 31:15-22  Nieuwe dingen 

woensdag 27 april Jeremia 31:23-30 Opbouw 

donderdag 28 april Jeremia 31:31-40 Eeuwigdurend verbond 

vrijdag 29 april Jeremia 32:1-15 Contract voor de toekomst 

zaterdag 30 april Jeremia 32:16-25 Duurzaam? 
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SENIORENVERJAARDAGEN 
Tineke Brinkman-Heijboer, Molenweg 62a, 2995 BL Heerjansdam, tel. 078 – 677 26 17 
 
Verjaardagen in april 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verjaardagen eerste week mei: 
 
 
 

Namens de Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek van harte gefeliciteerd  
en een goede dag toegewenst! 
 
Vriendelijke groet,  
Tineke Brinkman  
Tel. 078 – 677 26 17 
Emailadres: tinebrinkman@hetnet.nl 
 

Huwelijksjubilea 

 
 
Paasgroet 2022  

Pasen is het feest van de Hoop. “Er is een toekomst vol van hoop,” zingt 
een lied. Daarmee willen we elkaar bemoedigen. Rond de Paasdagen is 
het goed om even heel bewust te denken aan hen die in een verpleeg- of 
verzorghuis verblijven. Wanneer je met je eigen handschrift een 
persoonlijke boodschap overbrengt via een kaartje maak je daar een 
ander blij mee. Er wordt aan je gedacht! En dat doet goed. Zeker voor 
mensen die niet meer thuis kunnen zijn.  
 
De volgende personen verblijven in verpleeg- en verzorgingstehuizen : 
 

mailto:tinebrinkman@hetnet.nl


VAN DE BEMANNING VAN DE MANNING 
Pasen 2022 
Veel mensen beleven meer aan Kerst dan aan Pasen.  
Waar dat dan mee te maken heeft, daarover zijn 
verschillende gedachten. Een kwetsbaar kindje in een 
kribbe is tastbaarder, aansprekender, minder 
confronterend en geloofwaardiger dan het lege graf van de 
Mens die enkele dagen eerder nog zo intens leed en stierf 
aan een executiewerktuig. Kerst heeft de tijd van het jaar 
mee.  In de donkere dagen rond de kortste dag van het jaar hunkeren we naar de gezelligheid en 
knusheid van een feest met zoveel lichtjes en sfeer. Dat is in het voorjaar – hoe mooi het ook is dat 
alles in de natuur weer ontluikt – wat minder het geval.  
 
Toch kunnen we er níét omheen; niet Kerst maar Pasen is hét kernmoment in het christelijk geloof, 
de scharnier waar ons christelijk geloof om draait en dat ons leven opent. Dat we zondag-aan-
zondag de zóndag vieren, dán samenkomen om onze Heer en elkaar te ontmoeten, grijpt terug 
naar Pasen. De allereerste gelovigen - ze waren vanzelfsprekend Joods - vierden nog de sabbat. 
Slechts twee van de vier Bijbelse evangeliën staan stil bij Jezus’ geboorte; alle vier  beschrijven 
Jezus’ lijden, sterven en opstanding. Pasen werd al in de eerste eeuw onder christenen gevierd; 
Kerst volgde eeuwen later. Het is niet zozeer alleen de geboorte van Jezus Christus die mensen nog 
altijd raakt, inspireert, in beweging zet voor diezelfde Jezus Christus; het is Zijn lijden, sterven en 
opstanding uit de dood.  
 
Voorbij de lijdenstijd, veertigdagentijd, kijken we vooruit naar Pasen. In de diverse kerkdiensten – 
en misschien ook wel in huiselijke setting -  ‘herbeleven’ we als het ware die laatste weken, die 
laatste dagen van Jezus Christus richting Zijn lijden en sterven. Dat doen we door daarover te lezen 
in de Bijbel, daarover te zingen, ons daarover te bezinnen. En misschien kunnen we nog altijd 
verwondering en blijdschap ervaren als we op Paasochtend het aangezegd krijgen, het uitroepen en 
uitzingen: de Heer is waarlijk opgestaan! 
 
Maar wat betekent dat dan precies voor ons, dat Jezus Christus sterft aan het kruis en op de derde 
dag van zijn overlijden opstaat uit het graf? Het blijft een uitdaging om dat te vatten, om dat in 
woorden te vatten. Want eerlijk gezegd, nee, een leeg graf van een Mens die enkele dagen eerder 
nog zo intens leed en stierf aan een executiewerktuig is niet zo tastbaar, aansprekend, niet zo 
geloofwaardig als een kwetsbaar kindje in een kribbe.  
Misschien roept het ook wel twijfel op. Misschien zitten we met allerlei ja-maars: “De Heer is 
waarlijk opgestaan? – misschien is de Heer wel ‘als het wáre’ opgestaan”. Misschien bespeuren we 
bij ons zelf de tegenwerping “Het kan toch ook eigenlijk niet waar zijn?” “En áls als het al waar zou 
zijn: wat heeft het ons, zo’n 2000 jaar later nog te zeggen, hoe relevant is het nog voor mij zelf?”  
  
Samen met u, met jou, hoop ik de komende tijd, en in het bijzonder in de ‘Goede Week’, Jezus op 
de voet te volgen, naar Jeruzalem, naar Getsemané, naar Golgotha, naar het lege graf. We schuwen 
daarbij vragen en twijfels niet, net zo min als dat we ons – naar ik hoop – opnieuw verwonderen en 
laten inspireren door die ongekende gebeurtenissen die het leven op aarde, óns leven, definitief en 
richtinggevend hebben veranderd.  
 
  



Want als Hij is opgestaan vannacht 
Dan ook onze moed 
Om te doen als Hij 
 
Want als Hij is opgestaan 
In deze vroege ochtend 
Dan ook onze wil 
Hem te volgen 
 
Want als Hij is opgestaan 
Dan ook ons geloof 

Dat het donker niet 
Het laatste woord spreekt 
 
Als er iets nieuws is deze dag 
Is het onze liefde 
Geboren uit Hem 
En bestemd voor de wereld 
Want als er iets is opgestaan 
Is het ons antwoord op: 
“Heb jij me lief?” 

 

 
 
(bron ‘intercity bestemming Pasen – een reisgids voor de goede week – uitgave van de Raad van 
Kerken Nederland) 
 
Oekraïense vluchtelingen in Heerjansdam 

‘Kerk naar buiten’, zoals u weet volg ik in het kader van de 
predikantennascholing de opleiding met deze naam. Afgelopen 
maanden bereidde een werkgroep binnen onze gemeente – met 
alweer dezelfde naam – in dit kader een bijzonder programma voor, 
voor 24 april, de ‘tentdienst’ die dit jaar ‘een spetterende 
zondagmorgen’ heet. Zie elders in dit blad.  
 
 ‘Kerk naar buiten’. Ingehaald door de vreselijke realiteit van de oorlog in de Oekraïne en de 
vluchtelingenstroom die ook tot in Nederland gestalte krijgt, kreeg ‘kerk naar buiten’ een wel heel 
onvoorziene en actuele betekenis. Wat bijzonder om met elkaar, mensen vanuit onze gemeente, 
mensen vanuit het dorp, mensen uit de omgeving, zo gigantisch veel hulpgoederen in te zamelen in 
de garage van de pastorie, deze met zoveel handen te sorteren en deze in te laden in busjes en 
vrachtwagen richting centraal verzamelpunt en Poolse vluchtelingenopvangen van Oekraïense 
vluchtelingen 
Wat bijzonder om opnieuw met zoveel verschillende mensen in no 
time een kale, lege woning tot een alleszins bewoonbare plek, 
misschien zelf een tijdelijk ‘thuis’ te maken voor enkele vrouwen en 
kinderen die tot zeer onlangs nog een gewoon leven leidden in hun 
woonplaats, in hun land.  
Indrukwekkend om te zien hoe concreet we ook zo ‘kerk naar buiten’ 
zijn; Kerk in het dorp, Kerk voor Oekraïne. 
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Spetterende zondagmorgen – ‘Kerk naar Buiten’ 
Ik noemde het al: de ‘spetterende zondagmorgen’ op 24 april. De invulling van de ‘tentdienst’ in de 
grote oranjetent die eindelijk weer wordt opgesteld middenin het dorp. De werkgroep ‘kerk naar 
buiten’ heeft deze samen met anderen voorbereid. De werkgroep is geformeerd om de opbrengst 
van de gelijknamige Permanente-Educatie-opleiding die ik als predikant dit seizoen volg te vertalen 
naar een missionair experiment in onze gemeente.  
 
Eerder schreef ik al over deze nascholingsopleiding. In overleg met de beroepingscommissie en 
kerkenraad volg ik deze van september 2021 t/m de zomer van 2022. Dit seizoen volg ik op vele 
(vooral) vrijdagen cursusdagen elders in het land, of via de laptop thuis. Ik moet veel lezen en 
allerlei opdrachten maken. Hierdoor blijven pastorale zaken met een minder grote urgentie, en ook 
kennismaking, vaak nog even liggen. Wel ben ik beschikbaar in het geval van bijzondere en 
indringende situaties en probeer ik in groepsverband veel mensen te ontmoeten, zoals rondom de 
erediensten, bezoek aan diverse groeigroepen, en het seniorenpaasfeest.  
 
Principiële overwinning 
We mogen geloven dat het lijden, sterven en de opstanding van Jezus Christus een principiële 
overwinning op de dood, op alle kwade machten en krachten van deze wereld betekent. Net zomin 
als dat het maken van een vaccin een ziekte per direct stopt, is de wereld nu ‘genezen’ van kwade 
machten en krachten. Dat ervaren we, met bijvoorbeeld mensen uit Oekraïne, aan den lijve. Toch 
kunnen en mogen we vanuit ons opstandingsgeloof zeggen: Uw Koninkrijk kome.  
 
Ontvangen 

- Op 24 februari ontving ik tijdens een pastoraal bezoek een bedrag van € 50,00 t.b.v. onze 
kerkelijke gemeente. Hartelijk dank aan de gevers.   

 
Speelt er iets in jouw of uw leven waarover je/u graag contact wilt? Schroom niet om contact op te nemen. 
 
Ds. Sjaak Teuwissen 
De Manning 2 
2995 AH Heerjansdam 
Tel. 078 – 647 52 45 / GSM (Sjaak) 06 – 20 50 30 99 
E-mail sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl 
Facebook: https://facebook.com/sjaak.teuwissen 
Instagram: sintersjaak  
Twitter: @SinterSjaak 
Doordeweekse werkdagen: di – wo – do – vr 
 

VAN DE REDACTIE 
Tijdens de wekelijkse erediensten zingen wij doorgaans een mengeling van 
liederen uit diverse bundels. Dit zorgt voor een afwisseling die als het goed is een 
weerspiegeling is van de liederen die wij als gemeenteleden graag zingen of horen.  
Wat zijn dan die favoriete liederen van onze gemeenteleden en waarom vinden we 
dit ons favoriete lied?  
 
Heeft u een favoriet psalm, gezang, opwekkingslied of lied van Sela of Trinity? Ja, dan zouden wij het fijn 
vinden van u te horen welk lied dit is en waarom? Wij willen hier graag één of meer artikelen aan besteden 
in Samengaan of misschien wel een vaste rubriek. 
Wij ontvangen uw bericht graag in onze mailbox: Samengaan@kerkheerjansdam.nl  of in de brievenbus van 
de redactie op Ganzekant 21.  

mailto:sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl
https://facebook.com/sjaak.teuwissen
mailto:Samengaan@kerkheerjansdam.nl


Samengaan april 2022  13 

Saving private Ryan / Saving the world  
Het zal je maar gebeuren dat je je leven te danken hebt aan de dood van een ander. In de beroemde film 
‘Saving private Ryan’ (1998) - een van de grote successen van regisseur Steven Spielberg  - wordt dát verhaal  
verteld. Ryan, de hoofdpersoon van de film, dankt zijn leven namelijk aan de dood van een ander. 
De film opent met een korte proloog. Je ziet hoe een oude veteraan in gezelschap van zijn vrouw, kinderen 
en kleinkinderen een militaire begraafplaats in Normandië bezoekt. In de eindeloze rijen witmarmeren 
kruizen is de veteraan op zoek naar het graf van een bijzonder persoon. Net op het moment dat hij het kruis 
gevonden heeft – het kruis van captain John H. Miller - verspringt het beeld. Er volgen 24 rampzalige 
minuten van intens agressief geweld. Beelden van de invasie op de kust van Normandië. De beelden maken 
diepe indruk, omdat het zeer realistisch wordt gefilmd. Ontsnappen is onmogelijk, zowel voor de kijker als 
voor de mannen die de dood hier met knikkende knieën tegemoet treden.  
Op het moment van de invasie op de kusten van Normandië zijn mensen aan de overkant van de Noordzee 
bezig met het maken van overlijdensbrieven voor de families van de overleden soldaten. De nabestaanden 
krijgen een correct briefje waarin staat dat hun echtgenoot, vriend, of zoon erg dapper is geweest, maar dat 
hij helaas is omgekomen. Wanneer ze erachter komen dat er maar liefst drie brieven naar ene mevrouw 
Ryan gaan, controleren ze de gegevens nogmaals. En dan blijkt dat deze mevrouw Ryan binnen 72 uur drie 
zoons is verloren in de strijd: Sean Ryan, Peter Ryan en Daniel Ryan. Bij controle van de gegevens blijkt dat 
deze mevrouw Ryan nog een zoon heeft: James Francis Ryan. Ook deze zoon is betrokken bij de invasie en is 
dus waarschijnlijk nog in leven, maar wáár hij zich bevindt weten ze niet. Ryan kan overal zijn, de landing 
verliep namelijk nogal chaotisch en ongeorganiseerd. De legertop wil alles in het werk stellen om te 
voorkomen dat mevrouw Ryan ál haar kinderen moet gaan begraven. Ze hebben medelijden met de vrouw 
die al zoveel verliezen kent en willen haar de dood van haar laatste zoon besparen. Een bijzondere 
oorlogsregeling! 
Dwars door het verhaal van de invasie loopt nóg een verhaal, het eigenlijke verhaal. Het verhaal over de 
bijzondere missie van een Captain Miller. Miller krijgt de merkwaardige opdracht om uit te kijken naar een 
zekere soldaat James Francis Ryan. Ryan bevindt zich al in vijandelijk gebied. Deze jongeman moet door 
Captain Miller worden gered. James Francis mag niet sterven! In totaal bestaat het team van captain Miller 
uit 8 man. De mannen van Captain Miller hebben echter grote vraagtekens bij deze missie. Zij hebben toch 
ook een moeder?! Zij hebben er samen wel acht! Waarom worden we op missie gestuurd waarbij het leven 
van acht man wordt geriskeerd om het leven van één enkele soldaat veilig te stellen??  
De zoektocht is lang en zwaar, maar na lang zoeken begrijpen ze dat James Ryan in Ramelle moet zitten. 
Intussen is er al één uit de groep gesneuveld. Om in Ramelle te komen moeten ze eerst voorbij de Duitsers. 
Opnieuw een groot risico. In die strijd sneuvelt de dokter van het team Miller. De soldaten willen niet meer 
verder. Er zijn nu al twee mensen overleden om één mens te redden. Toch weet Captain Miller zijn overige 5 
soldaten opnieuw over te halen om door te gaan. Als ze een tank met SS-ers aanvallen komen ze Ryan tegen. 
Ze vertellen dat al z’n broers dood zijn. James Francis wil echter niet naar huis. “Mijn enige broers,” zo zegt 
hij, “zijn de soldaten op het slagveld.” Die reactie hadden ze niet verwacht. Ryan wil onder geen beding 
Ramelle verlaten. Hij moet en zal de brug blijven verdedigen!  
En dan zie je aan het einde van de film hoe captain Miller gewond raakt. Miller wordt geraakt door een 
kogel. Er vindt een ontroerende ontmoeting plaats 
tussen James Francis Ryan en de stervende 
captain Miller. Met de allerlaatste krachten buigt 
Miller zich naar Ryan toe en zegt nauwelijks 
verstaanbaar iets in zijn oor. Het zijn de laatste 
twee woorden die captain Miller uitspreekt in de 
oren van Ryan: “Earn this “. Verdien het!  Je hoort 
het ‘m bijna zeggen: “Beste Ryan, laat je leven van 
waarde en betekenis zijn nu jouw leven is gered! 
Begrijp je hoe waardevol je leven is Ryan nu ik 
zelfs mijn leven ervoor geef?” Ryan is het zijn 
leven lang nooit meer vergeten!  
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Jaren later – als Ryan zelf al een oude man is geworden – knielt Ryan neer bij het kruis van captain Miller en 
spreekt hij zijn dankbaarheid uit voor het leven dat hij dankzij de captain heeft ontvangen. De beelden van 
de proloog krijgen hier een vervolg. Het leven van Ryan was zoveel waard dat captain Miller zijn leven voor 
hem gaf.  
Met het verhaal over de bijzondere missie van captain Miller zitten we exact in het hart van het Evangelie in 
deze 40dagentijd. Jezus, de zoon van God werd door zijn Vader ook op missie gestuurd, op missie om de 
wereld te redden, om ook jou te redden. Redden van de dood en de machten van het kwaad. Nee, je hoeft 
het leven niet te verdienen. Het wordt je aangeboden. Kun je je voorstellen hoe waardevol jij bent, hoe 
waardevol jouw leven is?  Zo waardevol dat God ‘Captain Jesus’ op missie heeft gestuurd om jou te redden! 
James Francis Ryan knielde neer bij het kruis van de man aan wie hij zijn leven heeft te danken. Voel je ‘m? 
Onwillekeurig denk je hier ook aan het kruis op Golgotha, het kruis dat onze redding betekent. Bevrijding van 
de dood en de machten van het kwaad. Jezus Christus heeft de Boze op terrein verslagen door de dood 
binnen te gaan en er weer uit op te staan. Intussen biedt Hij ons eeuwig leven aan en vergeving van alle 
schuld. Je hoeft het niet te verdienen. Je mag leven van Genade! 
De dood van captain Miller redde het leven van 1 soldaat: James Francis Ryan. De dood van Jezus komt ten 
goede voor een heel volk (Johannes 11: 50). Ja, zelfs voor de hele wereld: “Hij is het die verzoening brengt 
voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld.” (1 Johannes 
2:2)  
Saving the world! 
 
Wim Wiersma 
Cort van de Lindenlaan 12 
3362 CC Sliedrecht 
kerkelijkwerker@kerkheerjansdam.nl     
06-13857962 
 

 

 

KERKRENTMEESTERLIJK JOURNAAL 
 

Gemeenteavond 20 april Dorpskerk, 20.00 uur 
In de afgelopen maanden is door de kerkrentmeesters heel veel inspanning gepleegd om tot een goed plan 
voor de huisvesting van al onze kerkelijke activiteiten te komen. 
We hebben de kerkenraad, diverse gebruiksgroepen en taakgroepen gevraagd na te denken over vorm en 
invulling van onze gemeente. Ook zijn we bij u en jou als gemeentelid te rade geweest om na te denken over 
hoe onze gemeente er over pak hem beet 10 tot 20 jaar uit zal zien, hoe wij ons gemeentezijn vorm kunnen 
geven. Kortweg een toekomstvisie. Daartoe waren er een aantal momenten na de kerkdiensten waarop u en 
jij je mening op een flipover kon vermelden.  
Alle ingebrachte ideeën en gedachtes hebben we meegenomen en daarvoor hebben we diverse 
vergaderingen nodig gehad en de nodige uren achter het tekenbord en met de rekenmachine om een aantal 
ideeën uit te werken. 
Kortgeleden hebben we een informatieavond met de kerkenraad belegd om met en over de eerste ideeën 
verder na te denken. 
Nu is het moment aangebroken om ook u en jou mee te nemen op onze reis naar een toekomstbestendige 
gemeente. 
Daarom hierbij de uitnodiging voor jong, jong-volwassen, middelbare leeftijd, ouder tot hoog bejaard kortom 
iedereen om woensdag 20 april om 20.00 uur de gemeenteavond in de Dorpskerk bij te wonen, waarop we 
iedereen willen bijpraten over welke plannen en ideeën er momenteel zijn. 
Het wordt een open avond waarop uw en jouw inbreng enorm gewaardeerd wordt. 
 
Uw kerkrentmeesters 
 

mailto:kerkelijkwerker@kerkheerjansdam.nl
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Oud papier 
Ja, hoor. In mijn allereerste stukje over het ophalen van het oud papier zit ik met een oud rooster te knoeien. Allemaal 
verkeerde namen en verkeerde data. 
Gelukkig hebben we oplettende lezers die mij op die fout wezen en aangaven hoe het rooster van 2022 in elkaar zit.  
Hierbij een nieuwe poging voor de komende tijd. In de wetenschap dat er onderling geruild kan worden, het rooster 
van vrijwilligers die het oud papier graag voor ons inzamelen: 
 
16 april  
Kees Jan Visser 
Anja Rijsdijk-Schilt 
Gertjan Roobol 
vervanger voor Albert Abee  
 

21 mei  
Bas van Nes 
Carlo Tholenaars 
John Peterse 
Alex Leinenga 
 

Als uw papierbak op tijd aan de straat stond, maar om ongeveer 11.15 uur nog niet geleegd is, kunt u bellen met 
nummer 06-51216503. 
Hopelijk kan uw bak alsnog geleegd worden. 
 
Een vriendelijk, doch zeer dringend verzoek van uw papierinzamelaars om de kartonnen dozen die alleen maar naast de 
bakken gezet kunnen worden kleiner te maken. De gaten van de vuilniswagens zijn niet altijd groot genoeg om daar 
grote dozen in te laden. Bij voorbaat hartelijk dank. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Chris Grootendorst 

 

VERSLAGEN EN BERICHTEN 
Vanuit de kerkenraad 
Wat zijn we blij dat de laatste maatregelen eraf zijn, de kerk weer langzaam volstroomt, we elkaar weer kunnen 
ontmoeten. Activiteiten die weer door kunnen gaan. Samenkomst van jeugd in een Alpha Youth bijeenkomst en Kids of 
Joy waarvoor een middag gepland stond. Vergaderingen die weer live kunnen plaatsvinden. Groeigroepen die elkaar 
weer mogen spreken en  ontmoeten. 
Fijn dat we weer mogen uitzien naar de bijeenkomsten in de stille week, op weg mogen naar Pasen. 
In de tijd dat de vergaderingen voornamelijk digitaal plaatsvonden is het werk wel doorgegaan. De diaconie heeft 
onlangs een actie gehouden voor de voedselbank en er is veel gedoneerd. 
In die tijd werd ook een spontane inzameling gehouden vanuit de gemeente voor slachtoffers in Oekraïne en wat was 
het mooi hoe de hele gemeente Heerjansdam bijdroeg. 
Spontaan in actie komen gebeurde ook toen er een huis werd ingericht om vluchtelingen op te vangen. Wat mogen we 
trots zijn op al die vrijwilligers die meteen in de bres sprongen en er voor zorgden dat alles in orde kwam. Bijzonder dat 
zo’n ‘moeilijk thema’ zo verbindend werkt.   
Wonderlijk hoe God werkt door mensen heen. 
De kerkrentmeesters en kerkenraad hebben een gezamenlijke bijeenkomst belegd om de toekomst te bespreken. Het 
financiële reilen en zeilen en de toekomstbestendigheid van het kerkgebouw roepen vragen op. Er is al eens een 
inventarisatie geweest, weet u nog? De flip-overs die in de kerk stonden. Daaruit zijn opmerkingen en vragen 
meegenomen in het denken over plannen. De volgende vragen roept het op: Wat zijn de mogelijkheden? Hoe kunnen 
we financieren wat we zouden willen?  
Nadat we hierover gesproken hebben, willen we ook de gemeente meenemen in het proces. Daar willen we op 20 april 
een avond voor reserveren. 
De taakgroep pastoraat heeft een fijne ontmoetingsavond gehad met contactpersonen. Het is mooi om te horen dat 
het bezoekwerk ook steeds weer doorgaat. Daarnaast is er gekeken welke werkzaamheden er zijn in onze gemeente Er 
wordt een inspiratieavond voorbereid in mei, veel mensen doen iets, in de breedste zin, voor de kerk. Dat is mooi, want 
samen zijn we kerk en samen willen we ook dat alles door kan gaan. 
Er zijn voorbereidingen gaande om weer een tentdienst te houden op 24 april. Het wordt een bijeenkomst rondom het 
thema water. Niet alleen een dienst, maar workshops en spelletjes bedoeld voor iedereen die komen wil, activiteiten 
voor het dorp, kerk naar buiten. Kerk zijn in en voor het dorp. 
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Spetterende Zondagmorgen in de Grote Tent 
Het belooft op 24 april in vele opzichten een spetterende 
zondagmorgen te worden in en rondom de grote 
Oranjetent. De ochtend start met diverse doe-activiteiten. 
Daarna volgt een bijzondere viering. Vervolgens is er voor 
iedereen iets te eten en te drinken. En er is een aandenken 
om mee te nemen naar huis. De rode draad tijdens deze 
‘Spetterende Zondagmorgen’ is: water. De Protestantse 
Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek [ Dorpskerk en 
Kijfhoekkerk] is gastheer.  
 
Het programma: 

 11.00 – 11.30 uur: water-games 
- Bootjesrace met zelf te bouwen bootjes op het water van de plas tussen De Manning, 

Groene Zoom, Sportlaan en burg. J.A. Visserstraat. Bouw vooraf met je hele huishouden 
een bootje. Meer info via https://www.kerkheerjansdam.nl/spetterende-zondagmorgen 

- Workshop ‘Storm met waterverf’ schilderen rondom het Bijbelverhaal ‘de storm op het 
meer’ in de Oranjetent 

- Workshop ‘papieren bootjes vouwen’ én laten drijven, in of bij de Oranjetent 
- Workshop ‘water-dans’ bij het liedje ‘stap uit je boot…’ in of bij de Oranjetent  
- Inleiding ‘wandelen over het water’ over betekenissen van water in de Bijbel 
- ‘waterplein vol waterspelletjes’: oud-Hollandse waterspelletjes zoals snoephappen, 

water-rietjes-pingpongballen-wedstrijd, en bellenblazen; in of bij de Oranjetent 

 11.40 uur: viering ‘Wandelen over water’ in de Oranjetent. Met o.a. de kinderclubs van de 
Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek, muziek o.l.v. toetseniste Jacco Steen, ds. 
Sjaak Teuwissen, Jantineke Grootendorst en anderen.  
We lezen uit de Bijbel uit Mattheus 14: 22 t/m 33, we zingen en bidden, en er zijn tal van 
bijzondere onderdelen. Zo worden tijdens deze viering winnaars van de bootjesrace bekend 
gemaakt, en krijgen de waterverfschilderingen en de water-dans ‘stap uit je boot durf op 
water te lopen’ een plek. We vragen deelnemers om een vrijwillige bijdrage voor een 
bijzonder water-doel.  
- Vanaf 10.30 uur tot even voorbij het eind van de viering is er voor de kinderen van 0-4 

jaar kinderoppas geregeld in een daartoe ingerichte ‘waterhoek’ in de Oranje Tent.  

 12.40 uur: lunch en ontmoeting: Ga niet weg voordat jij of u iets lekkers hebt gekregen. Wie 
zin heeft, neemt alsnog of nogmaals deel aan de water-games. 

 
actuele informatie over de ‘Spetterende Zondagmorgen’ communiceren we op 
https://www.kerkheerjansdam.nl/spetterende-zondagmorgen 
We zien er naar uit om u en jou te ontmoeten. Graag tot 24 april! 
Namens de werkgroep ‘kerk naar buiten’, 
Jantineke Grootendorst en ds. Sjaak Teuwissen 
  

https://www.kerkheerjansdam.nl/spetterende-zondagmorgen
https://www.kerkheerjansdam.nl/spetterende-zondagmorgen
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DIACONIE 
Energiearmoede, wat doen we eraan? 
Energiearmoede bestaat al lang, maar door de stijging van de energieprijzen gaat energiearmoede jammer 
genoeg steeds meer voorkomen.  
 
Wanneer is sprake van energiearmoede?  
De definitie ligt niet helemaal vast. Energiearme huishoudens in 
Nederland geven, afhankelijk van de definitie van energiearmoede, 
gemiddeld 13-20% van hun inkomen uit aan energie, tegenover 5% 
gemiddeld voor alle huishoudens. (bron: TNO) Het probleem is dat 
veel mensen met een laag inkomen wonen in slecht geïsoleerde 
huurwoningen, waardoor zij veel stookkosten hebben. Overigens is 
niet alleen het gas duurder geworden, maar in het verlengde 
daarvan ook de elektriciteit. 
Wat is het idee van de landelijke kerk? 
De landelijke kerk kijkt naar de korting die een gemiddeld huishouden krijgt, onafhankelijk van de hoogte 
van het inkomen. De korting bedraagt gemiddeld €  400,00 per jaar. Deze korting wordt meestal verrekend 
in het termijnbedrag, zodat deze niet apart zichtbaar is. Het idee is om te vragen aan mensen die deze 
korting niet nodig hebben, om hun voordeel – of een willekeurig deel daarvan - in een pot te storten die 
wordt gebruikt om mensen in energiearmoede te steunen. Dat kan dan onder vermelding van ‘bijdrage 
diaconaal energiearmoedefonds’ ten name van de diaconie. De bankgegevens van de diaconie staan op de 
laatste pagina van Samengaan. Deze bijdrage is overigens een fiscaal aftrekbare gift, wat het geven 
makkelijker maakt.  
 
Wie komt in aanmerking voor een bijdrage in energiekosten? 
Dat ligt best ingewikkeld. De opzet is dat mensen moeten aantonen dat zij een minimaal inkomen hebben, 
geen reserves enz. Dat is dus een hele ambtelijke procedure. Wij als diaconie in een klein dorp voelen er 
niets voor om zoveel van mensen te weten.  
Wat dan? 
De bedoeling van de overheid is dat de minima € 800,00 extra ontvangen om de energiekosten te bestrijden. 
Dat is mooi, maar dat werkt het beste als dit bedrag ongeveer tegelijk binnenkomt met een hoge 
jaarafrekening. Dat zal vaak niet het geval zijn, dus er kunnen problemen verwacht worden. 
 
Wat zou de diaconie kunnen doen? 
Diverse dingen zijn mogelijk. Als bijvoorbeeld de afrekening met een hoog bedrag op de mat valt en de extra 
toeslag is er nog niet, dan kan de diaconie dat voorschieten. Als het echt nodig is, dan kunnen we een 
tegemoetkoming geven. Uiteraard moeten we goed kijken wat er nodig is zonder een uitgebreid financieel 
onderzoek.  
 
Wie heeft een probleem? 
Houd ogen en oren open. Als u een energieprobleem ziet, geef dan aan dat er mogelijkheden zijn via de 
diaconie.  
Als u zelf een energieprobleem hebt: u weet ons te vinden;  
Frans de Jong , Sportlaan 43  2995 VN       Tel. 06 13 66 23 79, e-mail: fdejong36@kpnmail.nl 
 

  

mailto:fdejong36@kpnmail.nl
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Paasontmoeting senioren, 7 april vanaf 10.30u. 
Het was al aangekondigd in de vorige editie van Samengaan:  
Dit jaar is er eindelijk weer een Paasviering voor senioren. We 
nodigen u van harte uit in de Boomgaardkerk. Als het erg druk 
wordt, dan wijken we uit naar de Dorpskerk. Omdat we elkaar 
lang niet in dit verband gezien hebben, staat deze ochtend 
meer dan voorheen in het licht van ontmoeting. Daar nemen 
we tijd voor. Uiteraard gaan we ook met elkaar zingen met 
begeleiding van Wim Wiersma. Dominee Sjaak Teuwissen en 
kerkelijk werker Wim Wiersma verzorgen samen een korte 
viering met teksten, meditatie-verhaal en zang. De ontmoeting 
wordt afgesloten met een lunch. Wij zorgen voor lekker brood 
en beleg.  
 
Dit is tevens een mooie gelegenheid om dominee Sjaak 
Teuwissen te ontmoeten. Hij kent al veel mensen, maar nog 
lang niet iedereen.  
 
Het programma in het kort: 10.30 uur inloop, 11.00 uur welkom en opening, 11.30 uur Paasviering, 12.15 uur 
lunch, ca 13.00 uur afronding.  
We hanteren geen leeftijdsgrens. Wie het leuk vindt om te komen, die is welkom.  
Van belang is dat u zich aanmeldt omdat er – behalve het aantal eters – enkele dingen bekend moeten zijn. 

- Vervoer nodig? Dan regelen wij dat. 

- Dieet? Dan houden wij daar rekening mee. 

Uiterlijk maandag 4 april graag aanmelden bij Ingrid de Jong – Lindhout, Sportlaan 43, telefoon 078-6772471, 
e-mail jonglindhout@gmail.com. 
 
We zijn benieuwd naar uw aanmelding! 
Namens het team,  
Ingrid de Jong-Lindhout 
 
 
 

Verantwoording giften t.b.v. diaconie maart 2022 
Bloemendienst 
14-02  Ontvangen via mevr. Astrid Verstegen €10,00 
01-03  Ontvangen via mevr. Astrid Verstegen €20,00 
11-03  Ontvangen via mevr. S.C v.d. Graaf €10,00 
15-03  Ontvangen via mevr. Trudy Kruit  €10,00 
 
Schoenenactie Moldavië 
Ontvangen via dhr. Hans v.d. Berg   €50,00 
Voedselbank 
05-02 Ontvangen via mevr. Maria Groeneweg         €25,00 
N.a.v oorlog Oekraïne 
Binnengekomen via bank diaconie vanaf 1maart t/m 17 maart: 
€ 2265,00!!  + H.A collecte Kijfhoek € 221,00 
Ontvangen via dhr. Frans de Jong  € 50,00 
 
Alle gevers hartelijk bedankt. 
Namens de diaconie, 
Jan de Jong 

mailto:jonglindhout@gmail.com
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Avondmaalscollecte 14 april     
De diaconie heeft de avondmaalscollecte van 14 april (en 26 
juni) bestemd voor een project van Mensenkinderen. Het gaat 
hierbij om opstarten van tarweteelt voor arme gezinnen in Armenië. 
 
Armenië op de kaart 

Interessante weetjes 
Armenië ligt op 4500 km rijden van Nederland en ligt nog 
voorbij Turkije. 
Armenië was in het jaar 301 het eerste land ter wereld dat 
het christendom als staatsreligie aannam, maar is nu 
waarschijnlijk het meest bekend vanwege het conflict 
rondom Nagorno-Karabach. 
 
 
 

Situatie 
Veel mensen in Armenië leven in armoede en onzekerheid. Het afgelopen jaar is het aantal arme mensen 
enorm gegroeid door de coronacrisis. Veel mensen verloren hun baan, of werk als dagloner en veel gezinnen 
voelen nog dagelijks de naweeën van de oorlog eind vorig jaar. Duizenden mannen zijn gesneuveld, velen 
van hen waren de enige kostwinner in het gezin. 
 
Project 
Landbouw is een belangrijke bezigheid en 
inkomstenbron voor veel Armeense gezinnen die op 
het platteland wonen. Maar vanwege de armoede 
hebben veel gezinnen moeite om te kunnen starten 
met de landbouw, want je moet zaden, meststoffen, 
brandstof en dergelijke aan kunnen schaffen. Met 
dit project wil Mensenkinderen graag dertig 
gezinnen in de regio Tavush helpen met 
herfsttarwe, een soort die goede opbrengsten laat 
zien in het Armeense klimaat. 
Eén van die gezinnen is de familie Ginovyan. Armen 
(38) en zijn vrouw Angin (34) hebben drie kinderen. Grootmoeder Silva (63) woont ook in het dorp. 
Het gezin leeft nu van de groenten die ze zelf verbouwen en ze hebben een koe. 
Armen wil graag deelnemen aan het tarweproject. Met de opbrengsten hebben ze straks hun eigen graan en 
veevoer. En een inkomen waarmee hij zijn schuur kan opknappen zodat hij er een tweede koe bij kan 
nemen. 

Collectedoel: 
Voor € 775,00 kunnen we een arm gezin zoals de 
familie Ginoyan helpen hun eigen tarwe te 
verbouwen.  
 
Helpt u mee om deze handen te vullen met eigen-
verbouwde tarwe? 
 
Namens de diaconie, 
Hans van den Berg 
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Oekraïners in Heerjansdam! 
Woensdagmiddag 9 maart: telefoon van de Woningbouwvereniging Heerjansdam, als contactpersoon van de 
Gemeente Zwijndrecht. “Wij hebben de actie voor hulpgoederen ten behoeve van opvang van Oekraïners in 
Polen gezien. Dat was prachtig. Nu moet het huis van Ab Bruggink op korte termijn klaargemaakt worden 
voor bewoning. Kan je kerk daarin voorzien”?  Dit klinkt als ‘Kerk naar Buiten’, een van de belangrijke 
thema’s waar we nu mee bezig zijn. We gaan het proberen!   
Die avond is er bidstond, zodat deze vraag direct naar onze kerkelijke gemeente wordt gebracht. Het huis is 
100% leeg. Geen gordijnen, geen licht, meeste tapijt is smerig. De actie begint direct te lopen, er komt een 
machinerie op gang die hartverwarmend is. Van alle kanten worden allerlei goederen aangeboden. Er komt 
ook geld binnen om te kunnen kopen wat er niet wordt aangeboden.  
Donderdagmiddag 10 maart horen we: “Ze komen maandag a.s. !” Dat is wel erg kort dag. Gelukkig horen 
we vrijdagavond dat het dinsdag zal worden. Volgens de eerste berichten komen er 3 vrouwen en 3 
kinderen. Telkens zeggen ze over de leeftijd iets anders, maar de aantallen kloppen gelukkig steeds.  
Voortdurend bellen, appen en mailen. Wat kunnen we gebruiken en wat niet? Bijna alles wat we nodig 
hebben, wordt aangeboden. Vrijdag rijdt er busje door Heerjansdam en Zwijndrecht. In de loop van de dag 
staan er 4 busjes in de straat. Als ze weg zijn, ligt er nieuw tapijt waar dat nodig is en er hangen overal 
gordijnen.   
Zaterdag gaat er een witte tornado van vrouwen door het huis. Alle ramen, vloeren, deuren en houtwerk 
krijgen een (dringend noodzakelijke) beurt Technische mannen regelen armaturen en maken dat er overal 
licht is.  Een lekkage in de keuken wordt opgelost.  
 
De gordijnen zijn hier en daar te lang . Midden in de chaos zitten 2 vrouwen te knippen en te naaien. 
Resultaat: alles op maat! Bedden worden geplaatst en opgemaakt met frisse materialen. Alles past precies in 
het huis. Leuk om hier en daar nieuwe (!) knuffelbeesten neer te zetten. 
Maandag witten schilders van de Gemeente Zwijndrecht alles wat gewit kan worden. ’s Avonds sjouwen we 
alle meubels uit de garage naar de huiskamer. Boodschappen worden gedaan, zowel verse als houdbare 
levensmiddelen.  
 
Alles is er. De gasten kunnen  slapen, wassen, koelen, vriezen, koken, eten. Verder zorgt de diaconie ervoor 
dat zij de nodige boodschappen kunnen doen, zolang er nog geen geld van de overheid beschikbaar is. Velen 
hebben andere vormen van hulp aangeboden. We houden het in de gaten. 
Dinsdagmiddag komen zij aan. Het gezelschap bestaat uit een oma, 2 moeders (dochter en schoondochter 
van oma) en 3 meisjes . 1 van 4 jaar en 2 van 6 jaar. Zij kennen elkaar dus goed. De kinderen zijn binnen een 
kwartier aan het spelen met alle leuke dingen die zijn gegeven. De volwassenen zijn blij om hier veilig te zijn 
in dit huis, maar zij hebben natuurlijk grote zorgen. De berichten over de oorlog kennen we maar al te goed. 
We noemen geen namen, maar we zijn iedereen zeer erkentelijk voor zijn of haar bijdrage, in welke vorm 
dan ook! 
 
Namens het college van diakenen,  
Frans de Jong 
 
  
  



Samengaan april 2022  21 

KERK EN JEUGD 

 



Samengaan april 2022  22 

  



Samengaan april 2022  23 

  



Samengaan april 2022  24 

Kinderlied 17 april – 1 mei 
 

Van donker naar licht, van zwart naar heel veel kleuren 
 

Vanaf Paasochtend 17 april klinkt het kinderlied “Van donker naar 
licht, van zwart naar heel veel kleuren”. Het lied is geschreven 
door Gerard van Midden (tekst) en Gerard van Amstel (muziek), 
uitgegeven via uitgeverij Kwintessens; en komt oorspronkelijk uit 
de bundel ‘Zitten of opstaan’. Het is ook opgenomen in bundel 
Hemelhoog, als lied 180.  
Het lied heeft een vrolijke melodie, en heeft een onmiskenbare, 
voor kinderen herkenbare Paasboodschap.  
ds. Sjaak Teuwissen, in samenwerking met Heidi Treurniet 

(Kindernevendienst) 
 

De volgende links naar het lied ‘van donker naar licht’ laten telkens de zelfde opname van 
een kinderkoor horen; de afbeeldingen zijn verschillend. 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=D6LiRTqdmzY (afbeeldingen van 
kindertekeningen) 

 https://www.youtube.com/watch?v=Z5RXCnhkjvw (kleurrijke afbeeldingen uit een 
kinderbijbel) 

 https://www.youtube.com/watch?v=DE77oNBYStY (één permanente afbeelding 
van drie kruisen op een heuvel; liedteksten duidelijk leesbaar)  

 

Het leven krijgt weer kleur   

Refrein 
Van donker naar licht, 
Van zwart naar heel veel kleuren. 
Met Pasen kun je verder gaan, 
Want Jezus is opgestaan, 
De dood voorbij. 
Het leven krijgt weer kleur voor jou en mij. 
  
1. Geel van de zon, 
De warmte die je nodig hebt, 
Het licht voor jou en mij: 
Het donker gaat voorbij. 
 
 2. Rood van de liefde, 
Die mensen aan elkaar verbindt. 
Die is oneindig groot, 
En sterker dan de dood. 

  
3. Groen van de hoop, 
De muren vallen steen voor steen. 
We zien elkaar weer staan, 
Een nieuwe tijd breekt aan. 
 
 

 

 
 
P.S. tot en met Palmzondag 10 april is het kinderlied ‘Samen op Weg naar Pasen’ (Marcel en Lydia 
Zimmer) 
  

https://www.youtube.com/watch?v=D6LiRTqdmzY
https://www.youtube.com/watch?v=Z5RXCnhkjvw
https://www.youtube.com/watch?v=DE77oNBYStY


Samengaan april 2022  25 
  



Samengaan april 2022  26 

RONDJE KIJFHOEK 
Na twee jaar van strenge regelgeving rondom het coronavirus, is onze 
maatschappij, zo goed als mogelijk is, terug naar wat meer evenwicht 
en met een andere kijk op het woord ‘positief’ dan afgelopen periode. 
Aan het begin van de lente kijken we positief en hoopvol uit naar 
Pasen!  
 
Vanaf januari tot nu zijn er vijf kerkdiensten gehouden in de Kijfhoekkerk. We kunnen terugkijken op 
Zegenrijke erediensten waarbij het Evangelie van de Blijde Boodschap van  Hoop en geestelijke groei voor de 
bezoekers tot Zegen zal zijn. Het gemiddeld aantal gemeenteleden en gasten was 28 per dienst. Hieronder 
een overzicht van getelde collectes: 
24 januari      €  237,50 
  6 februari    €  317,00 
20 februari    €  252,00 

  6 maart        €  220,00 
20 maart        €  302,00 

Allen heel hartelijk dank voor uw financiële steun aan de Kijfhoekkerk. Mede hierdoor én door uw 
persoonlijke betrokkenheid zijn we samen in staat de erediensten, alsook het onderhoud van onze 
Kijfhoekkerk in stand te houden. Echter wel in het besef en afhankelijkheid van onze Eeuwige God. 
 
Tijdens de twee flinke stormen die in februari over de polder raasden, zijn er een flink aantal dakpannen en 
leien van de kerk gewaaid. Tussen de windvlagen en plensbuien door heeft Jan van der Net, met enig risico, 
zijn uiterste best gedaan alles weer te repareren om lekkage te voorkomen.  
 
De orgelzolder  
De gerenoveerde orgelzolder is gereed gekomen. Er zijn vijf panelen aangebracht waarop we wisselende 
foto-exposities kunnen presenteren. Voor beeld- en geluidpresentaties zijn er ook passende mogelijkheden 
gemaakt. Op het vernieuwde tapijt staan enkele tafels met daarom heen  passende comfortabele stoelen. Al 
met al is hiermee een gastvrije ontvangstruimte gecreëerd. We zijn alle spontane vrijwilligers en gevers, die 
dit mede hebben mogelijk gemaakt met hun hulp en financiële ondersteuning bijzonder dankbaar. 
Nieuwsgierig? Kom maar eens een kijkje nemen, de kerk is dagelijks open! 
 
Open dagen 
Met de vernieuwde orgelzolder kunnen we tijdens de geplande open dagen, na twee jaar weer 
aantrekkelijke activiteiten organiseren. Deze open dagen worden gehouden op de eerste zaterdag van mei 
tot en met augustus. Tijdens het landelijk Monumentenweekend in september zal het de tweede zaterdag 
zijn. Blijft u ons volgen via het kerkblad, de regiobladen en onze website www.kijfhoekkerk.nl  
 
Kijfhoek aan de Devel 
Zoals u inmiddels weet is dit de titel van het nieuw verschenen boek over het 
buurtschap en de kerk als middelpunt in het landschap, aan de boorden van de 
binnenrivier De Devel. De Stichting Behoud Kijfhoekkerk organiseerde tijdens het 
landelijk Monumentenweekend in september vorig jaar een feestelijke presentatie 
van dit nieuwe boek. Het eerste exemplaar werd toen overhandigd aan 
burgemeester Hein van der Loo.  
Tussen de harde kartonnen kaft van het boekwerk heeft onze dorpsgenoot Kees 
Brinkman 104 pagina’s samengesteld over de ontstaansgeschiedenis van Kijfhoek in 
de Zwijndrechtse waard. De kerk, het kerkhof, de pastorie annex kosterij en school 
met de bewoners komen rijkelijk aan bod, ook verschillende anekdotes wil de 
schrijver zijn lezers doorgeven. De volgende vermelding, welke niet in het boek is 
opgenomen, is een opmerkelijke aantekening in het Lidmatenboek van de kerk.  

 
In 1722 was er een vacature van schoolmeester/voorzanger ontstaan. In het archief vond ik in het 
Lidmatenboek de volgende aantekening:  
  

http://www.kijfhoekkerk.nl/
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Den 14 October  Zijn met Attestatie van Bleskensgraaf tot Lidmaten bijgekomen te Kijfhoek, Hendrik Arienze 
Vander Velde, Schoolmeester en Voorzanger te Kijfhoek, met des zelfs huijsvrouw Teuntje Gorisd=er   dese 
zijn stilswijgens bij nagt met pak en zak vertrokken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bent u 

geïnteresseerd en wellicht nieuwsgierig geworden, kom naar de Kijfhoekkerk voor een exemplaar van dit 
unieke boekwerk. Mooi om zelf te hebben én om cadeau te doen bij een verjaardag of jubileum.  
De verkoopprijs is slechts tien euro en komt geheel ten goede aan het onderhoud van de kerk en het in 
stand houden van de tweewekelijkse erediensten. Een bijzonder gewaarde weldoener in de regio heeft met 
dierbare betrokkenheid bij de Kijfhoekkerk, de product- en drukkosten van het boek mogelijk gemaakt.  
 
De Kijfhoekkerk blijft open 
Voor individueel bezoek blijft de Kijfhoekkerk de 
komende zomermaanden dagelijks open. In het 
opengeslagen Bijbels dagboek zijn woorden van troost en 
bemoediging te vinden. In een hoekje voorin de kerk 
staat de brandende Paaskaars, als symbool en teken van 
hoop, naast een afwisselend boeket van veld- en andere 
bloemen en takken uit de Kijfhoekse polder. Met rustige 
achtergrondmuziek is het een verademing een 
doordeweeks moment van rust te ervaren. Er is 
gelegenheid om zelf, gratis  koffie, thee, water of 
frisdrank te nemen, alsmede een flacon met handgel voor 
hygiëne. Een verwijzing naar toiletbezoek en giften en 
informatiemateriaal is aanwezig.  U bent van harte 
welkom, waar een stoel voor u klaar staat! 
 
Kerkdiensten in Kijfhoek 
In april en mei  zijn gepland: 
Zondag    3 april met ds. L.C. van der Eijk uit Zwijndrecht 
Zondag  17 april, Eerste Paasdag met ds. J. Teuwissen 
Zondag    1 mei, ds. J. Schaap uit Rotterdam-IJsselmonde 
Zondag  15 mei, ds. H. Russcher uit H.I.-Ambacht 
Zoals gebruikelijk beginnen we om drie uur (15.00 uur). 
Voor aanvullende vragen, ideeën en meer over de 
kerkdiensten, alsook voor het reserveren van het boek ‘Kijfhoek aan de Devel’, kunt u bellen naar Joop 
Wiekeraadt, telefoon  06 – 36501396, WhatsApp of via e-mail dendijk@hetnet.nl  
Ook op zondagmiddag staat er een stoel voor u klaar. 
 
 
  

mailto:dendijk@hetnet.nl
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Een kerkje met zieleroerselen; De Kijfhoekkerk in de landelijke publiciteit 
Het Reformatisch Dagblad heeft vorig jaar een serie artikelen gepubliceerd over buurtschapskerken in 
Nederland. In de krant van woensdag 17 november 2021 kreeg onze Kijfhoekkerk uitgebreid aandacht. Deze 
link brengt u ook naar de website van het RD met een serie gepubliceerde foto’s: 
https://www.rd.nl/artikel/951260-een-polderkerkje-in-kijfhoek 
Hieronder het krantenartikel: 

 
Tenslotte                                                                                                                                                                       
We zijn blij dat we elkaar weer onbevangen kunnen ontmoeten, zoals we waren gewend.   
Ook de komende maand met het lenteweer blijven we naar elkaar omkijken, of, voor zover het nu weer 
mogelijk is, elkaar bezoeken. Een kleine moeite, maar met groot plezier!   
     
In de digitale versie van Samengaan zijn alle foto’s in kleur te zien.                                                                                                             
Met uitzicht op Pasen wens ik u een Zegenrijke aprilmaand. 
 
Een goede groet, 
Joop Wiekeraadt 
 

 
 

 

 

https://www.rd.nl/artikel/951260-een-polderkerkje-in-kijfhoek


Samengaan april 2022  29 
 

Samengaan 
Maandblad van de Protestantse Gemeente Heerjansdam / 
Kijfhoek. Verschijnt 11 keer per jaar. 
Sluitingsdatum voor de kopij is de 20e van elke maand. 
 
Redactie 
Alex van Hengel, telefoon 078-6772660 
Heleen Hoes  Vacant 
Marije Breure  Hans Ouwerkerk 
 
Redactieadres 
Ganzekant 21, 2995 VC Heerjansdam 
e-mail: samengaan@kerkheerjansdam.nl 
 
Bezorging: Frans van der Heijden, 078-6772467 
Correctie: Margot Walda 
 
Advertenties en financiën 
B.J. van den Bogaard, telefoon 078-6104121 
Ter ondersteuning van de uitgave van dit kerkblad kunnen 
giften worden gestort op rekening: 
NL33INGB0001561805, t.n.v. Samengaan. 
 
Druk 
Drukkerij Verloop, Alblasserdam 
 
Protestantse Gemeente Heerjansdam /Kijfhoek 
Kerkelijk bureau: Sportlaan 10A 39 (2e verd.) 
Postadres: postbus 92, 2995 ZJ Heerjansdam.  
 
e-mail: ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl 
e- mail fin.adm.: penningmeester@kerkheerjansdam.nl 
rek. nr. NL41 RABO 0145 1999 75 t.n.v. 
Prot.Gem.Heerjansdam/Kijfhoek  
 
Voorganger: 
Ds. Sjaak Teuwissen 
Tel. 078-647 52 45 / 06 20 50 30 99 
e-mail: sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl 
 
Kerkelijk werker:  
Wim Wiersma 
tel. 06-13857962 
e-mail: kerkelijkwerker@kerkheerjansdam.nl 
 
Scriba:  
Liesbeth Schop-Berkhout, Kersentuin 3, 2995 XR,  
tel. 078-6772480, e-mail: scriba@kerkheerjansdam.nl 
 
Diaconie: 
Frans de Jong , Sportlaan 43  2995 VN 
Tel. 06 13 66 23 79, e-mail: fdejong36@kpnmail.nl 
 
Diaconie Heerjansdam, rekening: NL61 Rabo 0305 4267 37 
ZWO Heerjansdam, rekening: NL65Rabo 0308 9128 45 
Boomgaardkerk: 
Dorpsstraat 42a, 2995 XH Heerjansdam, tel. 078-6771530 
Dorpskerk: 
Molenweg 8, 2995 BL Heerjansdam, tel. 078-6772826 
Kerk te Kijfhoek: 
Kerkgebouw Kijfhoek 30, 3335 LE Zwijndrecht  
 
Overige kerkelijke gegevens 
Voor de hier niet genoemde gegevens wordt verwezen naar 
de website: www.kerkheerjansdam.nl 

INGEZONDEN 
Passie- en Pasenzondagavondzang in de 
Bethelkerk 
Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor de 
Passie- en Pasenzondagavondzang die wordt 
gehouden op zondag 10 april, aanvang 19.30 uur, in 
de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te 
Zwijndrecht. Na corona hebben we weer de draad 
opgepakt en zijn we gaan repeteren voor de Passie- en 
pasenzondagavondzang.  
Wim de Penning geeft leiding aan koor- en 
samenzang. De organist van deze avond is André de 
Jager. In deze zondagavondzang gedenken we zingend 
het lijden en sterven maar ook de wederopstanding 
van onze Heer en Heiland. We openen deze 
zondagavondzang met het lied: ‘Op die heuvel 
daarginds’. Het koor zingt o.a. de liederen: ‘I’ll wish I 
had given Him more’ en ‘Al zo lief heeft God de wereld 
gehad’. We sluiten de avond af met het lied ’U zij de 
glorie’.  Graag tot ziens in de Bethelkerk. 
Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht,  
Ries Knook 
 

 

Zangavond Bethelkerkkoor Zwijndrecht 

Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht verzorgt al sinds vele 
jaren Oranjeconcerten en Zondagavondzangen. 
Door de coronacrisis kwam daar abrupt een einde aan. 
Sinds enkele weken proberen we ons als koor te 
herpakken en zijn we weer begonnen met onze 
wekelijkse repetities op de donderdagavond. Ook de 
Zondagavondzangen gaan voorzichtig weer starten. 
Een groots Oranjeconcert lukt dit jaar niet, daar is de 
instudeerperiode te kort voor. 
Toch willen we laten zien ‘dat we er weer zijn’ en wel 
door een mix van beide te organiseren. 
Op vrijdag 29 april, aanvang 20.00 uur, vindt er 
daarom een Oranjezangavond plaats in de 
Zwijndrechtse Bethelkerk, Rotterdamseweg 73. 
Vergelijkbaar met de Zondagavondzang, maar dan op 
een vrijdag én met een extra oranje tintje. Koor- en 
samenzang zal hoofdzakelijk bestaan uit vaderlandse 
liederen, met muzikale begeleiding van André de Jager 
(orgel) en Edith en Arjan Post (trompet). De algehele 
leiding is in handen van Wim de Penning. De toegang 
is gratis. Aan het einde van deze avond is er een 
collecte ter bestrijding van de kosten. Reden genoeg 
om die datum nu alvast in de agenda te noteren. Wij 
kijken er als koor naar uit om in een programma van 
ca. anderhalf uur weer fijn met elkaar te kunnen 
zingen. We hopen dat we u nieuwsgierig gemaakt 
hebben. Voor evt. vragen kunt u bellen naar 078-610 
53 27 of via email ansgroenendijk@live.nl.  
Het Bethelkerkkoor ontmoet u graag op de 29ste april. 
 

 

 

mailto:fdejong36@kpnmail.nl
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