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Avondmaalscollecte 14 april     
De diaconie heeft de avondmaalscollecte van 14 april (en 26 
juni) bestemd voor een project van Mensenkinderen. Het gaat 
hierbij om opstarten van tarweteelt voor arme gezinnen in Armenië. 
 
Armenië op de kaart 

Interessante weetjes 
Armenië ligt op 4500 km rijden van Nederland en ligt nog 
voorbij Turkije. 
Armenië was in het jaar 301 het eerste land ter wereld dat 
het christendom als staatsreligie aannam, maar is nu 
waarschijnlijk het meest bekend vanwege het conflict 
rondom Nagorno-Karabach. 
 
 
 

Situatie 
Veel mensen in Armenië leven in armoede en onzekerheid. Het afgelopen jaar is het aantal arme mensen 
enorm gegroeid door de coronacrisis. Veel mensen verloren hun baan, of werk als dagloner en veel gezinnen 
voelen nog dagelijks de naweeën van de oorlog eind vorig jaar. Duizenden mannen zijn gesneuveld, velen 
van hen waren de enige kostwinner in het gezin. 
 
Project 
Landbouw is een belangrijke bezigheid en 
inkomstenbron voor veel Armeense gezinnen die op 
het platteland wonen. Maar vanwege de armoede 
hebben veel gezinnen moeite om te kunnen starten 
met de landbouw, want je moet zaden, meststoffen, 
brandstof en dergelijke aan kunnen schaffen. Met 
dit project wil Mensenkinderen graag dertig 
gezinnen in de regio Tavush helpen met 
herfsttarwe, een soort die goede opbrengsten laat 
zien in het Armeense klimaat. 
Eén van die gezinnen is de familie Ginovyan. Armen 
(38) en zijn vrouw Angin (34) hebben drie kinderen. Grootmoeder Silva (63) woont ook in het dorp. 
Het gezin leeft nu van de groenten die ze zelf verbouwen en ze hebben een koe. 
Armen wil graag deelnemen aan het tarweproject. Met de opbrengsten hebben ze straks hun eigen graan en 
veevoer. En een inkomen waarmee hij zijn schuur kan opknappen zodat hij er een tweede koe bij kan 
nemen. 

Collectedoel: 
Voor € 775,00 kunnen we een arm gezin zoals de 
familie Ginoyan helpen hun eigen tarwe te 
verbouwen.  
 
Helpt u mee om deze handen te vullen met eigen-
verbouwde tarwe? 
 
Namens de diaconie, 
Hans van den Berg 
  




