
                                                                                                    

         

  Weekbrief 3 april 2022 

  Voorganger: ds. H.J. Franzen 

                       Pijnacker 

  Orgel: dhr. L. Kievit 
Liturgie: 
Welkom & Mededelingen 

Aanvangspsalm: Psalm 138: 1 en 2 

Stil Gebed 

Votum en Groet 

Aanvangstekst: Zacharia 9: 9 Juich, vrouwe Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van 

vreugde! Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege. Nederig komt 

Hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin.  

Zingen: Liedboek 2013 lied 550: 3 ‘Verheug u gij dochter van Sion’       

Gebed van inkeer 

Zingen: Psalm 119: 14 ‘Bewaar mijn oog’ 

Gods genade 

Zingen: Psalm 119: 15 ‘Doe van mij weg’ 

Gods gebod 

Zingen: Psalm 119: 49 ‘Hoe wonderbaar is uw getuigenis’ 

Kindermoment – Kinderlied ‘Samen op weg naar Pasen’ 

Gebed bij de opening van de Heilige Schrift 

Schriftlezing: Mattheus 26: 57- 68 

Zingen: Liedboek 2013 lied 558: 6 en 7 ‘Om het zwijgen, het geduld’ 

Schriftlezing: Mattheus 26: 69-74 en Hebr. 12: 1-3 

Zingen: Liedboek 2013 lied 581: 1 t/m 4 ‘Hier zwijgt het hoge denken’ 

Verkondiging 

Zingen: HH 304: 1 t/m 4 ‘Ik wil zingen van mijn Heiland’ 

Gebed. 

Dienst der liefde- en vreugdegaven. 

Slotzang: HH 738: 1 en 2 ‘Zijn Gods wegen’ 

Zegen 

Collectes bij de uitgang voor diaconie, kerkenwerk en 

jeugdwerk 

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten, met koffie, thee of fris, 

achter in de kerk! 

 

Agenda: Vanmiddag is er om 15.00 uur dienst in Kijfhoek, met ds. L.C. van der Eijk uit 

Zwijndrecht. Volgende week zondag 10 april om 9.30 uur dienst met ds. J. Teuwissen, 

Palmzondag. 10 april doopdienst in Kijfhoek om 15.00 uur. In een daartoe speciaal 

belegde extra dienst zal op DV zondag 10 april Floortje, dochter van Leon en 

Willemien Broekhuizen-de Wit, en zusje van Jos, gedoopt worden. In deze dienst gaat 

ds. J. Teuwissen voor. Gezien het opheffen van de coronamaatregelen zijn naast 

familieleden ook andere belangstellenden van harte welkom. 

 

 



                                                                                                    

 

 

PAASONTMOETING SENIOREN 7 april vanaf 10.30 u 

We zijn blij dat dit na 2 jaar weer een Paasviering met onze senioren kunnen houden. 

Omdat we elkaar lang niet in dit verband gezien hebben, staat deze ochtend meer dan 

voorheen in het licht van ontmoeting. Daar nemen we de tijd voor. Uiteraard gaan we 

ook met elkaar zingen. Dominee Sjaak Teuwissen en kerkelijk werker Wim Wiersma 

verzorgen samen een viering met teksten, meditatie-verhaal en zang. De ontmoeting  

wordt afgesloten met een smakelijke lunch. We zien u graag in de Boomgaardkerk.  

Het programma in het kort: 10.30 uur inloop, 11.00 uur Opening; 11.30 uur Paasviering; 

12.15 uur lunch; ca 13.00 uur afronding. We hanteren geen leeftijdsgrens. Wie het 

leuk vindt om te komen, die is welkom.  

Van belang is dat u zich aanmeldt omdat er – behalve het aantal eters – enkele  dingen 

bekend moeten zijn:  

- Vervoer nodig? Dan regelen wij dat.  

- Dieet? Dan houden wij daar rekening mee. 

Uiterlijk Dinsdag 5 april graag aanmelden bij Ingrid de Jong – Lindhout, Sportlaan 43, 

telefoon 078-6772471, e-mail jonglindhout@gmail.com. 

 

Voor een inspiratieavond, met als titel ‘Vele handen licht werk', op 10 mei a.s. 

zijn we bezig met een inventarisatie van eventuele vacatures in onze gemeente. Er 

zijn diverse mails gestuurd naar groepen die werkzaam zijn in de breedte van ons 

kerk zijn. Heb je geen mail ontvangen en wil je toch aangeven dat je bij jullie 

kerkactiviteit handen tekort komt, mail dat dan  naar scriba@kerkheerjansdam.nl  

 

Bijbellezers op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag; Paasvuur-branders. 

Het is een goed gebruik om op Goede Vrijdag (15 april 19.30u) en Stille Zaterdag (16 

april 21.30u) in een aantal verschillende lezingen het lijden en sterven en de 

wederopstanding van Jezus Christus op de voet te volgen; en het evangelie te 

verbinden met andere Bijbelteksten. Het is daarbij een goede gewoonte dat 

gemeenteleden deze lezingen doen. Zo geven we gezamenlijk vorm aan deze 

indringende diensten.  

Ik ben nog op zoek naar enkele mensen die een lezing voor hun rekening willen nemen.  

Daarnaast zoek ik enkele mensen die rondom de dienst op Stille Zaterdag het 

Paasvuur – te ontsteken in een vuurkorf naast de toreningang – brandend en in de 

gaten willen houden. 

Wil je Bijbellezen of het vuur gaande houden? Graag een mailtje naar 

sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl of appje naar 06 – 20 50 30 99.  
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