HEER Weekbrief 15 april 2022, 19.30 uur
e r JANS Voorganger: ds. J. Teuwissen
Sorskert» boomgoarkerk s ihoetian DAM Organist: mw. E. Pons
Goede Vrijdag
Inleiding op de dienst
Op Goede Vrijdag lezen we, afgewisseld met enkele indringende liederen, Johannes 18: 1 t/m
19: 42. We horen hoe Jezus wordt gevangengenomen, berecht, veroordeeld, gekruisigd,
sterft en wordt begraven. Omwille van het nodeloos en volkomen onterecht lijden en sterven
van onze Heer, de Zoon van onze God, klinkt het uitermate indringende 'beklag van God'. Dit is
een tekst ontstaan in de 2° en daarop volgende eeuwen, waarin God Zijn volk - waar behalve
de Joodse volksgenoten van Jezus ook wijzelf toe behoren - aanklaagt voor wat Jezus
Christus overkomt. De dienst draagt een ingetogen, beklemmende sfeer: de klok wordt niet
geluid; we zijn védr en nd de samenkomst stil. Er zijn geen bloemen; de Paaskaars word+t
gedoofd en de kerk uitgedragen, alsmede het antependium. Er klinkt geen zegen.
Het thema luidt 'Ten hemel schreiend’
Liturgie:
Stilte voor de dienst
Votum
Openingslied: NLB 130-a: 1 en 2 'Uit angst en nood stijgt mijn gebed'
Stil gebed; Bemoediging en groet
Lied: NLB 130a: 3 'Hoop Israél, op God de Heer"
Gedicht 'Zie, de Mens' (Sytze de Vries)
Gebed op Goede Vrijdag
Lied HH 191: 1 ‘Leer mij o Heer uw lijden recht betrachten’
15" lezing: Johannes 18 1 t/m 11: Jezus gevangengenomen
Lied: HH 191: 2 'K Zie U, God zelf'
2% lezing: Johannes 18: 12 t/m 27: Jezus voor de Hoge Raad
Lied HH 191: 3 'O allerheiligst, onuitspreek'lijk wonder"
3% lezing: Johannes 18: 28 +/m 40: Jezus voor Pilatus
Lied HH 191: 4 'God is rechtvaardig, ja een God der wrake'
4% |ezing: Johannes 19: 1 1/m 16: Pilatus draagt Jezus over om hem te laten kruisigen
Lied: HH 191: 6 en 7 'Daar G'U voor mij hebt in de dood gegeven’
5% lezing: Johannes 19: 16 1/m 30: Jezus wordt gekruisigd en sterft
Stilte - de paaskaars wordt gedoofd - Stilte
6% lezing: Johannes 19: 31 t/m 42; Het lichaam van Jezus wordt begraven
Het beklag van God
Lied: NLB 590: 1, 3 en 4 'Nu valt de nacht’
Gedicht
Luisterlied 'Es ist volbracht' Bach
Gebeden
Lied: HH 298: 1, 2, 3 ‘Genade, zo oneindig groot’
Gebed: Onze Vader

In stilte verlaten wij de kerk



