
                                                                                                    

         

  Weekbrief 1 mei 2022  

  Voorganger: ds. J. Breure 

  Orgel: mw. E. Pons 
    

Liturgie: 

Aanvangspsalm: ‘De stilte zingt U toe, o Here’ Psalm 65: 1, 2 

Moment van stilte 

Bemoediging en Groet 

Drempelgebed 

Zingen: ‘Grote God, zie ons verlegen’ Lied 373: 1, 3 HH 

Wij belijden ons geloof 

Zingen: ‘Nu triomfeert de Zoon van God’ Lied 622: 1, 2, 4, 5 

Gebed bij de opening van de Bijbel 

Kindermoment & Kinderlied. Knd (er is vandaag géén knd+) 

Uit de Bijbel: Johannes 15: 1-11 

Zingen: ‘Ik ben de wijnstok’ Lied 656: 1, 2, 3 NLB 

Preek 

Orgelspel 

Zingen: ‘Wees mijn verlangen’ Lied 321: 1, 2, 3, 5 HH 

Dankgebed en Voorbeden; Stil gebed; Onze Vader 

Inzamelingen van de gaven: 1ste collecte diaconie, 2de collecte kerkenwerk, 3de collecte 

jeugdwerk 

Slotlied: ‘Jezus, mijn verblijden’ Lied 907: 1, 3, 4 NLB 

Zegen 

Zingen: ‘Wilhelmus’ Lied 708: 1, 6 NLB 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te 

ontmoeten, met koffie, thee of fris, 

achter in de kerk! 
 

 

 

Agenda: Vanmiddag is er om 15.00 uur dienst in Kijfhoek met ds. J. Schaap uit 

Rotterdam. Volgende week zondag 8 mei is er om 9.30 uur dienst met dhr. Wim 

Wiersma. Hij zal spreken over het thema 'Hoe zit dat met onverhoorde gebeden?' 

In de Bijbel worden we opgeroepen om te bidden; om met alles van ons leven naar God 

toe te gaan. Hoe kan het dan zijn dat God soms niet lijkt te luisteren? Je vraagt om 

genezing of om een oplossing voor een probleem waar je mee worstelt, maar God 

geeft geen thuis! Althans, zo lijkt het. Aan de hand van 2 Korinthe 12 vers 1-10 

gaan we met elkaar ontdekken hoe dat nu zit als God onze gebeden niet lijkt te horen. 

Hoe kun je nu op God blijven vertrouwen als de verhoring op je gebeden uitblijft?  

4 mei dodenherdenking, bijeenkomst in de Dorpskerk om 19.15 uur, ds. J. Teuwissen. 
 

 
 


