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MEDITATIE 
 
 

De verzoeking in de woestijn 

Lucas 4:1-2 “Jezus nu, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest 

geleid in de woestijn, waar Hij veertig dagen verzocht werd door de duivel.”  

Van 2 maart tot en met 14 april is het vastentijd, ook wel de veertigdagentijd genoemd. In de 

katholieke kerk begint het met Aswoensdag. Dan tekent de priester met zijn vinger 

een askruisje op het voorhoofd van de gelovige en spreekt de Latijnse tekst uit: 

“Memento, homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris”, wat betekent: 

“Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren.” Het verwijst naar het 

vonnis dat God na de zondeval over de mensheid uitsprak. Ook sommige 

protestanten doen dit. Dit teken van bezinning symboliseert het begin van de 

vastentijd. Maar op welke manier men zich ook bezint, met symboliek, onthouding 

van voedsel, sober leven, of bezinning in het hart, het is allemaal een benadering 

om zich in te leven in de terugtrekking van Jezus in de woestijn en de lijdensweg die 

Hij voor de mensheid aflegde. 

Na de doop met de Heilige Geest door Johannes de Doper trok Jezus de woestijn in. 

Toen Jezus daar veertig dagen en nachten had gevast, kreeg hij honger. De duivel kwam en verzocht 

Hem, als Hij de zoon van God was, stenen in brood te veranderen. Jezus ging niet op verzoeking in, 

maar zei: “De mens zal niet van brood alleen leven.” Toen kwam satan voor de tweede keer en leidde 

Jezus naar een hoge berg en toonde hem alle koninkrijken op aarde. En zei: “Indien Gij mij aanbidt, 

zullen zij geheel van U zijn.” Jezus zei: “Gij zult de Here, uw God, aanbidden en Hem alleen dienen.” 

Toen leidde hij Hem naar Jeruzalem, naar de rand van het dak van de tempel en zei: “Indien Gij Gods 

Zoon zijt, werp Uzelf dan van hier naar beneden, want er staat geschreven: “Aan zijn engelen zal Hij 

opdracht geven aangaande u om u te behoeden” en: “Op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw 

voet niet aan een steen stoot.” Jezus antwoordde: “Er is gezegd: Gij zult de Here, Uw God niet 

verzoeken.” De duivel week van Jezus tot een bepaalde tijd. Wat valt op in de tekst? De duivel 

speelde in op het hongergevoel van Jezus, bezat als vorst van de wereld alle koninkrijken op aarde, 

die hij gaf aan wie hij wilde en citeerde zelfs woorden uit de Bijbel. 

Het Hebreeuwse woord voor verzoeking is ‘nasah’, wat op 

de proef stellen betekent en in het Grieks is dit ‘pairazo’. 

Jezus gaf met het weerstaan van de verzoekingen de 

mens het voorbeeld, dat als beproeving volgt, het 

belangrijk is om niet de eigen wil, maar Gods wil te doen. 

Volgens de overlevering vond de verzoeking plaats op de 

‘Berg der Verzoeking’, ‘Ǧabal al-arbaʿīn’ in het Arabisch 

genoemd, gelegen op de huidige Westelijke 

Jordaanoever. In Marcus wordt nog vermeld dat Jezus te 

midden van de wilde dieren leefde en dat engelen voor 

hem zorgden. In de zesde eeuw werd er op de flanken van 

deze berg een klooster gebouwd, dit ligt op de pelgrimsroute van Jeruzalem naar Jericho. 
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Jezus gaf met de verzoeking in de woestijn het voorbeeld dat iedereen, ook wij, in ons leven verzocht 
kunnen worden. Er wordt dan een andere, gemakkelijkere weg geboden dan Gods weg. Wat wij bij 
Jezus zagen: de duivel speelt in op de zwakten van het lichaam en moeilijkheden in het leven van 
ieder mens. Jezus weerstond elke verzoeking met het Woord van God, waarin dus steeds de kracht 
lag om te triomferen. God wist wat er door Jezus heenging in de woestijn, want “Engelen kwamen en 
dienden Hem.” God weet ook wat er in u omgaat als u het moeilijk heeft! De Belgische pater Phil 
Bosmans schreef: "Als ik in de woestijn zit, heb ik de kans om te overleven, zolang ik blijf geloven in 
de oase." Als een reiziger in oude tijden verdwaalde in de woestijn, dan was water in de vorm van 
een oase de waterbron om het vege lijf te redden. Het tweede probleem was het risico een 
hongerdood te sterven. Verkeert u momenteel in een geestelijke woestijn, door allerlei rampspoed 
die er op u afkomt, dan moet u ook blijven geloven in de oase, dat God uitkomst zal bieden en dat 
Jezus naast u komt lopen in deze woestijn.  

In Hebreeën 4:14-16 staat: “Dit betekent dat Jezus, de Zoon van God, onze grote hogepriester is, die 
naar de hemel is gegaan om ons te helpen. Daarom moeten wij geen ogenblik aan Hem twijfelen. 
Deze hogepriester begrijpt onze zwakheden, omdat Hij dezelfde verleidingen heeft gekend als wij, 
maar Hij heeft er geen ogenblik aan toegegeven, Hij heeft nooit gezondigd. Laten wij daarom 
vrijmoedig naar de troon van God gaan om van Hem genade te ontvangen, om hulp te krijgen, juist in 
die ogenblikken dat wij het moeilijk hebben.” 

God verandert 

rupsen in vlinders, 

zand in parels, 

koolstof in diamanten, 

met behulp van Tijd en Druk. 

Hij werkt ook aan jou. 

Rick Warren 

Emiel van der Burg  
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KERKDIENSTEN IN MAART 
Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek  

6 maart 1ste zondag 40-dagen tijd 

9.30 u. 
Ds. B. Davelaar 
Rotterdam 
 
Knd. 
Oppas 
Uitgangscollectes:  
Diaconie, Kerkenwerk en Jeugd 

15.00 u. 
Ds. W. Hendriks 
Ter Aar 
 
Coll: Kerkenwerk 

Meeting 

9 maart Bidstond voor gewas en arbeid 

19.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 
 
Uitgangscollecte: Kerkenwerk 

  

13 maart 2de zondag 40-dagen tijd 

9.30 u. 
Anders Dan Anders dienst 

 
Knd. 
Oppas  
Uitgangscollectes:  
Onkosten ADA-dienst, Onderhoud 
gebouwen 

  

20 maart 3de zondag 40-dagen tijd 

9.30 u. 
Ds. A. Sterrenburg 
Voorburg 
 
Knd. 
Oppas 
Uitgangscollectes:  
Diaconie en Kerkenwerk 

15.00 u. 
Ds. J. Reehorst 
Nieuw-Beijerland 

 
 

Coll: Kerkenwerk 

Meeting 

27 maart 4de zondag 40-dagen tijd 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 
 
Knd. 
Oppas 
Uitgangscollectes:  
ZWO en Onderhoud gebouwen 

 Begin zomertijd 

3 april 5de zondag 40-dagen tijd 

9.30 u. 
Ds. H. Franzen 
Pijnacker 
 
Knd. 
Oppas 
Uitgangscollectes:  
Diaconie, Kerkenwerk en Jeugd 

15.00 u. 
Ds. L.C. van der Eijk 
Zwijndrecht 
 
Coll: Kerkenwerk 

Meeting 

Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek  
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Met het oog op de zondag 
 
Inleiding op bidstond, 9 maart  
We zijn het ons vaak te weinig bewust: we moeten het hebben van Gods bemoeienis met ons, we 
zijn afhankelijk van Gods zegen. Biddag voor gewas en arbeid bepaalt ons daarbij. Meer dan alleen 
het begin van het seizoen van zaaien en hopelijk later ook maaien, of oogsten kunnen we op deze 
dag denken aan allerlei andere aspecten van ons betaalde of vrijwillige werk, en aan hoe we invulling 
geven aan ons leven. Waarbij we ook stilstaan bij hoe we zelf verantwoording nemen voor die dingen 
waarover we een gebed uitspreken; denk daarbij aan bijvoorbeeld de zorg om de schepping.  
We bidden om zegen, en dat de dingen die we doen vrucht mogen dragen in letterlijke en 
overdrachtelijke zin. 
We lezen tijdens biddag voor gewas en arbeid uit Johannes 15: 9 t/m 17. Mevrouw Ellen Pons 
bespeelt het orgel. Het thema luidt ‘bidden en vrucht dragen’ 
 
Inleiding op de dienst 27 maart Dorpskerk 
Op deze 4e zondag in de veertigdagentijd lezen we in Johannes 19: 1 t/m 16a hoe Jezus in een 
schijnproces onschuldig wordt veroordeeld door Pilatus. Onschuldig veroordeeld worden, het raakt 
aan tal van situaties in onze eigen tijd waar dit het geval is: een rechterlijke macht die wordt 
uitgekleed door populistische regeringspartijen in sommige Europese landen, machthebbers die 
oppositieleiders richting gevangenissen laten berechten in politieke processen, rechterlijke 
dwalingen in ons eigen land, situaties van ‘trial by media’ voordat de feiten juridische basis krijgen.  
Nee, terwijl hij weet dat Jezus volkomen onschuldig is, durft Pilatus geen heldenrol te spelen. Maar 
wij? Hoe sterk staan wij in onze schoenen als we kunnen kiezen voor een ongemakkelijke waarheid, 
of een meer gemakkelijk alternatief? Hoe gaan wij om met groepsdruk, met een machtspositie? 
Pilatus heeft zo’n machtspositie. Hoewel, Jezus maakt duidelijk dat ten diepste niet hij, maar Hij de 
macht heeft.  
Het thema van deze dienst luidt ‘sterk of zwak in je schoenen?’ Ellen Pons bespeelt het orgel. 
LET OP: in de nacht van 26 op 27 maart begint de zomertijd.   
 
ds. Sjaak Teuwissen 
 
Zondag 13 maart is er weer een Anders dan Anders dienst 
Verlangend kijken we ernaar uit om deze dienst met elkaar te mogen vieren zonder alle regels die we 
de laatste jaren hebben gehad. 
We mogen weer zingen!!! En dat gaan we doen met de muziekband van All4Him. 
Spreekster Anita Stigter gaat het hebben over ‘loslaten’. Durf je alles los te laten en het in de handen 
van God te leggen? Durf je het over te geven aan Hem?  
 
Ik heb een foto van de preekstoel van de Zuiderkapel. Het bijzondere is dat mijn schoonvader Jaap 
Grootendorst deze preekstoel heeft gemaakt en bij ons in de timmerschuur weken aan het 
houtsnijwerk is bezig geweest. 
Een prachtige afbeelding van iemand die met een rugzak vol met problemen 
en zorgen bij het kruis aankomt en die daar neerlegt. Wat een prachtige 
boodschap. Maar hoe vaak gebeurt het niet dat wij daarna die rugzak weer 
oppakken en verder sjouwen met al onze lasten.  
Wij zien er naar uit om elkaar te ontmoeten    
 
Liesbeth Grootendorst, namens de ADA-commissie   
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BIJBELLEESROOSTER VOOR MAART 
Maandag 7 maart Psalm 91 Toevlucht  

Dinsdag 8 maart Amos 5:10-20 Een kwade tijd 

Woensdag 9 maart Amos 5:21-27 Liever recht dan offers 

Donderdag 10 maart Amos 6:1-7 Overmoedig  

Vrijdag 11 maart Amos 6:8-14 Blijft er nog iemand over? 

Zaterdag 12 maart Johannes 12:12-19 Hosanna 

Zondag 13 maart Johannes 12:20-36 Donderslag bij heldere hemel 

Maandag 14 maart Johannes 12:37-50 De dienaar van de HEER 

Dinsdag 15 maart Johannes 13:1-15 Het voorbeeld van Jezus 

Woensdag 16 maart Johannes 13:16-30 De afgezant van God 

Donderdag 17 maart Psalm 103 Prijs de HEER 

Vrijdag 18 maart 2  Korintiërs 1:1-11 Delen in lijden, én in troost 

Zaterdag 19 maart 2  Korintiërs 1:12-22 Ja is ja 

Zondag 20 maart 2  Korintiërs 1:23-2:13 Bezoek brengt verdriet 

Maandag 21 maart 2  Korintiërs 2:14-3:6 Een brief in het hart 

Dinsdag 22 maart Psalm 125 Vrede over Israël 

Woensdag 23 maart 2  Korintiërs 3:7-18 Een blijvende glans 

Donderdag 24 maart 2  Korintiërs 4:1-12 Kwetsbare schatbewaarders 

Vrijdag 25 maart 2  Korintiërs 4:13-5:5 Het zichtbare is tijdelijk 

Zaterdag 26 maart 2  Korintiërs 5:6-16 Een open boek 

Zondag 27 maart 2  Korintiërs 5:17-6:10 Het nieuwe is gekomen 

Maandag 28 maart 2 Korintiërs 6:11-7:4 Heilig jezelf 

Dinsdag 29 maart 2 Korintiërs 7:5-16 Oprecht verdriet 

Woensdag 30 maart Johannes 13:31-38 Heb elkaar lief 

Donderdag 31 maart Johannes 14:1-14 Vader en Zoon 

Vrijdag 1 april Johannes 14:15-31 …en Geest 

Zaterdag 2 april Johannes 15:1-17 Blijvende vrucht 

Zondag 3 april Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 

Maandag 4 april Johannes 16:1-11 Zonde, gerechtigheid en oordeel 
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SENIORENVERJAARDAGEN 
Tineke Brinkman-Heijboer, Molenweg 62a, 2995 BL Heerjansdam, tel. 078 – 677 26 17 
 
Verjaardagen in maart 
  1 Dhr. J. de Winter, Munnikensteeg 55, 3335 LJ Zwijndrecht, 84 jaar    
  2 Mevr. E. van Es – Baan, Sportlaan 10A – 23, 2995 VN, 88 jaar 
  3 Dhr. L. Sipma, p/a Perenhof 10, 2995 XS, 90 jaar    
  6 Mevr. K. Monshouwer – Timmerman, Prins Bernhardstraat 9, 2995 BH, 82 jaar   
  7  Dhr. J.H.M. de Zwart, De Manning 53, 2995 AG, 81 jaar   
  9 Mevr. M. van Gameren – Gouman, Sportlaan 21, 2995 VN, 83 jaar 
13 Dhr. P. v.d. Ent, Groene Dreef 18, 2995 VE, 94 jaar        
16 Dhr. J.A. van Dijk, Groene Dreef 4, 2995 VE, 82 jaar 
17 Mevr. J. Gielen – v.d. Berg, Onderdijkserijweg 12, 2995 AR, 85 jaar 
18 Dhr. B. Raap, De Lindonk, Rotterdamseweg 137/6, 3332 AW Zwijndrecht, 92 jaar 
18 Dhr. W. Blaak, Beelaerts van Bloklandlaan 18, 2995 VB, 83 jaar 
19 Mevr. P. Lodder - Adriaanse, Ganzekant 35, 2995 VC, 85 jaar  
21 Mevr. K.A.D. de Jong, Dorpsstraat 163, 2995 XG. 90 jaar 
22 Mevr. J.M. Hartingsveld – Nuis, Kruisbespad 24, 2995 TE, 85 jaar 
22  Mevr. E.A.A. Bakelaar – van Eijsden, De Manning 48, 2995 AJ  
28 Mevr. A.J. van Dijk – van Ballegooijen, Nijverheidsstraat 7, 2995 AP, 87 jaar 
28 Mevr. S.C. van Nes – Blaak, Langeweg 480, 2995 BJ, 83 jaar      
 
Namens de Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek van harte gefeliciteerd  
en een goede dag toegewenst! 
 
 
Vermelding verjaardagen in het kerkblad 
Verjaardagen van kerkleden die 78 jaar hopen te worden, staan vermeld in ”Samengaan”. Met 
het oog op de     Wet op de privacy dienen genoemden hiervoor toestemming te geven. Tot voor 
kort werd u hiervoor benaderd, telefonisch of persoonlijk. Nu steeds minder mensen in het 
telefoonboek staan, is de nieuwe regel dat u zelf aangeeft wanneer u niet vermeld wilt worden. 
Wanneer u dat niet heeft aangegeven, vindt vermelding plaats in het kerkblad. 
 
Vriendelijke groet,  
Tineke Brinkman  
Tel. 078 – 677 26 17 

Emailadres: tinebrinkman@hetnet.nl 
 

 
Huwelijksjubilea 
De heer en mevrouw A. Keller – D.T. Veltman,    15-03-2022          60 jaar 
Jhr. Tets v. Goudriaanlaan 18    
   
De heer en mevrouw G.Z. Kooyman – C.W.A.  Kooiman,  31-03-2022          45 jaar 
Ziedewijdsedijk 42 

 
 
 

mailto:tinebrinkman@hetnet.nl
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Protestantse Gemeente Heerjansdam – Kijfhoek 
Kinderlied 27 maart – 10 april 
 
Samen op weg naar Pasen 
 
Vanaf zondag 27 februari – voor veel christenen vanaf Aswoensdag  2 maart – tot aan Paaszondag 17 
april bevinden we ons in de lijdenstijd, ofwel veertigdagentijd. Jezus volgt zijn weg richting Jeruzalem, 
richting zijn lijden en sterven, waarna we op de derde dag van zijn sterven zijn opstanding uit de 
dood vieren. Voor het eerste deel van deze veertigdagentijd kozen we het lied “God wijst mij een 
weg.” Dit noemden we vorige maand al. Vanaf 27 maart t/m 10 april stellen we voor: “Samen op 
Weg naar Pasen.” Vanaf Pasen volgt dan een Paaslied. 
 De liedtekst van “Samen op Weg naar Pasen” uit 2014 is geschreven door Ron Schröder en 

Marianne Busser,  de muziek is van Marcel & Lydia Zimmer, 
die het ook in beide aangegeven YouTube-versies inzingen.  
Hoewel in dit liedje ook het openstaande graf van Pasen 
aan de orde komt, ligt het grootste accent op de periode 
vóór Pasen. De refreinen zijn vrolijk, de coupletten wat 
meer ingetogen. De melodie ligt prettig in het gehoor en 
zingt gemakkelijk mee. 

 
ds. Sjaak Teuwissen, in samenwerking met Heidi Treurniet (Kindernevendienst) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pAECd9NmDLA (afbeeldingen: striptekeningen; geschikt vooral voor 
kinderen onder- en middenbouw basisonderwijs) 
https://www.youtube.com/watch?v=HBatAUI6OiM (afbeeldingen: foto’s; geschikt vooral voor midden- en 
bovenbouw basisonderwijs) 

 
Samen op weg naar Pasen  
Refrein: 
Samen op weg naar Pasen 
Samen op weg de toekomst tegemoet 
Samen op weg naar Pasen 
Samen op weg en weten ‘het komt goed’ 
Samen op weg naar Pasen 
geweldig dat dat kan en dat dat mag 
Samen op weg naar Pasen 
en delen in Gods liefde elke dag 
 
1)Stilstaan bij zijn intocht in de stad Jeruzalem 
Stilstaan bij Hosanna tot de woorden “Kruisig 
hem!” 
Stilstaan bij zijn angsten, bij zijn pijn en het verraad 
maar weten dat het leven dankzij Hem weer verder 
gaat 
 
Refrein: Samen op weg naar Pasen 
…. en delen in Gods liefde elke dag 
 
2)Stilstaan bij de dingen die Hij voor ons heeft 
gedaan 
Stilstaan bij het kruis dat je op Golgotha zag staan 
Stilstaan bij zijn leven dat Hij voor de mensen gaf 

en stilstaan bij de vrouwen bij het openstaande 
graf 
 
Refrein: Samen op weg naar Pasen 
…. en delen in Gods liefde elke dag 
 
3)Samen mogen lezen van de weg die Hij moest 
gaan 
Hoe Hij door zijn liefde zelf de dood wist te 
verslaan 
Voelen dat Hij meegaat, voelen dat Hij in ons leeft 
Het wonder van het Paasfeest dat ons weer een 
toekomst geeft 
 
Refrein: Samen op weg naar Pasen 
…. en delen in Gods liefde elke dag 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pAECd9NmDLA
https://www.youtube.com/watch?v=HBatAUI6OiM
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VAN DE BEMANNING VAN DE MANNING 

   

 
Wees hier aanwezig - kom ons bevrijden 
Wees hier aanwezig, Woord ons gegeven 
Dat ik U horen mag met hart en ziel 
 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden 
 
Woord ons gegeven, God in ons midden 
Toekomst van vrede, wees hier aanwezig 
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome. 
Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen. 
 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden 
 
Dat wij niet leven, gevangen in leegte 
Dat wij niet vallen terug in het stof 
Zend uw Geest, dat wij worden herschapen 
 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden 
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Dat wij U horen, dat wij U leven, 
mensen voor mensen, alles voor allen. 
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden 
Wees hier aanwezig, woord ons gegeven. 
Dat ik U horen mag met hart en ziel.  
 
Dit lied – eigenlijk een litanie, een klaagzang, of jammerklacht, waarmee we God biddend aanroepen  
- past bij het begin van de veertigdagentijd ofwel lijdenstijd. Huub Oosterhuis schreef de tekst en 
Tom Löwenthal de indrukwekkende melodie. Voor mij is het lied onlosmakelijk verbonden geraakt 
met de Aswoensdag, de eerste dag van de veertigdagentijd.  
 
De afgelopen jaren heb ik op die woensdag - in het Rooms-Katholieke zuiden is dat tevens het einde 
van carnaval - in een interkerkelijke setting met mensen uit tal van kerken Aswoensdag diensten 
beleefd. Tijdens een Aswoensdag viering worden de palmpasen (buxus-)takjes van de 
Palmpasenzondag uit het voorgaande jaar ritueel verbrand. De as wordt gebruikt om askruisjes op de 
voorhoofden van kerkgangers te tekenen. Lijden en bezinning worden zo heel concreet en fysiek 
uitgedrukt. Er klinken Bijbelteksten waarin vasten of lijden centraal staat, en liederen passend bij de 
veertigdagentijd.  
 
“Wek uw kracht en kom ons bevrijden.” Het drukt verlangen uit naar het bevrijdende sterven én 
bevrijdende opstaan uit de dood van Jezus Christus. Het drukt onze afhankelijkheid uit van onze Heer 
om bevrijd te wórden. Zoals ‘bevrijding’ als het ware het opschrift is boven de wet van onze Heer – in 
het bijzonder de Tien Geboden; zoals ‘bevrijding’ ligt besloten in de naam van Jezus: God redt of 
eenvoudig ‘redder’ of ‘verlosser’. Het lied kijkt vanaf het begin van de lijdens- of veertigdagentijd al 
uit naar wat er voorbij deze tijd in het verschiet ligt, als Pasen zal zijn aangebroken. Het lied is in 
allerlei uitvoeringen op www.youtube.com te vinden. De mooiste versie is naar mijn idee de 
uitvoering van ‘Het Tom Löwenthal Vocaalensemble en Orkest’, helaas zonder bewegende beelden. 
Zie https://www.youtube.com/watch?v=vYjCEXIsAnk . In het nieuwe liedboek te vinden als lied 295. 
Op andere melodieën ook in lied NLB 200 (Antoine Oomen) en NLB 595 (Bernard Huijbers).  
 
Zo bevinden we ons dus in de lijdenstijd, de veertigdagentijd, maar in de hoop en met het 
vertrouwen dat ons straks door onze Opgestane Heer opnieuw bevrijding aangezegd zal worden. 
 
Corona voorbij? 
Bevrijding in een meer prozaïsche vorm daagt er, als we het hebben over de Covid-19-pandemie. Op 
het moment van schrijven lijken vrijwel alle coronamaatregelen naar het verleden te worden 
verwezen. De samenleving gaat weer open. De maatschappij leeft weer op. Ook wat betreft onze 
kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten: mondkapjesplicht, de anderhalve meter, het 
ontvangen van maximaal vier mensen aan huis, aanmelden voor kerkdiensten etc., het lijkt voorbij te 
zijn. Van harte hoop ik dat waar onze onderlinge ontmoeting ernstig gehinderd werd, en waar mijn 
kennismaking met u en jou haperde en uitgesteld moest worden, we elkaar weer fysiek gaan 
tegenkomen. En dat u en jij, ondanks het gemak van thuis via tablet meekijken met de diensten, 
weer op zoek gaat naar een daadwerkelijke ontmoeting met elkaar in het huis van onze Heer. Dat u 
en jij weer mee gaat draaien in een groeigroep, weer deelneemt aan andere activiteiten, dat ons 
kerkelijk leven weer uit een te lange winterslaap ontwaakt.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vYjCEXIsAnk
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Ontvangen 
Op woensdag 16 februari ontving ik tijdens een bezoek aan huis € 50,00 t.b.v. onze kerkelijke 
gemeente. Hartelijk dank aan de geefster.  

 
 
Speelt er iets in jouw of uw leven waarover je/u graag contact wilt? Schroom niet om contact op te 
nemen. 
 
Ds. Sjaak Teuwissen 
De Manning 2 
2995 AH Heerjansdam 
Tel 078 – 647 52 45 / GSM (Sjaak) 06 – 20 50 30 99 
E-mail sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl 
Facebook: https://facebook.com/sjaak.teuwissen 
Instagram: sintersjaak  
Twitter: @SinterSjaak 
Doordeweekse werkdagen: di – wo – do – vr 
 

LEDENADMINISTRATIE 
Ingekomen berichten van 21 januari 2022 tot en met 20 februari 2022 
 
Huwelijk 
2 februari: De heer D.A.G. Boom en mevrouw P. van der Waal, Noldijk 175 A, 2991 VJ Barendrecht 
 
Vertrokken 
De heer C. Stolk, Nijverheidsstraat 12, 2995 AP Heerjansdam 
De heer A. Versluis en mevrouw J. Versluis-Leenheer, Langeweg 466, 2995 BJ Heerjansdam 
 
Wijzigingen met betrekking tot de ledenadministratie kunnen doorgegeven worden aan Bert Schop,                                                                 
ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl 

 

 

mailto:sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl
https://facebook.com/sjaak.teuwissen
mailto:ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl
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Spetterende Zondagmorgen in de Grote Tent 
Het belooft op 24 april in vele opzichten een spetterende 
zondagmorgen te worden in en rondom de grote Oranjetent. De 
ochtend start met diverse doe-activiteiten. Daarna volgt een 
bijzondere viering. Vervolgens is er voor iedereen iets te eten en te 
drinken. En er is een aandenken om mee te nemen naar huis. De 
rode draad tijdens deze ‘Spetterende Zondagmorgen’ is: water. De 
Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek [ Dorpskerk en 
Kijfhoekkerk] is gastheer.  
 
Het programma: 

 10.00 – 10.30 uur: watergames 
- Bootjesrace met zelf te bouwen bootjes op het water van de plas tussen De 

Manning, Groene Zoom, Sportlaan en burg. J.A. Visserstraat. Bouw vooraf met je 
hele huishouden een bootje. Meer info via 
https://www.kerkheerjansdam.nl/spetterende-zondagmorgen 

- Workshop ‘Storm met waterverf’ schilderen rondom het Bijbelverhaal ‘de storm 
op het meer’ in de Oranjetent 

- Workshop ‘papieren bootjes vouwen’ én laten drijven, in of bij de Oranjetent 
- Workshop ‘waterdans’ bij het liedje ‘Stap uit je boot…’ in of bij de Oranjetent 
- Inleiding ‘wandelen over het water’ over betekenissen van water in de Bijbel, 

door Wim Wiersma 
- ‘waterplein vol waterspelletjes’: oud-Hollandse waterspelletjes zoals 

snoephappen, water-rietjes-pingpongballen-wedstrijd, en bellenblazen; in of bij 
de Oranjetent 

 10.40 uur: viering ‘Wandelen over water’ in de Oranjetent. Met o.a. de kinderclubs 
van de Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek, muziek o.l.v. toetseniste Jacco 
Steen, ds. Sjaak Teuwissen, Jantineke Grootendorst en anderen.  
We lezen uit de Bijbel uit Mattheus 14: 22 t/m 33, we zingen en bidden, en er zijn tal 
van bijzondere onderdelen. Zo worden tijdens deze viering winnaars van de 
bootjesrace bekend gemaakt, en krijgen de waterverfschilderingen en de waterdans 
‘Stap uit je boot durf op water te lopen’ een plek. We vragen deelnemers om een 
vrijwillige bijdrage voor een bijzonder waterdoel.  
- Vanaf 10.30 uur tot even voorbij het eind van de viering is er voor de kinderen 

van 0-4 jaar kinderoppas geregeld in een daartoe ingerichte ‘waterhoek’ in de 
Oranje Tent.  

 11.30-12.15 uur: ontmoeting: met iets te eten en te drinken. Ga niet weg voordat jij 
of u een attentie hebt meegekregen.  

 
actuele informatie over de ‘Spetterende Zondagmorgen’ communiceren we op 
https://www.kerkheerjansdam.nl/spetterende-zondagmorgen 
We zien er naar uit om u en jou te ontmoeten. Graag tot 24 april! 
Namens de werkgroep ‘kerk naar buiten’, 
Jantineke Grootendorst en ds. Sjaak Teuwissen 
 

https://www.kerkheerjansdam.nl/spetterende-zondagmorgen
https://www.kerkheerjansdam.nl/spetterende-zondagmorgen
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KERKRENTMEESTERLIJK JOURNAAL 
Oud papier 
Een aantal jaren heeft Albert Abee de logistiek van het oud papier voor zijn rekening genomen, indelen 
van ophalers, contact met HVC, zoeken van nieuwe ophalers en informeren van onze gemeente over de 
ophaaldata. Daarvoor hartelijk dank.  Weet u dat uw oud papier een mooie bron van inkomsten is voor 
onze kerk, zonder dat het u geld kost? Alle kilo’s die we uit de afvalbak weten te houden, leveren ook 
nog eens een positieve bijdrage aan ons milieu.  
Onderstaand het rooster van vrijwilligers die het oud papier graag voor ons inzamelen. 
 
20 maart 2022 
Geert de Jong 
Wim Groeneveld 
Dick Monshouwer 
Alex Schop 
 

17 april 2022 
Cees Alderlieste 
Bert Schop 
Albert Abee 
Gertjan Roobol 

Als uw papierbak om ongeveer 11.15 uur niet geleegd is, kunt bellen met nummer 06-51216503. 
Hopelijk kan uw bak alsnog geleegd worden. 
 
Een vriendelijk, doch zeer dringend verzoek van uw papierinzamelaars om de kartonnen dozen die alleen 
maar naast de bakken gezet kunnen worden, kleiner te maken. De gaten van de vuilniswagens zijn niet 
altijd groot genoeg om daar grote dozen in te laden. Bij voorbaat hartelijk dank. 
 
Met vriendelijke groet, 
Chris Grootendorst 

 
Verantwoording collectes en giften januari 2022 
 
  9 jan. Kerk ADA-dienst   €    24,10                            
16 jan. Diaconie   €    17,00     
             Kerk    €    24,50 
23 jan. Diaconie   €    44,50       
             Kerk    €    37,00 
30 jan. Diaconie   €    84,85                              
             Kerk    €  111,35  
26 dec. Diaconie   €    15,00  
                             
In jan. ontv. coll. via bank deel diaconie €  340,29       
                  deel kerk €  633,78 
 
Gift via dhr. Wiersma   €  20,00      
 mevr. Nieuwstraten  €  50,00         
ds. Teeuwissen    € 15,00         
via bank    € 115,00 (100+15) 
 
Stand toezegging kerkbalans per 31-1 €   82,00       
Opbrengst oud papier: dec:  10,4  ton    € 330,14       
   jan. 11,5  ton € 348,12               
           
Een ieder bedankt voor haar/zijn inbreng.  
Jan Schop, penningmeester  



Samengaan maart 2022  17 

  



Samengaan maart 2022  18 

Spetterende Zondagmorgen 💧💦 
 

Wanneer? 24 april 
Waar? grote tent Heerjansdam 
 
Hoe laat? 

- 10.00 uur: watergames: 
bootjesrace, workshop ‘storm 
met waterverf’, papieren bootjes vouwen, waterdans, 
inleiding ‘wandelen over water’, waterplein vol 
waterspelletjes 

- 10.40 uur: viering ‘wandelen over water’ 
- 11.30 uur: ontmoeting, met eten en drinken 

 
Wie? Voor en met inwoners Heerjansdam en omstreken, jong en 
oud, door Protestantse Gemeente Heerjansdam/ Kijfhoek 
 
Zie voor actuele info: 
https://www.kerkheerjansdam.nl/spetterende-zondagmorgen of 
scan de QR code 

 
 
 

  

https://www.kerkheerjansdam.nl/spetterende-zondagmorgen
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VERSLAGEN EN BERICHTEN 
Hartelijk bedankt!  
Na een prachtige bevestigingsdienst werden we bedolven onder allerlei kaartjes, berichtjes en telefoontjes. 
Hartverwarmend, heel erg bedankt daarvoor! Mooi om alle persoonlijke wensen te lezen en heel fijn om te 
merken dat we ondanks de gekke afgelopen jaren nog steeds een hechte gemeente zijn. 
Inmiddels ben ik gestart als ouderling, met de schone taak: voorzitter. Na een goede overdracht van Carlo 
(bedankt!) ben ik begonnen om zoveel mogelijk mensen even 1-op-1 te spreken om meer gevoel te krijgen 
bij wat er goed gaat, wat er beter kan en wat belangrijke zaken zijn de komende tijd. Als u me dus met 

iemand een rondje ziet wandelen, weet u nu ook waarom! 😊 
 
En even vooruitkijken.. 
De bevestigingsdienst moest helaas nog plaatsvinden onder strikte coronavoorwaarden, maar nu, een paar 
weken verder, kunnen we gelukkig (voorlopig) alle maatregelen achter ons laten. Daar zijn we (denk ik) 
allemaal heel blij mee! Eindelijk kunnen we zonder aanmelden, mondkapjes en beperkt zingen weer met 
elkaar de eredienst vieren. Heel fijn ook om al het jeugd- en tienerwerk en alle groeigroepen weer te 
kunnen opstarten. 
We willen heel graag ook een activiteit organiseren met de hele gemeente om te vieren dat we weer met 
elkaar vrijuit gemeente kunnen zijn. Hoe en wanneer precies weten we nog niet, maar daar hoort u 
binnenkort meer over. 
Daarnaast is ook beloofd om terugkoppeling te geven over de plannen rondom het kerkgebouw. Op dit 
moment worden op basis van de wensen die door iedereen zijn doorgegeven verschillende plannen 
ontwikkeld, waarmee we daar invulling aan proberen te geven. Het maken van deze plannen is een 
complex proces, waarbij zorgvuldigheid net zo belangrijk is als het invulling geven aan wensen en doelen. 
We hopen, voordat het volgende kerkblad wordt gedrukt, alweer iets verder te zijn, zodat we u ook op de 
hoogte kunnen houden. 
 
Alle goeds, Gods zegen en geniet van de vrijheid die we weer terugkrijgen! 
 
Gertjan Roobol 

 

DIACONIE 
Verantwoording giften t.b.v. de diaconie:  februari 2022 
 
Bloemendienst 
14-02  Via mevrouw  Astrid Verstegen    €10,00 
 
Alle gevers hartelijk dank. 
Met vriendelijke groet, 
namens de diaconie, 
Jan de Jong 
 
Paasviering senioren donderdag 7 april   
Na een lange en stille coronaperiode willen wij u uitnodigen om met elkaar het Paasfeest te vieren. Voor 
zover we nu weten, kan het weer. 
De drijvende kracht achter de vieringen voor senioren, mevrouw Gerda Breure, is na vele jaren niet meer in 
functie, vooral omdat haar leven anders is geworden na de verhuizing naar Zwijndrecht. Enkele andere 
leden van de commissie zijn ook met deze activiteit gestopt. 
Wij nemen nu de organisatie over en we gaan ons best doen om er een mooie, zinvolle en gezellige 
ochtend van te maken. Onze herders en leraren Teuwissen & Wiersma willen graag hun medewerking aan 
deze bijeenkomst verlenen. 
Al met al denken we dat het belangrijk is om elkaar weer te ontmoeten na alle coronaperikelen en we 
hopen dan ook u te kunnen verwelkomen.  
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De planning kan nog veranderen, maar ziet er nu ongeveer zo uit: 
Plaats en datum: Boomgaardkerk, donderdag 7 april  
Tijd: inloop 10.00u., aanvang 10.30u., einde circa 13.00u.  
Programma: koffie +, lezing, muziek, verhaal, afgesloten met een lekkere lunch. 
Reserveer de datum vast! Nadere informatie volgt.  
Zo nodig kan voor vervoer gezorgd worden. 
Ingrid de Jong, 078-6772471,  
in samenwerking met de diaconie 
 
 
Ranglijst Christenvervolging 2022 
Ieder jaar brengt Open Doors de Ranglijst Christenvervolging uit en ook dit jaar hangt deze poster weer bij 
de ingang van de kerk. Een herinnering aan onze vrijheid én verantwoordelijkheid, want maar liefst 360 
miljoen broeders en zusters worden wereldwijd vervolgd, verdrukt vanwege hun christelijk geloof! Dat 
betekent dat 1 op de 7 christenen zijn/haar geloof niet in vrijheid kan beleven. 
Noord-Korea voerde al sinds 2002 de ranglijst aan van de vijftig landen met extreme tot zeer zware 
vervolging, maar heeft dit jaar die plaats aan Afghanistan verloren. Op de derde plaats staat Somalië. 
 
Situatieschets Afghanistan 
Alle Afghaanse christenen hebben een islamitische achtergrond. Zij houden hun nieuwe geloof geheim, 
omdat het als een grote schande wordt gezien je af te keren van de islam. Op bekering tot het christendom 
staat de doodstraf. De taliban controleren alles en iedereen, en maken jacht op christenen. Hierdoor is de 
kans groot dat hun geloof wordt ontdekt. 
Het is onmogelijk om openlijk als christen te leven in Afghanistan. Na de machtsovername van de taliban is 
het nog gevaarlijker voor christenen; streng-islamitische regels worden ingevoerd en gehandhaafd. 
Christelijke bekeerlingen hebben geen andere keuze dan te gehoorzamen en een dubbelleven te leiden. 
Wordt hun geheim ontdekt? Dan is de kans groot dat ze door de islamitische familie en dorpsgenoten 
worden verstoten, of gedood. Wie zich van de islam bekeert tot een ander geloof, krijgt het stempel 
‘krankzinnig’. Regelmatig belanden christenen om die reden in een psychiatrische instelling. 
Bijzonder is dat veel moslims zich bekeren nadat ze Jezus ontmoet hebben in een droom: “Jezus is tot ons 
gekomen door dromen. Hij heeft in het verborgene tot ons gesproken. Dat is een deur die geopend is, en 
die nooit meer gesloten kan worden.” 
 
Blijft u alstublieft de vervolgde kerk opdragen in uw gebeden en als u meer wit weten over de ranglijst, of 
hoe u de vervolgde kerk kunt ondersteunen, kijk dan eens op de site van Open Doors. 
Namens de diaconie, 
Hans van den Berg  
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KERK EN JEUGD 
 

 

Jeugd & gezin 
Wetenswaardigheden, tips en ervaringen rond het 

jeugdwerk in onze gemeente.  
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Heeft u of heb jij vragen of tips voor ons jeugdwerk? Of heb je zin om zelf leiding te 
gaan geven bij één van onze jeugdactiviteiten? Of misschien vind je het leuk om in 
deze rubriek iets te delen over ons jeugdwerk? We horen het graag! 
Groeten van de jeugdkerkenraad, 
Wim Wiersma, Sjaak Teuwissen, Geert en Irene de Jong, Barbara Steen en  
Mariëlle van der Noll (f.noll@upcmail.nl) 

Jongeren Meeting eten bij dominee 
Vrijdagavond 21 januari 2022 waren de jongeren van de Meeting en leiding 
uitgenodigd op De Manning 2. Gezellig met elkaar eten bij het gezin van dominee 
Sjaak Teuwissen. Uiteraard stond er allerlei lekkers uit de frituur op het menu. 
Naast lekker eten en veel gezelligheid hebben we ook nagedacht over de 
Jeugddienst die we met elkaar organiseren op 20 februari.  
De jongeren hebben met elkaar bedacht wat zij leuk vinden om te doen, waar ze 
aan mee willen werken en welke onderwerpen besproken moeten worden. We 
hopen ieder zijn of haar talenten te benutten in de dienst.  
Namens de Meeting: bedankt voor de gastvrijheid en gezelligheid familie 
Teuwissen!  
 

Terugblik Jeugddienst 20 februari 
Op zondag 20 februari was het zover: de jeugddienst. Georganiseerd door onze 
dominee Sjaak Teuwissen samen met een aantal jongeren en leiding van de 
Meeting.  
Een mooi initiatief om zo de jeugd uit onze kerk te betrekken bij de Eredienst. De 
voorbereiding is al gestart in oktober 2021 tijdens een ochtend in het jeugdhonk 
tijdens een Meetingbijeenkomst waarbij dominee Sjaak Teuwissen aanwezig was. 
Daar is het onderwerp ‘gebed’ gekozen. Gezamenlijk is nagedacht over welke 
vragen er leven rondom dit thema en welke liederen en welke Bijbeltekst(en) 
hierbij zouden passen.  
Tijdens de dienst hebt u al deze ideeën zien samenkomen. En wat is het mooi om 
te zien hoe dit samen tot een mooie en waardevolle dienst heeft geleid.  
Geweldig om onze jongeren in een actieve rol te zien tijdens de Eredienst. Er is uit 
de Bijbel gelezen, er is gebeden en er is gezongen door onze eigen jongeren.  
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Beste gemeenteleden, 
 
Naast de al opgerichte Alpha Youth gebedsgroep willen we u als gemeentelid vragen om mee te bidden 
voor de jongeren en de Alpha cursus. Gebedspunten zijn: 
dat de jongeren het verlangen krijgen om mee te doen aan de cursus, 
dat ze antwoorden mogen vinden op de vragen die ze hebben, 
voor de leiding om met wijsheid en vreugde deze groep te begeleiden, 
dat God het werk met deze kinderen zal zegenen en zal leiden. 
 
Op de website van Alpha Nederland is een gebedsplatform waar je de naam kunt invullen van iemand waar 
je voor wilt bidden. Daarna krijg je een aantal maal een bericht met een gebed voor deze persoon. Dit kunt 
je vinden op; bidden.alphanederland.org  
Bedankt voor uw gebed,  
namens Wim Wiersma, Barbara Jongebreur en Alex en Jacky Leinenga 

 

RONDJE KIJFHOEK 
 
Rondje Kijfhoek  
Deze keer nog geen uitgebreid Rondje Kijfhoek. In de volgende editie 
van ons kerkblad ‘Samengaan ‘ hoop ik weer verslag te doen van de 
vorige twee maanden. Het is deze maand twee jaar geleden dat we 
werden geconfronteerd met het coronavirus. Na de biddag voor 
gewas en arbeid, begin maart 2020, zijn we beperkt geweest in ons persoonlijk, maar zeker ook in ons 
kerkelijk leven. Gelukkig zijn alle beperkingen opgeheven en kunnen we elkaar weer onbevangen 
ontmoeten in onze kerkgemeenschap. Tijdens de voorbije twee jaren was er sprake van ‘kerkhonger’, een 
verlangen om, in plaats van thuis via de techniek van beeld en geluid, elkaar persoonlijk te ontmoeten, de 
dominee ‘in het echt’ weer te zien en te horen en het gemis van de gemeentezang. Dus ook het verlangen 
om te zingen en zodoende de lofzang in de kerken van Heerjansdam en Kijfhoek gaande te houden. 
Dankbaar en heerlijk om zó het voorjaar van 2022 in te gaan en met zicht op het komende Paasfeest. 
Geweldig, toch? !      
 
Tijdens de stormweken van vorige maand zijn er een flink aantal dakpannen van de westkant, de wegzijde 
van de Kijfhoekkerk, van het dak gewaaid. Gelukkig wist  Jan van der Net de schade, tussen de hevige 
regenbuien door, te repareren om lekkage te voorkomen.  
We kijken uit naar de eerstvolgende diensten, waarbij we zonder mondkapje en 
anderhalvemetermaatregel, gezamenlijk weer bij elkaar kunnen komen en daarbij 
kunnen genieten van een traditionele kerkdienst. Hartelijk welkom weer en neem 
familieleden en vrienden mee.  
Het coronavirus is nog niet weg uit de samenleving. Het advies van de overheid blijft daarom van kracht, 
om te blijven letten op de hygiëne en onze handen regelmatig te wassen en grote drukte te vermijden.  
Deze maand zijn er weer twee diensten in de Kijfhoekkerk. Op zondag 6 maart met dominee Hendriks uit 
Ter Aar, waarbij we het Heilig Avondmaal hopen te vieren. De tweede dienst is op zondag 20 maart met 
dominee Reehorst uit Nieuw-Beijerland. Beide predikanten zijn geen onbekenden in Kijfhoek en komen 
weer graag om ons te ontmoeten. Iedereen hartelijk uitgenodigd. We beginnen zoals gebruikelijk om 15.00 
uur. 
 
Hartelijke groet, 
Joop Wiekeraadt 
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Gedicht: Veertig dagen lang  
 
Vasten is op tocht durven gaan  
weg uit je vertrouwde zekerheden.  
Je gewoonten, comfort, rust, 
je hebzucht, eerzucht, heerszucht  
op het spel durven zetten veertig dagen lang.  
Vasten is op tocht durven gaan 
weg uit je vertrouwde hoven.  
Broederlijk delen met anderen  
omdat jij te veel hebt 
en zoveel anderen te weinig …  
veertig dagen lang. 
Vasten is op tocht durven gaan  
en de weg van Christus volgen.  
Denken en spreken zoals Hij  
en doen wat Hij zou doen, 
stond Hij op jouw plaats 
veertig dagen lang …  
Vasten is op tocht durven gaan  
en de weg naar binnen intrekken. 
In de stilte God ontmoeten,  
luisteren naar zijn stem en fluisteren: 
“Wees mij zondaar genadig …” 
veertig dagen lang. 
 
(Jos Verstraete) 
 

mailto:fdejong36@kpnmail.nl

