HEER Weekbrief 6 maart 2022
e r JANS Voorganger: ds. B. Davelaar,
dorpskerk « boomgaardkerk » kificekkerk DAM Rotterdam

Orgel: mw. J. Steen

Liturgie:
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Psalm 91: 1 en 2
Stil gebed, bemoediging en groet
Gebed om ontferming, beaamd door te zingen: Lied 833 (3x)
Inleidend woord - Jezus maakt het verschil
Lied: Lied 569:1en 2
Gebed bij de opening van het Woord
Kinderproject - Jezus maakt het verschil
Kinderlied - lied van het Paasproject
Schriftlezing: Johannes 13: 1-30
Lied: Opwekking 705 ‘Toon mijn liefde’
Verkondiging
Lied: Opwekking 268 'Hij kwam bij ons heel gewoon’
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en 'Onze Vader"
Inzameling van de gaven: bij de uitgang voor diaconie,
kerkenwerk en jeugd
Promo filmpje - Youth Alpha
Slotlied: Lied 791: 1,2,3 en 6
Heenzending en zegen

Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code
te scannen en gewoon te blijven geven

£ Download in de ONTDEK HET OP
- & App Store > Google Play

Koffie drinken na de dienst.

Collecteren: In de coronaperiode is veel gegeven met de Givt-app en bankbetalingen.
De dienst van de gaven door middel van de collectezakken blijft echter ook van groot
belang. Nu we weer koffie gaan drinken, vergeten kerkgangers soms om hun gaven in
de collectezak te deponeren. Wij verzoeken u dan ook om voor de koffie even langs de
uitgangen te lopen, waar u diakenen aantreft. Dank voor de aandacht!

Agenda: Vanmiddag is er om 15.00 uur een dienst in Kijfhoek, voorganger ds. W.
Hendriks, Ter Aar. Komende woensdag Bidstond voor gewas en arbeid, 19.30 uur met
ds. J. Teuwissen. Volgende week zondag om 9.30 uur een Anders Dan Anders dienst.
Spreekster: Anita Stigter over 'Loslaten’, en muziek van All4Him.

Actie Oekraine De jeugd van onze kerk is een actie begonnen om geld in e zamelen
voor de burgers van Oekraine, die in nood verkeren als gevolg van de door Rusland
ontketende oorlog. In de bijlage bij deze weekbrief kunt u hier meer over lezen. In
de ADA-dienst zal het bedrag dat de jeugd heeft ingezameld, bekend gemaakt
worden. De diaconie wil bij deze actie aansluiten door de collecte in deze ADA-dienst
geheel te besteden aan de slachtoffers van de vijandelijkheden. Denk alvast even
vooruit, wat uw bijdrage aan deze collecte zal zijn. Erg belangrijk om deze mensen te
ondersteunen . De diaconie gaat komende week uitzoeken, op welke wijze uw bijdrage
ten goede kan komen aan mensen die uw hulp het meest nodig hebben.

Van harte aanbevolen.



We zijn blij u en jou te kunnen melden dat we binnenkort van start gaan met de
Alpha youth! Op vrijdag 18 maart zal er een feestelijke start avond zijn vanaf 19.00
uur. Tijdens deze avond geven we een introductie van de Alpha. Twijfel je nog of je
mee wil doen? Op deze avond kan je zien of het iets voor jou is en je opgeven voor de
rest van de Alpha. Voor meer informatie en/of aanmelden; jackydelamar@hotmail.com
06-57166613

Ora et labora t.b.v. Oekraiense viuchtelingen

Sinds begin deze week is de garage en de carport van onze pastorie aan De Manning het
Heerjansdamse inzamelingspunt geworden van kleding, toiletartikelen, medicijnen, babyspullen,
blikvoedsel etc. Alles ten behoeve van Oekraiense vluchtelingen, specifiek in Poolse locaties voor
de opvang van vluchtelingen. Het werden dagen met een onafzienbaar komen en gaan van
mensen met auto's en fietsen vol spullen; en wisselende teams die alles nauwgezet sorteerden.
Initiatiefneemster en spil in de organisatie: Maria Dramountanis-Gouman. Tientallen vrijwilligers
hielpen mee. Donderdag kwam een eerste bestelbus een deel van de spullen halen; de komende
dagen of weken zullen andere busjes of vrachtauto’s volgen; want wat Heerjansdam kwam
afgeven is veel, héél veel.

In allerijl belegden we op woensdag-namiddag in de Dorpskerk een goed bezochte en -bekeken
gebedsbijeenkomst rondom de oorlog in Oekraine (zie www.kerkdienstgemist.nl). En uiteraard
luidden ook wij die woensdag onze klok, net als duizenden andere kerken in het land.

Prachtig, enthousiasmerend en bemoedigend om te ervaren hoe we als gemeenschap — kerk en
dorp tot daarbuiten — samen en saamhorig onze armen uit de mouwen steken en meedoen:
spullen brengen, inkopen, spontaan blijven om te helpen sorteren, mensen aansporen, kaarsjes
aansteken en meebidden in het gebed.

Het is met recht ‘ora et labora’, bid en werk, Heerjansdam-breed. Naast het enthousiasme dat dit
oproept, heb ik steeds een knoop in mijn maag als ik www.nu.nl aanklik, de t.v. aanzet voor het
journaal, of de ochtendkrant opensla. Het zal u en jou niet anders vergaan. Het is onverteerbaar
dat regime z6 ongehinderd militair te keer kan gaan, terwijl de wereldgemeenschap ondanks alle
humanitaire hulp en ongekende sancties, toch vooral tandeloos lijkt te zijn. Laten we in alle
vragen, onzekerheid, afschuw en boosheid die dit oproept, onze Heer en God blijven opzoeken.
Ds. Sjaak Teuwissen
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