
                                                                                                    

         

  Weekbrief 20 maart 2022 

  Voorganger: ds. A. Sterrenburg, 

                                Voorburg 

   Orgel: dhr. L. Kievit 
Liturgie: 
Welkom en mededelingen 

Moment van stilte en inkeer 

Bemoediging en groet 

Zingen: Psalm 25: 7 en 10  

Gebed van toenadering en smeekgebed (Kyrië)    

Lied van ontferming: Lied 184: 1, 2, 3 ‘Met de boom des levens’ (LbvdK) 

Kindernevendienst paasproject - kinderlied 

Gebed bij de opening van de schrift 

Thoralezing : Exodus 6: 2-9 (NBV21)   

Psalm 124: 1 en 4 

Evangelielezing: Lucas 13: 1-9 (NBV21) 

Lied 257 ‘Nu weer een jaar is heengegaan’ ( Zingende gezegend, A. F. Troost) 

Schriftuitleg en verkondiging 

Lied 166: 1 en 2 ‘Grijp toch de kansen’ (Zangbundel, Johan de Heer) 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en het Onze Vader 

Inzameling van de gaven: bij de uitgang voor diaconie en kerkenwerk 

Slotlied: Lied 103c: 1 en 3 ‘Loof de koning, heel mijn wezen’ (LbvdK)  

Zending en zegen  

beantwoord met ‘Amen, amen, amen. …’, Lied 456:3 

 

Inzameling van de gaven: bij de uitgang voor 

diaconie en kerkenwerk  

 

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten, met koffie, thee of fris, 

achter in de kerk! 

Agenda: Vanmiddag is er om 15.00 uur een dienst in Kijfhoek, voorganger ds. J. 

Reehorst uit Nieuw Beijerland. Volgende week zondag om 9.30 uur dienst met ds. J. 

Teuwissen. Volgende week begint ook de zomertijd weer.  

 
Oekraïense vluchtelingen in Heerjansdam 
Afgelopen dinsdag 15 maart zijn enkele Oekraïense mensen – uit één familie – ingetrokken in de 
woning aan de Nijverheidsstraat 2. Het gaat om drie kinderen: Aryna Yushchenko [6]; Dariya [6]en 
Iryna [5] Kordunian; en verder hun moeders en hun oma.Op dringend verzoek loopt het contact 
tot nog toe via een contactpersoon van de woningbouwvereniging en van de burgerlijke gemeente 
Zwijndrecht. Op korte termijn zullen we hen, met behulp van contactpersoon en tolk, bezoeken en 
verwelkomen. Dan hopen we ook uit te vinden wat we als kerkelijke gemeenschap, en via onze 
netwerken wellicht voor hen kunnen betekenen. Uiteraard berichten we daar dan over. Naar 
verluidt zullen de kinderen binnenkort gaan meedraaien op Kindcentrum De Rank.  
Hartverwarmend om te zien hoeveel mensen met zoveel betrokkenheid, tijd en aandacht de 
uitdaging zijn aangegaan om een volledig kaal en leeg huis in no-time een metamorfose te 
bezorgen tot een volledig ingerichte woning. En dat die uitdaging tot resultaat heeft geleid is een 
understatement.  

 


