
                                                                                                    

         

  Weekbrief 13 maart 2022 

  Anders Dan Anders dienst 

  Spreekster: Anita Stigter 

  Muziek: All4Him 

                                                             
Liturgie: Thema: ‘Loslaten’ 
Clip Joke Buis  ‘Loslaten”  
Welkom en groet 

Opw. 542 ‘God van trouw’ 

JDH. ‘Ik wil zingen van mijn Heiland’ 

Opw. 42 ‘Stel mijn vertrouwen’ 

Openingsgebed 

Opw. 789 ‘Lopen op het water’ 

Schriftlezing: Marcus 5: 25-34 

Opw. 687 ‘Heer wijs mij Uw weg’ 

Kindermoment 

Kort filmpje 

Preek:  ‘Loslaten’  

Opw. 377 ‘Wat de toekomst brengen moge’  

Opw. 679 ‘Hij is hier’ 

Voorbeden /Dankgebed  

Opw. 616 ‘Houd mij dicht bij U’ 

Zegen  

Opw. 334 ‘Kom Jezus kom’ 

 

Inzameling van de gaven: bij de uitgang: Bestemming collecte 13 maart 2022 

De jeugd heeft de afgelopen weken allerlei acties op touw gezet om geld in te 

zamelen voor Oekraïne en de diaconie ondersteunt dit geweldige initiatief van harte. 

Daarom heeft de diaconie de collecte ook bestemd voor hulp aan Oekraïne. De totale 

opbrengst zal naar Stichting Mensenkinderen gaan die zoals U weet actief is in 

Moldavië. Samen met hun partners ter plekke in Moldavië helpen ze de vluchtelingen 

die uitgeput de grens overkomen met warme dekens, voedsel en tenten. Zij hebben 

meestal geen auto en komen lopend. Een groot deel van deze groep zal in Moldavië op 

zoek gaan naar een plek om te verblijven. Veel Moldaven zijn bereidwillig en bieden 

deze angstige mensen onderdak. Maar deze ‘last’ kunnen ze niet alleen dragen. Daarom 

willen wij hen helpen met praktische zaken. Help U alstublieft mee? 

De diaconie en jeugdkerkenraad 

 

Koffie drinken na de dienst.  
 

Agenda: Volgende week zondag om 9.30 uur dienst met ds. A. Sterrenburg, uit 

Voorburg. En ‘s middags is er om 15.00 uur een dienst in Kijfhoek, voorganger ds. J. 

Reehorst uit Nieuw Beijerland.  

 

 

 



                                                                                                    

 

 
 

 

 

 

 

HERINNERING! 

Speciaal voor de contactpersonen! 

Weet u/jij het nog?  

Woensdagmiddag 16 maart a.s. vanaf 14.00u. van harte welkom in de Boomgaardkerk.  

Een ontmoetingsmiddag (zie uitnodiging d.d. 28 febr. jl.)  

Omstreeks 16.00u. hopen we de bijeenkomst met elkaar af te sluiten.  

We hopen op een mooie en vruchtbare middag met elkaar! 

 
 
 



                                                                                                    

 
 
 
 
Oekraïense vluchtelingen in Heerjansdam 
Naar alle waarschijnlijkheid arriveren aanstaande 
dinsdag 15 maart drie Oekraïense vrouwen met 
elk één kind (7, 5 en 3 jaar; geslacht nog 
onbekend) – gevlucht vanwege de oorlog - in 
Heerjansdam. Via de burgerlijke gemeente 
Zwijndrecht en de woningbouwvereniging is een 
huis beschikbaar gesteld aan de 
Nijverheidsstraat 2. Aan onze diaconie is 
gevraagd om hulp; en sinds een aantal dagen 
wordt door een toenemend aantal betrokken 
mensen hard gewerkt om het huis op tijd spic en span, en ingericht te krijgen. Dankzij de snelle 
medewerking van al die mensen is het huis al vrijwel gereed voor bewoning. Er zijn nog wel wat 
dingen nodig. Daartoe hangt er een lijst bij de hoofdingang  van de Dorpskerk.  
 
De meeste communicatie rond vraag en aanbod, en vragen als ‘wat is er nodig?’, ‘wat kan ik 
betekenen?’ loopt via de groepsapp ‘Kerk Heerjansdam’; en via het emailadres van diaconie-
voorzitter Frans de Jong. U kunt Frans de Jong mailen via fdejong36@kpnmail.nl; en u kunt zich 
aanmelden voor de kerk-groepsapp door een whatsapp-berichtje te sturen naar Sjaak Teuwissen 
via 06 – 20 50 30 99.  
 
Wil jij of wilt u financieel bijdragen aan het goed huisvesten van deze mensen, dan is de 
bankrekening van de Diaconie beschikbaar: NL 61 RABO 0305 4267 37 t.n.v. Diaconie 
Heerjansdam. Omdat er deze periode meerdere Oekraïne gerelateerde acties lopen, ook via de 
rekening van de Diaconie, is het van belang om bij de opmerkingen aan te geven: 'huisvesting 
Oekraïeners in Heerjansdam'.  
 
Heeft u sowieso nog kleding, medicijnen (paracetamol, pleisters), babyproducten, beddengoed, of 
blik-voedsel? In de garage van de pastorie aan De Manning loopt de inzameling gestaag door tot 
een volgend transport; dus u kunt blijven aanleveren.  
NB kleding en beddengoed graag schoon gewassen. 
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