
Gebedsboom Jeugddienst 20 februari. 
 
‘Hallo, is daar Iemand?!’ zo luidde het thema van de 
jeugddienst op 20 februari. Op velerlei manieren kwam 
bidden aan de orde: via het interview waarin de preek vorm 
werd gegeven; in de liederen (“zingen is twee keer bidden”, 
aldus Augustinus); in gezamenlijk gebed waarin onder meer 
dank- en voorbeden via whatsapp een plek kregen. 
Tientallen kerkgangers schreven voorafgaand aan de dienst 
een gebed op een kaartje, die aan de prachtige 
gebedsbomen – in 2021 gemaakt door Kees van der Burg - 
kwamen te hangen. Ze werden niet plenair meegenomen in 
de dienst, maar zoals beloofd: hierbij al deze gebeden op 
een rijtje. Met de vraag aan ons om deze dank- en 
voorbeden mee te nemen in onze persoonlijke gebeden.  
Ds. Sjaak Teuwissen 
 

 Voor de baby van Bo (Lotta) 

 Voor jong en oud die het geloof nu ‘los’ laten; dat ze weer ‘houvast’ mogen vinden! 

 Fijn om weer in de kerk te zijn 

 Voor samenhang in kerk en maatschappij 

 Voor vrede in Europa en in de hele wereld!!! 

 Dankbaar dat we weer naar de kerk kunnen gaan 

 Bidden voor genezing 

 Vrede, vriendschap, volle kerken!! 

 Dankbaarheid voor het samen zijn zoals vanmorgen 

 Vrede Vriendschap 

 Dank dat er ook gelukkige mensen zijn 

 Voor aandacht en genegenheid voor elkaar als gemeente 

 Voor opa en oma Vrijenhoek. 93 en 92 jaar. 

 Dankbaar voor *een gevulde kerk *een gezond lichaam 

 Dank U wel dat ik morgen 6 jaar oud word 

 Christenen in Afghanistan 

 Dat de Geest vaardig wordt in H’dam met veel jongeren erbij! 

 Ik bid voor liefde en verdraagzaamheid naar elkaar (ook al verschillen we van 

mening) 

 Wij bidden dat oma beter wordt en dat de corona weg gaat 

 Eenheid, geen polarisatie 

 Dat Rusland Oekraïne niet gaat binnenvallen 

 Dat de reis van Rhedyn naar Ghana goed mag gaan 

 Dat mensen meer naar elkaar gaan omkijken 

 Voor zieke kinderen binnen en buiten onze gemeente 

 Dat mijn kinderen + familie God dienen, God’s rust en genezing en voorziening 

 Mag Jezus in je hart komen. Amen. 



 Het leven maakt me blij 

 Een mooie toekomst in vrede voor alle kinderen 

 Gebed voor liefde, trouw, verbonden blijven + relatie met God onze Vader 

 Dat niemand meer dood gaat 

 Dat de zieken meteen weer betere worden 

 We mogen uitkijken naar een mooie toekomst die ons is beloofd  

 Blij en dankbaar dat mijn moeder 87 jaar is geworden 

 Dat de jongeren een persoonlijke relatie mogen krijgen!! 

 God is liefde 

 De vreugde van genade maakt mij blij. Kinderen voor de toekomst mogen groeien en 

geloof vast mogen houden. Gods zegen.  

 

 


