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MEDITATIE 
 
 

Vrij naar: het Onze Vader  (Mattheüs 6:9-13 en Lucas 11:2-4) 

Was 2021 een GELUKKIG OUD JAAR? 

Gefronste wenkbrauwen, zo van: ”Wie spreekt er nu over een gelukkig oud jaar? Dat ligt toch achter je en je 

moet toch altijd vooruit kijken?” Bij het samenstellen van deze meditatie vroeg ik me oprecht af: ieder jaar 

opnieuw spreken we over ‘een gelukkig  nieuwjaar’ en we wensen ons allen, ja iedereen, veel geluk toe en 

dat dus jaar na jaar, wetende dat een nieuw jaar per definitie een jaar zal worden  met hoogtepunten, 

dieptepunten, succes, teleurstellingen, blijdschap, verdriet, ziekte, rouw….En toch wensen we elkaar een 

gelukkig nieuw jaar, een jaar van alleen maar voorspoed. We zouden dat natuurlijk wel willen, maar het zal 

nooit zo zijn, nooit en daarom, zo mijmerde ik, zou het wellicht veel zinvoller zijn om het afgelopen jaar eens 

rustig de revue te laten passeren, zo van: wat is er allemaal in mijn, in ons leven gebeurd? En, wat 

belangrijker is: wat hebben we er van geleerd, wat nemen we mee het nieuwe jaar in? En dan hoeft het geen 

opsomming te zijn van wat we allemaal hebben meegemaakt, zeker niet, maar enige reflectie zou ons wel 

passen en ik schat zo in dat dan, na alles overziend te hebben, er een gevoel van  berusting, van 

dankbaarheid over blijft. Zeker: je zal maar je partner, je kind, je kleinkind aan de dood (of het leven?) 

hebben verloren, en je zal maar een medische boodschap met een eindigheid hebben moeten vernemen, 

dat levert niet direct een gevoel van dankbaarheid op, of toch wel iets van wat daar op lijkt? Eerst berusting 

in de trant van mijn, ons leven is totaal veranderd, het wordt  nooit meer zo als het was, een verlangen naar 

eerder, terwijl je weet …   

“En als vandaag voorbij gaat en Jezus kwam nog niet,                                                                                           

dan bracht vandaag ons dichterbij de dag dat het wel geschiedt.”                                                               

Waarna je je verleden in relatie tot je (directe?) toekomst plaatst, zo van: “Hoe zal het gaan, hoe zal het in 
het nieuwe jaar gaan?” oftewel: we wensen elkaar een gelukkig nieuwjaar toe, ook vanuit de  eigen wens dat 
je de toekomst van dat nieuwe jaar aan kan. Niemand van ons kan daarbij voor wie dan ook bepalend zijn, 
niemand ! Hoezeer mensen je ook graag willen bijstaan, hoe zeer je ook mag leunen op anderen, uiteindelijk 
komt het alleen op jezelf neer, of toch niet?                                              
Nee natuurlijk niet!! 
 
Altijd als we het ‘Onze Vader’ bidden,  (en hoe vaak doe je dat niet zonder er echt bij stil te staan?) dan 

eindigen we met: “Want van U is het Koninkrijk en de Kracht EN de Heerlijkheid tot in Eeuwigheid”…. En 

denk hier nu eens goed, zeer goed over na: is dat niet de ultieme zekerheid voor een gelukkig nieuw jaar? Ja, 

dat is het! ( Amen klinkt me in de oren, zo is het) Dus mag je in alle gemoedsrust, hoe onstuimig , hoe 

onrustig  je leven, je gezondheid, je omstandigheid ook is, hardop  iedereen maar bovenal  jezelf een  

GELUKKIG NIEUW JAAR  toewensen! 

 

 Hans P. Ouwerkerk 
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KERKDIENSTEN IN JANUARI 
Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek  

2 januari 

9.30 u.  
Ds. J. Teuwissen 
 
Uitgangscollectes:  
Diaconie en Kerkenwerk 

  

9 januari 

9.30 u. 
Anders dan Anders dienst 
 
Uitgangscollectes:  
Diaconie en Kerkenwerk 

 Meeting 

16 januari 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 
Viering Heilig Avondmaal 

 
Knd. 
Oppas  
Uitgangscollectes:  
Diaconie en Kerkenwerk 

15.00 uur 
Ds. J. Breure 
Zwijndrecht 

 
 

Coll. Kerkenwerk 

 

23 januari 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 
Bevestiging ambtsdragers 
 
Uitgangscollectes:  
Diaconie en Kerkenwerk 

  Meeting 

30 januari 

9.30 u. 
Ds. G.J. van Beek 
Nieuw Lekkerland 
 
Knd. 
Oppas 
Uitgangscollectes:  
Diaconie en Kerkenwerk 

  

6 februari 

9.30 u. 
Ds. L.C. van der Eijk 
Zwijndrecht 
 
Knd. 
Oppas 
Uitgangscollectes:  
Diaconie en Kerkenwerk 

15.00 u. 
Dhr. W. Wiersma 
 
Coll. Kerkenwerk 

Meeting 

Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek  
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Met het oog op de zondag 
 
Zondag 16 januari, Dorpskerk 
Op de zondagen 9, 16, 23, 30 januari, 6, 13 en 20 februari is de Kindernevendienst bezig met het verhaal van 
Jozef uit Genesis 37 t/m 46. Om preekrooster-technische redenen kan ik slechts op enkele zondagen met u 
in de preek ingaan op deze indrukwekkende geschiedenis. Zondag 16 januari is een van die momenten. 
Genesis 39: 1 – 23 staat deze zondag centraal. Ogenschijnlijk is het een ‘me too’ verhaal, wat de vrouw van 
Potifar naar buiten brengt, waarbij haar dienaar Jozef zich aan haar zou hebben willen vergrijpen. Niets is 
minder waar. Opnieuw wordt een gewaad van Jozef een vals bewijsstuk. De leugen die de waarheid verbergt 
wordt geloofd, met verstrekkende gevolgen voor Jozef. Toch lezen we in dit tekstgedeelte ook vier keer de 
verzekering dat ‘De Heer met Jozef was’. 
 
We verkennen dit verhaal binnen het grotere geheel van de Jozefgeschiedenis in Genesis 37 t/m 46. En we 
denken na over situaties in onze eigen tijd waarin de leugen de waarheid verdringt.   
Het thema luidt ‘de leugen die de waarheid verbergt’. Leo Kievit bespeelt het orgel en we luisteren een 
aantal liederen via YouTube. 
 
Deze zondag vieren we het Heilig Avondmaal met elkaar: fysiek in de kerk, dan wel thuis achter het scherm; 
mede afhankelijk van de dán geldende corona-regels. In het laatste geval: zorgt u dat u brood of crackers, en 
wijn of druivensap klaar heeft staan? 
 
Zondag 23 Januari, Dorpskerk 
Op deze zondag lezen we Genesis 39: 21 t/m Genesis 40: 23. We ontmoeten Jozef in de gevangenis, waar hij 
de dromen van de eveneens in de gevangenis terecht gekomen schenker en de bakker van de farao uitlegt. 
Letterlijk en overdrachtelijk bevinden we ons met hen in de diepte. Vandaaruit worden nieuwe dromen 
wakker.  
Net als op 16 januari verkennen we verkennen dit verhaal binnen het grotere geheel van de 
Jozefgeschiedenis in Genesis 37 t/m 46. En we denken na over situaties in onze eigen tijd waarin God juist in 
de diepte aanwezig blijkt. Het thema luidt ‘vanuit de diepte’. Jacco Steen bespeelt het orgel, en we 
beluisteren enkele liederen via YouTube. 
Deze zondag vindt het afscheid en de bevestiging van ambtsdragers plaats. Actuele informatie hierover 
ontvangt u via de weekbrief en afkondigingen rondom de erediensten.  
ds. Sjaak Teuwissen 
 

Anders dan Anders dienst 9 januari 2022    
Thema In Liefde Bloeiende 
De bijbel muzikaal verhaald 
 
In het begin van de corona crisis ontstond dit programma van Maarten Wassink met Peter van Dijk en The 
Choir Company. 
Het aantal zangers wordt aangepast aan de hoeveelheid die toegestaan zijn op het moment van de 
uitvoering. 
Op moment dat we dit opschrijven is nog niet duidelijk voor ons hoeveel het er zullen zijn. 
De bijbel staat vol met prachtige verhalen, allemaal verbonden door deze rode draad 
 
Gods plan om de wereld te redden. 
 
We worden in een een uur durend programma meegenomen met beelden en koorklanken van Genesis tot 
Openbaringen. Natuurlijk is dit online te volgen op zondag 9 januari om 9.30 uur. 
Dit is weer echt Anders Dan Anders en zeker de moeite waard dus tot 9 januari 2022 
 
Liefdevolle groet van het ADA team 
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BIJBELLEESROOSTER VOOR JANUARI 
 

za 1 jan Lucas 2:21-32 Teken van vrede - voor wie het ziet 

zo 2 jan Lucas 2:33-40 Profetes in actie 

ma 3 jan Lucas 2:41-52 Thuis 

di 4 jan Jesaja 41:1-7 De eerste en de laatste 

wo 5 jan Jesaja 41:8-13 Niet alleen 

do 6 jan Jesaja 41:14-20 Bij God is niets onmogelijk 

vr 7 jan Jesaja 41:21-29 Wind en leegte 

za 8 jan Jesaja 42:1-13 De uitverkoren dienaar 

zo 9 jan Johannes 1:19-28 Wie is Johannes? 

ma 10 jan Johannes 1:29-42 Het gevolg van een getuigenis 

di 11 jan Johannes 1:43-51 Uit Nazaret? 

wo 12 jan Psalm 46 Als God voor je is ... 

do 13 jan Lucas 3:1-9 Een roepende in de woestijn 

vr 14 jan Lucas 3:10-22 Aankondiging van de vuurdoop 

za 15 jan Lucas 3:23-38 De Zoon van God 

zo 16 jan Johannes 2:1-12 Het eerste teken 

ma 17 jan Johannes 2:13-25 Hartstocht  

di 18 jan Psalm 66 Getuigenislied 

wo 19 jan Jesaja 42:14-25 Doof en blind 

do 20 jan Jesaja 43:1-7 Het tij keert 

vr 21 jan Jesaja 43:8-13 Hij alleen kent de toekomst 

za 22 jan Jesaja 43:14-21 Kijk niet om, maar vooruit 

zo 23 jan Jesaja 43:22-28 Genade  

ma 24 jan Jesaja 44:1-8 Wie is als Hij? 

di 25 jan Jesaja 44:9-17 Menselijk ambacht 

wo 26 jan Jesaja 44:18-23 Het werk van je handen 

do 27 jan Jesaja 44:24-45:7 Goddelijk ambacht 

vr 28 jan Jesaja 45:8-13 Het werk van zijn handen 

za 29 jan Lucas 4:1-13 Het Woord beschermt 

zo 30 jan Lucas 4:14-30 Het Woord irriteert 

ma 31 jan Lucas 4:31-44 Het Woord geneest 
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SENIORENVERJAARDAGEN 
Tineke Brinkman-Heijboer, Molenweg 62a, 2995 BL Heerjansdam, tel. 078 – 677 26 17 
 

Verjaardagen in januari: 
  5 Mevr. C. Mulder – van Kleij, Sportlaan 10A – 14, 2995 VN, 90 jaar 
  5 Mevr. T.M. Stip – van Gameren, de Hoef 10, 2995 VT, 81 jaar 
12 Dhr. J. van Dijk, Ds. J.A. Visserstraat 9, 2995 AK, 95 jaar 
13 Dhr. P.H. Donker, Vlasakkers 7, 2995 AV, 82 jaar 
22 Dhr. P. Leenheer, Langeweg 482, 2995 BJ 
26 Dhr. J.A. van Driel, Grondzeiler 11, 2995 CC, 86 jaar 
28 Mevr. G. van Turenhout – Visser, Horspad 4, 2995 AX, 94 jaar 
28 Dhr. G. van Loenen, Jhr. V.P.A. Beelaerts van Bloklandlaan 24, 2995 VB, 82 jaar 
 
Verjaardagen eerste week februari.  
  6 Dhr. M.A. Snijders, Heer Janstraat 1, 2995 AL, 87 jaar   
  6 Mevr. J. Grootendorst – van der Wal, Nijverheidsstraat 15, 2995 AP, 94 jaar. 
 
Namens de Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek van harte gefeliciteerd  
en een goede dag toegewenst! 
 
Vermelding verjaardagen in het kerkblad 
Verjaardagen van kerkleden die 78 jaar hopen te worden, staan vermeld in Samengaan. Met het oog op de 
Wet op de privacy dienen genoemden hiervoor toestemming te geven. Tot voor kort werd u hiervoor 
benaderd, telefonisch of persoonlijk. Nu steeds minder mensen in het telefoonboek staan, is de nieuwe 
regel dat u zelf aangeeft wanneer u niet vermeld wilt worden. Wanneer u dat niet heeft aangegeven, vindt 
vermelding plaats in het kerkblad. 
 
Vriendelijke groet,  
Tineke Brinkman 
Tel. 078 – 677 26 17                                                 
Emailadres: tinebrinkman@hetnet.nl 

 
Kinderliederen januari – februari 2022 
 

Jozef 
 
Inleiding 
Het bekende verhaal van Jozef uit Genesis 37 tot en met 
46  staat centraal in de kindernevendienstmethode 
‘Vertel het Maar’ gedurende de periode 9 januari – 20 
februari 2022  
 Natuurlijk kiezen we er voor om daar met het 
kinderlied van de maand bij aan te sluiten. We noemen 
hier twee verschillende liederen; dit met het oog op 
enige afwisseling, want het verhaal wordt verspreid over 
maar liefst zeven zondagen 

1) Jozef had een jas, van Elly Zuiderveld-Nieman 
2) Jozef zoekt zijn grote broers, van Hanna Lam en Wim ten Burg 
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Het eerste lied is wat moderner – dat geldt ook voor de beelden bij de youtube link -  en concentreert zich 
vooral op het begin van het verhaal van Jozef; het gedeelte van zijn dromen en zijn jas die zoveel jaloezie bij 
zijn broers oproept. Het tweede lied gaat al vele tientallen jaren mee; en geeft ook aandacht aan de dromen 
van de schenker en de bakker, als Jozef in de gevangenis zit.  
 
ds. Sjaak Teuwissen, in samenwerking met Heidi Treurniet (Kindernevendienst) 
 

Jozef had een jas (Elly Zuiderveld-Nieman) https://www.youtube.com/watch?v=-fgkQCG75tI / 
https://www.youtube.com/watch?v=kWIix8uFqWQ (zelfde lied/muziek, andere tekenfilm-beelden) 
 
Jozef zoekt zijn grote broers (Hanna Lam en Wim ten Burg) 
https://www.youtube.com/watch?v=sCpJfDPBDac  
  

 

Jozef had een jas 
Tekst en muziek: Elly Zuiderveld-Nieman 
Jozef Jozef 
Jozef had een jas 
Een jas? een jas! 
Een wonderlijke jas 
Een jas met honderd kleuren 
Wat kon er nog gebeuren 
Met Jozef 
 
Jozef Jozef 
Jozef had een droom 
Een droom? een droom! 
Een wonderlijke droom 
Van elf korenschoven 
Die allemaal voor hem bogen 
Een jas met honderd kleuren 
Wat kon er nog gebeuren 
Met Jozef 
 
Jozef Jozef 
Jozef had een droom 
Alweer? alweer! 
Hij droomde deze keer 
Van zon en maan en sterren 
Die eerden hem van verre 
Van elf korenschoven 
Die allemaal voor hem bogen 
Een jas met honderd kleuren 
Wat kon er nog gebeuren 
Met Jozef 
 

Jozef Jozef 
Jozef in de put 
De put? de put! 
Een hele diepe put 
Waaruit kamelenhoeders 
Hem kochten van zijn broeders 
En naar Egypte brachten 
Daar droomde hij alle nachten 
Van zon en maan en sterren 
Die eerden hem van verre 
Die elf korenschoven 
Die allemaal voor hem bogen 
Een jas met honderd kleuren 
Wat kon er nog gebeuren 
Met Jozef 
 
Jozef Jozef 
Jozef kreeg een troon 
Een troon? een troon! 
En zelfs een gouden kroon 
Die kreeg hij als beloning 
Hij werd de onderkoning 
En al zijn broeders kwamen 
Eerbiedig bij hem samen 
De zon en maan en sterren 
Die eerden hem van verre 
Die elf korenschoven 
Die allemaal voor hem bogen 
Een jas met honderd kleuren 
Wat kon er nog gebeuren 
Met Jozef 
Jozef Jozef 
Jozef had een jas 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-fgkQCG75tI
https://www.youtube.com/watch?v=kWIix8uFqWQ
https://www.youtube.com/watch?v=sCpJfDPBDac
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Jozef zoekt zijn grote broers  
Tekst Hanna Lam  
Muziek: Wim ten Burg 
 
1)Jozef zoekt zijn grote broers, 
alle tien zijn ze jaloers, 
op zijn jas en op zijn dromen, 
als ze Jozef aan zien komen 
wordt zijn mantel afgerukt. 
Diep zit Jozef in de put. 
 
2)Met een slavenkaravaan 
moet hij naar Egypte gaan. 
Alle dromen zijn vergeten, 
heel veel kwaad wordt hem verweten, 
Jozef die onschuldig is 
komt in de gevangenis. 
 
3)Lange jaren gaan voorbij, 
maar de Heer is hem nabij. 
Nieuwe dromen worden wakker 
door de schenker en de bakker. 
Maar de schenker, hij vergeet 
al wat Jozef voor hem deed. 
 
 
4)Farao hoog op zijn troon 
droomt een wonderlijke droom. 

Daarom laat hij Jozef komen 
en dan worden alle dromen 
van de koe en korenaar 
en de maan en sterren waar. 
 
5)God heeft alles omgekeerd, 
Jozef wordt als vorst vereerd, 
en het kwade valt in duigen 
en de broers ze moeten buigen: 
zo houdt God door Jozefs hand 
’t volk van Israël in stand. 

 
Meer informatie over dit lied, en orgelpartituren e.d.: zie 
https://kerkliedwiki.nl/Jozef_zoekt_zijn_grote_broers  
of https://www.liedboekcompendium.nl/lied/166b-jozef-zoekt-zijn-grote-broers-1_0_3_9  

 
LEDENADMINISTRATIE 
Ingekomen berichten van 21 november 2021 tot en met 20 december 2021: 
 
Geboren  
18 november: Floortje Dirkje Willemina (roepnaam Floortje) Broekhuizen, Laan van Nederhoven 8, 3334 BL 
Zwijndrecht. 
 
Overleden 
15 december: De heer E.A. Gouman, Jhr. V. Tets v. Goudriaanlaan 3, 2995 BT Heerjansdam 
 
Vertrokken 
Mevrouw G.E.J. Kruit, Dorpsstraat 213 C, 2995 XG Heerjansdam, overgeschreven naar de Gereformeerde 
kerk te Zwijndrecht 
 
Wijzigingen met betrekking tot de ledenadministratie kunnen doorgegeven worden aan Bert Schop,                                                                 
ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl 

https://kerkliedwiki.nl/Jozef_zoekt_zijn_grote_broers
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/166b-jozef-zoekt-zijn-grote-broers-1_0_3_9
mailto:ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl
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VAN DE BEMANNING VAN DE MANNING 
 

  
 
Gebed bij Oud en Nieuw 
 
Heer onze God, 
Deze dagen staan we stil 
Bij het leven dat we leven 
En we kijken terug  
Met grote dankbaarheid 
Voor alles wat we mochten 
beleven 
 
U weet van onze zorgen 
En U bent met ons gegaan 

Alle dagen van dit jaar 
Ook als we niet aan U dachten 
 
Wij vragen eerbiedig  
En met berouw en spijt 
Om vergeving van onze zonden 
En we vragen eerbiedig 
Om opnieuw te mogen 
beginnen 
Nu er een nieuw jaar is 
gekomen 
Met nieuwe kansen 

Om U te dienen 
En te leven naar uw wil 
Samen met allen die ons lief 
zijn 
En ons na aan het hart liggen 
 
Door Jezus Christus 
Onze Heer 
Amen 

 
Sipke van der Land, in Piet Thomas ‘Groot Gebedenboek – gebeden uit de geschiedenis van het christendom, 
van de aanvang tot nu’ 
 
Heil en Zegen 
Op het moment dat ik dit schrijf, moet het nog Kerst worden; op het moment dat u dit leest, zijn we als het 
goed is 2022 ingegaan. Opnieuw een jaarwisseling waar we gemengde gevoelens en veel onzekerheid aan 
beleven, omdat de pandemie ons nog altijd op allerlei manieren dwars zit. Natuurlijk, de toekomst is altijd 
ongewis; nu heeft dat ongewisse voor een deel een duidelijk concentratiepunt: Corona, onze gezondheid 
en dat van onze geliefden, de maatregelen die bij deze pandemie horen en ons onzeker, sceptisch, 
misschien zelfs wanhopig maken over ons werk, ons inkomen, onze kinderen, onze geliefden. 
 
Niet alleen de pandemie gaat met ons mee het nieuwe jaar in.  
In de eerste plaats gaat onze Heer en God met ons mee. Hij 
staat boven de tijd, Hij is er bij wat ons ook overkomt; wat we 
ook doormaken en meemaken. Vanuit ons geloof in onze Heer 
en God wil ik u en jou van harte veel heil en veel zegen 
toewensen voor het nieuwe jaar 2022. 
 
Ontvangen 
Op vrijdag 10 december ontving ik tijdens een bezoek aan huis € 
15,00 t.b.v. onze kerkelijke gemeente. Hartelijk dank aan de 
gevers.  
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Dank 
De kaarten, mails en appjes met kerstwensen en -groeten stromen deze dagen binnen. Wat fijn al deze 
persoonlijke berichten. Het doet goed, en maakt dat we ons – ondanks de fysieke beperkingen vanwege de 
lockdown – deel voelen van deze gemeenschap. Dankuwel! 
 
Ten slotte 
Het zijn indrukwekkende tijden. Voor velen zorgelijk, verdrietig, frustrerend, ingrijpend en uitzichtloos. Wat 
u ook meemaakt of doormaakt: ik wens u en jou van harte toe dat u door alles heen Gods aanwezigheid in 
uw leven mag ervaren. 
 
Speelt er iets in jouw of uw leven waarover je/u graag contact wilt? Schroom niet om contact op te nemen. 
 
Ds. Sjaak Teuwissen 
De Manning 2 
2995 AH Heerjansdam 
Tel 078 – 647 52 45 / GSM (Sjaak) 06 – 20 50 30 99 
Email sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl 
Facebook: https://facebook.com/sjaak.teuwissen 
Instagram: sintersjaak  
Twitter: @SinterSjaak 
Doordeweekse werkdagen: di – wo – do – vr 

 
Schoenendoos-actie in Polen 
Tal van kinderen vulden in november een schoenendoos voor een kind in Polen, en versierden deze. Zo 
werden er vanuit onze gemeente meer dan 70 dozen ingezameld, wat een opbrengst. Samen met andere 
gemeentes leverde dit zo’n 1000 dozen op. De afgelopen weken werden deze dozen naar Polen gebracht 
en uitgedeeld. Vanuit onze gemeente was Maria Dramountanis er bij. Ze stuurde onder meer deze foto’s en 
schrijft daar bij: “Een kleine impressie van onze schoenendoosreis. We zijn nog in Polen……. We gaan weer 
verder voor nog meer mooie ontmoetingen. Het is indrukwekkend en zeer intensief maar wat een energie 
krijg je er van. Verbonden in God en dat is prachtig” 
ds. Sjaak Teuwissen 
 
Zie ook:  
https://www.deschakelbarendrecht.nl/nieuws/algemeen/59242/met-bijna-duizend-schoenendozen-naar-
polen-met-extra-foto-s-foto-  

 

 

 

 

 
  

mailto:sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl
https://facebook.com/sjaak.teuwissen
https://www.deschakelbarendrecht.nl/nieuws/algemeen/59242/met-bijna-duizend-schoenendozen-naar-polen-met-extra-foto-s-foto-
https://www.deschakelbarendrecht.nl/nieuws/algemeen/59242/met-bijna-duizend-schoenendozen-naar-polen-met-extra-foto-s-foto-
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Proef en geniet de goedheid van de HEER. 
 
Gelukkig de mens die bij Hem schuilt. 
 
Psalm 34:9 (NBV21)  
 

Goed en zoet nieuwjaar 

Op Rosj Hasjana, het joodse nieuwjaarsfeest, worden er geen zure of zoute dingen gegeten. Dat past niet 

bij het zoete karakter van dit feest. 

Voordat de eigenlijke maaltijd begint, worden er schijfjes zoete appel in honing gedoopt en gegeten. ‘Shana 

Tova’, zeggen de mensen dan tegen elkaar. ‘Goed en zoet nieuwjaar’ 😊 
 

Toen ik daar eens op doorvroeg in gesprek met een Joodse 

dame, vertelde ze me dat ik bij ‘zoet nieuwjaar’ niet alleen aan 

lekkere chocola moet denken of aan andere zoete lekkernijen. 

Nee, het zoete tijdens het joodse nieuwjaar symboliseert dat je 

van het zoete mag proeven in de breedste betekenis van het 

woord. Proeven van het Goede Leven!  

Die woorden doen me denken aan Psalm 34. Het goede heeft 

volgens deze psalm alles te maken met God. De HEER geeft het goede en dat mag je proeven! Iets goed 

proeven vraagt tijd en aandacht. Sta eens even stil, wat was het goede dat je hebt ontvangen in het 

afgelopen jaar? Of was het afgelopen jaar vol ziekte en zorgen, vol verdriet vanwege verlies? Dan is het 

goede zien en proeven allerminst gemakkelijk en vanzelfsprekend.  

Wat ik me hardop afvraag: zou het ondanks teleurstelling, pijn en verdriet toch niet goed zijn om ook de 

‘goede en zoete dingen’ te blijven benoemen? Goedheid proeven als familie en vrienden, als gemeente 

Heerjansdam/Kijfhoek, als kerkenraad, als kerkrentmeesters, als jeugdkerkenraad, als groeigroep, als 

contactpersonen, als redactie van Samengaan, als kinderoppas, als leiding van kindernevendienst- of 

kindernevendienst plus, als schoonmaakploeg, als koster en organist, als pastorale raad, als dorpsbewoner. 

Wie of wat vergeet ik nu nog?  

Misschien is het goed om het eerstvolgende overleg of ontmoeting eens te beginnen met een rondje 

zegeningen tellen?! ‘Proef en geniet de goedheid van de HEER.’  

En wanneer moeilijkheden en zorgen de overhand lijken te hebben, de dingen maar niet willen lukken, 

weet dan dat er een plek is waar je heen kunt gaan of de ander naartoe kunt brengen: ‘Gelukkig de mens 

die bij Hem schuilt.’ 

Mede namens mijn vrouw en gezin wens ik u en jou een goed & zoet nieuwjaar! 

Wim Wiersma 
kerkelijkwerker@kerkheerjansdam.nl     
06-13857962 
 

PS: In de tijd dat ik ziek was vroegen verschillende mensen om mijn adres. Omdat mijn adresgegevens niet 
standaard in Samengaan staan hierbij mijn adres: 
Cort van der Lindenlaan 12, 3362 CC Sliedrecht 
 
 
 
 

mailto:kerkelijkwerker@kerkheerjansdam.nl
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KERKRENTMEESTERLIJK JOURNAAL 
Beste mensen, 
Voor alle lezers van Samengaan een gezegend en gezond 2022 namens alle oudpapierophalers. 
Op het rooster om het oud papier in te zamelen staan voor 
15 januari  
Dick Monshouwer 
Alex Schop 
Carlo Tholenaars (geruild met Hans) 
Gert Jan Bloem. 
 
19 februari  
Manuël de Jong 
Jan de Jong 
Arthur van Oorschot 
Kees den Ouden 
 
Dit is mijn laatste bijdrage aan Samengaan. 
Mijn oudpapierwerkzaamheden worden overgenomen door de heer Chris Grootendorst. 
 
Als uw papierbak om ongeveer 11.15u. niet geleegd is, kunt u hem bellen op nummer 06-51216503. 
Hopelijk kan uw bak alsnog geleegd worden. 
 
Een vriendelijk doch zeer dringend verzoek van uw papierinzamelaars: wilt u de kartonnen dozen die 
alleen maar naast de bakken gezet kunnen worden kleiner maken. De gaten van de vuilniswagens zijn 
niet altijd groot genoeg om daar grote dozen in te laden. Bij voorbaat hartelijk dank. 
 
Met vriendelijke groet, 
Albert  Abee 

 
Verantwoording collectes en giften november 2021 
 
3 nov. Oogstcoll. Dankstond  €  193,15                            
7 nov.  Diaconie   €    77,30      
             Kerk    €  102,15 
14 nov. Diaconie   €    63,40                     
 Kerk    €  108,35 
21 nov. Diaconie   €  213,75                     

Kerk    €  100,70  
28 nov. Diaconie   €    49,50              

Kerk    €    45,50 
Ontv. coll. via bank deel diaconie €  128,14       
                 deel kerk €  237,95 
In nov. ontv. Cash oogstcoll.  €  845,00 
Ontvangen giften nov.                                
Gift voor kerk via ds. Teuwissen  €  100,00           
Opbrengst oud papier: sept: 12.5  ton    € 365,84               
           
Een ieder bedankt voor haar/zijn inbreng.        
Jan Schop, penningmeester 
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Samen voor de kerk van morgen 
De waarde van de kerk, wat is dat? Niet in bedragen te vangen, misschien zelfs lastig in woorden te vangen. 
De kerk is een plek waar we het geloof met elkaar delen. Waar we rust en verdieping vinden en God 
ontmoeten. Het is een plek waar we er voor de ander zijn. Waar we zorgen voor elkaar en voor de mensen 
om ons heen. Zo zijn we als gemeenschap van grote betekenis in de samenleving. 
 
Het afgelopen jaar bouwden we verder aan een gemeenschap die omziet naar elkaar en klaarstaat voor 
mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. 
Want ook al is de waarde van de kerk niet in bedragen te vangen, kerk-zijn kost wel geld. 
Jaarlijks stellen wij als College van Kerkrentmeesters een begroting op, zo ook voor 2022.  
 

 
 
De afgelopen jaren is uit de werkelijke cijfers gebleken dat de baten jaarlijks lager liggen dan de lasten, dit 
resulteert in een jaarlijks tekort. De verwachting is ook dat er een tekort zal zijn in 2022. 
Bij de banken staat momenteel nog ongeveer € 690.000. Dat lijkt heel wat, maar wij als kerk zijn verplicht 
een aantal reserves aan te houden: 
Een reserve pastoraat van € 250.000 om 2 jaar aan pastorale zorg te kunnen blijven voldoen. 
Een reserve onderhoud van € 140.000 om onderhoudsposten te kunnen betalen. Onderhoudskosten 
kunnen in een monumentaal gebouw hard oplopen. 
Dit betekent dat we ongeveer € 300.000 aan vrij vermogen hebben. Met een verwacht tekort van ruim € 
50.000, betekent dit dat, wanneer we niet in actie komen, we binnen nu en 6 jaar geen vrij vermogen meer 
zullen hebben. 
Op dit moment kijken wij als kerkrentmeesters in de breedste zin van het woord naar mogelijkheden om 
kosten te gaan besparen. Daarnaast gaan we verkennen wat de mogelijkheden zijn op het gebied van de 
inkomsten. 
 
Verkoop Boomgaardkerk 
De verkoop van de Boomgaardkerk zal leiden tot een besparing van kosten, echter zal dit niet voldoende 
zijn om het gehele gat te dichten. De verkoop leidt eenmalig ook tot extra opbrengsten, hier kunnen we 
alleen vooralsnog niet over beschikken. Bovendien is nog niet berekend wat de investeringen zaalruimte en 
installaties gaat worden. 
 
Uw hulp is dringend nodig gewenst! 

We willen er graag voor zorgen dat onze kinderen, kleinkinderen en iedereen die in de toekomst op zoek 
gaat naar deze gastvrije plek, terecht kan in onze kerk, waar mensen zich gezien en geliefd weten, 
verbinding vinden en geïnspireerd raken. Alleen samen kunnen we dit waarmaken. 

De belangrijkste uitgaven en kosten 
Het grootste deel van de begroting is 

bestemd voor kosten van de pastorale zorg 
en de kerkdiensten. 

Het onderhoud en de exploitatie van 2 
kerkgebouwen en een pastorie zijn 

daarnaast ook een belangrijke kostenpost 
op de begroting. 

Maar ook is steun nodig voor activiteiten in 
het jeugdwerk. Want de jeugd heeft de 

toekomst! 
Tot slot zijn er natuurlijk de 

ondersteunende activiteiten zoals het 
verzorgen van de online diensten en het 

draaiend houden van ons kerkelijk bureau. 
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Onze belangrijkste inkomstenbron is de Actie Kerkbalans. Geef ook! 
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL41 RABO 0145199975 onder vermelding van ‘Actie 
Kerkbalans 2022’. Vul het toezeggingsformulier vandaag nog in! 
 
Met elkaar vormen we een gemeenschap waar mensen altijd welkom zijn. Uw steun is daarbij van 

onschatbare waarde. 

Heeft u vragen? 

We trachten als kerkrentmeesters openheid te geven over alles wat wij mogen beheren, over alle gelden 
die binnenkomen en ons ook weer verlaten. De gemeenteavonden zijn daarvoor de laatste jaren de 
plekken om deze informatie met elkaar te delen.  
Echter, mocht u naar aanleiding van de komende actie vragen hebben van welke aard dan ook, schroom 
niet ze te stellen. Het liefst per mail, we zullen trachten een beantwoording per omgaande aan u te zenden. 
Het mailadres is kerkrentmeesters@kerkheerjansdam.nl 
Wij willen u alvast bedanken voor uw betrokkenheid bij onze actie Kerkbalans. 
 
Met vriendelijke groet, 
uw kerkrentmeesters 
 

 VERSLAGEN EN BERICHTEN 
Vanuit de kerkenraad 
Het nieuwe jaar komt er aan.  2022 alweer! 
Op het moment dat u dit leest is het al zover en vanuit de kerkenraad wensen we alle gemeenteleden dan 
ook een goed en vooral gezegend Nieuwjaar toe. 
16 december vergaderde de kerkenraad, online, dat zegt veel. We hadden niet verwacht dat we wederom 
op deze wijze elkaar moesten treffen. 
 
Coronamaatregelen en de aankomende diensten waren een onderwerp van deze ingelaste vergadering. 
Wat toen al gevreesd werd, is dat het daarna qua maatregelen rondom corona nog strikter zou worden. 
Dat betekende dat we genoodzaakt waren het advies uit te doen de kerkdiensten zoveel mogelijk online te 
volgen. Er zullen gevolgen zijn voor de, op dat moment, a.s. diensten die in het teken zouden staan van 
kerstviering en oudjaar. 
Waar we zullen zitten op dit gebied als u dit leest weten we niet, de huidige maatregelen gelden in ieder 
geval tot 14 januari. 
 
Een ander onderwerp in deze vergadering was de begroting van de kerkrentmeesters. Wat duidelijk wordt 
is dat er in de toekomst grote tekorten ontstaan als we doorgaan op deze weg. Er zal een plan gemaakt 
moeten worden om de financiële tekorten terug te dringen.  
Het derde belangrijke punt op de agenda was de werving van nieuwe ouderlingen. 
Al eerder heeft de kerkenraad aangegeven dat ook op dat gebied tekorten ontstaan zijn. Lege plaatsten zijn 
in de loop der jaren niet meer ingevuld. De taakgroep pastoraat heeft echt meer ouderlingen nodig.  
2022 is ook het jaar waarin de voorzitter van de kerkenraad afscheid zal nemen. 
Dat betekent dat uit de bezetting van de kerkenraad een nieuwe voorzitter gekozen moet worden. U 
begrijpt dat er dan wel bezetting moet zijn. 
 
We hopen dan ook dat er dit jaar gehoor zal worden gegeven aan de oproep, niet alleen dat er namen 
ingediend worden, maar ook dat kandidaten zich positief uitspreken. 
Wat er ook speelt in de samenleving, in onze kerk, laten we elkaar niet loslaten.  
Laten we met vertrouwen het nieuwe jaar ingaan. Met Gods zegen! 

 
 
 
 
 
 

mailto:kerkrentmeesters@kerkheerjansdam.nl
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DIACONIE 
Verantwoording giften t.b.v. de diaconie: november-december  2021 
 
Bloemendienst 
26-11  via mevrouw  Wil Ouwerkerk  €   12,00 
28-11  via mevrouw  T. Brinkman-Heijboer € 100,00 
16-12  via mevrouw  Trudy Kruit  €   20,00  
 
Bijbelse dagboekjes 
02-12   via Bert Schop      € 20,00 
04-12   via Maria Groeneweg                  € 20,00 
07-12   via Jan de Jong                   € 10,00 
07-12   via Frans de Jong     € 40,00 
 
Alle gevers hartelijk dank. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Penningmeester diaconie. 
Jan de Jong 
 
Kerkbloemen  
Wekelijks wordt het boeket bloemen dat op zondag ’s morgens in de kerk staat, bezorgd bij 
een gemeentelid.   
Mevrouw Trudy Kruit heeft dit ook een aantal jaren gedaan, maar nu Trudy is overgegaan naar de 
Kerkelijke gemeente Zwijndrecht, waar Ger, haar man, ook lid is, stopt ze hiermee. 
  
Trudy hartelijk dank voor dit stukje gemeentewerk, dat je met veel  plezier gedaan hebt.   
Mevrouw Van Vliet, De Gors 6, is bereid gevonden mee te gaan helpen met het bezorgen van de bloemen. 
Nettie, bedankt voor je spontane toezegging.  
 
Ko Broekhuizen 

Avondmaalscollecte 16 januari - winterschoenen  
 
De diaconie heeft de avondmaalscollecte van 16 januari bestemd voor een noodhulpproject van 
Mensenkinderen: winterschoenen voor arme kinderen in Moldavië. 
De winter in Moldavië is een moeilijke tijd en veel mensen, maar vooral kinderen uit arme gezinnen hebben 
het dan zwaar. De temperaturen in de wintertijd kunnen tussen de 5 °C en -25 °C liggen. Elke dag naar 
school en terug naar huis lopen in deze temperaturen, op niet goed begaanbare wegen, maakt het voor 
kinderen moeilijk om zonder goede schoenen naar school te lopen. 
Er is een hoge werkloosheid in Moldavië en veel gezinnen hebben niet genoeg inkomen. Dit betekent dat 
veel kinderen geen goede warme en stevige winterschoenen hebben om hun voeten warm te houden als 
ze naar school of kleuterschool lopen. Het komt ook voor dat deze kinderen niet naar school gaan en dagen 
achtereen thuis blijven, omdat ze geen goede schoenen hebben. Het gevolg is dat ook hun schoolresultaten 
dalen. 
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Spiridon Cozaru komt uit Moldavië. Hij groeide op in een Russisch-Orthodox gezin. Stefanie groeide op in 
Nederland en nadat ze haar studie als hulpverlener had afgerond, verhuisde ze naar Moldavië en sinds 
januari 2007 werkt ze in Moldavië. In 2017 is ze, samen met anderen, begonnen met de bouw van een 
eigen kerk in Lozova.  
 
Deze winter willen ze 50 kinderen, uit Lozova en uit het naburige dorp 
Vorniceni, helpen die in moeilijke omstandigheden leven en van wie hun 
ouders of verzorgers het zich niet kunnen veroorloven om goede 
winterschoenen te kopen. Er is een lijst samengesteld van 25 kinderen per 
dorp. Een goed paar winterschoenen kost ongeveer € 40,00. De helft van 
het bedrag wat nodig is om 50 kinderen te kunnen helpen, is al opgehaald.  
 
Helpt u mee om de andere helft te realiseren? Van harte aanbevolen! 
 
Namens de diaconie, 
Hans van den Berg 
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Toelichting op de begroting 2022 van de diaconie 
 
Jaarlijks kijken wij vooruit naar het volgende jaar. Dat is niet alleen ons idee, maar het is ook een 
verplichting vanuit de landelijke kerk. Dat is maar goed ook, anders zou er misschien niet genoeg aandacht 
voor zijn. 
Gisteren (19 dec.) werd er weer een nieuwe lockdown afgekondigd. Uiteraard is dit voor iedereen een 
teleurstelling, wat ook geldt voor uw diaconie. Wij hebben in de afgelopen tijd gezien dat de opbrengsten 
van collecten en bussen lager zijn geweest dan in ‘gezonde’ jaren. 
 
Verder zien wij dat de opbrengsten van rente steeds verder dalen. Met meer dan € 12.000 per jaar was dit 
jarenlang onze grootste inkomstenbron. Gelukkig heeft onze penningmeester de banktegoeden voor lange 
perioden vastgezet. Toch komen er deposito’s vrij aan het einde van hun looptijd . Nu kunnen wij geen 
gunstige rente meer bedingen bij het opnieuw vastzetten van gelden. Voor 2022 verwachten wij nog circa € 
5.500 aan opbrengsten. In de komende jaren gaat deze post steeds verder dalen.  
Niettemin proberen wij om de uitgaven ten behoeve van minder bedeelden op een behoorlijk peil te 
houden. Plaatselijk en landelijk willen wij liefst niet bezuinigen.  
 
In de uitgaven zien wij de accenten, die liggen op het terrein van ZWO( Zending, Werelddiaconaat, 
Ontwikkelingssamenwerking ). Een belangrijke post is de ondersteuning die we namens u bieden aan de 
Rainbow Angels. Deze gelden komen rechtstreeks ten goede aan de kinderen in de vorm van salarissen 
voor de lokale medewerk(st)ers, die voor de kinderen zorgen.  
 
In vorige jaren hadden we de mogelijkheid om een potje te maken voor mindere tijden. Voor 2022 denken 
wij € 6.000 uit dat potje te gebruiken om het tekort te matigen. Daardoor wordt het verwachte tekort 
verlaagd van ruim € 10.000  naar ruim € 4.000.  
 
Nog steeds een tekort, maar met extra aandacht van u voor de collecten kunnen wij op een kleiner tekort 
uitkomen. Het liefst hebben wij natuurlijk toezeggingen voor een vaste jaarlijkse bijdrage. Die vorm van 
bijdragen zou meer gebruikt kunnen worden . Verder zijn online-diensten fataal voor de bloemenbusjes en 
de zendingsbussen, die bij de uitgangen hangen. Graag in uw aandacht aanbevolen als wij weer kunnen 
samenkomen in onze erediensten.  
 
Namens het college van diakenen, Frans de Jong 
Namens de diaconie, Frans de Jong  
  

Baie Baie Dankie nieuwsbrief december 2021 
 
Samen met mijn TFC (thuis front commissie) heb ik de 
afgelopen maanden veel mooie en succesvolle acties mogen 
houden. 
Op het randje konden we op 21 november een benefiet 
gezinsdienst houden in de Dorpskerk in Heerjansdam. 
Marcel en Lydia Zimmer deden hier belangeloos aan mee en 
we hebben er samen een geweldige middag van gemaakt. 
Niet iedereen kon er bij aanwezig zijn, maar wat was het 
leuk om te horen dat velen de dienst nog hebben bekeken 
op een ander moment. Hoe fijn was het dat Johan Vos 
leider van Victory 4 All ook in Nederland was en speciaal voor mij kwam bidden, in deze dienst, voor mijn 
werk in Zuid-Afrika. 
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Ook de wensboom werd goed bezocht er werd voor €345 aan onderdelen voor nieuwe rolstoelen 
gesponsord (wielen, handvatten, remmen en voetsteunen). 
We konden het ook merken bij het tellen van de collecte, veel mensen hebben online gedoneerd of via de 
QR –code. Uiteindelijk hebben we ruim €1740,00 op mogen halen voor rolstoelen voor de Rainbow Angels. 
 
Vorig jaar heb ik meerdere keren een pannenkoekenactie gehouden, 2 x op mijn werk in Spijkenisse. Op 3 
december dit jaar ben ik weer aan de bak gegaan en heb ik ruim 250 pannenkoeken gebakken. In vele 
woningen en bij veel collega’s werden die avond pannenkoeken gegeten. Met deze actie hebben we 
€235,00 opgehaald. 

           
Een week later hadden we de soepactie staan. Op 11 december hebben we 85 soeppakketten gemaakt, 
opgehaald en bezorgd door heel Heerjansdam en Barendrecht. Het was een flinke klus maar met hulp van 
alle leden van de TFC was het toch nog snel geklaard. 

     
Met deze actie is er ruim €655 opgehaald. 
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Hulp uit Friesland 
Sieds en Saskia zijn echt vrienden van Victory 4 All en ook van de Rainbow Angels. Ze zijn al meerdere keren 
op bezoek geweest in Zuid-Afrika en hebben toen ook meegeholpen waar het nodig was. Vanuit Friesland 
helpen zij ook mee en vooral Sieds doet dit door het verzamelen van oud ijzer. Zij hebben ons verblijd met 
een gift van €1000,00 voor de rolstoelen. 

 
 
In totaal is er dus €3975,00 opgehaald. 
Wow, wat kunnen we hier veel kinderen, ouders en begeleiders blij mee maken. Het zal allemaal een stuk 
makkelijker voor ons worden, want nu moeten we vaak de kinderen dragen, omdat sommigen nog steeds 
geen rolstoel hebben.  
De kinderen die echt uit hun stoel zijn gegroeid, kunnen met een aanpassing, of een nieuwe rolstoel weer 
goed en veilig zitten. 
TFC 
Ik had het al even over mijn TFC. Het afgelopen jaar zijn er gelukkig weer meer mensen bij gekomen en vol 
enthousiasme hebben we weer een mooi team dat de kinderen en mij vanuit Nederland ondersteunt. 
Mijn TFC bestaat nu uit Cathy Hukema , Barbara Steen, Jacky de la Mar, Jacomien Roobol en Richard en 
Nettie van Vliet. 
Bedankt voor jullie inzet, meedenken, hulp en gebeden. 
Visa 
De afgelopen maanden waren echt een beproeving, voor zowel ons (Moses en ik), als voor mij persoonlijk. 
Het was bijna een dagtaak qua papierwerk en om dingen te regelen. Wat wilden we graag dat Moses hier 
Kerst kwam vieren. Dat hij mijn familie en vrienden kon ontmoeten. Maar helaas werd zijn visum om naar 
Nederland te komen afgewezen. Een bittere pil als je wel 3x heen en weer bent geweest naar de hoofdstad 
in Tanzania, wat bijna 650 km rijden is. 
Ik kreeg keer op keer te horen dat er geen vrijwilligersvisa meer uitgegeven werden. Door vol te houden en 
gewoon steeds maar even mijn gezicht te laten zien op de Zuid-Afrikaanse ambassade in Den Haag is het 
toch gelukt. Ik werd afgelopen week gebeld met het mooie nieuws dat ik mijn visum kon komen ophalen. 

        
Ook al weten we niet altijd wat God voor plan met ons leven heeft, we weten wel dat we in Hem mogen 
vertrouwen en zullen dat ook blijven doen. 
Wij wensen jullie alle goeds toe voor 2022 en Gods zegen in het leven van ons allen. 
Bedankt voor uw steun van het afgelopen jaar. Weet dat wij dit enorm waarderen, zo ook alle Rainbow 
Angels. 
Groeten van Moses en Eva 
 
P.S. Ik hoop op 11 januari weer terug te vliegen naar Zuid-Afrika. Maar in deze tijd is alles soms onzeker dus 
wilt u voor een voorspoedige terugreis blijven bidden? 
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KERK EN JEUGD 
 

 

Jeugd & gezin 
Wetenswaardigheden, tips en ervaringen rond 

het jeugdwerk in onze gemeente.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWJAARSMEETING Zondag 9 januari 11.00 uur  
(onder voorbehoud van de coronamaatregelen) 
Op 9 Januari zal er voor de jongeren in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar na 
de meeting een speciale nieuwjaarsmeeting worden georganiseerd, in 
het jeugdhonk achter de Boomgaardkerk. 
Ga je niet (meer) naar de meeting maar vind je het wel leuk om met 
leeftijdsgenoten gezellig bij te kletsen, ben je natuurlijk ook van harte 
welkom!! Wij zorgen voor een lekkere lunch. 
Tijdens deze meeting zullen we ook een introductie geven van de ALPHA 
YOUTH die van start gaat op vrijdagavond 28 januari. In deze introductie 
zal het gaan over het thema; 
IS ER MEER? en WAT GELOOF JIJ EIGENLIJK? 
Zo kun je alvast een idee krijgen wat de Alpha Youth inhoudt en of het 
iets voor jou is. Na deze meeting kun je beslissen of je wel of niet mee 
wilt doen. Inloop vanaf 11.00 uur, we starten om 11.30 uur. 
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ALPHA YOUTH 
Ben jij tussen de 12 en 18 jaar? Wil je Jezus (beter) leren kennen of heb je veel 
vragen? Op vrijdag 28 januari hopen we te starten met een Alpha Youth cursus in 
onze gemeente. 
De avonden zullen gehouden worden op vrijdagavond van 17.30 uur tot +/- 21.00 
uur in het jeugdhonk achter de Boomgaardkerk. De avonden zijn gratis en starten 
elke keer met een gezellige maaltijd met elkaar. Tijdens deze cursus gaan jullie ook 
zelf koken, zullen we met elkaar een sociale activiteit bedenken en gaan we een 
weekendje weg!! Zo hopen we dat jullie vriendschappen opbouwen en in een 
veilige omgeving op zoek zullen gaan naar antwoorden op jullie vragen en zo een 
eigen mening vormen over de onderwerpen die we gaan behandelen. 
Vragen die we gaan behandelen zijn o.a.: Is er meer? (tijdens de 
nieuwjaarsmeeting) Wat geloof jij eigenlijk? Wie is Jezus? En hoe kun je geloven? 
Het maakt dus niet uit of je in God gelooft, nog twijfelt of misschien voor het eerst 
over God en Jezus hoort. 
We vinden het erg leuk als we jou op deze Alpha cursus mogen verwelkomen. 
Voor meer informatie en/of aanmelden kun je terecht bij Alex en Jacky Leinenga  
06-57166613 jackydelamar@hotmail.com 
 
 
 
 

Leuke spelletjes en leesboeken voor thuis 
Online zijn veel leuke christelijke spelletjes en kleurboeken voor thuis te vinden. In 
een tijd waarin we niet zo veel op pad kunnen en veel thuis zitten, is het leuk om 
eens zoiets aan te schaffen en met de kinderen te spelen. Denk dan aan bijv. aan 
de site van ‘Dagelijkse broodkruimels’.   
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Heeft u of heb jij vragen of tips voor ons jeugdwerk? Of heb je zin om zelf leiding te 
gaan geven bij één van onze jeugdactiviteiten? Of misschien vind je het leuk om in 
deze rubriek iets te delen over ons jeugdwerk? We horen het graag! 
Groeten van de jeugdkerkenraad, 
Sjaak Teuwissen, Wim Wiersma, Geert en Irene de Jong, Barbara Steen en  
Mariëlle van der Noll (f.noll@upcmail.nl) 

Supertof kinderconcert in Dordrecht, februari 2022 

 

Make Some Noise Kids liveshows 2022 
Zaterdag 26 februari 2022, 14.30 uur, Dordrecht 

Jozua, Sikkelstraat 2, 3319 LJ Dordrecht 
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RONDJE KIJFHOEK 
 
Deze keer is er geen uitgebreid Rondje Kijfhoek. 
Vanwege persoonlijke en actuele extra zorgtaken ligt 
momenteel mijn prioriteit elders. 
Mijn taken bij het voorbereiden voor de kerkdiensten 
worden overgenomen door Peter Viergever, Bas 
Roobol en Jan van der Net.  
Vanwege de strenge overheidsmaatregelen rondom corona is de Nieuwjaarsdienst met 
aansluitend een gezellig samenzijn geannuleerd.  
Op welke manier er invulling wordt gegeven aan de tweede dienst in Kijfhoek, alsmede in de 
komende maand(en), zijn we afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het virus en de adviezen 
van onze kerkelijk bestuurders. We zullen proberen u zoveel mogelijk per e-mail te blijven 
informeren.  
Vanuit DenDijk wens ik u allen bijzonder goede gezondheid, maar Bovenal Gods Zegen toe voor en 
in het nieuwe jaar Anno Domini  2022. 
 
Een hartelijke groet aan u allen, 
 
Joop Wiekeraadt 
 

 

 

 

 

 

 

 

INGEZONDEN BERICHTEN 
Top 2000 dienst   
 
Muziek is altijd om ons heen, tenminste…. daar kun je voor kiezen. 
Ik ben absoluut een muziekliefhebber, maar beslist geen kenner. In onze 
commissie zitten mensen die, als we met een thema bezig zijn, gelijk komen 
met bands en achtergronden. Ik vind dat altijd fascinerend, hoor zelf bij hen die 
de melodie kent, maar niet zo goed naar de tekst luistert. Nou ja, luisterde…. 
Sinds ik in de Top 2000 commissie zit ben ik me veel meer bewust van wat er 

gezongen wordt. En ik geef toe dat het de muziek absoluut meer diepgang geeft 😊. Net zoals de Top 2000 
diensten dat doen. Natuurlijk zijn de teksten vaak op meerdere manieren uit te leggen, maar dat maakt nou 
juist dat een nummer zo heel speciaal voor jou kan zijn. Ik hoop dat u/jij een zelfde ervaring mag krijgen bij 
onze dienst op zondag 9 januari om 15.00 uur in de Bethelkerk, Barendrecht. 
 
De band en de solisten zijn druk met repeteren om weer iets fantastischop de planken te zetten. En als kers 
op de taart gaan de kinderen ons een dansje laten zien op het nummer van de Blues Brothers; Everybody 
needs Somebody. In de hoop dat het allemaal doorgaat, volgen we het ingeslagen spoor verder (kedeng, 
kedeng).  
Wél met 1,5 m afstand en i.v.m. grote belangstelling voor deze dienst vooraf even aanmelden 
(welkomindebethelkerk@gmail.com). Aanmelden kan tot vrijdag 7 januari 22.00 uur en afmelden wanneer 
je toch niet komt is ook fijn, dan krijgen de mensen op de wachtlijst een plek. Hou onze fb pagina (Top2000 
kerkdienst) in de gaten voor het geval alles toch anders gaat dan we zouden willen. 
Namens de Top2000 commissie 
Nelleke van der Meer 

mailto:welkomindebethelkerk@gmail.com
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POPULAIR NIEUWSJAARSCONCERT MET TAKE FIVE 

 
Op DV zaterdag 15 januari 2022 wordt voor de vijftiende keer 
in de Boezemkerk te Ridderkerk-Bolnes een populair 
nieuwjaarsconcert gegeven. Aan het concert werkt het 
ensemble ‘Take Five’ mee. Take Five bestaat uit Leon 
Koppelman (panfluit), Annette Jumelet (viool), Peter 
Koetsveld (klarinet), Marien Stouten (orgel) en Jan Peter 
Teeuw (orgel en piano). De groep ‘Take Five’ maakten in 2014, 
2016 en 2018 drie cd’s. De eerste twee cd’s werden 
genomineerd voor een Zilveren Duif en kregen lovende 
recensies in de pers. Ze treden regelmatig in het hele land. 
 
Vanwege de nu geldende coronamaatregelen wordt het 
nieuwjaarsconcert dit jaar alleen online uitgezonden. Vanaf 
20:00 uur kunt u meekijken op het YouTube-kanaal van 
Marien Stouten 
(https://www.youtube.com/user/marienstouten). Ook later 
zal de uitzending nog terug te zien zijn. In de omschrijving van 
de video staat een omschrijving hoe u toch een bijdrage voor 
de gemaakte kosten kunt overmaken. 
 
Leon Koppelman (1986) kreeg panfluitlessen van Gerard 
Rijken van Olst en de Roemeense virtuoos Nicolae Pirvu. Hij 
geeft regelmatig concerten en werkte mee aan diverse cd-
opnamen. Samen met Jan Peter maakte hij vier cd’s in de serie 
‘Leon in Concert’. 
Annette Jumelet (1980) studeerde viool aan de Zeeuwse 
muziekschool bij Myra van Groendael, Arjan Kik en Annemarie 
Swimmen. Ze speelde in diverse orkesten en werkt geregeld 
mee aan concerten en zangavonden. 
Peter Koetsveld (1961) studeerde klarinet aan het 
conservatorium in Den Haag. Van 1987 tot 1990 was hij eerste 
klarinettist bij het Cape Town Symphonic Orchestra in 
Kaapstad (Zuid-Afrika). Daarnaast was hij soloklarinettist in 
het New English Orchestra en het Hineni Symfonieorkest. Op 
dit moment is hij dirigent van diverse gospelkoren. In 2002 
richtte hij het Kurios Klarinet Kwartet op. In 2018 verscheen 
zijn eerste solo-CD. 
Marien Stouten (1983) kreeg orgelles van Martin Mans en 
Rinus Verhage. Hij studeerde aan het conservatorium van 
Gent bij Ignace Michiels. Op dit moment is hij organist in 
Brouwershaven en Haamstede. Daarnaast werkt hij als 
opnametechnicus bij zijn eigen cd-label, Animato Music 
Productions en is hij eigenaar van Voxus Digital Organs. 
Marien werkte mee aan diverse cd-opnamen en is dirigent van 
een aantal koren. 
Jan Peter Teeuw (1987) is kerkorganist in Ridderkerk. Ook 
geeft hij regelmatig concerten, zowel als solist als als 
koorbegeleider. Van zijn hand verschenen diverse bundels 
met koraalmuziek (orgel en instrumentaal). Jan Peter werkte 
mee aan vele cd’s, waaronder drie solo-cd’s, opgenomen in 
Bolnes (2007), Leeuwarden (2009) en Purmerend (2013). Met 
Marien Stouten maakte hij twee vierhandige cd’s, opgenomen 
in Recklinghausen (2010) en Dudelange (2012). Daarnaast is 
hij dirigent van twee koren. 
 
Meer informatie is te vinden op www.janpeterteeuw.nl. Van 
harte welkom! 
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