
                                                                                                    

         

  Weekbrief 26 december 2021 

  Voorganger: ds. J. Teuwissen 

  Orgel: mw. E. Pons 
 

 
Inleiding op de dienst tweede Kerstdag  
In deze advents- en Kersttijd slaan we vanuit het Bijbelboek Ruth een brug naar de geboorte van onze Heer 
Jezus Christus. We kunnen Hem typeren als de ‘grote Obed’, letterlijk: de grote dienaar. Vanuit het 
perspectief van God en van de hemel is Jezus’ menswording een daad van doelbewuste zelf-vernedering. 
En de verschijning van Jezus Christus daagt ons uit, als we navolger van deze Godenzoon én Mensenzoon 
willen zijn, om ook ons zelf  te willen vernederen in Zijn naam. We lezen op deze Tweede Kerstdag in de 
online dienst het vierde tevens laatste hoofdstuk van Ruth; Mattheus 1: 1 t/m 6 en 16-17, en daarnaast 
Filippenzen 2: 5 t/m 11. Het thema luidt ‘Menswording: de hoogste vernedering.’ 

Liturgie: 2de kerstdag 

Welkom & Mededelingen 

Intredelied: NLB 487: 1 ‘Eer zij God in onze dagen’  

Moment van stilte 

Bemoediging & Groet 

Vervolg NLB 487: 3 ‘Lam van God, Gij hebt gedragen…’ 

Luisterlied: ‘Kerstnacht boven Bethlehem’ 

Gebed bij de opening van Gods Woord 

Luisterlied ‘Wij trekken in een lange stoet’ NLB 506 

Kindermoment Kinderlied v.d. maand: ‘Een lichtje aan de horizon’  

Eerste Bijbellezing: Ruth 4 NBV 21 

Lied: Hemelhoog 145: 2 ‘O kom, Gij wortel Isaï  

Tweede Bijbellezing: Mattheus 1: 1 t/m 6 en 16 t/m 17  NBV 21 

Lied: Hemelhoog 145: 4 ‘O kom, Gij sleutel Davids kom’  

Derde Bijbellezing: Filippenzen 2: 5 t/m 11 NBV 21 

Luisterlied ‘Hij kwam bij ons heel gewoon’ Hemelhoog 181 

Preek: ‘Menswording: wat een vernedering’ 

Lied: NLB 478: 1 en 4 ‘Komt verwondert u hier mensen’  

Dankgebed en Voorbeden, stil gebed, Onze Vader  

Inzameling van de gaven bij de uitgang voor diaconie en kerkenwerk 

Slotlied: NLB 481: 1 ‘Hoor de engelen zingen de eer’ 

Zegen 

Antwoord op de zegen NLB 481: 3 ‘Lof aan U die eeuwig leeft’ 

 
Agenda: 31 december Oudjaarsavonddienst om 19.30 u. 

ds. J. Teuwissen. Inleiding op de dienst 31 december 

Psalm 90 is de Oudejaarspsalm bij uitstek. Op 

vrijdagavond 31 december staan we in de online uitzending 

van de oudejaarsdienst stil bij deze Psalm: we beluisteren 

verschillende varianten van deze Psalm; en overdenken in 

het bijzonder de woorden ‘van geslacht op geslacht’. ‘van geslacht op geslacht’: dat vormt het 

thema van deze oudejaarsdienst. Omdat er bij gebrek aan kerkgangers geen samenzang is, 

zullen de liederen via youtube worden afgespeeld. We zullen verrassende en verrassend 

diverse varianten op Psalm 90 beluisteren. 

 

 



                                                                                                    

 

 

 

Zondag 2 januari 2222 om 9.30 uur in de Dorpskerk met ds. J. Teuwissen 
Inleiding op de dienst 2 januari Een nieuw jaar, een nieuw begin, nieuwe voornemens. We 

beginnen dit jaar als geloofsgemeenschap op zondag 2 januari. We lezen Johannes 1: 35 t/m 

51. We lezen daar dat Simon en Nathanaël leerlingen van Jezus worden. Als Nathanaël hoort 

dat Jezus uit Nazareth komt is zijn eerste reactie een schampere vraag ‘kan daar iets goeds 

vandaan komen?’ op deze vraag concentreren we ons deze morgen, en we betrekken het op het 

begin van het nieuwe jaar. Het thema luidt ‘uit onverwachte hoek iets goeds’. Wees welkom. 

En natuurlijk wensen we elkaar rondom deze dienst een gezegend 2022 toe.  

De middagdienst in Kijfhoek gaat vanwege de nieuwe Corona maatregelen niet door. 
 

Een berichtje van de KND: De laatste dag van het KND kerstproject “Op reis naar 

Bethlehem’. Gisteren stond in de brief dat we de laatste plaat van het project 

hadden, maar we hebben er een plaat aan toegevoegd wat over vandaag gaat: dus toch 

nog een plaat om uit te printen en ermee te gaan puzzelen… 

Vandaag gaan wij het hebben over ‘de ster’, de 3 wijzen gingen de ster volgen om zo 

bij Jezus uit te komen. Voor de kinderen is er weer een filmpje gemaakt. Voor de 

kinderen is er weer een filmpje gemaakt: (de link zal zondagochtend ook in de kerk-

app gezet worden). 

Vandaag zitten er 3 werkjes van ‘een ster’ bij om te knutselen; heel veel plezier en we 

hopen natuurlijk dat jullie veel plezier hebben beleefd met dit kerstproject. 
 

De kerkenraad is op zoek naar ouderlingen om de kerkenraad te versterken. 

Aan gemeenteleden wordt gevraagd kandidaten te noemen of, liever nog, zichzelf 

kandidaat te stellen. Namen kunt u indienen bij de scriba tot uiterlijk 31 

december 2021. 
 
Gevolgen lockdown voor komende kerkdiensten  
Tijdens de persconferentie op zaterdagavond 18 december jl. is bekendgemaakt dat Nederland in 
lockdown is gegaan met ingang van zondagmorgen jl. tot en met zaterdag 15 januari.  
In verband met de nieuwe dringende aanbevelingen van de landelijke kerk (PKN) heeft de 
kerkenraad voor de komende diensten en overige activiteiten het volgende afgesproken:  
Kerkdiensten 
Dorpskerk: De kerkdiensten van Kerstmorgen 25 december, zondag 26 december, zondag 2 
januari en zondag 9 januari zijn online diensten. Als u niet in de gelegenheid bent de dienst thuis 
online te volgen, bent u welkom in het kerkgebouw. De ervaring van afgelopen zondag leert dat we 
verwachten dat dit slechts om een kleine groep mensen gaat. Kunt u de dienst wel online volgen, 
dan willen we u vriendelijk verzoeken dat te doen, om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de 
adviezen van de PKN. Er zijn helaas ook geen oppas en geen KND en KND+ in de morgendiensten. 
De kerstnachtdienst op 24 december is uitsluitend een online dienst met medewerkers. Deze dienst 
begint om 19.30 uur.  
De dienst op oudejaarsavond is ook uitsluitend een online dienst die om 19.30 uur begint.  
Kijfhoek: Op 2 januari zal in Kijfhoek helaas geen dienst gehouden worden aangezien we in Kijfhoek 
geen online dienst kunnen organiseren. 
Overige activiteiten: In de lockdown periode worden in de kerkelijke gebouwen geen activiteiten 
georganiseerd, er zijn dus geen jeugdclubs. De groeigroepen kunnen rekening houdend met de 
maatregelen alleen online worden gehouden. 
Hoewel we dankbaar zijn dat we nog wel kerkdiensten kunnen organiseren, begrijpen we dat zeker 
in de tijd rond Kerst, de maatregelen heel vervelend voor u zijn. We vragen uw gebed en aandacht 
voor elkaar, in het bijzonder voor de eenzame mensen en de mensen die het om andere redenen 
moeilijk hebben in deze tijd.  

 


