
                                                                                                    

         

  Weekbrief 19 december 2021 

  Voorganger: ds. R. Wilschut 

  Orgel: mevr. E. Pons 
 

 

Liturgie: 4de Advent 

Welkom & Mededelingen 

Zingen: NLB 19: 1 

Stil gebed Bemoediging & Groet 

Aansteken 4de adventskaars 

Lezen: NLB 19: 3 

Gebed van verootmoediging, woord van vergeving 

Leefregel 

Zingen: NLB 302: 3; lezen: 4 

Kindermoment  

Kinderlied v.d. maand: ‘Een lichtje aan de horizon’ couplet 1, 2, 3 en 4 

Bijbellezing: Micha 5: 1-6 en Lucas 1: 57-80 

Verkondiging 

Zingen: NLB 445: 1, lezen: 4 

Gebeden 

Collecten bij de uitgang voor diaconie en kerkenwerk 

Lezen: NLB 498: 1; zingen: 2 

Zegen 
Kerk in Actie De collecte voor de diaconie van deze Zondag 19-12 is bestemd voor Kerk in 

Actie. De opbrengst wordt besteed aan de Gezinshuizen De Glind. Hier wordt 24-uurs opvang  

geboden aan uit huis geplaatste kinderen. 

 
Agenda: Vanmiddag is er om 15.00 uur dienst in Kijfhoek met ds. C. Hendriksen uit 

Woudrichem. 
Vrijdag 24 december, 19.30 uur, online ‘Kerstavond vanuit de Dorpskerk’ 
“Het geschiedt (geschiedde) in die dagen…” Tot viermaal toe gebruikt de evangelist Lucas dit signaalwoord 
in zijn versie van het Kerstevangelie. Hij beschrijft een indrukwekkende botsing tussen wereldgeschiedenis 
en Gods geschiedenis; tussen de machten en krachten van deze wereld en de zachte macht en kracht van 
Wie deze wereld overstijgt én in handen houdt. In deze sfeervolle, met veel extra muziek vormgegeven 
Kerstnachtdienst in de Dorpskerk lezen we Jesaja 9: 1 t/m 6 en Lucas 2: 1 t/m 20; de teksten worden ons 
voorgelezen door Rogier Dorsman en Lenny van der Giesen-Velthuizen. We beschouwen indringend en 
herkenbaar onze actuele hedendaagse wereldgeschiedenis in het licht van het Kerstkind Jezus Christus. 
‘Het geschiede in onze dagen’ vormt het thema. We luisteren naar veel herkenbare, oude vertrouwde 
Kerstliederen, begeleid door leden van het fanfareorkest van onze Heerjansdamse muziekvereniging EMM 
en een zanggroep, beide onder leiding van Dik van Doorn. 
Vanwege de avondsluiting die voor vrijwel alle locaties en evenementen in ons land geldt, kunnen we niet 
fysiek kerkgangers ontvangen in de kerk; en met de anderhalve meter-regel in het vizier zou de Dorpskerk 
naar verwachting ook veel te klein zijn om iedereen een zitplaats te kunnen geven. In de kerk zullen daarom 
alleen medewerkers aan de dienst aanwezig zijn. Deze dienst wordt daarmee een online uitzending; het is 
te volgen via www.kerkheerjansdam.nl en www.kerkdienstgemist.nl ; en het begint om 19.30 uur.  
Houd uw en jouw smartphone bij de hand; we proberen met technische hulpmiddelen toch een interactief 
moment te hebben met wie de dienst thuis meebeleeft. 
 
NB zie afzonderlijk bijgevoegde flyer. Fijn als u meehelpt om deze flyer via uw emailcontacten te 
verspreiden; de flyer plaatsen we ook in diverse whatsapp-groepen, facebook en instagram.  
 

http://www.kerkheerjansdam.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/


                                                                                                    

 
 
 

Zaterdag 25 december, 9.30 uur, Kerstochtend-dienst 
In deze dienst gaat voor dhr. Nico van Splunter, missionair kerkelijk werker t.b.v. ‘Geloven in 
Spangen’ (Rotterdam). Onze eigen jongerenband o.l.v. Manuel de Jong zingt een aantal 
Kerstliederen, en mevr. Jacco Steen bespeelt het orgel.  
Tweede Kerstdag, Zondag 26 december, 9.30 uur 
In deze advents- en Kersttijd slaan we vanuit het Bijbelboek Ruth een brug naar de geboorte van 
onze Heer Jezus Christus. We kunnen Hem typeren als de ‘grote Obed’, letterlijk: de ‘grote 
dienaar’. Vanuit het perspectief van God en van de hemel is Jezus’ menswording een daad van 
doelbewuste zelfvernedering.  
En de verschijning van Jezus Christus daagt ons, als we navolger van deze Godenzoon én 
Mensenzoon willen zijn, om ook ons zelf  te willen vernederen in Zijn naam. We lezen op deze 
Tweede Kerstdag het vierde tevens laatste hoofdstuk van Ruth; Mattheus 1: 1 t/m 6 en 16-17, en 
daarnaast Filippenzen 2: 5 t/m 11. Mevrouw Ellen Pons bespeelt het orgel. Het thema luidt 
‘Menswording: de hoogste vernedering.’ 

 

Een berichtje van de KND: 

In de bijlage vinden jullie weer de nieuwe plaat van de week, de kinderen kunnen ze 

thuis weer uitprinten en in stukken knippen zodat ze hier weer een puzzel van kunnen 

maken. Vandaag gaan jullie horen dat Ruth en Boaz gaan trouwen, en al gauw krijgen ze 

een kindje. Op de plaat van deze week kun je ook zien dat Ruth al een baby in haar 

buik heeft… Dit is wel leuk nieuws hé, én ze gaan trouwen én ze krijgen een kindje… 

Dat is feest !!! Daarom mogen jullie thuis cupcakes gaan bakken en versieren: zo 

kunnen jullie ook vast een feestje gaan vieren. Veel plezier en eet smakelijk ! 

 

Vanaf vandaag kan er een Lichtjeswandeling worden gemaakt door het dorp. De route 

van deze wandeling gaat langs huizen waar voor de ramen een stukje van het 

Kerstverhaal te zien en te lezen is. De route is in de eerste plaats bedoeld voor de 

kinderen maar natuurlijk kan iedereen die dat leuk vindt deze route op een zelf 

gekozen moment in de week voor Kerst tot en met tweede Kerstdag lopen. Meer 

informatie vindt u op de flyer bij de weekbrief.  

 

 

De kerkenraad is op zoek naar ouderlingen om de kerkenraad te versterken. 

Aan gemeenteleden wordt gevraagd kandidaten te noemen of, liever nog, zichzelf 

kandidaat te stellen. Namen kunt u indienen bij de scriba tot uiterlijk 31 

december 2021. 


