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MEDITATIE 
 
 

Geen weg meer terug…. 
Exodus 14: 13-14 
 
“Vreest niet, houdt stand, dan zult gij de verlossing des HEREN zien, die Hij u heden bereiden zal; want de 
Egyptenaren, die gij heden gezien hebt, zult gij nimmermeer zien. De HERE zal voor u strijden, en gij zult stil 
zijn.” 
Er zijn verschillende onderzoekers geweest, die geprobeerd hebben na te gaan waar precies de doortocht 
van Mozes en de Israëlieten 1430 v. Chr. door de Schelfzee, ofwel Rietzee (vermoedelijk bij de plaats Yam 
Suf) heeft plaatsgevonden. Lang was er discussie over de Golf van Suez en Golf van Akaba, beide uitlopers 
van de Rode Zee. Sommigen gaan zover dat ze met een metaaldetector hele stukken zand uitpluizen, waar 
zij restanten hopen te vinden van een heel Egyptisch leger dat werd verzwolgen door het water. Dit alles 
om het wonder van de splijting van de Schelfzee bevestigd te zien. Wetenschappers die de Bijbel 
aanhangen, zeggen “Je kunt een wonder niet wetenschappelijk verklaren; evenals de bovennatuurlijke tien 
plagen van Egypte.” Er wordt hier om geloof gevraagd. Het natuurlijke begrensde verstand van de mens 
tegenover het bovennatuurlijke ingrijpen van God. 

Er waren voorafgaand aan de exodus tien plagen die 
God over Egypte uitzond: water veranderde in bloed, 
kikkers, luizen, steekvliegen, veepest, zweren, hagel, 
sprinkhanen, duisternis en tenslotte de 
verschrikkelijkste tiende plaag, de dood van alle 
eerste geborenen onder het Egyptische volk en alle 
vee. Deze Bijbelse plagen (Eser Ha Makot in 
Hebreeuws) dienden enerzijds als pressiemiddel voor 
Farao Ramses II om het Joodse volk te laten gaan, hun 
afschuwelijke slavernijketenen te verbreken om hun 
God te kunnen eren en offeren in de woestijn. 
Anderzijds kon God zo zijn almacht zowel aan de 
Israëlieten als aan Farao tonen.  
Aan Mozes, zoon van Amram en Jochebed, uit de 
stam Levi, door God zelf geroepen op de berg Horeb, 
was de hoofdtaak toebedeeld om het gesprek aan te 
gaan met Farao en zijn boodschap over te brengen. 

Omdat Mozes twijfelde aan zijn redenaarstalent, werd ook zijn broer Aäron als spreker bij de opdracht 
betrokken. Farao Ramses’ hart werd – mede door zijn adviseurs, maar ook door God zelf - steeds meer 
verhard en onvermurwbaar. Steeds had Farao Mozes namelijk beloofd zijn volk te laten gaan, maar elke 
keer als een plaag geweken was, trok hij het weer in. Na de tiende plaag gaf hij toe en liet het Joodse volk 
gaan.  
Toen zijn adviseurs zeiden dat ze nu geen slaven meer hadden om voor de Egyptenaren het werk te doen, 
kreeg Farao spijt, selecteerde 600 van zijn beste strijdwagens en manschappen en trok met een leger 
achter de Israëlieten aan. God ging het vluchtende volk echter zelf vooruit. Overdags met een wolkenkolom 
en ‘s nachts met een vuurkolom. Toen Mozes en de Israëlieten met het gezicht naar de Schelfzee stonden 
gekeerd en met de rug naar het leger van Farao, zaten zij volledig klem. De dood dreigde met de zee van 
voren en het naderende leger van achteren. Mozes sprak echter de woorden dat zij de Egyptenaren 
nimmer meer zouden zien en God verplaatste de 
wolkkolom vervolgens tussen het volk en het 
naderende leger.  
21 Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee en 
de HERE deed de zee de gehele nacht door een sterke 
oostenwind wegvloeien, maakte haar droog, en de 
wateren werden gespleten. 22 Zo gingen de Israëlieten 
in het midden der zee op het droge; terwijl rechts en 
links de wateren voor hen waren als een muur. 
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Misschien heeft u in uw leven ook wel eens voor een enorm dilemma gestaan, of staat u er juist nu frontaal 
voor. Er is geen weg meer vooruit en geen weg meer achteruit. U zit klem! Angst! Het lijkt op de 
uitzichtloze situatie ten tijde van Mozes. Van voren zijn er de watermassa’s die u dreigen te verzwelgen en 
van achteren nadert de vijand om u gevangen te nemen, of te doden. Kortom geen licht meer aan het 
einde van de tunnel, maar radeloosheid en machteloosheid. Gods Woord zegt dan ook tegen u: “De 
Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.” Voor de Israëlieten was de situatie pas veilig als zij het 
vijandelijk gebied van Farao konden verlaten. Dit betekende aan de overkant zien te komen. God toonde 
zijn almacht en splitste de zee. Als u uit een ‘schijnbaar’ onmogelijke situatie moet zien te komen, dan moet 
ook u in uw geestelijke strijd het vijandelijk gebied van Farao zien te verlaten, de onmogelijke situatie 
verlaten. Erop vertrouwen dat God ook voor u elke zee (elk dilemma) kan splitsen. In Lucas 18:27 zegt 
Jezus: “Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God”, want Hij belooft wie hem zal aanroepen, dat 
Hij zal antwoorden. (Jeremia 33:3). Geef uw strijd die u zelf niet kunt winnen uit handen en laat Hem voor u 
strijden! In de tussentijd mag u stil zijn en uitzien naar zijn krachtige hand en antwoord op uw gebeden. Ten 
tijde van de exodus was Mozes 80 jaar oud, maar God had voor zijn geboorte zijn belangrijke toekomst al 
voor ogen. Zo heeft God ook met uw leven een belangrijk doel voor ogen. Laat Hem uw wolkkolom zijn!  
 
Emiel van der Burg     

  
 

VAN DE REDACTIE 
In juni 1991 is Emiel begonnen met schrijven voor het toenmalige kerkblad wat later Samengaan is gaan 
heten. Dat is dus met het inleveren van bovenstaande meditatie een periode van 30 Jaar. Emiel was toen 
29 jaar en nu 59 jaar. 
 
In het begin schreef Emiel een aantal jaren zelfs drie/vier keer per jaar, maar toen was het aantal schrijvers 
dunner gezaaid. Emiel vind het schrijven leuk om te doen maar zoals hij zelf zegt: “Maar of je nu 1 keer of 3-
4 keer per jaar schrijft, als het je beurt is, is er altijd een bepaalde druk. Dat is nooit veranderd. In 1991 en 
jaren er na waren Han en Joke van de Rijst de spil van de redactie. Dan was op de inleverdatum 18.00 uur de 
uiterste deadline, om 19.00 ging men vergaderen en om 20.00 uur ging Han het kerkblad drukken” 
 

Als redactie waarderen we deze lange “carrière” van Emiel. Emiel zijn meditaties kenmerken zich door zijn 
specifieke manier van schrijven en de door ook aangeleverde illustraties. We hopen dat Emiel nog lang zijn 
bijdrage kan en wil blijven leven aan Samengaan.  Emiel bedankt voor 30 jaar meditaties! 
 

STARTWEEKEND 
Verspreid door dit Samengaan vind u diverse foto’s van het start weekend op 18 en 19 september j.l. 
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KERKDIENSTEN IN OKTOBER 
Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek  

3 oktober 

9.30 u 
Ds. J. Teuwissen 

Viering Heilig Avondmaal 
 
Kindernevendienst. 
Oppas 
Uitgangscollecte:  
Diaconie en Kerkenwerk 

15.00 u. 
Ds. J. Hensen 
Wateringen 

 
Coll: Kerkenwerk 

 

10 oktober 
9.30 u. 

Ds. C.D. van Alpen 
Rhoon 

 
Kindernevendienst. 
Oppas 
Uitgangscollecte:  
Diaconie en Kerkenwerk 

  

 

17 oktober 
9.30 u. 

Ds. J. Teuwissen 
 
Kindernevendienst. 
Oppas 
Uitgangscollecte:  
Diaconie en Kerkenwerk 

15.00 u. 
Ds. H.J. Franzen 

Pijnacker 
 
Coll: Kerkenwerk 

         

 

24 oktober 
9.30 u. 

Ds. G.J. van Beek 
Nieuw Lekkerland 

 
Kindernevendienst. 
Oppas 
Uitgangscollecte:  
Diaconie en Kerkenwerk 

   

31 oktober 

9.30 u. 
Ds. A. van der Maas 

Wemeldinge 
 
Kindernevendienst. 
Oppas 
Uitgangscollecte:  
Diaconie en Kerkenwerk  

3 november Dankstond voor gewas en arbeid 

19.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

Dankstond voor gewas en 
arbeid 

 
Uitgangscollecte:  
Diaconie en Kerkenwerk 

  

Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek  
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7 november 
9.30 u. 

Dhr. W. Wiersma 
 
Knd. 
Oppas 
Uitgangscollecte:  
Diaconie en Kerkenwerk 

15.00 u. 
Ds. A. Groen 

Rijsoord 
 
Coll: Kerkenwerk 

 

Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek  

 
U kunt via onze website www.kerkheerjansdam.nl de dienst in de Dorpskerk live volgen of de dienst daar 
op een later moment terugkijken.  
 
 
 

 Met het oog op de zondag 
In deze rubriek “Met het oog op de zondag” wil ik uit de doeken 
doen wat er in komende kerkdiensten zoal aan de orde is: lezingen, 
bijzonderheden, zoals Doop of Heilig Avondmaal. Natuurlijk ga ik niet 
alle zondagen voor, en soms weet ik rond de deadline van het 
kerkblad nog niet hoe we de kerkdienst van ruim een maand later 
gaan vormgeven, of verandert er nog iets. Maar het geeft toch een 
indicatie. Hopelijk helpt het om u voor te bereiden op een dienst, om 
helder te hebben wat u kunt verwachten. 
 
Leesrooster 
De kindernevendienst maakt gebruik van de methode ‘Vertel het Maar’. In overleg met de 
kindernevendienstleiding ben ik van plan de komende tijd aan te sluiten bij het Bijbelleesrooster van Vertel 
het Maar. Daarvoor zijn twee redenen: 1) Het lijkt me betekenisvol als kinderen én volwassenen rond de 
eredienst en kindernevendienst met hetzelfde onderwerp bezig zijn. Zo kan er thuis gemakkelijker over 
worden doorgepraat, en zo kan een kindermoment in de dienst zowel de essentie van het 
kindernevendienstprogramma als van de Bijbellezing en preek in de kerkdienst ontsluiten. 2) Het daagt mij 
als predikant uit om in kerkdiensten ook met die teksten en verhalen aan de gang te gaan waar ik mogelijk 
niet zelf voor zou kiezen, en dus niet ‘stokpaardjes’ berijden. 
 
Jakob 
Tot en met 10 oktober staan er Bijbelgedeeltes uit Genesis op het programma. Zo lezen we op zondag 3 
oktober Genesis 27: 1 t/m 40, waarin Jakob zijn vader Izaäk bedriegt om de zegen te ontvangen. Deze 
zondag vieren we het Heilig Avondmaal. Het is dan ook Israëlzondag, en dat komt onder meer tot uiting in 
onze gebeden en in een lied. Het thema luidt dan: ‘het familiediner’. 
 
Zacharia 
Vanaf 17 oktober tot aan eerste advent staan er lezingen uit de relatief onbekende profeet Zacharia op het 
rooster. Op 17 oktober lezen we het eerste hoofdstuk van deze profeet, die leefde in de 6e eeuw voor 
Christus en optrad in Jeruzalem. In die tijd hadden de Perzen de macht van de Babyloniërs overgenomen en 
was een deel van de Judese ballingen uit Zacharia teruggekeerd. We lezen ook Openbaringen 6: 1 t/m 10, 
omdat er enkele opvallende parallellen met Zacharia 1 zijn. We concentreren ons met name op de vraag – 
in beide teksten komt dat terug – waarom God niet ingrijpt bij allerlei vormen van ellende, en waarom we 
zo lang op Hem moeten wachten. Vragen die van alle tijden zijn, en die we misschien ook zelf wel stellen.  
Het thema van deze dienst is ‘Komt er nog wat van … we wachten al zo lang’.  
 
Ds. Sjaak Teuwissen 
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BIJBELLEESROOSTER VOOR OKTOBER 
 

vrijdag 1 oktober Spreuken 14:15-24 Goed en kwaad 

zaterdag 2 oktober Spreuken 14:25-35 Positief en negatief 

zondag 3 oktober Johannes 8:1-11 Zandschrift 

maandag 4 oktober Johannes 8:12-20 Getuigenis 

dinsdag 5 oktober Johannes 8:21-36 Bevrijdende waarheid 

woensdag 6 oktober Johannes 8:37-47 Wie is je vader? 

donderdag 7 oktober Johannes 8:48-59 Wie heeft Abraham gezien? 

vrijdag 8 oktober Jesaja 28:1-13 Wartaal 

zaterdag 9 oktober Jesaja 28:14-22 Hoeksteen 

zondag 10 oktober Jesaja 28:23-29 Landbouwbeleid 

maandag 11 oktober Jesaja 29:1-8 Ariël uitgeschakeld 

dinsdag 12 oktober Jesaja 29:9-16 Gesloten boek 

woensdag 13 oktober Jesaja 29:17-24 Alles wordt anders 

donderdag 14 oktober Marcus 10:1-12 Huwelijkswet 

vrijdag 15 oktober Marcus 10:13-22 Kinderen van het koninkrijk 

zaterdag 16 oktober Marcus 10:23-31 Door het oog van een naald 

zondag 17 oktober Marcus 10:32-45 Dienen 

maandag 18 oktober Marcus 10:46-52 Weer zien 

dinsdag 19 oktober Efeziërs 5:21-33 Aanvaard elkaar 

woensdag 20 oktober Efeziërs 6:1-9 Opvoedkunde en arbeidstherapie 

donderdag 21 oktober Efeziërs 6:10-17 Heilsoldaat 

vrijdag 22 oktober Efeziërs 6:18-24 Waakzaam met gesloten ogen en gevouwen handen 

zaterdag 23 oktober Jesaja 30:1-11 Bondgenootschap 

zondag 24 oktober Jesaja 30:12-22 Vluchten kan niet meer 

maandag 25 oktober Jesaja 30:23-33 De HEER strijdt voor Israel 

dinsdag 26 oktober Jesaja 31:1-9 Waar komt mijn hulp vandaan? 

woensdag 27 oktober Jesaja 32:1-8 Verandering 

donderdag 28 oktober Johannes 9:1-12 Schuldvraag 

vrijdag 29 oktober Johannes 9:13-23 (Voor)oordeel 

zaterdag 30 oktober Johannes 9:24-34 Wie is er nou blind? 

zondag 31 oktober Johannes 9:35-41 Ziende blind 
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SENIORENVERJAARDAGEN 
Tineke Brinkman-Heijboer, Molenweg 62a, 2995 BL Heerjansdam, tel. 6772617 
 

Verjaardagen in oktober 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verjaardagen eerste week november  
 

 
Namens de Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek van harte gefeliciteerd  
en een goede dag toegewenst! 

 
 

LEDENADMINISTRATIE 
Ingekomen berichten van 21 augustus 2021 tot en met 20 september 2021 
 
Ingeschreven 
 
 
 
 
 
Verhuizing   
 
 
 
 
Vertrokken 
 
 
 
 
 
Wijzigingen met betrekking tot de ledenadministratie kunnen doorgegeven worden aan Bert Schop,                                                                 
ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl  

mailto:ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl
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Van de bemanning van De Manning 
 
Uit de startblokken 
Wat mooi om te zien hoe enthousiast, creatief, betrokken en dynamisch onze gemeente uit de startblokken 
komt. Aan alles is te merken dat het niet alleen gaat om zomaar een jaarlijkse ‘herstart na de zomer’. Nee, 
het draait om een nieuw begin voorbij een tijd van pandemie en vacature. Nog maar enkele weken geleden 
werd ik bevestigd, maar intussen mocht ik al in allerlei kerkdiensten voorgaan, me (fietsend en friet-etend) 
onderdompelen in de energieke startactiviteiten, betrokken worden bij herstart groeigroepen, bezoekwerk 
van bezoek-contactpersonen; aanschuiven bij allerlei vergaderingen, een doopgesprek voeren en de eerste 
pastorale bezoeken afleggen. Het valt op hoe actief betrokken veel mensen zijn, hoe veel harten hard 
kloppen voor onze gemeente. Onze gemeente leeft en bruist. 
  
Kerk naar Buiten 
“Kerk naar buiten. De gemeente missionair voorgaan in een veranderende context”. Zo luidt de volledige 
naam van de opleiding die ik in seizoen 2021-22 in het kader van de Permanente Educatie voor predikanten 
volg. Ik beloofde u iets meer te vertellen over de inhoud hiervan. 
 
De kern van de opleiding is dat deelnemende predikanten en kerkelijk werkers handvatten krijgen 
aangereikt om hun gemeenten theologisch te begeleiden bij het ontdekken van wat heet de ‘Missio Dei’, 
letterlijk ‘de zending van God.’ Deze draait om het besef dat het in essentie gaat om Gods (niet: ónze) 
missie in de wereld, en dat we daar als gelovige gemeenschap aan mee mogen werken. Missionair-zijn 
betekent dan ‘vanuit Gods liefde in beweging komen voor anderen’. 
  
De opleiding omvat diverse vakken, zoals ‘actuele missiologie’, waarin de meest actuele theorieën, 
theologische stromingen en praktijkvoorbeelden uit de missiologie aan de orde zijn, iets van de 
zendingsgeschiedenis voorbij komt en wordt ingegaan op ‘allergieën’ die mensen tegen het begrip 
missionair-kunnen zijn kunnen hebben. Bij het vak ‘contextualisatie en contextverkenning’ leren 
deelnemers actief kijken en te luisteren naar ontwikkelingen in de samenleving en cultuur: maatschappij-
breed en in de specifieke lokale situatie. ‘Leiderschap bij verandering’ leidt deelnemers ertoe om binnen 
een geloofsgemeenschap een missionaire cultuur te helpen ontwikkelen en te verankeren aan beleid en 
structuren binnen de gemeente, zoals de kerkenraad, het jeugdwerk of pastoraat. Deelnemers leren daarbij 
hun eigen leiderschapsstijl te ontwikkelen en te verfijnen. 
‘Kerk als Mozaïek’: hier leren deelnemers theologische visies achter allerlei verschijningsvormen van kerk-
zijn te herkennen. De opleiding biedt ten slotte gelegenheid om de eigen persoonlijke spiritualiteit en 
levensstijl af te stemmen, te ontwikkelen en in relatie te brengen met het werk als professional in een 
geloofsgemeenschap. Dat gebeurt in het blok ‘spiritualiteit en levenswijze’. 
 
Waarom deze opleiding? 
Naar mijn idee is ‘missionair-zijn’ een wezenskenmerk van de kerk. Wat kort door de bocht gezegd: de kerk 
is de enige ledenorganisatie die bestaat t.b.v. haar niet-leden. Tegelijkertijd mis ik goede theoretische 
onderbouwing en handvatten om hier in de praktijk van het gemeentepredikant zijn handen en voeten aan 
te geven.  
Elke predikant wordt geacht deel te nemen aan de Permanente Educatie die de PKN aanbiedt, en daar naar 
keuze vakken uit te kiezen. Ik heb gekozen voor deze wat omvangrijke opleiding die een jaar duurt, in plaats 
van het meer ad hoc volgen van losse modules en korte cursussen verspreid over meerdere jaren.  
 
Wat me – naast veel andere onderwerpen – zeer aansprak in de predikantsvacature van de Protestantse 
Gemeente Heerjansdam-Kijfhoek was deze alinea: “De predikant wil samen met de gemeente vormgeven 
aan de wens om pastoraal, diaconaal en missionair ‘kerk in het dorp’ te zijn …. Hij voelt zich goed bij de term 
‘dorpspredikant’ en staat midden in de maatschappij”. Daarbij zou – aldus het profiel - het een pré zijn als 
de predikant de missionaire specialisatie heeft gedaan. Zo vallen diverse puzzelstukjes samen. 
 
Wat merkt u hiervan als gemeentelid? 
Ten eerste dit: deelnemers aan de opleiding worden niet klaargestoomd om ‘grote visionaire leiders’ te 
worden. In plaats daarvan gaan ze samen met hun geloofsgemeenschap op zoek naar richting voor de 
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toekomst. Met betrekking tot deze richting vindt afstemming plaats met de (lokale) omgeving en 
samenleving. 
Concreet merkt u dat ik in het seizoen 2021-22 op best wel veel donderdagen en vrijdagen afwezig ben, 
vanwege het onderwijsprogramma op diverse locaties elders. Inhoudelijk zal de kerkenraad betrokken 
worden bij deze opleiding en ook zelf met een vertegenwoordiging op enkele zaterdagen deelnemen aan 
het onderwijsprogramma. Mogelijk samen met betrokkenen bij een concrete activiteit. Want dat is het 
volgende dat u kunt merken: dat we in de eerste helft van 2022 een bescheiden concrete missionaire 
activiteit gaan voorbereiden om het geleerde in praktijk te brengen.  
Verder hoop ik dat we als gemeente, vanuit onze eigen identiteit en met de kwaliteiten die we in ons 
hebben, toegroeien om steeds meer kerk in en van Heerjansdam(mers) en omgeving te worden.  
 
Herfstvakantie en collegedagen ‘kerk naar buiten’ 
In de week van 18 t/m 24 oktober ben ik in verband met de herfstvakantie minder goed bereikbaar. 
Op de volgende college-dagen van de opleiding ‘Kerk naar Buiten’ ben ik elders: vrijdag 1, vrijdag 8 oktober 
en vrijdag 5 november 
Wim Wiersma en ik stemmen samen met ouderling Bas Roobol zaken m.b.t. pastorale bezetting af. 
 
Ten slotte 
Speelt er iets in jouw of uw leven waarover je/u graag contact wilt? Schroom niet om contact op te nemen. 
 
Ds. Sjaak Teuwissen 
De Manning 2 
2995 AH Heerjansdam 
Tel 078 – 647 52 45 / GSM (Sjaak) 06 – 20 50 30 99 
E-mail sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl 
Facebook: https://facebook.com/sjaak.teuwissen 
Instagram: sintersjaak  
Twitter: @SinterSjaak 
Doordeweekse werkdagen: di – wo – do – vr 
 
 

KERKRENTMEESTERLIJK JOURNAAL 
Beste mensen, 
Op het rooster om het oud papier in te zamelen staan voor 
 
16 oktober 
Cees Alderlieste 
Bert Schop 
Albert Abee 
Ton Meenhorst i.p.v. Gertjan Roobol 
 
20 november  
Bas van Nes 
Carlo Tholenaars 
John Peterse 
Alex Leininga 
 
Mocht uw papierbak op bovengenoemde data om 11.15u. nog niet geleegd zijn, bel mij op nummer 06-
12312239 en hopelijk kan deze alsnog geleegd worden.  
 
Wilt u misschien helpen bij het het oud papier inzamelen?  
Meldt u bij Albert Abee, telefoon: 06-12312239 of via de e-mail: albert.abee@hetnet.nl 
Er is een cursus van één (1) avond aan verbonden bij HVC. 
 
Met vriendelijke groet, 
Albert  Abee 

mailto:sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl
https://facebook.com/sjaak.teuwissen
mailto:albert.abee@hetnet.nl
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Meer vragen dan antwoorden 
In mijn pastorale ontmoetingen in de gemeente hoor ik regelmatig dat mensen vastlopen met de gedachte 
aan een goede en almachtige God en het zien en ervaren van zoveel leed en onrecht in deze wereld. Deze 
vraag bracht de ADA-commissie en mij ertoe om nu eens een hele ADA-dienst te wijden aan de grote 
vragen van het leven. Vragen ook juist in relatie tot het bestaan van God.  
Tussen twee haakjes: De vrouwen van de ADA-commissie hebben met veel zorg de liederen uitgekozen die 
heel treffend bij het thema pasten. Mijn complimenten! Hopelijk gaven deze liederen ook houvast in alle 
vragen die er zijn.  
Uit de reacties achteraf bleek dat velen door het thema waren geraakt. Veel mensen hebben zo hun vragen 
bij God en het lijden. Ik vond het heel mooi dat ik na de dienst van een gemeentelid hoorde dat zij die 
vragen nauwelijks heeft, maar gewoon kinderlijk vertrouwend rust vindt in het geloof. Een diep vertrouwen 
dat het altijd goed is wat God doet. Als je dat zo mag zien en ervaren is een grote zegen! Dat is niet 
iedereen gegeven. Bovendien is het ook niet verkeerd om je vragen te stellen aan God en aan het leven. 
Dat komen we in de Bijbel ook tegen. Zelfs Jezus schreeuwde op het kruis zijn ‘waarom’ naar de hemel! 
Tijdens de ADA-dienst ‘Meer vragen dan antwoorden’ hebben we stil gestaan bij woorden van de profeet 
Jeremia. Ook Jeremia had zo z’n vragen bij God. In zijn persoonlijke worsteling met God vergelijkt hij God 
op enig moment zelfs met ‘een loerende beer en een verscheurende leeuw’! (Klaagliederen 3: 10). Niet 
bepaald een zalig rusten in vertrouwen! 
Er is toch balsem in Gilead, 
daar zijn toch heelmeesters? 
Waarom geneest mijn volk dan niet? 
(Jeremia 8: 22) 
Verwijzend naar de altijd geneeskrachtige balsem uit Gilead projecteert hij zijn vragen op God. Met andere 
woorden: God, U bent toch een Heelmeester? Als niets meer helpt, U toch wel? Er is toch balsem? Waarom 
is er dan nog zoveel ziekte, zoveel onvolmaaktheid, zoveel gebrokenheid, zoveel onrecht, zoveel lijden? 
‘Ach, was mijn hoofd maar een waterval, 
mijn oog een bron van tranen: 
dag en nacht zou ik huilen 
over (…) mijn volk.’ 
(Jeremia 8: 23 NBV) 
Het is vanuit de tekst niet helemaal duidelijk wie er nu aan het huilen is. Jeremia? Of God zelf? Je zou 
kunnen zeggen dat Gods tranen zich met onze tranen. En hoe bijzonder is dat! God huilt mee! Tot tranen 
toe met ons bewogen! Er gaat ook geen traan verloren! Al begrijpen wij er intussen soms helemaal niets 
van, onze tranen worden gezien. Eén voor één. Psalm 56 vertelt ons dat traan voor traan opgevangen en 
verzameld wordt in Zijn kruik! 
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Wat was het bemoedigend om bij alle vragen en tranen aan het einde van de ADA-dienst samen te zingen 
over een ‘toekomst vol van hoop’! 

 
In de nacht van strijd en zorgen 
Kijken wij naar U omhoog, 
Biddend om een nieuwe morgen, 
Om een toekomst vol van hoop. 
Ook al zijn er duizend vragen, 
Al begrijpen wij U niet, 
U blijft ons met liefde dragen, 
U die alles overziet. 
U geeft een toekomst vol van hoop; 
Dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen, 
Leidt ons door dit leven heen. 
(Lied van Sela) 

 
 
Wim Wiersma 
kerkelijkwerker@kerkheerjansdam.nl     
06-13857962 

 
 

  

mailto:kerkelijkwerker@kerkheerjansdam.nl
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 VERSLAGEN EN BERICHTEN 

De Corona afspraken zoals ze gelden vanaf 3 oktober  

I.v.m. corona is de afgelopen anderhalf jaar voor onze kerk een lastige 
tijd geweest. Er werden allerlei beperkende maatregelen van kracht en 
een spontaan kerkbezoek was niet meer mogelijk.  Niet iedereen was 
altijd even blij met de genomen besluiten en afgekondigde 
maatregelen. Met iedereen die zich in de afgelopen periode hieraan gestoord heeft, er moeite mee heeft 
gehad voelen wij intens mee. 

We zijn dan ook blij dat er langzamerhand weer mogelijkheden zijn om in ieder geval de meest zware 
maatregelen los te laten. Wel moeten we komende tijd nog rekening houden met elkaar als we de kerk 
bezoeken. 

Afgaande op het advies van de PKN heeft de kerkenraad besloten voor de Dorpskerk en de Kijfhoekkerk de 
volgende afspraken te hanteren m.i.v. 3 oktober: 

1.       De aanmeldplicht vervalt, er wordt ook geen Coronatoegangsbewijs gevraagd; 
2.       De 1,5 meter regel vervalt, maar in verband met het advies gepaste afstand te houden stellen wij 

voor bij de stoelen in de kerken toch minimaal één en bij voorkeur 2 stoelen ruimte te houden tussen 
de kerkgangers en in de kerkbanken ook een meter afstand van elkaar te houden. Tevens willen we 
vragen aan gezinnen om zoveel als mogelijk bij elkaar te gaan zitten, voor hen geldt uiteraard dat er 
geen afstand hoeft te worden gehouden; 

3.       Ventilatie: de deuren van de kerk (deuren en ramen in Kijfhoek) worden open gehouden, zoals nu ook 
het geval is. We wachten verdere instructies van CIO en PKN af, onderzoeken intussen mogelijkheden 
tot alternatieve ventilatie en doen metingen. We houden in geval van slecht weer minimaal 1 deur 
open in de Dorpskerk en in Kijfhoek houden we de ramen open. Ventilatie vraagt urgente aandacht. 
Voor Kijfhoek is de mogelijkheid tot ventilatie in geval van dichte deuren en ramen ook verder te 
onderzoeken. 

4.       Zingen: uitgaande van het voorstel voor ventilatie, kan het zingen ongewijzigd doorgaan, waarbij we 
wel afhankelijk zijn van mogelijkheden tot betere ventilatie als de deuren bij kouder/natter weer 
gesloten moeten gaan worden. Mochten er bij slecht weer onvoldoende mogelijkheden tot ventilatie 
zijn, zal t.z.t. moeten worden heroverwogen of het zingen wederom in aangepaste vorm moet 
plaatsvinden. 

5.       Koffiedrinken na de dienst: zolang het weer het toelaat, drinken we buiten koffie. In geval van 
regen/kou, geen koffiedrinken zolang de ventilatie niet verbeterd is, de verblijfstijd in de kerk wordt 
namelijk te lang hierdoor. 

6.       Koorzang: met het oog op de periode rondom Kerst vindt normaliter koorzang plaats in de diensten. 
Vooralsnog wachten we verdere instructies van CIO en PKN af, alvorens koorzang weer mogelijk te 
maken. Op basis van berekend besmettingsrisico in een niet geventileerde kerk is koorzang voorlopig 
niet aan de orde; 

7.       Plekken voor kwetsbaren en/of mensen die om andere redenen 1,5m afstand willen houden: de 
stoelen onder het orgel blijven we reserveren voor mensen die 1,5m afstand willen houden. Mocht hier 
grote behoefte aan bestaan, dan breiden we uit naar de banken achter de diakenen. In Kijfhoek is het 
vaccinatie percentage van de bezoekers vermoedelijk hoger en is er minder ruimte beschikbaar om een 
specifieke plaats in de kerk hiervoor te reserveren en zal daarom geen specifieke ruimte worden 
vrijgehouden op basis van 1,5m. 

8.       Collecte: voorstel is de collecte bij de uitgang te handhaven. 
9.       Avondmaal: voorstel is de huidige wijze van avondmaal vieren (zelf brood/wijn pakken voorin de 

Dorpskerk, ronddelen in Kijfhoek) vooralsnog te handhaven. 
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Lieve vrienden, familie en trouwe nieuwsbrieflezers,   10 -09-2021 
 
Hier even een korte nieuwsflits tussendoor. 
De afgelopen weken waren roerige en bezige weken.  
Zowel bij de Rainbow Angels als in mijn privé leven.   
Om een lang verhaal kort te maken, er is in mijn liefdesleven veel veranderd.  
Ik schrijf dit omdat ik weet dat veel mensen gebeden hebben voor een man in mijn leven. En ja wel, daar is hij dan. 
Mijn vriend heet Moses, is 41 jaar en komt uit Tanzania. Hij kent Zuid-Afrika goed, want hij heeft hier 5 jaar gewoond. 
Hij woont nu weer in Tanzania. Dus hoe onze toekomst gaat verlopen en vooral waar, dat is nog een vraag, maar de 
tijd zal het ons wijzen.      
                 
Op medisch gebied ben ik vrij druk geweest om, voor de kinderen, dingen te regelen. Gelukkig heeft het harde werk 
wel resultaat gehad. 

Zo is Alunga afgelopen week eindelijk na een lange weg van zoeken en 
ziekenhuisbezoeken succesvol geopereerd. Omdat Alunga niet goed kan praten, is het van 
uiterst belang dat haar moeder meegaat, bovendien kan een kind van 12 niet alleen het 
ziekenhuis bezoeken. Helaas moest moeder wel steeds een covid-19 test laten doen van 
50 euro per stuk. 
 
Simpiwe mag 6 oktober afreizen met zijn moeder naar Kaapstad 
en zal daar in het Rode Kruiskinderziekenhuis geopereerd 
worden aan zijn klompvoetjes. Eerst 6 weken in het gips en in 

bed blijven en dan nog geopereerd worden. Dit zal een pittige tijd worden voor beiden.                                                           
 

Twee van onze kinderen hebben steeds open wondjes aan hun 
voeten, omdat ze bijvoorbeeld verlamd zijn en het niet voelen als ze zichzelf pijn doen. 
Gelukkig hebben we daar goede medicatie voor gevonden. 
 
 
Kenisha, onze oudste leerling, vergroeit steeds erger en heeft 
soms erg veel pijn. Daarom moesten we overstappen naar 
andere, maar ook duurdere pijnstillers. 
 
 

 
We hebben een flink rolstoelen tekort. Alle kinderen groeien en het 
wachten op een rolstoel van de staat duurt voor eeuwig. Gelukkig hebben 
we een rolstoel nieuwe banden kunnen geven zodat Rogan weer rond kan 
rijden. 
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Ik vind het altijd moeilijk om te vragen of jullie willen helpen maar gezien de hoeveelheid van de uitgaven op het 
moment wil ik toch een oproep doen, of jullie misschien iets willen doneren als bijdrage in deze extra kosten. Mede 
omdat sommigen soms zeggen tegen mij, vertel het als je iets nodig hebt. Voel je vrij om iets of niets te geven. 
 
Ik zal in een lijst hieronder schrijven wat we nodig hebben. Je kunt dan een bedrag overmaken in het algemeen, of 
specifiek voor iets geld overmaken, wil je dit er dan graag bij benoemen. 

 Medicijnen voor Kenisha per jaar € 51,00 

 Medicatie voor wondverzorging € 20,00 

 2x Covid-19 toets voor Alunga € 102,00 

 Voor 2 kinderen schoolkleding € 33,00 

 Transport geld voor Siyabonga voor een heel jaar €180,00 

 Kleding voor Simpiwe voor in het ziekenhuis €32,00 

 Nieuwe banden voor een rolstoel €23,00 

 speelgoed voor Simpiwe voor in het ziekenhuis €27,00 
 
Je kunt mij een whats app sturen en dan stuur ik je een betaalverzoek 06- 51528346 of je kunt het overmaken op 
NL85 INGB 0678 2749 67 t.n.v. EB Steen. 
 
Ik wil jullie alvast enorm bedanken. 
Drukkie vanuit Zuid-Afrika van Eva Steen 

 

 
 

 
Beste jonge gezinnen, 
Ik ben Carlijn Wagner en woon in Barendrecht. 
Ik ben 13 jaar oud en zit op het voortgezet onderwijs. Ik hou ervan om creatief bezig 
te zijn en speel dwarsfluit. Later zou ik graag iets met kinderen willen 
gaan doen. Als ik eens moet oppassen in de kerk heb ik er altijd heel veel zin in. Ik 
geniet altijd van de kinderen en vind het daarom ook leuk om op te passen bij 
mensen thuis als dat eens nodig is. Als u oppas zoekt of nodig heeft, kunt u contact 
met mij opnemen. Ik hoor graag als u mij nodig heeft. Regio Barendrecht en 
Heerjansdam is geen probleem om op te komen passen. Wellicht tot ziens! 
 
Mail naar carlijnwagner@gmail.com of stuur een berichtje: 0611154918 

 
 
 
Na een vervelende periode, waarbij ik meerdere malen opgenomen ben geweest in het ziekenhuis, gaat het 
nu weer goed met mij. Ik zou graag iedereen willen bedanken voor hun betrokkenheid en alle bloemen en 
kaarten die ik in deze periode heb ontvangen.   
 
Corrie van Gameren - Hartingsveld 

  

mailto:carlijnwagner@gmail.com
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“Kijfhoek aan de Devel met de kerk als middelpunt”  
 
Op 11 september bood de Stichting behoud Kijfhoekkerk het eerste exemplaar 
van dit boek aan aan burgemeester H. van der Loo. Dat ging met 
weldoordachte woorden gepaard en die wil ik u niet onthouden.   
 
In 2006 lanceerde de commissie Van Oostrom de historische canon: vijftig 
vensters op de geschiedenis van Nederland en de commissie riep iedereen op 
om te reageren. Nou dat hebben ze geweten! Het kwam in 2020 tot herijking 
van de canon. Tien vensters verdwenen en tien nieuwe werden toegevoegd. 
Daarna is er een tsunami van canons ontstaan. Steden en streken gingen aan 
de slag waaronder de Zwijndrechtse Waard. Ook Fokke en Sukke, twee 
stripfiguren, namen de geschiedenis op eigen ludieke wijze onder handen. Op 
hun eerste plaatje zijn ze verkleed als monniken en bezig de geschiedenis te 
schrijven, er komt geen eind aan. Kan de geschiedenis niet gewoon stoppen? 
vraagt Fokke chagrijnig. En Sukke reageert al even chagrijnig: “Zo blijven we 
bezig!” Helaas voor deze broeders: de geschiedenis kan niet stoppen.    
 
Beste mensen, ik ga over enkele aspecten iets zeggen.  
Allereerst de bouw. Dit katholieke kerkje is er een van zeven, alle gebouwd rond 1350. Ze staan in Heerjansdam, 
Rijsoord, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht, Groote Lindt, Pieterman en Kijfhoek. En ze zijn alle zeven nog in gebruik 
voor de eredienst. Ik vind dat een troostvolle gedachte. Alles is verdwenen, het kasteel Develstein, de buitenplaatsen, 
het klooster Eemstein, de tientallen water- en industriemolens, de landbouwgrond, het polderkarakter, maar de zeven 
kerken staan al eeuwen op hun oorspronkelijke plaats! In bijna zeven eeuwen is deze kerk niet verwoest, niet 
verbrand en niet door het water bedreigd. Ze is gespaard gebleven voor onheil en oorlogsgeweld. Ze kent dus geen 
bewogen geschiedenis. En dat is, merkwaardig genoeg, zo uniek dat het niemand opvalt.  
 
De katholieke traditie. Bij het indelen van nieuw polderland werden de boerderijen gebouwd in de lengte van de 
verkaveling. De kerken vormen daarop een uitzondering. Ze werden georiënteerd gebouwd, in oost-west richting, met 
de ingang op het westen. Wie de kerk betreedt, richt zich naar het oosten vanwaar volgens christelijke traditie het heil 
komen zal. De kerk kon eerst gebruikt worden wanneer ze was gewijd door de wijbisschop, een hulpje van de bisschop 
van Utrecht. De kerken werden gewijd aan een heilige of religieuze gebeurtenis. We kennen allemaal de Sint 
Laurenskerk in Rotterdam, de Johannes de Doperkerk in Heerjansdam, enzovoorts. Maar de wijdingsnaam van deze 
kerk heb ik niet gevonden.    
 
De protestantse periode. In 1580 bepaalde de classis Dordrecht dat Heerjansdam en Kijfhoek het met dezelfde 
predikant moesten doen. En die samenvoeging is gebleven tot op de dag van vandaag. U vindt dat symbolisch terug in 
de wapens van de tussendeuren, links Heerjansdam en rechts Kijfhoek. En nu we het toch over wapens hebben, boven 
mij, waar de dakbalken samenkomen, ziet u het wapen van de gemeente Zwijndrecht, waarmee de gemeente 
Heerjansdam in 2003 is verenigd. Het was april 2005 toen de gemeente de kerk aanwees als locatie voor het 
voltrekken van een burgerlijk huwelijk. En daar wordt zo’n 20 tot 30 keer per jaar gebruik van gemaakt. Kerk en 
burgerlijke gemeente zijn samen-op-weg.     
 
De restauratie van 1992/1993 heeft enkele opmerkelijke vondsten opgeleverd.   
Allereerst de piscina in het zuidoostelijk deel van het koor hier links van mij. Een piscina is een waterbekken met een 
afvoer naar buiten, naar het kerkhof.  Bij de rituelen op het altaar gebruikte de priester gewijd water en het restant 
van dat water werd afgevoerd naar het kerkhof. De priester liet gewijd water, Gods water, over het kerkhof, Gods 
akker, lopen.        
Ten tweede de versnijdingen die u hier links en rechts ziet. De bouwkundige term is spaarvelden. In de late 
Middeleeuwen was materiaal duurder dan arbeid. Men bouwde stevige steunberen, contraforten, en kon zo besparen 
op de dikte van de muren. De derde vondst vinden we buiten. Aan de zuidzijde van de kerk is het fundament 
gevonden van een aanbouw. Met moderne meettechniek is de omvang van die muur gereconstrueerd. Waarschijnlijk 
het restant van een doopkapel, gesticht door een ambachtsheer in de katholieke periode. Die doopkapellen hadden 
een elitair karakter, dat strookte niet met calvinistische opvattingen en werden vaak afgebroken.   
 
Nu we toch buiten zijn, even iets over het rangeerterrein Kijfhoek. Vanaf haar aanleg tot heden was en is er veel te 
doen over veiligheid en lawaaioverlast en dat zal wel zo blijven. Om terug te komen op de vraag van de monnik Fokke 
of de geschiedenis niet gewoon kan ophouden, is het antwoord nee. En op de reactie van Sukke, zo blijven we bezig, is 
het antwoord ja! We blijven bezig met het schrijven van geschiedenis.  
 
Kees Brinkman  
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Onze plannen en verwachtingen voor onze gemeente in seizoen 2021-22 
Tijdens de dienst op startzondag 19 september kregen kerkgangers en thuiskijkers de vraag om via 
www.menti.com in maximaal drie losse woorden antwoord te geven op deze vraag: Wat is uw/jouw 
toekomstverwachting van dit nieuwe kerkelijke seizoen 2021-22? Het leverde in de loop van de dienst 
deze grote woordwolk op, die tijdens de themapreek 'Van U is de toekomst' werd geprojecteerd en 
aangehaald. 
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DIACONIE 
Avondmaalscollecte 3 oktober - Voedsel voor Bejaarden  
De diaconie heeft de avondmaalscollecte van 3 oktober (en 5 december) bestemd voor weer een project 
van Mensenkinderen, maar deze keer ligt de focus op hulp aan bejaarden in Moldavië. Vanwege de 
armoede zijn al veel mensen uit de dorpen weggetrokken naar het buitenland om daar werk te zoeken. De 
meeste bejaarden wonen alleen en hebben geen familie die voor ze zorgen kan. Het pensioen is in 
Moldavië heel laag. Hiervan kunnen mensen niet eens de maandelijkse rekeningen betalen. 
Mensenkinderen is al meer dan 5 jaar betrokken bij het werk in dagopvangcentra en ouderenzorgprojecten 
in Moldavië. Op dit moment zijn 15 dagcentra actief waar in totaal ongeveer 100 bejaarden van maandag 
tot vrijdag een warme maaltijd krijgen. 
Doelen: 

 

 
 

 

 

Tegemoetkomen aan de lichamelijke 
behoeften van de ouderen, zoals de behoefte 

aan eten en medicijnen. 
 

Zorgen dat de ouderen meer sociale contacten 
krijgen. 

 

 
Voor € 1.252,00 kunnen we een jaar lang twee bejaarden in Moldavië die in extreme armoede leven helpen 
door hun eten en hulp te bieden. Dat is slechts € 1,72 per bejaarde per dag. Van harte aanbevolen! 
Namens de diaconie, 
Hans van den Berg 

 
Opbrengst avondmaalscollectes dagcentra project in Moldavië 
De opbrengst van de collectes en giften voor bovengenoemd project van Stichting Mensenkinderen is 
uitgekomen op een bedrag van maar liefst € 1966,65! Hieronder een overzicht van de ontvangen gelden: 
Opbrengst H.A. collecte van 1 augustus en giften via de bank € 652,65 
Giften via banknummer diaconie (waaronder een gift van € 1000)  € 1110,00 
Opbrengst H.A. collecte Kijfhoek 5 september                                          € 204,00 
Totaal € 1966,65 
  
De diaconie wil u namens Mensenkinderen hartelijk danken hiervoor. 
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Open Doors-Dag 2021 
Op haar website meldt Open Doors dat de coronacrisis veel 
aspecten van het leven heeft veranderd, maar niet hun 
vastberadenheid om naast onze broers en zussen uit de vervolgde 
kerk te staan: “De vervolgde kerk leert ons elk moment aan te grijpen om op te staan en te getuigen van de 
Here Jezus.” Het thema van de Open Doors-dag op 6 november 2021 is: ‘Nu is de tijd’. 
 
Anders dan anders  
Elk jaar staat de Open Doors-dag in het teken van elkaar en de vervolgde kerk ontmoeten. Dat blijft 
onveranderd, maar dit jaar krijgt de Open Doors-dag een nieuw jasje. De bijeenkomst verhuist namelijk 
naar de Midden Nederland Hallen in Barneveld en er zal er geen dagvullend programma meer zijn, maar 
een middag-, of avondprogramma. Het is ook mogelijk via een livestream deel te nemen aan het 
programma. Aanmelden kan via de website van Open Doors: https://www.opendoors.nl/over-open-
doors/evenementen/open-doors-dag/ 
Daar vindt U ook meer informatie over de precieze tijden, kosten, corona maatregelen etc. 
 
Schrijfactie open Doors 31 oktober 
Naast de mogelijkheid deel te nemen aan de Open Doors-dag, is er binnenkort eindelijk weer gelegenheid 
mee te doen met de kaartenschrijfactie voor de Vervolgde Kerk. Deze willen we houden in aansluiting op 
de ochtenddienst van 31 oktober. De diaconie zal voor kaarten zorgen, die u dan als bemoediging kunt 
ondertekenen. 
 
Namens de diaconie, 
Hans van den Berg 

 

Verantwoording giften t.b.v. de diaconie: aug/sept. 2021 
 

Bloemendienst 
13-08  via mevrouw Miranda v. Utrecht            € 10,-  
02-09  via mevrouw Lenie Kruithof            € 30,- 
13-09  via mevrouw Ineke Kruisinga                  € 10,-     
19-09 via mevrouw  S.C. v.d. Graaf                    € 10,-               
19-09 via mevrouw Caroline Speksnijder          € 10,- 
 
Alle gevers hartelijk dank. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de diaconie, 
Jan de Jong 
 

 

KERKRENTMEESTERLIJK JOURNAAL 
Verantwoording collectes en giften augustus 2021 
 
In de maand augustus hebben we aan collectegeld mogen ontvangen:  € 1831,24 
Volgens afspraak verdeeld in deel kerk €  1187,15       
    en in deel diaconie €    644,09 
Gift voor Samengaan   €       35,00           
Opbrengst oud papier: juli:  9,54 ton €     314,84               
           
Een ieder bedankt voor haar/zijn inbreng.        
  
Jan Schop, penningmeester 

https://www.opendoors.nl/over-open-doors/evenementen/open-doors-dag/
https://www.opendoors.nl/over-open-doors/evenementen/open-doors-dag/
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KERK EN JEUGD 
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RONDJE KIJFHOEK 
Terugblik 
We genieten nog steeds van de mooie nazomer. Vorige maand is officieel de herfst 
begonnen, een nieuw seizoen in ons Nederland, het gedeelte op onze planeet 
Aarde, waar we wonen. Jaargetijden en seizoenen die ingesteld en ontstaan zijn 
vanuit een evoluerende Schepping. Geweldig om van te genieten! 
Het was vorige maand onze eigen en nieuwe predikant Sjaak Teuwissen die op de eerste zondagmiddag met de 
gemeente het Heilig Avondmaal heeft gevierd. Het was voor allemaal een feest met brood en wijn te gedenken dat de 
Here Jezus onze Verlosser is.  
In de tweede dienst, op de derde zondagmiddag, was dominee Van Herwijnen uit Zwijndrecht onze gastpredikant. Hij 
is inmiddels met pensioen, echter in zijn optreden als dienaar van de Eeuwige wist hij als spontane evangelist de 
dertig bezoekers persoonlijk en treffend te raken met het Evangelie van genade.  
Echter was op 29 augustus, nog voor het verschijnen van het kerkblad van de septembereditie, een bijzondere 
samenkomst in de Kijfhoekkerk. Die zondag was er een traditionele ochtenddienst om tien uur. Dominee Mast uit Ter 
Heijde aan Zee ging hierin voor. Omdat die zondagmiddag onze nieuwe predikant Sjaak Teuwissen in de Dorpskerk zijn 
intrede deed, verzocht de kerkenraad de Stichting van de Kijfhoekkerk deze reguliere dienst in de polderkerk te 
houden. De kerkgang vanuit Heerjansdam door de ochtendnevel van de polder naar Kijfhoek was verrassend. Tussen 
de bezoekers waren enkele trouwe kerkgangers uit de Dorpskerk. Dominee Sjaak Teuwissen was daarbij ook 
aanwezig. Een geweldig en gewaardeerd initiatief op deze zo bijzondere dag voor hem. Na de dienst ontving dominee 
Teuwissen de Zegen door gastpredikant Mast, waarna hij door de gemeente werd toegezongen met het derde vers 
van Psalm 134 ‘Dat ’s Heren Zegen op u daal’. Hij werd die middag in de Dorpskerk geïnstalleerd als predikant.  
Ook in het nieuwe winterseizoen staat er op de eerste en derde zondagmiddag van elke maand een stoel in de 
Kijfhoekkerk klaar voor onze gemeenteleden uit de Dorpskerk. Van harte uitgenodigd! 

 
Kijfhoek, zondag 5 september, v.l.n.r.  

Ellen Pons, organist, Bas Roobol, ouderling, 
 Jan de Jong, diaken, ds. Sjaak Teuwissen en  

Maria Groeneweg, diaken 

 
Kijfhoek, zondag 29 augustus, v.l.n.r.  
ds. Sjaak Teuwissen, ds. Hans Mast,  
diaken Hans van de Berg,  
ouderling Bas Roobol en organist Leo Kievit 
 
 

 
 

 
 

Kijfhoek, zondag 19 september: trouwe 
bezoekers aan de diensten, de heren Willem 
Heutinck en Arie Ophof, ds. Wout van Herwijnen 
en organist Leo Kievit 

Excuses 
Het past mij op deze plaats u als mede-gemeentelid en gast van de Kijfhoekdiensten oprecht mijn verontschuldiging te 
doen. In de twee vorige edities van ons kerkblad Samengaan heb ik bij herhaling de namen van onze gastpredikanten 
Stam en Mast met elkaar verwisseld. Mijn excuses hiervoor. 
 
Monumentenweekend 2021 
Het was een feestelijk gebeuren op die zaterdag van 11 september in de Kijfhoekkerk. Het landelijk thema van dit 
weekend was ‘Mijn monument is jouw monument’. Zo is de polderkerk van Kijfhoek ‘ons’ monument. Er was de 
presentatie van het nieuwe boek over Kijfhoek, alsmede een thematische foto-expositie op de vernieuwde 
orgelzolder.  
We hebben nog zo’n monument in ‘onze’ kerkelijke gemeente Heerjansdam-Kijfhoek: de Johannes de Doperkerk, 
ofwel de Dorpskerk aan de Molenweg die ook een historische plaats inneemt. Veel gemeenteleden en voornamelijk 
jongeren, hebben vorige maandag aan het startweekend daarvan deelgenomen, maar vooral, echt (!) genoten. 
Geweldig dank aan de gezamenlijke organisatie! Een geslaagde start voor het nieuwe kerkelijk seizoen.  
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Jeugdwerk in onze gemeente 
Niet alleen voor u, maar zeker ook is er aandacht en plaats voor jongeren en jullie, jonge 
gezinnen met kinderen. Ons actieve, enthousiast bevlogen gemeentelid, voormalig 
jeugdouderling, Ton Oosterwijk heeft enkele jaren geleden een handzame brochure 
samengesteld. Doorbladerend wordt alle relevante informatie en inzicht gegeven over de 
Kinderoppas van 0 t/m 4 jaar tot aan de Basiscatechese op  basisschool ‘De Rank’ voor de 
lagere schoolgroepen 7 en 8. Een fantastisch initiatief!  
Ook voor de jonge gezinnen staan er stoelen in de Kijfhoekkerk klaar. 
 
Met de destijds geïntroduceerde vernieuwde website, www.kerkheerjansdam.nl  in een nieuw en herkenbaar logo van 
=Kerk Heerjansdam=  is de  brochure gedrukt in de kleuren van ons dorp, zwart, groen en geel.  
De brochure is gratis mee te nemen en is ook onderdeel van en voor de jeugdkerkproeverij! Doe er uw voordeel 
ermee, want door weggooien van de brochure loopt uw gezin de kerk mis, kost het ons geld en dat is verspilling.  
 
Collectes en giften 
Naast de mooie collecteopbrengsten ontvangen wij regelmatig van gemeenteleden en bezoekers ontroerende giften. 
Daarvoor zijn we als bestuur zeer dankbaar en we willen iedereen hartelijk bedanken voor deze vrijgevigheid. 
Met een gemiddeld aantal van dertig gemeenteleden en gasten tijdens een eredienst, hieronder een overzicht van de 
ontvangen collectes tijdens de zomermaanden: 
zondag 6 juni €  242,20, zondag 20 juni €  814,40,  
zondag 4 juli €  271,35, zondag 18 juli €  204,00, 
zondag 1 augustus €  254,50 , zondag 15 augustus €  246,40, 
zondag 5 september €  202,00, zondag 19 september €  282,00. 
 
Vorige maand, tijdens het Monumentenweekend, ontvingen we van een meelevend gemeentelid van Heerjansdam 
een pakket van gebruiks- en schoonmaakgoederen, met de opdracht dit speciaal voor de kerk van Kijfhoek te 
besteden. Heel hartelijk dank!   
 
Wat een dankbaarheid aan u allen voor uw bijdragen.  
Desgewenst kunt u uw bijdrage aan de dienst en uw gift ook overmaken op bankrekening NL26RABO 0397 6092 80  
t.n.v. Stichting Behoud Kijfhoekkerk.  
Hiermee kunnen wij, samen met u, deze traditionele erediensten en het onderhoud van onze polderkerk in stand 
houden.  
Hartelijk dank voor uw bezoek, betrokkenheid én uw financiële steun aan de Kijfhoekkerk. 
 

Kijfhoek aan de Devel 
Dit is de titel van het nieuw verschenen 

boek over het buurtschap, het voormalige 
ambacht en dorp Kijfhoek. De Stichting 
Behoud Kijfhoekkerk organiseerde tijdens 
het landelijk Monumentweekend in 
september een feestelijke presentatie van 
dit nieuwe boek. Het eerste exemplaar 
werd overhandigd aan burgemeester Hein 
van der Loo. In dit Samengaan vind u een 
apart artikel over dit boek. 

Kijfhoekkerk, Monumentendag 11 september:  
Burgemeester Hein van der Loo ontvangt het 
eerste  exemplaar uit handen van samensteller 
Kees Brinkman 

 
Kerkdiensten in Kijfhoek 
Zondag    3 oktober met ds. J. Hensen uit Wateringen 
Zondag   17 oktober met ds. H.J. Franzen uit Pijnacker  
Zondag     7 november met ds. A. Groen uit Rijsoord 
Zondag   21 november met ds. G. van Velzen uit De Lier 
 
Zoals gebruikelijk beginnen we om drie uur (15.00 uur) 
Ook op zondagmiddag staat er stoel voor u klaar. 
 

 
 

Dominee Sjaak is geweldig gemotiveerd en enthousiast. 

http://www.kerkheerjansdam.nl/
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Vervolg Rondje Kijfhoek 
De Kijfhoekkerk blijft open 
Voor individueel bezoek 
blijft de Kijfhoekkerk 
dagelijks open, echter nog 
wel met inachtneming van 
de gestelde veiligheids- en 
hygiëne adviezen, alsmede 
verantwoord afstand 
houden van elkaar. In de 
opengeslagen Bijbelse 
dagboeken zijn woorden 
van troost en bemoediging 
te vinden. In een hoekje 
voorin de kerk staat de 
brandende Paaskaars, als 

symbool en teken van hoop, naast een afwisselend boeket 
van veld- en andere bloemen en takken uit de Kijfhoekse 
polder. Met rustige achtergrondmuziek is het een 
verademing een doordeweeks moment van rust te ervaren 
in deze onzekere tijden. Er is gelegenheid om zelf, gratis, 
koffie, thee, water of frisdrank te nemen, alsmede een flacon 
met handgel voor hygiëne. Een verwijzing naar toiletbezoek 
en giften en informatiemateriaal is aanwezig.  U bent van 
harte welkom, waar een stoel voor u klaar staat.    
 
Voor aanvullende vragen, ideeën, alsmede het aanmelden 
voor de kerkdiensten, belt u even naar Joop Wiekeraadt, 
telefoon  06 – 36501396, WhatsApp of via e-mail 
dendijk@hetnet.nl  
Dit kan ook voor het bestellen en reserveren van het nieuwe 
boek ‘Kijfhoek aan de Devel’ ! ! 
 
Tenslotte                                                                                                                                                                       
We zijn blij dat langzaamaan alle beperkingen rondom het 
coronavirus zijn, of hopelijk binnenkort opgeheven worden. 
Met deze verruiming en vrijheid is het mogelijk en fijn elkaar 
persoonlijk meer te ontmoeten, zowel tijdens de diensten als 
in onze familie- en persoonlijke contacten. Ook tijdens de 
nazomer en herfst blijven we naar elkaar omkijken, of, voor 
zover het nu weer mogelijk is, elkaar bezoeken. Een kleine 
moeite, maar met groot plezier!   
     
In de digitale versie van Samengaan zijn alle foto’s in kleur te 
zien.                                                                                                             
Een Zegenrijke oktobermaand toegewenst. 
 
Een goede groet, 
Joop Wiekeraadt  
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