
                                                                                                    

         

  Weekbrief 3 oktober 2021 

  Voorganger: ds. J. Teuwissen 

  Viering Heilig Avondmaal  

  Israëlzondag 

         Orgel: mw. J. Steen 
Inleiding op de dienst 

Het moment en de plek bij uitstek waar is te voelen hoe de onderlinge verhoudingen in een 

gezin of familie liggen, is het familiediner. Denk aan de Bertolli reclame waar families lachend 

en vreugdevol zich aan een rijkelijk gevulde tafel verzamelen en de zonnestralen het 

onderlinge plezier vergroot. Hier worden banden aangehaald en bevestigd, hier is het fijn en 

goed, hier vormen de ontstane gezinnen de familie. Maar denk ook aan het tv programma ‘het 

familiediner’ waar de stoelen aan tafel soms pijnlijk leeg blijven; het familielid met wie er al 

jaren onmin is om iets onbeduidends, niet in de limosine zit om zich aan tafel weer te 

verzoenen. Een diner voor vader Izaäk; hij heeft zijn zoon Esau gevraagd om dit voor hem te 

bereiden. Maar, op aandringen van moeder Rebecca, haast ook Jakob zich om eten klaar te 

maken. In dit diner zal duidelijk worden hoezeer de onderlinge verhoudingen in dit gezin zijn 

verziekt; en hoezeer deze al gespannen verhoudingen nog meer op scherp worden gezet door 

juist geniepig te ‘spelen’ met deze verhoudingen. De consequenties zullen groot zijn.  

We lezen op deze Israëlzondag Genesis 27: 1 t/m 40; en ook de kinderen in de 

Kindernevendienst gaan met dit Bijbelverhaal aan de slag. We zoomen in op onze 

familieverhoudingen; en leggen de link naar het Heilig Avondmaal: hoe liggen de verhoudingen 

tussen ons – kinderen van onze Heer – en hoe wordt dat zichtbaar en voelbaar aan Zijn Tafel? 

Mevrouw Jacco Steen speelt orgel. Uw plaats aan de Tafel van de Heer is bereid; en hopelijk 

bent u er bij. We vieren deze zondag Heilig Avondmaal. Doet u of doe jij thuis mee? Zorg dan 

dat brood of cräckers én wijn of druivensap klaar staan. Zo is het mogelijk om online 

verbonden deel te nemen aan deze Maaltijd van onze Heer. 

 

Liturgie 
Welkom & Mededelingen 

Intredepsalm: NLB 133: 1 ‘Zie toch hoe goed hoe lieflijk…’ 

Moment van stilte 

Bemoediging & Groet 

Vervolg NLB 133: 2 en 3  

Inleiding op de dienst 

Gebed bij de opening van Gods Woord 

Kindermoment 

Kinderlied ‘lied van Jakob en Esau’  

Bijbellezing: Genesis 27: 1 t/m 40 (NBG 51) 

NLB 990: 1, 2, 3, 5 en 7 ‘De eersten zijn de laatsten’ 

Preek ‘het familiediner’ 

NLB 388: 1, 3 en 5  ‘Voor ieder van ons een plaats aan de tafel’ 

Dankgebed en Voorbeden 

Onderwijzing  

Gezongen tafelgebed: Hemelhoog 517 ‘Aan uw tafel’  

Inzettingswoorden 

Gebeden: Smeekgebed en Onze Vader 

 



                                                                                                    

 

 

 

Vredegroet  

V: De vrede van Christus zij altijd met u. En met uw geest wensen wij mensen om ons 

heen met de hand op het hart elkaar de vrede van Christus toe 

Nodiging 

Gemeenschap van brood en wijn 

De voorganger breekt en deelt het brood 

De voorganger schenkt de wijn in de beker 

Communie van brood en wijn  

Dankgebed na de maaltijd 

Slotlied: NLB 802: 1, 3 en 6 ‘Door de wereld gaat een woord’ 

Zegen 

Antwoord op de zegen: gezang 456: 3 ‘amen amen amen, dat wij niet beschamen’ 

 

Uitgangscollecte voor diaconie en kerk  

Als bestemming voor de collecte tijdens het Heilig 

Avondmaal heeft de diaconie opnieuw gekozen voor 

een project van Stichting Mensenkinderen, maar 

deze keer ligt de focus op hulp aan bejaarden in 

Moldavië. De meeste bejaarden wonen daar alleen en hebben geen familie die voor ze 

zorgen kan. Mensenkinderen is al meer dan 5 jaar betrokken bij het werk in 

dagopvangcentra en ouderenzorgprojecten in Moldavië. Op dit moment zijn 15 

dagcentra actief waar in totaal ongeveer 100 bejaarden van maandag tot vrijdag een 

warme maaltijd krijgen. Voor € 1.252,- kunnen we een jaar lang twee bejaarden in 

Moldavië die in extreme armoede leven helpen door hun eten en hulp te bieden. Helpt 

U mee? Meer informatie kunt U vinden in Samengaan. Bij voorbaat hartelijk dank! 

 

Agenda: Vanmiddag is er om 15.00 uur dienst in Kijfhoek met ds. J. Hensen uit 

Wateringen. Volgende week zondag 10 oktober om 9.30 uur dienst met ds. C.D. van 

Alphen uit Rhoon. 

 
 

 

 

 
 

 


