
                                                                                                    

         

  Weekbrief 17 oktober 2021 

  Voorganger: ds. J. Teuwissen 

   Orgel: dhr. L. Kievit 

 
Inleiding op de dienst: Natuurrampen, oorlogen, ziekte, dood en verderf. Of juist de ellende 

die ons in ons persoonlijk leven overkomt: soms kunnen we niet wachten totdat het eindelijk 

voorbij is, en God ingrijpt; Gods Koninkrijk aanvangt; een nieuwe hemel en aarde aanbreekt. 

Grijpt God eigenlijk wel in, en wanneer dan eindelijk wel?! Het zijn verzuchtingen van alle 

tijden. Het zijn misschien onze diepste vragen. We lezen op deze zondag uit de relatief 

onbekende profeet Zacharia; en volgen daarin deze en komende weken – met de 

kindernevendienst -  het spoor van de methode ‘Vertel Het Maar’. Vandaag staat Zacharia 1: 1 

t/m 17 centraal. Daarnaast lezen we Openbaring 6: 1 t/m 10; waar we enkele parallellen met 

Zacharia tegenkomen. We spiegelen onze vragen en verzuchtingen, en die van Zacharia en 

Johannes aan elkaar. 

Het thema luidt ‘1,2,3,4 komt er nog wat van, 5,6,7 we wachten al zo lang…’ 

Liturgie:  

Welkom & Mededelingen 

Intredepsalm: NLB 92: 1 ‘Waarlijk dit is rechtvaardig’ 

Moment van stilte 

Bemoediging & Groet 

Vervolg NLB 92: 2: ‘Gezegend zal Hij wezen’ 

Inleiding op de dienst 

Vervolg NLB 92: 4 en 7 ‘Hoe diep zijn uw gedachten’  

Richtlijn voor ons leven: Mattheus 22: 35 – 40 (NBV 2004) 

Zingen: ‘Een nieuw gebod’ (NL) / ‘A New commandment’ (Eng): Evangelische Liedbundel 

Gebed bij de opening van Gods Woord 

Kindermoment - Kinderlied Hemelhoog 418 ‘God wijst mij een weg’ 

1e Bijbellezing: Zacharia 1: 1 t/m 17 Oproep terug te keren naar de HEER 

Lied: Psalm 13 (woorden: De Nieuwe Psalmberijming 13): 1 en 2  

2e Bijbellezing: Openbaring 6: 1 t/m 10 

Lied: Psalm 13 (woorden: De Nieuwe Psalmberijming 13): 3  

Preek ‘1,2,3,4 komt er nog wat van, 5,6,7 we wachten al zo lang’ 

Luisterlied: Opwekking 778 ‘Hoe lang’ 

Inzameling van de gaven 

Slotlied: NLB 769: 1 en 2 ‘Eens als de bazuinen klinken’ 

Zegen 

Antwoord op de zegen: NLB 769: 3 ‘Van die dag kan 

niemand weten’ 

Uitgangscollecte voor diaconie en kerk  

 

Agenda: Vanmiddag is er om 15.00 uur dienst in Kijfhoek met ds. H. J. Franzen uit 

Pijnacker. Volgende week zondag 24 oktober om 9.30 uur dienst met ds. G.J. van Beek 

uit Nieuw Lekkerland.  

 

 

 



                                                                                                    

 

 

 
 

Autodienst. 

Uit gesprekken met enkele gemeenteleden is naar voren gekomen, dat sommige van 

hen op zondag graag naar de kerk zouden willen komen, maar dit niet ( meer) 

zelfstandig kunnen. Wij willen de mogelijkheid gaan bieden voor deze gemeenteleden 

om een beroep te doen op  de "vrijwilligers van de autodienst", die hen op 

zondagmorgen naar de kerk brengen en na de dienst weer naar huis brengen. 

Als u iemand weet, die daar gebruik van zou willen maken of u wilt hier zelf gebruik 

van maken, dan bent u hierbij uitgenodigd om contact op te nemen met Floor Huizer, 

pastoraal medewerker, via 06-12842952, zodat er verdere afspraken gemaakt kunnen 

worden. 

 
Contactpersoon pastoraal contact  

Hoe en met wie contact op te nemen 

“Speelt er iets in jouw of uw leven waarover je/u graag contact wilt? Schroom niet om 

contact op te nemen” Een zin als deze staat te lezen onder pastorale teksten van onze 

predikant. Maar misschien ervaart u wel degelijk schroom om contact op te nemen. Of 

misschien blijkt hij (te) moeilijk bereikbaar vanwege gezinstijden en de opleiding 

‘kerk naar buiten’ die hij volgt. Misschien weet u niet zeker of u wel bij onze 

predikant moet zijn, of bij onze kerkelijk werker, een ouderling, een contactdame of 

wie dan ook.  

Ada Nieuwstraten-Huizer 

Ada Nieuwstraten-Huizer is bereid gevonden als ‘contactpersoon pastorale contacten’. 

U kunt haar bellen of whatsappen als u bijvoorbeeld graag 

pastoraal bezoek wilt ontvangen, een opname in ziekenhuis 

of tehuis wil doorgeven, bij ernstige ziekte of andere 

vormen van verdriet en vreugde. Op basis van dit eerste 

contact geeft Ada in overleg met u een seintje naar bv. ds 

Sjaak Teuwissen, of wie dan ook. 

 

Ada Nieuwstraten-Huizer 

Tel. 078 – 677 20 02 

Gsm. 06 – 15 26 08 71. 

 
 
Afwezig: In verband met de herfstvakantie is ds. Sjaak Teuwissen van maandag 18 

t/m zondag 24 oktober afwezig. Onze kerkelijk werker Wim Wiersma is wel 

bereikbaar. 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 
 

Groeigroepen 
in de Protestantse Gemeente  
Heerjansdam-Kijfhoek  
 

Wat zijn groeigroepen? 
Groeigroepen zijn gesprekskringen waarbinnen groeien van geloof, gemeenschap en gastvrijheid 
centraal staat. We kunnen het ook anders omschrijven: een groep betrokken mensen die wel en 
wee, lief en leed uitwisselt; die omziet naar elkaar; gezamenlijk het christelijk geloof verdiept en 
verbreedt, en daarover op doordeweekse momenten in gesprek uitwisselt met elkaar. Het is een 
vorm van gemeenteopbouw. 
 
Soorten en maten 
Binnen onze protestantse gemeente Heerjansdam-Kijfhoek bestaan er ruim 10 van deze groepen. 
Sommigen tellen slechts enkele deelnemers, sommigen meer dan twintig. Sommige bestaan 
vooral uit jonge volwassenen, andere uit jonge ouders, ‘gewone volwassenen’, juist senioren, of 
een mix hiervan. Sommige komen overdag bij elkaar, andere juist ’s avonds. Sommige kiezen voor 
een huiskamer als plek van samenkomst, andere een zaalruimte in de Boomgaardkerk. Sommige 
mensen zijn al jarenlang in een groeigroep betrokken, andere zijn recent ingestapt.  
 
Interesse? 
Ben je nieuw in onze gemeente, of ben je weliswaar al lang betrokken maar heb je nooit eerder 
deelgenomen aan een groeigroep? Heb je interesse – al is het maar om een keer kennis te maken -  
meld je aan bij kerkelijk werker Wim Wiersma of ds. Sjaak Teuwissen. We zoeken dan in overleg 
met jou een passende groeigroep, en brengen je graag in contact met de contactpersoon. 
 

Koninklijk gezelschap 
Elk jaar bevelen we een boekje aan om mee te werken. De meeste groepen 
gaan daar dan mee aan de slag; sommige groepen kiezen een andere lijn. In 
ieder geval zal het meestal zo zijn dat je gevraagd wordt om vóór een 
groeigroep-samenkomst enkele bladzijden te lezen, al dan niet in combinatie 
met een Bijbelgedeelte. Voor seizoen 2021-22 hebben we het boekje 
‘Koninklijk gezelschap – Bijbelstudie over mensen rondom David’ voorgesteld. 
Dit boekje is via Wim Wiersma te bestellen. 
 

We nodigen je van harte uit bij één van onze groeigroepen, en hopen dat je er hartverwarmende 
en inspirerende momenten aan gaat beleven. 
 
Wim Wiersma willemwiersma1972@gmail.com  06 – 13 85 79 62 
Ds. Sjaak Teuwisseen, sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl / 06 – 20 50 30 99  
 
Meer informatie over ‘gemeentegroeigroepen’ -deze officiële naam is van het Evangelisch 
Werkverband- kun je vinden op https://www.ewv.nl/wat-doen-we/gemeentegroeigroepen 
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