
                                                                                                    

         

  Weekbrief 5 september 2021 

  Voorganger: ds. J. Teuwissen 

  Orgel: mw. J. Steen 

 
Orde van dienst d.d. 5 september 2021 

Dorpskerk Heerjansdam 

Thema ‘tafelmanieren’  

 

Inleiding  
Het belooft in Lucas 14: 1 t/m 14 niet bepaald gezellig te worden, met Jezus als gast aan tafel. Eerst bouwt Hij spanning op door 

juist op sabbat iemand te genezen. Door middel van een gelijkenis bekritiseert Hij vervolgens op pijnlijke wijze zijn gastheren en 

de genodigden die de ereplaatsen voor zichzelf hebben gekozen. De manier waarop Jezus het hoogste woord voert en 

vernietigende kritiek uit, komt ongetwijfeld ongemanierd over. Maar dit is juist de manier waarop Jezus hén tafelmanieren bij 

brengt. Tafelmanieren zoals het er aan de tafel van de Heer aan toe behoort te gaan.   

  

Opening en welkom 

 

Welkom en mededelingen 

 

Aanvangspsalm: Psalm 113: 1 ‘Prijs halleluja, prijs de Heer’ 

 

Moment van stilte  

 

Bemoediging en Groet  

 

Zingen Psalm 113: 2 ‘Ver boven aller volken trots’ / ‘wie onderligt in stof en slijk’ 

 

Inleiding op de dienst 

 

Inkeer 

 

Gebed 

Leefregel: Exodus 20: 1 t/m 17 

 

Zingen: HH 494 ‘Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad’ 

 

Bijbel 

 

Gebed bij de opening van het Woord 

 

Lied: NLB 315: 1 en 2 ‘heb dank o God van alle leven’ 

 

Kindermoment 

 

Kinderlied: Katern lied 29 ‘iedereen is anders, niemand is als jij 

 

1e Bijbellezing: Deuteronomium 24: 17 t/m 22 (NBV 2004) 

Zingen: 146 C: 5 en 6 ‘o gij verdrukten die onrecht moet lijden’/ ‘vreemdeling die hier 

op aard moet gedogen’ 



                                                                                                    

 

2e Bijbellezing: Lucas 14: 1 t/m 11 (NBV 2004)  

Zingen: NLB 990: 1, 3 en 6 ‘de laatsten worden de eersten’ 

 

Preek: ‘Tafelmanieren’ 

 

zingen NLB 1000: 1, 4 en 5  ‘Wij zagen hoe het spoor van God’ 

Dienst van gaven en gebeden 

 

(eventueel woord van gedachtenis) 

 

Dankgebed en Voorbeden, Stil gebed en Onze Vader 

 

Inzameling van de gaven 

 

Zending & Zegen 

 

Zingen HH 472: 1 en 2 ‘Ga nu heen in vrede’  

 

Zegen 

Antwoord op zegen: NLB 415 ‘amen, amen, amen, dat wij niet beschamen’ 

Uitgangscollecte voor kerk en diaconie 

 

  

 

 

 

 

Agenda: Vanmiddag is er om 15.00 uur dienst in Kijfhoek met ds. J. Teuwissen waarbij we 

met elkaar het Heilig Avondmaal mogen vieren. 

Volgende week zondag 12 september is er om 9.30 uur een Anders Dan Anders dienst met 

dhr. W. Wiersma. Muziek van All4Him en het thema is ‘Meer vragen dan antwoorden’. 

Aanmelden op aanmelden@kerkheerjansdam.nl 

Huwelijksjubileum: Dhr. en mevr. B Roobol-N. Willemstein zijn 7 september a.s.                        

45 jaar getrouwd.   Onze hartelijke felicitaties!! 

 


