
                                                                                                    

         

  Weekbrief 26 september 2021 

  Voorganger: ds. J. Teuwissen 

  Doopdienst 

  Orgel: mw. E. Pons 
Inleiding op de dienst 

We verzamelen ons rondom de doopvont, waar Noah – zoon van Eline Groenendijk-van der 

Wulp en Leroy van der Wulp – de Heilige Doop zal ontvangen. “Omdat hij er bij hoort: bij 

God”, zo vatte zijn moeder de betekenis van de Doop samen. We zien uit naar een mooi en 

betekenisvol moment. In de dienst spelen ook twee andere kleine kinderen een grote rol: 

Jakob en Esau. We lezen Genesis 25: 19 t/m 34. Al bij hun geboorte wordt zichtbaar hoe 

deze broers zich later in hun leven tot elkaar zullen verhouden; en dat blijkt dan ook als we 

verder lezen. Die onderlinge verhouding is kortweg ‘de laatste de eerste’ en zo luidt dan ook 

het thema van deze dienst. We betrekken dit ook op ons eigen bestaan en onze verhouding 

tot onze broers en zussen in letterlijke en overdrachtelijke zin. In de kindernevendienst gaan 

de kinderen met hetzelfde Bijbelverhaal aan de slag. Fijn om de Heer onze God en elkaar te 

ontmoeten, in woord, klank en sacrament; fysiek en online.  

Liturgie 
Welkom & Mededelingen 

Intochtslied: Hemelhoog 617a- ‘Tienduizend redenen’  

Stil gebed 

Bemoediging en Groet  

Gebed 

Luisterlied: ‘In de nacht van strijd en zorgen’  

Inleiding bij belijdenis, Heilige Doop en kinderzegen  

Lied NLB 354: 1 t/m 5 ‘Jouw leven staat aan het begin’  

Intussen wordt Noah binnen gebracht door Tijn 

Presentatie 

Doopgebed 

Waterlied: NLB 359 ‘Leven is gegeven’ / ‘Dopen is geloven’  

Intussen wordt doopwater ingeschonken in doopvont door Floris 

Belijdenis: Afwending en toewending (Allen gaan staan) 

Zingen: Geloofsbelijdenis Hemelhoog 479 ‘Heer, U bent mijn leven’  

Doop van Noah 

Voorganger: Eline en Leroy, wat verlangen jullie?  

Ouders: We verlangen dat ons kind gedoopt wordt.  

Voorganger: En met welke naam zal hij gedoopt worden?  

Ouders: Noah Willem Bastiaan  

Voorganger: Moge deze naam geschreven staan in de palm van Gods hand.  

Doop en handoplegging 

De ouders van de dopeling steken de doopkaars aan, aan de Paaskaars 

Overhandiging kinderbijbel door ouderling ‘jeugd en gezin’ Mariëlle van der Noll 

Verwelkoming - Gemeente, draag nu Noah die gedoopt is, in uw gebeden, neem hem op 

in uw midden, help hem, naar uw vermogen te groeien in geloof en ga hem voor in het 

volgen van Jezus Christus. 

Als ons antwoord zingen we staande: Lied 512 Hemelhoog ‘Wij zegenen jou’  

 



                                                                                                    

 

 

Gebed bij de opening van het Woord 

Kindermoment Kinderlied: Hemelhoog 506 ‘Laat de kinderen tot mij komen’ (1 en 2) 

Bijbellezing: Genesis 25: 19 t/m 34 (NBV) 

Zingen: NLB 991: 1, 2, 3, 8 ‘De eersten zijn de laatsten’  

Preek ‘De laatste de eerste’ 

Zingen: NLB 990: 1, 3 en 6 ‘De laatsten worden de eersten’  

Dankgebed & Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader 

Inzameling van de gaven 

Slotlied: Hemelhoog 445 ‘Ik bouw op U’: 1 , 2 en 3 

Zegen.  

Antwoord op de zegen: NLB 415: 3 ‘Amen amen amen’  

Uitgangscollecte voor diaconie en kerk  
Na afloop van de dienst zijn gemeenteleden van harte uitgenodigd om – binnen de 

mogelijkheden m.b.t. Covid 19 – de doopouders en broers van Noah te feliciteren 

Wie er niet bij kan zijn, of na de dienst geen gelegenheid heeft om de doopouders te 

feliciteren, vindt het misschien leuk om hen via een kaartje te feliciteren met de doop van 

Noah. Het adres van de familie Groenendijk-van der Wulp is: Groene Dreef 14, 2995 VE in 

Heerjansdam. 

 

Agenda: Volgende week zondag 3 oktober om 9.30 uur dienst met ds. J. Teuwissen, 

waarbij we met elkaar het Heilig Avondmaal mogen vieren. We lezen op deze 

Israëlzondag Genesis 27: 1 t/m 40; en ook de kinderen in de Kindernevendienst gaan met dit 

Bijbelverhaal aan de slag. We zoomen in op onze familieverhoudingen en leggen de link naar 

het Heilig Avondmaal: hoe liggen de verhoudingen tussen ons – kinderen van onze Heer – en 

hoe wordt dat zichtbaar en voelbaar aan Zijn Tafel? We vieren deze zondag Heilig Avondmaal. 

Doet u of doe jij thuis mee? Zorg dan dat brood of crackers én wijn of druivensap klaar 

staan. Zo is het mogelijk om online verbonden deel te nemen aan deze Maaltijd van onze Heer. 

Ds. Sjaak Teuwissen 

‘s Middags is er om 15.00 uur dienst in Kijfhoek met ds. J. Hensen uit Wateringen.  
 

Bestemming collecte Heilig Avondmaal 3 oktober 2021 

Als bestemming voor de collecte tijdens het Heilig Avondmaal heeft de diaconie opnieuw 

gekozen voor een project van Stichting Mensenkinderen, maar deze keer ligt de focus op hulp 

aan bejaarden in Moldavië. De meeste bejaarden wonen daar alleen en hebben geen familie die 

voor ze zorgen kan. Mensenkinderen is al meer dan 5 jaar betrokken bij het werk in 

dagopvangcentra en ouderenzorgprojecten in Moldavië. Op dit moment zijn 15 dagcentra 

actief waar in totaal ongeveer 100 bejaarden van maandag tot vrijdag een warme maaltijd 

krijgen. Voor € 1.252,- kunnen we een jaar lang twee bejaarden in Moldavië die in extreme 

armoede leven helpen door hun eten en hulp te bieden. Helpt U mee? Meer informatie kunt U 

vinden in Samengaan. Bij voorbaat hartelijk dank! 

 

 
Toekomstverwachtingen voor onze gemeente in 2021/22 
Tijdens de dienst op startzondag 19 september kregen kerkgangers en thuiskijkers de vraag om via 
www.menti.com in maximaal drie losse woorden antwoord te geven op deze vraag: Wat is uw/jouw 
toekomstverwachting van dit nieuwe kerkelijke seizoen 2021-22? Het leverde in de loop van de dienst deze 
woordwolk op, die tijdens de themapreek 'van U is de toekomst' werd geprojecteerd en aangehaald 
 
 



                                                                                                    

 
 

 

 
 


