
                                                                                                    

         

  Weekbrief 22 augustus 2021 

  Voorganger: ds. L. Korevaar 

  Orgel: mw. E. Pons 

 

Liturgie 

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte 

Bemoediging en Groet 

Psalm 19: 1, 2 ‘De hemel roemt de 

Heer’ 

Inleidende woorden: 

Lied 1003: 1, 4 ‘Stil is de straat’ 

Gebed om ontferming en schuldvergeving 

Leefregel: Deuteronomium 30 : 15 - 20 

Lied 161 (ELB) ‘Komt laat ons vrolijk zingen’ 

Met de kinderen – kinderlied: ‘Maak je niet druk!’ 

Inleiding op de lezingen 

Bijbellezingen: Jesaja 35 

Lied 608: 1 ‘De steppe zal bloeien’ 

Lezing Mattheus 6: 24 – 34 

Lied 979: 1, 4, 5, 6 ‘De vogels van de bomen’ 

Preek: ‘Leven in de woestijn’ 

Meditatief orgelspel 

Lied 992 ‘Wat vraagt de Heer nog meer van 

ons’ 

Dankgebed en Voorbeden, Stil gebed en Onze Vader 

Lied 978 ‘Aan U behoort, o Heer de heren’ 

Heenzending en zegen. Beantwoord met 415: 3 ‘Amen, amen, amen’  

Uitgangscollecte voor kerk en diaconie 

 

Lief en leed: Rogier Dorsman doet in Tokio mee aan de paralympische spelen die 

beginnen op 24 augustus. Wij wensen hem veel plezier met zwemmen en hopen met 

hem op mooie resultaten. 

 

 

Van 7 augustus t/m 28 augustus is dhr. Wim Wiersma met vakantie. Tijdens zijn 

vakantie kunt u voor pastorale hulp contact opnemen met Bas Roobol, tel: 06 

53771312 of mail: broobol@roobol.com 
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Intrededienst ds. Sjaak Teuwissen 

Op 29 augustus a.s. is om 15:00 de intrededienst van ds. Sjaak Teuwissen in de 

Dorpskerk. U kunt zich voor deze dienst in de komende dagen aanmelden op 

aanmelden@kerkheerjansdam.nl Hierbij zal indeling plaatsvinden op basis van volgorde 

van aanmelding. Meldt u dus tijdig aan als u bij de dienst aanwezig wilt zijn. We 

verwachten niet aan iedereen die zich aanmeldt een plaats te kunnen bieden, we hopen 

op uw begrip daarvoor. Na afloop van de intrededienst is er buiten bij de Dorpskerk 

gelegenheid de familie Teuwissen welkom te heten onder het genot van een hapje en 

drankje. Hiervoor is iedereen van harte welkom, ook als u niet in de kerk aanwezig 

kunt zijn. 

We hebben bekeken hoe we tijdens de intrededienst op de stoelen wat meer mensen 

een plek kunnen bieden. We houden in de intrededienst niet 3 maar 2 stoelen afstand 

tussen elkaar aan. We hebben in afgelopen diensten gezien dat dit soms al gedaan 

werd en met 2 stoelen afstand is er van hoofd tot hoofd nog sprake van voldoende 

afstand.  

Mocht u na aanmelding voor de dienst toch verhinderd zijn, wilt u zich dan tijdig 

afmelden bij het aanmeldteam (aanmelden@kerkheerjansdam.nl), zodat we dan iemand 

anders uw plaats aan kunnen bieden. 

 

 

Volgende week zondag 29 augustus is er een morgendienst in de Kijfhoekkerk! 

Vanwege de intrededienst van Ds. J. Teuwissen op zondagmiddag 29 augustus is het 

om organisatorische reden niet mogelijk om de morgendienst in de Dorpskerk te 

houden. Om de gemeenteleden toch in de gelegenheid te stellen om ‘s morgens een 

kerkdienst bij te wonen heeft de kerkenraad besloten om die in de Kijfhoekkerk te 

laten plaats vinden. Voor zover wij hebben kunnen nagaan is er sinds 1 juni 1973 geen 

ochtenddienst meer gehouden in de Kijfhoekkerk.  

De kerkenraad nodigt u uit om een traditionele ochtenddienst bij te wonen in een 

mooie landelijke omgeving. U zult verrast zijn over de serene landelijke rust zo vlak 

bij Heerjansdam. De dienst staat onder leiding van Ds. H. Mast uit Ter Heide aan Zee 

en begint, zoals het gebruikelijk was in de 70e jaren zonder zomertijd, om 10:00 uur.  

Met inachtneming van de overheidsmaatregelen is er plek voor 28 personen. Bel even 

naar Joop Wiekeraad, tel. 06 35 501 396, of via e-mail dendijk@hetnet.nl 
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